
      
  
 Hemelvaart/Pinksteren 
   2024



In het kerkgebouw Kerk aan de Maas  
zijn diverse zalen te huur. De kleine  
zaal is zeer geschikt voor het vieren  
van verjaardagen. De grote zaal leent  
zich goed voor recepties en feesten.  
De twee vergaderzalen met groot  
scherm zijn geschikt voor vergaderingen 
tot 20 personen. De kerkzaal met  
podium en orgel is ideaal voor kleine  
en grote koorrepetities. 

Adres
Kerk aan de Maas
Pretoriusstraat 56
Ridderkerk
www.pgbolnes.nl

ZAALVERHUUR 
voor zakelijke en particuliere bijeenkomsten

Neem contact op met  
coördinator Marit Leertouwer 
via beheer@pgbolnes.nl of  
06 272 123 89.

Uitvaartverzorging Ridderkerk
Adriaen van Ostadestraat 1a |  2981 CB  Ridderkerk

- Persoonlijke zorg en aandacht
- Oog voor zorg na de uitvaart
- Eigen 24 uurs-huiskamers 
- Dag en nacht beschikbaar
- Vrijblijvende voorbespreking

T    0180 - 430 300
E    info@uvvr.nl
W  www.uitvaartverzorgingridderkerk.nl

Rob de Ruijter en Esther Heijkoop
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Credo 
 

Ik geloof in de Geest van leven en liefde,  

ver aan mij vooraf, royaal aan mij vooruit,  

maar ook in mij aanwezig.  
 

Soms noem ik hem God,  

maar het liefste noem ik haar Schepper.  
 

Ik geloof in mensen, gedreven door de 

Geest; die mij vóórleven wat leven betekent  

en wat liefde vermag.  
 

Daarom geloof ik in Jezus en in zoveel 

anderen die leefden en leven zoals hij.  
 

Ik geloof in de gemeenschap van de Geest:  

Mensen die samen zich oefenen in recht 

doen en vrede stichten, in breken en delen. 
  

Ik geloof in het goede dat wij nu eens  

verbergen dan weer openbaren.  
 

En ik geloof dat het goede het kwade zal 

overleven; dat niet het laatste woord zal zijn 

aan de dood, maar aan het leven en de 

liefde.  
 

  Jan van Opbergen 
 

Van de redactie 
Voor de volgende uitgave moet de kopij uiterlijk 

op vrijdag 24 mei (maar liefst eerder) zijn 

ingeleverd.  

Het gaat dan over de periode van zaterdag  

1 juni t/m vrijdag 12 juli 2024 
  

De volgende inleverdata zijn 5-07, 16-08, 

 20-09, 18-10, 15-11 en 13-12. 
 

Kopij voor ‘Kerk aan de Maas’ is welkom op het 

mailadres basgeelhoed52@gmail.com, 

Scheldeplein 25.  

Informatie: 0180-413 552. 
 

Bezorging: Dirk Ketting, Boezemkade 30,  

0180 – 411636, kettingvanleeuwen@gmail.com 
 

De redactie wenst iedereen veel leesplezier! 

Wil Wendrich, Hugo Stegman, Bas Geelhoed 

Bij de voorplaat 

Tussen Pasen en Pinksteren  
Toen het al ochtend werd, stond Jezus op de oever.  

Maar de leerlingen wisten niet dat het Jezus was. 

Jezus riep: ‘Hebben jullie iets te eten, jongens?’  

‘Nee,’ antwoordden ze.  

‘Gooi het net uit aan de rechterkant van het schip,’  

riep Jezus, ‘dan lukt het wel.  

Ze wierpen het  net uit, en er zat zo veel vis in dat 

ze het niet omhoog konden trekken. 

(Joh. 21:4-6) 
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Gemeenteberaad 5 mei 

De kerkenraad nodigt u uit voor het gemeenteberaad op zondag 5 mei na de dienst. 

Onder het genot van een kopje koffie krijgt u dan de jaarcijfers van kerk en diaconie 

gepresenteerd. Altijd een spannend moment: hoe is het gegaan vorig jaar, wat kostte het en wat 

bracht het op, springen we er goed uit? 

Iedereen is welkom en als u al van te voren de stukken wilt inzien, laat het dan weten aan Henk 

den Breejen (kerk, 010 4790357, hpdenbreejen@planet.nl) en Nico Wendrich (diaconie, 0180 

487050 nico.wendrich@planet.nl) dan krijgt u ze via de email of in de brievenbus. 

 

Kerkdiensten zondag 5 mei t/m 2 juni 2024   

 

 

 

                      

 
  

Zondag 5 mei   9.30 uur 

Kleur kerkelijk jaar Wit 

Voorganger Mw. Drs. M.H.E. Pullen uit Dordrecht 

Lector Hugo Stegman 

Ouderlingen Wil Wendrich en Carla Trouw 

Diakenen Nico Wendrich 

Gastvrouw Paula den Breejen 

Koster Winy van der Pijl 

Organist Rien Verwijs 

1e en 2e collecte 1. Kerk  2. Kerk in Actie Noodhulp 

3e collecte Stichting Present 

Kindernevendienst Janny van der Voort 

Oppas Miep van Nes 

Beeld en geluid Hugo Stegman 

Kerkauto Gert van Nes, Wim van Koeveringe en Nel Hengstmengel 
 

Donderdag  9 mei  9.30 uur Hemelvaartsdag 

Dienst in de Levensbron 

Voorganger Ds. J.A. van Rootselaar uit Poortugaal 

Ouderlingen Carla Trouw en Henk den Breejen 

Diakenen Marjon Koers 

Kerkauto Paul Zuurveld, Winy van der Pijl, Sophia de Lijster 
 

Zondag 12 mei  9.30 uur  Maaltijd van de Heer 

Kleur kerkelijk jaar Wit 

Voorganger Ds. C L. de Rooij uit Rotterdam-IJsselmonde 

Lector Gerda van der Schilt 

Ouderlingen Carla Trouw en Wil Wendrich 

Diakenen Marjan Geelhoed en Nico Wendrich 

Koster Winy van der Pijl 

Organist Freek Krabbendam 

1e en 2e collecte 1. Kerk in Actie Werelddiaconaat  2. Diaconie 

3e collecte Mercy Ships 

Oppas Sophia de Lijster 

Beeld en geluid Rob Stegman 

Kerkauto Henk den Breejen, Bas Geelhoed en Jan Luijendijk 
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Zondag 19 mei  9.30 uur  Pinksterzondag 

Kleur kerkelijk jaar Rood 

Voorganger Mw. Ria Keijzer-Meeuwse 

Lector Carla Trouw 

Ouderlingen Wil Wendrich en Jan Luijendijk 

Diakenen Marjan Geelhoed 

Gastvrouw Ruth van Koeveringe 

Koster Bert Ruinard 

Organist Rien Verwijs 

1e en 2e collecte 1.Kerk  2. Missionair werk PKN 

3e collecte Present 

Oppas Janny van der Voort 

Kindernevendienst Femke Zandink 

Beeld en geluid Rob Stegman 

Kerkauto Paul van der Voort, Nico Wendrich en Gert Schop 
 

Zondag 26 mei  9.30 uur 

Kleur kerkelijk jaar Groen 

Voorganger Mw. Drs. M.H.E. Pullen uit Dordrecht 

Lector Paul van der Voort 

Ouderlingen Jan Luijendijk en Sophia de Lijster 

Diakenen Marit Leertouwer 

Gastvrouw Anja van der Graaf 

Koster Henk den Breejen 

Organist Herman Houweling 

1e en 2e collecte 1. Kerk in Actie Zending  2. Kerk 

3e collecte Medair 

Oppas Jan Luijendijk 

Beeld en geluid Femke en Arno Zandink 

Kerkauto Gert van Nes, Wim van Koeveringe en Nel Hengstmengel 
 

Zondag 2 juni  9.30 uur 

Kleur kerkelijk jaar groen 

Voorganger Ds. S. Teuwissen uit Heerjansdam 

Lector Bas Geelhoed 

Ouderlingen Sophia de Lijster en Carla Trouw 

Diakenen Marjon Koers 

Gastvrouw Marianne Molendijk 

Koster Cees Opmeer 

Organist Rien Verwijs 

1e en 2e collecte 1. Kerk  2. Diaconie 

3e collecte Medair 

Kindernevendienst Femke Zandink 

Oppas Truus Luijendijk 

Beeld en geluid Nick Schinkelshoek 

Kerkauto Paul Zuurveld, Winy van der Pijl en Sophia de Lijster K
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Veilige kerk 

Goed nieuws: er zijn twee vertrouwenspersonen aangesteld 

voor de gezamenlijke SARI-kerken (de Levensbron, de 

Christus is Koningkerk en de PG Bolnes). Hieronder  leest 

u wat daarvan de reden is en hoe u ze kunt benaderen.  
 

De kerk hoort een veilige plaats te zijn. Sterker nog: als je 

je ergens veilig moet kunnen voelen dan is dat in de kerk, 

binnen je eigen gemeente. De verantwoordelijkheid voor die 

veiligheid ligt in eerste instantie bij de leiding van de kerk.  

Tegelijk is ook ieder lid verantwoordelijk voor de veiligheid 

binnen de gemeente. Zeker als het gaat om kinderen en 

volwassenen in kwetsbare situaties. 
  

De Bijbel geeft aan dat we als christelijke gemeente voor elkaar moeten zorgen. Het bezig zijn 

met het onderwerp veiligheid kan de vragen oproepen als: 'Is dat nu allemaal nodig in de kerk?' 

en 'Is een ‘Veilige Kerk’ niet vanzelfsprekend?'. 

We laten ons door de Bijbel inspireren en proberen te leren wat de apostelen ons hebben te 

zeggen over zorg voor elkaar. In 1 Timotheüs 5:8 staat: ‘Wie niet voor de eigen familie zorgt, 

zelfs niet voor huisgenoten, heeft het geloof verloochend en is slechter dan een ongelovige’. En 

Galaten 6:10 zegt: ‘Laten we dus, in de tijd die ons nog rest, voor iedereen het goede doen, vooral 

voor onze geloofsgenoten’. Deze teksten motiveren en stimuleren ons om als gemeente na te 

denken over hoe we een ‘Veilige Kerk’ kunnen zijn en onze verantwoordelijkheid daarin te nemen. 

 

 
 

We zijn hierin ook opgeroepen door de PKN. Met elkaar hebben we als kerkenraden binnen de 

SARI-gemeenten nagedacht over hoe we de veiligheid in de kerk vorm konden geven.  

Dit kan deels door te vragen om een Verklaring Omtrent Gedrag of door het ondertekenen van 

gedragsregels, tevens het aanstellen van een vertrouwenspersoon.  
 

Blijf er niet mee zitten - neem contact op met de Vertrouwenspersoon 

De kerk hoort een veilige plek te zijn en gelukkig ervaren veel mensen die veiligheid ook. Toch 

is die veiligheid niet vanzelfsprekend. 

Helaas kan ook binnen kerkelijke relaties seksueel misbruik of grensoverschrijdend gedrag 

voorkomen. Soms overduidelijk, maar soms ook heel subtiel door een blik, een opmerking of 

iemand komt iets te nadrukkelijk dichtbij en gaat daarmee over jouw grens. 

   Als je binnen de gemeente iets vervelends meemaakt probeer 

hierover dan te praten met iemand die je vertrouwt. Hoe moeilijk het 

ook kan zijn om hierover in gesprek te gaan, blijf er niet mee zitten! 

Binnen SARI-verband zijn er twee vertrouwenspersonen 

aangesteld. Hier kunt u/kan jij heen met je verhaal. De 

vertrouwenspersoon is neutraal, gaat vertrouwelijk om met de in 

  vertrouwen verstrekte informatie. 

De taak van een vertrouwenspersoon is om mensen met een negatieve ervaring eerste opvang 

te verlenen. Hij/zij kan ook eventueel adviseren over een vervolgtraject.  
 

U kunt terecht bij Dhr. Rene Barnard, tel. 0180-427682 of 06-53519388, r.e.barnard@kpnmail.nl 

en bij Mevr. Cora Jongenotter, tel. 06-22980804. 
 

De kerk hoort een veilige plek te zijn. 

mailto:r.e.barnard@kpnmail.nl
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Pasen in de Kerk aan de Maas 

We startten die ochtend met een gezellig paasontbijt, met veel gemeenteleden en gasten. 

Daarna was er een feestelijke Paasdienst waarin de nieuwe Paaskaars werd binnengebracht.  
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Brief van Ria Keijzer 

Lieve leden, gasten en meelezers, 
 

In deze brief wil ik jullie bedanken en bijpraten over mijn gezond-

heid, de zomerschool en de voortgang van taken in Bolnes.  
 

Een goed hart?! 

In de week voor Pasen werd duidelijk dat er bij mij serieuze problemen waren ontstaan rond hart 

en vaten. Kleine signalen in de maanden ervoor liepen over in een ziektebeeld, dat mij vertrouwd 

voorkwam. Een verkeerd gen is de boosdoener die voor nare duurzame aandoeningen heeft 

gezorgd in mijn ouderlijk huis, bij mijn moeder en mijn drie broers.  

Zowel de huisarts als de cardioloog hebben spoed gezet bij het niet-pluis-gevoel en hun eerste 

blik. Ik kreeg snel al onderzoeken die lieten zien dat ik een goed hart heb (naar functie en ritmiek 

gezien), maar dat er zwakke plekken waar te nemen zijn in de geleiding ernaartoe. Natuurlijk zijn 

we geschrokken. Het heeft een omzwaai veroorzaakt, die groter is dan ik op dat moment kon 

voorzien. Fysiek ben ik vanaf die tijd kortademig, gauw geëmotioneerd en ongekend moe. 

Volstrekte rust bleek geboden, al hielp de medicatie snel en werden daardoor aanvallen van 

hartkramp milder. Mentaal zijn er momenten geweest waarop ik de scenario’s uit het ouderlijk huis 

niet weg kon houden uit mijn gedachten en er verdrietig om was. Maar ‘onderweg’ heb ik moed 

gevat. Met bewondering hebben we waargenomen hoe ‘sparend’ en effectief onderzoeken zijn en 

hoe geweldig de medische wetenschap zich ook op dit gebied heeft ontwikkeld. Dat stemt hoopvol.  
 

En nu? 

Wat gaat er concreet gebeuren? Er is een significante vernauwing ontdekt in een van de drie 

kransslagaders. Op vrijdag 26 april staat er een katheterisatie op de rol, waarbij nog preciezer de 

ernst en de risico’s hiervan worden bekeken. Er zal in elk geval een stent worden geplaats op een 

van de zwakste plekken die al ontdekt is.  

Noot redactie: De ingreep is helaas een week uitgesteld 
 

Wat helpt… 

Ik ben in mijn leven niet vaak ziek geweest, maar heb wel met veel anderen 

gesproken over hun lief en leed. Altijd bleek uit verhalen hoe belangrijk het is 

te voelen dat je er niet alleen voor staat. Dat is ook nu mijn eigen ervaring, in 

zowel het lief als het leed: na ongekende erkenning en waardering bij mijn 

afscheid in 2023 stroomt er nu in deze weken wederom liefde en meeleven 

ons huis binnen om mij een hart onder de riem te steken. Daarvoor zijn Wim 

en ik jullie allen zeer erkentelijk. Velen wijzen er in hun reactie op dat de 

pensioenfase qua gezondheid niet vlekkeloos verloopt. Eerst die lelijke nier-cyste in het najaar en 

nu dan dit hartfalen, waarmee ik de rest van mijn leven te maken houd. Dat is waar. Maar er komen 

vast weer betere tijden!  

Uit verhalen en cijfers blijkt dat er met vormen van hartfalen goed te leven is. Via dotteren, stents, 

medicatie en een goede levensinstelling komt de vitaliteit naar verwachting ‘gewoon’ weer terug. 

Gelukkig heb ik een stabiel en gelukkig leven zonder stress. Ik weet mij gevoed door het geloof, 

heb gelukkig het vermogen om het te verwoorden en krijg/neem de ruimte om het te uiten en te 

delen. Zoals ook nu naar jullie.  

Ik verheug me er op dat ik alles straks weer kan en de wereld weer wat groter wordt. Het is 

wezensvreemd om nu zo opgesloten te zitten in mijn eigen wereldje, terwijl het plezier ligt in de 

relatie met anderen en de wereld om ons heen.   
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Bolnes 

Al ben ik officieel weg, er lagen en liggen nog taken in Bolnes. Daarover  het volgende: 

- Pasen. Wat een geluk dat we een scherpe planning hadden met Pasen en dat mijn teksten 

(inclusief de preek en het drukwerk) vroeg in de week klaar lagen. En dat we rond de grote feesten 

altijd zo op elkaar kunnen rekenen! Dank aan allen die ervoor zorgden dat alles wat vooraf, ook 

met ouders, was besproken in de praktijk zo goed uit de verf kon komen. Ik hoorde dat het een 

gezellige en inhoudsrijke Paasmorgen was, met een goedbezocht Paasontbijt en veel plezier met 

de kinderen. 
  

- Pinksteren komt er aan. En Pasen haal ik in; zo vallen ze dit jaar (voor mij althans)  

op 1 dag! Ik hoop met Pinksteren dus, als de gezondheid het toelaat, weer voor te 

gaan. Afgesproken is dat we dit Feest met een groepje zouden voorbereiden. Hoe 

en waar, dat bespreken we volgende week. Ik denk aan het thema “Heilig vuur”. 

Vragen om alvast eens over na te denken en evt. bouwstenen of (eigen) verhalen 

voor aan te leveren: Waaraan denk je bij het woord Heilig? Waarin ervaar je heilig 

vuur? Welk vuur hebben we nodig, persoonlijk, als kerk? Hoe zie je het heilig vuur 

terug in het Pinksterverhaal uit Handelingen 2? Hoe aanstekelijk zijn wij?    
  

- De Sing Inn. Deze moest helaas worden geannuleerd nadat hij eerst al verzet was vanwege onze 

vakantie (die uiteindelijk niet door kon gaan). Wim, Jan van der Meer en ik zullen, in samen-

werking met de Commissie Opbouwwerk, een nieuwe datum zoeken. Wil Wendrich zal die datum 

opnemen in de gele foldertjes en in een tussentijdse mail aan leden en gasten.  
  

- Documenten (dus interview en werkstuk rond levensloop en kerkelijk afscheid). Er zijn in 2024 

twee documenten af gekomen en een derde was bij de ‘crash’  vergevorderd. Natuurlijk kom ik 

de belofte na om de aanvragen die er nog liggen te volbrengen. Het spijt me dat dit nu even stil 

kwam te liggen, maar daarvoor zal zeker begrip zijn.  
 

- Uitvaarten. Zodra ik weer helemaal hersteld ben en medisch gezien groen licht heb, ben ik weer 

beschikbaar voor uitvaarten. Helaas kon ik de uitvaart van Kees van ’t Hof niet doen. Spijtig, want 

met hem en zijn geliefde (Ali) had ik een goede band. Fijn dat Carla Trouw namens de kerk zo 

liefdevol en met kennis over zijn leven wilde meewerken aan de afscheidsdienst. 
 

Zomerschool, van 24 t/m 28 juni  

Al zes edities lang ben ik coördinator van de theologische zomerschool in den Haag. Dankzij goed 

teamwerk binnen de commissie konden we de taken in het voorwerk van elkaar overnemen, en 

dus lopen we gewoon op schema met onze PR. Elders in dit nummer vinden jullie meer informatie 

over de zomerschool. Er is plaats voor maximaal zestig deelnemers en meedoen is de moeite 

waard. Vraag het maar aan Gerda, Carla, Janny of Annemarie. Nu de PR wat meer de breedte in 

gaat is mijn advies om bij belangstelling de aanmelding spoedig te regelen. Hartelijk welkom!  
 

Slot 

Met deze brief hoop ik dat jullie voldoende zijn bijgepraat. Het medische verhaal voorkomt eigen 

invulling van beelden als “Ria heeft het aan haar hart”. Bovendien wilde ik jullie laten weten dat we 

alle aandacht zeer waarderen en dat het afgesproken werk voortgang vindt zodra dat weer kan. 

Bolnes heeft zich wederom laten zien als warm en meelevend. Dat verdient een dankwoord!  

Jullie allen wens ik toe dat in persoonlijk en kerkelijk opzicht Pasen en Pinksteren werkelijk op 1 

dag vallen. Dus: opstaan en opgewekt en geïnspireerd weer verder gaan!  
 

Met een hartelijke groet uit Voorburg en sterkte aan hen die het moeilijk hebben!   

Mede namens Wim, Ria Keijzer – Meeuwse 
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Theologische Zomerschool Den Haag 2024  

Thema: Tussen hemel en aarde  
 

Welkom bij de zomerschool in de Bosbeskapel van 24 t/m 28 juni.  

De zomerschool bestaat uit acht lessen-met-gesprek over thema’s uit de 

theologie, verbonden aan Bijbel, cultuur en samenleving.  

‘Een weekje theologie’ dus, waarin je kennis en inspiratie opdoet. Je gaat op ontdekkingstocht 

langs boeiende zienswijzen en je ontmoet daarbij andere geïnteresseerden in een sfeervolle 

omgeving. Voorkennis is niet vereist, maar affiniteit en nieuwsgierigheid zijn dat wel.  
 

Programma:  

 Ma.mo: Freek Bakker met “Andere religies en wat daar wemelt tussen hemel en aarde”.  

 Ma.mi: Carel van der Meij met “Het hemels koninkrijk; met alle geweld….?”, over het 

(on)heil van extatische bewegingen in de geschiedenis.  

 Di.mo: Bert Mooiman (musicus) met “Hemelse muziek van het harmonium, een 

Psalmenpomp?“  

 Di.mi: Leo Fijen (KRO/NCRV) met “De Vlieger en de Vanger”, over vliegen met je hart, 

innerlijk vrij worden en je gedragen weten door God.  

 Do.mo: Martin Koster met “De mens in de Bijbel: uit aarde gevormd en hemels beademd. 

Een woordenaar, tot bouwer geroepen, tegen afkeer en afbraak in”.  

 Do.mi: Casper van Dongen met “Mozes en Jezus, essentieel voor ethiek en politiek”, met 

oog voor een bijzonder schilderij.  

 Vr.mo: Adrie Sterrenburg met “Komt er een hemel op aarde? Bijbelse denkers over de 

Eindtijd” (eschatologie).  

 Vr.mi: Gerco Lock met “Een blik op de hemel” a.d.h.v. filmfragmenten onder andere uit “As it 

is in Heaven”.  
 

Locatie: Bosbeskapel, Bosbesstraat 5,2564 PA Den Haag. De kerk is met bus 21 en tram 2 

prima te bereiken en ook is er voldoende parkeergelegenheid nabij de kapel. Het gebouw is 

rolstoel-toegankelijk. Moderne technische middelen zorgen dat de lessen goed te zien en te 

horen zijn.  
 

Dagindeling: We beginnen om 10.00 uur en sluiten af om 16.00 uur. De woensdag is een 

vrije dag.  
 

Lunch: Je neemt je eigen lunch mee, maar voor de drank en wat lekkers wordt gezorgd.  
 

Kosten: Deelname kost voor de gehele week € 90,00. Er is ruimte voor maximaal zestig 

deelnemers.  

Regel is dat je zoveel mogelijk alle lessen volgt; intekenen op onderdelen is niet mogelijk. 
  

Aanmelding en communicatie: Heb je belangstelling en wil je meer info, bel dan met 06 50 

22 82 50. Wil je je direct aanmelden, schrijf dan een mail met vermelding van je naam, adres, 

telefoonnummer en e-mailadres aan theologischezomerschool@gmail.com. Je ontvangt dan 

een bevestiging met betaalinformatie. Na betaling sta je definitief ingeschreven.  

Wil je liever een postadres gebruiken, stuur je aanmelding dan naar Ria Keijzer – Meeuwse, 

Tollenskade 17, 2274 LT Voorburg.  
 

Graag tot ziens en hartelijke groeten,  

Jacqueline van der Deijl – Mandemaker, Rien de Jonge, Tom Vreugdenhil, Ria Keijzer – 

Meeuwse (coördinator).   

mailto:theologischezomerschool@gmail.com
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Walking dinner op 29 juni 2024 
In de vorige Kerk aan de Maas is het hele plan van Walking Dinner 

uitgelegd. Inmiddels zijn er 5 adressen waar er gekookt zal worden. 

Nu hebben we alleen gasten nodig die graag aanschuiven aan tafel. 

Zodra we weten hoeveel mensen zich hiervoor ingeschreven hebben 

kunnen we alles gaan voorbereiden. 
 

Wat is er zo leuk aan? 

Zowel het gastgezin als u, de gast, ontmoeten elkaar op een heel andere, 

ook ongedwongen wijze. Bij het voorgerecht, hoofdgerecht en dessert zitten 

er steeds andere mensen bij u aan tafel. U ziet, volop gelegenheid om met 

elkaar te praten, om nieuwe mensen te leren kennen, of om van mensen die 

u al kent weer eens andere kanten te zien. 
 

Wat de kosten zijn van het ’Walking Dinner’? 

Dat weten we nu nog niet, maar wat we wel weten is dat u een bijzondere 

middag zult beleven. 
 

Waar kunt u zich aanmelden? 

Dat kan bij Wil Wendrich of Janny van der Voort, graag voor 10 mei. Dan kunnen we daarna aan 

de slag om met elkaar een bijzondere maaltijd te verzorgen voor u!  
 

Annemarie, Wil en Janny 
 

Gemeenteberichten 

Meeleven 
 

Joke Bouman is weer thuis. We wensen haar veel sterkte met het herstel.  
 

Ton Knauff is verhuisd naar de Riederborgh. Dit is verdrietig voor Adrie en Ton, maar we 

hopen dat hij zich daar snel thuis zal voelen. 
 

Leny Kranenburg-de Groot heeft in het ziekenhuis gelegen. Ze is nu weer thuis en we 

wensen haar beterschap en sterkte.  
 

Tonia Huyers-Bongaars is al enige tijd ziek. Veel sterkte gewenst!  
 

We wensen ook Ria Keijzer-Meeuwse veel sterkte en beterschap. Elders in deze Kerk aan 

de Maas heeft zij er zelf iets over geschreven.  
 

Gefeliciteerd 

Ger en An Baars-Berends hopen op 4 juni hun 65-jarig huwelijk te 

vieren. Hiernaast ziet u hun officiële trouwfoto. Ger hoopt op 1 juni 90 

jaar te worden. Van harte gefeliciteerd! 
 

Bedankt 

Wim Bakker is blij met de kaarten die hij met enige regelmaat krijgt. 

Ook met Pasen heeft hij post vanuit onze gemeente gekregen. Wim 

heeft gevraagd om zijn dank via Kerk aan de Maas aan jullie te laten 

blijken. 
 

Carla Trouw 
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Bedankt 

Lieve mensen van de Kerk aan de Maas,  

Jullie medeleven heeft ons dieper geraakt dan ik kan verwoorden. 

Heel veel dank daarvoor.   

Koos en Janny  Boersma 
 

Hartelijk dank voor alle lieve kaarten en bezoeken die ik in de afgelopen maanden mocht 

ontvangen van jullie. Het heeft mij verrast dat zoveel mensen aan mij gedacht hebben.  

Hartelijk bedankt daarvoor. 

Met een lieve groet van Sonja van Vliet 
 

Hierbij wil ik u graag bedanken voor de kaarten met 

hartelijke en bemoedigende woorden die ik zowel thuis als in 

Siloam mocht ontvangen. 

Dat heeft me echt goed gedaan.  

Joke Bouman  

 

Bedankt voor de mooie Paaskaart met heel veel namen van 

gemeenteleden er op. Ook bedankt voor de kleurpotloden die 

wij namens de wijk ontvingen voor David en Nora. 

Met ons gaat het allemaal goed, wij hebben het hier goed 

naar onze zin. Ook David en Nora spelen hier lekker buiten 

en gaan allebei naar school of naar de opvang. 
 

Groeten van Marijke en Sander Geelhoed op Saba 

 

 

 

 

Vrouwencontactgroep              

Afsluiting seizoen Vrouwencontactgroep dinsdag 21 mei 

Dinsdag 21 mei sluiten wij ons seizoen af met een lunch bij Van 

der Valk Ridderkerk. Om 12.30 gaan we aan tafel voor het ‘12 

uurtje’. Het vervoer daarnaartoe zal nog worden geregeld. 

Daarover volgt nog nader bericht.   

Wij hopen ieder te ontmoeten voor dit gezellig samenzijn.  
 

Janny van der Voort en Gerda van der Schilt  

 

 

Bloemen van de kerk 

De bloemen van de kerk zijn de afgelopen weken, als groet en bemoediging, namens ons 

allen gegaan naar: 
  

Jopie en Roel Moed op 24 maart    Marianne Hoogendoorn op 31 maart 

Cees en Ivone Opmeer op 7 april   Ton Hooftman op 14 april 

Tine Schot-Bakker op 21 april    Corrie Dorst-van de Merwe op 28 april
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Samen eten 

Op vrijdag 24 mei is er weer een gezellige maaltijd 

in de grote zaal van de kerk.  

Het menu is nog een verrassing, maar dat het weer 

smullen wordt, dat staat wel vast.  

Ook zijn er weer hulpkrachten nodig om dit diner 

klaar te maken. Het is gezellig werk en tussendoor 

hebben we ook tijd voor een kopje koffie of thee. 

We gaan aan tafel om 18 uur, inloop vanaf 17.30 

uur. De helpers zijn welkom vanaf 15.00 uur. Komt 

u ook? En brengt u iemand mee? Iedereen is 

welkom, graag aanmelden uiterlijk maandag 20 

mei.  

De kosten: € 7,50.  

Heeft u dieetwensen, of heeft u vervoer nodig? 

Geef het door, het wordt geregeld. 

Tot ziens op 24 mei! 

Wil Wendrich, scriba@pgbolnes.nl  

0180 487050 / 06 820 66 497 

Annemarie Tamerius, 0180 416135. 

 

Open Huis op 15 mei: Fotograferen met je smartphone 

Op woensdag 15 mei om 10 uur is er weer Open Huis. Fotografe Ella de Boer komt ons tips 

geven om mooie foto’s te maken met onze mobiel. 

Dit schrijft Ella zelf: 

Fotograferen met je smartphone is bijna niet meer weg te denken in 

deze tijd. Door het kleine formaat kun je het in je zak (of in je tas) 

overal mee naar toe nemen en krijg je de mogelijkheid om zonder 

enige moeite je momenten vast te leggen. Door goed op te letten en 

om je heen te kijken vind je de leukste spots om een foto van te 

maken. En door het toepassen van ‘tips en trucks’ zul je ontdekken 

dat je foto er mooier uit gaat zien.  
   

Fotograferen met je smartphone is niet lastig én je kunt de kwaliteit 

van je foto’s ook nog op een makkelijke manier verbeteren.  

In deze compacte workshop leg ik uit hoe je meer uit je mobiel kunt 

halen voor ‘verrassende’ smartphone fotografie. Uiteraard is het geen vervanging voor een 

echte camera maar voor het snelle werk is het een prachtige oplossing.  
   

Nieuwsgierig geworden? Van harte welkom!  
 

PS Zorg wel voor een volledig opgeladen smartphone (= volle batterij).  
 

Vriendelijke groet,  

Ella de Boer 
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Mutaties 

Overleden 
27 maart 2024, dhr. C. van 't Hof, geboren op 24-2-1941 
 

Verhuisd 
Ton Knauff naar de Riederborgh, Boksdoornstraat 2, kamer 328, 2982 BC Ridderkerk 

 

Agenda van zaterdag 04 mei t/m vrijdag 31 mei 2024 

 

Stefan Paas over missionair kerk zijn 

Lezing 22 mei Dorpskerk Barendrecht 

In zijn nieuwe boek ‘Vrede op aarde’ onderzoekt theoloog (des Vader-

lands) en hoogleraar Stefan Paas hoe de christelijke boodschap van heil 

en redding voor de samenleving van nu relevant is. Het christelijk geloof 

vertelt een verhaal over God die goede plannen heeft met ons en met de 

schepping. Het is een verhaal vol hoop, troost, vergeving en blijdschap. 

Hoe kan dit verhaal zo verteld worden in een postchristelijke 

samenleving dat het mensen raakt? 
 

De oecumenische werkgroep Vorming & Toerusting van de PG Barendrecht heeft Stefan Paas 

uitgenodigd en hij zal op woensdag 22 mei aanwezig zijn in gebouw De Ontmoeting naast de 

Dorpskerk om over zijn nieuwe boek te praten. Er zal ook gelegenheid zijn voor vragen en gesprek.  

Aanvang 20.00 uur. Dorpsstraat 146 Barendrecht. (Wanneer je met de auto komt is het handig om 

iets verderop bij de Bethelkerk te parkeren, Kerkweg 2.) 

 

 

Zaterdag 04-05 Voedselbank   11.00 – 12.00 u 
   

Zondag 05-05 Kerkdienst  09.30 u 

 05-05 Gemeenteberaad na de dienst 

Donderdag 09-05 Hemelvaartsdag, dienst in de Levensbron 09.30 u 
   

Zondag  12-05 Kerkdienst  09.30 u 

Woensdag 15-05 Open Huis met fotografe Ella de Boer  10.00 u 
    

Zondag 19-05 1e Pinksterdag Kerkdienst  09.30 u 

Maandag 20-05 2e Pinksterdag 

Dinsdag 21-05 Diaconie   19.45 u 

 21-05 Vrouwencontactgroep   

Woensdag 22-05 Moderamen 15.30 u 

 22-05 College van Kerkrentmeesters  19.30 u 

Vrijdag 24-05 Samen aan tafel    18.00 u, inloop vanaf 17.30 u 

 24-05 Kopij Kerk aan de Maas inleveren 
   

Zondag 26-05 Kerkdienst  09.30 u 

 26-05 Redactie Kerk aan de Maas  14.00 u 

Maandag 27-05 Kerkenraad   19.30 u 

Woensdag 29-05 Uitstapje Dordrecht   12.30 u 

A
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 Ds. Trijnie Bouw nieuwe preses van de generale synode 
Gemeentepredikant ds. Trijnie Bouw is door de synode be-

noemd als haar nieuwe preses. Haar termijn start op 1 juni 

2024. Ze volgt hiermee ds. Marco Batenburg op die deze 

voorzittersfunctie de afgelopen jaren heeft vervuld.  

Trijnie Bouw (59) is gemeentepredikant in Zaltbommel. Ze is 

getrouwd, heeft vier volwassen kinderen en twee kleinkin-

deren. Als predikant heeft ds. Bouw verschillende protestantse 

gemeenten gediend en in het verleden was zij actief voor het 

jeugd- en jongerenwerk van de Nederlandse Hervormde Kerk 

respectievelijk de Samen op Weg-kerken.  
 

Toekomstbestendige dienstverlening 

Naast haar werk in Zaltbommel is ds. Bouw op dit moment nog lid van het breed 

moderamen van de Classicale Vergadering Gelderland Zuid & Oost en daar actief in een 

classicale werkgroep die zich bezighoudt met bestuurlijke vernieuwing.   

Ook de dienstenorganisatie is geen onbekend terrein voor haar: ze is nu nog lid van de 

werkgroep die zich bezighoudt met toekomstbestendige dienstverlening. In de afgelopen 

jaren volgde ze een opleiding tot interim-predikant en was ook als zodanig werkzaam.  
 

Vreugde van kerk-zijn 

In de functie als preses van het moderamen komen er voor ds. Bouw twee passies bij 

elkaar: haar liefde voor kerk en geloof, en voor alles wat te maken heeft met beleid en 

bestuur. “De kerk ervaar ik als een geschenk. Ik hoop heel erg dat we vitaal en met 

vreugde kerk kunnen zijn, ook in deze tijd.” Ze beseft dat dat voor veel gemeenten niet 

makkelijk is. “Kerken worden kleiner en er komt veel op de schouders van een kleinere 

groep terecht. Als preses wil ik eraan bijdragen om hen te ontzorgen, zodat ze toch met 

vreugde kerk kunnen zijn.” 
 

Koers houden 

In haar nieuwe rol als preses wil ds. Bouw vooral een verbinder zijn, en eraan meewerken 

dat het ‘schip der kerk’ op koers blijft. “De kerk als geheel heeft altijd mijn hart gehad. 

Binnen dat geheel is er veel diversiteit. Aan de ene kant de gemeenten met krimp, reële 

zorgen en afnemende bestuurskracht, aan de andere kant gemeenten, initiatieven en 

pioniersplekken die groeien en bloeien.” Dat zal soms balanceren zijn, erkent Bouw. 

“Soms moeten, of liever mogen, dingen anders, als we als kerk toekomstbestendig en 

toekomstgericht willen zijn. We zijn met dankbaarheid geworteld in de traditie, maar ge-

groeide vormen en gewoontes kunnen onbedoeld in de weg gaan staan. Tegelijk moeten 

we ruimte blijven scheppen voor de vreugde van samen geloven. Samenwerken en 

experimenteren kunnen daarbij behulpzaam zijn.” 
 

Hoop uitdragen 

Als kerk een teken van hoop zijn, dat is het verlangen van de 

nieuwe preses. “Die hoop moeten we als kerk blijven uitdragen en 

voorleven, vooral in een tijd dat de samenleving en de wereld voor 

grote uitdagingen staan. Als je probeert te leven in liefde tot God en 

de naaste, doet dat wat in je omgeving. Dan kun je als kerk je 

roeping volbrengen.” 

Uit: Protestantse Kerk in Nederland, uitgave van de PKN.  D
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In een verdeelde samenleving: lied 418 

Een inspirerend lied over eenheid, vrede en zegen, dat ons herinnert aan de kracht van 

samenzijn in Gods wegen. 
 

God, schenk ons de kracht dicht bij U te blijven, 

dan zal ons geen macht uit elkander drijven. 

Zijn wij in U één, samen op uw wegen 

dan wordt ons tot zegen lachen en geween.     
 

Vrede, vrede laat Gij in onze handen, 

dat wij die als zaad dragen door de landen, 

zaaiend dag aan dag, zaaiend in den brede, 

totdat in uw vrede ons hart rusten mag. 
 

Niemand kan alleen, Heer, uw zegen dragen; 

zegen drijft ons heen naar wie vrede vragen. 

Wat Gij schenkt wordt meer naar gelang wij delen, 

horen, helpen, helen, – vruchtbaar in de Heer. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

God, schenk ons de kracht dicht bij U te blijven, 

dan zal ons geen macht uit elkander drijven. 

Zijn wij in U één, samen op uw wegen 

dan wordt ons tot zegen lachen en geween. 

Tekst: Dieter Trautwein – ‘Komm, Herr, segne uns’   Melodie: Dieter Trautwein   Vertaling: Ad den Besten 
 

Advertentie 
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In herinnering  

Op 27 maart is ons gemeentelid Kees van ’t Hof overleden in de leeftijd 

van 83 jaar. Kees heeft het grootste deel van zijn leven in Bolnes 

gewoond.   

Wat was Kees blij dat Ali 8 jaar geleden in zijn leven is gekomen. Om 

de week waren ze samen hier in de kerk. De andere weken gingen ze 

samen bij Ali naar de kerk. Kees en Ali deden bijvoorbeeld samen graag 

mee met de maaltijden op vrijdagavond.  

Kees was een vriendelijke, zorgzame en spraakzame man behalve als 

het over de moeilijke dingen in het leven ging.  

Moeilijke en verdrietige periodes zijn zeker niet aan Kees voorbij gegaan 

maar wat vond hij het moeilijk om daarover te praten. Ook toen hij begin 

vorige maand te horen had gekregen dat hij er rekening mee moest 

houden dat hij niet lang meer te leven had, stopte hij dat liever weg, 

wilde hij zo graag nog langer blijven leven.  
 

Op 3 april hebben we samen met de kinderen en de kleindochter van Kees en zijn vriendin Ali in de aula 

van Vredehof afscheid van hem genomen. Foto’s, muziek, verhalen en gedichten hebben ons een mooi 

beeld gegeven van het leven van Kees. We hebben psalm 23 gelezen en elkaar de mooie woorden 

meegegeven van het lied ‘Ga met God’ en ‘Hij zal met je zijn’.  

De kinderen en de kleindochter van Kees en zijn vriendin Ali zullen hem missen. We wensen hen sterkte 

nu zij zonder vader, opa, vriend verder moeten.  
 

Carla Trouw 

 

Middaguitstapje naar Dordrecht op woensdag 5 juni 

Het uitstapje naar Dordrecht is niet op 29 mei, zoals in 

de vorige Kerk aan de Maas en in de gele folder stond, 

maar een week later, op 5 juni. Als u mee wilt, er is nog 

plaats!  
 

We brengen een bezoek aan de Grote Kerk in Dordrecht. 

Een mooie oude kerk met een interessante geschie-

denis. De kerk staat bovendien op een prachtig punt, aan 

de jachthaven,  dichtbij de rivier de Oude Maas.  

En mocht u de toren willen beklimmen - slechts 275 

treden - dan wordt u beloond met een geweldig uitzicht 

over de oude stad en de drie rivieren die bij Dordrecht 

samen komen: de Noord, de Beneden Merwede en de Oude Maas. Maar misschien is die toren wat 

teveel gevraagd? 
 

Wat gaan we wel doen? 

We verzamelen om 12.30 uur bij de Kerk aan de Maas in Bolnes. Dan rijden we naar het Veerplein in 

Zwijndrecht. We varen met het pontje over naar de Hooikade in Dordrecht, daarvandaan lopen we in 5 - 

10 minuten naar de Grote Kerk, Lange Geldersekade 2. 

We krijgen daar een rondleiding die ongeveer een uur duurt. Er is ook in de kerk een mediatour 

beschikbaar, met verhalen en informatie om te beluisteren. 

Daarna drinken we in de Schenkerij een kopje koffie/thee met koek, de beroemde Dordtse schapenkop. 

We hebben tijd om even op eigen houtje rond te kijken in de kerk en in de winkel (cd’s, boeken, kaarten, 
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cadeauartikelen ook van Fair Trade). En dan gaan we weer terug met het pontje naar Zwijndrecht, we 

hopen om 17.00 uur weer terug te zijn in Bolnes.  
 

Belangrijk 

De kosten zijn € 14,- per persoon, daarin is het pontje niet meegerekend. Hiervoor gebruikt u uw eigen 

OV chipkaart. En wie zo’n kaart niet heeft, kan aan boord een kaartje kopen.  
Aanmelden voor 20 mei bij Wil Wendrich. 

Komt u met de auto en kunt u passagiers meenemen, dan hoor ik dat graag. 

Het wordt een leuke interessante middag! Gaat u ook mee? 
 

Wil Wendrich 

tel 0180 487050 / 06 82066497, scriba@pgbolnes.nl  

 

Verjaardagen   zaterdag 4-05  t/m vrijdag 31-05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gevonden 

Bij het opruimen in de kerk vonden we een mooi schilderij van een kerk, Igreja Evangelica, gesigneerd 

QR, afmetingen ongeveer 35 x 50 cm. Waarschijnlijk uit Portugal? In het verleden had onze kerk contact 

met een kerk in Rossio, Portugal, vermoedelijk hebben we het schilderij toen gekregen. Zonde om weg 

te gooien hè? Wie wil het hebben?   

Wat we ook gevonden hebben: een foto van de Wilhelminastraat in Bolnes (jaren vijftig?)  De foto is geen 

origineel, zit in een lijst, 45 x 55 cm. Ook voor wie hem wil hebben! 
 

Heeft u interesse, laat het weten. 

Wil Wendrich 

 

  

Mei 

  5  Tiny Ruinard-Ferwerda   
12  Mario Verwijs        
14  Connie Pelgrom   
15  Janny v.d. Voort-Romeijn      
15  Jacoline Stegman-de Weerdt  
19  Nel Bekkema - de Vroed  
22  Judith Schop  
24  Marijke Geelhoed-Koelewijn  
25  Lauren Schinkelshoek  
29  Eric Romein     
30  Mila Verwijs  
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  Berichten van de diaconie 

Opbrengst van de collectes voor ‘Kansarme jongeren in Colombia’ 

Van 18 februari t/m 24 maart (de Veertigdagentijd) was de 3e collecte 

bestemd voor kansarme jongeren in Colombia. Ook op Paasmorgen 

is hiervoor gecollecteerd. De totale opbrengst bedraagt € 538,81. Een 

prachtig bedrag voor deze jongeren, waarvoor onze hartelijke dank! 
 

De collectedoelen in de komende weken: 

Zondag 5 mei: Noodhulp Oekraïne  

Verwoeste huizen, een ontwrichte infrastructuur en nauwelijks 

warmte en elektriciteit. De grootschalige oorlog in Oekraïne gooide 

het leven en de toekomst van veel inwoners volledig overhoop. Kerk 

in Actie werkt samen met kerken en hulporganisaties in Oekraïne 

die ontheemden en slachtoffers van de oorlog blijven helpen. 

Regionale hulpcentra geven kwetsbare kinderen - zoals in de 

frontlinie van Kharkiv - een veilige plek, delen voedsel en medicijnen 

uit aan iedereen die het nodig heeft en bieden hulp bij traumaverwerking.    

Wat betekent dit project voor Uliana? “Ik woon met mijn familie in Kharkiv. In de eerste maanden van 

de oorlog woonden we in het metrostation. Buiten was het gevaarlijk door alle beschietingen. Het was 

best eng toen we weer naar huis mochten. Zouden er nog meer bommen vallen? Alles is veranderd 

sinds de oorlog. Alle schoollessen zijn online, dat is heel saai. Iedereen maakt zich zorgen. Mijn ouders 

zijn altijd bang dat het luchtalarm afgaat en ik niet kan schuilen. De situatie in onze stad is slecht, de 

wegen zijn kapot en we kunnen nauwelijks aan eten komen. Ik kan niet wachten tot de oorlog voorbij 

is.” 
 

Zondag 12 mei (Avondmaal): Werelddiaconaat Libanon 

Door de zware economische crisis in Libanon zoeken veel 

jongeren werk in het buitenland, waaronder veel ervaren ver-

pleegkundigen. Ouderen blijven alleen achter als hun kinderen 

zijn vertrokken. Hierdoor is er veel vraag naar thuiszorgwerkers. 

Dat biedt Libanezen en Syrische vluchtelingen in het land de kans 

om in deze sector aan de slag te gaan. Na een thuiszorgtraining 

kunnen cursisten vrijwel direct aan het werk en ook beter zorg 

verlenen aan hun eigen familieleden en buren.      

De 3e collecte is deze zondag voor Mercy Ships, dit is het vaste 3e collectedoel bij de Avond-

maalszondagen. 
 

Zondag 19 mei (Pinksteren): PKN Missionair werk Nederland, ‘zinzoekers’ 

Op social media, waar jongeren veel tijd aan besteden, is maar 

weinig zichtbaar van God.  

Met interessante en inspirerende video’s, christelijke rolmodellen 

en vriendschappen laat Move Community op social media zien 

wat het betekent om te geloven in God. Hoe meer jongeren in hun 

social media gebruik meekrijgen wie God is in deze wereld, hoe 

belangrijker het geloof voor hen wordt. De Protestantse Kerk 

ondersteunt organisaties zoals Move Community die geloof en 

jongeren met elkaar verbindt. 
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Zondag 26 mei: Zending Bangladesh 

In afgelegen dorpen in Bangladesh is het niet vanzelfsprekend dat gemeenteleden samen een sterke 

gemeente vormen. 

Christenen vormen een kleine minderheid en het opleidings-

niveau in de dorpen is laag. Om dorpsgemeenten te helpen vitaal 

te zijn en blijven, ondersteunt Kerk in Actie een programma voor 

gemeenteopbouw. Voorgangers en kerkelijke vrijwilligers krijgen 

training in bijbelonderwijs, kinderwerk, leiderschap en diaconaat. 

Dankzij dit programma kunnen gemeenten groeien in geloof en in dienstbaarheid binnen en buiten de 

eigen gemeenschap. 
 

Zondag 2 juni: Collecte diaconie algemeen doel of noodsituaties 

Deze collectes kunnen voor plotseling optredende noodsituaties worden bestemd of door de diaconie 

ingezet worden voor plaatselijke en/of regionale projecten. 
 

De 3e collecte t/m 19 mei: Stichting Present Ridderkerk 

In de vorige editie van Kerk aan de Maas staat een uitgebreide toelichting 

over dit collectedoel.   
 

De 3e collecte van 26 mei t/m 14 juli: Medair 

Medair is een christelijke noodhulporganisatie die in actie komt bij 

rampen en geweld. Medair helpt de meest kwetsbare mensen in de 

moeilijkst bereikbare gebieden ter wereld. Zo werkt Medair in 

Afghanistan, Jemen, Oekraïne, Somalië en in nog vijf landen waar de 

nood heel hoog is. Bij rampen en geweld lopen mensen direct gevaar 

om te sterven. Bijvoorbeeld door verwoestingen, ziektes, honger of het gebrek aan medische hulp. 

Medair helpt met medische zorg, onderdak, voedsel, schoon water, 

sanitair en noodhulpgoederen. Daarmee worden levens gered! De 

organisatie is onafhankelijk en onpartijdig. Medair helpt iedereen in nood, 

ongeacht overtuiging of afkomst. De organisatie bestaat sinds 1989 en 

heeft inmiddels noodhulp gegeven in 43 landen. Medair wordt gesteund 

door particuliere donateurs, kerken, organisaties en grote stichtingen 

zoals bijvoorbeeld EO Metterdaad.  

Meer informatie over Medair vindt u op www.medair.org. Helpt u mee om deze collectes tot een succes 

te maken? Alvast heel hartelijk bedankt! 
 

Namens de diaconie, Marjon Hoogendijk 
 

  Voedselbank 

Op zaterdag 4 mei kunt u weer producten inleveren voor de Voedselbank. Gevraagd worden: schoon-

maakmiddelen, vuilniszakken, hagelslag, pindakaas, jam, 

chocopasta, groente in pot/blik en verder wat lang houdbaar 

is. U kunt alles inleveren tussen 11 uur en 12 uur bij de 

ingang van ons kerkgebouw. 
 

Mocht u zaterdagmorgen niet in de gelegenheid zijn om iets 

te komen brengen dan kunt u het ook op zondag meenemen. 

Namens de diaconie en vooral namens de mensen die het 

zo hard nodig hebben: hartelijk dank. 
 

Marjan Geelhoed & Arja van Wingerden 

http://www.medair.org/
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Zaterdag 15 juni muzikale bingo 

Met de diaconieën van beide kerken, Groene Tuinkerk en 

Kerk aan de Maas, organiseren wij een muzikale bingo. 

De tijd en plaats hoort u nog, maar u kunt de datum alvast 

noteren in uw agenda. 
 

Namens de diaconie, 

Marjan Geelhoed, Arja van Wingerden 
 

Waardevol voor het goede doel: lever ze in! 

Kaarten, postzegels, cartridges, buitenlands geld en oude mobieltjes: 

waardevol voor het goede doel. Nog altijd leveren gebruikte kaarten en 

postzegels veel geld op. Door het inzamelen van deze materialen kunnen Kerk 

in Actie en GZB projecten in het buitenland ondersteunen. U en jij kunt daarbij helpen. Hoe? Door heel 

eenvoudig oude postzegels, kaarten, lege cartridges, oude mobieltjes en buitenlands geld of oud 

Nederlands geld in de inzamelbox in de hal in te leveren. Hoe werkt het?  

Knip postzegels ruim van de envelop. Knip geen postzegels van ansichtkaarten. Denk ook eens aan de 

postzegels van school of de organisatie 

waar je werkt.  

Lever alleen ansichtkaarten in, geen 

dubbele kaarten. Een ansichtkaart is een 

enkele kaart, met aan de ene kant een 

afbeelding en aan de andere kant ruimte 

voor adres en postzegel. Dubbele kaarten 

hebben geen verkoopwaarde en belanden 

bij het oud papier. Ook welkom zijn 

geboortekaartjes, zelfgemaakte kaarten 

en kaarten van Anton Pieck, Voor het 

kind en Stichting Kinderpostzegels in alle 

maten en vormen. 
 

Meer weten? Neem dan contact op met één van de diakenen. 

 

Onbekende gift 

Rond Pasen is er een gift van € 350 in het offerblok gedaan. Daar zijn we de gulle gever heel dankbaar 

voor! We weten echter niet of de gever daar ook een specifiek doel voor had? 

We willen het bedrag daarom verdelen over de verschil-

lende collectedoelen die we rond Pasen hadden. 

Als dat echter niet de bedoeling was, dan horen we graag 

waar we het geld dan naar kunnen overmaken. U kunt dat 

aan diaken Marit Leertouwer kenbaar maken. Eventueel 

anoniem door middel van een briefje in de brievenbus. 
 

De Diaconie  
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Collectes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PCOB bestaat 40 jaar  

De PCOB Ridderkerk viert op woensdag 29 mei haar 40-jarig bestaan in de 

zaal van de Christus is Koningkerk aan de Juliana van Stolbergstraat 44 in 

Slikkerveer. Anders dan gewoonlijk zijn bij deze bijeenkomst geen niet-leden 

welkom. De leden ontvangen een persoonlijke uitnodiging. Het is tevens 

voorlopig de laatste bijeenkomst. In de maanden juni, juli en augustus worden 

geen lezingen of andere activiteiten georganiseerd.  

Na deze zomerstop worden de bijeenkomsten hervat op 25 september. Het bestuur wenst iedereen een 

fijne zomer toe. Tot ziens in september.   
 

Lida Saaij 

 

Pinksterzondagavondzang in de Bethelkerk 
Het Bethelkerkkoor Zwijndrecht nodigt u uit voor de zondagavondzang op 

zondag 19 mei a.s. om 19.30 uur in de Bethelkerk. 

De leiding voor de koor- en samenzang is in handen van Wim de Penning 

en de organist is Bert  Kruis. Deze zondagavondzang staat in het teken 

van Pinksteren. 

De toegang is gratis, wel is er aan de uitgang een collecte voor bestrijding van de kosten.  

Alle informatie over de zondagavondzang en over ons koor vindt u ook op www.bethelkerkkoor.nl. 

Graag tot ziens in de Bethelkerk. 
 

Namens het Bethelkerkkoor Zwijndrecht,  

Ries Knook 

 

 

Datum Bestemming Bedrag 

17-03-2024 Diaconie  €   53,05 

17-03-2024 40 dagen project  €   51,00 

17-03-2024 KIA Rwanda  €       51,05 

24-03-2024 Diaconie  €   50,50 

24-03-2024 PKN Missionair werk  €   52,35 

24-03-2024 40 dagen project  €   66,50 

31-03-2024 Diaconie  €   88,45 

31-03-2024 PKN Colombia  € 126,75 

07-04-2024 Diaconie  €   84,50 

07-04-2024 St. Present Ridderkerk  € 100,15 

07-04-2024 Kerk  €   56,65 

14-04-2024 KIA Rwanda  €   56,40 

14-04-2024 Kerk  €   58,90 

14-04-2024 St. Present Ridderkerk  €   52,30 

21-04-2024 Bloemen  €   46,80 

21-04-2024 Diaconie  €    48,50 

21-04-2024 St. Present Ridderkerk  €   57,20 C
 o
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http://www.bethelkerkkoor.nl/
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JOP 

Op 9 mei is het Hemelvaartsdag, in kerkdiensten wordt dit Bijbelverhaal gelezen en wordt er over verteld. 

Jezus had al vaker gezegd dat Hij naar zijn Vader zou gaan, maar ook dat Hij de leerlingen niet in de 

steek zou laten. Hij heeft zich gehouden aan zijn belofte. Wij vieren op 19 mei het Pinksterfeest in de 

kerk en nevendienst. In de nevendienst zullen we daar meer over vertellen en gaan jullie vast weer iets 

maken of doen! 

Ook op 2 juni is er nevendienst. Zijn jullie er weer bij? 
 

De volgende gezinsontmoeting in de Levensbron is op zondag 9 juni en begint om 11.00 uur. Deze keer 

gaat het over Abraham. In de volgende Kerk aan de Maas staat er meer over.  
 

En om alvast te onthouden, al duurt het nog wel even…. op zondag 7 juli vieren we jullie 

verjaardagen met Job en Jet. 
 

Femke en Janny 

 

De leukste bladzijde 
Hebben jullie de oplossingen van de vorige keer gevonden? 

De letters die ontbreken zijn: C, L, N, O en W. De getallen die ontbreken zijn 43 en 59. 
 

De maand mei … 

Wordt ook wel de bloeimaand genoemd. Deze maand heeft in veel tradities te maken met vruchtbaar-

heid, liefde en groei. Niet voor niets luidt het spreekwoord: ‘In mei leggen alle vogels een ei’, met het ei 

als symbool van nieuw leven. 
 

Lelietjes van dalen worden ook wel meiklokjes genoemd. Ze zijn prachtig, maar pas op: 

ook giftig! Er wordt gezegd dat lelietjes van dalen geluk brengen in de liefde. In Italië is 

het nog gebruikelijk dat een man zijn geliefde op 1 mei een 

boeketje van deze bloemen geeft. 
 

Meizoentjes of madeliefjes zie je overal in het gras en in bermen weer verschijnen. 

Het blad van het madeliefje kun je gebruiken om bloed te stelpen (je kneust het 

blad en legt het op de wond). 
 

Meikaas is een verse witte kaas die enkele dagen tot een week oud is. Meikaas 

is de eerste kaas na de winter, als de koeien net in de wei lopen en vers 

voorjaarsgras eten. Iets rijpere kaas wordt graskaas genoemd. 

 
 

Dieren knutselen met wc-rollen  

Zoals je ziet kan je met wc-rollen leuke dieren maken. Het lieveheersbeestje: 

beplak de wc-rol met zwart papier, plak 2 oogjes er op, knip twee voelsprietjes 

en plak ze vast aan de binnenkant van de wc-rol.  

Knip een rondje van rood papier, knip deze doormidden, je hebt nu twee 

vleugeltjes (schild). Plak of teken daar zwarte stippen op, plak de vleugels op 

het lieveheersbeestje. 
 

De vlinder: versier de wc-rol in een mooie kleur of kleuren. Teken het gezichtje 

er op, maak voelsprietjes en plak ze op. Teken twee grote vleugeltjes en twee 

kleinere, versier ze en plak ze achter het lijfje vast. 
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De bij: plak om en om gele en zwarte strookjes (allebei even breed) op de wc-rol. Knip een geel rondje 

uit, dat wordt het gezichtje. Teken daar een mondje en oogjes op. Tweezwarte korte sprietjes zijn de 

voelsprieten.  

De vleugeltjes maak je van wit papier. Op de website van mamaliefde kun je een groter voorbeeld van 

de diertjes zien. 
 

Krieltjessalade voor 4 personen 

Ingrediënten: 500 gram krieltjes (gehalveerd), 400 gram sperziebonen 

(gebroken), 4 eieren, 200 gram cherry-/kerstomaatjes (gehalveerd), 1 

krop kropsla (gewassen, klein), 100 gram zwarte olijven (gehalveerd, 

zonder pit), 2 warmgerookte zalmfilets (in grove stukken) en 1 bosje 

bieslook (fijngehakt) 
 

Bereiden: Kook de krieltjes in 15 minuten gaar. Kook de sperziebonen de laatste 8 minuten mee. Giet 

af en spoel kort onder koud water. Kook de eieren in 5-6 minuten halfzacht. Laat ze schrikken onder 

koud water en pel ze. Klop intussen de ingrediënten voor de dressing door elkaar en breng op smaak 

met zout en peper. Meng de krieltjes, sperziebonen, tomaatjes, sla, olijven en zalm voorzichtig door 

elkaar. Besprenkel met wat van de dressing. Halveer  

de eieren en leg ze op de salade. Bestrooi met de bieslook en serveer de overige dressing erbij. 
 

Mopjes 

Er staan twee paarden in de wei. Zegt het ene 

paard: “Het is hier wel 

koud.”  

Antwoordt het andere 

paard: “Misschien staat 

het hek nog open”. 
 

Jantje zit in de klas en vandaag gaat de les 

over dieren en waar ze leven in de wereld… De 

meester vraagt aan Jantje: “Noem vijf dieren 

die je in Afrika kunt vinden!” Jantje antwoordt: 

“Twee olifanten en drie leeuwen!” 
 

Kaatje loopt over straat. Ze ziet een vrouw met 

een hondje.  

Kaatje: “Waarom heeft je hond rode sokken 

aan?” 

Vrouw: “Omdat de groene in de was zitten.” 
 

Kees: “Wat heb jij gekke sokken aan. Eén 

groene en één blauwe.” 

Joris: “Dat klopt. Thuis heb ik nog zo’n paar!” 

 

Twee wc-potten staan naast 

elkaar. Zegt de ene pot tegen de ander: 'Je hebt daar een vlekje.' Zegt de andere 

pot: 'Hoe kun jij dat nou zien? Je hebt je bril niet eens op!' 

 

Paul en Janny 
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Zoek de verschillen 
   
              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een kaart voor Amnesty 

Democratische Republiek Congo King Mwamisyo  

Rechtenstudent en activist King Mwamisyo uit de Democratische 

republiek Congo (DRC) werd in april 2022 opgepakt. Hij plaatste 

berichten op sociale media waarin hij zei dat het leger en de politie 

het volk niet beschermen en mensenrechtenschendingen plegen. 

Mwamisyo kreeg 5 jaar cel voor het ‘beledigen van het leger’. Ook 

mag hij daarna 5 jaar lang niet stemmen of zich kandidaat stellen voor 

een publieke functie.  

Mwamisyo zette zich in voor LUCHA (Lutte pour le changement), een 

burgerbeweging die strijdt voor mensenrechten in de DRC. Hij zit vast 

in een overbevolkte gevangenis. Die is toegerust voor 300 

gevangenen maar er worden 4.000 mensen vastgehouden. Hij heeft 

geen bed, schoon drinkwater, elektriciteit, medische zorg en voldoende eten. Stuur een kaart, zodat King 

Mwamisyo weet dat je hem steunt.  
 

Tips • Schrijf in het Engels. • Neem geen politiek standpunt in.  
 

Voorbeeldgroet 

“Dear King, I stand by you. Please don’t give up!”  
 

Adres  

King Mwamisyo 

C/o Amnesty International Naiorobi 

Riverside Studios Riverside Lane, 

Off Riverside  

Drive Nairobi,  

Kenya Mailing: PO Box 1527 00606 Sarit Centre NAIROBI, KENYA 

 

Hartelijk dank, 

Arja van Wingerden (diaconie) en Wil Wendrich (Amnesty Ridderkerk) 
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Contactpersonen Protestantse Gemeente te Bolnes 
Pastor / Kerkelijk werker Vacant  

Voorzitter Kerkenraad Dhr. H.P. (Henk) den Breejen 

e-mail: voorzitter@pgbolnes.nl 
 

010-4790357 

Scriba 

 

Mw. W. (Wil) Wendrich 

e-mail: scriba@pgbolnes.nl 
 

0180-487050 

 

Voorzitter C.v.K. Dhr. J. (Jan) Luijendijk 
 

0180-416731 

Penningmeester C.v.K. Dhr. J. (Joost) Trouw 

e-mail: jtrouw@hetnet.nl   
 

0180-415062 

Voorzitter Diaconie  Mw. M. (Marjon) Koers - Hoogendijk 

e-mail: marjonhoogendijk@hotmail.com 
 

06-22319542 

Penningmeester  

Diaconie 

Mw. M. (Marit) Leertouwer-Luijendijk 

e-mail: maritleertouwer@hotmail.com 
 

0180-416546 

06-27212389 

Contactpersoon W.E.D. Mw.  J. (Janny) van der Voort  

e-mail:  vandervoortromeijn@gmail.com 
 

0180-414101 

Jeugd Mw. J. (Janny) van der Voort 

e-mail: vandervoortromeijn@gmail.com 
 

0180-414101 

Kerk en Israël Dhr. P. (Peter) van der Graaf 
 

0180-413859 

Coördinator  

zalenverhuur 

Mw. M. (Marit) Leertouwer-Luijendijk 

e-mail: beheer@pgbolnes.nl 
 

0180-416546 

06-27212389 

Kerk aan de Maas 

 

Dhr. B. (Bas) Geelhoed 

e-mail: basgeelhoed52@gmail.com  
 

0180-413552 

  

Ouderenvervoer en 

Preekvoorziening 

Mw. T. (Truus) Luijendijk 

e-mail: truusluijendijk@hotmail.com 
 

0180-416731 

 

Contactpersoon  

Beeld & Geluid 

Dhr. R. (Rob) Stegman 

e-mail: beamerteam.pgbolnes@gmail.com  
 

06-28142718 

 

Coördinatie koster en 

Kerkelijk Bureau 

Mw. W. (Winy) van der Pijl 

e-mail: winyvanderpijl@outlook.com 
 

0180-410008 

06-29030652 

Adresgegevens & website 

Protestantse Gemeente te Bolnes, Pretoriusstraat 56, 2987 AK Ridderkerk             

0180-418508  www.pgbolnes.nl  
 

Bestellen collectebonnen 
 Dhr. J. (Joost) Trouw, tel. 0180-415062   Mw. A.E. (Annemarie) Tamerius, tel. 0180-416135 

 ING bank   NL 27 INGB 0000 0120 47  t.n.v. Protestantse Gemeente te Bolnes 
  

Bankrekeningnummers 

 Kerk         ING bank   NL 27 INGB 0000 0120 47 t.n.v. Protestantse Gemeente te Bolnes 

 Diaconie  Rabobank  NL14 RABO 0373 7451 68 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Bolnes 

 ANBI PG te Bolnes    RSIN 824137528               ANBI Diaconie PG te Bolnes  RSIN 824137590 
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Kérastase Kapper

Haarmode Meyer

Creativiteit in actuele haarmode

Dames op afspraak
Heren zonder afspraak

Amerstraat 32
Winkelcentrum Bolnes-Zuid
0180 - 411830

Personal Touch Travel
Krista van Nes
krista.vannes@personaltouchtravel.nl
06 - 47 420 221
www.personaltouchtravel.nl/krista-van-nes

DE PERSOONLIJKE REISADVISEUR VOOR AL UW VAKANTIES
(ZONDER EXTRA KOSTEN)

schinkelshoek 
communicatie

websites marketing vormgeving

www.schinkelshoekcommunicatie.nl

• JAARREKENING
• BELASTINGEN
• COMMERCIËEL ADVIES   

        

marketingconcepten | vormgeving | producties
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