
             Veertigdagentijd

                Februari / maart 2024



In het kerkgebouw Kerk aan de Maas  
zijn diverse zalen te huur. De kleine  
zaal is zeer geschikt voor het vieren  
van verjaardagen. De grote zaal leent  
zich goed voor recepties en feesten.  
De twee vergaderzalen met groot  
scherm zijn geschikt voor vergaderingen 
tot 20 personen. De kerkzaal met  
podium en orgel is ideaal voor kleine  
en grote koorrepetities. 

Adres
Kerk aan de Maas
Pretoriusstraat 56
Ridderkerk
www.pgbolnes.nl

ZAALVERHUUR 
voor zakelijke en particuliere bijeenkomsten

Neem contact op met  
coördinator Marit Leertouwer 
via beheer@pgbolnes.nl of  
06 272 123 89.

Uitvaartverzorging Ridderkerk
Adriaen van Ostadestraat 1a |  2981 CB  Ridderkerk

- Persoonlijke zorg en aandacht
- Oog voor zorg na de uitvaart
- Eigen 24 uurs-huiskamers 
- Dag en nacht beschikbaar
- Vrijblijvende voorbespreking

T    0180 - 430 300
E    info@uvvr.nl
W  www.uitvaartverzorgingridderkerk.nl

Rob de Ruijter en Esther Heijkoop
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Inhoudsopgave 
Bladzij Onderwerp 

1 Gedicht, Bij de voorplaat, Van de 

redactie, Inhoudsopgave 

2 Kerkdiensten 

4 Passiebloem, Groothuisbezoek 

5 Agenda, Mutaties 

6 Gemeenteberichten 

7 Verjaardagen, VVB 

8 Veertigdagentijd, Open Huis 

9 Vrouwencontactgroep 

10 Theeconcert 

11 Diaconie 

13 Voedselbank, Bloemen,  

Samen eten 

14 PCOB 

15 Collectes, Zondagavondzang 

16 JOP,  Leukste bladzijde 

19 Amnesty 

20 Contactpersonen 

Gedicht bij het bidden 
 

Lied: Als wij tot U bidden. 
 

Als wij tot U bidden, Vader,  

vragen wij geen kalm bestaan, 

maar de kracht en de volharding  

in vertrouwen voort te gaan. 
 

Ook om louter groene weiden  

vragen wij U, Vader, niet, 

maar op ongebaande wegen  

vol te houden met een lied. 
 

Of alleen om rustig water,  

waar niets rest dan stil te staan, 

maar om kracht het levend water  

uit de harde rots te slaan. 

 

Bron van kracht in bange uren,  

die ons loodst door storm op zee, 

bij ons pogen, bij ons falen,  

Vader, ga zo met ons mee! 
 

Tekst: Sytze de Vries 

Uit: Petrus-magazine 

 

Bij de voorplaat: De Passiebloem 

   

Meer informatie op bladzijde 4 

 

Van de redactie 

Voor de volgende uitgave moet de kopij 

uiterlijk op vrijdag 15 maart (maar liefst 

eerder) zijn ingeleverd.  

Het gaat dan over de periode van zaterdag 

23 maart t/m vrijdag 3 mei 2024. 
  

De volgende inleverdata zijn 26-04, 24-05, 5-

07, 16-08, 20-09, 18-10, 15-11 en 13-12. 
 

Kopij voor ‘Kerk aan de Maas’ is welkom op 

het mailadres basgeelhoed52@gmail.com, 

Scheldeplein 25.  

Informatie: 0180-413 552. 
 

Bezorging: Dirk Ketting, Boezemkade 30,  

0180 – 411636, 

kettingvanleeuwen@gmail.com 
 

De redactie wenst iedereen veel leesplezier! 

Wil Wendrich, Hugo Stegman, Bas Geelhoed 

Publicaties in Kerk aan de Maas en op de 

website 

NB. Bij het deelnemen aan activiteiten of 

kerkdiensten in ons gebouw kunnen er foto’s 

worden gemaakt die gepubliceerd worden in 

‘Kerk aan de Maas’ of op de website.  

Als u daar bezwaar tegen hebt kunt u dit 

aangeven bij de redactie.  
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Kerkdiensten zondag 18 februari t/m 24 maart 2024   

Zondag 18 februari  9.30 uur 

1e zondag in de Veertigdagentijd 

Kleur kerkelijk jaar Paars 

Voorganger Gerda van der Schilt 

Lector Bas Geelhoed 

Ouderlingen Carla Trouw en Henk den Breejen 

Diakenen Nico Wendrich 

Gastvrouw Paula den Breejen 

Koster Winy van der Pijl 

Organist Rien Verwijs 

1e en 2e collecte 1. Kerk  2. Kerk in Actie Binnenlands Diaconaat 

3e collecte Kansarme jongeren in Colombia 

Oppas Truus Luijendijk 

Beeld en geluid Paul van der Voort 
Kerkauto Henk den Breejen, Wim van Koeveringe en Jan Luijendijk 
  

  Zondag 25 februari  9.30 uur 

2e zondag in de Veertigdagentijd 

Kleur kerkelijk jaar Paars 
Voorganger Dhr. P. Mostert uit H.I. Ambacht 
Lector Hugo Stegman 
Ouderlingen Henk den Breejen en Carla Trouw 
Diakenen Marjon Koers 
Gastvrouw Arja van Wingerden 
Koster Rob Stegman 
Organist Thea Verhagen 
1e en 2e collecte 1. PKN Missionair werk  2. Diaconie 
3e collecte Kansarme jongeren in Colombia 
Oppas Miep van Nes 
Beeld en geluid Hugo Stegman 
Kerkauto Paul van der Voort, Nico Wendrich en Gert Schop 
  

  Zondag 3 maart  9.30 uur 

3e zondag in de Veertigdagentijd 

Kleur kerkelijk jaar Paars 
Voorganger Dhr. B.H.G. Geelhoed 
Lector Gerda van der Schilt 
Ouderlingen Sophia de Lijster en Jan Luijendijk 
Diakenen Nico Wendrich 

Gastvrouw Nel Hengstmengel 

Koster Henk den Breejen 

Organist Rien Verwijs 

1e en 2e collecte 1. Kerk  2. Kerk in Actie Libanon  

3e collecte Kansarme jongeren in Colombia 

Oppas Femke Zandink 

Kindernevendienst Janny van der Voort 
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Zondag 10 maart  9.30 uur 

4e zondag in de Veertigdagentijd 

Kleur kerkelijk jaar Paars 

Voorganger Mw. Ds. Chr. Bartelink uit Ridderkerk 

Lector Carla Trouw 

Ouderlingen Jan Luijendijk en Wil Wendrich 

Diakenen Arja van Wingerden 

Gastvrouw Ruth van Koeveringe 

Koster Bert Ruinard 

Organist Freek Krabbendam 

1e en 2e collecte 1. Kerk in Actie Indonesië  2. Kerk 

3e collecte Kansarme jongeren in Colombia 

Oppas Sophia de Lijster 

Beeld en geluid Femke en Arno Zandink 

Kerkauto Paul Zuurveld, Winy van der Pijl en Sophia de Lijster 
  

Zondag 17 maart  9.30 uur 

5 e zondag in de Veertigdagentijd, Biddag 

Kleur kerkelijk jaar Paars 

Voorganger Dhr. G. den Boef uit Dronten 

Lector Paul van der Voort 

Ouderlingen Wil Wendrich en Carla Trouw 

Diakenen Marjan Geelhoed 

Gastvrouw Anja van der Graaf 

Koster Cees Opmeer 

Organist Thea Verhagen 

1e en 2e collecte 1. Diaconie  2. Kerk in Actie Rwanda 

3e collecte Kansarme jongeren in Colombia 

Oppas Jan Luijendijk 

Beeld en geluid Rob Stegman 

Kerkauto Henk den Breejen, Bas Geelhoed en Jan Luijendijk 
  

Zondag 24 maart  9.30 uur 

6e zondag in de Veertigdagentijd, Palmpasen 

Kleur kerkelijk jaar Paars 

Voorganger Mw. Ria Keijzer uit Voorburg 

Lector Bas Geelhoed 

Ouderlingen Carla Trouw en Henk den Breejen 

Diakenen Marit Leertouwer 

Gastvrouw Marianne Molendijk 

Koster Winy van der Pijl 

Organist Rien Verwijs 

1e en 2e collecte 1. PKN Missionair werk  2. Diaconie 

3e collecte Kansarme jongeren in Colombia 

Oppas Truus Luijendijk 

Beeld en geluid Paul van der Voort 

Kerkauto Paul van der Voort, Nico Wendrich en Gert Schop 
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Bij de voorplaat: De Passiebloem 
Passiebloemen (Passieflora) vind je in allerlei vormen en kleuren.  

De meest voorkomende is de blauwe passiebloem die symbool staat 

voor de lijdenstijd, de tijd voor Pasen. In het latijn betekent passio 

‘lijden’.  

Het vijftallige blad symboliseert de hand van de beul, maar ook de vijf 

werelddelen waarin het christendom is verkondigd. 

De gedraaide ranken hebben de vorm van gesels waarmee Jezus werd 

geslagen. 

Als de bloem open is zie je drie kelkjes, die verwijzen naar de drie Maria’s bij het graf, maar ook naar 

de drie-eenheid (God, Jezus, heilige Geest). 

Er zijn tien bloemblaadjes: dat kunnen de leerlingen van Jezus zijn, twaalf minus Judas (die Petrus 

verraadde) en Petrus (die Jezus verloochende), of het zijn de 10 geboden, die Jezus volledig naleefde. 

De rood gevlekte bijkroon herinnert aan de bebloede doornenkroon. 

De stamperdrager symboliseert de rechtopstaande kruispaal, het vruchtbeginsel de in azijn gedom-

pelde spons, de drie stempels de drie spijkers waar Jezus mee aan het kruis werd geslagen. 

Tenslotte komt de kleur paars die in de kerken wordt gebruikt tijdens de lijdenstijd, de kleur van inkeer 

boete en bezinning. 
 

Joost Trouw 

 

Groothuisbezoek 

Er zijn drie bijeenkomsten geweest onder de titel: Groothuisbezoek. 

Van de website van de PKN is ons gespreksstof aangeboden over Het ‘Onze Vader’, het gebed van de 

wereldwijde kerk. Ds. Pullen heeft in haar preek van 28 januari hier ook aandacht aan geschonken. 

We hebben in drie groepen met elkaar gesproken over het ‘Onze Vader’. Eén groep in de avond en 

twee groepen overdag (met lunch). Er kwamen mooie openhartige gesprekken uit voort. Iedereen heeft 

in hoogtepunten en dieptepunten in zijn leven vaak het’ Onze Vader’ gebeden. Het verbindt de kerken 

van de hele wereld met elkaar, in alle talen in alle landen. 
 

Met elkaar hebben we ook een paar in nieuwe woorden vertaalde ‘Onze Vaders’ gelezen en besproken. 

Opvallend was dat het merendeel van de aanwezigen blij waren met de moderne woorden van 

Dorothee Sölle en ook de woorden van Huub Oosterhuis zijn prachtig. Het is een aanbeveling voor de 

Werkgroep Eredienst om tijdens de kerkdiensten het traditionele ‘Onze Vader’ af te wisselen met een 

moderne versie. Zo is er ook een mooie ‘Onze Vader’ in kindertaal. 
 

Er kwamen vragen naar boven bijvoorbeeld: 

Mag je God alles vragen? 

Uw wil geschiede, wat roept dat bij je op? 
 

Alle deelnemers hebben openhartig en met respect voor elkaar hun mening uitgesproken. Voor we aan 

de lunch begonnen hebben we hand in hand het Onze Vader gebeden waardoor we ons extra met 

elkaar verbonden voelden. 

De groep die in de avond bij elkaar is geweest, heeft Lied 1006, “Onze Vader in de hemel, u staat 

zorgzaam om ons heen”, met elkaar gezongen als afsluiting. Verrassend hoe die woorden tot ons 

kunnen spreken. 
 

Het pastoraal team dankt iedereen die eraan deelgenomen heeft. 
 

Annemarie, Carla, Truus, Sophia, Wil en Bep 
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Agenda van 17-02  t/m 22-03-2024 

 

 
 

Mutaties: 

Toevoegen in de ledenlijst: 

Sonja van den Akker, telefoon 06 – 1990 9385 
 

Adreswijziging: 

• Connie Pelgrom woont op Leklaan 9 en niet op Leklaan 6. 

• Marry Loch is verhuisd naar een nieuwe vaste plek in de Meerweide. Haar nieuwe adres is    

Meerweide, afd. Coolhaven, kamer 231b, Grote Hagen 98, 3078 RC Rotterdam  

• Christiaan Ketting is verhuisd naar Boezemkade 30, 2987 BD Ridderkerk 

• Cees en Ivone Opmeer gaan verhuizen naar Kapteynhof 42, 2984 GZ. Hun vaste 

telefoonnummer komt te vervallen vanaf 15 februari, ze zijn in het vervolg bereikbaar onder 

nummer 06 1610 2394. 

Zondag 18-02 Kerkdienst  09.30 u 

Woensdag 21-02 Sing Inn  13.30 u 

Vrijdag 23-02 Vrijdagavondgebed Christus is Koningkerk 19.30 u  
   

Zondag  25-02 Kerkdienst  09.30 u 

Maandag 26-02  Diaconie  19.45 u 

Dinsdag 27-02 Werkgroep Eredienst  19.30 u 

Woensdag 28-02 PCOB Christus is Koningkerk  14.00 u 

 28-02 College van Kerkrentmeesters  19.30 u 

Vrijdag 01-03 Vrijdagavondgebed H. Theresiakapel  19.30 u 

Zaterdag 02-03 Voedselbank 
    

Zondag 03-03 Kerkdienst  09.30 u 

Maandag 04-03 Liedboekgroep  19.30 u 

 04-03 Pastoraal overleg  13.30 u 

 04-03 Moderamen  19.30 u 

Dinsdag 05-03 Open Huis  10.00 u 

 05-03 Gebedskring Boezemkerk  19.30 u 

Woensdag 06-03 Voortgangsoverleg mod met GTK in GTK  14.00 u 

Vrijdag 08-03 Sobere maaltijd  in de Levensbron 18.00 u 

 08-03 Vrijdagavondgebed Levensbron  19.30 u 
   

Zondag 10-03 Kerkdienst  09.30 u 

Maandag 11-03 Kerkenraad  19.30 u 

Vrijdag 15-03 Samen aan tafel 

 15-03 Vrijdagavondgebed  Christus is Koningkerk 19.30 u 

 15-03 Kopij Kerk aan de Maas 
   

Zondag 17-03 Kerkdienst  09.30 u 

 17-03 Gezinsontmoeting in De Levensbron   

 17-03 Redactie Kerk aan de Maas 14.00 u 

Maandag 18-03 SARI overleg  Christus is Koningkerk 19.30 u 

Vrijdag 22-03 Sobere maaltijd  in de Kerk aan de Maas  18.00 u 

 22-03 Vrijdagavondgebed Kerk aan de Maas  19.30 u 

Zaterdag 23-03 Stiltewandeling Christus is Koningkerk  10.00 u 

 A
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Gemeenteberichten 

Meeleven 

Koos Boersma komt met enige regelmaat bij ons in de kerk, altijd alleen. Dat heeft te maken met de 

ongemakken die zijn vrouw Jannie ervaart. Kort geleden ging het plotseling niet goed met zijn vrouw en 

nu verblijft zij voor revalidatie in het zorghotel van Swinhove in Zwijndrecht. Ze zal daar zeker tot het 

einde van de maand blijven in afwachting van herstel. We wensen hun beiden veel sterkte. 
 

We leven mee met Joke Bouman. Begin januari is ze begonnen met de behandelingen. Het is zwaar, 

zo zwaar, dat Joke nu tijdelijk in Siloam in Hoogvliet (Kruisnetlaan 410, 3192 KE, Hoogvliet) verblijft om 

aan te sterken. Het is nog niet duidelijk hoe het daarna verder gaat. Sterkte gewenst! 
 

Schrik bij de familie De Lijster toen Piet onwel was geworden en met de ambulance naar het ziekenhuis 

moest. Gelukkig zijn er geen ernstige dingen geconstateerd, hij mocht met medicatie weer naar huis.  
 

Sonja van Vliet is afgelopen woensdag 7 februari weer naar huis gekomen. En ook Willy Zuurveld is 

gelukkig weer thuis.  
 

Ineke Overweg is een paar weken geleden gevallen en heeft een rib gebroken en gekneusd. Ze heeft 

veel pijn gehad. We wensen haar een voorspoedig herstel.  
 

Bij Ton en Adri Knauff zijn zorgen om de toestand van Ton. Hij gaat steeds verder achteruit, het wordt 

steeds zwaarder voor Adri. We leven met hun beiden mee.  

 

Bedankt 

Hierbij wil ik iedereen bedanken voor de attenties die ik 

ontvangen heb na mijn val. Het was voor het personeel van de 

zorginstelling ook heel bijzonder zoveel groeten. 

Inmiddels ben ik gelukkig al weer wat mobieler en is het met 

hulp in huis thuis ook weer goed toeven. 

Het is fijn om bij zo`n kerkelijke gemeenschap te horen. 
 

Annemarie Tamerius 
 

Bedankt 

Verrast zijn wij door de vele gelukwensen, bloemen, presentjes die wij ter gelegenheid van ons 50 jaar 

verbonden zijn met elkaar mochten ontvangen! 
 

Hartelijk dank! 

Janny en Rien Verwijs 
 

Bedankt 

Ik wil iedereen heel erg bedanken voor alle kaarten en wensen die ik heb gekregen. Het was elke dag 

weer een feest om te zien dat er weer kaarten e.d. binnen kwamen. Het zijn momenten dat je beseft 

hoe bijzonder de mensen uit de kerk zijn.  
 

Nogmaals bedankt, 

Willy Zuurveld  
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Bedankt  

Wat een verrassing, toen de bloemen van de Kerk werden bezorgd. 

Het heeft me erg goed gedaan. Ik ben dankbaar, dat ik weer deel mag maken in een warme 

gemeenschap, zoals onze  gemeente is. 
 

Annie Witter 
  

Jubilea 

Hans en Gerda van der Schilt hopen op 24 februari 30 jaar getrouwd te zijn. En Joost en Carla Trouw 

hopen op 8 maart 50 jaar getrouwd te zijn. Van harte gelukgewenst en we wensen beide echtparen en 

hun familie nog vele goede jaren toe.  

 

 

Verjaardagen 

 

 

 

Resultaat 2024 

Nu nagenoeg alle reacties op de Actie Kerkbalans binnen zijn, kunnen we een 

redelijk betrouwbaar eindresultaat bekend maken.  
 

Het geheel resulteert in een VVB toezegging op dit moment van € 50.646,00 

(vorig jaar € 49.059 toegezegd).  

Dit betekent dat we zelfs op een hogere opbrengst als vorig jaar uitkomen. 

We zijn dankbaar voor dit mooie resultaat. 
 

Het College van Kerkrentmeesters wil iedereen hartelijk bedanken voor de steun aan de Actie Kerk-

balans. Al met al een duidelijk signaal dat de kerk u nog veel waard is! 
 

Een bijzonder woord van dank gaat uit naar de Kerkbalanslopers, die leden van onze kerk, die zich met 

het wegbrengen en ophalen van de enveloppen hebben bezig gehouden.  
 

Namens het College van Kerkrentmeesters, 

het VVB team, 
 

Henk Verschoor, Daan en Winy van der Pijl 

   Februari 
18  Marjan Geelhoed-Schop 
23  Paul Zuurveld  

23  Wil Looijen - Vonk 

23  Levy van de Graaf 

24  Kees van 't Hof 

24  Hans van der Schilt 

25  Stefan Leertouwer 

28  Jeanette Bot-Kok 

  

Maart  

  2  Dewi Sanna Van der Pijl 
  8  Bep de Jongste  
  8  Rob Stegman  
10  Sandra de Camps-Verwijs  
13  Wil Ketting-van Leeuwen   
16  Bas Geelhoed    
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Veertigdagentijd 2024 
Het Gemeenteproject ‘Goed dat jij er bent!’ 

Al vanaf de eerste zondag, als we horen over Jezus in de woestijn, ontdekken we in de diensten wat het 

betekent om er niet alleen voor te staan. Het gevoel hebben dat er iemand naast je staat, zichtbaar of 

niet! Jezus heeft laten zien wat het betekent dat God omziet naar mensen. Hij deed het ons voor hoe je 

kunt zorgen voor anderen, op weg naar Gods koninkrijk. 
 

Er is weer een projectlied, dat staat op het stencil dat u elke zondag bij de liedboeken achter in de kerk 

kunt pakken. Het staat ook elke zondag bij de kerkdienst op de website. 

Elke zondag wordt er door gemeenteleden, jong en iets ouder, een 

gedicht of lied voorgedragen dat past bij de lezing van de zondag. 

Mooie symbolische schikkingen versterken het thema van de zondag. 

Op de website vindt u deze op de fotopagina bij Symbolische 

schikkingen 2023-2024. 

Ook staat achterin de kerk weer een viertafel, die u thuis kunt maken. 

Hoe hij gemaakt en gebruikt kan worden, leest u op de website. 

We hopen dat het project voor u een goede opmaat is naar het feest 

van Pasen! 
 

De Werkgroep Eredienst 

 
 

Veertigdagenkalender: Ga mee!  
U heeft allemaal de Veertigdagenkalender in de bus gekregen. 

Daar staan alle activiteiten in deze periode in genoemd, zoals de 

vrijdagavondgebeden, de stiltewandeling, enz.  

 

N.B. in de vorige Kerk aan de Maas stond een foutje:  

de Solidariteitsmaaltijden worden niet gehouden in de Parochie de 

Emmaüsgangers, maar in de Groene Tuinkerk. 

 

 

 

Open Huis op 5 maart over ‘Manieren van afscheid nemen’ 

In dit Open Huis gaan Annemarie Voogt en Els de Zanger - zij zijn uitvaartbegeleiders - in gesprek met 

ons over wat wijzelf belangrijk vinden rondom leven en sterven en zij vertellen aansluitend meer over 

verschillende manieren van afscheid nemen. 

U bent van harte welkom op deze morgen en hoeft u niet 

aan te melden. We beginnen om 10:00 en rond 12:00 uur 

sluiten we deze morgen af. De koffie en thee staan voor 

u klaar.  

Er zijn geen kosten verbonden aan deze morgen, wel 

staat de activiteitenpot gereed om vrijblijvend een 

bijdrage te doen. 

 
Janny van der Voort 
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Vrouwencontactgroep                    

Uitnodiging voor woensdag 27 maart. 

Woensdag 27 maart bezoeken we de middag van de PCOB te Slikkerveer.  

Die middag zal dhr. J. Schoone ons iets vertellen over de kruiswegstaties van de St. Joriskerk. Deze 

statieweg laat ons de laatste dag van Jezus’ leven zien. In de katholieke traditie wordt de statieweg 

gelopen op de Goede Vrijdag. 

Aanvang 14.00 – 16.00 uur 

We hopen u te zien op deze middag. Willen de vaste rijders weer voor vervoer zorgen? 
 

Hieronder ziet u enkele voorbeelden uit de kruiswegstatie van de St. Joriskerk. 
 

Janny van der Voort en Gerda van der Schilt 

 

Zet vast in uw agenda:  

 

Paasontbijt 

Eerste Paasdag, 8:30 uur 
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Een bijzondere middag met muziek en lekkernijen 
 Zaterdagmiddag 10 februari beleefden we een mooi concert in onze Kerk aan de Maas. Thea Verhagen 

(organist) en Marie Christine Goergen (fluitist) hadden een lichtvoetig programma opgesteld van 

klassieke stukken. Ze voerden muziek uit 

van o.a. Bach, Telemann, Rossini, Fauré, 

Haydn, Elgar en Shostakovich. Bekende en 

minder bekende stukken, er werd met veel 

aandacht naar geluisterd. Tussendoor licht-

te Marie-Christine de stukken toe, zodat het 

nog meer voor de luisteraars ging leven.  
 

Er was een mooie opkomst, ook de Vrou-

wencontactgroep was  bijna in z’n geheel 

gekomen, erg gezellig. Er waren verder veel 

gasten, een aantal kennen we al van de Sing Inn, de Kerstherberg of andere activiteiten. En natuurlijk 

veel gemeenteleden, die deze kans grepen om Thea en Marie-Christine weer eens samen te horen.  
 

Naast de mooie muziek was er veel werk gemaakt van de sfeer in de kerk en de zaal: veel mooie 

bloemen en in de pauze gezellig gedekte tafels met  een keur aan heerlijke zelfgemaakte koek en ander 

lekkers. Daar werd dan ook naar hartenlust van gesnoept. Na de pauze was het tweede deel van het 

concert weer in de kerkzaal. Aan het eind daarvan was er een welverdiend applaus en een mooi boeket 

voor de musici.   

Er kwam zelfs een toegift! Daarna stroomde de kerk leeg en bleven velen 

nog gezellig in de hal napraten met een hapje en een drankje. 

Het was een geslaagde middag!  
  

Hartelijk dank aan Thea en Marie-Christine voor hun mooie muziek, en aan 

alle bakkers voor de lekkernijen. Dank verder aan iedereen die meege-

holpen heeft met het organiseren, klaarzetten, serveren en opruimen, ook 

jullie werk droeg bij aan de fijne sfeer van deze middag!  
 

De Commissie Opbouwwerk, 

Janny, Annemarie en Wil 
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Berichten van de diaconie 
 

Veertigdagentijdproject 2024: Ga mee! 

Ga mee! Mee in de bonte stoet van Jezus’ volgelingen. Door 

Hem te volgen, ontmoeten we mensen uit de wereldkerk, 

van alle talen, culturen en achtergronden. Een kleurrijk 

gezelschap van gelovigen die van elkaar leren, naar elkaar 

omzien en hun geloof in God delen. Ga in deze Veertigdagentijd mee naar kerken en gemeenschappen 

in Colombia, Rwanda, Indonesië, Libanon en Nederland, door aan hen te geven in de collectes.  

Laat je meenemen in de wereldwijde beweging van geloof, hoop en liefde.  
 

De collectedoelen in de komende weken: 

Zondag 18 februari: Binnenlands diaconaat (start Veertigdagentijd) 

In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten een korte 

of langere gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons niet te oordelen, maar 

barmhartig naar hen om te zien.  

Daarom reiken we (ex)gevangenen, tbs-patiënten en hun familie een 

helpende hand om te werken naar herstel. Kerk in Actie ondersteunt 

diverse initiatieven in Nederland die omzien naar gevangenen en hun 

partners en kinderen, hen bezoeken tijdens de detentie, maar ook een 

nieuwe kans bieden in de maatschappij.  
 

Zondag 25 februari: PKN Missionair werk, Kliederkerk  (Veertigdagentijd) 

In de Kliederkerk ontdekken kinderen, tieners, ouders, opa's en oma's de 

betekenis van Bijbelverhalen voor hun eigen leven. Deze vrolijke, gastvrije en 

creatieve manier van kerk-zijn brengt jong en oud, niet-gelovig en kerkelijk be-

trokkenen samen.  

De Protestantse Kerk in Nederland steunt lokale kliederkerken met materiaal, 

trainingen en inspirerende bijeenkomsten, zodat mensen van alle leeftijden 

samen Bijbelverhalen kunnen ontdekken, samen vieren en samen eten.  
 

Zondag 3 maart: Zending Libanon (Veertigdagentijd) 

Christelijke instellingen in Libanon hebben meestal een regionale 

functie. Ook theologische opleidingsinstituten in Beiroet leiden predi-

kanten op voor het hele Midden-Oosten. Wilbert van Saane is door Kerk 

in Actie en de Gereformeerde Zendingsbond (GZB) uitgezonden naar 

Libanon en werkt er als theologiedocent en studentenpastor.  

Hij geeft les in systematische theologie en missiologie aan theologie-

studenten. Daarnaast organiseert hij kapelvieringen voor studenten en 

staf.  

Wat betekent dit project voor Shant Akoushian? “Na mijn theologiestudie keerde ik terug naar Syrië, 

mijn land. Ik ben nu al een paar jaar predikant in Kassab, een klein dorpje in het noordwesten. Alle 

lessen die ik leerde in Beiroet komen me nu goed van pas. Het leven is niet makkelijk in Syrië. De 

economische situatie is bar, veel Syriërs zijn afhankelijk van hulp van familie, de kerk of 

liefdadigheidsorganisatie. De kerk is de enige plaats waar ze horen over liefde en vrede. De toekomst 

van Syrië is onzeker, maar de kerk kan de mensen nieuwe hoop geven. Daar draag ik graag mijn 

steentje aan bij.” 
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Zondag 10 maart: Zending Indonesië (Veertigdagentijd) 

Op 8 maart is het Internationale Vrouwendag. Daarom collecteren we 

op deze zondag, 10 maart, voor dit project in Indonesië met vrouwen 

in de hoofdrol. De lokale kerkgemeenschappen op Papoea spelen 

een belangrijke rol in de samenleving, vooral in de afgelegen ge-

bieden waar onderwijs en gezondheidszorg slecht functioneren.  

Veel vrouwen nemen sociale en pastorale taken op zich. Kerk in Actie 

ondersteunt de kerk op Papoea in het toerusten van vrouwen voor 

deze taken. Zij kunnen een diaconale of maatschappelijke training 

volgen, maar ook een alfabetiseringscursus of naailes. Ook licht de kerk vrouwen via een voedings-

programma voor over gezonde voeding. 
 

Zondag 17 maart: Zending Rwanda (Biddag & Veertigdagentijd) 

In Rwanda zijn weinig kinderboeken. Drie Rwandese predikanten 

laten leerzame stripverhalen voor kinderen maken, die ze via scholen 

door heel Rwanda verspreiden. Het vergroot de kennis en verbetert 

de leesvaardigheid van kinderen.  

Via schrijfwedstrijden leren kinderen nadenken over de thema’s uit de 

stripboeken, zoals gezondheid, voeding, kinderrechten, familie-leven, 

christelijke normen en waarden en het milieu. Elk jaar komen er 

nieuwe boeken over andere onderwerpen, want “een kind dat leest, 

wordt een volwassene die nadenkt”, menen de oprichters. 
 

Zondag 24 maart: PKN Missionair werk in Nederland (Veertigdagentijd) 

De Protestantse Kerk werkt samen met The Passion om het paasverhaal 

aan miljoenen Nederlanders te vertellen. Een missionaire kans! Rond deze 

jaarlijkse uitzending ontwikkelt de Protestantse Kerk extra initiatieven om 

naar buiten gericht kerk te zijn. Een voorbeeld hiervan is een Passionpakket, 

in samenwerking met Alpha Nederland, waarmee kerken met buurt-

bewoners een kijkavond kunnen organiseren en over de betekenis van 

Pasen door kunnen praten. Ook breder wordt er extra verdieping aange-

boden met een magazine en via online. 
 

De 3e collecte in de Veertigdagentijd, van 18 februari t/m 24 maart, is bestemd voor kansarme 

jongeren in Colombia (dit is tevens de Paascollecte, de afsluiting van dit project). 

In het noorden van Colombia komen steeds meer toeristen naar 

de Caraïbische kust. Kansarme jongeren, die op zoek zijn naar 

werk, kunnen in hun eigen omgeving leren hoe ze aantrekkelijke 

en gezonde maaltijden kunnen koken, onder andere in een 

rijdende kookschool. Zo kunnen ieder jaar 80 jongeren opgeleid 

worden voor werk in hotels, restaurants of foodtrucks, niet alleen 

als kok maar ook als receptionist, ober of achter de bar. En wie 

een eigen bedrijf wil starten, krijgt een mentor uit de horeca-

sector. Met uw gift in deze collectes helpt u kansarme jongeren in 

Colombia op weg naar een baan, inkomen en een hoopvolle toekomst. ‘Gaat u mee?’ Van harte 

aanbevolen. 
 

Namens de diaconie,  

Marjon Hoogendijk 
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Voedselbank 
Op zaterdag 2 maart kunt u weer producten 

inleveren voor de Voedselbank. Gevraagd 

worden: shampoo, deodorant, douchegel, koffie-

/koffiemelk, suiker, thee, groente/ in pot of blik en 

verder alles wat houdbaar is. 

U kunt alles inleveren tussen 11 uur en 12 uur bij 

de ingang van ons kerkgebouw. 
 

Mocht u zaterdagmorgen niet in de gelegenheid 

zijn om iets te komen brengen dan kunt u het ook 

op zondag meenemen. 

Namens de diaconie en vooral namens de 

mensen die het zo hard nodig hebben: hartelijk 

dank. 
 

Marjan Geelhoed & Arja van Wingerden 

 

Bloemen van de kerk 

De bloemen van de kerk zijn de afgelopen weken, als groet en bemoediging, namens ons allen gegaan 

naar: 

• Annie Witter-Schumacher op 21 januari 

• Elly Brandsema-Ooms op 28 januari 

• Bep Klerk-van den Dool op 4 februari 

• Wil Looijen-Vonk op 11 februari. 
 

Weet u misschien ook iemand die we er blij mee kunnen maken? Laat het mij weten! 

Met vriendelijke groeten, Wil Wendrich, tel 0180 487050, scriba@pgbolnes.nl 

 

Samen eten 
Op vrijdag 15 maart is er weer een gezellige maaltijd 

in de grote zaal van de kerk.  

Het menu is nog een verrassing, maar dat het weer 

smullen wordt, dat staat wel vast.  

Ook zijn er weer hulpkrachten nodig om dit diner klaar 

te maken. Het is gezellig werk en tussendoor hebben 

we ook tijd voor een kopje koffie of thee. 

We gaan aan tafel om 18 uur, inloop vanaf 17.30 uur. 

De helpers zijn welkom vanaf 15.00 uur. Komt u ook? 

En brengt u iemand mee? Iedereen is welkom, graag 

aanmelden uiterlijk maandag 11 maart.  

De kosten: € 7,50.  

Heeft u dieetwensen, of heeft u vervoer nodig? Geef 

het door, het wordt geregeld. 

Tot ziens op 15 maart! 

Wil Wendrich, scriba@pgbolnes.nl  

0180 487050 / 06 820 66 497 

Annemarie Tamerius, 0180 416135. 
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Burgemeester te gast bij PCOB  
Marco Oosterwijk is sinds mei 2023 de burgemeester van Ridderkerk.  

Op 2 januari jl. hield hij zijn eerste nieuwjaarstoespraak. Zijn boodschap is: 

‘Ridderkerk doet het samen’.  

Op woensdag 28 februari is hij de spreker tijdens de maandelijkse 

bijeenkomst van de PCOB Ridderkerk. Wat gaat hij daar vertellen? 
 

Oosterwijk was, voordat hij in januari 2019 tot wethouder werd benoemd in 

Ridderkerk al vele jaren politiek actief in Krimpen aan den IJssel, als 

gemeenteraadslid, fractievoorzitter en wethouder namens de SGP. In maart 

verliet hij Ridderkerk en werd hij informateur in Maassluis. In mei 2023 keerde 

hij terug naar Ridderkerk en volgde hij de vertrekkend burgemeester Anny 

Attema op. Een andere functie die hij bekleedt is die van lid van het 

algemeen bestuur van Koninklijke Binnenvaart Nederland.  

Wie van nabij kennis wil maken met de burgemeester komt op 28 februari naar 

de bijeenkomst in de Christus is Koning Kerk aan de Juliana van Stolbergstraat 44. Aanvang 14.00 uur. 

Iedereen is welkom, ook niet-leden. Vanwege de toenemende kosten voor zaalhuur, koffie et cetera, 

wordt een kleine financiële bijdrage gevraagd aan niet-leden. Digitaal betalen is nog niet mogelijk. De 

bezoekers moeten er dus aan denken dat ze contant geld meenemen.  
 

Lida Saaij 

 

  Advertentie 
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Collectes 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Passie- en Pasenzondagavondzang in de Bethelkerk 

Het Bethelkerkkoor Zwijndrecht nodigt u uit voor de Passie- en 

Pasenzondagavondzang zondag 24 maart om 19.30 uur in de Bethelkerk 

in Zwijndrecht. 

Behalve dat er koor- en samenzang is, verleent ook Andries Stigter 

(tenor) zijn medewerking. In deze zondagavondzang gedenken we 

zingend het lijden en sterven maar ook de wederopstanding van onze Heer en Heiland. 

Onder meer de volgende liederen worden gezongen: ‘Als alles duister is’, ‘Op die heuvel daarginds’ en 

‘Als ik in gedachten sta’ maar ook ‘Christus, onze Heer, verrees’ en ‘Sta op! – Een morgen ongedacht’. 

Verder de liederen: ‘ ‘t Is middernacht en in de hof’ en ‘Christus is opgestaan’. We sluiten de avond af 

met het lied ’U zij de glorie’. 
  

Graag tot ziens in de Bethelkerk. 

Namens het Bethelkerkkoor Zwijndrecht,  

Ries Knook 

 

  

Datum Bestemming    Bedrag 

14-01-2024 KIA Binnenlands diaconaat   € 37,90 

14-01-2024 Kerk   € 44,80 

14-01-2024 Draagt elkanders lasten   €     43,55 

21-01-2024 Bloemen   € 41,60 

21-01-2024 PKN Missionair werk   € 37,10 

21-01-2024 Draagt elkanders lasten   € 42,30 

28-01-2024 Kerk   € 54,05 

28-01-2024 PKN Jonge generatie   € 55,90 

28-01-2024 Draagt elkanders lasten   € 54,10 

04-02-2024 KIA Bangladesh   € 67,85 

04-02-2024 Diaconie   € 56,00 

04-02-2024 Mercy Ships   € 61,85 C
 o
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JOP 
 

De Veertigdagentijd is begonnen op 14 februari, op 31 maart is het Pasen. 

In jullie boekje dat je met het tasje thuisgekregen hebt, staat: ‘De Veertig-

dagentijd is de voorbereidingstijd voor Pasen. Het begint op Aswoensdag, 

(dat was 14 februari). In deze tijd hoor je wel dat mensen zeggen dat ze 

minder snoepen of minder op een scherm kijken. Zo maak je ruimte om 

bewust te leven’. 

Als je bijvoorbeeld minder tijd op je scherm kijkt, heb je tijd over om iets 

anders te doen. Nou, in jullie boekje staat van alles wat je zou kunnen doen. 

Het boekje heet: Goed dat jij er bent! Dat betekent dat iemand blij is als hij je 

ziet of merkt dat je aan hem denkt. Maar het 

is ook goed dat God er is voor ons. 

 

Ook hebben jullie thuis een rood boekje gekregen, de Veertigdagen-

kalender, vraag maar eens of je het mag zien. In deze kalender tellen 

we af naar Pasen, elke dag staat er een tekst om te lezen en over na te 

denken. Op elke woensdag staat iets voor jou! 
 

Op 3 maart is er weer kindernevendienst. Tot dan! 
 

17 maart is er weer een Gezinsontmoeting in de Levensbron. 

Het verhaal van Daniël wordt verteld en je kunt iets knutselen dat te 

maken heeft met het verhaal over Daniël. 

De ontmoeting wordt weer afgesloten met samen eten! 

Komen jullie ook? 
 

Locatie: Protestantse gemeente de Levensbron, Jan Luykenstraat 10, 

Ridderkerk  

Voor wie: voor iedereen; voor (groot)ouders en hun (klein)kinderen en andere 

belangstellenden 

Kosten: geen kosten  

Aanmelden: graag uiterlijk 11 maart via het digitale formulier via de QR code  

Informatie: bij Jacqueline Louwerens, 06-27474342, jeugd@levensbron.nl  

 

Femke en Janny 

 

De leukste bladzijde   

Ik had het woord ‘lente’ ingetypt om voor jullie iets te schrijven over de lente. Maar wat lees ik tot mijn 

verbazing: iets over lenteoren. Hebben jullie daar wel eens van gehoord?  

Nou, ik leg het je uit: Lenteoren kun je krijgen door de zon die op je oren schijnt. Er komen dan allerlei 

blaasjes op je oren (je kunt niet goed tegen de zon). 

Omdat het gebeurt als de zon steeds warmer wordt, 

zoals in de lente, worden ze lenteoren genoemd. Goed 

je oren insmeren met zonnebrandcrème helpt wel. 

En ik zag nog meer woorden die met ‘lente‘ beginnen. 

Lentebloemen: dat is wel duidelijk, denk ik. Dat zijn 

bloemen die in het voorjaar groeien en bloeien. Op de 

foto herken je vast deze bloemen wel. 
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Lenteui: dat zijn heel kleine uitjes op een lange groene stengel. Ze zijn lekker in de 

sla. 
 

Lentekriebels, de dagen worden langer en het zonlicht wordt sterker. Mensen 

maken in hun lichaam stofjes aan: dopamine en serotonine. Dit zijn stofjes die een 

opgewekt gevoel geven. Je voelt je in de lente vaak vrolijk, alles buiten wordt 

mooier en groener, warmer door de zon, de bloemen die bloeien en misschien wel 

door de lentekriebels! 
 

Hier word je vrolijk van 

Jullie herkennen ze vast wel, emoticons. Op de telefoon zoek je ze gewoon op 

en plakt ze in een berichtje. Je kunt ook ze zelf maken. Het leuke daarvan is dat 

je ze op een kaart kunt plakken en naar iemand sturen. Die wordt vast erg blij als 

ze een leuke emoticon ziet die jij gemaakt hebt. 

Gebruik daarvoor gele vouwblaadjes van 20x20cm die je zigzag opvouwt. Daar- 

na knip je hem door de helft en vouw je beide helften dubbel en lijm je de uit-

eindes aan elkaar zodat je twee halve waaiers hebt. Smeer wat lijm op beide 

uiteindes, leg er een stukje touw tussen om ze op te kunnen hangen en plak de 

waaiers aan elkaar in een geel rondje. Daarna kun je de gezichten erop plakken. 

Die kun je zelf eerst tekenen en daarna uitknippen. 

(bron:ladylemonade.nl) 
 

Mopjes 

Jantje stapt in de bus en vraagt aan de buschauffeur: “Gaat u naar de dierentuin?” 

De buschauffeur antwoordt: ‘Nee joh, ik moet gewoon werken! 
 

Timo gaat naar de dierentuin. Als hij bij de zebra’s aankomt staat er bij het 

hek een bordje  waarop staat: Pas geverfd! 

Zegt Timo: ”Ik wist wel dat die strepen niet echt waren!” 
 

Jantje belt de garage en zegt: “Mijn auto is kapot, ik denk dat er water in 

de motor zit”. 

De monteur antwoordt: ‘”We komen u helpen. Waar staat u geparkeerd?” 

Jantje: “Hier verderop, in de sloot!” 
 

Willem heeft een schildpad voor zijn verjaardag gekregen. Zijn kleine 

zusje bekijkt de schildpad eens goed en zegt dan: “Haal dat deksel er 

eens af, dan kan ik hem aaien!” 

 
Raadsels 
Een cowboy rijdt een stadje in op Vrijdag. Hij blijft drie dagen en 

vertrekt weer op Vrijdag. Hoe kan dat? 
 

Een hamer en een spijker kosten samen € 1,10. De hamer is een euro 

duurder dan de spijker. Wat kosten de hamer en wat kost de spijker?  
 

Wat is van jou, maar wordt meer door andere mensen gebruikt? 

 
 
Paul en Janny 
  

Antwoorden:  

•Zijn paard heet Vrijdag. 

•De hamer kost € 1,05 en de spijker € 0,05. 

•Jouw naam 
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10 verschillen, zie jij ze? 
 
 
 

 
  

Vind jij de uitgang?  
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Collecteren voor Amnesty 
Amnesty International zoekt collectanten 

Amnesty is op zoek naar mensen die mee willen helpen met de collecte in Ridderkerk. Van 10 tot 16 

maart 2024 gaan de collectanten in heel de gemeente de straat op om geld op te halen voor Amnesty. 
 

Onafhankelijk 

De collecte is voor de mensenrechtenorganisatie 

Amnesty een onmisbare bron van inkomsten. Amnesty 

is onpartijdig en onafhankelijk. Om die onafhanke-

lijkheid te kunnen garanderen, neemt Amnesty voor 

acties en onderzoek geen geld aan van de overheid of 

van politieke en religieuze groeperingen. Daarom zijn 

de collecte én de collectanten zo belangrijk. 
 

Met het geld dat tijdens de collecte wordt opgehaald, kan 

Amnesty haar werk voortzetten voor mensen zoals 

Murtaja Qureiris uit Saudi-Arabië. Als 10-jarige jongen 

riep hij tijdens een demonstratie ‘Het volk wil men-

senrechten!’ Hij werd opgepakt. In de gevangenis werd 

hij gemarteld om hem te laten bekennen dat hij een 

molotovcocktail had gegooid. Qureiris kreeg de dood-

straf. Amnesty voerde wereldwijd actie voor hem. In 2022 werd hij vrijgelaten. 
 

Uurtje collecteren 

Amnesty is blij met elk uurtje dat iemand collecteert. Sommige mensen gaan een paar avonden de 

huizen langs, anderen een paar uurtjes overdag. Je kunt zelf bepalen wanneer en hoe lang je wilt 

collecteren. Alle beetjes helpen. De collectecoördinator in de buurt neemt contact op met de mensen 

die zich aanmelden.  
 

Aanmelden als collectant kan via de website amnesty.nl/collecte, kies voor ‘informatiepagina 

collectanten’ of bij Wil Wendrich van de lokale Amnestygroep, tel 0180 487050 / 06 82066497, 

wil.wendrich@planet.nl . 

 

 

mailto:wil.wendrich@planet.nl
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Contactpersonen Protestantse Gemeente te Bolnes 
Pastor / Kerkelijk werker Vacant  

Voorzitter Kerkenraad Dhr. H.P. (Henk) den Breejen 

e-mail: voorzitter@pgbolnes.nl 
 

010-4790357 

Scriba 

 

Mw. W. (Wil) Wendrich 

e-mail: scriba@pgbolnes.nl 
 

0180-487050 

 

Voorzitter C.v.K. Dhr. J. (Jan) Luijendijk 
 

0180-416731 

Penningmeester C.v.K. Dhr. J. (Joost) Trouw 

e-mail: jtrouw@hetnet.nl   
 

0180-415062 

Voorzitter Diaconie  Mw. M. (Marjon) Koers - Hoogendijk 

e-mail: marjonhoogendijk@hotmail.com 
 

06-22319542 

Penningmeester  

Diaconie 

Mw. M. (Marit) Leertouwer-Luijendijk 

e-mail: maritleertouwer@hotmail.com 
 

0180-416546 

06-27212389 

Contactpersoon W.E.D. Mw.  J. (Janny) van der Voort  

e-mail:  vandervoortromeijn@gmail.com 
 

0180-414101 

Jeugd Mw. J. (Janny) van der Voort 

e-mail: vandervoortromeijn@gmail.com 
 

0180-414101 

Kerk en Israël Dhr. P. (Peter) van der Graaf 
 

0180-413859 

Coördinator  

zalenverhuur 

Mw. M. (Marit) Leertouwer-Luijendijk 

e-mail: beheer@pgbolnes.nl 
 

0180-416546 

06-27212389 

Kerk aan de Maas 

 

Dhr. B. (Bas) Geelhoed 

e-mail: basgeelhoed52@gmail.com  
 

0180-413552 

  

Ouderenvervoer en 

Preekvoorziening 

Mw. T. (Truus) Luijendijk 

e-mail: truusluijendijk@hotmail.com 
 

0180-416731 

 

Contactpersoon  

Beeld & Geluid 

Dhr. R. (Rob) Stegman 

e-mail: beamerteam.pgbolnes@gmail.com  
 

06-28142718 

 

Coördinatie koster en 

Kerkelijk Bureau 

Mw. W. (Winy) van der Pijl 

e-mail: winyvanderpijl@outlook.com 
 

0180-410008 

06-29030652 

Adresgegevens & website 

Protestantse Gemeente te Bolnes, Pretoriusstraat 56, 2987 AK Ridderkerk             

0180-418508  www.pgbolnes.nl  
 

Bestellen collectebonnen 

 Dhr. J. (Joost) Trouw, tel. 0180-415062   Mw. A.E. (Annemarie) Tamerius, tel. 0180-416135 

 ING bank   NL 27 INGB 0000 0120 47  t.n.v. Protestantse Gemeente te Bolnes 
  

Bankrekeningnummers 

 Kerk         ING bank   NL 27 INGB 0000 0120 47 t.n.v. Protestantse Gemeente te Bolnes 

 Diaconie  Rabobank  NL14 RABO 0373 7451 68 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Bolnes 

 ANBI PG te Bolnes    RSIN 824137528               ANBI Diaconie PG te Bolnes  RSIN 824137590 
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Kérastase Kapper

Haarmode Meyer

Creativiteit in actuele haarmode

Dames op afspraak
Heren zonder afspraak

Amerstraat 32
Winkelcentrum Bolnes-Zuid
0180 - 411830

Personal Touch Travel
Krista van Nes
krista.vannes@personaltouchtravel.nl
06 - 47 420 221
www.personaltouchtravel.nl/krista-van-nes

DE PERSOONLIJKE REISADVISEUR VOOR AL UW VAKANTIES
(ZONDER EXTRA KOSTEN)

schinkelshoek 
communicatie

websites marketing vormgeving

www.schinkelshoekcommunicatie.nl

• JAARREKENING
• BELASTINGEN
• COMMERCIËEL ADVIES   

        

marketingconcepten | vormgeving | producties



 

Autobedrijf  Van Splunder
Ridderkerk


