


In het kerkgebouw Kerk aan de Maas  
zijn diverse zalen te huur. De kleine  
zaal is zeer geschikt voor het vieren  
van verjaardagen. De grote zaal leent  
zich goed voor recepties en feesten.  
De twee vergaderzalen met groot  
scherm zijn geschikt voor vergaderingen 
tot 20 personen. De kerkzaal met  
podium en orgel is ideaal voor kleine  
en grote koorrepetities. 

Adres
Kerk aan de Maas
Pretoriusstraat 56
Ridderkerk
www.pgbolnes.nl

ZAALVERHUUR 
voor zakelijke en particuliere bijeenkomsten

Neem contact op met  
coördinator Marit Leertouwer 
via beheer@pgbolnes.nl of  
06 272 123 89.

Uitvaartverzorging Ridderkerk
Adriaen van Ostadestraat 1a |  2981 CB  Ridderkerk

- Persoonlijke zorg en aandacht
- Oog voor zorg na de uitvaart
- Eigen 24 uurs-huiskamers 
- Dag en nacht beschikbaar
- Vrijblijvende voorbespreking

T    0180 - 430 300
E    info@uvvr.nl
W  www.uitvaartverzorgingridderkerk.nl

Rob de Ruijter en Esther Heijkoop
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Bidden om vrede 
 

Wij bidden U om vrede en vragen U om brood, 

dat mensen redt van honger en onmacht tot ter dood. 

 

Wij bidden U om wijsheid, en vragen U om licht 

dat mensen ogen opent en op elkander richt.  
 

Wij bidden U om zegen en vragen om het woord,  

dat mensen weer verenigt en naar de vrijheid voert.  
 

Wij bidden U om adem en vragen om uw geest,  

die mensen doet herleven en ons van schuld geneest.  
 

Wij bidden om verhoring en vragen U altijd,  

dat mensen mogen weten, hoe Gij er voor ons zijt.  

 

Lied 340, uit Liedbundel ‘Zangen van Zoeken en Zien’. 

Tekst: Henk Jongerius 

Bron: Nieuwsbrief Petrus  
 

Bij de voorplaat  

   
Lucas 1-30 

Maar de engel zei tegen haar: ‘Wees niet bang, 

Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. 

Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, 

en je moet Hem Jezus noemen.’ 

 

 

     Inhoudsopgave 

1 Gebed, Bij de voorplaat, 

Redactie 

2 Kerkdiensten 

4 Kleuren, Bloemen 

5 Gemeenteberaad, Kerkenraad 

6 Agenda 

7 Gemeenteberichten, Mutaties 

8 Wij gedenken 

9 Opbouwwerk en WED, Advent 

10 Kerstengel, Kerstherberg 

12 Kerstfolders, 

Vrouwencontactgroep 

13 Collectes, Samen aan tafel  

14 Berichten van Ria Keijzer 

16 Verjaardagen, Open huis 

17 Berichten van de Diaconie 

21 Bethelkerkkoor, PCOB 

22 JOP, Leukste Bladzijde 

24 Contactpersonen 

 

  Van de redactie 

De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk op 

vrijdag 13/12 (maar liefst eerder) zijn ingeleverd.  

Het gaat dan over de periode van zaterdag 21/12  

tot en met vrijdag 24/01 2025. 
  

Kopij voor ‘Kerk aan de Maas’ is welkom op het 

mailadres basgeelhoed52@gmail.com 

Scheldeplein 25, 2987 EL Ridderkerk.  

Informatie: 0180-413 552. 
 

De redactie wenst iedereen veel leesplezier! 

Wil Wendrich, Hugo Stegman, Bas Geelhoed 
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Kerkdiensten zondag 24 november t/m 25 december 2024 

 
 

Zondag 24 november  9.30 uur  
Eeuwigheidszondag met medewerking van  Dasha Serck 

Kleur kerkelijk jaar Wit 

Voorganger Mw. Ria Keijzer-Meeuwse uit Voorburg 

Lector Bas Geelhoed 

Ouderlingen Carla Trouw en Henk den Breejen 

Diaken Arja van Wingerden 

Gastvrouw Nel Hengstmengel 

Koster Cees Opmeer 

Organist Rien Verwijs 

Collectes 1. PKN Pastoraat  2. Kerk  3. Moldavië 

Kindernevendienst Femke Zandink 

Oppas Truus Luijendijk 

Beeld en geluid Arno Zandink 

Kerkauto Henk den Breejen, Wim van Koeveringe en Sophia de Lijster 

  

Zondag 1 december  9.30 uur  1e Advent 
M.m.v. Bethelkerkkoor uit Zwijndrecht 

Neemt u uw Liedboek mee van thuis? 

Kleur kerkelijk jaar Paars 

Voorganger Bas Geelhoed 

Lector Hugo Stegman 

Ouderlingen Wil Wendrich en Carla Trouw 

Diaken Marit Leertouwer 

Gastvrouw Ruth van Koeveringe 

Koster Winy van der Pijl 

1e en 2e collecte 1. Kerk  2. Kerk in Actie Werelddiaconaat 

3e collecte Adventsproject Kinderen in Oekraïne 

Oppas Miep van Nes 

Kindernevendienst Janny van der Voort 

Beeld en geluid Nick Schinkelshoek 

Kerkauto Paul van der Voort, Nico Wendrich en Gert Schop 

  

Zondag 8 december  9.30 uur  2e Advent 
Kleur kerkelijk jaar Paars 

Voorganger Dhr. P. Mostert uit H.I. Ambacht 

Lector Gerda van der Schilt 

Ouderlingen Henk den Breejen en Sophia de Lijster 

Diaken Marit Leertouwer 

Gastvrouw Anja van der Graaf 

Koster Rob Stegman 

Organist Herman Houweling 

1e en 2e collecte 1. Kerk in Actie Werelddiaconaat  2. Diaconie 

3e collecte Adventsproject Kinderen in Oekraïne 

Oppas Janny van der Voort 

Beeld en geluid Paul van der Voort 

Kerkauto Gert van Nes, Winy van der Pijl en Nel Hengstmengel 
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Zondag  15 december  9.30 uur  3e Advent 

Kleur kerkelijk jaar Paars 

Voorganger Ds. E. Matser uit Rotterdam 

Lector Carla Trouw 

Ouderlingen Sophia de Lijster en Jan Luijendijk 

Diaken Marjon Koers 

Gastvrouw Marianne Molendijk 

Koster Henk den Breejen 

Organist Thea Verhagen 

1e en 2e collecte 1. Diaconie  2. Kerk in Actie Werelddiaconaat 

3e collecte Adventsproject Kinderen in Oekraïne 

Oppas Sophia de Lijster 

Beeld en geluid Femke en Arno Zandink 

Kerkauto Paul Zuurveld, Wim van Koeveringe en Jan Luijendijk 

 

Zondag  22 december  9.30 uur  4e Advent 

Kleur kerkelijk jaar Paars 

Voorganger Ds. C.L. de Rooij uit Rotterdam IJsselmonde 

Lector Paul van der Voort 

Ouderlingen Jan Luijendijk en Wil Wendrich 

Diaken Nico Wendrich 

Gastvrouw Marjan Geelhoed 

Koster Bert Ruinard 

Organist Rien Verwijs 

1e en 2e collecte 1. PKN Jonge generatie  2. Kerk 

3e collecte Adventsproject Kinderen in Oekraïne 

Oppas Jan Luijendijk 

Beeld en geluid Hugo Stegman 

Kerkauto Henk den Breejen, Bas Geelhoed en Sophia de Lijster 
  

Dinsdag 24 december  

Kerstsamenzang 19.30 u,  Kerstavonddienst 20.30 u 

Kleur kerkelijk jaar Wit 

Voorganger Mw. Ria Keijzer-Meeuwse uit Voorburg 

Ouderlingen Wil Wendrich en Carla Trouw 

Diaken Nico Wendrich 

Gastvrouw Paula den Breejen 

Koster Cees Opmeer 

Organist Rien Verwijs 

1e en 2e collecte 1. Diaconie  2. Bloemen 

3e collecte Adventsproject Kinderen in Oekraïne 

Beeld en geluid Hugo Stegman 

Kerkauto Paul van der Voort, Nico Wendrich en Gert Schop 
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Woensdag 25 december 09.30 u 1e Kerstdag   
Kleur kerkelijk jaar Wit 

Voorganger Mw. Drs. M.H.E. Pullen uit Dordrecht 

Lector Bas Geelhoed 

Ouderlingen Carla Trouw en Henk den Breejen 

Diakenen Marjon Koers 

Gastvrouw Arja van Wingerden 

Koster Rob Stegman 

Organist Rien Verwijs 

1e en 2e collecte 1. 1. Plaatselijk jeugdwerk  2. Kinderen in Oekraïne 

Kindernevendienst Femke Zandink 

Oppas Truus Luijendijk 

Beeld en geluid Nick Schinkelshoek 

Kerkauto Gert van Nes, Winy van der Pijl en Nel Hengstmengel 

  

De kleuren van het kerkelijk jaar 

We komen nu in een periode van verschillende 

kleuren. 

We beginnen op 24 november met Eeuwigheids-

zondag, de kleur in de kerk is dan wit.  

Wit staat in deze context voor Gods licht, hoop en 

het eeuwige leven.  
 

Hierna begint de adventsperiode, dit is altijd een 

donkere periode. De kleur is dan ook paars.  

We gaan op weg met elkaar naar een feest. Maar 

voor we daar zijn horen we verhalen uit de Bijbel 

die gaan over het op weg gaan, maar vaak ook 

met tegenslag en moeilijke keuzes. 

De derde adventszondag is de kleur roze, het licht 

van Kerstmis schijnt ons dan al tegemoet, zo 

houden we de donkere periode tot aan Kerst vol! 

De vierde zondag is dan weer paars. 
 

Namens de WED, Femke Zandink 

 

Bloemen van de kerk 

De bloemen van de kerk zijn de afgelopen weken, als groet en bemoediging, namens ons allen 

gegaan naar: 

• Nel Hengstmengel-Delhaas  op 27 oktober 

• Femke en Arno Zandink op 3 november 

• Gert en Jopie Schop op 10 november 

• Bep den Breejen op 17 november 

Weet u misschien ook iemand die we er blij mee kunnen maken? Laat het mij weten! 

Met vriendelijke groeten, 

Wil Wendrich, Tel 0180- 487050, scriba@pgbolnes.nl  
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Gemeenteberaad op 8 december 

Zet vast in uw agenda: Gemeenteberaad op zondag 8 december na de dienst.  

Dan staat op de agenda de samenwerking met de Groene Tuinkerk. Hierover hebben de 

kerkenraden n.l. gezamenlijk vergaderd op maandag 11 november.  

De gemeenteleden worden op 8 december helemaal bijgepraat over dit proces. Ook zal de 

Beroepingscommissie er dan zijn om te vertellen waar zij mee bezig zijn. 

 

Flitsen uit de kerkenraad 4 november 2024 
De voorzitter heet iedereen welkom en gaat voor in gebed. Er zijn mededelingen uit 

de wijken, er is lief en leed te delen. De notulen en de post worden behandeld. Er is 

een nieuw vergaderrooster gemaakt, ook in 2025 zal de kerkenraad op maan-

dagavond vergaderen, om de 6-7 weken. Er is een gezamenlijke kerkenraads-

vergadering op 11 november, die zal gaan over de plannen voor samenwerking met 

de GTK. Gemeenteadviseur Roelof van den Broek houdt een presentatie en is gespreksleider. Er is 

een gemeenteberaad gepland over dit onderwerp. 
 

Vanuit de werkgroepen wordt verslag gedaan: 

Het Opbouwwerk is volop aan de gang, er zijn diverse activiteiten 

geweest en er staat van alles op stapel. De voorbereidingen voor de 

Kerstherberg zijn gestart. Er komt weer een huis aan huisfolder over de 

Kerstdiensten, de folder is een gezamenlijk product van alle kerken in 

Bolnes.  
 

Het Pastoraal team bereidt de bijeenkomst Samen Sterk voor, met de wijkteams. Dat zal gaan over 

pastoraat bij verlies en rouw.  
 

De Diaconie vertelt over de gezamenlijke lunch, de fruitactie van Dankdag, de wensboom, de 

adventscollecte (kinderen in Oekraïne) en de kerstmiddag met Slikkerveer. 
 

Het College van Kerkrentmeesters is blij met de voltooiing van opknapbeurten van de zalen. Er 

zijn in alle zalen Wifi-punten aangelegd en er zijn 2 inlogcodes: voor gasten één zonder wachtwoord, 

voor onze eigen medewerkers één onder de naam kadmcvk met een wachtwoord.  Henk den Breejen  

licht de begroting van de kerk voor 2025 toe. De begroting wordt goedgekeurd door de kerkenraad. 

De gemeenteleden kunnen de begroting inzien via de scriba of CvK, daarna komt het op de website 

(onder ANBI).  

Er is een gezamenlijk CvK overleg geweest met de PKN-kerken van Ridderkerk. Daar ging het over 

het aanvragen van VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) voor onze medewerkers die omgaan met 

kwetsbare mensen. Henk neemt dit op zich, de benodigde E-herkenning hebben we al.  
 

De Werkgroep Eredienst heeft een folder gemaakt met informatie over de diensten, bestemd voor 

gasten. De gastvrouwen en de ouderlingen zijn op de hoogte. De folders liggen in het tijdschriftenrek 

naast de kleine zaal.  

Het Adventsproject voor de diensten is uitgewerkt en wordt gedeeld met de voorgangers, 

ouderlingen van dienst, beamerteam en wie er verder mee te maken heeft.  

De WED is nu bezig met de laatste voorbereidingen voor de dienst op Eeuwigheidszondag met Ria 

als voorganger. 
 

Wil Wendrich, scriba  
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Agenda van 23 november t/m 20 december 2024 

 

Advertentie  

Zondag 24-11 Kerkdienst Eeuwigheidszondag  09.30 u 

Maandag 25-11 Moderamen met GTK in Bolnes  10.00 u 

Dinsdag 26-11 Bijbelgroep  13.30 u 

Vrijdag 29/11 Excursie naar Van Gelder  09.30 u 
   

Zondag  01-12 Kerkdienst  09.30 u met Bethelkerkkoor 

Maandag 02-12 Liedboekgroep  19.30 u 

  Moderamen  19.30 u 

Dinsdag 03-12 Jarige Job en Jet  09.30 u 

Woensdag 04-12 Sing Inn  13.30 u 

 04-12 College van Kerkrentmeesters  19.30 u 

Zaterdag  07-12 Voedselbank  11.00 – 12.00 u 
    

Zondag 08-12 Kerkdienst  09.30 u  

 08-12 Na de dienst Gemeenteberaad 

Maandag 09-12 Kerkenraad  19.30 u 

Woensdag 11-12 Gebedskring in de Groene Tuinkerk  12.00 u 

Donderdag 12-12 Boekbespreking 10.00 u 

Vrijdag 13-12 Samen aan Tafel   18.00 u 

  Kopij Kerk aan de Maas 
   

Zondag 15-12 Kerkdienst  09.30 u 

 15-12 Redactie Kerk aan de Maas  14.00 u 

Maandag 16-12 Kerstprojectkoor  14.00 u 

Dinsdag 17-12 Vrouwencontactgroep  13.30 u 

 17-12 Kerstviering met de Christus is Koningkerk 15.00 u A
  
g

  
e

  
n

  
d

  
a
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Gemeenteberichten 

Meeleven 

Wil Looijen is weer thuis na een spannende operatie en ze herstelt gelukkig goed.  
 

Gerard van Galen is na ruim 10 weken ziekenhuis en revalidatie weer thuisgekomen. We hopen 

dat er een rustiger periode aanbreekt voor hen. 
 

Corrie de Ruiter is na een val in huis opgenomen in het Maasstadziekenhuis. Ze is erg blij met 

kaarten uit Bolnes. Het adres is: Maasstadziekenhuis, 3e verdieping, afdeling 6, Kamer 17, 

Maasstadweg 21, 3079 DZ Rotterdam. 
 

Miny en Piet van der Pols ervaren steeds meer beperkingen in hun dagelijks leven. Ze zijn blij 

met de extra zorg en aandacht die de kinderen hun geven. 
 

Mevrouw Tine van der Knaap is in het Maasstadziekenhuis opgenomen. Als het goed is, is ze 

inmiddels weer thuis. We wensen haar een goed herstel en sterkte voor haar en haar man Jaap. 
 

Mevrouw Ineke Overweg – van der Hoeven is gevallen en heeft haar pols gebroken. Gelukkig 

kan ze gewoon thuis blijven, met alle beperkingen van de gebroken pols. 
 

Er zijn verder diverse gemeenteleden die behandelingen ondergaan of op uitslagen wachten. We 

wensen hun allen veel sterkte.  
 

Jubilea  

Femke en Arno Zandink – van der Voort waren op 21 okt 12,5 jaar getrouwd. 

Gert en Jopie Schop – Groeneveld waren op 8 nov 45 jaar getrouwd. 

Janny en Paul van der Voort – Romeijn waren op 15 nov 45 jaar getrouwd. 
 

Hartelijk gefeliciteerd! We wensen deze bruidsparen nog veel gelukkige jaren toe.  
 

Bedankt 

Ik wil ieder een bedanken voor de kaarten en bloemen  die ik kreeg tijdens mijn verblijf in het 

ziekenhuis  en in Intermezzo. Dat heeft ons goed gedaan.  
 

Gerard en Ieneke van Galen 
 

Bedankt 

Het was verrassend dat ik de bloemen kreeg van de kerk. Een prachtige bos waar ik lang plezier 

van heb. Heel hartelijk bedankt.  
 

Nel Hengstmengel 
 

 

Mutaties 

Nieuw mailadres  

Wil Looijen-Vonk: willie-vonk@hotmail.com 
 

Wijziging telefoonnummers  

Marie van Estrik en Nico Besjes hebben geen vast telefoonnummer meer. 

Telefoonnummer van Marie is nu 06 1226 0291 en van Nico is 06 281 10140. 
 

Bovenstaande wijzigingen graag veranderen in de ledenlijst die u hebt gekregen.  

 

 

 

mailto:willie-vonk@hotmail.com
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  Wij gedenken op Eeuwigheidszondag 

Cees van ’t Hof 
24-02-1941 / 27-03-2024 

Pleun Bezemer 

13-10-1934 / 11-09-2024 

Daan van der Pijl 

02-09-1951 / 23-06-2024 

 

 

 

 

  

Joke Bouman 

29-11-1942 / 01-08-2024 

Tiny Schot - Bakker 

20-09-1934 / 28-07-2024 

Wil Ketting - van Leeuwen 

13-03-1950 / 20-09-2024 

Hennie Combee-Koedood 

10-06-1935 / 03-10-2024 

Els van Baarle-Weima 

24-11-1947 / 26-11-2023 

Ann Blokland  

28-12-1936 / 14-07-2024  

Zij wordt herdacht in de 

Groene Tuinkerk. 
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Vanuit de Commissie Opbouwwerk en de Werkgroep Eredienst 

In het licht van gedenken  

Op zaterdag 2 november bood de kerk gelegenheid om in een sfeervolle kerkzaal een kaarsje aan te 

steken, naar teksten te kijken, naar muziek te luisteren en een bede of wens te schrijven voor de 

gebedsmuur.  Gemeenteleden en mensen uit de buurt maakten hier 

gebruik van. 
 

Wat is het waardevol om op deze manier een ieder die dat graag 

wil de gelegenheid te bieden om hier te zijn. Het was erg fijn dat ds. 

Christi Bartelink aanwezig was en in gesprek ging met bezoekers. 

De wensen en gebeden uit de gebedsmuur zijn op zondag 3 

november, anoniem, uitgesproken tijdens de gebeden in de 

kerkdienst.  
 

 

Lichtjesavond op Vredehof 

Diezelfde avond was er Lichtjesavond op begraafplaats Vredehof. U heeft in de Combinatie kunnen 

lezen dat deze avond zeer druk bezocht was. Het was bijzonder om te ervaren dat zoveel mensen 

hun dierbare kwamen gedenken. 
 

Advent in de Kerk aan de Maas 
Het thema van deze periode is: Help jij me hopen? Zowel op zondag in de 

kerkdienst als thuis leven we toe naar Kerst. 

We kijken uit naar de komst van Jezus, we verlangen naar vrede en licht. 

En dat doen we niet alleen: mensen kunnen elkaar hoop geven. We lezen 

en luisteren naar verhalen waarin mensen hoop krijgen en delen onze hoop 

met elkaar. Op de eerste zondag wordt verteld over de vijgenboom, die met 

zijn groene knoppen een teken van hoop is. Daarna horen we over 

Johannes de Doper, Maria en Elisabet, de herders in het veld en Simeon en 

Hanna in de tempel. Het zijn verhalen die onze hoop en verwachting kunnen 

voeden. 

We lezen deze verhalen in de Bijbel, daarnaast luisteren we ook naar een 

verhaal over hoop van een gemeentelid.  
 

Zondag 1 december wordt er, voordat de kinderen weggaan, een samenspraak gedaan met een kind 

over het thema: ‘Help jij me hopen?’ en daarna vertelt een gemeentelid zijn/haar verhaal van hoop, 
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de kinderen zijn daar nog bij. Op de andere zondagen is het verhaal over hoop aansluitend aan de 

tekst aan het begin van de dienst. 

We laten afbeeldingen bij de verhalen zien, zingen over de tijd van verwachten en denken na over 

wat het voor ons betekent. 

Spiegelend is de vraag: Wie helpt me hopen? 
 

De gezinnen krijgen ook in deze adventstijd weer een projectboekje om met de kinderen thuis toe te 

leven naar Kerst. De kinderen weten vast wel dat ze een tasje ontvangen met materialen om de 

opdrachtjes die in het boekje staan te maken. Het projectboekje heet ook: Help jij me hopen? 
 

De Viertafel: ook dit jaar is er weer een viertafel gemaakt. U ziet hem elke zondag achter in de kerk 

staan. Thuis kunt u hem ook maken, zo groot of klein als u zelf wilt. De informatie over de opbouw 

vindt u op de website van onze kerk en op die van de Groene Tuinkerk. 
 

We wensen u een gezegende en hoopvolle Adventstijd toe. 

Werkgroep Eredienst 
 

Het kerstengelproject  

Alle engelen, ook de engelen van de Groene Tuinkerk, hebben hun ‘vlieg-

instructies’ ontvangen en zullen vanaf 1 december de gemeente ingaan en 

diverse gemeenteleden verrassen met een anoniem bezoekje. Elke week in 

de Adventstijd gaan zij op stap. 

Het kan dus zomaar zijn dat u een engel op bezoek krijgt. Geniet u van de 

aandacht van de engel, ze doet het zomaar, maar het liefst anoniem. 

Bij elke attentie zit een kaartje met daarop de tekst: Hartelijke groet van uw 

Kerstengel van PG Bolnes.  

Wilt u reageren op het bezoek van de engel dan kunt u een mail sturen naar 

kerstengel.pgbolnes@gmail.com. Uw reactie zal aan de engelen worden 

doorgegeven. 

 
 

Uitkijken naar de Kerstherberg 

Ook dit jaar is er weer een Kerstherberg op 24 december. Niet alleen in onze kerk maar ook in de 

Groene Tuinkerk, in beide kerken van 14.00 uur tot 17.00 uur. Na 17.00 uur komen de mensen uit de 

Groene Tuinkerk naar ons om gezamenlijk te eten en samen 

Kerstavond te vieren, met zang en dienst. Samen hebben we 

deze bijzondere dag voorbereid.  
 

De Kerstherberg heeft als thema: Klokken van hoop! Klokken 

kondigen een boodschap aan. Klokken kunnen luiden uit protest 

of om aandacht te vragen voor iets. Maar als je met Kerst de 

klokken hoort luiden weet je dat er een bijzondere boodschap 

verteld wordt: Gods Zoon is geboren! Het is feest! 
 

Programma 

De Kerstherberg wordt dit jaar geopend door Ria Keijzer! Zij heeft de Kerstherberg in 2019 in onze 

gemeente opgezet, daar zijn we na 4 jaar nog steeds blij mee.  

Deze middag die uitloopt op de Kerstavondviering heeft weer een gevarieerd programma. U kunt met 

elkaar in gesprek in het Kerstcafé, meedoen aan de kerstpubquiz, luisteren naar een mooi verhaal, 

samen met de kinderen kijken naar kerstfilmpjes en meezingen met de kerstliedjes. In de crearuimte 

kunt u onder andere een kerstklokje maken van een stenen bloempotje. Ook liggen er kleurplaten en 

mailto:kerstengel.pgbolnes@gmail.com
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meer leuke dingen om te maken, kom kijken en doe mee! In de kerkzaal kunt u kijken en luisteren 

naar filmpjes over verhalen van hoop die, zowel in onze gemeente als in de Groene Tuinkerk, met 

elkaar gedeeld zijn tijdens de kerkdiensten. De Wereldwinkel is ook weer aanwezig.  
 

De Kerstherberg gaat vanzelf over in een maaltijd met soep en broodjes, met natuurlijk ook weer 

knakworstjes! Vorig jaar hebben we ervaren dat niet alleen de kinderen er dol op zijn! Na de maaltijd 

drinken we koffie en thee.  

Graag aanmelden voor de maaltijd bij Femke Zandink, vdvoort.femke@gmail.com. 
 

Aansluitend om 19.30 uur is er een Kerstsamenzang. 

Om 20.30 uur wordt de Kerstavonddienst gehouden, in deze dienst zal Ria Keijzer voorgaan. Het 

Kerstprojectkoor onder leiding van Wim Keijzer verleent haar medewerking aan deze dienst. 

Iedereen uit de Groene Tuinkerk en uit de buurt is van harte welkom om met ons de Kerstherberg, 

maaltijd en kerstavonddienst mee te vieren! 
 

Tentoonstelling 

De kerstwensboom staat er weer en natuurlijk is er een tentoonstelling. Dit jaar zal de tentoonstelling 

bestaan uit een kerstdorp en uit kerstklokken. Ook zouden we het mooi vinden als u een voorwerp 

heeft waaruit, voor u, hoop spreekt en dat u wil het uitlenen. Het zou 

fijn zijn daar een korte uitleg bij te geven waarom het voor u hoop 

uitstraalt. 

U begrijpt het vast al: bij het samenstellen 

van de tentoonstelling maken we graag 

gebruik van uw eigen kersthuisjes, zodat we 

een groot kerstdorp kunnen maken. Als u 

kersthuisjes en/of kerstklokken heeft en u wilt ze uitlenen aan ons dan graag 

uw naam er in zetten of een labeltje aan de hanger van de kerkklok doen met 

uw naam er op. Na de Kerstmorgendienst mag u uw kersthuisje(s) en klokken 

weer mee naar huis nemen. 

U kunt alles voor de tentoonstelling, met uw naam erop, inleveren op elke zondag in de adventstijd, 

bij Job&Jet op 3 december, bij de Sing Inn op 4 december en op 23 december tussen 10.00 uur en 

16.00 uur. 
 

U kunt nog meer doen: 

Natuurlijk kunnen we de Kerstherberg niet houden zonder hulp van u. Wie hebben we nodig? 

• Mensen die gezellig komen op 24 december naar de kerstherberg. 

• Mensen die gastvrouw of gastheer willen zijn, koffie en thee serveren, meehelpen in de keuken. 

• Mensen die willen helpen in de crearuimte of bij de kerstpubquiz. 

• Mensen die willen helpen opruimen na afloop, zowel na de Kerstherberg als na de Kerstavond-   

     dienst. 
 

Dit jaar staat niet op het aanmeldformulier of u iets wil koken, kopen of bakken. 

We doen het anders, n.l. net zoals bij het startweekend, want dat ging toen erg goed! 

Op zondag 15 december is er weer een boodschappenmand met briefjes waarop 

staat wat u voor ons kunt doen.  

Het gaat dan om: 

• Mensen die koek willen bakken en/of knakworstjes willen kopen. 

• Mensen die, net als vorig jaar, soep willen koken met een vaststaand recept. De soep kunt u van 

te voren maken en invriezen. Het recept en een diepvrieszak zullen erbij liggen. 

Op het boodschappenbriefje staat ook wanneer u het kunt komen brengen. 
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Ook hebben we graag hulp op 23 december bij het klaarmaken van de ver-

schillende ruimtes. Daarmee beginnen we om 9.30 uur. Op 24 december vanaf 

9.30 uur wordt er de laatste hand gelegd aan de opbouw van de Kerstherberg, 

zodat we om 14.00 uur van een mooie opening kunnen genieten. 

Vanaf zondag 1 december u kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier dat 

op de Kerstzuil staat in de hal. Deze is in kerstsfeer versierd, daar staat ook de 

tijdlijn op met informatie over alle activiteiten in de Kerstmaand. 

Niet alles staat al helemaal vast op het moment van schrijven, de komende 

weken zult u het hele programma met de tijden waarop een activiteit begint 

kunnen lezen op de website, op een poster in de hal, op de zuil in kerstsfeer en 

in de gele flyers die op de tafels in de hal staan. 
 

Vertel het verder 

Binnenkort zijn de posters klaar over de Kerstherberg, daar staat ook het hele 

programma op. Neemt u een poster mee uit de kerk en hangt u hem goed 

zichtbaar op? 

Vertel vooral ook aan anderen over de Kerstherberg en nodig hen uit om dit 

feest mee te komen vieren. Met elkaar wordt het vast weer een bijzonder feest! 
 

Wil, Femke, Sophia en Janny 

 

Huis aan huis kerstfolders van de kerken van Bolnes 

Het plan is om dit jaar in Bolnes weer huis aan huis folders te verspreiden, met alle informatie over 

de Kerstdiensten in Bolnes. Alle kerken in Bolnes doen mee:  

• de Boezemkerk,  

• pioniersplek ’t Anker,  

• House Of Worship Hulanda,  

• de RK Jorisparochie met de Theresiakapel  

• en natuurlijk onze Kerk aan de Maas.  

Mooi dat het zo eensgezind opgepakt wordt! 

Annette Schinkelshoek heeft een mooi ontwerp gemaakt, de teksten zijn bijna klaar en dan kan de 

opdracht naar de drukker. De folders worden verspreid tussen 9 en 21 december.  

En u begrijpt het al: daar zijn bezorgers voor nodig. Die komen als het goed is uit alle kerken die 

meedoen, maar wij kunnen ook op pad. Heeft u ook zin om een paar straten  te doen? 

Laat het me weten!  
 

Wil Wendrich, scriba@pgbolnes.nl, 0180 487050 / 06 82066497 
 

Vrouwencontactgroep  

Inmiddels zijn wij, vrouwen van de Vrouwencontactgroep, tweemaal bijeen geweest en zien we uit 

naar het samenzijn rond Kerst. Wij hopen een Kerstconcert of een Kerstsamenzang te bezoeken 

met elkaar.    

Wanneer u zich wilt aansluiten bij onze groep, dan bent u te allen tijde bij ons van harte welkom!  
 

Namens de VCG, 

Janny van der Voort en Gerda van der Schilt  
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Collectes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samen aan tafel op vrijdag 13 december 

Ook in december is er weer een gezellige maaltijd in 

de zaal van de kerk. Marianne (van catering De Groene 

Pollepel) en een flinke groep vrijwillige keukenhulpen 

starten om 15 uur met de voorbereidingen voor het 

driegangendiner. Het menu is nu nog niet bekend, 

maar het wordt natuurlijk weer smullen.     

Wie wil komen eten, kan vanaf 17.30 uur in de hal 

terecht voor een drankje en de maaltijd begint om 

18.00 uur. De prijs is € 7,50. Contant betalen kan, maar 

liever met PIN. 

Met dieetwensen kan rekening gehouden worden. Ook 

vervoer kan geregeld worden.  

Aanmelden is noodzakelijk, dat kan tot maandag 9 

december bij Wil Wendrich, scriba@pgbolnes.nl,  

0180 487050 / 06 82066497 

 

 

Datum Bestemming Bedrag 

 22-9-2024 Kerk  €  70,05 

 22-9-2024 KIA zending  €  66,60 

 22-9-2024 Logeerhuis de Buren  €  71,85 

 29-9-2024 PKN Missionair werk  €  56,90 

 29-9-2024 Noodhulp Soedan €  88,05 

 29-9-2024 Logeerhuis de Buren  €  67,85 

 6-10-2024 Moldavië collecte  €  95,20 

 6-10-2024 Kerk collecte  €  78,85 

 6-10-2024 KIA Israël collecte  €  79,85 

13-10-2024 Moldavië  €  68,85 

13-10-2024 Kerk collecte  €  51,65 

13-10-2024 Diaconie  €  49,70 

20-10-2024 KIA Indonesië collecte  €  54,95 

20-10-2024 Moldavië   €  67,31 

20-10-2024 Diaconie  €  52,80 

27-10-2024 Diaconie €  53,40 

27-10-2024 Kerk €  71,80 

27-10-2024 Moldavië €  56,90 

  3-11-2024 KIA Ghana €  62,55 

  3-11-2024 Kerk €  54,20 

  3-11-2024 Moldavië  €  86,40 

10-11-2024 Diaconie €  51,90 

10-11-2024 Mercy Ships  €  66,35 

10-11-2024 Myanmar €  51,45  C
o

ll
e

c
t
e

s
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Berichten van Ria Keijzer 
 

Eeuwigheidszondag 
 

Herdenken 

Begin oktober is een start gemaakt met de voorbereiding van Eeuwigheidszondag. Een belangrijke 

dag voor hen die in het afgelopen jaar iemand hebben verloren. We herdenken hen, via een zorgvuldig 

opgebouwde liturgie met herkenbare liederen en teksten. Ze staan in relatie tot de uitvaarten. 

Daarmee zijn ze verbonden met het grote verhaal van God en mensen. En met alles wat houvast 

geeft, spiegelt of een weg wijst naar de toekomst 
.  

Op weg naar Advent 

Ik merk om me heen dat er kerken zijn die kiezen voor zo’n herdenkingsdienst rond de twee dagen 

van Allerheiligen en Allerzielen, respectievelijk op 1 en 2 november. Toch vind ik het fijn dat Bolnes 

kiest voor zondag de 24e waarna Advent begint. Daarmee drukken we uit dat wat voorbij gaat altijd in 

het licht staat van wat komt. Dat is in een mensenleven zo, maar ook in het perspectief van de 

samenleving. Er is dreiging, er is veel onheil in het dagelijks nieuws. Ook dat is een soort ‘dood’. Het 

kan je neerslaan, wakker houden, bang maken. Waar ligt dan je vertrouwen dat het goed komt? Wat 

is daarin je bron van hoop? De commissie die deze dienst besprak (Wil, Janny, Gerda, Bas, Femke 

en ik) kwamen uit bij de dubbele bodem onder het ‘gedragen worden’. Door God en door mensen, 

onlosmakelijk met elkaar verweven. Te ervaren in de liefde. Dat leidde tot dit thema: “In liefde 

gedragen”.  
 

Samen 

We hopen dat u allen komt of luistert op 24 november. Dat zou een teken zijn dat u als gemeente om 

mensen heen staat die het extra moeilijk hebben (gehad) dit jaar.  

We beseffen dat herdenken altijd dubbel is: aan de ene kant voel je de kracht van het opnieuw noemen 

van iemands naam, met het licht erbij en de waardevolle woorden die aan hen recht doen. Aan de 

andere kant kan het oproepen van die emoties ook pijnlijk zijn. Ik hoop dat u, evenals eerdere jaren, 

ervaart dat Eeuwigheidszondag vooral helend is en dat je uitgerekend op zo’n zondag voelen kan dat 

je…  gedragen wordt. 
 

Vioolmuziek 

Aan Eeuwigheidszondag werkt naast Rien Verwijs op het orgel de jonge violiste Dasha Serck mee. 

Zij is een toptalent dat steeds meer in beeld komt en op 8 december optreedt in het Concertgebouw. 

Zij woont in onze straat in Voorburg; o.a.  Bas en ik hoorden haar spelen tijdens de theologische 

zomerschool van dit jaar. Beiden waren we zeer onder de indruk. Haar vioolmuziek (o.a. van Bach) 

zal de herdenking begeleiden als we kaarsen aansteken en op twee andere momenten  verstilling 

aanbrengen. Bij haar spel vonden we een mooi kort ‘nieuw-begin-verhaal’ over een vioolbouwer. Alle 

families zijn door Wil Wendrich uitgenodigd om er bij te zijn. Er is speciaal op die zondag 

kindernevendienst. Femke heeft daarvoor een sterk programma bedacht, waarbij ook evt. 

gastkinderen welkom zijn. Ze zijn uiteraard weer terug in de kerk bij het herdenken.  
 

Sing Inn in decembersfeer: ‘Vol verwachting’ 

Dat belooft wat: de Sing Inn op woensdag 4 december. Deze staat helemaal in het teken van 

verwachting. Het is de dag voor Sinterklaas, maar ook de tijd van Advent. De ene Hij is de andere 

niet. Maar naar iets of iemand uitkijken, “vol verwachting” zijn, ergens op hopen, iets onthuld krijgen 

wat als een geheim om je heen is geweest of op je toekomt horen bij uitstek bij december. En dat 

gaan we tergzien tijdens de Sing Inn, waarin we veel zingen, plezier hebben en soms verhalen delen 

over de liederen zelf. Sommige deelnemers hebben herinneringen die het samenzijn versterken. Wim 
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en ik zullen weer een programma maken waarin liederen bij beide decemberfeesten aan bod komen. 

En Jan van der Meer zal ons weer enthousiast begeleiden op de piano. We beginnen om 13.30 uur. 

Meedoen kost u niets, wel is er een spaarpot voor een bijdrage van hen die het missen kunnen. Als 

vervoer een probleem is, dan kunt u dat laten weten via 06 50 22 82 50. Het programma is rond 

15.30/15.45 uur afgelopen. Voor wie wil is er een drankje na afloop. 
 

Kerstherberg, Kerstnachtdienst en Kerstprojectkoor 
 

Genodigd 

Ik ben vereerd dat ik op 24 december de Kerstherberg officieel mag openen, zowel in Bolnes als in 

IJsselmonde. Bij die opening zal ook Wim betrokken zijn, met een Dickenskoortje, en later als 

verhalenverteller. 

Ik verheug me op die dag en zeker ook op de Kerstnachtdienst (aanvang 20.30 uur), voorafgegaan 

door Kerstsamenzang en vanaf de middag door een gevarieerd programma.  
 

Thema 

De dienst zal in het teken staan van het Kerstherbergthema: “Klokken van hoop”. Traditiegetrouw 

zullen we in deze dienst donker en licht tegenover elkaar zien. In de nacht gaat een Licht op. En dat 

in een wereld waar het donker het lijkt te winnen. Wat kan de weg van Jezus ons brengen? En wie 

luidt er klokken van hoop? Wat maakt ons vandaag tot klokkenluiders van vrede?  
 

Soort dienst 

De dienst zal laagdrempelig, maar stijlvol zijn. Met mooie teksten en veel bekende liederen. En als er 

een lied onbekend en dus verrassend is, dan is het geschreven op een bekende Kerstmelodie. Dus 

is deze dienst heel geschikt om eens buren, familieleden of kennissen uit te nodigen. Na afloop is de 

herberg nog open voor een traditioneel nagerecht… 
 

Kerstprojectkoor 

Er is de afgelopen jaren veel enthousiasme gegroeid voor het Kerstprojectkoor. De herberg-

commissie zet deze loop graag voort. U bent welkom om mee te zingen. Er zijn twee repetities: op de 

maandagen 16 en 23 december, van 14 tot 16 uur. Wie weet is de repetitie op de 23ste haalbaar voor 

hen die nog werken, omdat dit voor de meesten een vrije dag is. Koorervaring is niet vereist, maar we 

hopen natuurlijk wel op wat versterking van hen die een steun zijn voor anderen met minder 

vertrouwdheid in koorzang. U kunt zich opgeven bij Wim en Ria Keijzer, ria.keijzer@asema.nl, 06 50 

22 82 50 of via de intekenlijst in de hal van de kerk. En als u zich niet officieel heeft aangemeld, dan 

bent u toch gewoon welkom bij de eerste oefening. Het behoeft geen uitleg dat dit koor bestaan zal 

uit leden van de Kerk aan de Maas en de Groene Tuinkerk. Ook mensen uit de buurt zijn welkom.  

Wim zal het koor weer leiden. Samen zorgen we voor goed leesbare bladmuziek met de teksten. Met 

dit alles en met u hopen we dat het een feestelijke Kerstavond wordt.  
 

Tenslotte hoop ik dat u dank en respect overbrengt aan de Kerstherbergcommissie, die voor twee 

kerken weer een mooi staaltje samenwerking en creativiteit aan de dag legt. En ik… ik ben natuurlijk 

ook een beetje trots dat dit project zo is gaan aarden en samenbindend plezier blijft geven. Doe en 

leef mee. Vergeet niet op zoek te gaan naar klokken, want wat moeten we als we de klokken willen 

luiden en er zijn geen klokken of klokkenluiders… 
 

U allen wens ik van harte een mooie decembermaand toe. Hen die het moeilijk hebben wens ik het 

geloof toe dat “De steppe zal bloeien” op een dag.  

Goede moed en een fijne decembermaand!  
 

Lieve groet van Ria Keijzer, mede namens Wim.  
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Verjaardagen 

November 
24  Geertje Wijma – van der Molen            
25  Roel Moed                
26  Marie van Estrik      
29  Jan Baars     
 

 

December 
  1  Ineke Witvliet - Van Drunen     
  3  Dennis de Jongste  
  3  Christa Smit – Rihm  
  4  Marleen Pauw - Zuurveld 
  4  Keano van der Pijl    

  6  Bep Klerk - v.d. Dool       
  6  Benjamin Zandink  
  7  Wil Ophof - Assenberg van Eysden     
  9  Gusta Vuik - de Jong    
15  Thomas Leertouwer    
17  Marjolein Wander    
18  Cees Opmeer              
18  Nico Wendrich    
18  Sarah Verwoert  

Open Huis met de Digikoffer   

Op dinsdag 12 november was in het Open Huis in onze kerk te gast Cathy van Es van Facet. 

Zij had een koffer vol slimme en handige hulpmiddelen bij zich voor ondersteuning bij dagelijks 

handelen of dagelijkse verzorging, zodat ouderen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.  
 

Ze liet van alles zien: Van oogdruppelbrillen tot medicijnsplitters, van tandpasta-dispensers tot 

speciale lepels waarin de soep blijft liggen ook al beven je handen. Er was een speciale 

pinpashouder die grip houdt op de pas bij het pinnen. Een sleutelgrip, een sleutelverklikker, een 

ritsdichttrekker/knoopsgatenhulp. Een los lampje met sensor die reageert op beweging, handig als 

je ’s nachts uit bed moet. Het persoonsalarm was natuurlijk aanwezig en een deurbel-alarm (als er 

gebeld wordt, gaat de flits af). Speciale blikopeners, een waterkoker in handige standaard (je zet 

gewoon je kopje eronder en tapt heet water zonder de ketel te moeten tillen.) En zo kwamen er 

allerlei producten ter sprake. Er kwamen volop reacties van de aanwezigen, er werden tips 

uitgewisseld, het was heel informatief.  
 

Een verhaal apart was de robotkat, die zag er heel schattig uit, op 

batterijen: ze kon bewegen, knipogen, miauwen, spinnen. Leuk voor als 

je wat aanspraak wilt hebben en je kunt geen echte kat meer verzorgen. 

(Zo’n robotkat heb ik in de Riederborgh wel eens op tafel zien liggen, 

en inderdaad, de mensen aaiden haar en speelden met haar, ze 

praatten ermee.) 
 

Even praktisch: waar zijn deze spullen te koop? Sommige dingen heeft de apotheek, zoals de 

oogdruppelbril, de pillensplitter en de medicijndoos. En verder is er veel te vinden bij de Vegro 

Zorgwinkel aan de Zorgboulevard bij het Maasstadziekenhuis en de Vegro Zorgwinkel aan de 

Passage in Zwijndrecht.    
 

Tenslotte vertelde Cathy nog over de afdeling Sociaal Werk voor Ouderen van Facet. Daar kunnen 

ouderen met alle vragen terecht over financiële zaken, administratie, wonen, eenzaamheid, rouw en 

verlies, zingeving, ontmoeting en activiteiten. De sociaal werkers kunnen ook thuis langs komen. 

Contact: 0180 432350, info@facetridderkerk.nl. 
 

We bedankten Cathy, voor haar enthousiaste toelichting. Ze kreeg van ons als dank een mooie 

amaryllisbol en een cadeaubon, met natuurlijk een hartelijk applaus. 
 

Wil Wendrich 
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Berichten van de diaconie 

De collectedoelen in de komende weken: 

Zondag 24 november: Eeuwigheidszondag, PKN Pastoraat 

Pastoraat is omzien naar elkaar, aandacht geven aan de ander 

vanuit geloof, hoop en liefde. Voor mensen in de gemeente én voor 

mensen daarbuiten, zoals in ziekenhuizen, op Schiphol, in 

gevangenissen of bij het leger. De Protestantse Kerk ondersteunt 

allerlei vormen van  pastoraat buiten de kerk. Voor mensen in 

ziekenhuizen en verpleeghuizen is de eindigheid van het leven een 

belangrijk thema. Aandacht geven, een luisterend oor en woorden 

van troost en bemoediging kunnen voor hen veel verschil maken. 
 

Zondag 1 december: 1e Advent, Werelddiaconaat Moldavië 

Door de hoge werkloosheid in Moldavië werken veel mensen in het 

buitenland. Kinderen en ouderen blijven achter en krijgen thuis niet 

de zorg en aandacht die ze nodig hebben. In de twee opvangcentra 

van de christelijke organisatie Bethania worden deze kwetsbare 

kinderen na schooltijd opgevangen, krijgen eten en drinken en hulp 

bij hun huiswerk. Ouderen krijgen thuis een gezonde maaltijd en 

zorg, en kunnen in de opvangcentra terecht voor gezamenlijke 

activiteiten en een warme douche.  
 

Zondag 8 december: 2e Advent, Ghana 

In het noorden van Ghana is het te droog om een heel jaar van de 

eigen oogst te leven. Sheabomen zijn een belangrijke bron van extra 

inkomen. Vrouwen verzamelen en verkopen de noten en verwerken 

een deel tot sheaboter. Ieder jaar kunnen 20.000 vrouwen leren om 

dit zo efficiënt mogelijk te doen. Door goed samen te werken krijgen 

ze een betere prijs voor hun producten. Na een aantal jaren kunnen 

de vrouwen op eigen kracht verder. 
 

Zondag 15 december: 3e Advent, Werelddiaconaat Palestina 

Het ontbreken van ieder perspectief ontneemt veel Palestijnse jonge- 

ren alle moed om iets van het leven te maken. De christelijke orga-

nisatie YWCA Palestine wil de kracht van jonge mensen aanwak- 

keren en biedt hun trainingen in ondernemerschap en mediavaardig-

heden. Jongeren schrijven een bedrijfsplan en maken kans op een 

startbedrag voor een eigen onderneming. Anderen mogen zelf pro-

gramma’s en podcasts ontwikkelen voor een landelijke radiozender. 

Door dit eigen geluid vergroten jongeren hun stem in de samenleving.  
 

Zondag 22 december: 4e Advent, PKN Jonge generaties 

Elk jaar doen duizenden jongeren, verdeeld over een paar honderd 

kerkelijke jeugdgroepen, mee aan de Kerstchallenge van de 

Protestantse Kerk. Tijdens dit interactieve spel kruipen de jongeren in 

de huid van de herders, de wijzen uit het Oosten en andere 

personages uit het kerstverhaal. Zo ervaren ze dit bijzondere verhaal 

van binnenuit en ontdekken ze waarom God zich verbonden heeft 

met mensen en dat Hij voor ons een leven van vrede mogelijk maakt. 
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Het 3e collectedoel t/m 24 november is ons Actieland Moldavië, zie informatie in de vorige 

Kerk aan de Maas.  

 

De 3e collecte tijdens Advent: Help kinderen in Oekraïne de oorlog door 

Tijdens  Advent (zondag 1 december t/m kerstavond 24 december) is 

de 3e collecte bestemd voor kinderen in Oekraïne. Er is in Oekraïne 

geen kind dat niet lijdt onder de oorlog. Zij hebben dringen behoefte 

aan veiligheid, stabiliteit en psychosociale ondersteuning. Daarom 

komt Kerk in Actie tijdens Advent en Kerst 2024 opnieuw in actie voor 

kinderen in Oekraïne. Door de jarenlange contacten met kerken in 

Oekraïne kan Kerk in Actie hulp bieden in het hele land. Families 

krijgen voedsel- en zadenpakketten, zodat er toch eten op tafel 

is. Kerken geven tijdelijk onderdak aan gezinnen die alles moesten 

achterlaten. Kinderen hebben er een veilige plek om te spelen en krijgen psychosociale hulp om 

mentaal gezond te blijven of te herstellen van trauma’s. Helpt u mee om deze collectes tot een 

succes te maken? 
 

De Wensboom 

In december organiseert de diaconie in samenwerking met de Groene 

Tuinkerk en de Social Store in Ridderkerk wederom een bijzonder project 

voor kinderen in Ridderkerk. Op zondag 1 

december staat er een kerstboom met sterren 

in de kerk. Elke ster vertegenwoordigt een kind 

uit een financieel kwetsbaar gezin. U mag een 

ster uit de boom kiezen, waarop het geslacht en de leeftijd van het 

betreffende kind staat (geen namen i.v.m. hun privacy). U koopt 

vervolgens een mooi kerstcadeautje (richtprijs 7,50 euro), u pakt het in en 

u plakt de ster, met de gegevens van het kind, op het cadeautje.  

Uiterlijk zondag 15 december legt u het pakje weer terug onder de 

kerstboom. De cadeautjes worden naar de Social Store gebracht en voor 

kerst uitgedeeld aan de kinderen. Doet u mee met dit mooie kerstproject?  

Voor informatie: Marjon Hoogendijk, 06-22319542. 
 

Bedankt voor het fruit op Dankdag 

Op woensdag 6 november was het Dankdag voor gewas en arbeid. We 

stonden hierbij stil in de dienst op zondag 10 november. U heeft gehoor 

gegeven aan de uitnodiging om vers fruit mee te brengen naar de kerk, 

verschillende manden en kratten waren rijkelijk gevuld. Maandagochtend 11 

november is het fruit naar De Voedselbank gebracht. Heel hartelijk bedankt 

voor ieders bijdrage! 
  

Voedselbank 

Zaterdag 7 december ontvangen wij weer graag de volgende producten groente in blik of pot, of 

blik fruit, zonnebloemolie, kerstchocolaatjes, banketstaaf, houdbare slagroom, houdbare melk, 

koffie/thee en verder wat houdbaar is. U kunt uw producten kwijt op 

zaterdag 7 december tussen 11 en 12 uur bij de ingang van de Kerk 

aan de Maas. 

Namens de voedselbank en de diaconie hartelijk dank. 
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Gezamenlijke lunch 

Op zaterdag 9 november was er een gezamenlijke lunch van de Groene Tuinkerk en de Kerk aan 

de Maas. Er was een grote opkomst, de grote zaal zat vol en het was erg gezellig. Zo leren wij 

elkaar goed kennen. Om 1 uur was de inloop en kwamen de mensen al binnen.  

Ondertussen was de tafel klaargezet, werden we welkom geheten bij de deur en kregen koffie of 

thee aangeboden, daarna begon de maaltijd. We kregen eerst soep en werden daarna verrast met 

een kroket. Hieronder ziet u enkele foto’s van dit samenzijn. 
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Kerstviering in de Christus is Koning kerk in Slikkerveer  

Het duurt nog even, maar op dinsdag 17 december is er weer een 

gezamenlijke kerstviering onder het genot van een high tea in de CiK in 

Slikkerveer, georganiseerd door de 

gezamenlijke diaconieën van Slikkerveer en 

Bolnes.  

De inloop is vanaf half 3, we beginnen de 

viering om 3 uur. U kunt zich aanmelden bij 

Arja van Wingerden en Marjan Geelhoed. 

Als u vervoer nodig heeft of een dieet volgt 

of een allergie heeft dan kunt u dat ook bij 

hen melden. Opgeven vóór 8 december. 
 

Graag tot ziens,  

Arja van Wingerden en Marjan Geelhoed 

 

Waardevol voor het goede doel 

Kaarten, postzegels, cartridges, buitenlands geld en oude mobieltjes  

Nog altijd leveren gebruikte kaarten en postzegels veel geld op. Door het inzamelen van deze 

materialen kunnen Kerk in Actie en GZB projecten in het buitenland ondersteunen. U en jij kunt 

daarbij helpen. Hoe? Door heel eenvoudig oude postzegels, kaarten, lege cartridges, oude mobiel-

tjes en buitenlands geld of oud Nederlands geld in de inzamelbox in de hal in te leveren.  
 

Hoe werkt het?  

Knip postzegels ruim van de envelop. Knip geen postzegels van ansichtkaarten. Denk ook eens aan 

de postzegels van school of de organisatie waar je werkt.  

Lever alleen ansichtkaarten in, geen dubbele kaarten. Een ansichtkaart is een enkele kaart, met 

aan de ene kant een afbeelding en aan de andere kant ruimte 

voor adres en postzegel. Dubbele kaarten hebben geen 

verkoopwaarde en belanden bij het oud papier.  

Ook welkom zijn geboortekaartjes, zelfgemaakte kaarten en 

kaarten van Anton Pieck, Voor het kind en Stichting 

Kinderpostzegels in alle maten en vormen. 
 

Er zijn gemeenteleden die oude batterijen in de doos doen, maar 

dat is niet de bedoeling. Deze leveren geen geld op. Lege 

batterijen kunt u bijvoorbeeld bij de supermarkten inleveren.  

Ook dubbele kaarten of dubbele kaarten waarvan de achterkant is afgeknipt niet meer inleveren svp. 

Ook deze leveren geen geld op. 
 

Meer weten? Neem dan contact op met één van de diakenen. 
 

Marit Leertouwer, diaken 
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Kerstliederen zingen in de Bethelkerk 

U bent van harte welkom bij de kerstzondagavondzang in de Bethelkerk in 

Zwijndrecht op zondag 22 december a.s.  

De aanvang is om 19.30 uur en de toegang is vrij. 

Op deze avond mogen we weer vol vreugde zingen van de geboorte van het 

kindje Jezus. Ook in een tijd waar donkere wolken, onrust en verdriet boven ons hangen, mogen we 

zingen en kijken naar de ster van Bethlehem. 

We gaan weer vele bekende kerstliederen zingen, o.a.  samen met het Bethelkerkkoor. Aan deze 

avond werken mee: Hugo van der Meij (organist) en Johan Petersen (tenor). De algehele leiding is 

in handen van onze dirigent Wim de Penning. 
 

Namens het Bethelkerkkoor Zwijndrecht,  

Ries Knook 
 

PCOB  

Het leven in de binnenvaart 

Ridderkerk telt talloze binnenvaartschippers onder haar inwoners. Niet zo vreemd als je bedenkt dat 

de rivieren De Noord en de Nieuwe Maas er langs stromen. Die werden en worden druk bevaren 

door de binnenvaart. Terwijl de vele scheepswerven in Ridderkerk ook ooit een grote rol speelden. 

Toch is het opvallend dat veel mensen geen flauw benul hebben van het leven op een 

binnenvaartschip.  

Schipper Rinus Mudde komt op woensdag 27 november naar 

Ridderkerk om te vertellen over zijn leven als binnenvaartschipper. 

Hij is geboren in een schippersgezin, waarvan vrijwel alle kinderen 

ook in de binnenvaart zijn gaan werken. En ook zijn drie zonen 

hebben inmiddels een eigen schip. Hij kan dus veel vertellen over 

de vele ontwikkelingen die de binnenvaart heeft doorgemaakt en de 

uitdagingen waar de huidige generatie voor staat.  

De bijeenkomst begint om 14.00 uur en wordt gehouden in de 

Christus is Koningkerk, aan de Juliana van Stolbergstraat 44. Iedereen is welkom. Wel wordt een 

kleine vergoeding gevraagd voor de gemaakte kosten. Wie lid is van de PCOB of ANBO betaalt  

€ 3,00 toegang, niet-leden € 5,00 inclusief koffie of thee.  
 

Mannenkoor brengt opnieuw kerstsfeer naar Slikkerveer  
Het Slikkerveers Christelijk Mannenkoor verzorgt op woensdag 18 

december een optreden in de Christus is Koningkerk, op uitnodiging 

van de ANBO-PCOB Ridderkerk.  

Het koor verzorgde vorig jaar een optreden met koorzang en samen-

zang. Dit beviel zo goed dat ze ook dit jaar weer de opmaat vormen 

naar de kersttijd. Onder leiding van dirigent Willem Nijholt en met 

begeleiding door René Barnard op het orgel brengen ze weer 

sfeervolle kerstliederen ten gehore, afgewisseld met samenzang en het voorlezen van enkele 

kerstverhalen. De kerkzaal wordt, traditiegetrouw, mooi aangekleed. Voor de bezoekers wordt in de 

pauze koffie, thee en chocolademelk geserveerd, aangevuld met iets lekkers.  

De kerk is gevestigd aan de Juliana van Stolbergstraat 44 in Slikkerveer. De bijeenkomst is van 14.00 

tot 16.00 uur. Men hoeft niet perse lid te zijn van de ANBO-PCOB. Iedereen is welkom. Er wordt wel 

een bijdrage gevraagd voor de gemaakte kosten als zaalhuur, koffie en dergelijke.  

 

Lida Saaij, PCOB 
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JOP 

Nevendienst 

Op 1 december en op 25 december is er nevendienst. 

1 december is de eerste zondag in de Adventstijd. In de kerk en nevendienst 

gaan we elkaar verhalen vertellen waar het woord hoop in voor komt.    

Het woord hoop betekent dat je iets verwacht: iets wat nog staat te gebeuren, 

dat kan iets zijn dat leuk is of bijzonder. 

Als we zeggen: we hopen jullie in de nevendienst te zien, weten we niet of jullie 

er ook zijn, maar we hopen jullie te zien. Daar kijken we naar uit. 
 

Jullie hebben allemaal weer een tasje gekregen waarin het Adventsboekje zit, 

het heet: Help jij me hopen? In het boekje staat elke dag iets voor jullie, om te 

lezen of om te doen. In het tasje zitten ook allemaal spulletjes om te gebruiken 

bij het boekje.  

Veel plezier ermee! 
 

Op 15 december is er weer een gezinsontmoeting in de Levensbron. Die zondagmiddag vieren we 

Kerst met een mooi verhaal, er zijn weer allerlei dingen om te maken en natuurlijk met samen eten. De 

uitnodiging komt nog. 
 

De dag voor Kerst is er weer de Kerstherberg, Zijn jullie er weer bij?! 

Op de foto zie je de opening van de Kerstherberg van vorig jaar, jullie 

mochten hem openen samen met de burgemeester. 

Jullie herinneren je vast nog wel van vorig jaar dat er weer van alles te 

knutselen was, dat is er dit jaar ook weer, net als de kerstpubquiz, waar 

jullie ook aan mee kunnen doen. 

Er is nog meer, maar dat lees je in de volgende Kerk aan de Maas wel! 
 

Femke en Janny 
 

De leukste bladzijde 

Kruidnoten cheesecake 

Bodem: 240 gram kruidnoten (of speculaasjes), 100 gram ongezouten roomboter. 

Voor de Cheesecake: 600 gram roomkaas, 180 gram fijne kristalsuiker, 4 eieren (M), 

125 gram zure room, 1 tl vanille-extract, 20 gram bloem, 4 tl speculaaskruiden,  

175 gram kruidnoten. 

Afwerking van de taart: kruidnoten en evt. karamelsaus en amandelschaafsel. 

De bodem: Maal de kruidnoten fijn, smelt de boter en roer deze twee door elkaar 

heen tot een kruimelig en plakkerig mengsel. Stort het in een met bakpapier beklede 

bakvorm en druk de bodem stevig aan. Maak daarna het beslag voor de cheesecake. In een kom klop 

je de roomkaas en suiker romig. Voeg de eieren een voor een toe en mix het tot deze zijn opgenomen. 

Zure room en vanille-extract kun je tegelijk toevoegen, mix dit tot een egaal mengsel. Spatel bloem en 

speculaaskruiden door het beslag, als laatste spatel je de kruidnoten erdoor. Giet het beslag op de 

kruidnotenbodem. Schuif de cheesecake in de oven. 

Bak de kruidnoten cheesecake in 60 minuten op 150 °C (boven- en onderwarmte), laat de taart 

afkoelen. Wanneer de taart hooguit nog een beetje lauwwarm is, dek je hem af met folie en zet je hem 

een nacht in de koelkast om verder op te stijven.  

Als je de taart wilt gaan eten: doe er kruidnoten op als decoratie en schenk er karamelsaus overheen 

en strooi er amandelschaafsel overheen.                                                         (website lauarsbakery.nl) 
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Je eigen kerstboompje 

Met een lege wc-rol en een half papieren bordje knutsel je 

deze leukerds! Het halve papieren bordje plak je vast in de 

vorm van een kegel. Dan verf je het bordje en als de verf 

eenmaal droog is, kun je het bordje ook nog verder versieren 

met slingers, pompons, pailletten, sterretjes, een lichtsnoertje 

etc. Dan zet je het bordje op een wc rol die je eventueel nog 

een gezichtje geeft met stift. 

(website ladylemonade.nl) 
 

Mopjes 

Twee vliegen zitten op een koeienvlaai, zegt de een tegen de ander: “Zal ik jou eens een leuke mop 

vertellen?” Zegt de ander: “Als het maar geen vieze mop is, want ik zit net lekker te eten!” 
 

Er staan twee paarden in de wei. Zegt het ene paard: “Het is hier 

wel koud.” Antwoord het andere paard: “Misschien staat het hek 

nog open”. 
 

Er staan 2 koeien in de wei. Zegt de een tegen de ander: “Waarom 

schud je zo met je kont?” Zegt de ander: “De boer is morgen jarig 

en ik maak alvast slagroom voor op de taart!” 
 

Er komt een heks bij de dokter. “Dokter, elke keer als ik hocus pocus zeg, 

verdwijnt er iemand...  

Dokter? Dókter?” 
 

Er komt een man bij de dokter en zegt: “Als ik op 

mijn arm druk doet het zeer, als ik op mijn been 

druk doet het zeer en als ik op mijn buik druk 

doet het zeer.”  

Waarop de dokter zegt: “Ik weet het al, een 

gebroken vinger!”                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                   

Raadsels 

1. Als ik het heb, deel ik het niet. Als ik het deel, 

heb ik het niet. Wat is het?   
            

2. Een jongen viel van een dertig meter hoge 

ladder, maar raakte niet gewond. Hoe kan dat? 
 

3. Wat wordt nooit natter, ongeacht hoeveel het    

regent? 
 

4. Wat is van jou, maar wordt meer door andere 

mensen gebruikt? 

 

 

 

 

 

 

Paul en Janny  

Antwoorden:  

1. Een geheim.  

2. Hij viel van de onderste sport.  

3. De zee.  

4. Je naam. 

 

Kleurplaat 
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   Contactpersonen Protestantse Gemeente te Bolnes 

Pastor / Kerkelijk werker Vacant  

Voorzitter Kerkenraad Dhr. H.P. (Henk) den Breejen 
e-mail: voorzitter@pgbolnes.nl 

 

010-4790357 

Scriba 
 

Mw. W. (Wil) Wendrich 
e-mail: scriba@pgbolnes.nl 

 

0180-487050 
 

Voorzitter C.v.K. Dhr. J. (Jan) Luijendijk 
 

0180-416731 

Penningmeester C.v.K. Dhr. J. (Joost) Trouw 
e-mail: jtrouw@hetnet.nl   
 

0180-415062 

Voorzitter Diaconie  Mw. M. (Marjon) Koers - Hoogendijk 
e-mail: marjonhoogendijk@hotmail.com 

 

06-22319542 

Penningmeester  
Diaconie 

Mw. M. (Marit) Leertouwer-Luijendijk 
e-mail: maritleertouwer@hotmail.com 

 

0180-416546 
06-27212389 

Contactpersoon W.E.D. Mw.  J. (Janny) van der Voort  
e-mail:  vandervoortromeijn@gmail.com 
 

0180-414101 

Jeugd Mw. J. (Janny) van der Voort 
e-mail: vandervoortromeijn@gmail.com 

 

0180-414101 

Kerk en Israël Dhr. P. (Peter) van der Graaf 
 

0180-413859 

Coördinator  
zalenverhuur 

Mw. M. (Marit) Leertouwer-Luijendijk 
e-mail: beheer@pgbolnes.nl 

0180-416546 
06-27212389 

Kerk aan de Maas 
 

Dhr. B. (Bas) Geelhoed 
e-mail: basgeelhoed52@gmail.com  

 

0180-413552 
  

Ouderenvervoer en 
Preekvoorziening 

 

Mw. T. (Truus) Luijendijk 
e-mail: truusluijendijk@hotmail.com 

0180-416731 
 

Contactpersoon  
Beeld & Geluid 

Dhr. P. (Paul) van der Voort 
e-mail: beamerteam.pgbolnes@gmail.com  

 

06-48088604 
 

Coördinatie koster en 
Kerkelijk Bureau 

Mw. W. (Winy) van der Pijl 
e-mail: winyvanderpijl@outlook.com 

 

0180-410008 
06-29030652 

Adresgegevens & website 
Protestantse Gemeente te Bolnes, Pretoriusstraat 56, 2987 AK Ridderkerk             

0180-418508  www.pgbolnes.nl  
 

Bestellen collectebonnen 
 Dhr. J. (Joost) Trouw, tel. 0180-415062   Mw. A.E. (Annemarie) Tamerius, tel. 0180-416135 
 ING bank   NL 27 INGB 0000 0120 47  t.n.v. Protestantse Gemeente te Bolnes 
 

Bankrekeningnummers 

 Kerk         ING bank   NL 27 INGB 0000 0120 47 t.n.v. Protestantse Gemeente te Bolnes 
 Diaconie  Rabobank  NL14 RABO 0373 7451 68 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente 
 te Bolnes 
 ANBI PG te Bolnes    RSIN 824137528    ANBI Diaconie PG te Bolnes  RSIN 824137590 
 

Vertrouwenspersonen 
Dhr. R. Barnard, r.e.barnard@kpnmail.nl, 06-53519388 / 0180-427682 

Mevr. C. Jongenotter, 06-22980804 
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Kérastase Kapper

Haarmode Meyer

Creativiteit in actuele haarmode

Dames op afspraak
Heren zonder afspraak

Amerstraat 32
Winkelcentrum Bolnes-Zuid
0180 - 411830

Personal Touch Travel
Krista van Nes
krista.vannes@personaltouchtravel.nl
06 - 47 420 221
www.personaltouchtravel.nl/krista-van-nes

DE PERSOONLIJKE REISADVISEUR VOOR AL UW VAKANTIES
(ZONDER EXTRA KOSTEN)

schinkelshoek
communicatie

websites marketing vormgeving

www.schinkelshoekcommunicatie.nl

• JAARREKENING
• BELASTINGEN
• COMMERCIËEL ADVIES

marketingconcepten | vormgeving | producties
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