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                januari/februari 2024



In het kerkgebouw Kerk aan de Maas  
zijn diverse zalen te huur. De kleine  
zaal is zeer geschikt voor het vieren  
van verjaardagen. De grote zaal leent  
zich goed voor recepties en feesten.  
De twee vergaderzalen met groot  
scherm zijn geschikt voor vergaderingen 
tot 20 personen. De kerkzaal met  
podium en orgel is ideaal voor kleine  
en grote koorrepetities. 

Adres
Kerk aan de Maas
Pretoriusstraat 56
Ridderkerk
www.pgbolnes.nl

ZAALVERHUUR 
voor zakelijke en particuliere bijeenkomsten

Neem contact op met  
coördinator Marit Leertouwer 
via beheer@pgbolnes.nl of  
06 272 123 89.
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Overal mensen in huizen verdwenen, even 
een luide sirene – stil is de straat overal. 
 

Niemand een brood in de hand, mensen 
die enkel maar vragen, brood voor hun 
knagende magen - niemand een brood in 
de hand.  
 

Nergens meer feest in de stad, mensen die 
overal schuilen en om hun kinderen huilen 
- nergens een feest in de stad. 

 

Komt er, God, een nieuwe morgen als een 
teken van uw trouw, worden wij bevrijd van 
zorgen? God, kom gauw. 
 

Tekst: Jan Jetse Bol 
Melodie: Jan Raas 
© Gooi en Sticht  

 

Bij de Veertigdagentijd 
Lied 1003 : 1 – 3: Stil is de straat. 

Inhoudsopgave 
Bladzij Onderwerp 

1 Lied, Bij de voorplaat, Van de 
redactie, Inhoudsopgave 

2 Kerkdiensten 
3 Wenskaarten 
4 Kerst 2023 
5 Bouwberichten 
9 Nieuwjaarsgroet, Kerstengel 
10 Gemeenteberichten 
11 Vrouwencontactgroep 
12 Agenda, Sing Inn, Mutaties 

13 Veertigdagentijd 
14 Groothuisbezoek, Verjaardagen, 

Bloemen 
15 Diaconie 
18 Schuldhulpmaatje, Social Store, 

Paaskaars 
20 Samen eten, PCOB 
21 Collectes,  

Lezing Goede Herderkerk 
22 Theeconcert, JOP 
23 Leukste bladzijde 
25 Joodse wortels 
26 Zondagavondzang 
27 Amnesty 
28 Contactpersonen 

Bij de voorplaat 

 
 

Het thema van de groothuisbezoeken gaat 
over het “Onze Vader.” 
Zondag 28 januari zal ds. Pullen hier aandacht 
aan besteden. 

 
 

Publicaties in Kerk aan de Maas en op de 
website 
NB. Bij het deelnemen aan activiteiten of 
kerkdiensten in ons gebouw kunnen er foto’s 
worden gemaakt die gepubliceerd worden in 
‘Kerk aan de Maas’ of op de website.  
Als u daar bezwaar tegen hebt kunt u dit 
aangeven bij de redactie.  

Van de redactie 
Voor de volgende uitgave moet de kopij uiterlijk  
op vrijdag 16 februari (maar liefst eerder) zijn 
ingeleverd.  
Het gaat dan over de periode van zaterdag 17-
02 t/m vrijdag 22-03-2024.  
De volgende inleverdata zijn 15-03, 26-04, 24-
05, 5-07, 16-08, 20-09, 18-10, 15-11 en 13-12. 
Kopij voor ‘Kerk aan de Maas’ is welkom op het 
mailadres basgeelhoed52@gmail.com, 
Scheldeplein 25. Informatie: 0180-413 552. 
 

Bezorging: Dirk Ketting, Boezemkade 30,  
0180 – 411636, kettingvanleeuwen@gmail.com 
 

De redactie wenst iedereen veel leesplezier! 
Wil Wendrich, Hugo Stegman, Bas Geelhoed 
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Kerkdiensten zondag 21 januari t/m 18 februari 2024                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 21 januari  9.30 uur      Uitzending Radio Ridderkerk 
Kleur kerkelijk jaar Groen 
Voorganger Ds. C.L. de Rooij uit Rotterdam-IJsselmonde 
Lector Hugo Stegman 
Ouderlingen Henk den Breejen en Sophia de Lijster 
Diakenen Marit Leertouwer 
Gastvrouw Ruth van Koeveringe 
Koster Rob Stegman 
Organist Rien Verwijs 
1e en 2e collecte 1. Bloemen  2. PKN Missionair werk 
3e collecte Draagt Elkanders Lasten 
Oppas Miep van Nes 
Beeld en geluid Paul van der Voort 

Kerkauto Henk den Breejen, Bas Geelhoed en Jan Luijendijk 

Zondag 28 januari  9.30 uur 
Kleur kerkelijk jaar Groen 
Voorganger Mw. Drs. M.H.E. Pullen uit Dordrecht 
Lector Gerda van der Schilt 
Ouderlingen Sophia de Lijster en Jan Luijendijk 
Diaken Marjon Koers 
Gastvrouw Anja van der Graaf 
Koster Henk den Breejen 
Organist Thea Verhagen 
1e en 2e collecte 1. PKN Jongegeneratie  2. Kerk 
3e collecte Draagt Elkanders Lasten 
Oppas Janny van der Voort 
Beeld en geluid Rob Stegman 
Kerkauto Paul van der Voort, Wim van Koeveringe en Gert Schop 
  

Zondag 4 februari  9.30 uur   Maaltijd van de Heer 
Kleur kerkelijk jaar Groen 
Voorganger Mw. Ds. M. Moerland uit Zwijndrecht 
Lector Carla Trouw 
Ouderlingen Jan Luijendijk en Wil Wendrich 
Diaken Marjan Geelhoed en Marit Leertouwer 
Gastvrouw Marianne Molendijk 
Koster Bert Ruinard 
Organist Rien Verwijs 
1e en 2e collecte 1. Werelddiaconaat  2. Diaconie 
3e collecte Mercy Ships 
Kindernevendienst Femke Zandink 
Oppas Sophia de Lijster 
Beeld en geluid Nick Schinkelshoek 
Kerkauto Gert van Nes, Nico Wendrich en Nel Hengstmengel 
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Wenskaarten in de kerk 
U kent het wel. Als u op zondag in de kerk komt, staat er wekelijks een tafel met 
daarop kaarten waar de gemeenteleden hun naam op kunnen schrijven. Die 
kaarten gaan soms naar mensen die we kennen, een andere keer naar gemeente-
leden die een felicitatie of een blijk van meeleven wel kunnen gebruiken.  
 

Het is een actie die zeker gewaardeerd wordt. Dat bleek des te meer toen ons oud-gemeentelid mevrouw 
Corry Verveld belde om te bedanken voor de kaart. Ze woont inmiddels al weer 4 jaar in Meppel maar is 
ons nog lang niet vergeten. Al die namen op de kaart ontroerden haar.  
 Een goede reden om deze kaarten te blijven sturen en dus ook uw naam op de kaart te zetten als u op 
zondag in de kerk bent.  
 

Carla Trouw 

  

Zondag 11 februari  9:30 uur   
Kleur kerkelijk jaar Groen 
Voorganger Mw. Drs. M.H.E. Pullen uit Dordrecht 
Lector Paul van der Voort 
Ouderlingen Wil Wendrich en Carla Trouw 
Diakenen Arja van Wingerden 
Gastvrouw Marjan Geelhoed 
Koster Cees Opmeer 
Organist Freek Krabbendam 
1e en 2e collecte 1. Kerk in Actie Noodhulp  2. Diaconie 
3e collecte Draagt Elkanders Lasten 
Oppas Jan Luijendijk 
Beeld en geluid Femke en Arno Zandink 
Kerkauto Paul Zuurveld, Winy van der Pijl en Sophia de Lijster 
  

  Zondag 18 februari  9.30 uur 
1e Zondag van de Veertigdagentijd 
Kleur kerkelijk jaar Groen 
Voorganger Gerda van der Schilt 
Lector Bas Geelhoed 
Ouderlingen Carla Trouw en Henk den Breejen 
Diaken Nico Wendrich 
Gastvrouw Paula den Breejen 
Koster Winy van der Pijl 
Organist Rien Verwijs 
1e en 2e collecte 1. Kerk  2. Kerk in Actie Binnenlands Diaconaat 
3e collecte Kansarme jongeren in Colombia 
Oppas Truus Luijendijk 
Beeld en geluid Paul van der Voort 
Kerkauto Henk den Breejen, Bas Geelhoed en Jan Luijendijk 
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Kerstherberg 2023 
Wat een bijzondere opening werd het, dankzij de 
kinderen en de burgemeester. 
Iedereen volgde de ster(ren) naar de kerkzaal. U 
heeft dat allemaal kunnen lezen in de Combinatie. 
Na de woorden die de burgemeester ons meegaf, 
mocht hij samen met de kinderen de Kerststallen- 
en sterrententoonstelling openen. 
Daarna startte het programma. De ruimte om iets 
moois te maken voor kerst liep al snel vol, veel 
kinderen met ouders en opa’s en oma’s gingen 

hier aan de slag. 
De Wereldwinkel en Amnesty kregen ook genoeg belangstellenden en kopers aan hun tafels. In de hal 
was het gezellig druk, dankzij alle lekkers dat gebakken en ingekocht was kon iedereen genieten van 
iets bij de koffie en thee.  

De kerstpubquiz was ook dit jaar door Hans Luijendijk (Groene 
Tuinkerk) gemaakt, hij was weer erg leuk. Met hulp van de kinderen 
werd hij door Marit gepresenteerd. Dat ook de verhalenverteller favoriet 
was merkten we: bij de aankondiging dat hij zo zou beginnen liep de hal 
leeg! Met rode oortjes werd er geluisterd naar het verhaal dat Wim 
voordroeg. 
De maaltijd werd druk bezocht, net als de samenzang en de Kerst-
avonddienst met het Kerstprojectkoor. 
Wim en Ria hadden mooie kerstliederen uitgezocht voor de samen-
zang. Wat was het fijn om deze met elkaar te zingen. 
 

Na de dienst werd deze bijzondere dag voor Kerst afgesloten met 
warme Glühwein, chocolademelk en kerstbrood. 
 

Vele handen maken licht werk en dat hebben we geweten. Mede dankzij 
alle hulp konden we met elkaar een warme, gezellige, waardevolle 
middag en avond verzorgen. Elders in Kerk aan de Maas staan foto’s 
over de Kerstherberg.  
 

De Kerstherbergcommissie, 
Annemarie, Wil, Femke, Sophia en Janny 

 

De Kerstmaand 
Een drukke, maar ook bijzondere maand was december weer. Er was veel te doen in en rond de kerk, 
de kerkdiensten en de Kerstherberg en in een warme, ontspannen sfeer kon de Kerstcommissie de 
voorbereidingen voor de Kerstherberg verzorgen, met de hulp van veel vrijwilligers. Zo konden we met 
elkaar de warme sfeer die er onderling was,  goed overbrengen op de bezoekers van de Kerstherberg! 
Ook als kerstcommissie hebben wij erg prettig samengewerkt met elkaar. 
 

We willen graag iedereen bedanken: 
 De Diaconie voor de kerstviering samen met de Christus is 

Koningkerk en voor hun kerstattentie voor de gemeenteleden die 
75 jaar of ouder zijn.  

 De dames van de symbolische schikkingen voor hun wekelijkse 
schikking met toelichting. 
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 De werkgroep eredienst voor het Adventsproject en de Viertafel en de voorbereiding samen met 
de ouders op de Kerstdienst. 

 De mensen van beeld en geluid, de gastvrouwen, kerkenraadsleden. 
 De ouders waarmee samen de Kerstdienst werd vormgegeven. 
 De voorgangers die in deze Adventstijd met ons op weg gingen naar Kerst, het feest van 

Jezus’ geboorte. 
 De kinderen die meewerkten aan de opening van de Kerstherberg en hun hulp bij de 

verschillende activiteiten. En natuurlijk in de Kerstmorgendienst, als kaarsendrager, als verteller 
en als bezoeker in de stal.  

 Annette Schinkelshoek voor het vormgeven van de flyers en posters voor de Kerstherberg en 
de huis-aan-huisfolder. 

 De bezorgers van de huis-aan-huisflyer met informatie over de kerken in Bolnes die Kerst 
vieren. 

 De Kerstboomcommissie die met hulp van buiten de commissie elk jaar weer de Kerstboom in 
de kerk optuigt en met elkaar de kerkzaal en andere ruimtes klaarmaakt voor Kerst. 

 De Kerstherbergcommissie die dankzij alle hulp van kinderen, bakkers, soepbereiders, 
inkopers, medewerkers op de dag en avond, organist, Dickenskoor en Kerstprojectkoor (waar 
Ria en Wim veel tijd en aandacht in steken), geluidsman, beamist, Bhv’ers en koster, weer een 
mooie Kerstherberg konden verzorgen. 

 De Kerstengelen voor hun wekelijkse bezoekjes bij gemeenteleden. 
 De groep die met elkaar kookt op de vaste vrijdagavonden.  
 De mensen die elke keer weer zorgen dat de ruimtes klaarstaan voor vergaderingen, feesten en 

meer.  
 Wellicht vergeten we iemand te noemen: maar ook diegene bedankt voor je tijd en inzet deze 

maand. 
 En als laatste: dank u wel dat u er 

als bezoeker bij was! Want 
zonder elkaar zou het nooit gelukt 
zijn deze mooie Kerstmaand met 
elkaar te beleven.  

 

Nogmaals bedankt, 
Janny van der Voort, Kerstcommissie  
Wil Wendrich, Kerkenraad 
 

Bouwberichten Ria Keijzer 
 

Kerst vieren 
Wat een mooie drieslag hebben we gemaakt met de Kerstherberg, de 
Kerst’nacht’dienst en Kerstmorgenviering van 2023. We kwamen het beeld van de 
ster in alle vormen tegen, met speelsheid, diepgang en liturgische ‘doorstroming’.  
Het dankwoord van de commissie in deze editie van het kerkblad is terecht: door 
velen is werk verzet, met toewijding en creativiteit. Maar de bedankers zelf 
verdienen ook zelf een bedankje. Janny, Femke, Wil, Annemarie en Sophia, de 
Kerstherberg stond weer als een huis. In de periode ervoor sta je aldoor ‘aan’ en 

is er meer te regelen dan menig bezoeker vermoedt. Alles moet in een helder draaiboek komen en altijd 
weer zijn er verrassingen die het weer anders maken. Je probeert de ontspanning vast te houden en 
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op de projectdag zelf komt het er dan op aan. Fantastisch dat er dan een goede toeloop is en mensen 
er met volle teugen van genieten. Chapeau en respect voor jullie! 
 

Kerst in het perspectief van gemeenteopbouw 
De Kerstherbergformule werkt en blijkt toekomstbestendig. Als er in elke editie weer een verrassende 
toevoeging zit (dit keer o.a. een filmpje met interviews en impressies van bepaald kerkenwerk) en met 
een aansprekend en open thema kan dit project nog jaren mee.  
Doordat ik een wat vrijere rol had, sprak ik met velen. Zowel op de 24ste in de Kerstberg, op die avond 
als in het kerstprojectkoor bleek dat er nogal wat mensen aangeschoven die de kerk kennen uit open 
activiteiten of persoonlijke contacten. Dit laat zien dat het zich loont om een samenhangend 
activiteitenaanbod te hebben met doorgaande PR in allerlei variaties. Het zet de  kerk op de kaart. Maar 
belangrijker: het geeft inspiratie en verdieping als je binnenloopt of meedoet. En…. het helpt als iemand 
die het kent je ervoor uitnodigt. Bij elkaar gelegd hoorde ik dit over ons werk: je voelt je welkom, het is 
goed georganiseerd, er worden niet allerlei eisen gesteld en je wordt niet overvallen door teveel 
kerkelijkheid. Houd dit vast voor de toekomst van Bolnes; daarmee kan een boodschap die dieper reikt 
en naar God verwijst op passende wijze haar weg vinden.  

 

Schriftelijke reacties 
Momenteel blijkt in meer kerken een projectkoor een goede greep. Deze keer kwamen er in totaal 
negen reacties bij ons binnen n.a.v. het kerstkoor in Bolnes. Sommigen raakten ons diep. Duidelijk werd 
dat fijne ervaringen met kerkmensen (ook groepsgewijze), kerkdiensten of open activiteiten als de Sing 
Inn en de maaltijen de doorslag geven om aan zoiets mee te doen. Mensen schrijven dat ze zich gezien 
voelen. De gemeenschap is overwegend warm, de organisatie prettig. Je voelt ruimte om te zijn wie je 

bent en er is geen sprake van een overmatige kerkelijkheid die afremt. Het 
enthousiasme rond Kerst kwam over. En de diensten bleken stijlvol maar 
tegelijkertijd drempelloos en fris met heldere teksten en zingbare liederen. “Echt 
Kerst” (U begrijpt: dit zeg ik niet omdat ik er zelf in voorging, maar ik citeer nu de 
post).  
 

Toekomst 
Ik hoop vurig dat jullie het opbouwwerkconcept vasthouden. En dus dat er een 
predikant wordt gevonden die hier ook in gelooft en er zich aan wil wijden. Omzien 
naar mensen kent vele gezochten, maar versmalt zich in profielen of bij sollicitaties 
gemakkelijk tot bezoekwerk. Dan lijkt projectmatigheid een bijvangst, een extraatje, 
maar het is veel meer: het is een systematische manier om van verlangens binnen 
en buiten de muren werk te maken. Daardoor benut je ieders gaven en wordt de kerk 
meer van de buurt. Met persoonlijke inzet lukt dat extra goed, want ‘alleen vuur kan 
vuur ontsteken’. Dat is met Kerst weer prima gegaan, gezien de reacties. Dat we dit 
op waarde schatten! 
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Na de tweede repetitie van het projectkoor ging het Dickenskoor op zaterdagmiddag 23 december naar 
de Groene Tuinkerk. Ik was er bij; het was er compact, sfeervol, aantrekkelijk en goed verzorgd. Ook 
daar blijkt dat opbouwwerk voor impulsen kan zorgen. 
 

Verhalen 
Wim heeft veel genoegen beleefd aan het leiden van het Kerstkoor. Hij was ook de verhalenverteller, 
en tot mijn verrassing had hij een verhaal van mijn hand gekozen (‘Tumult’). Hoe leuk! Wie verhalen 
spaart, het is per mail te verkrijgen! 
Met de ouders hebben we ons t.b.v. de kerstmorgendienst gebogen over het thema ‘Stralende sterren’. 
De kinderen waren dat zelf in elk geval. Voor alle leeftijden was er een rol. Allen waren eerst 
kaarsendragers. De kaarsen leken allemaal uit te gaan, maar eentje wist het feest te redden. Zo zie je 
maar: als je enthousiast bent en je licht laat schijnen, dan kan het goed komen!   
 

Kerstspel 
In het Kerstspel heb ik geprobeerd het oude begrip 
herderschap te vertalen naar stralende sterren vandaag. 
Een herder met een fluit werd aldoor gepest. Jesse, een 
leerling-herder, zag het maar kon het onrecht niet langer 
aanzien; hij liep weg en ging naar huis, naar Bethlehem. 
Daar hoorde hij hoe twee mensen bij de herberg ‘De 
vrolijke inloop’ werden weggestuurd. Jesse had het met 
hen te doen en wees  hen een stal. Later begreep hij dat 
het Maria en Jozef waren die hij de weg had gewezen. 
Dat vertelden de herder-vrienden hem, toen die hem met 
hun fluitmuziek wakker speelden en er even daarvoor een 
groot licht in zijn kamer binnen was gekomen. De herders hadden bezoek van engelen gehad met de 
boodschap dat Jezus was geboren en dat er vrede zou komen. De herders hadden begrepen dat het 
ook om hen ging. Ze maakten afspraken over de onderlinge omgang en beloofden elkaar niet meer te 
pesten. Vrede op aarde begint immers voor een zeker stukje bij jezelf. Zo raakten ze allemaal in de 
Gloria en gingen eensgezind op zoek naar het Kind.  
De allerkleinsten zaten terwijl we dit verhaal hoorden in een heuse stal voorin de kerk. Veel dank aan 
ouders, kinderen en iedereen die zei er zo van te hebben genoten. En voor mij was het een cadeautje 
dat ik me weer eens lekker kon uitleven in het (her)schrijven van een verhaal.     

 

Kerstpost, goede wensen en filmpjes 
We hebben opnieuw een stapel mooie kaarten en veel mail gehad n.a.v. Kerst en om ons een goed 
nieuw jaar te wensen. Daarvoor willen we iedereen hartelijk bedanken. Als groet aan jullie allen drukken 
we onze nieuwjaarsgroet af in dit kerkblad, waarop  een mooi verhaal staat waarin dieren spreken over 
vrede. Verder is onze vraag wie er opnamen heeft gemaakt van bijv. het Dickenskoor of het projectkoor. 

We vinden het leuk die te ontvangen, als herinnering en om 
van te leren. De Kerk aan de Maas wensen we toe dat zij een 
plek mag blijven om op adem te komen, zich aan te wijden, te 
genieten van elkaar en te ervaren wat samen geloven je geeft. 
Voor hen die niet meer actief mee kunnen doen of zich niet fijn 
voelen: weet dat er mensen zijn die aan je denken en voor je 
bidden. En alleen ben je nooit…. Voor allen die ziek zijn: goede 
moed en Gods nabijheid. 
 

Vrede en alle goeds, mede namens Wim, Ria Keijzer 
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Nieuwjaarsgroet  
Nieuwjaarsgroet van Wim en Ria Keijzer aan alle gemeente-
leden en vrienden van de Kerk aan de Maas: 
 

“Zeg”, vroeg een mees aan een wilde duif, “hoeveel weegt een 
sneeuwvlok?”.  
“Nog minder dan niks”, antwoordde de duif.  
“Dat dacht ik nou ook”, zei de mees, “maar dan moet ik je toch 
een merkwaardig verhaal vertellen: Ik zat op een tak van een 
dennenboom, dicht bij een stam. Het begon te sneeuwen, zacht-
jes, geruisloos. Ik zat heel stil en keek toe hoe alles veranderde.  
Omdat ik niets anders wist te bedenken, begon ik 
sneeuwvlokken te tellen, die op de twijgen en naalden van mijn 
tak vielen. Het waren er op de kop af tweemiljoenzeshonderd-
eenenveertig-duizendachtentachtig.  
Toen de tweemiljoenzeshonderdeenenveertigduizendnegenen- 
tachtigste vlok omlaag kwam, toen brak de tak af. Door een 
sneeuwvlok met een gewicht van ‘nog minder dan niks’…”  
De duif, sinds de dagen van Noach een specialist in het 
doorgronden en overbrengen van verborgen boodschappen, 
dacht lang na en zei: “Misschien ontbreekt er op aarde nog maar 

één stem van één enkel mens voor een keerpunt naar vrede”.  
 

Wij wensen je een gezond, evenwichtig, standvastig, gelukkig en vredevol 2024 toe.  
Wim en Ria Keijzer – Meeuwse.  
 

Tollenskade 17, 2274 LT Voorburg, 06 – 50 22 82 50 (Ria) * 06 37 61 25 36 (Wim) 
keijzer.wim@gmail.com * ria.keijzer@casema.nl 

 
Kerstengelproject 

Tweeëntwintig engelen gingen dit jaar in de Adventstijd onderweg naar 
gemeenteleden. Zij hebben dat met veel liefde gedaan. Dat was ook merkbaar 
in de reacties die gemeenteleden deden via het mailadres van de kerstengel. 
De woorden: aandacht naar ons, warm gebaar, lichtpuntjes, bijzonder, 
troostvol,  uitzien naar het bezoekje en verrassend stonden in de reacties. 
Een engel komt graag op bezoek, toch lukt dat niet altijd even gemakkelijk. Wat 
te doen als je als engel anoniem wilt blijven en mensen hebben een slimme 
deurbel (met camera)? Ja, daar zijn engelen niet op voorbereid! Of de 
brievenbus is erg klein, niet alle pakjes kunnen er dan in. Maar engelen zijn 
handig en vinden altijd een manier om het cadeautje toch te bezorgen. 
 

Marry Vlot ontving een engel en haar reactie hier op deelt ze graag met u: 
Hartelijk dank voor de buitengewoon hartelijke en heerlijke attentie die ik mocht ontvangen van “de Kerk 
aan de Maas”. Zoveel medeleven doet me erg goed, ben ik blij mee!  
Voor iedereen Prettige Kerstdagen! 
Groet van Marry Vlot 
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Net als Dien van Rikxoort:  
Ook ik werd verrast met bezoek van een engel. Elk pakje was een mooie verrassing, heel bijzonder dit 
te mogen ontvangen. De corona hield me de kerstdagen in zijn greep, waardoor ik helaas de Kerst-
vieringen niet kon bijwonen. 
Lieve kerstengel, weet dat je bezoekjes mede daardoor, voor mij heel speciaal waren . 
Dankjewel, Dien van Rikxoort  
 

Fam Baars wil ook graag hun Kerstengel bedanken. Zij bewaren alle attenties van vorige Kerstengelen 
en zijn er bijzonder blij mee.  
 

De engelen zien de waarde van hun bezoekjes niet alleen naar u toe, maar ook zijzelf ervaren het steeds 
weer als bijzonder om dit te doen. Komende Adventstijd vliegen ze met veel liefde weer uit. 
Ook in de Groene Tuinkerk waren engelen op pad geweest, de reacties van hun gemeenteleden waren 
net zo bijzonder als bij ons.  
 

Janny 

 
Gemeenteberichten 
Meeleven 
 

Annie Witter heeft zorgen om haar gezondheid. We wensen haar veel sterkte in deze onzekere tijd.  
  

Het revalideren van Annemarie Tamerius gaat goed. Ze is weer thuis en komt ook weer naar de kerk, 
veel doorzettingsvermogen gewenst. 
 

Joke Bouman ondergaat zware kuren. We wensen haar sterkte. Een kaartje zal haar goed doen. 
 

Wil Zuurveld is thuis gevallen en in het ziekenhuis terechtgekomen. Zij is nu om te herstellen in 
Zorghotel Aafje K 313, Maasstadweg 2, Rotterdam. 
 

Sonja van Vliet is afgelopen week aan haar knie geopereerd en zal daarna gaan revalideren in 
‘logeerhuis de Buren’, Astanaplein 7, 3072 JR in Rotterdam. 
 

Bij Ad en Ria van Kaam is 2023 onrustig verlopen. In januari is Ad geopereerd en heeft hij een nieuwe 
rechterheup gekregen, na revalideren is dat weer goed hersteld. Ria kreeg problemen met ademhalen 
en is in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis. Met veel revalideren is ze er weer bovenop 
gekomen. Helaas is ze recent toch weer gevallen en heeft daarbij haar heup gebroken. Op dit moment 
is ze goed aan het herstellen en kunnen ze beiden weer vooruit kijken en hard werken aan het 
revalideren.  
Een positief bericht is dat ze beiden op 23 maart overgrootouders zijn geworden van een 
achterkleindochter.  
 

Peter van der Graaf is gevallen en heeft hechtingen in z’n hand, maar heeft ook de prachtige leeftijd 
van 90 jaar bereikt. Van harte gefeliciteerd! 
 

Rinus Bakker is even opgenomen geweest in het ziekenhuis om galstenen te laten verwijderen. 
Gelukkig is hij thuis en gaat het weer goed. 
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Bedankt 
Wij willen iedereen bedanken voor de mooie bos bloemen, de lieve 
verjaardagskaarten die wij hebben ontvangen en voor alle felicitaties voor 
Peter zijn 90e verjaardag. 
Nogmaals hartelijk dank. 
  

Peter en Anja van der Graaf  
 

Bedankt 
Wij willen graag iedereen bedanken voor de Advent- en Kerstgeschenkjes, maar vooral voor de aandacht 
vanuit Kerk aan de Maas! 
 

Judith en Henk Leentvaar 
 

Bedankt   
Wij willen graag iedereen bedanken voor de getoonde belangstelling tijdens onze 60-jarige trouwdag op 
18 december jl. Al die bloemen, telefoontjes en kaarten, we zullen het altijd blijven onthouden. 
Ook de ‘Engelactiviteiten’ werden door ons op prijs gesteld! Nogmaals bedankt! 
                                           

Alsnog de beste wensen voor 2024. 
  

Hartelijke groeten van Oenze en Geertje Wijma 

Groeten 
Aan de gemeenteleden van Kerk aan de Maas in Bolnes 
  

Lieve mensen, 
Bij de eerste postbezorging in 2024 vonden wij een grote kaart met jullie namen erop en mooie en goede 
wensen voor het nieuwe jaar. Wij zijn geraakt dat er zo aan ons gedacht wordt, en voelen ons nog 
steeds  sterk verbonden met jullie. Vanuit die verbondenheid wensen wij jullie allen ook alle goeds, 
gezondheid en Gods zegen toe in 2024. Wellicht dat we elkaar nog eens kunnen ontmoeten. 
Voor nu: Hartelijke groeten en hopelijk tot ziens, 
 

Cor en Maeike Versteeg 
 

Jubileum 
Op 23 januari hopen Rien en Janny Verwijs hun 50-jarig huwelijk te vieren. Wij 
wensen hen nog veel geluk voor de toekomst. 

 
Vrouwencontactgroep                    

   Zaterdag 10 februari hopen we met de Vrouwencontactgroep het 
concert van Thea Verhagen en Marie-Christine Goergen in onze 
kerk bij te wonen.  
Een mooi muziekprogramma met samenspel en solospel. Dat 
belooft een mooie middag te worden.  
Er is een pauze met koffie en thee en na afloop van het concert       

                              een hapje en drankje.   
Wij hebben er zin in, u ook? 
 

Namens de Vrouwencontactgroep, 
Janny van der Voort en Gerda van der Schilt 
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Agenda van 20-01 t/m 16-02-2024 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sing Inn op 21 februari 
Op woensdag 21 februari is de volgende Sing Inn (Inn = herberg). 
Deze keer zingen we liederen uit meerdere bronnen die gaan over 
vriendschap. De voorbereiding en samenstelling van de Sing Inn is in 
handen van Ria en Wim Keijzer, de muzikale noot wordt gespeeld 
door de vaste pianist, Jan van der Meer. 
Samen zorgen we voor een gezellige sfeer, onderling contact en 
plezier. Er zijn geen eisen vooraf aan zangkunst of koorervaring. 
Schuift u rustig eens aan om te kijken of het bij u past. 
 

Dit zijn de bouwstenen van de Sing Inn (Inn=herberg) in de Kerk aan 
de Maas, Pretoriusstraat 55. U bent welkom op woensdag 21 februari (en dus niet zoals in het 
programma-jaarboek van Bolnes staat op de 14de) om 13.30 uur. Er is eerst een kopje thee of koffie en 
daarna beginnen we. 
Aanmelding vooraf is niet nodig. Deelname is gratis, maar er staat wel een spaarpot; van wie het missen 
kan wordt een kleine bijdrage op prijs gesteld. Komt u ook? En wilt u er anderen op attenderen (ook op 
de datumwissel)? 
Voor informatie kunt u bellen met 06 50 22 82 50 (Ria Keijzer). Als vervoer een probleem is, kunt u dat 
via dit nummer aangeven. 
 

Ria Keijzer-Meeuwse 
 

Mutaties 
Nieuw ingekomen: 
Connie Pelgrom, Leklaan 6, 2987 EK Ridderkerk 
Sonja van den Akker, Botter 161, 2991 PE Barendrecht 
 

Zondag 21-01 Kerkdienst  09.30 u 
 21-01 Zondagavondzang Bethelkerkkoor 19.30 uur 
   

Zondag  28-01 Kerkdienst  09.30 u 
Maandag 29-01 Moderamen  19.30 u 
Woensdag 31-01 PCOB: Andere kijk op Iran 14.00 u 
 31-01 Groothuisbezoek  19.30 u 
Zaterdag 03-02 Voedselbank  11.00 u 
    

Zondag 04-02 Kerkdienst  09.30 u 
Maandag 05-02 Groothuisbezoek  11.00 u 
 05-02 Kerkenraadsvergadering  19.30 u 
Dinsdag 06-02 Groothuisbezoek  11.00 u 
Donderdag 08-02 Jarige Job en Jet  09.30 u 
Zaterdag 10-02 Theeconcert  14.30 u 
   

Zondag 11-02 Kerkdienst  09.30 u 
Maandag 12-02 Liedboekgroep  19.30 u 
Dinsdag 13-02 Start meditatieve leesgroep  19.30 u 
Vrijdag  16-02 Samen aan Tafel  18.00 u 
Vrijdag  21-02 Sing Inn  13.30 u 

A
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Kalender en vieringen voor de Veertigdagentijd. Thema: ‘Ga mee’  
Ook dit jaar hebben samenwerkende Ridderkerkse kerken, alsmede de Groene-
Tuinkerkgemeente en de R.K. parochie De Emmaüsgangers in Rotterdam-
IJsselmonde, een kalender/boekje voor de Veertigdagentijd samengesteld. Daarin 
staat deze keer het jaarthema van de PKN centraal: ‘Ga mee’. 
Vanuit verschillende invalshoeken wordt dit thema belicht met teksten, liederen, 
gebeden en een leesrooster voor iedere dag.  
 

Naast de mooie teksten zijn er ook diverse activiteiten die we graag onder uw aandacht brengen. Zij 
staan met alle informatie erbij vermeld in het boekje. Hierbij alvast een kort overzicht:  
 Vrijdagavond 8 maart, De Levensbron: sobere maaltijd 
 Woensdagmiddag 27 maart, Christus is Koningkerk: presentatie over Kruiswegstaties i.s.m. de 

PCOB       
 Vrijdagavond 22 maart, Kerk aan de Maas: sobere maaltijd 
 Zaterdagmorgen 23 maart, Christus is Koningkerk: stiltewandeling 
 Solidariteitsmaaltijden op vier dinsdagavonden in de R.K. parochie De Emmaüsgangers, 

Rotterdam-IJsselmonde 
De deelnemende kerken stellen het boekje graag beschikbaar en ook in de bibliotheken en het 
gemeentehuis is het boekje verkrijgbaar.  
 

 Vrijdagavondgebeden 
Op deze vrijdagavonden staat de Kruisweg van Jezus centraal en we worden daarin 
geleid door de staties uit de voormalige St. Joriskerk. 
Tijdens de avondgebeden zijn er momenten van stilte en gebed en overdenken we 
passende Bijbelteksten rond het thema. 
Elke avond zijn we te gast in een andere kerk. De vieringen duren circa 30 minuten, waarna u nog 
even na kunt praten bij de koffie/thee. 
De cyclus van vieringen start op Aswoensdag 14 februari in de H. Theresiakapel, Donckselaan 10b en 
begint om 19.30 uur. Ook in de R.K. parochie De Emmaüsgangers, Bandeloodijk 320, Rotterdam-
IJsselmonde is er die dag een viering, aanvang 10.00 uur. 
Het totale programma van de vrijdagavondgebeden ( aanvang 19.30 uur) ziet er als volgt uit: 
    Vrijdag 23 februari   Christus is Koningkerk, Juliana van Stolbergstraat 44, Slikkerveer  
    Vrijdag 1 maart        H. Theresiakapel, Donckselaan 10b, Bolnes 
    Vrijdag 8 maart        De Levensbron, Jan Luykenstraat 10, Ridderkerk  
    Vrijdag 15 maart      Christus is Koningkerk, Juliana van Stolbergstraat 44, Slikkerveer  
    Vrijdag 22 maart      Kerk aan de Maas, Pretoriusstraat 56, Bolnes  
       

Als collectedoel tijdens de avondgebeden is dit jaar gekozen voor stichting ‘Gaan en Doen’. U leest  meer 
hierover in het boekje. 
 

Op de vrijdagen 16 en 23 februari, 1, 8, 15 en 22 maart is er een morgengebed in parochiekerk De 
Emmaüsgangers, Bandeloodijk 320,  Rotterdam-IJsselmonde (aanvang is om 9.00 uur). 
 

We nodigen u van harte uit om samen, geïnspireerd door de inhoud van het boekje en de vieringen, op 
weg te gaan naar het feest van de Opstanding. We wensen u een gezegende Veertigdagentijd toe. 
 

De Projectgroep  Veertigdagenkalender.    
Contactadres: René Barnard, tel. 0180-427682, e-mail r.e.barnard@kpnmail.nl 
 

PS Enkele exemplaren van het boekje liggen ook in de hal van de kerk. Wanneer u nog geen boekje 
hebt ontvangen, kunt u er een meenemen.  
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Groothuisbezoek over Het Onze Vader 
Het pastoraal team nodigt u allen uit voor het groothuisbezoek eind januari en begin februari. Het thema 
is dit jaar, passend binnen het thema ‘Ga Mee van de PKN’, het ‘Onze Vader’. Iedereen kent het, maar 
hoe bewust zijn we ons van wat we bidden? Er zijn ook andere teksten, welke spreekt u aan?  
Als introductie bij de groothuisbezoeken zal de kerkdienst van 28 januari met ds. Pullen gewijd zijn aan 
dit thema. Daarna zijn de groothuisbezoeken gepland. 
 

U kunt kiezen uit 3 data: 
 woensdag 31 januari van 19.30 tot 21.30 uur  
 maandag 5 februari van 11.00 tot 14.00 uur  
 dinsdag 6 februari van 11.00 tot 14.00 uur  

De plaats is steeds de kleine zaal van de kerk en op 5 en 6 februari is de 
lunch inbegrepen! 
 

U kunt intekenen op een van deze data  
 op de lijst in de kerk;  
 of via Annemarie Tamerius, aetamerius@kpnmail.nl, 0180 416135, 06 44668365;  
 of via uw wijkouderling. 

We ontvangen uw aanmelding graag uiterlijk 29 januari. We hopen veel gemeenteleden te zien! 
 

Hartelijke groeten, 
Het pastoraal team (Bep Klerk, Carla Trouw, Truus Luijendijk, Sophia de Lijster, Annemarie Tamerius, 
Wil Wendrich) 
 

Verjaardagen 

 

Bloemen van de kerk 

De bloemen van de kerk zijn de afgelopen weken, als groet en bemoediging, namens ons allen gegaan 
naar: 

 Willy en Paul Zuurveld op 24 december 

 Geertje en Oenze Wijma op 25 december 

 Cees van ’t Hof op 31 december 

 Peter van der Graaf op 7 januari 
 Annemarie Tamerius op 14 januari 

 

Weet u misschien ook iemand die we er blij mee kunnen maken? Laat het mij weten! 
Met vriendelijke groeten, 
Wil Wendrich, tel 0180 487050, scriba@pgbolnes.nl 

  

Januari 
24  Gert Schop 
25  Henk Leentvaar   
25  Rens Peter van der Graaf 
   
 
  

Februari 
  2  Noa Cogels 
  6  Amanda den Breejen  
10  Ad van Kaam  
12  Jenny Vogel-Ouwens 
12  Emma Verwoert 
12  Sam Verwoert 
13  Hetty Haasdijk - Langeveld 
15  Leen Elkhuizen      
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Berichten van de diaconie 
Opbrengst van de collectes voor kinderen in Oekraïne 
Tijdens de Adventsperiode (3 december t/m 24 december) was de 3e collecte en met Kerstmorgen de  
1e collecte bestemd voor kinderen in Oekraine. De totale opbrengst 
bedraagt € 408,35. Een mooi bedrag, waarvoor hartelijk dank! 
 

Opbrengst van de collectes voor Mercy Ships 
Afgelopen jaar was bij de vieringen van het Heilig Avondmaal Mercy 
Ships het vaste 3e collectedoel, dit is binnen de SARI-kerken zo 
afgesproken. De opbrengst van deze collectes over heel 2023 bedraagt € 571,01. Voor dit mooie bedrag 
willen we u hartelijk bedanken! Ook in 2024 blijft Mercy Ships ons vaste 3e collectedoel bij Avondmaals-
vieringen. 
 

De collectedoelen in de komende weken: 
 

Zondag 21 januari: PKN Missionair werk 
Sinds het ontstaan van pioniersplekken is er veel geëxperimenteerd met en 
geleerd over nieuwe vormen van kerk-zijn. Via online modules over thema’s als 
‘Hoe ontdekken we samen het christelijk geloof?’, ‘Hoe ontdekken we waar we 
als kerk van toegevoegde waarde kunnen zijn?’ en ‘Hoe bouwen we een nieuwe 
gemeenschap met mensen buiten de kerk?’ stelt de Protestantse Kerk de 
opgedane kennis gratis en breed beschikbaar voor pioniersplekken, andere 
vormen van kerk-zijn en bestaande gemeenten die ‘kerk naar buiten’ willen zijn.  

 

Zondag 28 januari: PKN jonge generaties 
Jongeren betrekken bij de Bijbel, dat doet de Protestantse Kerk door het jaar 
heen met een serie van 3 interactieve spellen. Sirkelslag is de eerste. 
Honderden jeugdgroepen spelen dit spel vanaf hun eigen locatie, waarbij ze 
online met elkaar in verbinding staan. Bij Sirkelslag staan altijd een Bijbel-
verhaal en een diaconaal thema centraal.  
Jongeren gaan zo op een ongedwongen manier met geloofsonderwerpen aan 
de slag. Voor kerken is Sirkelslag een mooie kans om hen betrokken te houden.  
 
 
 

Zondag 4 februari: Werelddiaconaat Bangladesh 
Na de watersnoodramp in 1953 werd Nederland beschermd tegen over-
stromingen. In veel andere landen moeten mensen zelf tegen wateroverlast 
vechten. Daarom collecteren we voor boeren in Bangladesh die lijden onder 
klimaatverandering. Bangladesh lijdt zwaar onder klimaatverandering. Het land 
kampt steeds vaker met cyclonen en overstromingen, regen valt onregel-
matiger en de stijgende zeespiegel zorgt voor verzilting van landbouwgrond. 
Boeren hebben grote moeite om te overleven. Kerk in Actie helpt boeren-
gezinnen om zich aan te passen aan klimaatverandering. Zo leren zij 

bijvoorbeeld om gewassen op een bamboegeraamte boven de grond te verbouwen, zodat ze bij 
overstromingen niet wegrotten. Ook leren dorpsgemeenschappen met waarschuwingssystemen en 
evacuatieplannen voorbereid te zijn op rampen. 
De 3e collecte is deze zondag voor Mercy Ships, dit is het vaste 3e collectedoel bij de Avondmaals-
zondagen. 
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Zondag 11 februari: Noodhulp Griekenland 
Nog altijd zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op de 
vlucht. Een groot deel van hen komt uit landen waar het leven door 
oorlog of religieuze spanningen onmogelijk is. Op zoek naar veilig-
heid stranden mensen uit bijvoorbeeld Syrië, Afghanistan en Iran in 
Griekenland. 
Hier wacht hen vanwege lange procedures een onzekere tijd. Kerk 
in Actie ondersteunt organisaties die hen opvangen en helpen met 
kleding, voedsel, zorg, onderwijs en waar mogelijk een betere plek. 
 

Zondag 18 februari: (start Veertigdagentijd) Binnenlands diaconaat  
In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten een 
korte of langere gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons niet te 
oordelen, maar barmhartig naar hen om te zien. Daarom reiken we 
(ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun familie een helpende hand 
om te werken naar herstel. Kerk in Actie ondersteunt diverse 
initiatieven in Nederland die omzien naar gevangenen en hun 
partners en kinderen, hen bezoeken tijdens de detentie, maar ook 
een nieuwe kans bieden in de maatschappij.  

 

De 3e collecte t/m 11 februari: Draagt Elkanders Lasten Ridderkerk 
Deze interkerkelijke Ridderkerkse stichting beoogt armen en kans-
armen in met name Oost Europa, te ondersteunen. Dit doel wordt 
verwezenlijkt door ondersteuning van projecten in, en het 
organiseren van transporten met hulpgoederen naar, met name, 
Oost Europa: Roemenië en Moldavië. En door het verspreiden van 
Bijbels en evangelisatiemateriaal aan volwassenen en kinderen. 

 

Het uitgangspunt voor hun handelen is Gods Woord en de opdracht vanuit dat Woord ‘om onze naaste 
lief te hebben als onszelf’. De doelgroepen waaraan hulp wordt geboden zijn gezinnen, kinderen en 
ouderen die niet in eigen levensonderhoud kunnen voorzien en moeten leven in armoede.  
Omdat ze het gezin zien als basis van de samenleving moet hier de hulp starten 
en daarmee tevens het begin worden gelegd voor de ontwikkeling van volgende 
generaties. Om hieraan te voldoen wordt ook hulp geboden aan de opvang van 
kinderen vanaf 0 jaar in (christelijke) kinderopvangprojecten.  
De hulpverlening gebeurt alleen via erkende, vertrouwde (Roemeense of 
Moldavische) christelijke organisaties zodat geld en goederen niet op verkeerde 
plaatsen terecht komen. De hulpverlening bestaat uit financiële, materiële en 
sociale hulp. Helpt u mee om deze collectes tot een succes te maken? 
 

Veertigdagentijdproject 2024: Ga mee! 
Ga mee! Mee in de bonte stoet van Jezus’ volgelingen. Door Hem te volgen, ontmoeten we mensen uit 
de wereldkerk, van alle talen, culturen en achtergronden. Een kleurrijk gezelschap van gelovigen die van 
elkaar leren, naar elkaar omzien en hun geloof in God delen. Ga in deze Veertigdagentijd mee naar 
kerken en gemeenschappen in Colombia, Rwanda, Indonesië, Oeganda, Libanon en Nederland, door 
aan hen te geven in de collectes. Laat je meenemen in de wereldwijde beweging van geloof, hoop en 
liefde.  
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De 3e collecte in de Veertigdagentijd, van 18 februari t/m 24 maart, is bestemd voor kansarme 
jongeren in Colombia (dit is tevens de Paascollecte, de afsluiting van dit project). 

In het noorden van Colombia komen steeds meer toeristen naar de 
Caraïbische kust. Kansarme jongeren, die op zoek zijn naar werk, 
kunnen in hun eigen omgeving leren hoe ze aantrekkelijke en 
gezonde maaltijden kunnen koken, onder andere in een rijdende 
kookschool. Zo kunnen ieder jaar 80 jongeren opgeleid worden voor 
werk in hotels, restaurants of foodtrucks, niet alleen als kok maar ook 
als receptionist, ober of achter de bar. En wie een eigen bedrijf wil 
starten, krijgt een mentor uit de horecasector. Met uw gift in deze 

collectes helpt u kansarme jongeren in Colombia op weg naar een baan, inkomen en een hoopvolle 
toekomst. ‘Gaat u mee?’ Van harte aanbevolen. 
 

Paasgroetenactie 2024 
Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar paasgroetenkaarten aan 
gedetineerden in Nederland en aan Nederlanders in buitenlandse gevangenissen. De afbeelding op de 
kaart is gemaakt door een gedetineerde vrouw in Zwolle. Ze beeldt daarmee uit dat Jezus’ opstanding 
de weg opent vanuit het donker naar het licht.  
 

Ook onze gemeente doet mee aan de Paasgroetenactie. Op zondag 4 februari zullen deze kaarten 
tijdens het koffiedrinken op de tafels liggen.  
Wij zullen u dan nog wat uitleg geven. Wij zorgen voor de 
verzending van de kaarten naar Utrecht, daar worden ze 
gesorteerd en verdeeld over alle penitentiaire inrichtingen. Voor 
gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart ontvangen, 
zeker als daar ook iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet 
precies wie deze kaart ontvangt, u mag ervan overtuigd zijn dat 
een bemoedigende groet hen erg goed doet. Het is altijd weer 
een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst rond 
Pasen in de gevangenissen worden uitgedeeld.  
 

Meer informatie over de Paasgroetenactie is te vinden op 
protestantsekerk.nl/paasgroetenactie. We hopen dat velen van 
u een kaartje willen schrijven op zondag 4 februari!  
Alvast hartelijk dank! 
 

Namens de diaconie,  
Marjon Hoogendijk 
 

Voedselbank 
Op zaterdag 3 februari kunt u weer producten inleveren voor de Voedselbank. 
Gevraagd worden: schoonmaakmiddelen/-doekjes, houdbare wordt en kaas, 
vis/vlees in pot of blik, groente/peulvruchten in blik of pot, en verder alles wat 
houdbaar is.  
U kunt alles inleveren tussen 11 uur en 12 uur bij de ingang van ons kerkgebouw. 
 

Namens de diaconie en vooral namens de mensen die het zo hard nodig hebben: 
hartelijk dank. 
 

Marjan Geelhoed & Arja van Wingerden 
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SchuldHulpMaatje Ridderkerk zoekt dringend nieuwe Maatjes 
Het aantal mensen met problematische schulden neemt, net als landelijk, ook 
in Ridderkerk toe.  Maatjes kunnen voor deze mensen van grote betekenis zijn, 
namelijk hun levens weer hoop en perspectief geven.  
Wat doet een Maatje?  
Als SchuldHulpMaatje help je mensen met financiële uitdagingen. Samen stel 

je een overzicht op van inkomsten en uitgaven, maak je een plan om rekeningen te betalen, en breng je 
financiële rust terug in hun leven. Naastenliefde, geduld en luisteren zijn hiervoor de sleutels. Je bent 
een waardevolle aanvulling op de professionele schuldhulpverlening.  
 

Wordt een Maatje!  
Na een korte, inspirerende driedaagse training, maak je deel uit van ons hechte 
maatjesteam. Ondersteund door de coördinatoren en met jaarlijkse bijscholing, 
help je anderen om financiële vrijheid te ervaren.  
Doe mee en maak het verschil!  
 

Wil jij als vrijwilliger bijdragen aan een positieve impact op levens van hulp-
vragers? Meld je aan voor een vrijblijvend eerste gesprek via www.shmridderkerk.nl. of bel met coör-
dinator Marry Huizer op (06) 42 77 77 44 of met Pieta Velthuizen op (06) 55 89 78 21.  
 

Over SchuldHulpMaatje Ridderkerk 
SHM Ridderkerk is een initiatief dat door de Ridderkerkse kerken breed wordt gesteund. Uitgangspunt 
is dat hulp wordt geboden ‘zonder aanzien des persoons’.  

 

Bedankt namens Social Store  
Onze kerk heeft een brief ontvangen van Social Store 
waarin zij hun dank uitspreken voor onze gift.  
 

Namens de Social Store zijn wij dankbaar en blij dat uw diaconie onze stichting dit jaar met een gift in 
de vorm van het mooie bedrag van € 665,- heeft gesteund. Zonder uw gift kunnen wij onze doelen niet 
realiseren. Dankzij uw gift kunnen wij inwoners van Ridderkerk helpen om armoede te bestrijden. Zij 
kunnen hierdoor maandelijks artikelen voor persoonlijke hygiëne uitzoeken waar anders geen geld voor 
is.  
 

Met vriendelijke groet,  
Wilfred Appeldoorn, secretaris 
 

Paaskaars 2024 
 

Het is weer mogelijk om een huispaaskaars te bestellen voor dit jaar. U vindt op de foto’s de afbeel-
dingen die op de kaarsen staan, ze staan ook op de website van Boca: https://boca.nl, kies daarna voor 
webshop. 
 

In de hal van de kerk hangt een bestellijst waarop u ook kunt aangeven welke kaars u wilt. Dit jaar kunt 
u kiezen uit 6 verschillende afdrukken op de kaarsen.  
 

De maten en prijzen voor ‘De Verrijzenis’ zijn: 
30 cm - € 40,00  40 cm - € 50,00  60 cm - € 85,00 
 

De maten en prijzen voor ‘Duif met regenboog’, ’Levensboom’, ‘Vredesduif’, ‘Staurogram (gouden 
P)‘ en ‘Chi-Ro kruis blauw/goud’: 
25 cm - € 24,50  30 cm - € 32,00  40 cm - € 40,00   60 cm - € 70,00 
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De symboliek op de kaarsen: 
 De Verrijzenis: De steen voor het graf van Jezus is weg, het Licht van Pasen breekt door. 
 Duif met Regenboog: De duif is het beeld van de Heilige Geest en de belofte om ons nooit 

alleen te laten, de regenboog van de belofte van God na de zondvloed. 
 De Levensboom: Het boek onder de boom is de Bijbel, daaruit komt de Levensboom die 

symbool staat voor de nieuwe Hemel en de nieuwe Aarde en voor wijsheid. 
 De Vredesduif: Het symbool voor de Heilige Geest. 
 Staurogram: Dit is het Christusmonogram, het werd in het vroege Christendom gebruikt voor het 

woord ‘stauros’ wat ‘kruis’ betekent. 
 Chi-Ro kruis: P en X staan voor Chi en Ro. Chi-Ro staat voor Vrede Christus. 
 Tevens zijn wij op zoek naar een sponsor voor de Paaskaars. Deze kaars staat gedurende het 

kerkelijke jaar in de kerk en wordt gebruikt in alle diensten. Na het doven van de kaars op Goede 
Vrijdag wordt deze bij u bezorgd. De prijs van de Paaskaars is € 164,45. 

 

Het is bijzonder om de Paaskaars die gebruikt is in de kerk in huis te hebben staan. Het is het symbool 
voor Gods aanwezigheid in de kerk en bij u thuis. Bij bijzondere gelegenheden kunt u de kaars branden. 
Met verjaardagen, huwelijksjubilea en hoogtijdagen in de kerk. Maar ook op de herdenkingsdata van 
geliefden en familie. 
 

U mag uw bestelling, vóór 19 februari, doorgeven aan Arja of Femke middels een telefoontje of een 
email. U kunt uw bestelling ook op de bestelposter in de kerk schrijven, deze wordt 19 februari 
weggehaald om op tijd te kunnen bestellen. 

 

Met vriendelijke groet, 
Arja v Wingerden en Femke Zandink 

  



                                          Kerk aan de Maas 
 

- 20   - 
 

Samen eten 
Op vrijdag 16 februari is er weer een gezellige 
maaltijd in de grote zaal van de kerk.  
Het menu is nog een verrassing, maar dat het weer 
smullen wordt, dat staat wel vast.  
Ook zijn er weer hulpkrachten nodig om dit diner 
klaar te maken. Het is gezellig werk en tussendoor 
hebben we ook tijd voor een kopje koffie of thee. 
We gaan aan tafel om 18 uur, inloop vanaf 17.30 
uur. De helpers zijn welkom vanaf 15.00 uur. Komt 
u ook? En brengt u iemand mee?  
Iedereen is welkom, graag aanmelden uiterlijk 
maandag 12 februari.  
De kosten: € 7,50.  
Heeft u dieetwensen, of heeft u vervoer nodig? 
Geef het door, het wordt geregeld. 
 

Tot ziens op 16 februari! 
Wil Wendrich, scriba@pgbolnes.nl  
0180 487050 / 06 820 66 497 
Annemarie Tamerius, 0180 416135 
 

 
Een andere kijk op Iran – andere datum: 31 januari 
Iran is bij velen vooral bekend door de Iran-Irak oorlog en de oplopende 
spanningen in het Midden-Oosten. Dat Iran ook een prachtig land is, weten 
maar weinigen. Kees en Diny Terlouw uit Vianen hebben Iran twee maal 
bezocht. Het was beide keren een aangename kennismaking met een 
vriendelijke, gastvrije bevolking. 

Gewapend met camera’s en rugzakken reisden ze zes weken met 
openbaar vervoer kriskras door Iran; een zeer avontuurlijke en 
bijzondere reiservaring. Het landschap, architectuur, cultuur en het 
mooiste wat Iran te bieden heeft, haar bevolking, heeft bij hen een 
onuitwisbare indruk achtergelaten.  
In 2013 zijn ze opnieuw door Iran gereisd en ze hebben toen positieve 
veranderingen waargenomen. Hun ervaringen willen ze op woens-
dag 31 januari 2024 delen met iedereen die naar de maandelijkse 
bijeenkomst van de Protestants Christelijke Ouderenbond Ridderkerk 

(PCOB) komt. Kees Terlouw vertelt dan over deze reizen, die worden toegelicht met behulp van vele 
beelden in de vorm van overvloeiprojectie.  
 

Zoals gebruikelijk wordt de bijeenkomst gehouden in de Christus is Koning Kerk aan de Juliana van 
Stolbergstraat 44. Aanvang 14.00 uur.  
Iedereen is welkom, ook niet-leden. Vanwege de toenemende kosten voor zaalhuur, koffie et cetera, 
wordt een bijdrage van 3 euro per persoon gevraagd. Digitaal betalen is nog niet mogelijk. De bezoekers 
moeten er dus aan denken dat ze contant geld meenemen.  
 

Lida Saaij 
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Collectes 
 
Datum Bestemming Bedrag 
17-12-2023 Werelddiaconaat Libanon  €    67,55 
17-12-2023 Diaconie  €    60,35 
17-12-2023 Mercy Ships  €       66,80 
24-12-2023 Kinderen in Oekraïne  €    75,75 
24-12-2023 AKA  €    52,80 
25-12-2023 Kinderen in Oekraïne  €  175,15 
25-12-2023 Bloemen  €    77,40 
31-12-2023 Diaconie  €    42,30 
31-12-2023 Kerk  €    44,60 
31-12-2023 Draagt elkanders Lasten  €    47,80 
07-01-2024 Kerk  €    46,60 
07-01-2024 Diaconie  €    43,90 
07-01-2024 Draagt elkanders Lasten  €    47,80 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Sorry mensen, ik heb er niks meer mee". 
Op dinsdag 13 februari komt Annemarie van Heijningen spreken over de pijn die er is als je kind/kleinkind 
of andere geliefde een andere weg kiest t.o.v. geloof. Een lezing over geloof, hoop en (vooral) liefde- en 
fijne handvatten voor het contact met je kind/kinderen van de gemeente, ook als het een andere route 
kiest dan jij had gehoopt.   
Annemarie van Heijningen is bekend schrijfster van o.a. de boeken 'Refomeisje', 'Getrouwd zijn is de 
hemel niet' en 'Gewijde chaos'.   
Wanneer: dinsdag 13 februari 2024  

 Tijd: 20.00 - 21.45 uur, inloop vanaf 19.45 uur  
 Plaats: Goede Herderkerk Ridderkerk  
 Voor wie: deze bijeenkomst is voor iedereen die zich 

aangesproken voelt door het thema, ongeacht uw 
leeftijd of kerkelijke achtergrond. U bent welkom!  

Er is een collecte ten behoeve van de gemaakte kosten van 
de avond. 
  

Vriendelijke groet, 
Simone Ravenstijn 
Jeugdwerker bij de Goede Herderkerk te Ridderkerk 
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Theeconcert op 10 februari  

In de Protestantse Gemeente te Bolnes spelen Marie-Christine 
Goergen & Thea Verhagen op fluit en orgel. 
Thea is een van onze organisten, Marie-Christine is fluitist, muziek-
docente en musicoloog. 
Zij spelen een mooi klassiek programma dwars door de tijd heen, maar 
steeds met een lichte knipoog. Misschien dat u een Bach Sonate niet 
direct met een knipoog associeert, maar het is de moeite waard die te 
komen ontdekken. De kleine stukjes die Joseph Haydn voor het 
Flötenuhr, een mechanisch speelwerk, schreef, klinken op het kleine 

orgel van de kerk alsof het daarvoor gecomponeerd was. Doen ze 
niets serieus? Ja, toch wel. De Aria van Fauré en het Adagio van 
Hoyer zijn momenten voor overweging. Maar zij eindigen steeds met 
een vrolijke noot, misschien dat u de neiging krijgt om zacht mee te 
neuriën. 
Thea start het concert met een solo voor orgel: Pasticio van 

Langlais. Pasticio betekent ‘snoepjes’. Rondom dit concert wordt u verwend met kleine heerlijkheden. 
Een feest voor de zintuigen. 

We hopen u te ontmoeten op 10 februari.  
De kerk is om 14 uur open, het concert begint om 14.30 uur. 
De toegang is gratis, na afloop is er aan de deur een collecte voor de 
onkosten. 
Locatie: Kerk aan de Maas, Pretoriusstraat 56, Bolnes 
Informatie: Janny van der Voort tel: 06 400 184 20 

U kunt het theeconcert ook meebeleven via Kerkdienstgemist. 
 

JOP 
Wat was het gezellig tijdens de Kerstherberg! Eerst 
de mooie opening samen met de burgemeester en 
daarna was er van alles te doen. Knutselen, helpen 
bij de pubquiz en helpen bij het luiden van de bel en 
bij de maaltijd. De andere morgen waren jullie er 
weer bij, nu in de kerstdienst. Wat ging het 
Lichtjesspel goed, hè? En dat na twee keer oefenen! 
Wat net zo goed ging was de tekst in het verhaal 
over herder Jesse en de bezoekers in de stal.  

 

Daarna hadden jullie nog twee weken vakantie. Was 
het gezellig om met elkaar Kerst te vieren en Oud 
en Nieuw? Vast wel. 
 

Volgende maand is er nevendienst op 5 februari.  
De week daarna krijgen jullie alweer het volgende 
tasje met van alles er in voor de Veertigdagentijd en 
het boekje dat heet Goed dat jij er bent! Er staat 
iedere week een verhaal in, je kunt weer op-
drachtjes doen en iets knutselen. 
 

Femke en Janny 
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De leukste bladzijde   
Hebben jullie nog op de schaats kunnen staan? Het was maar heel kort dat er ijs lag. En dan de sneeuw! 
Op het Jeugdjournaal zag je dat kinderen in het oosten van ons land in de sneeuw speelden, jammer dat 
het hier niet genoeg sneeuwde. 

Maar als er toch nog sneeuw komt…. Wat weten jullie over de slee? 
We hebben het eens opgezocht. Heel vroeger werd er een slee gebruikt 
om spullen mee te nemen, de ijzers 
gleden gemakkelijk over de sneeuw. Dan 
hoefde je niet zo zwaar te tillen. Nu 

gebruiken we de slee voor andere dingen. 
Je hebt een slee om mee in de sneeuw te spelen, maar er zijn meer 
sleeën. Een paar noemen we. 
Een hondenslee is een slee getrokken door sledehonden die wordt 
gebruikt om over ijs en door sneeuw te reizen. 

Een arrenslee is een soort slee die getrokken wordt door een of 
meer trekdieren zoals paarden of rendieren en die meestal 
gebruikt wordt voor pleziertochtjes. Zo’n slee hoor je bijna niet 
aankomen, daarom hebben de paarden belletjes aan hun tuig, zo 
kun je op tijd aan de kant gaan. Deze slee zie je wel in kerstfilms 
en in landen waar je met 
wintersport naar toe kunt 
gaan. 
Met een bobslee kun je mee-

doen aan wedstrijden. Dan ga je heel hard over een bochtig 
ijsparcours. Het is een sport die ook op de Olympische winterspelen 
te zien is. 

 

Prei in witte wijnsaus 
2 prei, 120 g bieslook, 25 g roomboter, 150 ml zoete witte wijn, 1 snufje 
zout, 1 snufje peper zwart, 125 g crème fraîche 
 

Maak de prei schoon en was ze. Snijd elke prei in 3 stukken van ca. 8 cm 
en snijd vervolgens de stukken in lengte in luciferdunne reepjes. 
Smelt boter in een pan en leg preireepjes allemaal in dezelfde richting in de 
pan. Schenk er wijn overheen en bestrooi met zout en peper. Smoor in ca. 
6 minuten beetgaar. 
Leg de prei voorzichtig uit de pan in een schaal en houd het warm onder 
aluminiumfolie. 

Roer crème fraîche  door het stoofvocht en laat het in ca. 2 minuten op hoog vuur inkoken tot er een 
gebonden saus ontstaat. Schenk de saus over de prei.  
 

Een skiër maken van een dennenappel 
Je maakt hem door een dennenappel op 2 ijsstokjes te plakken. Daar bovenop lijm je 
een eikel (het gemakkelijkste gaat dat met een lijmpistool) met een gezichtje en een 
versierd eikendopje. Dan geef je de skiër armen door een stuk chenilledraad om de 
dennenappel te draaien. Aan het uiteinde buig je die om met ertussen een cocktail-
prikker. Die tover je om in een skistok door er een rondje van papier of vilt aan te rijgen. 
Bind tot slot nog een sjaal om de nek van je eikel mannetje van vilt of ook weer 
chenilledraad en je skiër is klaar. (bron:ladylemonade) 
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Mopjes 
Een stadsmens gaat op het platteland wonen. Om ’s morgens sneller op zijn 
werk te komen, gaat hij naar zijn buurman, een boer. “Mag ik ’s morgens door 
uw wei lopen om de bus van zeven uur te halen?” “Tuurlijk”, antwoordt de 
boer. “Als mijn stier u ziet, haalt u zelfs de bus van halfzeven nog.” 
 

Een man komt in een oerwoud een tijger tegen. Hij is doodsbang en rent weg, 
maar de tijger komt achter hem aan. Na drie uur rennen valt de man heel moe 

op de grond. Hij denkt: ‘Nu ben ik er geweest!’ De tijger komt naar hem toe, tilt zijn poot op, tikt de man 
aan en zegt: “Tikkie, jij bent hem!” 
 

Een muis en een giraffe logeren samen in een hotel. Het is bedtijd. De giraffe 
trekt de deken over zich heen, maar die is veel te klein. “Ik ga bij de receptie 
een grotere deken vragen”, zegt hij. “Niet nodig”, zegt de muis, “Je mag die 
van mij wel. Die is toch veel te groot!” 
 

Een boer kan zijn twee paarden niet uit elkaar houden. Daarom knipt hij bij 
een van de paarden een stuk van de staart af. Het helpt weinig, want de staart is weer snel aangegroeid. 
Daarom knipt hij een stuk van zijn manen af, maar ook die groeien snel weer aan. Tenslotte neemt de 
boer een meetlat en meet de paarden. En dan pas merkt hij dat het zwarte paard drie centimeter hoger 
is dan het witte paard! 
 
Doolhof                                                                                  Goed kijken en rekenen 

  
 
 
 
 

Paul en Janny 
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De joodse wortels van de zegen 
Het christendom heeft een bijzondere verwantschap met het jodendom. Welke 
sporen vinden we daarvan in de kerk?  

We hebben maar één ‘echte’ zegen in de 
Bijbel, van niemand minder dan God zelf. 
Dat is de priesterlijke zegen.  
Het stoort mij dan ook enigszins als 
kerkdiensten worden afgesloten met zelf-
bedachte zegenwoorden. 
Zegenen ligt gevoelig. Ik merk het aan me-
zelf, nu ik erover schrijf.  

Als ik kerkdiensten bezoek waar zelfbedachte zegenwoorden klinken, ga ik niet gezegend de kerk uit. 
De nieuwtestamentische brieven eindigen vaak met hartelijke groeten en woorden als ‘de genade zij met 
u allen’. Maar ik krijg het niet in mijn systeem. We hebben maar één ‘echte’ zegen in de Bijbel, van 
niemand minder dan God zelf. Dat is de birkat kohanim, de priesterlijke zegen, en zouden we die links 
laten liggen?  
 

In drievoud 
De tekst van de zegen vind je in Numeri 6:24-26, waarvan de eerste regel drie Hebreeuwse woorden 
bevat, de tweede regel vijf en de derde regel zeven woorden, in de grondtekst geteld. De vertalers 
hebben er al gauw meer woorden voor nodig. Het staat in drievoud, zoals we vaak in de Bijbel zien; heel 
sterk zelfs in het Onze Vader. In de middeleeuwen had men wel belangstelling voor die drievoudige 
opbouw. Men legde verbinding met de Drie-eenheid. Maar van brede interesse in de tekst van Numeri 
6:24-26 is geen sprake. In de klassieke vertaling staat er: De HEER zegene en behoede u; de HEER 
doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig; de HEER verheffe zijn aangezicht over u en geve u 
vrede.  
 

Een wensvorm, een gebed 
Wat je in deze vertaling ziet, is dat de werkwoorden in een speciale vorm staan, een wensvorm, de 
zogeheten aanvoegende wijs. Die drukt een wens uit, dus ‘zegene, behoede, zij genadig’. Kortom: de 
werkwoordsvorm maakt van deze tekst een gebed: ‘Moge God jou alsjeblieft zegenen …’ Als ik hoor ‘de 
HEER zegent en behoedt u’ wordt er niet gebeden, maar iets vastgesteld. Zo verandert de zegenbede 
in een misplaatste verordening. Bovendien is het grammaticaal gewoon niet in orde. 
 

Kijk eens hoe nauwkeurig de tekst is opgebouwd!  
De tekst in Numeri lijkt min of meer op zichzelf te staan. Vooraf 
gaat hoofdstuk 5 over de regeling van de nazireeërs. Dat zijn 
mensen die een opdracht uitvoeren die een wijding vereist. Dan 
wordt eerst Mozes door God aangesproken. Die moet op zijn 
beurt zijn broer Aäron aanspreken.  
Aäron en diens zonen krijgen de opdracht de Israëlieten te 
zegenen.  
 

Ook de hogepriester zegent niet vanuit zichzelf. Hij brengt de 
zegen van God over. ‘De priesters leggen Gods naam op de 
Israëlieten’ en dan, in de eerste persoon, stapt God het verhaal 
binnen: ‘Ik zal de Israëlieten zegenen.’  
De zegen heeft een rol gehad in de eerste en tweede tempel. 
Bij de zegen hief de priester de handen op en legde als het 
ware de zegen op de menigte (Leviticus 9:22). 

Dr. Piet van Midden 
Emeritus predikant en docent 

Hebreeuws aan de Universiteit 
van Tilburg 
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Niet zomaar een klusje 
In de midrasj (de Joodse uitleg) wordt verteld dat de priesters weliswaar de 
opdracht tot zegenen krijgen, maar dat ze niet veel meer zijn dan een 
doorgeefluik. Vooral de stam Levi heeft die rol. Het is niet zomaar een klusje 
tussendoor. De priesters moeten zichzelf reinigen voordat ze aan de sessie 
van de zegening kunnen beginnen. Ze moeten hun schoenen uittrekken, 
zoals hun voorgangers die dienst deden in de heilige tempel en blootsvoets 
de tempelruimte betraden. 

 

Prachtig is het ritueel waarbij de vader zijn kinderen verzamelt en verborgen onder de talliet, het 
gebedskleed, hun de handen oplegt en de priesterlijke zegen uitspreekt. We kennen uit het Nieuwe 
Testament het verhaal dat ‘zij’ hun kinderen bij Jezus brachten om hen de handen op te leggen en dat 
zij door de discipelen worden weggestuurd. In een zondagsschoolliedje leerde ik zingen ‘Eens brachten 
de moeders hun kinderen tot Jezus …’ Maar die moeders blijven hier even uit het ritueel weg. 
 

Breuk tussen synagoge en kerk 
De priesterlijke zegen komt in het Nieuwe Testament niet voor. De breuk tussen synagoge en kerk vind 
je in het boek van Hebreeën uitgewerkt, waar gesteld wordt dat het hogepriesterschap op Christus is 
overgegaan. Het kerkelijk priesterschap zet het Israëlitische priesterschap voort. Daarmee is het laatste 
afgeschreven. We hebben het over afgedankt priesterschap. Bizar eigenlijk. De vroege kerk heeft geen 
belangstelling voor de priesterlijke zegen gehad, niet theologisch en niet voor de eredienst. Grote 
theologen lieten de zegen links liggen. Pas na het Tweede Vaticaans Concilie komt er bij de Katholieke 
Kerk ruimte in de liturgie voor de zegen van Aäron. 
 

Zegen als troost 
Met de protestantse traditie komt ook de priesterlijke zegen in de kerk 
terug. Terwijl de Synode van Dordrecht in 1574 bepaalde dat de preek 
moest worden afgesloten met de priesterzegen, maakten Luther en 
Calvijn duidelijk dat men de kerkdienst ermee zou moeten afsluiten. 
Hoe dan ook: de woorden van de priesterlijke zegen staan als een huis, 
voor joden en christenen, en hebben meer mensen getroost dan welke 
pastor maar troosten kan. 

 

Zondagavondzang in de Bethelkerk 
Ook in dit nieuwe jaar willen we de Lofzang gaande houden. Wij nodigen u 
hierbij uit om met ons te komen zingen op zondag 21 januari a.s. om 19.30 
uur in de Bethelkerk.  
Na een drukke maand vol licht willen wij in deze zangavond zingend de 

vraag beantwoorden waarom Christus eigenlijk naar ons toegekomen is. We doen dat met het zingen 
van vele, vooral bekende, liederen. 
 

De daaropvolgende zondagavondzang wordt gehouden op zondag 18 februari a.s. om 19.30 uur in de 
Bethelkerk. We openen deze zondagavondzang met het lied: ‘Heer, wat een voorrecht’, gevolgd door 
diverse andere bekende liederen zoals 'Elk uur, elk ogenblik‘, ‘Abba, Vader’ en ‘Wat God doet dat is 
welgedaan ’. 
 

De toegang is gratis, wel is er aan de uitgang een collecte voor bestrijding van de kosten. Alle 
informatie over de zondagavondzang en over ons koor vindt u ook op www.bethelkerkkoor.nl. 
 

Graag tot ziens in de Bethelkerk, 
Ries Knook 
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Een kaart voor Amnesty 
Nigeria, Mubarak Bala  
De prominente Nigeriaanse humanist Mubarak Bala heeft op 5 april een celstraf 
van 24 jaar opgelegd gekregen wegens godslastering. Bala zat sinds april 2020 
vast op beschuldiging van godslastering omdat hij berichten op Facebook had 
geplaatst waarin hij zich over zijn levensbeschouwing uitsprak.  
Een rechter oordeelde op 21 December 2020 dat Bala vrijgelaten moest worden. 
Maar de autoriteiten in het noorden van Nigeria weigerden dit. 

 Mubarak Bala zit al ruim 2 jaar vast zonder toegang zijn familie en medische zorg voor zijn hoge 
bloedruk. Hij heeft zijn advocaat slechts één keer mogen zien. Mogelijk wordt hij mishandeld.  
Stuur een kaart, zodat Mubarak weet dat jij hem steunt.  
 

Tip: Schrijf in het Engels. 
 Voorbeeldgroet:  “Dear Mubarak, I am thinking of you in this difficult time. Stay strong.”  
Adres 
Mubarak Bala  
Amnesty International Nigeria  
34 Colorado Close  
Off Alvan Ikoku Way  
Maitama  
P.O.BOX 14212 ABUJA 

Advertentie 
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Contactpersonen Protestantse Gemeente te Bolnes 
Pastor / Kerkelijk werker Vacant  

Voorzitter Kerkenraad Dhr. H.P. (Henk) den Breejen 
e-mail: voorzitter@pgbolnes.nl 
 

010-4790357 

Scriba 
 

Mw. W. (Wil) Wendrich 
e-mail: scriba@pgbolnes.nl 
 

0180-487050 
 

Voorzitter C.v.K. Dhr. J. (Jan) Luijendijk 
 

0180-416731 

Penningmeester C.v.K. Dhr. J. (Joost) Trouw 

e-mail: jtrouw@hetnet.nl   
 

0180-415062 

Voorzitter Diaconie  Mw. M. (Marjon) Koers - Hoogendijk 
e-mail: marjonhoogendijk@hotmail.com 
 

06-22319542 

Penningmeester  
Diaconie 

Mw. M. (Marit) Leertouwer-Luijendijk 
e-mail: maritleertouwer@hotmail.com 
 

0180-416546 
06-27212389 

Contactpersoon W.E.D. Mw.  J. (Janny) van der Voort  
e-mail:  vandervoortromeijn@gmail.com 
 

0180-414101 

Jeugd Mw. J. (Janny) van der Voort 
e-mail: vandervoortromeijn@gmail.com 
 

0180-414101 

Kerk en Israël Dhr. P. (Peter) van der Graaf 
 

0180-413859 

Coördinator  
zalenverhuur 

Mw. M. (Marit) Leertouwer-Luijendijk 
e-mail: beheer@pgbolnes.nl 
 

0180-416546 
06-27212389 

Kerk aan de Maas 
 

Dhr. B. (Bas) Geelhoed 
e-mail: basgeelhoed52@gmail.com  
 

0180-413552 
  

Ouderenvervoer en 
Preekvoorziening 

Mw. T. (Truus) Luijendijk 
e-mail: truusluijendijk@hotmail.com 
 

0180-416731 
 

Contactpersoon  
Beeld & Geluid 

Dhr. R. (Rob) Stegman 
e-mail: beamerteam.pgbolnes@gmail.com  
 

06-28142718 
 

Coördinatie koster en 
Kerkelijk Bureau 

Mw. W. (Winy) van der Pijl 
e-mail: winyvanderpijl@outlook.com 
 

 0180-410008 
 06-29030652 

Adresgegevens & website 
Protestantse Gemeente te Bolnes, Pretoriusstraat 56, 2987 AK Ridderkerk             
0180-418508  www.pgbolnes.nl  

 

Bestellen collectebonnen 
 Dhr. J. (Joost) Trouw, tel. 0180-415062   Mw. A.E. (Annemarie) Tamerius, tel. 0180-416135 
 ING bank   NL 27 INGB 0000 0120 47  t.n.v. Protestantse Gemeente te Bolnes 

  

Bankrekeningnummers 
 Kerk         ING bank   NL 27 INGB 0000 0120 47 t.n.v. Protestantse Gemeente te Bolnes 
 Diaconie  Rabobank  NL14 RABO 0373 7451 68 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Bolnes 
 ANBI PG te Bolnes    RSIN 824137528               ANBI Diaconie PG te Bolnes  RSIN 824137590 

 C
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Kérastase Kapper

Haarmode Meyer

Creativiteit in actuele haarmode

Dames op afspraak
Heren zonder afspraak

Amerstraat 32
Winkelcentrum Bolnes-Zuid
0180 - 411830

Personal Touch Travel
Krista van Nes
krista.vannes@personaltouchtravel.nl
06 - 47 420 221
www.personaltouchtravel.nl/krista-van-nes

DE PERSOONLIJKE REISADVISEUR VOOR AL UW VAKANTIES
(ZONDER EXTRA KOSTEN)

schinkelshoek 
communicatie

websites marketing vormgeving

www.schinkelshoekcommunicatie.nl

• JAARREKENING
• BELASTINGEN
• COMMERCIËEL ADVIES   

        

marketingconcepten | vormgeving | producties



 

Autobedrijf  Van Splunder
Ridderkerk


