
Israëlzondag

september/oktober 2023



In het kerkgebouw Kerk aan de Maas  
zijn diverse zalen te huur. De kleine  
zaal is zeer geschikt voor het vieren  
van verjaardagen. De grote zaal leent  
zich goed voor recepties en feesten.  
De twee vergaderzalen met groot  
scherm zijn geschikt voor vergaderingen 
tot 20 personen. De kerkzaal met  
podium en orgel is ideaal voor kleine  
en grote koorrepetities. 

Adres
Kerk aan de Maas
Pretoriusstraat 56
Ridderkerk
www.pgbolnes.nl

ZAALVERHUUR 
voor zakelijke en particuliere bijeenkomsten

Neem contact op met  
coördinator Marit Leertouwer 
via beheer@pgbolnes.nl of  
06 272 123 89.
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Een herfstgedicht 
 

 Een vleugje rozengeur komt langs, 

een boom verschiet van kleur. 

de zwaluw trekt al richting zuid; 

de herfst staat voor de deur. 
 

De dagreis van de zomerzon, 

wordt korter voor het oog, 

steeds vroeger zakt zij in de zee; 

’t wordt herfst, is haar betoog. 
 

De wind rukt uit in volle vaart 

en gooit zich in de strijd, 

neemt brutaal van alles mee; 

de herfst is nu een feit. 
 

De nachten lang, de dagen kort 

en weinig zonlicht meer, 

maar God, de Schepper blijft altijd; 

mijn Herder en mijn Heer. 
 

Deuteronomium 31:8 - Lukas 24:29  

Aagje Lingen 

Bron: www.gedichtensite.nl 
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Bij de voorplaat 

 
   De klaagmuur in Jeruzalem 

   1 oktober 2023 Israëlzondag 

 

Van de redactie 
Voor de volgende uitgave moet de kopij uiterlijk 

op vrijdag 20 oktober (maar liefst eerder) zijn 

ingeleverd.  

  Het gaat dan over de periode van zaterdag 28-10 

t/m vrijdag 24-11-2023. 

De volgende inleverdata zijn: 17-11 en 15-12. 
 

Kopij voor Kerk aan de Maas is welkom op het 

mailadres basgeelhoed52@gmail.com, 

Scheldeplein 25. Informatie: 0180-413 552. 
 

Bezorging: Dirk Ketting, Boezemkade 30,  

0180 – 411636, kettingvanleeuwen@gmail.com 
 

NB. Bij het deelnemen aan activiteiten of 

kerkdiensten in ons gebouw kunnen er foto’s 

worden gemaakt die gepubliceerd worden in ‘Kerk 

aan de Maas’ of op de website. Als u daar 

bezwaar tegen hebt kunt u dit aangeven bij de 

redactie.  
 

De redactie wenst iedereen veel leesplezier! 

Wil Wendrich, Hugo Stegman, Bas Geelhoed 
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  Kerkdiensten zondag 24 september t/m 29 oktober 2023                           

 

 

 

Zondag 24 september   9.30 uur 
  

Kleur kerkelijk jaar Groen 

Voorganger Ds. E. van Bolhuis uit H.I. Ambacht 

Lector Carla Trouw 

Ouderlingen Jan Luijendijk en Wil Wendrich 

Diaken Marjan Geelhoed 

Gastvrouw Marjan Geelhoed 

Koster Winy van der Pijl 

Organist Rien Verwijs 

1e en 2e collecte 1. Kerk in Actie Syrië  2. Kerk 

3e collecte Het Vakantiebureau 

Oppas Jan Luijendijk 

Beeld & Geluid Femke en Arno Zandink 

Kerkauto Gert van Nes, Wim van Koeveringe en Nel Hengstmengel 
  

Zondag  1 oktober   9.30 uur   Israëlzondag  
  

Kleur kerkelijk jaar Groen 

Voorganger Mw. drs. M.H.E. Pullen uit Dordrecht 

Ouderlingen Wil Wendrich en Carla Trouw 

Diaken Marit Leertouwer 

Gastvrouw Paula den Breejen 

Koster Henk den Breejen 

Organist Rien Verwijs 

1e en 2e collecte 1  PKN Kerk en Israël  2. Diaconie 

3e collecte Het Vakantiebureau 

Kindernevendienst Janny van der Voort 

Oppas Truus Luijendijk 

Beeld & Geluid Nick Schinkelshoek 

Kerkauto Paul Zuurveld, Winy van der Pijl en Sophia de Lijster 

Zondag 8 oktober   9.30 uur   Uitzending Radio Ridderkerk 
  

Kleur kerkelijk jaar Groen 

Voorganger Ds E. Bijl uit Nieuw Beijerland 

Lector Bas Geelhoed 

Ouderlingen Carla Trouw en Henk den Breejen 

Diaken Marjon Hoogendijk 

Gastvrouw Arja van Wingerden 

Koster Cees Opmeer 

Organist Freek Krabbendam 

1e en 2e collecte 1. Kerk  2. PKN Missionair werk 

3e collecte Het Vakantiebureau 

Oppas Miep van Nes 

Beeld & Geluid Paul van der Voort 

Kerkauto Henk den Breejen, Bas Geelhoed en Jan Luijendijk 
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Zondag 15 oktober   9.30 uur 
  

Kleur kerkelijk jaar Groen 

Voorganger Mw. drs. M.H.E. Pullen uit Dordrecht 

Lector Hugo  Stegman 

Ouderlingen Henk den Breejen en Sophia de Lijster 

Diaken Arja van Wingerden 

Gastvrouw Nel Hengstmengel 

Koster Rob Stegman 

Organist Freek Krabbendam 

1e en 2e collecte 1. Diaconie  2. Kerk 

3e collecte Project Kinderen in Mexico 

Oppas Janny van der Voort 

Beeld en geluid Hugo Stegman 

Kerkauto Paul van der Voort, Winy van der Pijl en Gert Schop 
  

Zondag 22 oktober   9.30 uur 
Kleur kerkelijk jaar Groen 

Voorganger Dhr. P.H. de Vries uit Zwijndrecht 

Lector Gerda van der Schilt 

Ouderlingen Sophia de Lijster en Jan Luijendijk 

Diaken Marjan Geelhoed 

Gastvrouw Ruth van Koeveringe 

Koster Bert Ruinard 

Organist Freek Krabbendam 

1e en 2e collecte 1. Kerk in Actie Rwanda  2. Algemeen kerkelijke arbeid 

3e collecte Project Kinderen in Mexico 

Oppas Sophia de Lijster 

Beeld en geluid Rob Stegman 

Kerkauto Gert van Nes, Wim van Koeveringe en Nel Hengstmengel 
  

Zondag 29 oktober 9.30 uur   Maaltijd van de Heer 
  

Kleur kerkelijk jaar Groen 

Voorganger Ds. G. Olde uit Brandwijk 

Lector Carla Trouw 

Ouderlingen Jan Luijendijk en Wil Wendrich 

Diakenen Marit Leertouwer en Marjon Hoogendijk 

Gastvrouw Anja van der Graaf 

Koster Henk den Breejen 

Organist Freek Krabbendam 

1e en 2e collecte 1. Werelddiaconaat Indonesië  2. Diaconie  

3e collecte Mercy Ships 

Oppas Jan Luijendijk 

Beeld en geluid Femke en Arno Zandink 

Kerkauto Paul Zuurveld, Nico Wendrich en Sophia de Lijster 
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  Israëlzondag 1 oktober 
Zondag 1 oktober vieren we Israëlzondag, Deze is vanaf 1949 ingesteld.                                   

In dienen, leren en vieren is het van belang de verbondenheid met 

het Joodse volk gaande te houden. Wij zijn als gelovigen geworteld 

in het Joodse.                                                                   

Dat Joodse komen wij ook tegen in onze liturgie, denk aan de 

Psalmen, de schriftlezingen, maar bovenal vinden wij, Joden en 

Christenen, onze eenheid in de God van Israël.  

In deze dienst zal ds. M. Pullen voorgaan. Op dit moment zijn er 

voorbereidingen voor deze dienst gaande, maar het staat nog even 

open waar wij onze aandacht op richten. 

We hopen met elkaar een mooie Israëlzondag te beleven.   
 

Gerda van der Schilt 

 

Aftredende en nieuwe ambtsdragers  

In de dienst van 10 september ging Ds. G. van Meijeren. Op verzoek wilde hij iets schrijven over deze 

dienst.  
 

In de dienst van zondag j.l. werd - op afstand - afscheid genomen van ouderling Bas Geelhoed. Nico 

Wendrich komt de kerkenraad versterken als diaken en Annie Witter wil als nieuwe wijkmedewerker aan 

de slag. De plaats van Bas Geelhoed als wijkhoofd wordt 

voortaan ingevuld door Bep Klerk  

Als gastvoorganger mocht ik in deze mooie ‘beweging’ een 

rol spelen. Sinds september 2018 ben ik classis-predikant 

in Zuid-Holland Zuid en bezoek ik de circa 220 gemeenten 

in ons rivierengebied (van Hoek van Holland tot en met 

Vianen). Zo kwam ik ook al eens in Bolnes.  
 

Het is bemoedigend te merken dat er steeds weer mensen zijn die in de gemeente van Christus een taak 

op zich willen nemen. Zo wordt dat ook in de Kerk aan de Maas beleefd merkte ik zondag. 

Ik werd ook aangenaam verrast door het plan om op zondag 17 september met elkaar naar de zusters 

en broeders van de Groene Tuinkerk af te reizen. Wat een belangrijk initiatief! 
 

In het verhaal van Jacob dat we zondag hoorden (Gen. 28) is hij onderweg, zonder precies te weten 

waar hij terecht zal komen. Maar in de droom die hij ontvangt ziet hij de Heer bij zich staan die hem 

toezegt: Ik zal je behoeden en je niet verlaten. Aan die woorden vertrouwt Jacob zich toe. 
 

Als kerk, als gemeenten, zijn we ook onderweg in deze tijd. Waar zullen we uitkomen? Dat is allemaal 

best spannend. 

Ik denk dat we ook nu mogen wachten op God. Actief.  

Leven in vertrouwen dat Hij zich laat kennen. Dat is een belofte voor Nico, Annie en Bep en voor ieder 

die de gemeente wil dragen in gebed en daad.  
 

Met de woorden van het mooie lied (887): 

Wees stil en weet: Ik ben uw God  
 

In verbondenheid, 

Ds. Gerrit van Meijeren, Rotterdam    
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Over de Startzondag 
Op zondag 3 september vierden we de Startzondag. Het 

thema van de dienst was ‘Ga (je) mee?’  

Mozes gaat op reis naar het Beloofde Land, het land 

Kanaän. Maar omdat hij onderweg hulp nodig heeft om 

met een heel volk door de woestijn te trekken vraagt hij 

aan zijn zwager Chobab of die hem wil helpen. Samen 

kom je verder en de een kan de ander helpen. Wat heb 

je dan nodig, wat neem je dan mee? 

 

Daarom kregen wij bezoek van een reiziger die 

aan gemeenteleden vroeg wat ze mee wilden 

nemen op de reis in het nieuwe seizoen.  

Rob Stegman noemde ‘een liedboek’ omdat je 

dan onderweg steun kunt vinden in de vele mooie 

liederen die in het liedboek staan. Rob noteert in 

de kaft van zijn liedboek de nummers van 

liederen die hem persoonlijk erg raken.  

Marjon Koers-Hoogendijk noemde ‘liefde en op-

timisme’ en symboliseerde dat met een ballon en 

een glas dat halfvol is. 
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Paul Zuurveld noemde ‘hoop’ met als symbool een hart. Hij zegt: “Ik zou willen dat het uiteindelijk vrede 

zal worden op de wereld.  

En dat iedereen te eten krijgt, maar dat zal ijdele hoop zijn, tenzij eindelijk onze Lieve Heer orde op zaken 

gaat stellen en alle mensen gelukkig worden. Zo ook in onze kerk, dat we aardig zijn voor elkaar, en 

elkaar zo nodig helpen. We zijn een kleine, maar sterke gemeente, en met Gods hulp zal ons dat weer 

lukken.” 
 

Paul had er ook een mooi gedicht bij getiteld ‘Oefening in hoop’. 
 

De bloemschikking was 

verzorgd door de 

dames van de bloem-

schikgroep. Het was 

een fleurige schikking 

die symbool staat voor 

de veelkleurigheid van 

onze gemeente. Als 

basis is het vingerblad 

genomen, symbool 

voor onze handen. De schoenen trek je aan als je op stap 

gaat. De koffer neem je mee als je op reis gaat en ook om 

een Bijbel in te doen, die heb je ook  nodig tijdens de reis. 

De handen staan er als teken dat we samen het nieuwe 

kerkelijk jaar tot een succes moeten maken. De hortensia in het hart betekent dankbaarheid, dankbaarheid 

voor al het goede dat wij mogen ontvangen. 

 

In de Kindernevendienst werd gewerkt met het verhaal van Abraham, de foto’s spreken voor zich.  

 

Bij de uitgang van de kerkzaal kreeg iedereen een koffertje om 

mee te nemen op reis, met daarin wat lekkers.  
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Na de dienst kon men genieten van koffie met gebak. Jan en Truus Luijendijk vierden hier (een gedeelte 

van) hun 50-jarig huwelijksfeest. Dat smaakte goed.  
 

Na de koffie was er een bingospel waarmee men prijzen kon 

winnen. De cadeautjes waren door de gemeenteleden 

meegenomen. Men speelde als tafel om een prijs te verdienen. 

En op de prijzentafel was vooraf al te zien welke prijzen er 

waren te winnen. 

De ochtend werd afgesloten met een drankje, soep en 

broodjes. Dank aan iedereen die meewerkte aan de 

Startzondag.  

Oefening in hoop 

Ik wil mij steeds weer oefenen in de hoop 

Ik hoop dat ik in mensen het goede kan zien. 

Ik hoop dat ik in deze tijd tekenen van hoop kan zien.  

Ik hoop dat ik niet door wanhoop overspoeld zal worden. 
 

Ik wil mij steeds weer oefenen in de hoop 

Ik hoop dat ik mensen kan aanmoedigen en verwarmen. 

Ik hoop dat ik anderen niet zal breken met mijn woorden 

Ik hoop dat ik mild en terughoudend blijf in mijn oordeel. 
 

Ik wil mij steeds weer oefenen in de hoop. 

Ik hoop dat ik open kan blijven staan voor anderen 

Ik hoop dat ik kan luisteren naar het innerlijk van de mens           

Ik hoop dat er iemand is die mij altijd weer steunt 
 

Ik wil mij steeds weer oefenen in de hoop. 

Ik wil leven uit vertrouwen en liefde. 

Ik wil doorgeven wat opbouwend en hoopgevend is. 

Ik hoop op mensen die samen met mij leven vanuit de goede hoop.               Marinus van den Berg 

Geloof, hoop en liefde 
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  De busreis samen met de Groene Tuinkerk 
Hieronder een impressie van twee deelnemers aan de busreis.  
 

Cor en Yvonne van Krimpen hebben erg genoten  

Woensdag 13 september was het zover. Leden van de Kerk aan de Maas en van de Groene Tuinkerk 

gingen gezamenlijk een dagje op reis. 

’s Ochtends werd Cor door Nico Wendrich opgehaald en werd de rolstoel ingeladen in de auto. Ikzelf 

kon met Paula den Breejen meerijden. Onderweg hebben we Paulien nog opgehaald in de Noordhave. 

Aangekomen bij de Kerk was het nog even wachten tot iedereen die zich had aangemeld voor het 

uitstapje er was en tot de bus was gearriveerd. 
  

Even voor 09:00 uur konden we instappen in de bus en werden alle rollators en rolstoelen ingeladen. De 

reis voerde ons naar Dussen in het Brabantse land. 

Onderweg was het nog afwachten wat het weer zou gaan doen, de lucht was een beetje somber, maar 

hoe zuidelijker we kwamen werd het weer steeds een beetje beter. In Dussen zullen we de klompen-

makerij van de familie Den Dekker gaan bezoeken. 

Daar aangekomen werden we verwelkomd in een gezellig 

vertrek, dat aan alle kanten volstond met klompen van 

klein tot groot. Hier konden we aanschuiven aan lange 

tafels voor koffie met gebak. Nadat dit lekkers met smaak 

was verorberd, gingen we kijken hoe de klompen worden 

geproduceerd. 

Eerst kregen we een stukje geschiedenisles van de heer 

Den Dekker over het meer dan honderdjarige bestaan van 

de klompenmakerij en de machines die er ook al die jaren 

al staan. 

Daarna werd uitleg gegeven over het maken van de klompen en de verschillende houtsoorten en mallen 

die daarvoor gebruikt worden voor de verschillende groottes van de klompen.  

Eerst zaagt men uit de boomstammen grote blokken, die worden daarna 

in de machine geklemd en aan de 

hand van een mal wordt daaruit een 

klomp gevormd. Zo werden alle 

technieken die er aan te pas komen 

aan de hand van de machines uit-

gebreid besproken en gedemon-

streerd. De nu gevormde klomp werd 

van de machine losgemaakt en kon door iedereen worden bekeken en bevoeld, het hout was nog erg 

ruw en voelde zwaar aan doordat het hout zeer vochtig was. Een andere machine moest zorgen dat de 

binnenzijde van de klomp werd gevormd. 
      

Inmiddels was een uitgebreide lunch voor ons klaargezet, bestaande uit kroketten, witte en bruine boter-

hammen, belegde broodjes, krentenbrood, ontbijtkoek, boter, jam, jus d’orange, koffie, thee en melk. 

Heerlijk allemaal. 

Na de lunch konden we nog even genieten van het zonnetje dat inmiddels flink was doorgebroken en 

diegenen die een souvenir wilden aanschaffen hadden daar nog uitgebreid de gelegenheid voor. 
  

’s Middags voerde de bus het hele gezelschap naar Drimmelen voor een rondvaart op ‘De    

Zilvermeeuw’. Met dit schip hebben we het mooie en uitgestrekte gebied van de Biesbosch bevaren.  

Vanwege de wind zijn wij binnen gaan zitten, maar je kon ook boven op het dek plaatsnemen. Aan boord 

kon men genieten van koffie/thee of andere drankjes en versnaperingen en van het uitzicht over het 
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water en de gebieden daaromheen. Aan de blije gezichten te zien had iedereen het erg naar zijn of haar 

zin. 

Uiteraard komt op een gegeven moment dan weer het eind van de reis in zicht en vertrokken we weer 

naar de bussen, die onze gezelschappen terug zullen brengen naar Bolnes en IJsselmonde. 

Al met al is het een erg leuke dag geweest, waarbij het ook leuk was om de mensen van de andere kerk 

te ontmoeten. Sommigen van hen waren al bekend van de Sing-Inns die in het afgelopen jaar in onze 

kerk waren gehouden. Nadat de bus weer bij de kerk was aangekomen ging een 

ieder met prachtige herinneringen van deze zeer succesvolle dag weer 

huiswaarts. 

Thuisgekomen hebben we meteen het meegebrachte klomp-vogelhuisje 

opgehangen in de tuin, er werd direct grif gebruik van gemaakt door de vogels. 

Eén bewoner meldde zich meteen aan. 
   

Nico en Paula, heel erg bedankt voor het ophalen en weer thuisbrengen en alle 

hulp die jullie ook onderweg hebben geboden bij het in- en uitstappen van bus 

en boot en het helpen met de rolstoel. 

Uiteraard ook hartelijke dank aan alle mensen van de Protestantse Gemeente te 

Bolnes die deze dag georganiseerd hebben en het tot een onvergetelijke dag hebben gemaakt. We 

hebben een fantastische dag mogen meemaken. 
  

Lenie Koedood – Leeuwenburgh: ‘Heel gezellig en veel gelachen’   

Al eerder ben ik met het reisje van de kerk mee geweest 

en altijd even fijn. 

Nu was er een reisje met een bus van Verschoor en een 

fijne chauffeur, erg aardig en behulpzaam. Ik loop met 

een rollator en er was plaats om die mee te nemen. Ik 

heb gezegd: “Ik ga mee!” en ik werd zelfs nog opgehaald 

door Arja. We gingen met 2 bussen, er was ook een bus 

van de Groene Tuinkerk. 
 

We gingen naar Dussen, naar een klompenmakerij. 

Daar stond de koffie al klaar met een lekker gebakje 

erbij. De klompenmaker gaf uitleg over het klompen maken en daarbij hebben we veel gelachen, dat 

doet een mens goed. Hij wist er veel vanaf.  

Daarna stond de lunch klaar met een kroket en ander lekker eten en drinken.  

Daarna gingen we naar Drimmelen, varen in de Biesbosch met weer een gratis consumptie. Wat een 

grandioze dag. 
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  Startbijeenkomst Vrouwencontactgroep dinsdag 17 oktober 
  Dinsdag 17 oktober start de Vrouwencontactgroep weer.  

Elke 3e dinsdagmiddag van de maand komen we bij elkaar. U bent 

van harte uitgenodigd deze middag bij te wonen. We starten om 

14.00 uur en sluiten af om ongeveer 16.00 uur.  

Deze middag beginnen we met een kleine viering en is er volop 

gelegenheid tot gezellig gesprek met elkaar in een feestelijke        

               sfeer.  
 

Tot ziens op deze middag, u bent welkom in ons midden, 

Janny van der Voort en Gerda van der Schilt  

 

Agenda van 23-09  t/m   27-10-2023 

 

 

Mutaties 

Het mailadres van Dien van Rikxoort-van Wijngaarden is gewijzigd in dienvanwijngaarden@gmail.com 

Wilt u dit veranderen in uw ledenlijst? 

 

Zondag 24-09 Kerkdienst  09.30 u 

Maandag 25-09 Diaconie  19.45 u 
   

Zondag  01-10 Kerkdienst  09.30 u en gemeenteberaad 

Maandag 02-10 Liedboekgroep  19.30 u 

 02-10 Diaconie  19.45 u 

Dinsdag 03-10 Moderamen  09.00 u 

Woensdag 04-10 Open huis met notaris   10.00 u 

Zaterdag 07-10 Voedselbank  11.00 u 
    

Zondag 08-10 Kerkdienst  09.30 u  

 08-10 Gezinsontmoeting Levensbron  11.30 u 

Maandag 09-10 Kerkenraad 19.30 u 

Donderdag 12-10 Job en Jet  10.00 u 
   

Zondag 15-10 Kerkdienst  09.30 u 

Dinsdag 17-10 Pastoraal overleg  10.00 u 

 17-10 Vrouwencontactgroep  14.00 u 

 17-10 Boekbespreking  19.30 u 

Woensdag 18-10 Sing Inn  13.30 u 

Donderdag 19-10 Boekbespreking Groene Tuinkerk  14.30 u 

Vrijdag  20-10 Samen aan tafel   18.00 u 

 20-10 Kopij Kerk aan de Maas 
   

Zondag 22-10 Kerkdienst  09.30 u 

 22-10 Redactie Kerk aan de Maas 14.00 u 

Maandag 23-10 Moderamen met GTK in GTK  10.00 u 
   

Zondag 29-10 Kerkdienst 09.30 u 

A
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  Nieuw activiteitenboekje 
Voor iedereen die nieuwsgierig is wat er komend jaar te beleven valt in onze Kerk aan de Maas: de 

Commissie Opbouwwerk (Janny van der Voort, Annemarie Tamerius, Wil Wendrich) kan tevreden 

melden dat het boekje bijna klaar is. Eind september wordt het verspreid en op zondag 1 oktober wordt 

het gepresenteerd tijdens het Gemeenteberaad na de dienst. 
 

Maar voordat het zover is, leest u hieronder alvast wat er de komende weken te doen is:  
 

Het Levenstestament 

Op woensdag 4 oktober is het weer Open Huis in de grote zaal van de kerk.  

Notaris Stivaktas van notariskantoor Van Dongen in Ridderkerk komt vertellen over het Levenstestament.  

Wat kun je regelen voor wanneer het moment komt dat je zelf geen beslissingen meer kunt nemen? Wat 

betekent het als je iemand machtigt, en wie vraag je daarvoor? Geen gemakkelijk thema, maar misschien 

toch wel goed om erover na te denken. Misschien helpt het u om een beslissing te nemen.  

Er is zeker ook gelegenheid om uw eigen vragen te stellen. 

Aanmelden is niet nodig. 

Datum: woensdag 4 oktober 

Tijd: 10.00 u 

Info: Janny van der Voort, 010 414101 / 06 40018420, vandervoortromeijn@gmail.com 
 

Boekbespreking: Zorg voor de ziel 

Net als in het vorige seizoen is er ook dit seizoen weer gelegenheid om elkaar 

als gemeenteleden uit Bolnes en IJsselmonde te ontmoeten in een 

gezamenlijke  gesprekskring. De kring wordt geleid door ds. Hermie Hummel. 
 

Dit seizoen zal dat rondom het boek ‘Zorg voor de ziel’ van Arjan Plaisier zijn. 

Over ‘spiritueel leven vanuit de christelijke traditie’, over wat onze ziel nodig 

heeft en kan vinden in de christelijke spiritualiteit…  

Om deel te nemen is het niet nodig het boek zelf aan te schaffen (al mag dat 

natuurlijk wél!), want van de teksten die aan de orde komen, worden er kopieën 

beschikbaar gesteld. 

De kring wordt zowel overdag (Groene Tuinkerk) als ‘s avonds aangeboden 

(Kerk aan de Maas in Bolnes).  

Data: dinsdagavond 17 oktober, 24 oktober en 21 november in Bolnes, aanvang 19.30 uur. 

En voor wie liever overdag komt: er is ook een groep die op donderdagmiddag 19 oktober start, in de 

Groene Tuinkerk, aanvang 14.30 uur; vervolgdata daar worden nog bekendgemaakt.                                                  

Informatie en opgave (liefst uiterlijk 14 oktober, met de datum van voorkeur): 

Ds. Hermie Hummel, predikant.groenetuinkerk@gmail.com en 06 15866402.  
 

De Sing Inn komt terug 

Op woensdag 18 oktober 13.30 – 15.45 uur is er weer een Sing Inn. Er is een mooi programma gemaakt 

met een verrassend thema, met liederen van binnen en buiten de kerk.  

Kom gezellig samen zingen! Koorervaring is leuk, maar niet noodzakelijk, want iedereen kan meedoen. 

Wim Keijzer heeft de leiding, Jan van der Meer begeleidt de zang op de piano en Ria Keijzer vertelt over 

de gekozen liederen. 

Aanmelden hoeft niet, en neem gerust iemand mee! 

Datum: woensdag 18 oktober 

Tijd: 13.30 u 

Info bij Ria Keijzer-Meeuwse, tel 06 50228250, ria.keijzer@casema.nl. 
 

mailto:vandervoortromeijn@gmail.com
mailto:ria.keijzer@casema.nl
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Samen aan tafel op vrijdag 20 oktober  

Op vrijdag 20 oktober is er weer een gezellige maaltijd in de grote zaal van de kerk.  

Het menu is nog een verrassing, maar dat het weer 

smullen wordt, dat staat wel vast.  

Ook zijn er weer hulpkrachten nodig om dit diner klaar 

te maken. Het is gezellig werk en tussendoor hebben 

we echt ook tijd voor een kopje koffie of thee. 

We gaan aan tafel om 18 uur, inloop vanaf 17.30 uur. 

De helpers zijn welkom vanaf 15.00 uur. Komt u ook? 

En brengt u iemand mee? Iedereen is welkom, graag 

aanmelden uiterlijk maandag 16 oktober.  

De kosten: € 7,50.  

Heeft u dieetwensen, of heeft u vervoer nodig? Geef 

het door, het wordt geregeld. 

Tot ziens op 20 oktober! 

Annemarie Tamerius, aetamerius@kpnmail.nl, tel 

0180 416135 / 0644668365 

Wil Wendrich, scriba@pgbolnes,nl  tel 0180 487050 

/ 06 820 66 497 
 

En nu al iets over de Kerst? 

Kerstherberg 2023 op 24 december 

Ook dit jaar zal de ‘Kerk aan de Maas’ een open herberg zijn voor mensen van alle leeftijden uit de buurt 

en van de kerk. Er is ’s middags een inloopprogramma met leuke mogelijkheden van ontmoeting, 

creativiteit en presentaties.  Die middagactiviteiten lopen toe op een gezamenlijke maaltijd.  

Hierna volgt een half uur kerstsamenzang met bekende kerstliederen. Aansluitend is er een 

kerstavonddienst. Samen met de Groene Tuinkerk maken we een aantrekkelijk programma voor de 

Kerstherberg. In de Groene Tuinkerk wordt de kerstherberg op 23 december gehouden. 
 

Het is een project van en voor ons allemaal en het vraagt veel 

voorbereiding. Daarom de vraag:  

Heeft u zin om mee te denken over de invulling van de 

Kerstherberg, meldt u zich dan aan bij Janny van der Voort, graag 

voor 11 oktober. Daarna wordt er een gezamenlijk overleg gepland 

over het programma samen met de Groene Tuinkerk. 

Meewerken aan de Kerstherberg op 24 december: ook daarvoor 

mag u zich alvast aan melden bij Janny.  Wilt u daar nog over 

nadenken, dat is natuurlijk ook prima. Als het programma voor de 

Kerstherberg vastere vormen krijgt, komt er een oproepje om mee 

te helpen op 24 december. In de volgende Kerk aan de Maas leest u er meer over. 
 

Kerstengelen 

Nog een korte aankondiging: Ook dit jaar komt er weer een Kerstengelproject. In het activiteitenboekje 

dat binnenkort uitkomt staat er meer informatie over. Maar alvast voor de engelen: de 

instructiebijeenkomst is op 6 november, om 13.30 uur. Ook de engelen van de Groene Tuinkerk zullen 

hierbij aanwezig zijn. En weet u adressen van mensen die wel een bezoekje van een engel kunnen 

gebruiken? Geef het ook nu al door aan Janny van der Voort. 

 

Commissie Opbouwwerk, Janny, Annemarie, Wil 
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  Gemeenteberichten 
 

Meeleven 

Paulien Witter-van Driel ligt in het ziekenhuis, ze heeft een beroerte gehad. Het is ernstig, we wensen 

haar en haar familie veel sterkte.  
 

Rinus Bakker is geopereerd en is inmiddels weer thuis. Het gaat goed met hem.  
 

Tiny Schot-Bakker is erg ziek geweest, maar ze is gelukkig weer op de been. Sterkte met het herstel! 
 

Wil Ophof-Assenberg van Eijsden heeft weer problemen met haar gezondheid en moet rust houden. 

Veel sterkte gewenst. 
 

Sjaan Blaak-Moog is gevallen tijdens het Zomerterras. Ze heeft haar arm gebroken en is weer aan de 

beterende hand.  
 

Wil Looijen-Vonk was in de dienst van zondag 10 september onwel geworden. Ze moest naar het 

ziekenhuis maar kon de volgende dag weer terug naar huis. Ze voelt zich weer beter nu.  
 

Joop van Luik, de man van Adrie van Luik-de Haze, is onverwachts overleden. We leven mee met Adrie 

en haar gezin. Veel sterkte gewenst.   
 

Er zijn veel gemeenteleden die in verpleeghuizen wonen, wilt u hen ook eens een kaartje sturen? 
De adressen staan in de ledenlijst. Zij zullen het op prijs stellen! 
 

Bedankt 

Graag wil ik iedereen bedanken voor de belangstelling na het overlijden van mijn man Joop. 

Uw aanwezigheid werd zeer op prijs gesteld en ook dank voor de kaarten die wij ontvangen hebben. 
  

Adrie van Luik- de Haze 

 

Bedankt 

Vandaag (20 augustus) hebben wij de bloemen van de kerk gekregen, een prachtig boeket, we waren 

blij verrast. 
 

Peter en Anja van der Graaf 

 

Bedankt 

Ik wil graag iedereen hartelijk bedanken voor het medeleven die ik heb ervaren door middel van de vele 

kaarten, bemoedigende telefoontjes en vele Whatsappjes die ik heb gekregen na de operatie aan mijn 

rug. Het is heel fijn te weten dat men zo meeleeft. Het gaat inmiddels al een heel stuk beter. Nogmaals 

mijn hartelijke dank. 
 

Hartelijke groet, 

Jopie Moed 

 

Bedankt 

Wat een belangstelling hebben wij ondervonden bij ons 60-jarig huwelijk en 

bij het ongelukje van Sjaan. 

Onze hartelijke dank. 
 

Sjaan en Anjo Blaak  
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  Het Zomerterras 
In juni en augustus was elke dinsdagmiddag het Zomerterras achter de kerk geopend. En wie er bijna 

altijd was: Harm Carolus. Reden om eens aan hem te vragen hoe hij het ervaren heeft. Tijdens de busreis 

hadden we na het eten even tijd om hem aan te spreken en hij wou er wel wat over vertellen.  
 

Harm, jij was er bijna altijd bij, wat was er zo leuk aan het Zomerterras?  

Het is gezellig om zo een paar uurtjes bij elkaar te zijn, je zit lekker 

buiten, er is wat te doen. 
 

Zoals wat?  

Sjoelen en andere spelletjes, wat praten, wat drinken. 
 

Kwamen er veel mensen? 

Meestal zo 10 – 15 mensen, mensen van de kerk en ook andere 

mensen, uit de buurt. Er kwam ook een keer een jongetje kijken, “Wat 

zijn jullie aan het doen?”. Hij kwam erbij en deed mee met sjoelen en 

een beetje babbelen. En een glaasje limonade lustte hij ook wel! 
 

Harm, jij nam ook een taak op je hè? 

Ja, ik ben gaan helpen met tafels en stoelen klaarzetten, slingers 

ophangen, parasol opzetten. Daarvoor kwam ik ook speciaal een halfuurtje eerder. En verder hielp ik in 

de keuken, drankjes klaarzetten, drankjes rondbrengen. Ik werkte samen met Jeanette, dat was ook erg 

gezellig. 
 

Wat voor drankjes waren dat? 

Advocaatjes met slagroom natuurlijk, daar waren ze gek op.  
 

Jij ook? 

Nee, haha, ik heb liever een biertje. 
 

Ik heb iets gehoord over een sjoelcompetitie, kan je daar wat over 

vertellen? 

Ja, dat is waar, we zetten ook elke dinsdagmiddag de sjoelbak 

klaar. En dan gingen we om de beurt sjoelen. De scores werden 

opgeschreven hoor! Iedereen deed mee. En er was altijd een prijs, 

voor wie de meeste punten had. Gewoon een aardigheidje, het 

gaat om het idee hè? Ik heb zelf ook wel eens wat gewonnen. 
  

Heb je nog tips voor het sjoelen? 

Je moet met effect werken, zo langs de kanten. En verder is het gewoon een kwestie van geluk hebben! 
 

Was het altijd leuk? 

Ja, behalve toen mevrouw Blaak gevallen was, ze stapte mis en kwam 

heel raar terecht. De ziekenwagen moest komen, ze bleek haar arm 

gebroken te hebben. Daar was iedereen wel erg van geschrokken. 
 

Was het altijd mooi weer?  

Jazeker, we hebben maar 1 of 2 keer binnen gezeten. Maar dat was 

ook gezellig. 

 

Dank aan Harm voor het interview en aan iedereen die aan het Zomerterras meegewerkt heeft. En 

natuurlijk dank aan alle bezoekers, want die leverden ook hun bijdrage aan de gezelligheid. Tot volgend 

jaar! 
 

Annemarie Tamerius, Wil Wendrich 
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Berichten van de diaconie 

  Om alvast te noteren in uw agenda… 

Op zaterdag 11 november organiseren de beide diaconieen een gezellige gezamelijke lunch in de 

Groene Tuinkerk voor alle gemeenteleden. Van harte welkom! Meer informatie, met o.a. de tijden, staat 

in de volgende Kerk aan de Maas. 
 

Opbrengst van de derde collecte voor Afrika: noodhulp en rampenpreventie in Ethiopie  

Van zondag 2 juli t/m zondag 20 augustus was de derde collecte bestemd voor bovengenoemd doel. De 

totale opbrengst bedraagt € 715,47. Een prachtig bedrag waar we erg blij mee zijn! Alle gulle gevers; 

hartelijk bedankt!  
 

De collectedoelen in de komende weken: 

Zondag 24 september: KIA Syrië  

Door de jarenlange burgeroorlog in 

Syrië zijn veel religieuze gebouwen 

verwoest. Voor mensen in Syrië is 

het voortbestaan van de kerk van cruciaal belang voor de stabiliteit in het 

land. De kerk is hier letterlijk en figuurlijk het middelpunt van de 

samenleving. Als zij weer is opgebouwd, kan ze haar onmisbare taak 

weer oppakken. Met een speciaal herstelfonds helpt Kerk in Actie kerken 

in Syrië op te bouwen. Herstel van de kerk betekent hoop voor de toekomst! 
 

Zondag 1 oktober: PKN Kerk & Israël  

Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het Joodse volk een wezenlijk 

onderdeel van de eigen identiteit. Daarom bezinnen we ons op de joodse wortels 

van ons geloof en bevorderen we het gesprek tussen Joden en christenen. Ook 

staan we op tegen antisemitisme. In Nederland rusten we predikanten en 

gemeenten toe op het gebied van de relatie met het volk Israël. In Israël steunen 

we onder andere het werk van Nes Ammim, de internationale christelijke 

gemeenschap.  
 

Zondag 8 oktober: PKN Missionair werk (pioniersplekken in Nederland) 

In Nederland gaan steeds minder mensen naar de kerk. Maar dat betekent niet 

dat er geen behoefte is aan zingeving. Kerken spelen hierop in met pioniers-

plekken, een nieuwe vorm van kerk-zijn. Zoals bijvoorbeeld pioniersplek LUX 

in Den Haag, waar twintigers en dertigers met elkaar in ontspannen sfeer 

belangrijke levensvragen bespreken. De afgelopen tien jaar ontstonden zo’n 

180 pioniersplekken binnen de Protestantse Kerk. Ze vormen nieuwe 

christelijke geloofsgemeenschappen voor diverse doelgroepen die nu niet 

kerkelijk betrokken zijn. 
 

Zondag 22 oktober: KIA Rwanda 

In het dichtbevolkte Rwanda leeft 70 procent van de inwoners van 

landbouw. Maar door gebrek aan grond kunnen veel mensen lastig 

rondkomen. Eén gewas verbouwen is niet genoeg om een gezin te voeden. 

Rwandese diaconessen trainen elk jaar 150 boeren en boerinnen op hun 

demonstratieboerderij. Ze leren hen veeteelt en groenten en fruit 

verbouwen met betere landbouwtechnieken. Na de training begeleiden ze 

de boeren in hun eigen dorp. Steeds meer ouders kunnen hun kinderen 

hierdoor gezonde voeding geven. 
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Zondag 29 oktober: Werelddiaconaat Indonesië  

De lokale kerkgemeenschappen op Papoea, Indonesië, spelen een belang-

rijke rol in de samenleving, vooral in de vaak afgelegen gebieden waar on-

derwijs en gezondheidszorg slecht functioneren. Veel vrouwen nemen 

sociale en pastorale taken op zich. Kerk in Actie ondersteunt de kerk op 

Papoea in het toerusten van vrouwen voor deze taken. Zij kunnen een 

diaconale of maatschappelijke training, een alfabetiseringscursus of naailes 

volgen. Ook geeft de kerk vrouwen via een voedingsprogramma voorlichting 

over gezonde voeding. 

De  3e collecte is deze zondag voor Mercy Ships, dit is het vaste 3e collecte-

doel bij de Avondmaalszondagen.  
 

De derde collecte 

Vakanties met aandacht in Nederland: Het Vakantiebureau 

Van 3 september t/m 8 oktober, is de 3e collecte bestemd voor ‘Vakanties met aandacht’ ook wel bekend 

als ‘Het Vakantiebureau’. Hierover kunt u meer lezen in de vorige Kerk aan de Maas.  
 

Creatieve projecten voor kinderen en jongeren met een ‘rugzakje’ in Mexico 

Van 15 oktober t/m 26 november is de 3e collecte bestemd 

voor de creatieve projecten voor kinderen en jongeren in 

Mexico, onder leiding van Nellie Markus.  

We collecteren voor kwetsbare kinderen in Mexico. Het 

gaat om het mogelijk maken van creatieve projecten zoals 

het schrijven en opvoeren van theaterstukken, dansen, 

schilderen van decorstukken en zingen. 
 

Het is een project van WereldOuders, een organisatie die 

werkt aan ondersteuning en persoonlijke ontwikkeling van 

kwetsbare kinderen en gezinnen in Latijns Amerika. Ze 

krijgen de aandacht en de ondersteuning die bij hen past. De aanpak is gestoeld op vier pijlers: een veilig 

thuis, gezondheid, educatie en zelfstandigheid. Door een sociaal vangnet te bieden en tegelijkertijd te 

bouwen aan het zelfvertrouwen van de kinderen, krijgen ze weer toekomstperspectief, een mogelijkheid 

om hun dromen waar te maken. WereldOuders heeft projecten in 9 landen, waaronder dit project Mexico.  
 

Veel van de kinderen die bij WereldOuders opgroeien hebben een ‘rugzakje’. Al op jonge leeftijd hebben 

ze vaak veel meegemaakt. Sommige kinderen hebben een achtergrond van huiselijk geweld, anderen 

van ernstige verwaarlozing, drank- of drugsmisbruik van hun vader of moeder, criminaliteit of andere 

traumatische ervaringen. Creatieve activiteiten kunnen kinderen helpen om negatieve ervaringen uit het 

verleden te verwerken of een plek te geven. 
 

Voor veel jongeren is sport ook heel belangrijk. Het is vaak een grote bron van zelfvertrouwen. Daarnaast 

zorgt sport voor ontspanning, verbinding en de ontwikkeling van teambuilding. In de weekenden hebben 

de oudere kinderen niet, zoals bij ons, de mogelijkheid om uit te gaan. Een heel aantal leest heel graag. 

Daarom is er nu een kleine bibliotheek opgezet, waar jongeren verschillende soorten boeken kunnen 

halen. 
 

De diaconie beveelt dit collectedoel van harte bij u aan. 
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Voedselbank 
Op zaterdag  7 oktober kunt u weer 

producten inleveren voor de 

Voedselbank. Gevraagd worden: 

Shampoo, douchegel en andere verzorgingsproducten, (kinder-)tandpasta en 

(kinder-)tandenborstels, maandverband,  ontbijtkoek, groente in pot of blik, en 

verder alles wat houdbaar is. 

 

U kunt alles inleveren tussen 11 uur en 12 uur bij de ingang van ons 

kerkgebouw. 
 

Namens de diaconie en vooral namens de mensen die het zo hard nodig 

hebben: hartelijk dank. 

Marjan Geelhoed & Arja van Wingerden 

 

Verjaardagen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloemen van de kerk 

De bloemen van de kerk zijn de afgelopen weken, als groet en 

bemoediging namens ons allen, gegaan naar: 
 

27 augustus Rina Havenaar-Prohn 

3 september mw Combee-Koedood  

10 september Sjaan en Anjo Blaak 
 

Op 3 september was er ook een extra boeket voor Janny, Gerda en 

Bas voor hun werk aan de Startzondag! 
 

Weet u misschien ook iemand die we er blij mee kunnen maken?  

Laat het mij weten! 

Met vriendelijke groeten,  

Wil Wendrich, tel 0180 487050, scriba@pgbolnes.nl 

  

September 
 
25  Theo Postema  
28  Nora Geelhoed 
28  Yvonne van Krimpen-Snijders  

 
 
   

 

 
 

 

Oktober 
 

  2  Christiaan Ketting 
  4 Tijs den Breejen    
  7  Annie Witter-Schumacher  
13  Pleun Bezemer  
13  Annemieke Zuurveld 
14  Gerard van Galen 
16  Marry Loch-Lugtigheid    
16  Nico Besjes 
16  Wim Bakker 
22  Martin Romeijn 
22  David Romeijn  
23  Ruth van Koeveringe - Boersma 
25  Suze Leertouwer  
27  Lianne Koers 
 

Mevr. Combee-Koedood 

mailto:scriba@pgbolnes.nl
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  Mijn ervaring met Geestelijke Verzorging binnen Reyerheem en Ronde Sant  
 

Ongeveer 14 jaar geleden kwam ik in aanraking 

met de Geestelijke Verzorging in Reyerheem. Er 

werd mij gevraagd of ik op vrijdagavond enkele 

weeksluitingen daar wilde verzorgen. Destijds had 

ik mijn driejarige TVG-cursus net achter de rug en 

met ook enige kennis van liturgie ben ik deze 

uitdaging aangegaan. En wat heb ik in al die jaren 

daar ervaring en kennis opgedaan en veel 

bewoners mogen leren kennen. Ik kwam er ook 

achter hoe belangrijk het gesprek bij de koffie na 

afloop van de weeksluiting is. Kostbare momenten 

van persoonlijke aandacht! Na enkele jaren kwam 

daar de voorbereiding van de kerkelijke feesten 

bij: Kerst en de Goede Vrijdagviering gezamenlijk 

voorbereiden met de Geestelijk Verzorger.  
 

Inmiddels zijn er in mijn afgelopen jaren alweer drie 

Geestelijk Verzorgers in de huizen werkzaam 

geweest en nu is er een nieuwe Geestelijk 

verzorger, Alette Zeeman. Alette heeft binnen de 

PKN tevens de bevoegdheid van predikant. Vrijdag 

15 september is zij officieel als predikant met een 

bijzondere opdracht aan beide huizen verbonden 

door ds. Van Meijeren. Bewoners van Reyerheem 

en Ronde Sant zijn dus eigenlijk haar gemeente. 

Tevens is Alette hiermee ook als predikant 

verbonden aan de classis.  
 

De weeksluitingen in Reyerheem zijn momenteel 

op vrijdagmiddag om 14.30 uur en in het Ronde 

Sant zijn er tweewekelijkse kerkdiensten op 

zondagochtend om 10.30 uur. Tweemaal per jaar 

leid ik daar een kerkdienst. 
                                                                                           

Voor de bewoners in het Ronde Sant zijn bekende 

liederen en een eenvoudig verhaal rond een thema 

van belang, waarbij een liturgische schikking, 

voorwerp of afbeelding alles aansprekender en 

begrijpelijker maakt. Liederen blijven heel lang in 

het geheugen van bewoners. Bij het zingen van 

bekende liederen zie ik regelmatig emoties bij 

bewoners. Ik ervaar geraaktheid en contact. Even 

dat oude van de vroegere kerkdienst herkennen en 

voelen. Helaas is het erg moeilijk om pianisten te 

vinden die kunnen begeleiden. Sinds kort gaat 

Harm Carolus met mij mee en bespeelt daar zijn 

eigen keyboard.  

 

Er zijn in beide huizen veel enthousiaste, trouwe 

vrijwilligers, die de bewoners liefdevol bege-

leiden. Ze worden opgehaald en weer 

teruggebracht na de kerkdienst, maar niet 

zonder na afloop koffie of thee met elkaar 

gedronken te hebben.                                                            

Zondag 17 september is het mijn beurt om er te 

zijn voor de bewoners. Ditmaal met het thema 

rondom licht. 

En zo neem ik zonnebloemen mee als liturgi-

sche schikking bij een verhaal over 3 zonne-

bloemen en een korte overdenking.  

In mijn enthousiasme zijn daar nog eens 

gehaakte zonnebloemen bijgekomen, voor 

iedere bewoner een gehaakte zonnebloem als 

onderzetter.   

                                

Het belang van Geestelijke Verzorging in 

verpleeg- of verzorgingshuizen is van groot 

belang. Dat wil ik nog eens onderstrepen. 

Als kerkelijke gemeenteleden mogen wij de 

bewoners uit onze eigen kerk die in deze huizen 

en andere huizen verblijven niet vergeten. Ik 

weet dat onze aandacht hen goed doet. Laten 

we onze verbondenheid met hen vasthouden!     

                                                                          

Wat ben ik dankbaar met dit mooie vrijwil-

ligerswerk. Het heeft ook mijzelf heel veel 

gebracht!  
 

Gerda van der Schilt  
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Advertentie 

 

 

Interkerkelijk Koor Salem gaat weer van start 
Na een welverdiende zomerstop is het Interkerkelijk Koor Salem onder leiding van Dirk Zwart inmiddels 

weer met haar wekelijkse repetitie gestart. Belangstellenden zijn van harte welkom om de sfeer tijdens 

een of meerdere repetities te proeven. Ons repertoire bevat o.a. christelijke liederen die tijdens thema-

vieringen gezongen kunnen worden  
 

Zingen is ontspannend en belangstellenden zijn van harte welkom. Dus mocht je tijd en zin hebben, dan 

ben je op maandagavond om 20.00 uur, van harte welkom in de Goede Herderkerk, Seringenstraat 1 te 

Ridderkerk. 
 

Ook is het dit jaar weer mogelijk ons koor te steunen via de actie RABO-actie “Iedereen verdient een 

club”. Leden van de RABO-bank kunnen in de periode van 4 t/m 26 september 2023 digitaal via de link 

rabobank.nl/clubsupport hun stem(men) uitbrengen op het koor Salem. 
 

Meer informatie over het koor is te lezen op de website, www.koorsalem.nl 

  

http://www.koorsalem.nl/
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‘De verloren zoon’ in een nieuw jasje!  
Graag wil ik iets vertellen over de musical ‘Verloren en Gevonden’ die in november in het theater wordt 

opgevoerd. Hierin wordt de boodschap van de bekende gelijkenis van ‘De verloren zoon’ op een theatrale 

wijze onder de aandacht gebracht. 

Onder begeleiding van de klanken van het  negenkoppige 

live orkest brengen bijna dertig spelers (afkomstig uit 

Barendrecht, Ridderkerk, Rotterdam e.o.)  het bekende 

Bijbelverhaal van ‘De verloren zoon’ in een nieuw jasje op 

het toneel. De musical speelt zich af in de kleurrijke jaren 

‘70 van de vorige 

eeuw en zal 

‘Verloren en 

Gevonden’ gaan 

heten.  
 

Midden in de roerige jaren ’70 besluit één van de zoons om uit 

het familiebedrijf te stappen en het leven te gaan verkennen. 

Zijn oudere broer is hier overduidelijk niet blij mee en probeert 

uit alle macht het bedrijf draaiende te houden. Maar brengt een 

leven vol feesten wel waar de jongste zoon naar op zoek was?  
 

Laat je meevoeren door het bekende verhaal via zowel 

vrolijke discotunes als emotionele momenten.  

Een musical vol spel, zang, dans en een prachtig decor; 

van kantoorruimte via vuilnisbelt naar feestzaal. Ik mag 

zelf de rol van ‘Vader’ gaan neerzetten, met daarin in ieder 

geval een prachtig emotioneel lied over de vader-

zoonrelatie. 

 
Nieuwsgierig geworden? Kom dan kijken en luisteren! 

 
Kaarten vanaf €14,50 zijn verkrijgbaar via deze link: https://ssbproducties.nl/kaartverkoop/ 

 

Met muzikale groet,  

Hans Luijendijk, Groene Tuinkerk  

Sfeerimpressies tijdens de repetities 
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Zondagavondzang in de Bethelkerk 
Het Bethelkerkkoor Zwijndrecht nodigt u uit voor de zondagavondzang op 

zondag 24 september en zondag 15 oktober a.s. om 19.30 uur in de 

Bethelkerk aan de Rotterdamseweg 73 te Zwijndrecht.  

Een zondagavondzang waarin we vooral bekende liederen zullen zingen 

en waarin we op 24 september vooruit kijken naar Israëlzondag.  

We openen deze zondagavondzang met het lied ‘Jeruzalem, mijn vaderstad’ gevolgd door het lied ‘Ik 

ben reizend naar die stad’. Ook zingen we ‘Door de wereld gaat een woord’ en ‘Israël, verheug u in uw 

Maker’.  

Het koor zingt o.a. de liederen: ‘Voor ieder land’ en ‘In de poorten van Jeruzalem’. We sluiten de avond 

af met het lied ’Lichtstad met uw paarlen poorten’. 
 

We openen de zondagavondzang op 15 oktober met het lied ‘Here Jezus, om Uw woord’ gevolgd door 

het lied 'Is hier een hart, door vrees benard’. Ook zingen we ‘Schepper en Koning’ en ‘Ik zie een poort 

wijd open staan’. Het koor zingt o.a. de liederen: ‘Geven’ en ‘Verlangen’. We sluiten de avond af met het 

lied ’ Een vaste burcht is onze God’.  

De toegang is gratis, wel is er aan de uitgang een collecte voor bestrijding van de kosten.  

Alle informatie over de zondagavondzang en over ons koor vindt u ook op www.bethelkerkkoor.nl. 
 

Graag tot ziens in de Bethelkerk. 

Namens het Bethelkerkkoor Zwijndrecht, 

Ries Knook 

 

   

  

http://www.bethelkerkkoor.nl/
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Ga je mee op reis naar het land van de Bijbel? 
Beste gemeenteleden en belangstellenden, 

Laatst heb ik een oproep gedaan voor een reis naar Israël, in 

mei 2024. Inmiddels heb ik serieuze belangstelling van tegen 

de 20 mensen. Dat is al een mooie club! Daar kunnen zeker 

nog mensen bij! Daarom deze oproep. 

Nadat ik vorig jaar (2022) een reis heb gemaakt naar Israël 

voor predikanten en voorgangers, heb ik het plan opgevat om 

in mei 2024 (in de meivakantie) een gemeentereis naar Israël 

te organiseren. Samen met reisorganisator Drietour, die veel 

ervaring heeft met op maat gemaakte reizen naar Israël, heb ik een concreet voorstel gemaakt, in de 

hoop dat er een mooie diverse groep mensen belangstelling heeft om deze reis – samen met andere 

gemeenteleden – mee te maken. Ik hoop zelf als reisleider mee te gaan. 
 

Het betreft een 9-daagse reis (8 overnachtingen) met een lekker actief programma met de volgende 

hoogtepunten: 

• Bezoek aan de Negev, gelegenheid om te drijven in de Dode Zee, via Masada en Qumran naar 

Jeruzalem. 

• In Jeruzalem bezoek aan de Olijfberg, Getsémané, de oude stad, Klaagmuur, City of David, 

tunnel van Hizkia en de Graftuin. 

• Via de doopplaats in de Jordaan Qasr el Yahud naar 

Nazareth  en vervolgens enkele overnachtingen aan 

het Meer van Tiberias. Boottochtje op het meer, bezoek 

aan de Berg der Zaligsprekingen, Tabgha en Kapernaüm. 

Vanuit Tiberias maken we dan nog een dagtochtje naar het 

noorden, o.a. de bronnen van de Jordaan. 

• Het laatste stukje van de reis gaat naar de kust: een bezoek 

aan de kruisvaarderstad Akko. Dan via het Karmel-

gebergte met het klooster Muhraka naar Caesarea. Caesarea ligt prachtig aan de kust. Paulus 

zat hier twee jaar gevangen. Tenslotte door naar Netanya. 
 

Belangrijke info: 

Data: 3 t/m 11 mei 2024 (tijdens Hemelvaart) 

Voor wie: iedereen die wil en redelijk ter been is, ongeacht leeftijd. Gemeenteleden uit de AJK, PK en 

Groene Tuinkerk, maar ook andere geïnteresseerden zijn van harte welkom. 

Kostenindicatie: Afhankelijk van het aantal deelnemers. € 2290 p.p. bij 20 deelnemers, € 2060 bij 31-

35 personen. Prijzen zijn gebaseerd op een reële schatting (door Drietour) van de kosten op dit moment. 

De exacte prijs kan hier wat van afwijken, maar zal daarbij in de buurt liggen. In dit bedrag zijn 

inbegrepen: de heen- en terugvlucht inclusief luchthavenbelasting, ruimbagage 20 kg, vervoer ter 

plaatse, verblijf in 3-of 4- sterren accommodatie o.b.v. 2-persoonskamer met ontbijt en diner (buffet), 

excursie- en entreegelden, een Nederlands sprekende gids en een fooienbedrag.  

Niet inbegrepen zijn de lunches (elke dag lunchen we ergens low budget naar keuze), reis- en 

annuleringsverzekering. 
 

Graag wil ik uiterlijk 1 oktober 2023 een beslissing nemen of de reis door kan gaan. Daarom bij deze de 

vraag om – als je interesse hebt – dat spoedig bij mij aan te geven. Ook als je vragen hebt, schroom niet 

mij te mailen of bellen. Als je al gereageerd hebt, hoef je dat natuurlijk niet opnieuw te doen. 
 

Ds. Hans Schaap – 0636438398 | schaapherder@solcon.nl 
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JOP   
We zagen het met startzondag, jullie zijn net als de rest van de 

gemeente, mee op stap gegaan het nieuwe seizoen in. De knapzakken 

waren gevuld en de koffers gepakt.  

Op startzondag begon het nieuwe seizoen al goed: eerst met elkaar de 

voorwerpenbingo gedaan. Wat kunnen jullie hard rennen, zeg! En 

iedereen die meedeed kreeg een cadeautje! 

En daarna nog Job&Jet. Eerst elkaar toegezongen en daarna limonade 

en chips. Net als vorig jaar konden jullie iets voor jezelf maken, we 

hadden gekozen voor een deurhanger. Dat was een schot in de roos. 

Vanaf nu zijn jullie slaapkamerdeuren versierd en weet iedereen in huis 

of ze welkom zijn op jouw kamer of niet. 

De cadeautje ontbraken natuurlijk niet. Jullie mochten ballonnen doorprikken, in de ballon zat een blanco 

briefje of een briefje met een naam er op. Diegene mocht haar of zijn cadeautje pakken en uitpakken. In 

de tuin bij Femke aten jullie poffertjes als afsluiting van jullie verjaardagen. 

 
                                                    

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

O ja, in oktober is er op 1 oktober nevendienst, deze zondag noemen we Israëlzondag. In de nevendienst 

zullen we daar met elkaar verder over praten. In november is het op de 5-de weer nevendienst!. 
 

Gezinsontmoeting 8 oktober 2023  

in de Levensbron van 11.30 uur tot 13.30 uur.  

Kinderen en jongeren kunnen, net als volwassenen, het soms moeilijk hebben met hun zelfbeeld. Wat 

vinden anderen van me, voldoe ik wel aan de norm, val ik niet buiten de groep, ben ik wel goed genoeg? 

Max Lucado schreef een prentenboek Niemand is zoals jij hierover. Max Lucado verwoordt op ontroerende 

wijze dat alle mensen bijzonder zijn in Gods ogen. 

Tijdens deze gezinsontmoeting ontdekken we dat God ons gemaakt heeft omdat hij van ons houdt. 
 

Praktische informatie 

Locatie : Protestantse gemeente De Levensbron, 

Jan Luykenstraat 10, 2985 BV Ridderkerk 

Voor wie : voor iedereen; voor (groot)ouders en hun (klein)kinderen en andere 

belangstellenden 

Kosten : geen kosten 

Aanmelden : graag uiterlijk 4 oktober bij Jacqueline 

Informatie : bij Jacqueline Louwerens, 06 27474342, (whatsapp/bel) of 

jeugd@levensbron.nl 

 

Femke en Janny 
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  De leukste bladzijde 
Allereerst voor iedereen de oplossing van de woordzoeker in de vorige Kerk aan de Maas: Gefeliciteerd. 

Hebben jullie de fout gevonden in de getallen 1 tot 100? Het zat niet tussen de getallen: er staat in de 

vraag twee keer het woordje ‘de’. 
 

Pizzaschuitjes voor 4 personen 

Nodig: ½ rode paprika, 75 g mais in blik,  ¼ rode ui, 125 g mozzarella, 

1 courgette, 600 g koelvers pizzadeeg met tomatensaus. 

Maken: Verwarm de oven voor op 200 °C. Halveer de paprika, 

verwijder de steelaanzet en zaadlijsten en snijd het vruchtvlees in 

blokjes van 1 cm. Giet de mais af. Snipper de rode ui. Snijd de 

mozzarella in blokjes van 1 cm.  

Schaaf met een kaasschaaf 1 dunne plak per persoon van de 

courgette. Snijd de helft van wat er over is van de courgette in blokjes 

van 1 cm. Bekleed een bakplaat met bakpapier. Verdeel het deeg in 

vieren. Rol elk stuk iets uit tot je een rechthoek van een ½ cm dik hebt. Leg ze op de bakplaat. Smeer elk 

stuk deeg in met een beetje tomatensaus, maar laat aan de randen een ½ cm vrij. Verdeel de groenten 

(behalve de repen courgette) en mozzarella in nette banen over de pizzabootjes. Vouw het deeg langs de 

randen naar binnen met de punten naar elkaar toe, zodat je een bootje met een rand krijgt. Vouw de 

uiteinden iets naar binnen. Bak de pizzabootjes ca. 16 min. in de oven goudbruin en gaar. Prik ondertussen 

de plakken courgette aan de satéprikkers als zeil. Steek de zeiltjes voor het serveren in de punt van de 

pizzabootjes. (recept uit allerhande) 

 

Herfst in huis 

Nodig: glazen potjes, mooie herfstbladeren, jute touw, waxinelichtje en 

Mod Podge.    

Zorg ervoor dat de buitenkant van de potjes goed schoon is. De 

bladeren moeten vochtig zijn, anders blijven ze niet plakken. Smeer 

Mod Podge (verkrijgbaar bij de Xenos) op de potjes en wacht totdat dit 

kleverig wordt. Plak hier een blad tegenaan en druk het stevig aan. 

Smeer nu ook Mod Podge over het blad heen. Begin in het midden van 

het blad en werk langzaam naar buiten toe. Doe dit heel voorzichtig, want het blad mag niet verschuiven. 

Herhaal dit proces totdat de potjes helemaal versierd zijn. Laat dit een paar uurtjes drogen, van touw een 

strikje er omheen doen, lichtje erin en klaar! 

 

Raadsels 

1. Er staan 3 huizen in de brand. Eentje is gemaakt van riet, eentje van hooi en eentje van noedels. 

Welke gaat de ambulance eerst blussen? 
 

2. Hoe kan je een tennisbal zo hard mogelijk gooien en bij je terug laten komen 

zonder dat de bal ergens tegenaan stuitert? 
 

3. Hoeveel kanten heeft een cirkel? 
 

4. Wat is van jou, maar wordt meer door andere mensen gebruikt? 

 

Mopjes  

Een slang zegt tegen een andere slag "Zijn we giftig?" "Hoezo?", vraagt de andere slang, "omdat ik net 

op mijn tong heb gebeten". 
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Twee tandenstokers wandelen in het bos. Plots komt er een egel voorbij. Zegt de ene tandenstoker tegen 

de andere: 'Ik wist niet dat er hier een bus reed!' 
 

Willem heeft een schildpad voor zijn verjaardag gekregen. Zijn kleine zusje bekijkt de schildpad eens 

goed en zegt dan: 'Haal dat deksel er eens af, dan kan ik hem aaien!' 
 

"Kan een kangoeroe volgens jou hoger springen dan de Eiffeltoren in 

Parijs?", vraagt Jitte. Waarop Marthe antwoordt: "Tuurlijk niet!" "Tuurlijk 

wel", zegt Jitte. "De Eiffeltoren kan helemaal niet springen!" 
 

Bas, Tom, Merel en Anita gaan een gezelschapspelletje spelen. Bas pakt 

de dobbelsteen en gooit hem tegen het plafond. ‘Waarom doe je dat nou, 

“ vraagt Merel. ‘Nou,’ zegt Bas: “Wie het hoogste gooit mag toch 

beginnen?” 

 

Veel plezier weer met deze bladzijden, Femke en Janny 
 

 Een kaart voor Amnesty 

CHINA Kamile Wayit  

De 20-jarige Oeigoerse student Kamile Wayit zit al sinds 25 maart 2023 vast. De 

Chinese politie pakte haar op nadat ze een video online zette over de felle 

protesten tegen het coronabeleid die uitbraken na een dodelijke brand in Xinjiang. 

Ze werd gearresteerd toen ze op bezoek was bij haar familie in Xinjiang.  

Nu is ze veroordeeld voor het ‘promoten van extremisme’. De autoriteiten willen 

niet vrijgeven wat haar straf is en de duur ervan. Kamile mag geen contact 

hebben met haar familie en advocaat. De kans is daarom groot dat ze wordt 

gemarteld. Steun Kamile met een kaartje!  

 

Tips 

• Neem geen politiek standpunt in.   

• Kamile houdt van lezen en zingen.   

• Ze is op 3 september jarig. Felicitaties rond 

deze periode zijn welkom. 

• Noem niet de naam van Amnesty en gebruik 

geen Amnesty logo’s.  

• Stuur geen brieven in stapels.  

• Schrijf in het Engels. Indien mogelijk is 

Mandarijn Chinees nog beter.  

• Noteer ook de Chinese regels van het adres 

op de envelop. 

 

Voorbeeldgroet 

“Dear Kamile, stay strong! I wish for you to be reunited with your family very soon, and sing beautiful 

songs again.” 

 

Adres  

Kamile Wayit  

Kashgar Women’s Prison  

Bostan Village 

Mush Township 

Konasheher (Shufu) County  

Kashgar Prefecture  

Xinjiang Uygur Autonomous Region 

China  

  

Antwoorden raadsels:  

1. Geen, blussen doet de 

brandweer.  

2. Je gooit hem de lucht in.  

3. Twee: een binnenkant 

en een buitenkant.  

4. Jouw naam. 
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  De joodse wortels van de kerk 
Het christendom heeft een bijzondere verwantschap met het jodendom. Welke 

sporen vinden we daarvan in de kerk?  

De christelijke traditie is vanaf het allereerste begin verworteld met de Joodse 

gemeenschap, het jodendom zit in de haarvaten van de kerk. Gaandeweg heeft 

de kerk zich echter van die wortels losgezongen en soms zelfs alle banden 

verbroken of ontkend. 

Het is niet overdreven te stellen dat de armenzorg in West-Europa via de kerk 

teruggaat op de joodse traditie van zorg voor elkaar. 

Op het oude raadhuis in Westzaan staat een Latijnse tekst: SUUM CUIQUE 

DARE HIC OPUS ATQUE LABOR. Wat vrij vertaald: ‘Men streeft er hier ten 

zeerste naar aan ieder het zijne te geven.’ Dat geeft in één zinnetje de kern van het Romeinse recht aan: 

ieder het zijne. 
  

De joodse wortels van het diaconaat 

Armenzorg via de kerk 

Ieder het zijne, het lijkt zo eerlijk, maar het pakt zo verschillend 

uit. En het staat zomaar haaks op die andere teksten die we in 

de Bijbel hebben. In die teksten wordt aandacht gevraagd voor 

mensen die het op eigen kracht niet redden in deze wereld.  

Het is niet overdreven te stellen dat de armenzorg in West-

Europa via de kerk teruggaat op de Joodse traditie van zorg 

voor elkaar. En om daar een Bijbelboek bij te noemen: 

Deuteronomium. Een sociaal boek bij uitstek. Dat de keizer graag brood uitdeelde en spelen 

organiseerde had eerder te maken met de wens de overheid uit de wind te houden dan met liefdadigheid. 

Tevreden burgers vormen geen gevaar.  
 

Aanstelling diakenen 

Laten we even teruggaan naar het Romeinse Rijk in Jezus’ dagen en de eerste eeuwen erna. De joodse 

en later christelijke gemeenschappen waren helemaal op zichzelf aangewezen. Het jodendom was 

een religio licita, een godsdienst met een licentie. De joden werden in bepaalde tijden geduld, als ze zich 

tenminste gedeisd hielden en jodenbelasting betaalden. Daar bleef het bij voor joden, joden-christenen 

en hun sympathisanten. Het moest dan ook niet van buitenaf komen maar van binnenuit. Een mooi 

voorbeeld vind je in Handelingen 6 waar het gaat om dagelijkse ondersteuning van weduwen. Zij klagen 

dat de Hebreeuwssprekende vrouwen worden voorgetrokken bij de voedselbank en de Griekssprekende 

weduwen achtergesteld. Het probleem wordt opgelost met de aanstelling van zeven diakenen die 

voortaan dit punt van zorg uit de handen van de apostelen houden. Het woord ‘diaken’ betekent van huis 

uit letterlijk ‘door het stof’. Dat is wat al te nederig, maar is wel gaan staan voor al die mannen en vrouwen 

die zich de zorg voor de armen aantrokken.  
 

Zorg voor de naaste 

De onderlinge zorg in de synagoge en in de joods-christelijke gemeenschappen berust op de Thora. Je 

kunt misschien beter zeggen: rust ín de Thora, in Deuteronomium. Dat boek bevat niet zomaar een 

sociale boodschap maar ademt de zorg voor degenen die het zelf niet redden. Het is niet voor niets het 

slot van de Thora: samenvattend wat hiervóór allemaal is gezegd en gedaan, draait het uit op de liefde 

tot God en tot de naaste, de ree‘a. De naaste is er één zoals jij: ook jij kunt in Egypte terechtkomen. Ook 

jij kunt maatschappelijk helemaal afzakken. Ook jouw dromen kunnen een nachtmerrie worden.  

Dr. Piet van Midden 
Emeritus predikant en docent  

Hebreeuws aan de  
Universiteit van Tilburg 

 

https://protestantsekerk.nl/auteur/dr-piet-van-midden/
https://protestantsekerk.nl/auteur/dr-piet-van-midden/
https://protestantsekerk.nl/auteur/dr-piet-van-midden/
https://protestantsekerk.nl/auteur/dr-piet-van-midden/
https://protestantsekerk.nl/auteur/dr-piet-van-midden/
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Deuteronomium bestaat uit vier preken van Mozes (1-4; 5-28; 29-32; 33) en een slot met Mozes’ dood. 

Elk jaar komt het hele boek langs in de synagoge. Elk jaar word je dus opnieuw met de neus op de zorg 

voor de armen gedrukt en sluit de synagoge af met Simchat Thora, ‘de Vreugde om de Wet’. De Thora 

is echter geen wetboek van strafrecht maar een leerboek voor ons leven. Zo’n boek doe je niet zomaar 

dicht.  
 

Aandacht voor de wet 

Als je Deuteronomium leest, zie je hoe vaak aandacht gevraagd 

wordt voor de ‘wet’, voor ‘gehoorzaamheid’. We zijn in de kerk 

gewend de Tien Geboden uit Exodus te lezen (hoofdstuk 20), 

maar Deuteronomium heeft óók een versie van de Tien Geboden 

(5:6-21).  

Het grootste verschil? Deuteronomium vraagt meer aandacht 

voor de sabbat en daarmee voor de aan de kant geschoven mens 

dan Exodus. De sabbat is gegeven om eraan te denken dat je geknecht werd in Egypte en dat God je uit 

Egypte heeft geleid. Je was een slaaf en bent nu vrij, en dat geldt dus ook voor een ander: de bedoeling 

van de Thora is dat die naaste óók een vrij mens wordt. 
 

‘Hoor Israël’ 

Als je doorleest, vind je in hoofdstuk 6 de centrale tekst in het boek - en zelfs de 

centrale tekst in de Hebreeuwse Bijbel -, het zogeheten Sjemà Jisrael, ‘Hoor Israël’ 

(Deut. 6:4-9). Het is een belijdenis: ‘Hoor Israël, de HEER is onze God, de HEER is 

de enige. Je zult God de HEER liefhebben met je hele hart, ziel en vermogen.’ 

(Deut. 6:4-5) Steeds opnieuw wordt aandacht voor de geboden gevraagd, en daarin 

komt de redding van de arme mee. De tekst van het Sjemà Jisrael vind je in elk 

joods huis, in een kokertje aan de deurpost, de mezoeza, bevestigd. Elke keer als 

je erlangs loopt en het kokertje even aanraakt, weet je het weer: de geboden, de 

naaste! En als je het morgengebed zegt, met de gebedsriemen om, vind je daaraan 

een doosje met daarin opnieuw het ‘Hoor Israël’ op een stukje perkament 

geschreven.  
 

Gehoorzaam aan de Thora 

Geboden, regels, liefde voor de Thora, ze gelden voor iedereen. Ook 

voor Mozes, volgens de joodse traditie de auteur van de Thora. Het 

verhaal gaat dat Mozes op zijn 120e levensjaar te horen krijgt dat hij 

moet sterven. Maar Mozes voelt zich nog vitaal en gaat in discussie 

met God. Hij vindt het niet eerlijk dat hij niet samen met Israël de 

Jordaan mag oversteken. Mozes werpt God voor de voeten dat hij 

zich voor Israël heeft uitgesloofd. Dat hij weliswaar een Egyptenaar 

heeft gedood, maar dat de Eeuwige zelf het hele Egyptische leger 

heeft laten verdrinken. De Eeuwige begrijpt dat Mozes niet gewoon 

kan sterven en geeft hem een kus op de mond. Daarom staat er in het Hebreeuws: ‘Toen stierf Mozes 

op de mond van de HEER’ (Deut. 34:5). We vertalen meestal ‘op bevel’ of ‘op het woord’ van God. Maar 

de bedoeling is duidelijk: Mozes sterft uiteindelijk als de gehoorzame dienstknecht. Gehoorzaam aan de 

Thora die het opneemt voor de wees, de weduwe, de Leviet. 
 

Bron: #protestant - magazine Protestantse Kerk 
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 Contactpersonen Protestantse Gemeente te Bolnes 
Pastor / Kerkelijk werker Vacant  

Voorzitter Kerkenraad Dhr. H.P. (Henk) den Breejen 

e-mail: voorzitter@pgbolnes.nl 
 

010-4790357 

Scriba 

 

Mw. W. (Wil) Wendrich 

e-mail: scriba@pgbolnes.nl 
 

0180-487050 

 

Voorzitter C.v.K. Dhr. J. (Jan) Luijendijk 
 

0180-416731 

Penningmeester C.v.K. Dhr. J. (Joost) Trouw 

e-mail: jtrouw@hetnet.nl   
 

0180-415062 

Voorzitter Diaconie  Mw. M. (Marjon) Koers - Hoogendijk 

e-mail: marjonhoogendijk@hotmail.com 
 

06-22319542 

Penningmeester  

Diaconie 

Mw. M. (Marit) Leertouwer-Luijendijk 

e-mail: maritleertouwer@hotmail.com 
 

0180-416546 

06-27212389 

Contactpersoon W.E.D. Mw.  J. (Janny) van der Voort  

e-mail:  vandervoortromeijn@gmail.com 
 

0180-414101 

Jeugd Mw. J. (Janny) van der Voort 

e-mail: vandervoortromeijn@gmail.com 
 

0180-414101 

Kerk en Israël Dhr. P. (Peter) van der Graaf 
 

0180-413859 

Coördinator  

zalenverhuur 

Mw. M. (Marit) Leertouwer-Luijendijk 

e-mail: beheer@pgbolnes.nl 
 

0180-416546 

06-27212389 

Kerk aan de Maas 

 

Dhr. B. (Bas) Geelhoed 

e-mail: basgeelhoed52@gmail.com  
 

0180-413552 

  

Ouderenvervoer en 

Preekvoorziening 

Mw. T. (Truus) Luijendijk 

e-mail: truusluijendijk@hotmail.com 
 

0180-416731 

 

Contactpersoon  

Beeld & Geluid 

Dhr. R. (Rob) Stegman 

e-mail: beamerteam.pgbolnes@gmail.com  
 

06-28142718 

 

Coördinatie koster en 

Kerkelijk Bureau 

Mw. W. (Winy) van der Pijl 

e-mail: winyvanderpijl@outlook.com 
 

 0180-410008 

 06-29030652 

Adresgegevens & website 
Protestantse Gemeente te Bolnes, Pretoriusstraat 56, 2987 AK Ridderkerk             

0180-418508  www.pgbolnes.nl  
 

Bestellen collectebonnen 
 Dhr. J. (Joost) Trouw, tel. 0180-415062   Mw. A.E. (Annemarie) Tamerius, tel. 0180-416135 

 ING bank   NL 27 INGB 0000 0120 47  t.n.v. Protestantse Gemeente te Bolnes 
  

Bankrekeningnummers 
 Kerk         ING bank   NL 27 INGB 0000 0120 47 t.n.v. Protestantse Gemeente te Bolnes 

 Diaconie  Rabobank  NL14 RABO 0373 7451 68 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Bolnes 

 ANBI PG te Bolnes    RSIN 824137528               ANBI Diaconie PG te Bolnes  RSIN 824137590 
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http://www.pgbolnes.nl/


Kérastase Kapper

Haarmode Meyer

Creativiteit in actuele haarmode

Dames op afspraak
Heren zonder afspraak

Amerstraat 32
Winkelcentrum Bolnes-Zuid
0180 - 411830

Personal Touch Travel
Krista van Nes
krista.vannes@personaltouchtravel.nl
06 - 47 420 221
www.personaltouchtravel.nl/krista-van-nes

DE PERSOONLIJKE REISADVISEUR VOOR AL UW VAKANTIES
(ZONDER EXTRA KOSTEN)

schinkelshoek 
communicatie

websites marketing vormgeving

www.schinkelshoekcommunicatie.nl

• JAARREKENING
• BELASTINGEN
• COMMERCIËEL ADVIES   

        

marketingconcepten | vormgeving | producties
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Ridderkerk


