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In het kerkgebouw Kerk aan de Maas  
zijn diverse zalen te huur. De kleine  
zaal is zeer geschikt voor het vieren  
van verjaardagen. De grote zaal leent  
zich goed voor recepties en feesten.  
De twee vergaderzalen met groot  
scherm zijn geschikt voor vergaderingen 
tot 20 personen. De kerkzaal met  
podium en orgel is ideaal voor kleine  
en grote koorrepetities. 
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www.pgbolnes.nl
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Gedicht voor Eeuwigheidszondag 

En dan komt de dag dat we gedenken 

wie je was. 

Jouw leven trekt aan ons voorbij,  

we zien weer even: zo was jij! 
 

Je houding en je stille lach, 

de lieve knuffel die je gaf, 

je meeleven met iedereen. 

In stilte ging je van ons heen. 
 

Vandaag leeft jouw herinnering 

als gouden rand rond onze kring. 
 

Coby Poelman - Duisterwinkel 
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   Bij de voorplaat 

  
 

Advent is een tijd 

waarin wij opnieuw op zoek gaan 

naar de weg die leidt naar God. 

 

Advent is een tijd 

waarin we gaan ontdekken 

dat die weg over onze aarde loopt, 

dat Gods glimlach oplicht 

in het gelaat van mensen. 

 

Advent is ontdekken 

dat wij leven met een ongestild verlangen 

om Gods woord te vervullen. 
 

Dichter onbekend 

 

 

Van de redactie 

Voor de volgende uitgave moet de kopij uiterlijk  

op vrijdag 15 december (maar liefst eerder) zijn 

ingeleverd.  

Het gaat dan over de periode van zaterdag 23  

december t/m vrijdag 19 januari 2024.  
 

Kopij voor ‘Kerk aan de Maas’ is welkom op het 

mailadres basgeelhoed52@gmail.com, 

Scheldeplein 25. Informatie: 0180-413 552. 
 

Bezorging: Dirk Ketting, Boezemkade 30,  

0180 – 411636, kettingvanleeuwen@gmail.com 
 

De redactie wenst iedereen veel leesplezier! 

Wil Wendrich, Hugo Stegman, Bas Geelhoed 
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Kerkdiensten zondag 26 november t/m 26 december 2023                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 26 november  9.30 uur Eeuwigheidszondag 
 

Kleur kerkelijk jaar Wit 

Voorganger Mw. Ria Keijzer-Meeuwse uit Voorburg 

Lector Gerda van der Schilt 

Ouderlingen Sophia de Lijster en Jan Luijendijk 

Diaken Marjon Hoogendijk 

Gastvrouw Arja van Wingerden 

Koster Bert Ruinard 

Organist Rien Verwijs 

1e en 2e collecte 1. PKN Pastoraat  2. Diaconie 

3e collecte Project Kinderen in Mexico 

Kindernevendienst Janny van der Voort 

Oppas Sophia de Lijster 

Beeld en geluid Rob Stegman 

Kerkauto Paul Zuurveld, Winy van der Pijl en Sophia de Lijster 

  

Zondag 3 december  9.30 uur Eerste Advent 
  

Kleur kerkelijk jaar Paars 

Voorganger Mw. Drs. M.H.E. Pullen uit Dordrecht 

Lector Carla Trouw 

Ouderlingen Jan Luijendijk en Wil Wendrich 

Diaken Arja van Wingerden 

Gastvrouw Nel Hengstmengel 

Koster Winy van der Pijl 

Organist Rien Verwijs 

1e en 2e collecte 1. JOP   2. Kerk in Actie in Oeganda 

3e collecte Adventsproject Kinderen in Oekraïne 

Kindernevendienst Femke Zandink 

Oppas Jan Luijendijk 

Beeld en geluid Femke en Arno Zandink 

Kerkauto Henk den Breejen, Bas Geelhoed en Jan Luijendijk 

  

Zondag 10 december  9.30 uur Tweede Advent 
  

Kleur kerkelijk jaar Paars 

Voorganger Mw. Drs. M.H.E. Pullen uit Dordrecht 

Lector Paul van der Voort 

Ouderlingen Wil Wendrich en Sophia de Lijster 

Diaken Marjan Geelhoed 

Gastvrouw Ruth van Koeveringe 

Koster Henk den Breejen 

Organist Freek Krabbendam 

1e en 2e collecte 1. Kerk  2. Kerk in Actie in Myanmar 

3e collecte Adventsproject Kinderen in Oekraïne 

Oppas Truus Luijendijk 
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Beeld en geluid Paul van der Voort 

Kerkauto Paul van der Voort, Nico Wendrich en Gert Schop 

  

Zondag 17 december  9.30 uur  

Derde Advent en de Maaltijd van de Heer 
  

Kleur kerkelijk jaar Paars 

Voorganger Mw. Ds. M. Moerland uit Zwijndrecht 

Lector Bas Geelhoed 

Ouderlingen Carla Trouw en Henk den Breejen 

Diaken Marit Leertouwer en Marjon Koers 

Gastvrouw Anja van der Graaf 

Koster Cees Opmeer 

Organist Rien Verwijs 

1e en 2e collecte 1. Werelddiaconaat in Libanon  2. Diaconie 

3e collecte Mercy Ships 

Oppas Miep van Nes 

Beeld en geluid Hugo Stegman 

Kerkauto Gert van Nes, Wim van Koeveringe en Nel Hengstmengel 

  

Zondag 24 december Vierde Advent 

Geen ochtenddienst in Bolnes, maar u bent van harte welkom om 10.00 uur in de 

Groene Tuinkerk.   

19.30 uur Kerstavonddienst Bolnes 
  

Kleur kerkelijk jaar Wit 

Voorganger Mw. Ria Keijzer-Meeuwse uit Voorburg 

Lector Hugo Stegman 

Ouderlingen Henk den Breejen en Sophia de Lijster 

Diaken Arja van Wingerden 

Gastvrouw Marianne Molendijk 

Koster Rob Stegman 

Organist Rien Verwijs 

1e en 2e collecte 1. PKN kinderen en jongeren  2. Algemeen kerkelijke arbeid 

3e collecte Adventsproject Kinderen in Oekraïne 

Beeld en geluid Rob Stegman 

Kerkauto Paul Zuurveld, Winy van der Pijl en Sophia de Lijster 
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Wij gedenken Paulien Witter 

Op 6 november is ons gemeentelid Paulien Witter overleden.  

Zij was een zeer vertrouwd gezicht in onze gemeente. Rustig, 

vriendelijk en dankbaar voor wat op haar toekwam wist ze zich 

een kind van God en genoot ze van de diensten en de 

gesprekken. Paulien werd 75 jaar.  

De laatste jaren was zij vaker ziek; daardoor zorgde ze bij 

vlagen niet goed genoeg voor zichzelf en was ze vaker somber. 

Ze straalde in haar leven onvoorwaardelijke liefde uit en 

oordeelde over niemand. Zo’n basis telt, maar haar kinderen 

hebben de structuur en de veilige omgeving gemist die nodig is 

om verantwoordelijkheden aan te gaan.  

Dat de drie kinderen zowel het respect voor hun moeder hebben behouden en in staat bleken zelf 

een ander soort gezinsleven te scheppen is iets om dankbaar voor te zijn. Dat bleek in de 

voorbereiding van de dienst en in woorden tijdens de dienst.   
 

Velen in de kerk hadden een zwak voor Paulien. Ze was, vroeger en recent, blij met de aandacht 

en de hulp die ze kreeg om alles in overzicht te houden. En omgekeerd gaf ze gul van haar 

erkentelijkheid blijk, was begaan met mensen en steunde veelvuldig goede doelen. 
 

Paulien had een eenvoudig (bijna kinderlijk) geloof, dat haar houvast gaf en tot steun was. Na een 

beroerte deze zomer krabbelde ze weer op, maar uiteindelijk bleef ze herhalen dat ze graag naar 

Huis wilde, en daarmee bedoelde ze de hemel. Ze kende geen angst voor problemen, ook niet 

voor de dood, omdat ze wist dat God bij haar was. Wat er ook veranderde of gebeurde, daaraan 

hield ze zich vast. Voor de familie en anderen geldt dat ze Paulien zullen missen, maar zij gunnen 

haar de rust die zij nu heeft gevonden.   
 

Op 16 november werd in onze kerk de dankdienst om haar leven gehouden, die ik mocht leiden, 

voorafgaande aan de begrafenis op Vredehof, 

In de dienst stonden Psalm 23 en Psalm 91 centraal en zongen we ook liederen die Paulien graag 

zong of hoorde, o.a. vanuit haar deelname aan het kerkkoor.  

We zullen Paulien missen. Moge de nagedachtenis aan Paulina Jaapje Maria Witter – van Driel tot 

zegen zijn.   

Ria Keijzer-Meeuwse 

Maandag 25 december 9.30 uur  Eerste Kerstdag 

Kleur kerkelijk jaar Wit 

Voorganger Mw. Ria Keijzer-Meeuwse uit Voorburg 

Lector Gerda van der Schilt 

Ouderlingen Sophia de Lijster en Jan Luijendijk 

Diakenen Marjan Geelhoed 

Gastvrouw Marjan Geelhoed 

Koster Bert Ruinard 

Organist Rien Verwijs 

1e en 2e collecte 1. Kerk in Actie Kinderen in Oekraïne  2. Bloemen 

Kindernevendienst Femke Zandink 

Oppas Janny van der Voort 

Beeld en geluid Nick Schinkelshoek 

Kerkauto Henk den Breejen, Bas Geelhoed en Jan Luijendijk 
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Wij gedenken Johan Bekkema 
Op 11 november is ons gemeentelid Johan Bekkema overleden.  

Johan Bekkema is als 19e-jarige uit Friesland gekomen en bij Boele 

gaan werken. In 1960 is hij met Nel de Vroed getrouwd. Johan was 

een harde werker, een zorgzame vader, niet veeleisend en snel 

tevreden.   

Johan werd in 2001 getroffen door een aantal TIA’s en het jaar erna 

geopereerd. Door de jaren heen namen zijn krachten af en werd hij 

steeds beperkter in zijn mogelijkheden. 

In maart 2021 was het niet langer mogelijk voor Johan om thuis te 

blijven wonen en is hij uiteindelijk in ’t Ronde Sant opgenomen. Nel 

heeft daar Johan vrijwel dagelijks bezocht.  
  

Bij de uitvaart hebben we een lijn getrokken naar de aankondiging van de geboorte van Jezus. Daar 

zegt Maria volgens het Lukasevangelie tegen de engel: “Laat er met mij gebeuren wat u hebt 

gezegd”. Zowel Nel als Johan hebben nooit geklaagd of gemopperd, ze hebben zich, net als Maria, 

eenvoudig geschikt in wat hen is overkomen. 

In Nel en de kinderen kun je de engelen zien die er voor Johan altijd zijn geweest en hem zo 

liefdevol tot aan zijn levenseinde hebben verzorgd. 
 

We wensen Nel, Jelle, Pleun en Marie sterkte nu ze zonder Johan, zonder vader, verder moeten. 

Jullie zullen Johan missen. We hopen dat jullie weg warm gekleurd mag zijn met goede 

herinneringen. Dat Johan bij jullie blijft voortleven in de verhalen, in wat je van hem herkent in de 

ander.  
 

Carla Trouw 

 

          Advertentie 
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Gemeenteleden die het afgelopen kerkelijk jaar overleden zijn 
In de dienst worden hun namen genoemd en wordt er een kaars voor elk van hen aangestoken 

 

 

  

Goos Vlasblom 

23/04/1936 – 12/01/2023 

Eke Boersma,  

01/01/1930 – 08/03/2023 

 

Gerrit Oelen  

08/09/1929 – 16/12/2022 

Teun Molendijk 

20/02/1945 – 22/04/2023 

 

Wim de Jong, 

04/01/1930 – 12/05/2023   

 

Jitse Pietersma,  

10/15/1940 – 23/07/2023 

Piet Hoogakker  

02/04/1934 – 21/09/2023  

 

Paulien Witter – Van Driel 

23/06/1948 – 06/11/2023  

 

Johan Bekkema 

11/02/1938 – 11/11/2023  

 

Jan Haasdijk 

12/09/1948 – 04/07/2023 

Riny Pakasi-Lodder  
27/07/1934 – 18/11/2022  
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Gemeenteberichten 
 

Meeleven 

We leven mee met Gerard en Ineke van Galen. Gerard tobt al lang met zijn gezondheid, de laatste tijd 

ervaart hij steeds meer beperkingen. Gerard gaat naar een speciale dagbesteding die aansluit bij zijn 

ziektebeeld. Er zijn aanpassingen in huis om het dagelijks leven wat gemakkelijker te maken.  Het is voor 

zowel Ineke als voor Gerard een intense periode, ze zijn blij met alle zorg en hulp die ze krijgen. 
 

Annemarie Tamerius heeft na een val van ruim een week geleden veel pijn gekregen en is op dit 

moment weinig mobiel. We wensen haar een spoedig herstel.  
 

Christa Smit heeft sinds begin september pijnklachten. Hierdoor is ze veel aan huis gebonden. Er wordt 

nog onderzocht waar de pijnklachten vandaan komen. We wensen haar veel sterkte! 
 

Joke Bouman moet zware behandelingen ondergaan. We hopen met haar op herstel en wensen ook 

haar veel sterkte.  
 

Wij leven mee met Sonja van Vliet nu haar zus Gonda overleden is. 

Wij leven mee met Cees Hogendijk nu zijn zus Adrie na een lang ziekbed overleden is. Adrie was in haar 

werkzame leven als leerkracht verbonden aan de toenmalige Paulusschool hierin Bolnes. 

We leven mee met Marfisa Kuyt en haar man, nu zijn broer is overleden. 

We wensen hun allen sterkte met dit verlies.   
 

Ds. Christi Bartelink kan de komende tijd niet werken, ze moet rust houden. Ze zal een kaartje zeker op 

prijs stellen, maar liever geen app-, mail- of telefoonverkeer. Het adres is Rosmolen 180, 2986 EM 

Ridderkerk. 
 

Er zijn momenteel veel gemeenteleden die zorgen hebben om familieleden. Laten we elkaar daarin 

steunen, een kaartje of een belletje kan al zoveel betekenen. 

De adressen en telefoonnummers staan in de ledenlijst. Zij zullen het op prijs stellen! 

 

Huwelijksjubileum  

Oenze en Geertje Wijma zijn op 18 december 60 jaar getrouwd. We wensen hun een fijne dag toe en 

nog veel goede jaren samen.  

 

Bedankt 

Bedankt voor de mooie bloemen en de kaarten die we de afgelopen 
weken ontvangen hebben. 
Wij genieten ervan en veel dank hiervoor.  
Ger en An Baars  
 
 

Uitnodiging Gemeenteberaad zondag 3 december 

De kerkenraad nodigt u allen uit voor het gemeenteberaad op zondag 3 december na de dienst. 

Op de agenda:  

• Reactie van de classis op onze aanvraag om een predikant te beroepen; 

• Beroepingscommissie; 

• Opbouwwerk: alle plannen voor deze maand. 

Komt u ook na de dienst naar de grote zaal?  
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Bouwberichten Ria Keijzer- Meeuwse 
Na mijn afscheid op 2 juli heb ik geen bouwberichten meer verzorgd. Logisch, want 

ik ben weg uit Bolnes. Maar ook weer niet helemaal. Ik blijf de eerst aan te spreken 

pastor voor uitvaarten en ben doorgegaan met de Sing Inn, dossiers en de 

Documenten. Ook de Eeuwigheidszondag en de twee Kerstdiensten (Kerstavond 

en Kerstmorgen) staan op mijn lijstje, evenals ruimte om bij te springen als er rond 

projecten wat extra informatie of bijstand nodig is.  

Omdat de term zo met mij vergroeid is bezig ik hem ook in dit kerkblad: 

Bouwberichten. 
 

Ziekte 

Na mijn vertrek bleken lichte klachten, die al langer een rol speelden, in de vakantie vervelende vormen 

aan te nemen. Ze bleken te wijzen naar een wel zeer grote cyste in mijn buik. Hij werd operatief 

verwijderd begin oktober. Ik heb een aantal mensen hiervan in kennis gesteld maar niet de hele 

gemeente. Wat me te wachten stond wist ik niet goed. Bij mijn afscheid had ik al zo ongelofelijk veel 

aandacht gehad dat ik hier rond dit euvel een streep heb getrokken; velen van jullie hebben zo hun 

ongemakken, en om de mijne te etaleren vond ik wat ver gaan.  

Nu het voorbij is kan ik u zeggen dat het weer heel goed met mij gaat. Het was goedaardig en mijn nier 

bleek te behouden. Dank voor de aandacht die er voor was. 
 

Herdenken 

Kort na mijn vertrek in juli volgde een stroom uitvaarten. 

Zelf heb ik de uitvaart voorbereid en geleid van Jan Haasdijk. Een 

fijn mens. We denken met een goed gevoel terug aan de 

gesprekken vlak voor zijn dood en de afscheidsviering.  

Helaas was het voor mij om gezondheidsredenen onmogelijk bij het 

afscheid te zijn van Jitse Pietersma, die zo graag in de diensten 

kwam. Maar ook een mooie brief kan helpen.  

Hetzelfde gold voor het afscheid van Piet Hoogakker die ik goed 

kende en die een lege plek achterlaat bij velen. De pastor van het 

huis waar hij verbleef heeft het goed opgepakt.  

Begin november overleed Paulien Witter. Vol vertrouwen op God verlangde ze er naar bij Hem thuis te 

komen. Met haar familie heb ik een passend afscheid voorbereid. Een In Memoriam vindt u elders in dit 

blad.  

Carla Trouw heeft woorden gesproken namens de kerk bij de begrafenis van Johan Bekkema, op 16 

november, waar geen kerkdienst zou zijn. Fijn dat er zo ‘op maat’ woorden van troost zijn gesproken. 

Allen die rouwen of  met een eerder verlies te maken hadden wens ik alle sterkte, lieve mensen en Gods 

nabijheid toe.  
 

Lichtjesavond 

Op vrijdag 3 november bood de kerk gelegenheid om in een 

sfeervolle ambiance een kaarsje aan te steken, naar teksten te 

kijken, naar muziek te luisteren, iets te schrijven voor de 

gebedsmuur en creatief te zijn. Wat was het weer mooi 

georganiseerd en smaakvol ingericht. Het verdient dank vanuit de 

gemeente en de buurt dat deze open kerk er is. Ik vond het fijn er 

bij aanwezig te zijn, nu niet meer als medeorganisator maar als 

‘gelegenheids’pastor.  
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Eeuwigheidszondag 

En nu nadert de laatste zondag van het kerkelijk jaar: Eeuwigheidszondag. Wat een mooie keuze van de 

kerk om overledenen te herdenken op de grens van Advent. Ons 

leven en ons sterven staan immers in het licht van verwachting. We 

zullen elkaar als families terugzien. De namen van hen die ons zijn 

ontvallen worden genoemd, het steentje met de naam en een kaars 

gaan mee naar huis en de liturgie met alle liederen er in zal als 

herinneringsdocument mee naar huis gaan.  

Met Gerda van der Schilt en Janny van der Voort is de dienst voor-

besproken. De werkgroep eredienst zorgt voor praktische uitwerking, 

die qua sfeer, symboliek, gastvrijheid en materialen nauw luistert. Dank aan hen!  

Thema van de dienst is “gezien…!” en centraal staan enkele gelijkenissen waarin het daarover gaat. 

Gezien worden, je gekend weten, gevonden worden, klein in de mensenmassa maar groot in de ogen 

van God, uniek en onvergetelijk.  

In de dienst is, zoals we dat deze jaren gewend zijn, een moment waarop we allemaal een kaarsje 

kunnen aansteken met hen in gedachten, die we missen. En natuurlijk spelen we in op de actuele situatie 

in de wereld. Hopelijk komen we met velen naar de kerk, als getuigenis dat we op elkaar betrokken zijn 

en de nabestaanden willen steunen. 

De families zijn per brief uitgenodigd voor deze dienst.  
 

Sing Inn 

De laatste Sing Inn was een toppertje. Maar liefst 35 deelnemers!  

Samen zingen, velen doen het graag. Het geeft klank aan wat je voelt en verbindt. 

De mixvorm van zingen, ontmoeting en soms even achter een tekst kijken blijkt 

aan te slaan. Met plezier kondig ik dus de volgende editie aan: op woensdag 6 

december, van 13.30 toto ca 15.45 uur bent u welkom voor een programma dat 

als thema meekrijgt “Vol verwachting klopt ons hart”, met liederen uit religieus en 

cultureel repertoire. En ‘wij’, dat zijn Jan van der Meer (pianist) en Wim & ik. Zang- 

of koorervaring is niet vereist, er wordt die dag geen nieuw koor opgericht, je mag 

gewoon eenmalig of vaker aanschuiven en aanmelding vooraf is niet nodig. 

Catering is gratis, maar er staat wel een spaarpot - voor een gift van wie het missen kan. Het wordt vast 

weer reuze gezellig. 

 

Projectkoor t.b.v. Kerstavond 24 december 

In het kader van het gezamenlijke project ”Kerstherberg” mag ik iets schrijven over de Kerst’nacht’dienst 

(aanvang 19.30 uur), waarin ik voorga. Thema is “Sterren stralen”.  

Medewerking verleent een projectkoor o.l.v. Wim Keijzer. Twee repetities gaan er aan vooraf: op dinsdag 

19 december van 19.30 tot 21.30 uur en op zaterdag 23 december van 10.00 tot 12.00 uur in onze kerk. 
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Koorervaring is niet vereist; we hopen wel dat er wat ervaren zangers 

aanschuiven die steun geven waar dat nodig is.  

Een mooie gelegenheid om je door dat prachtige Kerstrepertoire mee 

te laten nemen en samen te vieren dat Licht samenbrengt en hoop 

geeft. We stellen aanmelding zeker op prijs, maar spontaan aansluiten 

bij de eerste repetitie mag ook. (06 5022 8250, ria.keijzer@casema.nl) 

Doet u mee en geeft u deze mogelijkheid door aan anderen? Dank u 

wel!  
 

Kerstmorgen 

Met ouders van de kinderen en belangstellenden onder u bereiden 

we op 6 december de Kerstmorgen voor, om 19.30 uur in de kerk. 

De kinderen hebben een belangrijk aandeel met kerst. Daarover, 

maar ook over het thema en de bouwstenen, praten we op die 

avond. Belangrijk, want het moet iets worden waar ouderen, 

jongeren, buurtbewoners en gasten die naar de kerk komen wat aan 

hebben en zich in herkennen. Ook in die dienst van Kerstmorgen 

zal ik voorgaan.  

Wil je (wilt u) gewoon eens meedoen aan zo’n voorbereiding, meld 

je dan even bij mij, 06 50 22 82 50, ria.keijzer@casema.nl  
 

En verder… 

Bij weggaan hoort een goede overdracht. In de weken na de zomervakantie heb ik een indrukwekkende 

stapel papieren en projectspullen van meer dan 4 jaar opbouwwerk en pastoraat doorgewerkt. In de kast 

van de werkkamer staan per project of werkgroep nu de draaiboeken, belangrijke verslagen, folders en 

extra info keurig gedocumenteerd op een rij. Verder heb ik de draad opgepakt van de Documenten. Nu 

er weer eentje bijna af is neem ik in december even de pauze vanwege Kerst en wat daar zo bij komt, 

en t.b.v. januari maak ik dan graag nieuwe afspraken met hen die een aanvraag deden voor een 

Document.  
 

Wens 

Tenslotte wens ik u en jou alle goeds toe bij de feesten van december. Om het met de woorden van dat 

prachtige slotlied op Eeuwigheidszondag (het “U zij de glorie”) te zeggen: Dat er “licht moge stralen in 

de duisternis, nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is. Geef ons dan te leven in het nieuwe licht. 

Wil het woord ons geven dat hier vrede sticht”.  
 

Voor allen die dit lezen, mede namens Wim, een hartelijke groet vanuit Voorburg, van Ria Keijzer.  

   

Advent in Kerk aan de Maas 

Op zondag 3 december begint de Adventstijd. 
Dit jaar is er weer een gemeenteproject voor de zondagen in deze Adventstijd. Het heet: Weet jij hoe laat 

het is? We kijken uit naar wat komt, wat aangekondigd werd in de Bijbel. We kijken dus uit naar wat 

komen gaat en vragen ons af: Is het al zover? Zowel op zondag in de kerkdienst als thuis leven we toe 

naar kerst. Dat doen we niet alleen door op de klok en de kalender te kijken om te zien hoe lang het nog 

duurt, maar ook door te luisteren naar verhalen. In de lezingen wordt verteld wat er te gebeuren staat, 

over een kortere of langere tijd.  Wie de verhalen uit de Bijbel hoort, weet hoe laat het is: God komt naar 

de mensen toe. Elke zondag maken we in de kerkdienst gebruik van het projectblad. Daarop staat het 

projectlied, de Schriftlezing en een vraag om over na te denken. Ook op de website ziet u het terug bij 

de zondagen.  

mailto:ria.keijzer@casema.nl
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De gezinnen krijgen ook in deze adventstijd weer een 

projectboekje om met de kinderen thuis toe te leven naar Kerst. 

De kinderen weten vast wel dat ze een tasje ontvangen met 

materialen om de opdrachtjes die in het boekje staan te maken. 

Het projectboekje heet ook: Weet jij hoe laat het is? 
 

De Viertafel: ook dit jaar is er weer een viertafel gemaakt. U ziet 

hem elke zondag achter in de kerk staan. Thuis kunt u hem ook 

maken, zo groot of klein als u zelf wilt. De informatie over de 

opbouw vindt u op de website van onze kerk en op die van de 

Groene Tuinkerk. 

  

Het kerstengelproject: Alle engelen, ook de engelen van de Groene Tuinkerk, hebben hun ‘vlieg-

instructies’ ontvangen en zullen vanaf 3 december de gemeente ingaan en diverse 

gemeenteleden verrassen met een anoniem bezoekje. Elke week in de Adventstijd 

gaan zij op stap. 

Het kan dus zomaar zijn dat u een engel op bezoek krijgt. Geniet u van de aandacht 

van de engel, ze doet het zomaar, maar het liefst anoniem. 

Bij elke attentie zit een kaartje met daarop de tekst: Hartelijke groet van uw Kerstengel 

van PG Bolnes.  

Wilt u reageren op het bezoek van de engel dan kunt u een mail sturen naar 

kerstengel.pgbolnes@gmail.com.  

Uw reactie zal aan de engelen worden doorgegeven. 
 

De Kerstherberg: ook dit jaar is er weer een Kerstherberg. 

Niet alleen in onze kerk maar ook in de Groene Tuinkerk, zij houden de Kerstherberg op zaterdag 23 

december van 14.30 uur tot 17.00 uur. Samen hebben we deze bijzondere dag voorbereid. 

Bezoekt u ook hun Kerstherberg?! 

In onze kerk houden we de Kerstherberg op 24 december. Deze dag is 

het ook de 4e adventszondag, in onze kerk is er die morgen geen 

dienst. Voor de morgendienst bent u van harte welkom in de Groene 

Tuinkerk, daar begint de dienst om 10.00 uur. 

De Kerstherberg heeft als thema: Volg de ster! 

De ster volgen, waar naar toe? De herders gingen op pad naar 

Bethlehem en de wijzen uit het Oosten lieten zich leiden door die 

bijzondere ster. Deze ster wees hen de weg naar een eenvoudig onderkomen. Maar wat ze daar 

ervaarden was groots, het was veranderde veel voor hen, maar ook voor ons! Gods Zoon was geboren! 

 

Programma 

Onze burgemeester, Marco Oosterwijk, zal de Kerstherberg openen om 15.00 uur. Dat doet hij niet 

alleen, hij krijgt hulp. Van wie? Laat u verrassen en kom naar de opening! 

Deze middag die uitloopt op de Kerstavondviering heeft weer een gevarieerd programma. U kunt met 

elkaar in gesprek in het Kerstcafé, meedoen aan de kerstpubquiz, luisteren naar een mooi verhaal, 

samen met de kinderen kijken naar kerstfilmpjes en meezingen met de kerstliedjes. In de crearuimte 

kunt u een ster maken van papier. Sterren maken, kleurplaten inkleuren en meer leuke dingen maken, 

kom kijken en doe mee! 

In de kerkzaal kunt u kijken en luisteren naar wat verschillende werkgroepen in onze kerk doen. De 

Wereldwinkel staat er ook en ook Amnesty International is aanwezig. 

mailto:kerstengel.pgbolnes@gmail.com
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De Kerstherberg gaat over in een maaltijd met soep en broodjes. Na de maaltijd drinken we koffie en 

thee. Graag aanmelden voor de maaltijd bij Femke Zandink, vdvoort.femke@gmail.com. 

Aansluitend om 18.30 uur is er een Kerstsamenzang. 

Om 19.30 uur wordt de Kerstavonddienst gehouden, in deze dienst zal Ria Keijzer voorgaan. Het 

Kerstprojectkoor verleent haar medewerking aan deze dienst. 

Iedereen uit de Groene Tuinkerk en uit de buurt is van harte welkom om met ons de Kerstherberg, 

maaltijd en kerstavonddienst mee te vieren! 
 

Tentoonstelling 

De kerstwensboom staat er weer en natuurlijk is er een tentoonstelling. Dit jaar zal de tentoonstelling 

bestaan uit kerststalletjes en kerststerren. Want wie de ster volgt komt uit bij de stal! 

U begrijpt het vast al: bij het samenstellen van de tentoonstelling 

maken we graag gebruik van uw eigen kerststal en/of kerstster. 

Heeft u een verhaal bij uw kerststal, bijv. hoe oud hij is, van wie u 

hem gekregen heeft, wat de betekenis van de kerststal voor u heeft 

enz., wilt u dat dan op papier erbij leveren? Ook sterren in elk 

formaat zijn zeer welkom. Ook daar graag uw verhaaltje bij, als u 

dat heeft en met anderen wilt delen. Na de Kerstmorgendienst mag 

u uw kerststal en kerstster weer mee naar huis nemen. 

U kunt alles voor de tentoonstelling, met uw naam erop, inleveren op elke zondag in de adventstijd, 

tijdens de Sing Inn op 6 december en bij Job&Jet op 7 december en op 23 december tussen 10.00 uur 

en 16.00 uur. 
 

U kunt nog meer doen: 

Natuurlijk kunnen we de Kerstherberg niet houden zonder hulp van u. Wie hebben we nodig? 

- Mensen die gezellig komen op 24 december naar de kerstherberg. 

- Mensen die gastvrouw of gastheer willen zijn, koffie en thee serveren, meehelpen in de keuken. 

- Mensen die, net als vorig jaar, soep willen koken met een vaststaand recept. De soep kunt u van te 

voren maken en invriezen. Het recept en een diepvrieszak ontvangt u via Femke. 

- Mensen die willen helpen in de crearuimte of bij de kerstpubquiz. 

- Mensen die koek willen bakken of knakworstjes willen kopen. 

- Mensen die willen helpen opruimen na afloop, zowel na de Kerstherberg als na de Kerstavonddienst. 

Ook hebben we graag hulp op 23 december bij het klaarmaken van de verschillende ruimtes. Daarmee 

beginnen we om 9.30 uur. Op 24 december vanaf 9.30 uur wordt er de laatste hand gelegd aan de 

opbouw van de Kerstherberg, zodat we om 15.00 uur van een mooie opening kunnen genieten. 

Vanaf zondag 3 december u kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier dat op de zuil staat in de hal. 

Deze is in kerstsfeer versierd, daar staat ook de tijdlijn op met informatie over inlevermomenten van 

soep, kerststallen, kerststerren, koek. Maar ook andere activiteiten in de kerstmaand. 

Niet alles staat al helemaal vast op het moment van schrijven, de komende weken zult u het hele 

programma met de tijden waarop een activiteit begint kunnen lezen op de website, op een poster in de 

hal, op de zuil in kerstsfeer en in de gele flyers die op de tafels in de hal staan. 
 

Vertel het verder 

Binnenkort zijn de posters klaar over de Kerstherberg, daar staat ook het hele programma op. Neemt u 

een poster mee uit de kerk en hangt u hem goed zichtbaar op? 

Vertel vooral ook aan anderen over de Kerstherberg en nodig hen uit om dit feest mee te komen vieren. 

Met elkaar wordt het vast weer een bijzonder feest! 
 

Wil, Femke, Sophia, Annemarie en Janny 
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Adventskalender  

Alle gemeenteleden ontvangen deze maand bij Kerk aan de Maas de 

adventskalender van de PKN. Het thema van de adventskalender is ‘Ga 

mee!’ Het is een uitnodiging om samen op zoek en op pad te gaan in deze 

bijzondere tijd op weg naar Kerst. Niet als zwervers, maar als pelgrims met 

een doel.  
 

In de eerste week gaan we naar Bethlehem, het broodhuis. Een plek waar 

brood te vinden is voor Ruth en Naomi, en waar eeuwen later Jezus – het 

brood des levens – geboren wordt.  

 

De tweede adventsweek pelgrimeren we op de weg van vrede en recht, in het spoor van de profeten. 

In de derde adventsweek, op weg naar de vierde adventszondag, bereiden we ons voor op de geboorte 

van Jezus, het kind in de kribbe. 
 

Voor elke dag is er een overdenking, aangevuld met liederen, gebeden en citaten. Zo komen we iedere 

dag een stapje dichter bij Kerst. Een goede en gezegende adventstijd toegewenst! 
 

De adventskalender wordt u aangeboden door de kerkenraad en het pastoraal team. 

 

Bezorgers gevraagd voor verspreiding van de huis-aan-huis kerstfolder 
 

Ook dit jaar komt er weer een folder van de drie kerken van Bolnes, met alle info over de Kerstdiensten. 

Dus House of Worship Hulanda doet mee, de Boezemkerk en ’t Anker doen mee en wij van de Kerk aan 

de Maas natuurlijk ook. Geweldig dat dat nu kan! Die folder begint met ‘De kerken van Bolnes wensen u 

fijne Kerstdagen’ en hij wordt huis-aan-huis bezorgd tussen 11 en 21 december. 
 

Er is wel wat hulp nodig bij de bezorging van die 2500 (!)  folders. Bent u in de gelegenheid om in een 

straat of een paar straten huis-aan-huis te folderen? De andere kerken leveren ook bezorgers, dus wij 

hoeven maar een gedeelte van Bolnes te doen. En vele handen maken licht werk, dat bleek vorig jaar 

ook. Dus wilt u ook meehelpen, laat het mij weten! 
 

Wil Wendrich, 

0180 487050 / 06 82066497,  scriba@pgbolnes.nl 

 

Kerstviering in Slikkerveer 

Op dinsdag 12 december is er de kerstviering samen met de gemeen-

teleden van de Christus is Koningkerk in Slikkerveer.  

De High Tea wordt klaargemaakt door leerlingen van het Farelcollege. 

Inloop 14.45 uur, aanvang 15 uur.  

Ook vervoer kan geregeld worden.  

Er zijn geen kosten aan verbonden, wel is er bij de uitgang een collecte 

voor een goed doel. 

Opgeven vóór 5 december bij Arja van Wingerden of Marjan Geelhoed. 

Wij hopen op uw aanwezigheid en hopen dat het een mooie viering mag 

worden. 

 

 

  



                                             Kerk aan de Maas 

 

- 14   - 

 

De wijkteams bij elkaar voor Samen Sterk  
Op maandag 30 oktober kwamen de wijkteams bij elkaar voor de bijeen-

komst Samen Sterk. Een keer per jaar gaan de wijkteams bij elkaar zitten 

om elkaar te spreken en zich te verdiepen in een thema. Het thema was 

deze keer: ‘Bezoekwerk nu en later’.  

We startten om 17 uur met een drankje, of een kopje thee of koffie.  

De opening was een tekst over Thomas (Joh 20: 24). We zagen dat juist in 

het gewond zijn mensen met elkaar verbonden zijn, in de kwetsbaarheid, 

gevoeligheid en de verdrietigheden. En juist hierin herkent Thomas de aanwezigheid van Jezus, van 

God. En blijkt hij niet de ongelovige Thomas te zijn. Een mooi begin van onze gesprekken.  
 

Het ging eerst over onze eigen ervaringen in het bezoekwerk en over de reacties van gemeenteleden. 

Zowel de wijkbezoekers zelf als de gemeenteleden ervaren het bezoekwerk als positief, bleek wel. 

Mensen ervaren aandacht en steun, dat kan zelfs wederzijds zijn. 

Ook eigen gevoelens en vragen van de wijkbezoekers kwamen 

langs. Doen we het wel goed? Hoe vaak is een bezoek nodig, en 

bij wie? Daarna kwam het voorbereiden van zo’n bezoek aan de 

orde. Ook weer goed om uit te wisselen met elkaar. 

Hierna was het tijd voor de pauze en de maaltijd: heerlijke 

tomatensoep met broodjes en mandarijnen toe.  
 

Na de pauze was er een mooi verhaal, over egel en 

eekhoorn. Egel zit met zichzelf in de knoop, hij zit in een 

dip en eekhoorn helpt hem er bovenop door te luisteren 

en te vragen. Samen zoeken ze dan de warmte op van 

een lekker kopje thee in het huis van eekhoorn. Tenslotte 

zet Eekhoorn de stekels weer terug op Egel.  
 

Dit was de overstap naar de volgende vraag: wat hebben 

wij zelf nodig om dit werk te kunnen blijven doen? Door 

wie of wat worden wij gedragen? Een fijne vriendenkring, familie, maar ook het wijkteam zelf kan een 

warme plek zijn om zorgen te delen. Ook de zegen wordt genoemd, die we meekregen bij het begin van 

onze taak.  
 

Hoe zal het de komende jaren verder gaan? De wijkteams worden kleiner, maar de vraag naar aandacht 

zal niet minder worden. Wat kan er anders? Kunnen we mensen stimuleren 

om zelf aan de bel te trekken als ze iets of iemand nodig hebben? Kunnen ze 

iets voor elkaar doen, elkaar bellen? Voor wie nog mobiel is, zijn er de bijeen-

komsten zoals Job en Jet, de maaltijden, open huis, zomerterras, allemaal 

gelegenheden om contact te maken met anderen.   

Een echte oplossing voor de toekomst van het bezoekwerk hebben we nu niet, 

we gaan gewoon door zoals nu en houden onze ogen en oren open, op zoek 

naar andere mogelijkheden.   

Dank aan alle wijkbezoekers voor jullie komst en voor jullie werk in de wijken!  
 

Bep Klerk, Annemarie Tamerius en Wil Wendrich 
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Kijkje achter de schermen bij het CvK 
U heeft al een tijdje niets van het College van Kerkrentmeesters (CvK) gehoord. Dus tijd om even bij te 

praten. Want ook al ziet u er wellicht niet veel van, er gebeurt achter de schermen best veel om onze 

kerk in goede staat te houden en te laten “draaien”. 

Vijf van de negen leden van het CvK zijn vanaf 1 januari dit jaar bij toerbeurt op de zondagen koster: Bert 

Ruinard, Cees Opmeer, Rob Stegman, Henk den Breejen en Winy van der Pijl. En bij bijzondere diensten, 

zoals uitvaarten, is Rob meestal de gastheer van onze kerk. 

Cees Opmeer zorgt bijna dagelijks, met steun van Joost en Henk, dat de zalen klaar worden gezet voor 

de verhuur. 

Joost Trouw en Henk den Breejen zorgen wekelijks dat de 

voorraden drank en andere gebruiksmiddelen t.b.v. de keuken 

worden ingekocht en aangevuld. 

Een paar keer per jaar maken Joost Trouw en Roel Moed de 

zonnepanelen op het dak schoon. 

Michel Moed heeft ons uitstekend geholpen bij de aankoop en 

het installeren van onze nieuwe geluidsinstallatie. Die werkt nu 

perfect. Paul en Roel hebben dit jaar alle tien benedenramen 

van de kerkzaal vervangen door isolerende beglazing.  

Paul Zuurveld heeft als kerkmeester 

naast een heleboel onderhoudsklussen 

vaak samen met  met Roel Moed met 

behulp van Daan Quak (van de 

Bergsingelkerk) ook het verrotte zijraam 

van de pastorie vervangen. Ook hebben 

zij de boeiboorden rondom de grote zaal 

vernieuwd. 

Joost Trouw draagt bijna dagelijks de zorg voor het geld dat in de keuken wordt omgezet tijdens 

activiteiten. Dat houdt ook in dat hij bijna wekelijks het kleine geld ergens moet zien te storten. Het goede 

nieuws voor Joost is dat Winy van der Pijl hem daarbij gaat helpen. 

Joost is ook onze energie-expert bij 

uitstek geworden. Hij regelt - steeds 

meer op afstand - dat de zalen op het 

juiste moment op de gewenste 

temperatuur worden gebracht. En ook 

dat de verwarming op tijd weer laag 

wordt gezet. Hij regelt heel slim de  

4 lucht-water warmtepompen en de  

5 lucht-lucht warmtepompen die in het 

afgelopen jaar zijn geïnstalleerd. Deze efficiënte verwarmingsapparaten draaien voor een belangrijk deel 

op elektriciteit die door onze 65 zonnepanelen wordt opgewekt. Zo besparen we heel veel duur gas. 

Twee van de 4 gasgestookte CV ketels hebben we al uit de kelder kunnen verwijderen. Al met al is de 

verwachting dat met deze maatregelen en investeringen onze jaarrekening voor energie nog wel eens 

flink zou kunnen meevallen. 
 

En ja, toen viel er vlak voor de zomer plotseling een schrootje uit het plafond naar beneden. Een vogel 

die via het raam naar binnen was komen vliegen (blijkbaar nieuwsgierig om ook eens een dienst van ons 

bij te wonen) gaf het laatste zetje aan de al tijden loszittende hardhouten schroot. Gelukkig net een paar 

minuten nadat de kerkgangers de kerkzaal hadden verlaten. Dat had dus veel erger kunnen aflopen. En 
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omdat een tweede schroot ook al zichtbaar los hing, was het duidelijk dat 

we als CvK in actie moesten komen. Het gevolg was wel dat we een steiger 

moesten opbouwen van ruim 10 meter hoog. Dat hebben we als CvK leden 

met steun van Cees Hogendijk en Piet de Lijster allemaal nog weer zelf 

kunnen regelen. Dank aan René Bijl dat wij zijn steiger weer mochten 

gebruiken. 

We mogen als CvK-leden veel zelf doen, we mogen ons verheugen op een 

groot aantal leden die trouw hun bijdrage leveren aan het reilen en zeilen 

van onze kerk. Heel veel personen die trouw en soms bijna onzichtbaar hun 

werk doen. 
 

Zo zijn we blij met Cees Hoogendijk en Anjo Blaak die trouw ervoor zorgdragen dat onze tuin er altijd 

maar weer puntje gaaf bij ligt: gras gemaaid, heg geknipt, bloemenborder vol kleur. 
 

We zijn we als CvK ook heel blij met Marit Leertouwer als 

coördinator-beheerder en haar grote groep van meer dan 15 

gastvrouwen en gastheren die dagelijks ervoor zorgen dat ons 

zalencentrum kan draaien. We kunnen niet anders dan constateren 

dat alles gesmeerd loopt en onze gasten uitermate tevreden zijn 

met de wijze waarop het gaat. 

Ook zijn we dankbaar voor de 

dames die de kerk en de zalen schoonmaken: Janny van der Voort, 

Frieda Romeijn. Maar we mogen toch ook niet onvermeld laten dat onze 

medebewoners en -gebruikers van onze kerk, de HOW-Hulanda, onze 

kerk iedere zaterdagmorgen helemaal schoonmaken: zuigen, ramen 

zemen, toiletten reinigen, etc. En soms is er zelfs grote schoonmaak 

zoals ik drie weken geleden mocht constateren. Er waren meer dan 25 

mensen in de weer om onze kerk weer helemaal fris en rein te maken. 

Zelfs werd het tapijt gereinigd. We zijn erg blij met hen als huurders en 

gebruikers.  
 

Tenslotte kan ik nog melden dat dankzij Carla Trouw, Gerda van der Schilt en Janny van der Voort de 

kleine zaal - na een verfbeurt - is voorzien van ingelijste posters van Ton Schulten. Als u het nog niet 

gezien had? Hieronder ziet u het fraaie resultaat aan de wanden hangen.  

Wij mogen als kerk wel heel trots en dankbaar zijn met zoveel trouwe en actieve kerkleden die achter de 

schermen actief zijn. 
 

Jan Luijendijk 

Voorzitter College van Kerkrentmeesters 
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Bijwerken van de privacyverklaring (AVG) 
 

In 2018 en 2019 is de AVG opgesteld. De AVG is de Algemene Verordening Gegevens-

bescherming. Daarin wordt geregeld wat wij als kerk van u naar buiten mogen 

brengen op de website, via de ledenlijst, in Kerk aan de Maas en op het 

publicatiebord in de hal. Daarbij gaat het om voornamen, telefoon-

nummers, adressen, mailadressen en geboortedata.  
 

Inmiddels zijn wij een aantal jaren verder en blijkt dat wij bij de nieuwe 

gemeenteleden vergeten zijn om deze lijst te laten invullen. Ook hebben 

een aantal gemeenteleden de vorige keer de lijst niet ingevuld. 
 

Om de lijst weer up-to-date te maken en aan de wettelijke eisen te voldoen hebben wij het 

volgende besloten:  

In de maand november en december komen de wijkmedewerkers bij de nieuwe 

gemeenteleden en de gemeenteleden die de vorige keer de lijst niet hebben ingeleverd. 

Het formulier kan worden ingevuld samen met een wijkouderling, -hoofd of -medewerker. 

U kunt het formulier ook zelf invullen en daarna bij uw wijkmedewerker of bij Bas 

Geelhoed in de brievenbus doen. 

Wij hopen op die manier de lijst per 31-12-2023 weer compleet te hebben. 
 

NB: Mocht u – als u de lijst al eerder hebt ingeleverd - uw gegevens op die lijst willen 

veranderen, dan kunt u dit schriftelijk (ook via de mail) melden aan Bas Geelhoed 

En als u uw eerder ingevulde gegevens wilt inzien kan dit ook via Bas Geelhoed. 
 

Binnenkort krijgen deze gemeenteleden dus bezoek van hun wijkmedewerker of wijkouderling 

of zij vinden de envelop in de brievenbus. 
 

Het inleveradres is de wijkmedewerker of contactpersoon Bas Geelhoed,  

Scheldeplein 25, 2987 EL in Bolnes, 0180 413552,  basgeelhoed52@gmail.com. 
 

Met vriendelijke groet, 

namens het College van Kerkrentmeesters, 
 

Jan Luijendijk, Voorzitter 

 

Begroting 2024 ter inzage  

In de kerkenraad zijn de begrotingen van kerk en diaconie besproken. Voor de gemeenteleden liggen 

ze ter inzage, vraag Henk den Breejen ernaar (010 4790357), hpdenbreejen@planet.nl 

 

Mutaties 

Wijziging telefoonnummer  

Ruth en Wim van Koeveringe wordt 06 – 2449 6323. 

Wilt u dit veranderen in uw ledenlijst? 
  

Overleden: 

6-11-2023 Paulien Witter – van Driel, geboren 23-6-1948 

11-10-2023 Johan Bekkema, geboren 11-2-1938 

mailto:hpdenbreejen@planet.nl
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Open Huis over veilig internet 
Terugblik op de bijeenkomst met Cathy van Es op 8 november, door Ruth van Koeveringe 
 

We worden verwelkomd met koffie, speculaas en kruidnootjes. 

Mw. Cathy van Es van Facet Ridderkerk verzorgt deze morgen en vertelt op een duidelijke manier waar 

wij als gebruikers op moeten letten en de dingen die we beslist 

niet moeten doen. Veel van de aanwezigen hadden wel eens 

kennis gemaakt met berichten op telefoon of computer die zo 

vertrouwd overkwamen alsof het je eigen familie betrof, maar 

die maar één doel hebben, jou geld afhandig maken. 
 

Dus, advies van Cathy, nooit openen, maar meteen verwij-

deren. Als het je wel overkomt, altijd aangifte doen. 

Meerdere onderwerpen kwamen aan de orde, zoals phishing, 

de wachtwoorden, een back up en de cookies. Maak het de 

oplichters niet te makkelijk en weet je iets niet, vraag hulp. 

Het was een leerzame en prettige ochtend, Cathy, dankjewel 

voor je duidelijke uitleg.  
 

Samen aan tafel op vrijdag 15 december 

Op vrijdag 15 december is er weer een gezellige maaltijd in de grote 

zaal van de kerk. Het menu is nog een verrassing, maar dat het weer 

smullen wordt, dat staat wel vast. Ook zijn er weer hulpkrachten nodig 

om dit diner klaar te maken. Het is gezellig werk en tussendoor hebben 

we ook tijd voor een kopje koffie of thee. 

We gaan aan tafel om 18 uur, inloop vanaf 17.30 uur. De helpers zijn 

welkom vanaf 15.00 uur. Komt u ook? En brengt u iemand mee? 

Iedereen is welkom, graag aanmelden uiterlijk maandag 11 

december.  

De kosten: € 7,50. Heeft u dieetwensen, of heeft u vervoer nodig? Geef 

het door, het wordt geregeld. 

Tot ziens op 15 december, Wil Wendrich, scriba@pgbolnes.nl  

0180 487050 / 06 820 66 497 
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Boekbespreking                                                                                                                                   
Van de gezamenlijke gesprekskring met de kerk van Bolnes zijn inmiddels zowel 

in de middag als in de avond twee van de drie bijeenkomsten geweest. We 

bespreken in twee (kleine) groepen het boek Zorg voor de ziel van Arjan Plaisier, 

over spiritueel leven in de christelijke traditie. 

Hoewel de besproken hoofdstukken hetzelfde waren, verliep het gesprek in 

beide groepen tijdens beide bijeenkomsten toch verschillend.  

Het boek op zich is boeiend, en daarbij zijn het ook de deelnemers die de 

bijeenkomsten ‘kleuren’, want de boekbespreking gaat ook om en over onszelf!   

Na de derde bijeenkomst(en) - met in de beide groepen de bespreking van een 

hoofdstuk naar keuze – kijken we of en hoe er een vervolg op komt in het 

voorjaar van 2024. Ook de kloosterdag staat nog op de rol.  
 

Ds. Hermie Hummel  
 

Gebedskring in de Boezemkerk 

Een oproepje van Peter Huijser, wijkpastor Boezemkerk en ‘t Anker 
 

Op de eerste dinsdag van de maand bidden we in de Boezemkerk voor 

onze wijk, voor de kerken, de scholen, het maatschappelijke leven en 

verder voor wat ingebracht wordt, van 19.30 - 20.15 uur.  

Bij aanvang wordt gestart met een kort Bijbelgedeelte of gedicht. Ver-

volgens bidden we om beurten en wie niet hardop mee wil bidden, kan ook 

vooraf zijn of haar punten inbrengen. Kortom, op een ongedwongen 

manier, waar een ieder zich prettig bij voelt. 

Ook gemeenteleden van de PG Bolnes zijn van harte welkom! 
 

Info: Peter Huijser, 06 - 30496731, huijserp@msn.com  
 

Verjaardagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

Bloemen van de kerk 

De bloemen gingen de afgelopen weken naar: 
 

29 oktober voor Ger en Ann Baars-Berends     5 november voor Adrie van Luik-de Haze 

12 november Pleun Bezemer    19 november voor Gusta Vuik- de Jong 

  November 

25  Roel Moed 
26  Marie van Estrik      
29  Joke Bouman     
29  Jan Baars  

December 

  1  Ineke Witvliet - Van Drunen 
  3  Dennis de Jongste 
  3  Christa Smit - Rihm 
  4  Marleen Pauw - Zuurveld 
  4  Keano van der Pijl   

  6  Bep Klerk - van den Dool 

  6  Benjamin Zandink    
  7  Wil Ophof - Assenberg van Eysden  
  9  Gusta Vuik - de Jong 
15  Thomas Leertouwer 
18  Cees Opmeer 
18  Nico Wendrich 
18  Sarah Verwoert 
21  Ad Ruinard   
22  Miep van Nes - Bouwman   
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Bericht uit Saba 
 

Beste gemeente in Bolnes,  
 

Inmiddels wonen we al ruim 100 dagen op Saba en willen we u graag een eenmalige en korte inkijk 

geven in ons leven hier. Het is bijzonder hoe dingen al heel gewoon voor ons geworden zijn na een paar 

maanden, terwijl dit soms moeilijk uit te leggen is. Want van 

tevoren was het voor ons ook moeilijk om een goede voor-

stelling te maken van wat ons hier te wachten stond. 

Bijvoorbeeld het doen van boodschappen. Eén keer per 

week komt er hier een boot aan met vers- en zuivel-

producten.  

Maar als het weer tegenzit, kan de boot niet aanmeren en 

doen we het een weekje langer zonder groente, om maar 

een voorbeeld te geven. Dat vinden de meesten in dit gezin 

overigens niet zo'n probleem.     
 

David gaat hier naar school en wordt met de schoolbus opgehaald, daar kijkt hij elke morgen naar uit. 

Op school krijgt hij les van een juffrouw uit Suriname, indien nodig kan zij Nederlands met hem praten. 

Hij vindt het ontzettend leuk op school, hij heeft al vriendjes en vriendinnetjes gemaakt. Om half 1 gaat 

de school uit, en dan heeft hij nog een hele middag voor zich om buiten te spelen. We hebben een huis 

met een grote tuin eromheen waar we ons eigen speelparadijsje van gemaakt hebben.  

Er is ook een pad naar de achterburen dat vrij steil omhoog gaat, extra leuk om met de loopfietsen vanaf 

te racen! Nora gaat op eigen verzoek vijf ochtenden naar de opvang. We wilden beginnen met drie 

ochtenden en dan bekijken of we dit zouden uitbouwen, maar ze heeft het zo naar haar zin dat ze elke 

ochtend vraagt of zij ook naar school mag. De opvang zit aan het einde van de straat, Sander brengt en 

haalt haar op en als David dan thuiskomt kunnen ze heerlijk picknicken in de tuin. David en zij begrijpen 

het Engels al goed, ze praten tegen elkaar al Engels en als ze 's avonds in bed liggen, zingen ze samen 

Engelse liedjes.  
 

Sander heeft vrij snel werk gevonden als klusjesman bij een aantal 

vakantiehuisjes. Hij verzorgt het onderhoud en voert reparaties uit 

voor drie ochtenden in de week. Inmiddels weten de mensen hier 

hem ook te vinden voor hun eigen klusjes, dus ook hij heeft genoeg 

te doen in de ochtenden, en 's middags is hij thuis. Precies zoals we 

het ons hadden voorgesteld, en deze combinatie van werken en vrije 

tijd, bevalt enorm goed.  

Het werken op de basisschool 

bevalt mij, Marijke, ook enorm 

goed. Wekelijks verbaas ik me 

over minstens tien dingen, 

maar ik heb een fantastische 

groep en er valt hier nog veel 

te brengen. Kinderen zijn hier 

gewend om stil te zitten en te luisteren, en doen verder weinig. 

Het maakt dat ze het niet leuk vinden om naar school te gaan en 

dat ze ook niet veel leren. Ik merk inmiddels al een zeer positieve 

verandering, de belangrijkste verandering is dat de leerlingen het 

nu naar hun zin hebben in de klas. Een goede basis om ook te 

gaan leren!  



                                             Kerk aan de Maas 

 

- 21   - 

 

 

Het is officieel nog orkaanseizoen, maar gelukkig hebben we nog geen orkanen gehad. We hebben nu 

twee keer een tropische storm gehad. Het positieve is dat onze watertank weer aangevuld is, want dat 

is het water waar we het mee moeten doen. Eén dag was alles (o.a. de school en de winkel) dicht omdat 

het te gevaarlijk was om de weg op te gaan. Alles is hier steil en het water kwam met liters en liters 

tegelijk de wegen af, onverantwoord om te rijden. Gelukkig is dat het enige, er zijn verder geen gevaarlijke 

of angstige situaties geweest. Na de laatste storm is de temperatuur een paar graden gezakt naar zo'n 

26 graden. Tijd om de jassen weer tevoorschijn te halen!   
 

Het leven hier op Saba bevalt ons goed, we zijn blij dat we dit avontuur zijn aangegaan. We kunnen goed 

wennen aan onze nieuwe levensstijl en de mensen zijn enorm vriendelijk en behulpzaam. Op zo'n klein 

eiland zorgt iedereen goed voor elkaar. Natuurlijk missen we de mensen in Nederland, en we zijn blij dat 

we regelmatig kunnen videobellen. Het is niet hetzelfde als bij elkaar op bezoek gaan, maar nogmaals: 

we zijn blij dat we deze stap hebben genomen.  
 

Tot slot willen we u bedanken voor de belangstelling richting ons, we mochten zelfs een paar kaarten 

ontvangen! Ook de mailtjes en de belangstelling via de familie waarderen we. We wensen u al het goeds 

toe en wellicht ontmoeten we elkaar van de zomer als we voor een aantal weken terug in Nederland zijn. 
 

Een warme groet, 
 

Sander en Marijke,  

David en Nora Geelhoed   

 

 

 

Collectes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Datum Bestemming Bedrag 

15-10-2023 Kerk €   40,00 

15-10-2023 Diaconie €   34,20 

15-10-2023 Project kinderen in Mexico €   42,75 

22-10-2023 KIA Rwanda €   63,95 

22-10-2023 AKA €   46,60 

22-10-2023 Project kinderen in Mexico €   55,15 

29-10-2023 Werelddiaconaat Indonesië €   66,80 

29-10-2023 Diaconie €   65,60 

29-10-2023 Mercy Ships €   66,00 

  5-11-2023 Kerk € 103,75 

  5-11-2023 KIA Colombia €   89,65 

  5-11-2023 Project kinderen in Mexico €   86,35 

12-11-2023 KIA Binnenlands Diaconaat €   63,25 

12-11-2023 Diaconie €   49,50 

12-11-2023 Project kinderen in Mexico €   57,30 
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Agenda van 25 - 11 t/m 25 - 12 - 2023 
 

 

 

 

 

Vrijwilligers gevraagd 
Beste mensen, Sonneburgh – Ravenswaard 5 Rotterdam – is op zoek naar mensen die willen helpen. 

Voor de kerkdienst op zondagochtend zoeken we organisten en kerkvrijwilligers. De kerkdienst begint 

om 10.00 uur. 

Op zondagavond is er zondagavondzang om 19.30 uur. Ook daar zoeken we vrijwilligers voor. 

Wilt u ons a.u.b. helpen? Graag uw reactie naar gea.dkwant@sonneburgh.nl 
  

Met vriendelijke groeten, 
 

Gea de Kwant-van der Vlist 

Geestelijk Verzorger Sonneburgh Ravenswaard en Oranjehof 

06 365 86 496 

  

Zaterdag 25-11 Vrijwilligersavond CvK  17.00 u 

Zondag 26-11 Kerkdienst Eeuwigheidszondag 09.30 u 

Zaterdag 02-12 Voedselbank  11.00 u 
   

Zondag  03-12 Kerkdienst   09.30 u 

 03-12 Gemeenteberaad na de dienst 

Maandag 04-12 SARI overleg in Rijsoord  20.00 u 

 04-12 Liedboekgroep  19.00 u 

Dinsdag 05-12 Gebedskring Boezemkerk  19.30 u 

Woensdag 06-12 Sing Inn  13.30 u 

 06-12 College van Kerkrentmeesters  19.30 u 

 06-12 Ronde Tafel Kerstochtenddienst  19.30 u 

Donderdag 07-12 Jarige Job & Jet  09.30 u 
    

Zondag 10-12 Kerkdienst  09.30 u 

Maandag 11-12 Moderamen  19.30 u 

Dinsdag 12-12 Kerstviering in Slikkerveer  15.00 u 

Vrijdag 15-12 Samen aan Tafel  18.00 u 

 15-12 Kopij Kerk aan de Maas 
   

Zondag 17-12 Kerkdienst  09.30 u 

 17-12 Redactie Kerk aan de Maas  14.00 u 

 17-12 Gezinsontmoeting in de Levensbron  15.00 u 

Maandag 18-12 Kerkenraad  19.30 u 

Dinsdag 19-12 Vrouwencontactgroep  13.00 u 

 19-12 Kerstprojectkoor 19.30 u 

Zaterdag  23-12 Kerstprojectkoor  10.00 u 

 23-12 Kerstherberg Groene Tuinkerk  14.30 u 
   

Zondag 24-12 Kerstherberg  15.00 u 

 24-12 Kerstavonddienst  19.30 u 

Maandag 25-12 Kerstmorgendienst  09.30 u 
A
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Berichten van de diaconie 

De collectedoelen in de komende weken: 

Zondag 26 november (Eeuwigheidszondag): PKN Pastoraat in Nederland 

Pastoraat is iemand op zo’n manier zorg en 

aandacht geven dat hij of zij iets ervaart van 

geloof, hoop en liefde. Juist voor mensen die 

niet (meer) naar de kerk kunnen komen, is 

pastoraat belangrijk.  

De Protestantse Kerk ondersteunt allerlei vor-

men van pastoraat buiten de kerk, zoals bijvoor-beeld verpleeghuispastoraat.  

Voor mensen in verpleeghuizen is de eindigheid van het leven een belangrijk 

thema. Een luisterend oor, en de juiste woorden van troost en bemoediging zijn 

op deze plek onmisbaar. 
 

Zondag 3 december, 1e Advent: Kinderen in de knel, Oeganda 

Dit is de eerste zondag van de kerstcampagne van Kerk in Actie. De 

komende weken, tot aan Kerst, collecteren we (bijna) elke week voor 

kinderen op de vlucht. Dit keer voor kinderen in Oeganda. 

In de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizenden kinderen op straat. 

Veel van hen zijn weggevlucht van beroerde omstandigheden thuis. Ze 

gaan niet naar school en lopen risico op uitbuiting.  

Kerk in Actie werkt samen met drie Oegandese organisaties die deze kinderen opvangen en herenigen 

met familie in hun geboortedorp. Ze zorgen dat de kinderen daar weer naar school gaan of een vak 

kunnen leren. Ook doen ze er alles aan om te voorkomen dat nieuwe kinderen naar de stad trekken. 
 

Zondag 10 december, 2e Advent: Kinderen in de knel, Myanmar 

Door de langdurige conflicten in Myanmar zijn veel inwoners van dit 

Zuidoost-Aziatische land de grens met Thailand over gevlucht. In het 

grensgebied worden kwetsbare kinderen en jongeren opgevangen en 

krijgen ze verzorging en scholing.  

Kinderen zonder identiteitsdocumenten krijgen een geboortebewijs: zon- 

der registratie bestaat een kind feitelijk niet, heeft het geen rechten en zijn 

de risico's op uitbuiting en misbruik groter.  

Kinderen worden bewust gemaakt van hun (mensen)rechten en zijn zo op de toekomst voorbereid. 
 

Zondag 17 december, 3e Advent: Werelddiaconaat Libanon 

In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn de 

problemen niet te overzien. Gebrek aan goed onderwijs, werkeloosheid 

en geweld ontneemt jongeren die er wonen elk perspectief op een betere 

toekomst.  

Kerk in Actie steunt het werk van jongerencentrum Manara in Beiroet. 

Kwetsbare tieners krijgen er huiswerkbegeleiding, examentraining, 

psychosociale hulp en vaktrainingen. Daarnaast kunnen ze elkaar in 

ontspannen sfeer ontmoeten tijdens een partijtje tafelvoetbal of airhockey.  
 

De 3e collecte is deze zondag voor Mercy Ships, dit is het vaste 3e collectedoel bij de Avondmaals-

zondagen. 
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Zondag 24 december, 4e Advent (Kerstavond): PKN kinderen en jongeren 

Jozef, Maria, de herbergier, de herder, de wijzen…  

Het kerstverhaal kent talloze personages, die elk op hun eigen manier, 

met hun eigen gedachten en gevoelens, in het verhaal zitten.  

Met de KerstChallenge, een spel van de jeugdwerkorganisatie van de 

Protestantse Kerk, kruipen jongeren in de huid van deze personages uit 

het verhaal. Maar liefst zesduizend jongeren doen hier elk jaar aan mee 

en ontdekken zo meer over de Bijbel. Er is ook altijd een diaconaal thema 

in het spel verweven.  

 

De 3e collecte tijdens Advent: Geef Licht, help kinderen in Oekraïne de oorlog door 

Tijdens Advent (zondag 3 december t/m zondag 24 december) is de 3e 

collecte bestemd voor kinderen in Oekraïne. Veiligheid, stabiliteit en 

psychosociale ondersteuning is wat zij nu hard nodig hebben.  

Dat is precies wat Kerk in Actie hun wil bieden. Door de jarenlange 

contacten met Oekraïense kerken kan Kerk in Actie hulp bieden in het 

hele land. Zij bieden kinderen een veilige plek om te spelen en 

psychosociale hulp om mentaal gezond te blijven. Oekraïense gezinnen 

ontvangen voedsel- en zadenpakketten, zodat ze toch eten op tafel hebben.  

Op centrale plekken in getroffen steden staan mobiele locaties waar kinderen en hun ouders kunnen 

opwarmen en hun verhaal kwijt kunnen. Kerk in Actie helpt ook bij het herstel van kapot gebombardeerde 

schoolgebouwen, zodat kinderen kunnen blijven leren. Helpt u mee om deze collectes tot een succes te 

maken? 
 

De Wensboom 

In december organiseert de diaconie in samenwerking met de Groene 

Tuinkerk en de Social Store in Ridderkerk een bijzonder project voor 

kinderen in Ridderkerk. Op zondag 3 december staat er een kerstboom met 

sterren in de kerk. Elke ster vertegenwoordigt een kind uit een financieel 

kwetsbaar gezin.  

U mag een ster uit de boom kiezen, waarop het geslacht en de leeftijd van 

het betreffende kind staat (geen namen i.v.m. hun privacy). 

U koopt vervolgens een mooi kerstcadeautje (richtprijs € 7,50), u pakt het in 

en u plakt de ster, met de gegevens van het kind, op het cadeautje.  

De zondag erna legt u het pakje weer terug onder de kerstboom. De 

cadeautjes  worden naar de Social Store gebracht en voor kerst uitgedeeld 

aan deze kinderen. Doet u mee met dit mooie kerstproject? 
 

Informatie: Marjon Hoogendijk, 06-22319542.  
 

Gezamenlijke lunch op 11 november 

Op zaterdag 11 november j.l. waren we te gast in de Groene 

Tuinkerk voor een gezellige gezamenlijke lunch om elkaar 

weer wat beter te leren kennen. Piet van Rikxoort had de 

tafels al keurig klaargezet in de kerkzaal. Arja had die 

ochtend verse broodjes gehaald bij Bakkerij Vos en verse 

ham van de naastgelegen slager Vreugdenhil.  
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Els den Hartog had grote pannen met heerlijke 

groentesoep bereid.  

Om 10.00 uur waren we aanwezig om met een 

groepje diakenen van beide kerken en enkele 

vrijwilligers de tafels mooi aan te kleden en de 

buffettafel in te richten.  

Er waren verschillende verse broodjes, krenten-

bollen, kaas,  krentenbollen, ham, kroketten, 

mandarijnen en jus d’orange.  
 

Om 12.00 u stroomden de gemeenteleden van beide kerken binnen. Behoorlijk gemixt ging iedereen aan 

tafel zitten, daar hopen wij altijd op om zo elkaar wat beter te kunnen leren kennen. We waren in totaal met 

78 personen. Ton den Hartog en Mathea van Dam verzorgden het welkom en een openingswoord. Daarna 

werd de warme soep die veel complimenten kreeg, opgediend. Toen die op was gingen we per tafel langs 

het buffet. Er hing een gezellige sfeer en iedereen zat heerlijk te eten.  
 

Naast alle borden lagen ook nog twee woordpuzzels, 

deze had Dikkie van Hengel verzorgd om tijdens het 

eten nog wat te kunnen puzzelen met elkaar. Dat was 

nog een flinke uitdaging. Na het eten werden de 

antwoorden door Dikkie onthuld. Mathea las ook nog 

spontaan een grappig versje van Annie M.G. Schmidt 

op en na de afsluiting door Ton ging iedereen weer 

huiswaarts.  
 

Al met al kijken we terug op een hele geslaagde 

gezamenlijke lunch. We zijn weer wat dichter tot elkaar 

gekomen. Iedereen die heeft meegeholpen om deze middag tot een succes te maken, hartelijk bedankt!   
 

Namens de diaconie, Marjon Hoogendijk 
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Voedselbank 
Op zaterdag 2 december kunt u weer producten inleveren voor de Voed-

selbank. Gevraagd worden: zonnebloemolie/olijfolie, oliebollenmix, kerst-

chocolaatjes, koekjes, poedersuiker, potten en blikken groente, crackers, 

kerststaaf en verder alles wat houdbaar is.  

U kunt alles inleveren tussen 11 uur en 12 uur bij de ingang van ons 

kerkgebouw. 
 

Namens de diaconie en vooral namens de mensen die het zo hard nodig 

hebben: hartelijk dank. 
 

Marjan Geelhoed & Arja van Wingerden  
 

Mannenkoor brengt kerstsfeer naar Slikkerveer  

Het Slikkerveers Christelijk Mannenkoor verzorgt op 13 december een optreden in de Christus is 

Koningkerk, op uitnodiging van de Protestants Christelijke Ouderenbond Ridderkerk. Met koorzang, 

samenzang en kerstverhalen vormt dit een mooie opmaat naar de kerstdagen. 
 

Tijdens dit concert worden de zangers op het orgel begeleid 

door René Barnard, die eveneens een goede reputatie heeft 

verworven met zijn spel. Hij is dit jaar veertig jaar de vaste 

organist in de Hervormde Gemeente Ridderkerk. Op het 

programma staan sfeervolle kerstliederen, afgewisseld met 

samenzang en het voorlezen van enkele kerstverhalen. De 

kerkzaal wordt, traditiegetrouw, mooi aangekleed.  

Voor de bezoekers wordt in de pauze koffie, thee en 

chocolademelk geserveerd, aangevuld met iets lekkers.  
 

De kerk is gevestigd aan de Juliana van Stolbergstraat 44 in Slikkerveer.  

De bijeenkomst is van 14.00 tot 16.00 uur. Iedereen is welkom, men hoeft niet per sé lid te zijn van de 

PCOB. De toegang is gratis. Wel wordt voor de koffie en dergelijke een kleine bijdrage gevraagd.   
 

Namens PCOB Ridderkerk, 

Lida Saaij, secretaris  

 

Kerstliederen zingen in de Bethelkerk 

Op zondagavond 17 december a.s. is er een kerstzondagavondzang in de 

Bethelkerk in Zwijndrecht. Aanvang 19.30 uur en de toegang is vrij. 

Op deze avond mogen we weer vol vreugde zingen van de geboorte van 

het kindje Jezus.  

Ook in een tijd waar donkere wolken, onrust en verdriet boven ons hangen, 

mogen we zingen en kijken naar de ster van Bethlehem. 
Voor de kinderen is het ook nu weer een hoogtepunt als zij met een brandend lichtje met elkaar de kerk 

binnenkomen en hun kinderliedje zingen. Verder zullen we vele bekende kerstliederen zingen samen 

met het Bethelkerkkoor. Ook zal het koor een aantal liederen laten horen uit hun kerstrepertoire.  
 

Namens het Bethelkerkkoor Zwijndrecht,  

Ries Knook 
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JOP 
Zondag 26 november is het Eeuwigheidszondag. In deze kerkdienst noemen we de namen van 

gemeenteleden die in dit jaar zijn gestorven. Maar we denken ook aan iedereen die eerder gestorven is 

en die we missen. Deze zondag is er nevendienst! 
 

Op zondag 3 december is er ook nevendienst. Het is dan de eerste zondag van Advent. Jullie hebben 

dan thuis een tasje gekregen waar een boekje zit dat heet: Je weet vast nog wel 

wat je allemaal met het boekje kunt doen. Door elke dag iets te lezen of maken 

komt kerst al snel dichtbij. 

Als je thuis zegt: Weet jij hoe laat het is? Dan kijk je op de klok. De klok tikt de 

tijd weg tot het Kerst is. Met Kerst vieren we het feest van de geboorte van Jezus, 

daar kijken wij naar uit! 
 

Kerstviering in de Levensbron (gezinsontmoeting) op 17 december  

Vanaf 15.00 uur ben je welkom, er is voordat de 

kerstviering begint van alles te doen. 

Na de kerstviering eten we met elkaar, er staat 

voor iedereen een heerlijk buffet klaar, met warme en koude lekkernijen. 

Als je komt meld je dan aan voor 11 december bij Jacqueline Louwerse, 

tel 06 - 2747 4342 of jeugd@levensbron.nl 
 

24 december Kerstherberg Vorig jaar waren jullie er ook bij, de dag 

voor Kerst was er van alles te doen in de kerk. Samen spelen, filmpjes 

kijken, liedjes luisteren, helpen bij de kerstpubquiz, iets leuks maken 

voor kerst en nog meer. Ook dit jaar is de Kerstherberg er weer. We 

hopen dat jullie erbij zijn! 

De andere dag is het kerst. Dat vieren we natuurlijk in de kerk en in de 

nevendienst! 
 

Femke en Janny 
 

 

 

Recept 

Misschien is het ook handig om alvast een lekker recept voor Kerst aan jullie te geven: een Brownie-

aardbei-kerstmannetje op een stokje. 

Je hebt nodig: 235 g Bonne Maman petit muffins chocolat,  

16 grote aardbeien,6 witte marshmallows, 16 witte mini-

marshmallows, lange satéprikkers, witte-chocostift.  

Snijd de bolle kapjes van de muffins, zodat de bovenkant vlak 

is. Snijd de kroontjes van de aardbeien, zodat de onderkant vlak 

is. Knip elke marshmallow met een schaar in 3 plakjes. 
 

Rijg een muffin met de platte kant naar boven op een lange  

satéprikker, daarna een plakje marshmallow, een aardbei en 

een mini marshmallow daar weer bovenop. Goed tegen elkaar 

aan doen. Teken met een witte-chocostift (pakje, Dr. Oetker) 

een gezichtje op de brownie. En nu ….lekker opeten! 

  

mailto:jeugd@levensbron.nl
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De leukste bladzijde   
Nog even en dan vieren we weer het Sinterklaasfeest. Jullie hebben 

vast wel eens zelf kruidnootjes gemaakt. En ook pepernoten? Ook die 

kan je zelf maken. Dit is het recept: 

100 gram zelfrijzend bakmeel, 50 gram donkere basterdsuiker, 40 

gram koude boter of margarine, 2 eetlepels melk, 2 theelepels koek- 

en speculaaskruiden, snufje zout. 

Snijd de boter in kleine blokjes en doe ze met de rest van de 

ingrediënten in een kom. 

Kneed alles goed door elkaar, de boter moet goed worden gemengd met de rest. Even goed door 

kneden totdat het goed aan elkaar plakt en er glimmend uitziet. 

Neem de bakplaat alvast uit de oven (voordat je deze aangezet hebt) en leg er bakpapier op.  

Maak van het deeg kleine bolletje, ongeveer zo groot als een knikker.  

Leg de bolletjes op de bakplaat en druk ze een klein beetje aan.  

Zet de bakplaat iets onder het midden in de oven, die je voorverwarmd hebt op 175 graden.  

Na 20 minuten zijn de pepernoten klaar en kun je ze even af laten afkoelen. Als ze koud zijn kun je ze 

lekker opeten maar een beetje warm is ook lekker! 

Smullen maar! 
 

Kerstrebus 

Kerstboom van rietjes 

Knip elk rietje net iets 

korter dan de vorige 

schuin af, plak ze op 

elkaar. Het handigste 

is om dat te doen met 

smal dubbelzijdige tape, plak ze daarna op volgorde van lengte op de 

twee rietjes die als boomstam dienen. 

Plak bovenop een sterretje en maak een lintje vast aan de achterkant 

van  de kerstboom. 

 

Mopjes 

Twee vrienden zijn aan het wandelen. De ene vriend zegt: “Ik loop altijd in rondjes.” De andere vriend 

kijkt verbaasd op en vraagt: “Waarom dan?” De eerste vriend antwoordt: “Zo kan ik nooit verdwalen.” 

Doolhofpuzzel 
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Marieke zegt tegen haar zusje, ik heb een leuk raadsel voor je. Als je kunt 

raden hoeveel koekjes ik heb, mag je ze alle twee hebben! 

 

Heb jij wel eens een kat gezien met twee verschillende ogen? 

Ik wel, een linker- en een rechteroog! 
 

Waarom durft een koe nooit een mop te vertellen? Omdat hij bang 

is dat de andere koeien 'boeeee' gaan roepen. 

 

Veel plezier weer met deze bladzijden. 
 

Paul en Janny 
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Amnesty: schrijf mee voor mensenrechten! 
Wist u dat er wereldwijd jaarlijks rond 10 december -  de Internationale Dag van de Rechten van de 

Mens – miljoenen brieven worden geschreven tegen onrecht? Voor mensen die onterecht vastzitten, of 

bedreigd en gemarteld worden omdat ze opkomen voor hun rechten. Ook u kunt meedoen met ’s werelds 

grootste mensenrechtenactie en zo vandaag nog levens veranderen.  
 

Wat kunt u doen? 

Tijdens deze actie vragen we u om brieven te schrijven 

naar autoriteiten van verschillende landen om hen onder 

druk te zetten. 

Dit jaar komt Amnesty International onder andere in actie voor Chaima Issa uit Tunesië, die kritiek had 

op de president van het land en daarvoor tientallen jaren gevangenisstraf riskeert.  

Ook voert Amnesty International actie voor Uncle Pabai en Uncle Paul, twee gemeenschapsleiders uit 

de Torres Strait-eilanden in Australië. Zij zetten zich in tegen de effecten van klimaatverandering op hun 

gemeenschap en cultuur.  

Voor deze twee mensen en anderen komen we rond 10 december wereldwijd in actie. 
 

Schrijven heeft effect   

Het schrijven van brieven heeft de situatie van veel mensen al verbeterd. Met postzakken vol brieven 

dwingt Amnesty International machthebbers om onrecht aan te pakken. Vaak helpt de extra aandacht 

om mensen vrij te krijgen of te zorgen voor bescherming en gerechtigheid.  

Een voorbeeld: Eerder voerden we actie voor milieuactivist Jani Silva uit Colombia. Zij werd ernstig 

bedreigd en liet ons weten: ‘Uit de grond van mijn hart zeg ik dat ik nog leef vanwege deze actie. Die 

heeft hen ervan weerhouden om mij te doden, omdat ze weten dat jullie er zijn.’  
 

Helpt u ook mee om te schrijven voor de mensenrechten? 

Wilt u vanuit huis met deze actie meedoen, bel of mail de Amnestygroep van Ridderkerk, dan krijgt u 

een gratis schrijfpakketje in de brievenbus. Dit schrijfpakketje bevat voorbeeldbrieven en voorbeeld-

groeten, verder informatie en schrijfbenodigdheden. U kunt er zo thuis mee aan de slag. U kunt schrijven 

tot 20 december. Zo nodig kunnen wij zorgen voor de verzending.  

Doet u ook mee? 
 

Hartelijk dank namens de Amnestygroep van Ridderkerk, 
 

Wil Wendrich, tel 0180 487050 / 06 820 6 497,  

wil.wendrich@planet.nl 

amnesty.ridderkerk@hotmail.com. 
 

PS De Kerstkaarten van Amnesty zijn dit 

jaar ook weer heel mooi, ze zijn te koop 

in de Wereldwinkel, Schoutstraat 17 in 

Ridderkerk.  
 

Wacht niet te lang, anders zijn ze op!   
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 Contactpersonen Protestantse Gemeente te Bolnes 
Pastor / Kerkelijk werker Vacant  

Voorzitter Kerkenraad Dhr. H.P. (Henk) den Breejen 

e-mail: voorzitter@pgbolnes.nl 
 

010-4790357 

Scriba 

 

Mw. W. (Wil) Wendrich 

e-mail: scriba@pgbolnes.nl 
 

0180-487050 

 

Voorzitter C.v.K. Dhr. J. (Jan) Luijendijk 
 

0180-416731 

Penningmeester C.v.K. Dhr. J. (Joost) Trouw 

e-mail: jtrouw@hetnet.nl   
 

0180-415062 

Voorzitter Diaconie  Mw. M. (Marjon) Koers - Hoogendijk 

e-mail: marjonhoogendijk@hotmail.com 
 

06-22319542 

Penningmeester  

Diaconie 

Mw. M. (Marit) Leertouwer-Luijendijk 

e-mail: maritleertouwer@hotmail.com 
 

0180-416546 

06-27212389 

Contactpersoon W.E.D. Mw.  J. (Janny) van der Voort  

e-mail:  vandervoortromeijn@gmail.com 
 

0180-414101 

Jeugd Mw. J. (Janny) van der Voort 

e-mail: vandervoortromeijn@gmail.com 
 

0180-414101 

Kerk en Israël Dhr. P. (Peter) van der Graaf 
 

0180-413859 

Coördinator  

zalenverhuur 

Mw. M. (Marit) Leertouwer-Luijendijk 

e-mail: beheer@pgbolnes.nl 
 

0180-416546 

06-27212389 

Kerk aan de Maas 

 

Dhr. B. (Bas) Geelhoed 

e-mail: basgeelhoed52@gmail.com  
 

0180-413552 

  

Ouderenvervoer en 

Preekvoorziening 

Mw. T. (Truus) Luijendijk 

e-mail: truusluijendijk@hotmail.com 
 

0180-416731 

 

Contactpersoon  

Beeld & Geluid 

Dhr. R. (Rob) Stegman 

e-mail: beamerteam.pgbolnes@gmail.com  
 

06-28142718 

 

Coördinatie koster en 

Kerkelijk Bureau 

Mw. W. (Winy) van der Pijl 

e-mail: winyvanderpijl@outlook.com 
 

 0180-410008 

 06-29030652 

Adresgegevens & website 

Protestantse Gemeente te Bolnes, Pretoriusstraat 56, 2987 AK Ridderkerk             

0180-418508  www.pgbolnes.nl  
 

Bestellen collectebonnen 
 Dhr. J. (Joost) Trouw, tel. 0180-415062   Mw. A.E. (Annemarie) Tamerius, tel. 0180-416135 

 ING bank   NL 27 INGB 0000 0120 47  t.n.v. Protestantse Gemeente te Bolnes 
  

Bankrekeningnummers 

 Kerk         ING bank   NL 27 INGB 0000 0120 47 t.n.v. Protestantse Gemeente te Bolnes 

 Diaconie  Rabobank  NL14 RABO 0373 7451 68 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Bolnes 

 ANBI PG te Bolnes    RSIN 824137528               ANBI Diaconie PG te Bolnes  RSIN 824137590 
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Kérastase Kapper

Haarmode Meyer

Creativiteit in actuele haarmode

Dames op afspraak
Heren zonder afspraak

Amerstraat 32
Winkelcentrum Bolnes-Zuid
0180 - 411830

Personal Touch Travel
Krista van Nes
krista.vannes@personaltouchtravel.nl
06 - 47 420 221
www.personaltouchtravel.nl/krista-van-nes

DE PERSOONLIJKE REISADVISEUR VOOR AL UW VAKANTIES
(ZONDER EXTRA KOSTEN)

schinkelshoek 
communicatie

websites marketing vormgeving

www.schinkelshoekcommunicatie.nl

•	 JAARREKENING
•	 BELASTINGEN
•	 COMMERCIËEL ADVIES			

								      

marketingconcepten | vormgeving | producties
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