
Pinksteren

mei/juni 2023



In het kerkgebouw Kerk aan de Maas  
zijn diverse zalen te huur. De kleine  
zaal is zeer geschikt voor het vieren  
van verjaardagen. De grote zaal leent  
zich goed voor recepties en feesten.  
De twee vergaderzalen met groot  
scherm zijn geschikt voor vergaderingen 
tot 20 personen. De kerkzaal met  
podium en orgel is ideaal voor kleine  
en grote koorrepetities. 

Adres
Kerk aan de Maas
Pretoriusstraat 56
Ridderkerk
www.pgbolnes.nl

ZAALVERHUUR 
voor zakelijke en particuliere bijeenkomsten

Neem contact op met  
coördinator Marit Leertouwer 
via beheer@pgbolnes.nl of  
06 272 123 89.
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Lied bij Hemelvaartsdag 
 

Blijf niet staren op wat vroeger was. 

Sta niet stil in het verleden. 

“Ik”, zegt Hij, “ga iets nieuws beginnen,  

het is al begonnen, merk je het niet?” 
 

Tekst: Huub Oosterhuis 

Melodie: Bernard Huijbers 

Lied 809 Liedboek 2013 

 

 
 

Inhoudsopgave 

Bladzij Onderwerp 

1 Gedicht, Bij de voorplaat, Van de 

redactie, Inhoudsopgave 

2 Kerkdiensten 

4 Verslag gemeenteberaad 

5 Palmzondag en Pasen 

6 Symbolische schikkingen,  

Vrouwencontactgroep   

7 Agenda,  Gemeentefilm 

8 Bouwberichten 

11 Vrijheid 
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Verjaardagen, Bloemen, 

Gemeenteberichten 

13 Mutaties, zondagavondzang 

14 In herinnering, Wij gedenken 

15 Diaconie 

16 Digitale hulp 

17 Collectes, Samen aan Tafel 

18 Symfonieorkest, PCOB 

19 JOP, Leukste bladzijde 

21 Batterijtjes 

22 Joodse wortels 

23 Amnesty 

24 Contactpersonen 

Van de redactie 

Voor de volgende uitgave moet de kopij uiterlijk 

op vrijdag 2 juni (maar liefst eerder) zijn 

ingeleverd. Het gaat dan over de periode van 

zaterdag 10-06 t/m vrijdag14-07-2023. 

De volgende inleverdata zijn: 07-07, 18-08,  

15-09, 20-10, 17-11 en 15-12. 
 

Kopij voor Kerk aan de Maas is welkom op het 

mailadres basgeelhoed52@gmail.com, 

Scheldeplein 25. Informatie: 0180-413 552. 
 

Bezorging: Dirk Ketting, Boezemkade 30,  

0180 – 411636, kettingvanleeuwen@gmail.com 
 

NB. Bij het deelnemen aan activiteiten of 

kerkdiensten in ons gebouw kunnen er foto’s 

worden gemaakt die gepubliceerd worden in 

‘Kerk aan de Maas’ of op de website. Als u daar 

bezwaar tegen hebt kunt u dit aangeven bij de 

redactie.  
 

De redactie wenst iedereen veel leesplezier! 

Wil Wendrich, Hugo Stegman, Bas Geelhoed 

  Bij de voorplaat 
 

      
LvK 698: Zend uw Geest, uw liefde God, 

doop ons met vuur en nieuwe kracht. 

De wereld zal veranderen! 
 

Afbeelding uit:  

kerkblad Parochiecluster Roerstreek  

 

 
 

 

 

Het volgende 

gemeenteberaad is  

op zondag 4 juni,  

na de dienst.  

Komt u ook? 
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 Kerkdiensten zondag 14 mei t/m 11 juni 2023                           
 

  

Zondag 14 mei 9.30 uur 
  

Kleur kerkelijk jaar Wit 

Voorganger Dhr. W.G. Flach uit Gorinchem 

Lector Paul van der Voort 

Ouderlingen Henk den Breejen en Wil Wendrich 

Diakenen Arja van Wingerden 

Koster Paula den Breejen 

Gastvrouw Winy van der Pijl 

Organist Freek Krabbendam 

1e en 2e collecte 1. Kerk  2. Kerk in Actie Binnenlands diaconaat 

3e collecte Social Store Ridderkerk 

Oppas Sophia de Lijster 

Beeld & Geluid Rob Stegman 

Kerkauto Paul Zuurveld, Wim van Koeveringe en Nel Hengstmengel 

  

Donderdag 18 mei Hemelvaartzondag  9.30 uur 

SARI-dienst  
  

Kleur kerkelijk jaar Wit 

Voorganger Mw. Ria Keijzer-Meeuwse 

Ouderlingen Wil Wendrich en Henk den Breejen 

Diakenen Arja van Wingerden 

Koster Cees Opmeer 

Gastvrouw Arja van Wingerden 

1e  en 2e Collecte 1. Kerk  2. Diaconie 

3e Collecte 3. Social Store Ridderkerk 

Organist Freek Krabbendam 

Beeld & Geluid Paul van der Voort 

Kerkauto Gert van Nes, Winy van der Pijl en Sophia de Lijster 

  

Zondag 21 mei  9.30 uur 
  

Kleur kerkelijk jaar Wit 

Voorganger Ds. C.L. de Rooij uit Rotterdam-IJsselmonde 

Lector Hugo Stegman 

Ouderlingen Jan Luijendijk en Carla Trouw 

Diakenen Marjon Koers 

Koster Rob Stegman 

Gastvrouw Nel Hengstmengel  

Organist Rien Verwijs 

1e en 2e collecte 1. Diaconie  2. PKN Missionair werk 

3e collecte Social Store Ridderkerk 

Oppas Jan Luijendijk 

Beeld & Geluid Hugo Stegman 

Kerkauto Paul Zuurveld, Bas Geelhoed en Jan Luijendijk 
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 Zondag 28 mei  9.30 uur 1e Pinksterdag 
  

Kleur kerkelijk jaar Rood 

Voorganger Mw. Ria Keijzer-Meeuwse 

Lector Bas Geelhoed 

Ouderlingen Carla Trouw en Bas Geelhoed 

Diakenen Marjon Koers 

Koster Ruth van Koeveringe 

Gastvrouw Henk den Breejen 

Organist Rien Verwijs 

1e en 2e collecte 1. Kerk in actie in Egypte  2. Kerk 

3e collecte Social Store Ridderkerk 

Kindernevendienst Janny van der Voort 

Oppas Truus Luijendijk 

Beeld & Geluid Femke en Arno Zandink 

Kerkauto Jan Luijendijk, Nico Wendrich en Gert Schop 
  

Zondag 4 juni  9.30 uur 
  

Kleur kerkelijk jaar Groen 

Voorganger Mw. Ria Keijzer-Meeuwse 

Lector Gerda van der Schilt 

Ouderlingen Bas Geelhoed en Carla Trouw 

Diakenen Marit Leertouwer 

Gastvrouw Anja van der Graaf 

Koster Winy van der Pijl 

Organist Rien Verwijs 

1e en 2e collecte 1. JOP  2. Diaconie 

3e collecte Social Store Ridderkerk 

Kindernevendienst Femke Zandink 

Oppas Miep van Nes 

Beeld & Geluid Nick Schinkelshoek 

Kerkauto Paul Zuurveld, Wim van Koeveringe en Nel Hengstmengel 

  

Zondag 11 juni  9.30 uur 
  

Kleur kerkelijk jaar Groen 

Voorganger Mw. Drs. M.H.E. Pullen uit Dordrecht 

Lector Carla Trouw 

Ouderlingen Carla Trouw en Jan Luijendijk 

Diakenen Arja van Wingerden 

Gastvrouw Marianne Molendijk 

Koster Bert Ruinard 

Organist Freek Krabbendam 

1e en 2e collecte 1. Kerk  2. Algemeen Kerkelijke Arbeid 

3e collecte Social Store Ridderkerk 

Oppas Sophia de Lijster 

Beeld & Geluid Femke en Arno Zandink 

Kerkauto Gert van Nes, Winy van der Pijl en Sophia de Lijster 
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Verslag Gemeenteberaad zondag 2 april 2023 

Opening  

Het gemeenteberaad werd weer gehouden na de dienst, er was een goede opkomst. De voorzitter van de 

kerkenraad Henk den Breejen opende de vergadering en heette in het bijzonder Roy de Bruin, voorzitter 

van de Groene Tuinkerk, welkom.  
 

Jaarcijfers 

Het tweede punt op de agenda was het financieel jaarverslag van de kerkrentmeesters. Henk 

lichtte de cijfers toe. Het jaar 2022 was uiteindelijk een redelijk normaal jaar, in vergelijking met 

de voorgaande coronatijd. De opbrengsten van de VVB en de exploitatie van de zalen lagen 

boven de begroting. Er zijn wel kosten gemaakt om de energielasten binnen de perken te kunnen 

houden. Maar het exploitatiesaldo eindigt in de plus, dus we kunnen tevreden zijn. Er waren geen vragen 

meer, dus de jaarcijfers zijn nu goedgekeurd. 

Daarna kwam Marit Leertouwer de jaarcijfers van de diaconie toelichten. Ook hier waren wat meer 

inkomsten dan begroot. Dat stelde de diaconie in staat om aan veel acties mee te doen. Na de toelichting 

waren er geen vragen, dus ook deze jaarcijfers zijn goedgekeurd.  

De kascommissie heeft de cijfers gecontroleerd en goed bevonden. Dank aan Marit, Henk, Joost en de 

kascommissie (Nel Hengstmengel en Nico Wendrich). 

Voor de nieuwe kascommissie meldden zich: Stefan Leertouwer en Nico Wendrich, ook hiervoor dank. 
 

Beleidsplan 

Het volgende punt was het beleidsplan. De gemeenteleden hebben dit per email of in de 

brievenbus gekregen. Henk gaf namens de commissie (Monique Offermans, Bas 

Geelhoed en hijzelf) een toelichting. Hij stond wat langer stil bij de uitdagingen (zie pag. 

8 van het beleidsplan). Ook hier waren geen vragen.  

Het beleidsplan is dus aangenomen, met dank aan de beleidsplancommissie. 
 

Samenwerking met Groene Tuinkerk 

Na de pauze vertelde Jan Luijendijk over de stand van zaken met betrekking tot de samenwerking met de 

Groene Tuinkerk. Het moderamen vergadert regelmatig met het dagelijks bestuur van de Groene Tuinkerk, 

de diaconieën vergaderen regelmatig samen, evenals de kerkrentmeesters van beide kerken. Het pastoraal 

team gaat kennis maken met Marian van Weerden, de kerkelijk werker van de Groene Tuinkerk. En er is 

een kennismakingsdag voor beide kerkenraden gepland op zaterdag 3 juni. Er is goed overleg over de tijd 

tussen het emeritaat van Ria (1/8/2023) en dat van Ds. Hermie Hummel bij de GTK (1/7/2024), en de tijd 

daarna, als we een predikant gaan beroepen. Wat nu als eerste nodig is, is het schrijven van een 

gemeenteprofiel en daarvoor worden vrijwilligers gevraagd. Gerda van der Schilt en Annemarie Tamerius 

melden zich, waarvoor dank. Inmiddels heeft Joost Trouw zich ook bereid verklaard. Het gemeenteprofiel 

wordt dan naast dat van de GTK gelegd om te komen tot een  gezamenlijk profiel.  
 

De Appostel-app 

Een kleine groep gemeenteleden gebruikt de app al om bij te dragen aan de collectes. Wie 

er nog niet uitkomt, kan hulp krijgen. Geef het door aan Henk den Breejen, dan regelt hij 

assistentie. Het tegoed in de app werkt net als bij de collectebonnen: je betaalt van tevoren. 
 

 

Rondvraag 

Jan meldt nog dat de afscheidsdienst van Ria zal zijn op zondag 2 juli. Op een vraag of er voor een nieuwe 

predikant ook een woning beschikbaar moet zijn, is het antwoord: dat hoeft tegenwoordig niet meer.  

Henk sluit de vergadering en dankt iedereen voor de inbreng.  
 

Wil Wendrich, Scriba  
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Palmpasen  

      

Paasontbijt en eieren zoeken 
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Paasmorgendienst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paasbezoek 

Op Paasmorgen verraste Wim Bakker ons met zijn bezoek aan onze kerk. 

Wim heeft jarenlang in de Spuistraat gewoond en is verhuisd naar ‘De Twee 

Bruggen’, waar hij meer verzorging krijgt dan hem thuis geboden kon 

worden. 

Broer Martin was er ook bij, maar die was ’s morgens al uit Ede vertrokken 

naar Rotterdam en samen kwamen ze in de rolstoeltaxi naar de kerk. 

Wim en Martin hebben veel bekenden gezien en gesproken en vonden het 

heel gezellig om hier weer eens te zijn. 
 

Bas Geelhoed 

 

Symbolische schikkingen 

De foto’s van de symbolische schikkingen, die gemaakt worden in de Adventstijd, 

Veertigdagentijd, Pinksteren en bij bijzondere diensten stonden op de oude 

website bij de kerkdienst. 

Op de nieuwe website kan de foto niet meer bij de dienst worden gezet. 

De schikkingen zijn te mooi om niet te bewaren: daarom is er op de webpagina 

die heet ‘over ons’, onder het kopje ‘foto en video’ een album aangemaakt dat 

heet: Symbolische schikkingen het jaar 2023 rond. Daar vindt u deze foto’s.  
 

Op diezelfde pagina vindt u ook alle gemeentefilms. Ook de laatste: Álles is 

Liefde’. Daarvoor klikt u op de knop video’s. 

 

Bericht van de Vrouwencontactgroep 

Dinsdag 16 mei komen we nog eenmaal bij elkaar en sluiten het seizoen af met 

een lunch bij restaurant Olive Garden, Gen. Smutsstraat 35 in Bolnes.  

Aanvang 12.00 uur.                                                                                         

We zien uit naar een gezellig samenzijn en hopen elkaar weer in oktober te 

ontmoeten. 
 

Janny van der Voort en Gerda van der Schilt 
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Agenda van 13-05 t/m 16-06-2023 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over de gemeentefilm ‘Alles is Liefde’ 

De film kwam uit op dinsdag 4 april 2023. Met ongeveer 25 belangstellenden is de film bekeken in de 

kleine zaal van de kerk. 

Een film waarin gemeenteleden hun eigen verhaal rondom vriendschap met ons deelden. Mooie 

gesprekken en interviews waren het. Er was herkenning in wat er gezegd werd en er was waardering voor 

de openheid in de gesprekken. Naast interviews waren er mooie liederen te horen. Wat bijzonder was het 

om het lied ‘Om liefde’ van Trijntje Oosterhuis te zien en horen in de film en dat een paar dagen later haar 

vader overleed. Het lied ‘Ongestraft mag liefde bloeien’ van Sytze de Vries werd zachtjes meegezongen, 

een emotioneel moment waar je kippenvel van kreeg en menigeen een traan moest wegvegen. De 

woorden waren voor ons herkenbaar, ook de gevoelens die daar verwoord werden. 
 

Tijdens het kijken en in het gesprek na de film spraken we naar elkaar onze 

dankbaarheid uit dat met zovelen deze mooie film gemaakt kon worden. Een film 

die de moeite waard is om nog eens te bekijken, te beluisteren en mee te zingen! 
 

Janny van der Voort 

Zondag 14-05 Kerkdienst  09.30 u 

Maandag 15-05 Voorbereiding Pinksterdienst  10.00 u 

 15-05 SARI overleg in Bolnes  19.30 u 

Dinsdag 16-05 Vrouwencontactgroep  12.00 u 

Woensdag 17-05 College van Kerkrentmeesters  19.30 u 

Donderdag 18-05 Hemelvaartsdag kerkdienst  09.30 u 
   

Zondag  21-05 Kerkdienst  09.30 u 

Dinsdag 23-05 Creatieve workshop Pinksteren  13.30 u 

Donderdag 25-05 Koffieochtend  10.00 u 
   

Zondag 28-05 Pinksteren Kerkdienst 09.30 u 

Maandag 29-05 2e Pinksterdag 

Woensdag 31-05 PCOB  14.00 u 

Vrijdag  02-06 Kopij inleveren voor Kerk aan de Maas 

Zaterdag 03-06 Voedselbank  11.00 u 

 03-06 Kerkenraadsdag in de Groene Tuinkerk  10.00 u 
   

Zondag 04-06 Kerkdienst 09.30 u daarna koffie in de zaal 

 04-06 Redactie Kerk aan de Maas  14.00 u 

 04-06 Concert Trinity Levensbron  13.30 u en 16.00 u 

Maandag 05-06 Liedboekgroep  19.30 u 

 05-06 Moderamen  19.30 u 

Dinsdag 06-06 Jarige Job en Jet 09.30 u 

 06-06 Zomerterras 13.30 u 
   

Zondag  11-06 Kerkdienst  09.30 u 

 11-06 Gezinsontmoeting Oosterpark  11.00 u 

Maandag 12-06 Kerkenraad  19.30 u 

Dinsdag 13-06 Zomerterras 13.30 u 

Woensdag 14-06 Sing Inn 13.30 u 

A
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Bouwberichten van Ria Keijzer, 6 mei 2023 
Lieve mensen, 

Dit zijn mijn voorlaatste Bouwberichten als jullie pastor/opbouwwerker. 

Langzaam maar zeker nadert het moment van mijn afscheidsdienst in Bolnes. 

Het is het einde van mijn officiële dienstverband. Tegelijkertijd is het woord 

‘weggaan’ relatief. Er zal een tussenjaar zijn totdat er in de zomer van 2024 

hopelijk een nieuwe predikant aantreedt voor zowel de Groene Tuinkerk als onze 

‘Kerk aan de Maas’.  

De kerkenraad  en de kerkrentmeesters werken aan 

een wijze invulling van het tussenjaar (dus het 

seizoen 2023-2024). Ik heb aangeboden daarin nog 

van dienst te zijn, maar niet meer in de omvattende 

rekbare rol die ik deze jaren had op mijn ‘eenmanspost’. Ik ga weg, maar we 

zullen elkaar zeker nog zien in het jaar dat volgt. In de volgende editie van Kerk 

aan de Maas kom ik hier graag op terug met concrete opties. 

 Dat nummer verschijnt rond 9 juni, direct na de gezamenlijke kerkenraadsdag 

van 3 juni. De kerkenraden maken op die zaterdag nader kennis met elkaar en 

bekijken de profielschets (dus een feitelijke beschrijving) die van de twee kerken is gemaakt.  In beide 

kerken zal er op een gemeenteberaad worden gepeild of leden met bepaalde beschrijvingen uit de voeten 

kunnen. De uitkomsten worden gebruikt voor een advertentie, en dus voor beroepingswerk.    
 

Creatief rond Pinksteren 

Op dinsdag 23 mei bent u welkom in de kerk voor een creatieve workshop. Onder leiding 

van Hetty Postema werken we op een hart van hout met symbolen die met inspiratie en 

Gods Geest te maken hebben. De harten zijn beschikbaar, evenals de materialen om 

mee te werken. Er zijn ook sjablonen en voorbeelden, dus u hoeft niet mooi te kunnen 

tekenen of veel knutselervaring te hebben.  

Ik zal die middag, samen met deelnemers, wat vertellen over de herkomst van kleuren 

en symbolen die aan het Pinsterverhaal zijn gerelateerd. U moet zich opgeven voor 18 

mei i.v.m. het aanleveren van de harten, bij Annemarie Tamerius, tel. 06 44 66 83 65, 

aetamerius@gmail.com.  

Richtbedrag voor deelname aan de workshop is € 5,00 te betalen tijdens de bijeenkomst zelf.  
 

Pinksteren 2023 

U herinnert zich vast de leuke diensten op Palmpasen en Pasen, met zo’n mooi aan-

deel van de kinderen en de prettige voorbereiding met ouders. Dank voor de bijzondere 

reacties uit de gemeente!  

Ook van Pinksteren willen we weer een feest maken. U kunt daar thuis vooraf al iets 

voor doen. In dit kerkblad zit een gekleurd vel met een soort bouwplaatje. Daarmee 

kunt u een vogel vouwen. Of meerdere, want de vellen liggen ook in de kerk. De 

bedoeling is dat u zo’n gevouwen vogeltje meeneemt naar de Pinsterdienst. Ze worden 

dan door ons zo bevestigd dat ze in de kerk ‘bewogen worden’. We zien dan vogels in alle kleuren: voor 

allen is plek onder de zon. En Gods Geest maakt hen (lees: mensen) verstaanbaar voor elkaar. Op 

maandag 15 mei bereiden we in de ochtend die Pinksterdienst (dus op zondag 28 mei) voor. Als u graag 

eens kennis maakt met zo’n voorbereiding of er langer geleden weleens aan meewerkte: weet u (weet je) 

welkom; meld je je vooraf even bij mij? Bedankt!  

We komen op 15 mei in mijn werkkamer in de kerk bij elkaar, om 10.00 uur 
 

 

mailto:aetamerius@gmail.com
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Zomerterras 

Vorig jaar deed het zomerterras haar intrede, door velen bezocht en gewaardeerd. 

Ook dat project zal een beetje worden verrijkt. We zouden pas in augustus starten, 

maar we openen het zomerterras nu ook in de maand juni. Elke dinsdagmiddag in 

juni (dus op 6, 13, 20 en 27 juni) bent u welkom op het buitenterras en bij minder 

goed weer op het binnenterras(!) van 13.30 tot 15.30 uur. Het is niet nodig dat u 

zich aanmeldt.  

Samen zingen 

Elke keer weer is de Sing Inn een feestje. En de belangstelling groeit. Tijdens de laatste 

Sing Inn, die eigenlijk de afsluiting zou vormen van dit seizoen, hebben we op aller 

verzoek een extra Sing Inn gepland. Ook nu natuurlijk met Wim Keijzer en aan de piano 

Jan van der Meer. Wim en ik zullen een programma samenstellen met als motto: “The 

best of….”. We kijken terug in de eerdere edities en zoeken de pareltjes uit de afgelopen 

jaren. Vertellen jullie het door aan anderen? Het staat immers niet in ons lopende activiteitenboek!  

De Sing Inn is op woensdag 14 juni, ook nu om 13.30 uur.  
 

Gezocht 

In de commissie opbouwwerk hebben we alle activiteiten die in ‘mijn’ jaren 

zijn opgezet doorgelopen. Sommige activiteiten als ‘Job&Jet’ hebben een 

eigen leidersteam, bij het wat prillere maandelijkse ‘open huis op dinsdag-

morgen’ zoeken we naast Jeanette Bot van de commissie nog iemand die 

bereid is samen met haar zes open huizen in het nieuwe seizoen voor te 

bereiden.  

Voor vier ochtenden moet worden gezocht naar iemand die over een passie, een hobby of een interesse 

komt vertellen, bij twee andere ochtenden gaat het om een gezellig origineel programma rond de koffiepot. 

Voel je hier voor, of wil je er een deel van voor je rekening nemen, bel je mij dan even op? We zouden erg 

blij zijn (en anders de bezoekers wel!)  dat deze activiteit kan doorgaan na mijn vertrek. Er liggen natuurlijk 

namen, mogelijkheden en ervaringen van anderen om op voort te bouwen. Wie wil zich daar voor een jaar 

aan verbinden? [Overigens: goede tips, bouwsteentjes en namen voor sprekers blijven welkom, ook als u 

zich niet kunt verbinden aan de organisatie] 
 

Onze burgemeester vertrekt 

Onze kerk kreeg een uitnodiging van burgemeester Attema voor haar afscheid op 11 

mei. Ongebruikelijk misschien, maar ik wil in dit kerkblad mijn grote waardering 

uitspreken voor de manier waarop zij met kerken in gesprek is gegaan, zeker ook rond 

maatschappelijke vraagstukken. Ook persoonlijk was zij een echte ‘moeder’ t.o.v. 

mensen die ik sprak. Tijdens de Coronatijd belde ze alle predikanten persoonlijk op 

met de vraag hoe het met hen ging. Ze bemoedigde ons, ook mij. We bleken beiden 

Zeeuwse wortels te hebben. Dat verbindt natuurlijk (!) maar los daarvan verdient zij 

het om onze goede wensen te horen. Ik denk met respect aan haar tact en wijsheid in het veld van zoveel 

religieuze richtingen die Ridderkerk kenmerkt. 
 

SARI 

Op maandagavond 15 mei komen vertegenwoordigers van de Christus is Koningkerk, de 

Levensbron, de Opstandingskerk van Rijsoord en onze eigen kerk weer bij elkaar in SARI-

verband. Heeft u tips, aanbevelingen, thema’s om eens bij stil te staan? Of leven er wensen 

of dromen die eens op tafel zouden moeten komen, meld ze ons. Namens onze kerk gaan 

Henk den Breejen, Wil Wendrich en ik altijd naar de twee- of driemaandelijkse besprekingen. 

COMMISSIE OPBOUWWERK 
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Op Hemelvaartsdag is het de beurt aan Bolnes om de kerkgangers van de Levensbron en Rijsoord te 

ontvangen in ons kerkgebouw. Ik zal in de dienst voorgaan, gewoon om 9.30 uur. 

Speciale dienst rond Huub Oosterhuis 

Het is mijn voornemen om de dienst van 4 juni in het teken te stellen van de onlangs 

overleden dichter/ theoloog Huub Oosterhuis. Hij liet een schat aan teksten en 

liederen na. Geïnspireerd door Pinksteren (een week eerder) kunnen we genieten 

van een liturgie die veel elementen uit zijn werk zal bevatten. Dit idee had ik al 

eerder, maar toen er tijdens de bespreking in de werkgroep eredienst een prachtig 

Onze Vader van zijn hand op tafel kwam, waren we allemaal enthousiast over dit 

idee:  “We doen het, op 4 juni”. 
 

Organisten in gesprek met de werkgroep eredienst en het moderamen 

We hebben vorige week een constructief gesprek gehad rond aandachtspunten die 

tot ons kwamen via de organisten. Het is een voorrecht om elke week weer muzikale 

ondersteuning te krijgen van organisten die zich betrokken voelen.  

O.a. de nieuwe voorgangersbrieven (waarover de gastpredikanten alom positief zijn) 

kwamen ter sprake, evenals details in de liturgie en de manier waarop we elkaar 

informeren in de aanloop naar een kerkdienst. Het is goed dat we een format hebben om ons aan te houden, 

de beamer wijs te gebruiken, kinderen de plek te geven die hen toekomt en helder te zijn over wat we 

bedoelen met een lied of beeld dat op het eerste gezicht ongebruikelijk overkomt. Er zijn goede afspraken 

over gemaakt. Elk jaar zal er voortaan zo’n overleg plaatsvinden. 
 

Noodpreken 

De werkgroep eredienst heeft drie preken in ontvangst genomen die te 

gebruiken zijn als een predikant plotseling uitvalt. In elk ‘pakket’ zitten een 

drukklare liturgie, een voorgangersliturgie met tussenteksten & (het begin 

van) gebeden en een preek. Gerda van der Schilt, Bas Geelhoed en ik 

maakten ieder een dienst. De organisten en het beamerteam krijgen de pakketten binnenkort ook, zodat zij 

meteen in kunnen springen met wat er in dat getijde van het jaar voorhanden is. 
 

De film 

Wat een plezier om met meer dan twintig mensen in de kleine zaal van de 

kerk naar de film “Alles is liefde” te kijken. Het was de première! Voor 

sommigen was het even wennen om zichzelf te zien en te horen praten over 

veelal persoonlijke dingen. Er zat veel liefde in de film maar ook in de zaal!  

Een bepaald lied leek ons allen te treffen. De zaal vulde zich gaandeweg 

met zang en eigen verhalen. Die ontroering en saamhorigheid mochten er 

zijn. We hebben uitgesproken hoe fijn het is dat je, meer of minder betrokken bij de kerk, gevraagd wordt 

om mee te doen. Daar zit een vorm van erkenning in. En... om open te zijn moet iemand zich veilig voelen. 

Dat was bij eerdere films en ook nu weer voelbaar en waar. En ik dacht toen opnieuw: “zo dicht liggen 

opbouwwerk en pastoraat dus bij elkaar!”  
 

Slot loopbaan 

De datum van het afscheid in Bolnes is al langer bekend: zondag 2 juli. Intussen is ook 

een tweede plan in voorbereiding: op zaterdag 9 september is er in de Koningkerk van 

Voorburg, in de middag, een feest waarmee ik mijn loopbaan afsluit. Dat feest is dus 

breder dan Bolnes: ik heb in acht gemeenten gewerkt gedurende 43 jaar, overal met 

plezier en liefde. Allen met wie ik gewerkt heb, van wie ik geleerd heb en zij die het 

fijn vinden de afsluiting van mijn loopbaan met mij te vieren zijn welkom, dus ook u!  
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In het volgende kerkblad zal ik dit wat preciezer beschrijven, maar wie nu al zin voelt om te komen, kan de 

datum in elk geval noteren. 

In de komende weken zijn er nog heel wat afspraken en activiteiten; ook is er nog wat Documentenwerk en 

ben ik bezig met de overdracht. Want wie er ook na mij komt: het is fijn als er draaiboekjes, checklijsten en 

dossiers liggen om op voort te bouwen.  
 

Slot Bouwberichten 

Ik eindig met complimenten. Het was een spannende overstap bij het 

plannen van activiteiten: van altijd bereikbare toegewijde kosters naar 

een vrijwilligerssysteem. Fijn dat het lukt. Complimenten voor hen die het 

systeem in elkaar hebben gezet en voor Marit die alles zo duidelijk en 

prettig communiceert. Ook dank aan de vele vrijwilligers die op toerbeurt 

sjouwen, gastheer/-vrouw zijn, medewerking verlenen bij een 

programma of technische dingen regelen.  

Veel dank voor jullie werk! 
 

Met een hartelijke groet, 

mede namens Wim, Ria Keijzer  

 

Zondag 7 mei – ‘Vrijheid geef je door’ 

 

De dienst van zondag 7 mei stond in het teken van vrijheid. Ook in de 

kindernevendienst hebben ze met elkaar over dit thema gepraat. En de kinderen 

hebben mooie vlammetjes gemaakt waar een lichtje in kan. Zo hebben ze 

allemaal hun eigen vrijheidsvuur.  
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 Verjaardagen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Per abuis ben ik vergeten te melden dat op 2 mei ons gemeentelid Sonja van Vliet jarig was. Mijn 

excuses, maar ik hoop dat het toch een goede (verjaar)dag is geweest. 
 

Bas Geelhoed 

 

  Bloemen van de kerk 

De bloemen van de kerk zijn de afgelopen weken, als groet en bemoediging, namens ons allen 

gegaan naar: 
 

• Dien van Rikxoort-van Wijngaarden op 2 april 

• Teun en Marianne Molendijk-vd Berg op 9 april 

• Jenny Vogel-Ouwens op 16 april 

• Stijnie de Jong-Nugteren op 23 april 

• Truus Luijendijk-van Nes op 30 april 

• Miep en Gert van Nes-Bouwman op 7 mei 
 

Weet u misschien ook iemand die we er blij mee kunnen maken? Laat het mij weten! 

Met vriendelijke groeten, Wil Wendrich, tel 0180 487050, scriba@pgbolnes.nl 
 

Gemeenteberichten

Jubilea  

Er zijn 3 huwelijksjubilea te vieren: Gert en Miep van Nes waren op 10 mei 50 jaar 

getrouwd, Dirk en Wil Ketting zijn op 25 mei 50 jaar getrouwd en Sophia en Piet de 

Lijster zijn op 6 juni 50 jaar getrouwd.  
 

We wensen hen nog vele gelukkige jaren toe! 
 

Welkom 

We heten mw. Lia Pietersma-Lingen van harte welkom, zij is lid geworden van onze kerk. We hopen 

dat ze zich bij ons snel thuis voelt.   
 

Meeleven 

Marry Vlot heeft een kamer gekregen in woonzorgcentrum Laurens Dijkveld. Het is moeilijk voor haar 

om te accepteren dat ze niet meer thuis kan wonen. We wensen haar goede moed. Een kaartje zal haar 

goed doen. Haar adres vindt u bij de mutaties elders in deze Kerk aan de Maas.  
 

Met Jan en Hetty Haasdijk gaat het nog niet zo goed. Hetty is geopereerd, een zware operatie en het 

herstel gaat lang duren. Intussen woont Jan tijdelijk in verpleeghuis Hanny Dekhuizen. Maar hij kan 

helaas nog niet naar huis. Dat is moeilijk voor hem. We wensen hen beiden veel sterkte.  

 

  

Mei 

15  Janny v.d. Voort-Romeijn   
15  Jacoline Stegman-de Weerdt  
19  Nel Bekkema - de Vroed   
22  Judith Schop 
24  Marijke Geelhoed-Koelewijn 
25  Lauren Schinkelshoek 
29  Erik Romeyn  
30  Mila Verwijs 

Juni   

   1   Ger Baars 
   1   David  Geelhoed 
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Bedankt 

Wat was ik verrast toen ik een prachtig boeket bloemen na de dienst namens de gemeente mocht 

ontvangen. Zeker nu, omdat er zorgen zijn om de gezondheid van mijn schoondochter. 

Ik voel mij hierdoor gesteund. 
 

Hartelijk dank,   

Dien van Rikxoort - van Wijngaarden 
 

Bedankt 

Weer opgeknapt! Ik wil iedereen bedanken voor de aandacht die ik ontvangen heb.  De attenties deden 

mij goed. 
 

Een hartelijke groet, 

Annemarie Tamerius-van Oosten 
 

Mutaties 

Overleden: 

Overleden op 22 april 2023 Teun Molendijk, geboren op 20-2-1945. 
 

Uitgeschreven: 

Monique en Michel Offermans per 1-2-2023 
 

Overgeschreven: 

Rien Verwijs naar De Levensbron per 1-4-2023 
 

Verhuisd: 

Piet Hoogakker naar Blije Borgh, K 408, Gerard Alewijnsstraat 18, 3341 GD H.I. Ambacht 

Timo van de Schilt naar Enthovenplein 77, 2521 DA Den Haag 

Els van Baarle-Weima naar de Boksdoornstraat 2, Kerksingel K 101, kamer 101, 2982 BC Ridderkerk 

Marry Vlot naar Laurens Dijkveld (appt 277), Huniadijk 251, 3079 EG, Rotterdam 
 

Ingeschreven als nieuw lid: 

Mevr. L. Pietersma-Lingen, Boksdoornstraat 64, 2982 BC Ridderkerk 
 

Wijzigen telefoonnummer in ledenlijst:  

Christiaan en Willemijn Ketting: 06 – 22250281 

 

Zondagavondzang in de Bethelkerk in Zwijndrecht 

Het Bethelkerkkoor Zwijndrecht nodigt u uit voor de zondagavondzang op zondag 21 mei a.s. om 19.30 

uur. De leiding is handen van Wim de Penning. De organist is Joost van Belzen. Een zondagavondzang 

die in het teken staat van Hemelvaartsdag en Pinksteren waarin we vooral bekende liederen zullen 

zingen en ook een aantal liederen die door u zijn aangevraagd.  

De toegang is gratis, wel is er aan de uitgang een collecte voor bestrijding van de kosten. Alle informatie 

over de zondagavondzang en over ons koor vindt u ook op www.bethelkerkkoor.nl. 
 

Graag tot ziens in de Bethelkerk. 

Namens het Bethelkerkkoor Zwijndrecht,  

Ries Knook 

 

 
 

http://www.bethelkerkkoor.nl/
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In herinnering Cees Elkhuizen 

Veel gemeenteleden kennen de familie Elkhuizen nog. Er is een overlijdensbericht binnengekomen van 

Cees Elkhuizen.  

Op 18 april j.l. is Cees Elkhuizen overleden. Cees is 67 jaar geworden. Cees is 

geboren in de Paul Krugerstraat en is een broer van Gerard, Joke, Leen en Bert 

Elkhuizen. Cees was slechtziend en kwam als jonge jongen met zijn ouders en 

broers en zus mee naar de kerk. Cees had altijd een snoepje bij zich voor een blond 

meisje dat vlak voor hem zat.  

Cees is 49 jaar geleden in Bartiméus in Zeist/Doorn gaan wonen. Hij kwam toen nog  

vaak, als hij thuis was, met zijn moeder mee naar de kerk. Hij is in Bartiméus 

overleden. Cees heeft in 2009 samen met zijn moeder en een predikant zijn eigen 

afscheidsdienst voorbereid. De afscheidsdienst van Cees heeft op dinsdag 25 april in de kapel van 

Bartiméus plaatsgevonden en daarna is hij in besloten kring begraven in Ridderkerk. We leven mee met 

de familie Elkhuizen. Wilt u meeleven betuigen: de contactpersonen zijn Leen en Marieke Elkhuizen, zijn 

broer en schoonzus. Hun adres vindt u in onze ledenlijst.  

 

 

 

 

 
 

Wij gedenken Teun Molendijk 

Op 22 april 2023 is ons gemeentelid Teun Molendijk in de leeftijd van 78 jaar 

overleden. Teun is 11 jaar onze koster geweest, hij en Marianne legden eind 

vorig jaar hun taken neer. Er is toen namens ons allen dank uitgesproken voor al 

hun inzet. En nu is Teun overleden. 
 

Teun heeft jarenlang allerlei zorgen gekend over zijn gezondheid. Tijdens de 

bezoeken aan specialisten kreeg hij de ene keer een slecht bericht en de andere 

keer een goed bericht. 

Tot hij enkele weken terug de mededeling kreeg dat er geen medische 

mogelijkheden meer waren. Voor Teun was het duidelijk: mijn levenseinde komt. 

Maar hij wist ook: dit is toch niet het allerlaatste, want na mijn overlijden mag ik 

voor altijd bij God zijn.    

Het geloof in God hoorde bij Teun en woorden van God in Psalm 84  'Zij gaan voort van kracht tot kracht' 

hadden een speciaal plekje in zijn hart. Deze woorden staan ook op de rouwkaart. En ze hebben 

geklonken in de dankdienst voor zijn leven op vrijdag 28 april. De dankdienst werd op hun verzoek geleid 

door pastor Pieter Mostert. Teun werd op 20 februari 1945 in Heinenoord (Goidschalxoord) geboren en 

zijn lichaam is daar ook begraven. 
 

Wij wensen Marianne, die Teun in 1966 leerde kennen, en haar zoons, Ronald en Arnoud, haar 

schoondochters en kleinkinderen, de troost van God toe.  
 

Ria Keijzer-Meeuwse en Wil Wendrich 
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Berichten van de diaconie 

De derde collecte in 2023 voor Social Store van IDB Ridderkerk 

Social Store is gevestigd aan de Sportlaan 8 (bij de Fakkel) te Ridderkerk. 

Op deze locatie worden spreekuren in verschillende talen gehouden voor 

groepen Ridderkerkers die ondersteuning nodig hebben in hun zoektocht in 

ons land. Indien nodig worden er noodpakketten uitgegeven. Ook verstrekt Social Store persoonlijke 

verzorgingsmiddelen waaronder menstruatieproducten. Uiteraard worden er voor de kinderen vlak voor 

de zomervakantie vakantietassen uitgegeven. Social Store is een nieuw sociaal project van het IDB (de 

samenwerkende Ridderkerkse diaconieën). 
 

Zondag 14 mei 2023 Binnenlands diaconaat 

Als kerken diaconaal betrokken zijn op hun wijk, verandert er niet alleen 

wat in de levens van mensen in de knel, maar ook in de geloofs-

gemeenschap zelf. Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt kerken in heel 

Nederland bij hun taak om van betekenis te zijn in hun omgeving.  

Een mooi voorbeeld is Assen. Door het organiseren van diners en 

workshops gaat het diaconale initiatief ‘Assen bloeit’ armoede en 

eenzaamheid te lijf, en groeit ook de onderlinge verbinding.  
 

Zondag 21 mei 2023 Missionair werk Nederland 

Pioniersplekken - nieuwe vormen van kerk-zijn binnen de 

Protestantse Kerk - zoeken aansluiting bij de leefwereld van de 

bezoekers door het Evangelie te delen op een manier die bij hen 

past.  

Bij pioniersplek ‘Zin op school’ in Waalwijk gaan kinderen op de 

basisschool én hun ouders op zoek naar zingeving vanuit het 

Evangelie. In kliederklassen en andere activiteiten komen allerlei 

levensvragen aan de orde. De Protestantse Kerk ondersteunt het 

werk van deze nieuwe kerkplekken. 
  

Zondag 28 mei 2023 Zending (Egypte – Pinksteren) 

Veel christelijke gezinnen in Egypte hebben geen geld om een 

Bijbel te kopen. Dankzij de jaarlijkse bijbelcompetitie van het 

Egyptisch Bijbelgenootschap leren tienduizenden kinderen tóch 

Bijbelverhalen.  

Elk kind krijgt thuis een boekje met Bijbelse vragen. De hele familie 

doet mee om de vragen te beantwoorden. De compe-titie wordt 

afgesloten met een groot festival op verschillende plekken in 

Egypte. Kerken uit het hele land komen er met hun kindergroepen 

naar toe. Een feest van hoop!    
   

Zondag 4 en 18 juni 2023 Diaconie algemeen doel/ noodsituaties 

Deze collectes kunnen voor plotseling optredende noodsituaties worden bestemd of door de diaconie 

ingezet worden voor plaatselijke en/of regionale projecten 
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Opbrengst collectes Moldavië 

Het project in Moldavië was het Paasproject (de paascollecte) en 

tegelijkertijd het hoofdproject van de 40dagentijd-campagne van Kerk in 

Actie.  

De 3e collecte was gedurende de 40dagentijd voor Moldavië bestemd. 

De totale opbrengst van al deze collectes bedraagt  € 723,33.  

Een prachtig bedrag waarvoor we u heel hartelijk willen bedanken! 

 

 
 

Voedselbank 

Op zaterdag 3 juni kunt u weer producten inleveren voor de Voedselbank. 

Gevraagd worden: Macaroni of andere pasta, pastasaus, houdbare melk, 

koffie/thee, koffiemelk, suiker, vis of vlees in blik of pot. Verder is alles 

welkom, maar dan wel houdbare producten. Geef wat u wil in deze lastige 

tijd. 

U kunt alles inleveren tussen 11 uur en 12 uur bij de ingang van ons 

kerkgebouw. 

Namens de diaconie en vooral namens de mensen die het zo hard nodig 

hebben: hartelijk dank. 

Namens de diaconie,  

Marjan Geelhoed & Arja van Wingerden 
 

Wij komen graag helpen als het even niet lukt 

De wereld is continu aan het veranderen, bijna alles is digitaal geworden. Met een computer of laptop kunt 

u via internet alles opzoeken. En met uw mobiele telefoon bent u altijd bereikbaar. Ook de kerk is aan het 

veranderen, in de gemeente gaan veel meer dingen digitaal en via het internet.  
 

Denk maar eens aan de Appostel-app: de app op uw telefoon waarmee u online geld kunt geven aan de 

collectedoelen. Maar ook de gemeentefilm “Alles is liefde” die laatst verschenen is, is te vinden op het 

internet. En heeft u wel eens een kijkje genomen op de website van onze kerk (www.pgbolnes.nl)? 

Daar kunt u heel veel informatie vinden over de kerkdiensten, wat er te beleven is in onze kerk en kunt u 

foto’s van bijzondere diensten terugkijken. Ook zijn de kerkdiensten op zondag te beluisteren via de 

website van kerkdienstgemist.nl. Allemaal voorbeelden van dingen die online op het internet te beleven 

zijn.  

Voor sommige mensen is het heel normaal om een laptop of mobiele telefoon te 

gebruiken en ‘even’ iets op te zoeken op het internet. Maar we realiseren ons ook 

dat er toch nog veel gemeenteleden zijn die moeite hebben om hiermee om te gaan 

en dus al deze mooie dingen van onze gemeente niet kunnen meebeleven. Het is 

helemaal niet erg als het u niet lukt, wat wij komen u graag helpen! Lukt het u niet 

het internet te gebruiken, om bijvoorbeeld de gemeentefilm of onze website te 

bekijken, laat het ons vooral weten. Laat het weten aan mij, Hugo Stegman  

(06-37471172) of Wil Wendrich (0180-487050 / 06-82066497), of aan uw wijkmedewerker. Dan zorgen 

wij dat er iemand langskomt die u zal helpen. Dit geldt overigens voor alle (technische) vragen die u heeft.  
 

Zo zorgen we ervoor dat we allemaal kunnen genieten van al het moois dat wordt gemaakt en bedacht 

in onze gemeente.  
 

Hugo Stegman 
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Collectes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samen aan tafel op vrijdag 23 juni 

Op vrijdag 23 juni kunt u weer heerlijk eten.  
Het menu blijft even een verrassing. U beleeft vast 
weer een gezellige avond. Wij heten u graag van 
harte welkom in de grote zaal van de kerk. 
Ook nu zijn er weer hulpkrachten nodig voor de 
voorbereiding van het diner, heel gezellig en er is 
tijd voor koffie, thee en gesprekje met elkaar. 
 

We gaan aan tafel om 18 uur. Inloop vanaf 17:30 
uur. De helpers zijn welkom om 15:00 uur. Komt u 
ook. En brengt u iemand mee? Iedereen is welkom. 
En u weet nog wel dat u zich tijdig moet aanmelden, 
uiterlijk maandag 19 juni. 
De kosten: 7,50 euro. 
Heeft u dieetwensen, of heeft u vervoer nodig? Geef 
het door, het wordt geregeld. 
Zet het in uw agenda… 
 

Voor nu tot ziens op 23 juni. 
 
Wil Wendrich, scriba@pgbolnes.nl 
tel 0180 487050 / 06 820 66 497 
 

Annemarie Tamerius. 
aetamerius@kpnmail,nl 

  

Datum Bestemming Bedrag 

02-04-2023 PKN kinderen en Jongeren €   90,20 

02-04-2023 Bloemen €   72,70 

02-04-2023 KIA Project veertigdagentijd €   90,25 

06-04-2023 Kerk €   92,85 

06-04-2023 Diaconie €   72,10 

06-04-2023 Mercy Ships €   99,85 

09-04-2023 KIA Moldavië 1e en 3e collecte samen € 270,75 

09-04-2024 AKA € 116,90 

16-04-2023 Diaconie €   54,70 

16-04-2023 Kerk €   56,05 

16-04-2023 Social Store Ridderkerk €   73,65 

23-04-2023 Kerk €   67,10 

23-04-2023 Diaconie €   52,40 

23-04-2023 Mercy Ships €   82,25 

30-04-2024 Diaconie €   48,07 

30-04-2024 Kerk €   47,10 

30-04-2023 Social Store Ridderkerk €   70,20 
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Bijeenkomst PCOB Ridderkerk op woensdag 31 mei 2023 

Wat doet het Waterschap Hollandse Delta? 

Een vraag die menigeen zich wel eens heeft gesteld. Het antwoord daarop 

wordt op woensdag 31 mei gegeven tijdens een bijeenkomst van PCOB 

Ridderkerk. Dan komt een vertegenwoordiger van het Waterschap van alles 

vertellen over de vele taken en werken die de organisatie uitvoert. 
 

Waterschappen bestaan al heel lang. Het eerste officiële waterschap was het Hoogheemraadschap van 

Rijnland, dat in1255 werd ingesteld door graaf Willem II van Holland. Sinds 1991 is er de Waterschaps-

wet. Daarin wordt bepaald dat alle inwoners van Nederland waterstaatszorg nodig hebben, hierover 

zeggenschap hebben en hier aan moeten meebetalen. In de wet staat ook dat alle taken op het gebied 

van die zorg bij de waterschappen moeten zijn ondergebracht. 

Wie meer wil weten is welkom bij de lezing die wordt georganiseerd door de Ridderkerkse afdeling van 

de Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) . Aanvang 14.00 uur. Niet-leden zijn ook van harte 

welkom. De toegang is gratis. Voor de koffie wordt een kleine bijdrage gevraagd.  
 

Iedereen is van harte welkom en breng gerust iemand mee. 

Informatie over het lidmaatschap PCOB: 06-5375 0608. 
 

Namens het bestuur PCOB Ridderkerk, 

Lida Saaij, lidasaaij@gmail.com 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0005108/geldigheidsdatum_08-05-2014
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005108/geldigheidsdatum_08-05-2014
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JOP 

Nevendiensten 
Op 28 mei (dan is het Pinksteren), op 4 juni en 2 juli is er nevendienst. Daarna begint bijna de zomer-

vakantie, dat betekent dat er geen nevendienst wordt gehouden in de maand augustus. 
 

Met Pinksteren willen we allemaal duiven ophangen in de kerk. Nu kunnen een paar mensen wel veel duiven 

gaan maken (vouwen), maar als iedereen meehelpt dan gaat het sneller en hebben we misschien wel heel 

veel duiven. 

Hij is gemakkelijk te vouwen. Kijk maar op het losse vel papier in deze Kerk aan de Maas. Deze mag je 

vouwen en meenemen naar de kerk met Pinksteren, dan hangen we ze allemaal op. (Maar hij mag ook al 

de week ervoor meegenomen worden!) Helpen jullie mee? Je mag deze duif kopiëren en er zo veel maken 

als je wilt, in alle kleuren die je leuk vindt. 
 

Job en Jet-feestje is verzet! 

Jullie hebben vast wel onthouden dat we op 2 juli Job en Jet, jullie verjaardagen, 

zouden vieren. Maar omdat op deze zondag dominee Ria afscheid neemt, denken 

we dat het voor jullie leuker is om ook daarbij te zijn. Maar jullie Job en Jet-feestje 

vergeten we natuurlijk niet. Dat vieren we op 3 september, na de kerkdienst! Dat 

feestje komt er dus gewoon aan, alleen iets later! 
 

Concerten van Trinity samen met Elly Zuiderveld in de Levensbron op 4 juni 2023! 
Na succesvolle concerten in eerdere jaren komt Trinity in het kader van 

de Wereldwijs tour nu voor 2 concerten naar de Levensbron! 

Trinity tourt mét hippie-oma Elly Zuiderveld en haar muzikale kleinkind 

Jolien Damsma. Trinity Wereldwijs belooft je een concert vol muziek, 

ontroering, feest en meezingen voor alle leeftijden.  

Liedjes als ‘Een Grote Familie’ komen natuurlijk voorbij, maar ook 

andere knallers van Trinity komen langs. We duiken diep in het enorme 

repertoire van Elly om daar wat pareltjes uit op de vissen. Dat wordt 

zingen geblazen! En als klap op de vuurpijl komt er een nieuw Wereldwijsliedje uit. Achter de schermen 

wordt hard gewerkt aan de release van de single ‘Bij Opa en Oma thuis’. Een nummer waarmee je je 

(oppas)oma of opa eens lekker in het zonnetje kunt zetten: Dit is je kans! Wees erbij, verkleed of in je eigen 

kloffie. Neem je hele familie mee en kom het feestje met ons vieren! 

Op zondag 4 juni maart geeft Trinity 2 concerten in De Levensbron, Jan Luykenstraat 10 te Ridderkerk. 

Aanvang 13.30 en 16.00 uur. 

Kaarten zijn beschikbaar via https://www.truetickets.nl/p/17086/trinity-wereldwijs-tour 
 

Femke en Janny 
 

De leukste bladzijde 

Panpizza 

Nodig voor 2 personen: 

150 gr pasta penne, 250 gr kip, handje panko (of paneermeel), 

1 theelepel Italiaanse kruiden, 1 teentje knoflook, 400 ml 

kippenbouillon, 150 gr gezeefde tomaten, 1 bol mozzarella, 

handje geraspte kaas, verse basilicum. 

Bak de panko een paar minuten in een droge koekenpan tot 

hij licht bruin begint te kleuren. Haal de panko uit de pan. 

Verhit een beetje olie in de pan en voeg de kip in blokjes toe 

samen met de Italiaanse kruiden en knoflook. 
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Als de kip rondom is aangebakken voeg je de bouillon toe en de gezeefde tomaten toe en vervolgens de 

pasta. Laat 15 tot 20 minuten zachtjes koken en roer af en toe door. Mocht het vocht beginnen op te raken 

doe je er een beetje extra bouillon of water bij en/of doe je een deksel op de pan. 

Als de pasta (bijna) gaar is en de saus wat is ingedikt, verdeel je de mozzarella er in stukjes over en laat 

deze met de deksel op de pan een paar minuten smelten. 

Bestrooi de pasta kip Parmezaan met Parmezaanse kaas, de geroosterde panko en verse basilicum. 

Lekker met een frisse salade of voeg champignons toe voor extra groenten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Glas-in-lood-hanger maken 

Wat heb je nodig? 100 gram maïzena, 200 gram zout, 175 ml water, 

transparante plastic kralen, oven, bakpapier, rietje, mes, stukje touw.  
 

Verwarm de oven voor op 200 graden. Maak zoutdeeg van de maïzena, het 

zout en het water. Verdeel het deeg in twee ballen en druk ze plat op een 

met bakpapier beklede bakplaat, zodat je een rondje krijgt dat groot genoeg 

is om een handafdruk in te maken, je kunt natuurlijk ook met bijv. een 

bakvormpje een hartje uitsteken of een andere vorm.   
 

Als het deeg plat is, druk je je hand erin. En de afdruk snijd je uit met een mesje. Prik met een rietje één of 

twee gaatjes aan de bovenkant van je hanger zodat je hem straks op kunt hangen. Vul de vorm met de 

plastic kralen. Het maakt niet uit of ze allemaal plat liggen of niet, maar zorg dat er niet teveel ruimte tussen 

de kralen zit, dan krijg je straks glas in lood met gaten. Dek je creatie af met nog een bakpapiertje en bak 

hem daarna in zo’n 1,5 uur af in de oven totdat alle kralen gesmolten zijn. Het deeg wordt wel bruin van de 

warmte waarop het gebakken moet worden. 

Als je raamhangers afgekoeld zijn, bind je er een touwtje aan vast en dan zijn ze klaar om in het raamkozijn 

op te hangen. (Bron: ladylemonade.nl) 
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Mopjes 

Een slang zegt tegen een andere slang: "Zijn we giftig?"  

"Hoezo?" vraagt de andere slang, "omdat ik net op mijn tong heb gebeten". 
 

Twee schapen lopen in de wei, zegt de ene tegen de andere: "wat loop je mank". 

Zegt de andere: "ik ben vroeger lam geweest." 
 

"Kan een kangoeroe volgens jou hoger springen dan de Eiffeltoren in Parijs?" 

vraagt Jelle. Waarop Martin antwoordt: "Tuurlijk niet!"  

"Tuurlijk wel", zegt Jelle. "De Eiffeltoren kan helemaal niet springen!" 

 

2 zebra's staan aan de straat, de ene wil oversteken maar de andere zegt plots: 

"Stop!  Anders word je net zo plat als deze zebra op de grond". 

Veel plezier weer met de bladzijdes, 
Paul en Janny 

 

Batterijtjes 

 

Voor niks, wegens overcompleet. Batterijen nr. 13 voor gehoortoestel.  

Graag mailen naar hengstmengel2@ziggo.nl. Op is op!  

Nel Hengstmengel 
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Joodse wortels van Pasen 

Het christendom heeft een bijzondere verwantschap met het jodendom. Welke sporen 

vinden we daarvan in de kerk? Veel gebruiken, denkbeelden en feesten in de kerk zijn 

terug te voeren op het jodendom. Piet van Midden, protestants predikant en docent 

Hebreeuws aan de Tilburg University, legt uit hoe het zit met Pesach en Pasen. En: 

heeft het avondmaal daar nu wel óf niet mee te maken? 
 

Misleiden van de dood 

Ooit was Pasen een boerenfeest in Palestina. Na de winter, als de eerste gerst rijp was, gingen de 

mensen met een deel van dat eerste graan naar de tempel. Maar ze liepen niet zomaar het tempelplein 

op. Ze deden dat met een soort hink-stap-sprong, om de boze geesten te misleiden. Je weet immers 

maar nooit. Dat heet in het Hebreeuws pasàch. Trouwens: het luiden van de kerkklokken was ooit ook 

bedoeld om boze geesten voor de open kerkdeur weg te houden … 

Er is alle reden om aan te nemen dat de Israëlieten in Egypte dit feest ook 

vierden. Maar er kwam wat bij: de vlucht uit Egypte.  

In opdracht van Mozes smeerden de Israëlieten bloed aan de deurposten, het 

bloed van een geslacht lam. Ook al een manier om boze machten op afstand 

te houden. Overal waar de engel van de dood die bloederige deurposten 

zag, ging hij voorbij. Pasàch, zo staat het in de Hebreeuwse Bijbel: de dood passeerde hen. 
 

Feest van de bevrijding 

Zo werd Pasen – we noemen dat nu Pèsach – het feest van de bevrijding uit Egypte en daarmee de 

redding uit de dood. De familie en haar gasten scharen zich om een mooi gedekte tafel. Daarop staat 

een schaal met een beentje van een lam (sinds de tempel is verwoest, wordt er geen offerdier meer 

geslacht), gerstebroden, bittere kruiden, wijn, en nog wat andere ingrediënten. En men citeert bepaalde 

psalmen, die we samen het Groot Hallel noemen, Psalm 113-118. Hallel betekent lofprijzing. De liturgie 

is eigenlijk een antwoord op de vraag die iemand van het gezelschap stelt: ‘Waarom is deze avond 

anders dan andere avonden?’ 
 

Jezus als offerlam 

Jezus, onze Heer, vierde de Joodse feesten mee. We vinden Hem bijvoorbeeld ook op het Loofhutten-

feest. Maar het bekendst is het Pèsach dat Hij meevierde. De leerlingen zijn dat Pèsach uiteraard nooit 

vergeten. De evangelisten hebben aan Pèsach een dubbele bodem gegeven. Ze vonden in het offerlam 

dat de leerlingen die paasavond aten, Christus terug als een lam ter slachting. Dat was een nieuwe 

dimensie. Maar die leerlingen waren Joden. Dat bleven ze hun leven lang – als je Jood bent, kun je dat 

immers niet afleggen. Ze kwamen samen ‘om brood te breken’. Dat betekent om ‘samen te eten’. Joden 

die religieus leven, beginnen nog steeds met een zegening die bij een broodmaaltijd eindigt met: ‘Gij die 

het brood uit de aarde hebt doen opkomen.’ En na het eten wordt er uitvoerig gebènsjt, gedankt. 
 

Mensen van de weg 

De leerlingen van Jezus schaften die gebeden niet zomaar af. Maar er kwamen bij deze ‘mensen van de 

weg van Jezus’ (de oudste naam voor ‘christenen’) allerlei gebeden en zegeningen bij. Het Onze Vader 

kon daarbij niet ontbreken. En in een oude christelijke rite werd vier keer een beker wijn doorgegeven. 

Zo kreeg je twee paasvieringen: een joodse en een christelijke. 
 

Het avondmaal 

De Maaltijd van de Heer: teken en zegel van het evangelie is dus niet zoiets als een christelijk Pèsach. 

Maar het bevat wel elementen uit die viering. En last but not least: in beide riten gaat het om en over de 

bevrijding uit de dood.                                           Bron: PKN.nl                  Illustratie: Roel Ottow 

https://protestantsekerk.nl/auteur/dr-piet-van-midden/
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Een kaart voor Amnesty    

Oproep om een kaart te sturen voor Yiliyasijiang Reheman 

Voor deze Oeigoer schreven we ook al in oktober 2020. Maar hij zit nog steeds vast. Kaarten zijn erg 

welkom.  

Yiliyasijiang Reheman is een islamitische Oeigoer uit de Chinese provincie 

Xinjiang. In juli 2017 verdween Yiliyasijiang plotseling.  

Hij studeerde in Egypte toen China er bij de Egyptische regering op 

aandrong om honderden Oeigoeren in het land op te pakken. Yiliyasijiang 

was een van hen.  

Zijn vrouw Mairinisha hoorde dat Yiliyasijiang was teruggestuurd naar 

Xinjiang. Ze vermoedt dat hij in een van de geheime heropvoedings-

kampen zit, waar de Chinese overheidspropaganda wordt ingezet om de 

overwegend islamitische Oeigoeren te hersenspoelen.  
 

Heropvoedingskampen  

China houdt bijna een miljoen Oeigoeren, Kazakken en andere voornamelijk islamitische minderheids-

groepen gevangen in heropvoedingskampen in de regio Xinjiang. Ze worden onderworpen aan politieke 

indoctrinatie en gedwongen hun geloof af te zweren. Ze krijgen geen rechtszaak en zitten vaak maanden 

vast. Gevangenen die weerstand bieden of te weinig ‘vooruitgang’ boeken worden gestraft, onder andere 

door voedsel te onthouden, eenzame opsluiting of een pak slaag. Er zijn berichten van doden in de 

kampen, onder meer door zelfmoord omdat gevangenen de wrede behandeling niet aankonden. 
 

Steun Yiliyasijiangs vrouw Mairinisha met een kaartje!  
 

Tips: 

• Neem geen politiek standpunt in  

• Yiliyasijiang is een groot voetbalfan  
 

Voorbeeldgroet:  

I hope you are well and wish you can reunite with your husband Yiliyasijiang Reheman soon!  
 

Adres: 

Mairinisha Abuduaini Uluslararası  

Af Örgütü Türkiye Şubesi / Amnesty International Turkey  

Hacımimi Mh. Kemeraltı Cd.  

Ada Han No.31 Kat:2  

Daire:2 34425 Karaköy, 

Beyoğlu, Istanbul, Turkije 
 

Hartelijk dank namens de diaconie en Amnesty International, 

Arja van Wingerden en Wil Wendrich 

 

‘Ik wil jullie ontzettend bedanken! Weet dat de kaarten en brieven die jullie schrijven hun weg blijven 

vinden naar misschien wel de donkerste plekken op aarde. Als ik me wanhopig voel, geeft het zien en 

lezen van de kaarten mij ontzettend veel steun. Het idee dat zoveel mensen de tijd hebben genomen 

om mij een persoonlijke, handgeschreven kaart te sturen, is voor mij als een kaars die licht biedt in het 

donker. Ga er mee door, want het helpt echt!’  
 

Sirikan Charoensiri, advocaat en mensen-rechtenverdediger uit Thailand 
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 Contactpersonen Protestantse Gemeente te Bolnes 
Pastor / Kerkelijk werker Mw. M. (Ria) Keijzer-Meeuwse 

e-mail: ria.keijzer@casema.nl 
 

070-3191938 / 

06-50228250 

Voorzitter Kerkenraad Dhr. H.P. (Henk) den Breejen 

e-mail: voorzitter@pgbolnes.nl 
 

010-4790357 

Scriba 

 

Mw. W. (Wil) Wendrich 

e-mail: scriba@pgbolnes.nl 
 

0180-487050 

 

Voorzitter C.v.K. Dhr. J. (Jan) Luijendijk 
 

0180-416731 

Penningmeester C.v.K. Dhr. J. (Joost) Trouw 

e-mail: jtrouw@hetnet.nl   
 

0180-415062 

Voorzitter Diaconie  Mw. M. (Marjon) Koers - Hoogendijk 

e-mail: marjonhoogendijk@hotmail.com 
 

06-22319542 

Penningmeester  

Diaconie 

Mw. M. (Marit) Leertouwer-Luijendijk 

e-mail: maritleertouwer@hotmail.com 
 

0180-416546 

06-27212389 

Contactpersoon W.E.D. Mw.  J. (Janny) van der Voort  

e-mail:  vandervoortromeijn@gmail.com 
 

0180-414101 

Jeugd Mw. J. (Janny) van der Voort 

e-mail: vandervoortromeijn@gmail.com 
 

0180-414101 

Kerk en Israël Dhr. P. (Peter) van der Graaf 
 

0180-413859 

Coördinator  

zalenverhuur 

Mw. M. (Marit) Leertouwer-Luijendijk 

e-mail: beheer@pgbolnes.nl 
 

0180-416546 

06-27212389 
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Dhr. B. (Bas) Geelhoed 

e-mail: basgeelhoed52@gmail.com  
 

0180-413552 

  

Ouderenvervoer 

 

Mw. T. (Truus) Luijendijk 

e-mail: truusluijendijk@hotmail.com 
 

0180-416731 

 

Preekvoorziening Mw. T. (Truus) Luijendijk 

e-mail: truusluijendijk@hotmail.com 
 

0180-416731 

Contactpersoon  

Beeld & Geluid 

Dhr. R. (Rob) Stegman 

e-mail: beamerteam.pgbolnes@gmail.com  
 

06-28142718 

 

Kerkelijk Bureau Mw. W. (Winy) van der Pijl 

e-mail: winyvanderpijl@outlook.com 
 

 0180-410008 

Adresgegevens & website 

Protestantse Gemeente te Bolnes, Pretoriusstraat 56, 2987 AK Ridderkerk             

0180-418508  www.pgbolnes.nl  
 

Bestellen collectebonnen 

Dhr. J. (Joost) Trouw, tel. 0180-415062   Mw. A.E. (Annemarie) Tamerius, tel. 0180-416135 
  

Bankrekeningnummers 

Kerk         ING bank   NL 27 INGB 0000 0120 47 t.n.v. Protestantse Gemeente te Bolnes 

Diaconie  Rabobank  NL14 RABO 0373 7451 68 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Bolnes 

ANBI PG te Bolnes    RSIN 824137528               ANBI Diaconie PG te Bolnes  RSIN 824137590 
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Kérastase Kapper

Haarmode Meyer

Creativiteit in actuele haarmode

Dames op afspraak
Heren zonder afspraak

Amerstraat 32
Winkelcentrum Bolnes-Zuid
0180 - 411830

Personal Touch Travel
Krista van Nes
krista.vannes@personaltouchtravel.nl
06 - 47 420 221
www.personaltouchtravel.nl/krista-van-nes

DE PERSOONLIJKE REISADVISEUR VOOR AL UW VAKANTIES
(ZONDER EXTRA KOSTEN)

schinkelshoek 
communicatie

websites marketing vormgeving

www.schinkelshoekcommunicatie.nl

• JAARREKENING
• BELASTINGEN
• COMMERCIËEL ADVIES   
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