


In het kerkgebouw Kerk aan de Maas  
zijn diverse zalen te huur. De kleine  
zaal is zeer geschikt voor het vieren  
van verjaardagen. De grote zaal leent  
zich goed voor recepties en feesten.  
De twee vergaderzalen met groot  
scherm zijn geschikt voor vergaderingen 
tot 20 personen. De kerkzaal met  
podium en orgel is ideaal voor kleine  
en grote koorrepetities. 

Adres
Kerk aan de Maas
Pretoriusstraat 56
Ridderkerk
www.pgbolnes.nl

ZAALVERHUUR 
voor zakelijke en particuliere bijeenkomsten

Neem contact op met  
coördinator Marit Leertouwer 
via beheer@pgbolnes.nl of  
06 272 123 89.

Uitvaartverzorging Ridderkerk
Adriaen van Ostadestraat 1a |  2981 CB  Ridderkerk

- Persoonlijke zorg en aandacht
- Oog voor zorg na de uitvaart
- Eigen 24 uurs-huiskamers 
- Dag en nacht beschikbaar
- Vrijblijvende voorbespreking

T    0180 - 430 300
E    info@uvvr.nl
W  www.uitvaartverzorgingridderkerk.nl

Rob de Ruijter en Esther Heijkoop
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Bij de voorplaat  

 
 

Steeds meer christenen vasten in de Veertig-

dagentijd. Misschien heb je dit ook wel eens 

gedaan, door bijvoorbeeld geen sociale media te 

gebruiken, geen vlees te eten of geen alcohol te 

drinken.Prima om zelf je keuze te maken. 
 

Bron: Petrus, thema “Als nieuw” 

 

 

  Van de redactie 

De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk 

op vrijdag 4 april (maar liefst eerder) zijn 

ingeleverd. Het gaat dan over de periode van 

zaterdag 12 april t/m vrijdag 9 mei 2025. 

Komende data voor het inleveren: 02-05, 06-06, 

11-07, 15-08, 19-09, 17-10, 14-11, 12-12-2025. 
 

Kopij voor ons kerkblad ‘Kerk aan de Maas’ is 

welkom op het mailadres 

basgeelhoed52@gmail.com of  

Scheldeplein 25, 2987 EL Ridderkerk.  

Informatie: 0180-413 552. 
 

De redactie wenst iedereen veel leesplezier. 

Wil Wendrich, Hugo Stegman, Bas Geelhoed 
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Gedicht: Veertig dagen bewust 
 

Veertig dagen om te wennen 

aan een minder vol bestaan. 

Om te weten dat je met eten 

soms te gulzig hebt gedaan, 

om te merken dat je met werken 

vaak niet thuis was, veel te druk, 

dat je geen tijd had voor een zijpad 

en geen oog had voor geluk. 
 

Veertig dagen om te wennen 

aan een leven langzaamaan. 

Om met anderen fijn te wandelen 

of naar iemand toe te gaan, 

om te praten of te eten 

of een spelletje te doen, 

meer te bidden, God in ’t midden, 

alles meer bewust te doen. 
 

Veertig dagen om te wennen 

aan een leven uit Gods hand, 

om zijn droom weer te herkennen: 

vrij te zijn in ’t beloofde land!  
 

Bron: Pluk het jaar! Kindergedichten voor 

alle seizoenen, Uitgeverij Adveniat, Baarn 

 

  

 

 

 

mailto:basgeelhoed52@gmail.com
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Kerkdiensten zondag 2 maart t/m 13 april 2025 

 

Zondag 2 maart 09.30 uur 
Kleur kerkelijk jaar Groen 

Voorganger Dhr. W.G. Flach uit Gorinchem  

Lector Gerda van der Schilt 

Ouderlingen Henk den Breejen en Sophia de Lijster 

Diakenen Marjon Koers 

Gastvrouw Marianne Molendijk 

Koster Winy van der Pijl 

Organist Rien Verwijs 

Collectes 1. Kerk  2. Zending Kerk in Actie 3. House of Hope 

Oppas Truus Luijendijk 

Beeld en geluid Nick Schinkelshoek 

Kerkauto Paul van der Voort, Nico Wendrich en Gert Schop 

  

Zondag 9 maart geen ochtenddienst in onze kerk 

Gezamenlijke intrede- en bevestigingsdienst in de 

Groene Tuinkerk, 14.00 uur     

1e zondag Veertigdagentijd 
Kleur kerkelijk jaar Paars 

Voorganger Ds. S. Kurtzahn 

Ouderlingen Sophia de Lijster en Jan Luijendijk 

Diaken Marjon Koers 

Collecte Diaconie 

Spaarpot uitgang Zending en bloemen 

Kindernevendienst Janny van der Voort 

Oppas Miep van Nes 

Kerkauto Gert van Nes, Winy van der Pijl en Nel Hengstmengel 
  

Zondag 16 maart  09.30 uur 

2e zondag Veertigdagentijd 

Maaltijd van de Heer 
Kleur kerkelijk jaar Paars 

Voorganger Ds. S. Kurtzahn 

Lector Paul van der Voort 

Ouderlingen Jan Luijendijk en Wil Wendrich 

Diaken Arja van Wingerden en Marjan Geelhoed 

Gastvrouw Paula den Breejen 

Koster Rob Stegman 

Organist Rien Verwijs 

1e en 2e collecte 1. Werelddiaconaat Kerk in Actie   2. Diaconie 

3e collecte Hospice De Reiziger en Hospice De Cirkel 

Oppas Janny van der Voort 

Beeld en geluid Hugo Stegman 

Kerkauto Paul Zuurveld, Wim van Koeveringe en Jan Luijendijk 
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 Zondag 23 maart    09:30 uur  

3e zondag Veertigdagentijd 
Kleur kerkelijk jaar Paars 

Voorganger Mw. Drs. M.H.E. Pullen uit Dordrecht 

Lector Bas Geelhoed 

Ouderlingen Wil Wendrich en Carla Trouw 

Diaken Marit Leertouwer 

Gastvrouw Arja van Wingerden 

Koster Cees Opmeer 

Organist Rien Verwijs 

1e en 2e collecte 1. Kerk  2. Werelddiaconaat Kerk in Actie 

3e collecte Versterk de kerk in het Midden-Oosten 

Oppas Sophia de Lijster 

Beeld en geluid Femke en Arno Zandink 

Kerkauto Henk den Breejen, Bas Geelhoed en Sophia de Lijster 

  

Zondag 30 maart  09.30 uur 

4e zondag Veertigdagentijd 

Kleur kerkelijk jaar Paars 

Voorganger Ds. G. Olde uit Brandwijk 

Lector Hugo Stegman 

Ouderlingen Carla Trouw en Henk den Breejen 

Diaken Marjon Koers 

Gastvrouw Nel Hengstmengel 

Koster Henk den Breejen 

Organist Thea Verhagen 

1e en 2e collecte 1. Kerk  2. Missionair werk PKN 

 3e collecte Versterk de kerk in het Midden-Oosten 

Oppas Jan Luijendijk 

Beeld en geluid Paul van der Voort 

Kerkauto Paul van der Voort, Nico Wendrich en Gert Schop 
  

Zondag 6 april  9.30 uur 

5e zondag Veertigdagentijd 

Met medewerking van ‘Kerkkoor Delfshaven’ 

Kleur kerkelijk jaar Paars 

Voorganger Ds. S. Kurtzahn 

Lector Gerda van der Schilt 

Ouderlingen Henk den Breejen en Sophia de Lijster 

Diakenen Nico Wendrich 

Gastvrouw Ruth van Koeveringe 

Koster Rob Stegman 

Organist Sander van der Kaay 

Dwarsfluit Iris van der Kaay - Schoonewille 

1e en 2e collecte 1. Zending Kerk in Actie  2. Diaconie 

3e collecte Versterk de kerk in het Midden-Oosten 

Kindernevendienst Femke Zandink 
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De kleuren van het kerkelijk jaar 
 

De laatste groene zondag van deze periode is op 2 maart.  

We starten op 9 maart met de kleur paars voor de Veertigdagentijd.  
 

Paars in deze tijd staat voor inkeer, ingetogenheid, voorbereiding en bezinning. 

Het donkere paars laat ons naar binnen keren en reflecteren op ons handelen, 

we horen dit terug in de verhalen en het project in deze tijd. 

De periode voor Pasen is de tijd waarin we ons voorbereiden op het overlijden 

en de opstanding van Jezus. 
 

De vierde zondag in de veertigdagentijd is roze, dit ziet u niet terug in de 

kanselkleden, maar het wordt vaak wel getoond in de liturgische schikking. Het 

roze doorbreekt deze zondag het sombere paars, we mogen al iets zien van 

het licht van Pasen. 
 

Namens de WED, 

Femke Zandink 

 

Oppas Truus Luijendijk 

Beeld en geluid Nick Schinkelshoek 

Kerkauto Gert van Nes, Winy van der Pijl en Nel Hengstmengel 
  

Zondag 13 april 09.30 u  Palmzondag 

6e zondag Veertigdagentijd 
Kleur kerkelijk jaar Paars 

Voorganger Ds. E. Schipper uit Dordrecht 

Lector Carla Trouw 

Ouderlingen Sophia de Lijster en Jan Luijendijk 

Diakenen Marit Leertouwer 

Gastvrouw Anja van der Graaf 

Koster Winy van der Pijl 

Organist Freek Krabbendam 

1e en 2e collecte 1. Kerk  2. Missionair werk Kerk in Actie 

3e collecte Versterk de kerk in het Midden-Oosten 

Oppas Miep van Nes 

Beeld en geluid Paul van der Voort 

Kerkauto Paul Zuurveld, Wim van Koeveringe en Jan Luijendijk 
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Paaskaars 2025 

Het is weer mogelijk om een huispaas-kaars te bestellen voor dit jaar. Dit jaar kunt u kiezen uit 6 
verschillende afdrukken op de kaarsen, deze ziet u op de afbeelding hiernaast. Ze staan ook op de 
website van Boca: https://boca.nl, kies daarna voor webshop.  
In de hal van de kerk hangt een bestellijst waarop u kunt aangeven welke kaars u wilt. 
 

De maten en prijzen  
De maten en prijzen voor de  
‘Duif met Wereldbol’: 

• 30 cm - € 32,00 

• 40 cm - € 40,00 

• 60 cm - € 70,00 

De maten en prijzen voor ‘De 
Passiebloem’,’ Ik ben de weg’, 
‘Vredesduif’ ‘De Eucharistie’ en ‘Chi-Ro 
kruis blauw/goud’:  

• 25 cm - € 24,50   

• 30 cm - € 32,00   

• 40 cm - € 40,00   

• 60 cm - € 70,00 

 

De symboliek op de kaarsen: 
Duif met wereldbol: 
In zijn afscheidsrede belooft Jezus dat 
de Vader in Zijn naam de heilige Geest 

zal zenden. Het is de heilige Geest die de ware vrede aan de wereld (wereldbol) zal schenken. Het 
eerste wat Jezus zegt na zijn verrijzenis tegen zijn discipelen is: “Vrede zij u”. 
 

De passiebloem:  
De 10 paarse bloembladeren aan de passiebloem staan voor de 10 discipelen, Judas die Jezus 
heeft verraden en Petrus die hem heeft verloochend tellen niet mee. De stampers en meeldraden 
staan symbool voor Jezus’ wonden en de nagels aan het kruis. De gouden ranken lijken op de gesels 
en de groene bladeren op de speerpunt waarmee Jezus zijn zijde werd doorboord. 
 

Ik ben de weg:  
Jezus zegt in zijn afscheidsrede: ”Ik ben de weg, de waarheid en het leven”. Wij mogen de weg van 
Jezus volgen naar het huis van de Vader (zon), waar ruimte voor allen is. 
 

De eucharistie:  
De symbolen op de kaars hebben betrekking op het laatste avondmaal dat Jezus met zijn leerlingen 
vierde. Graan voor het brood, het lichaam. Druiven en de beker voor de wijn, het bloed.  
 

De Vredesduif:  
Het symbool voor de heilige Geest in de vorm van de duif, de afbeelding is geïnspireerd op Berninis’ 
glas in lood raam in de Sint Pieterbasiliek in Rome. 
 

Chi-Ro kruis:  
P en X staan voor Chi en Ro. Chi-Ro staat voor Vrede van Christus. De symbolen zijn over elkaar 
heen geplaatst en het zijn de eerste 2 letters van de naam ‘Christos , wat Messias betekent. 
 

Sponsor gezocht 
Tevens zijn wij op zoek naar een sponsor voor de Paaskaars. 
Deze kaars staat gedurende het kerkelijke jaar in de kerk en wordt gebruikt in alle diensten. 
Na het doven van de kaars op Goede Vrijdag wordt deze bij u bezorgd. U kiest de afbeelding op de 
kaars. De prijs van de Paaskaars is € 149,55. 
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Het is bijzonder om de Paaskaars die gebruikt is in de kerk in huis te hebben staan. Het is het 
symbool voor Gods aanwezigheid in de kerk en bij u thuis. Bij bijzondere gelegenheden kunt u de 
kaars branden, b.v. met verjaardagen, huwelijksjubilea en hoogtijdagen in de kerk. Maar ook op 
herdenkingsdata van geliefden en familie.  
 

U mag uw bestelling, vóór 16 maart, doorgeven aan Arja of Femke middels een telefoontje of een 
email. U kunt uw bestelling ook op de bestelposter schrijven, deze wordt 16 maart weggehaald om 
op tijd te kunnen bestellen. 
 

Met vriendelijke groet, 
Arja van Wingerden en Femke Zandink 
 

Meditatie: Hoopvol blijven  

Van Phil Bosmans, het laatste zeer hoopvolle stukje uit het boekje ‘Zonnestralen van liefde’: Niemand 

ziet het, niemand hoort het, maar stilaan gaat iedereen het voelen. Er waait een nieuwe geest over de 

wereld, een geest van solidariteit, een geest van liefde, de geest van God! Niemand kan hem tegen-

houden, Hij dringt door deuren en vensters, haalt alle muren omver, en verandert de mensen en de 

dingen. Alles wordt nieuw! Mensen zoeken dezelfde golflengte. Ze zoeken dezelfde bedding. Mensen 

schuiven aan. Ze komen van overal. Niemand heeft hen geroepen, ze riepen elkaar. Mensen zijn ‘mens’ 

geworden voor elkaar! Waar mensen in liefde weer ‘mens’ worden voor elkaar, groeit de hemel over de 

aarde!  
 

Er is een tijdelijk staakt het vuren rondom Gaza, hopelijk leidt dit tot een nieuw menselijk contact tussen 

de diverse bevolkingsgroepen daar, en gaat er echt gezorgd worden voor de mensen daar, zodat ze 

hun leven weer kunnen opbouwen. Het is belangrijk om hoopvol te blijven, daarom gaan we door met 

bidden om vrede. In de hoop dat dit tijdelijke bestand mag leiden tot een oplossing voor deze regio die 

langer zal meegaan. 
  

Er komt een nieuwe dominee voor Bolnes en de Groene Tuinkerk samen. Ook dat stemt ons hoopvol. 

Daardoor zal zeker een nieuwe wind gaan waaien, van meer samenwerking, en samenwerking kan 

goede energie losmaken.  
 

Het was mooi en goed weer een tijdje met Bolnes op te lopen, eerder een tijd als ambulant predikant, 

en nu een periode als consulent. Ik wil dan ook de kerkenraad en het pastorale team bedanken voor 

de fijne samenwerking, ieder wil ik bedanken voor het vertrouwen.  
 

Ds. Stephan en de beide gemeentes: ik wens jullie toe hoopvol te blijven om samen verder te blijven 

groeien in samenwerking en geloof! Dat er zo bij jullie een stukje hemel over de aarde mag gaan 

groeien.  
 

Vrede en alle goeds,  

Ds. Christi Bartelink 

 

Bloemen van de kerk 

De bloemen van de kerk zijn de afgelopen weken, als groet en bemoediging, namens ons allen 

gegaan naar: 
 

• 2 februari  Adrie van Luik-de Haze 

• 9 februari  Ruth en Wim van Koeveringe 

• 16 februari   Jenny Vogel-Ouwens 

• 23 februari  Anjo en Sjaan Blaak 
 

Weet u misschien ook iemand die we er blij mee kunnen maken?  

Laat het mij weten! Wil Wendrich, Tel. 0180 487050, scriba@pgbolnes.nl  
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Flitsen uit de kerkenraad van 27 januari 2025 

Voorzitter Henk den Breejen heet iedereen welkom en geeft het woord aan Carla Trouw. Carla gaat 

voor in gebed en leest daarna een geloofsbelijdenis voor, die ds. Moerland voorgelezen heeft in de 

dienst van 5 januari (zie onderaan dit verslag). Er zijn mededelingen uit de wijken, er is lief en leed 

te delen. De notulen en de post worden behandeld. 
  

Jeugd 

Janny van der Voort schuift aan als gast in onze vergadering, om ons bij te praten over het 

jeugdwerk. De leiding van de kindernevendienst ziet dat er grote leeftijdsverschillen zijn: de kinderen 

zijn 5 tot 13 jaar nu. Het gaat nog steeds goed. Maar wordt het tijd om de groep te splitsen: de ene 

groep voor kinderen t/m groep 6 en de andere voor kinderen die in groep 7 of hoger zitten? Dan is 

er wel meer leiding nodig. De kerkenraad stelt voor dat er een gesprek komt met de ouders: wat 

zouden zij willen? Dit gesprek zal Janny aankaarten als de nieuwe predikant er is. 
 

Beelduitzending en privacy 

Een extra agendapunt is vandaag, op verzoek van een van de ouders: Beelduitzending en privacy. 

Bij de dienst afgelopen zondag bleken alle gemeenteleden gefilmd te zijn bij het avondmaal. Dat is 

niet de bedoeling. Ook de kinderen zouden niet in beeld moeten komen als ze op het podium staan. 

Sommige ouders hebben dit nl. in hun AVG-formulier aangegeven. CvK neemt dit op met Paul van 

der Voort, contactpersoon van het team beeld en geluid, zij zoeken daar een oplossing voor. 

Janny verlaat de vergadering, nadat de kerkenraad dank uitgesproken heeft naar Janny en Femke 

voor hun werk aan de kindernevendienst. 
 

Terugblik Advent en Kerst  

De kerkenraad heeft veel waardering voor de kerstherberg. Er was veel aanloop van mensen uit de 

wijk, er waren veel gemeenteleden en kinderen en kleinkinderen van gemeenteleden, het was 

gezellig druk. De begintijd was nu 14 uur, alle onderdelen van het programma hadden genoeg tijd. 

De activiteiten vielen in de smaak net als de maaltijd. Er was veel hulp.  

Ook de diensten waren mooi en goed bezocht. 
  

Terugblik gezamenlijke dienst en gemeentevergadering  12 januari 

Dit was een mooie manier om de gemeente te laten kennismaken met de kandidaat. De uitslag van 

de stemming was duidelijk. Dus is er een beroepingsbrief verstuurd en het beroep is snel daarna 

geaccepteerd. De approbatie is aangevraagd bij de classis en goedgekeurd. Er is in overleg met de 

predikant een werkplan gemaakt en dit is getekend. 
 

Intrededienst 

Deze is gepland op zondag 9 maart om 14 uur in de GTK. Ds. Kick Bras zal ds. Kurtzahn bevestigen. 

Het koor De Zaaiers en Karin de Rooij verlenen medewerking. Er is die dag in Bolnes geen dienst. 
 

Aanpassingen kerkzaal etc 

CvK houdt zich hiermee bezig. De voorganger zou beter zichtbaar moeten zijn vanaf de achterste 

banken. Er komt een aparte parkeerplaats naast het kerkpad. De werkkamer is op dinsdagen voor 

de predikant gereserveerd en verder wanneer het nodig is. 
 

Vanuit de werkgroepen 

De verschillende commissies doen in de kerkenraad verslag van hun werk.  

Redactie KadM: over de meeste activiteiten die hier genoemd werden, is van alles te lezen op andere 

plaatsen in dit kerkblad. 
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Rondvraag 

In de rondvraag meldt Sophia dat er de volgende keer bij het Avondmaal ook bekertjes water moeten 

zijn (voor iemand die geen wijn of sap drinkt). 

Jan meldt dat HOWH een uitvaartdienst heeft gehad vanuit de kerk voor de broer/zwager van 

Juraima en Chesron Richardson, die vrij onverwacht is overleden. Zij zullen een kaart krijgen 

namens onze gemeente. 
 

De voorzitter dankt ieder voor de inbreng en Carla sluit af met een avondgebed naar Maarten Luther.  
 

Wil Wendrich, scriba 

 

Geloofsbelijdenis zondag 5 januari 2025, ds. Marianne Moerland 

Ik geloof in God, de Ene, bron van wijsheid en licht, die Jezus zijn Vader noemde. Die zich als een 

moeder inzet voor het leven van zijn/ haar kinderen. 

Ik geloof dat die God, de God van Abraham en Sara dicht bij mij is en mij en alle mensen roept tot 

een zinvol bestaan, bevrijd en geleid door de liefde. 

En dat ik geroepen ben tot zorgende aandacht voor mijn naaste(n) en voor de schepping die mij 

als woonplaats gegeven is.  

Er is veel in het leven dat ik niet begrijp en dat mij het geloven soms moeilijk maakt. Ik lijd ook aan 

het kwaad dat ik in mij zie en om mij heen, toch kies ik ervoor in vertrouwen te leven op de 

roepstem van God, op de gestalte van Jezus, op het leven, ondanks de dood.  

Altijd weer zal ik hopen op een toekomst van vrede voor de kinderen van vandaag, en geloven dat 

ondanks alles, het leven kostbaar is en waard geleefd te worden tot de dag dat ik thuiskomen mag 

daar, waar mijn bestemming is, mijn God.  

Ik geloof Heer, kom mijn ongeloof te hulp. 

 

Resultaat 2025 

Nu nagenoeg alle reacties op de Actie Kerkbalans binnen zijn, kunnen we een 

redelijk betrouwbaar eindresultaat bekend maken.  
 

Het geheel resulteert op dit moment in een VVB toezegging voor 2025 van  

€ 45.817,00. Vorig jaar werd er nog € 49.487 toegezegd. Dit betekent dus dat 

we op een lagere opbrengst dan vorig jaar uitkomen.  
 

Dit hadden we al enigszins verwacht doordat er een flink aantal gemeenteleden ons helaas zijn 

ontvallen. Hierdoor is de VVB verlaagd met ongeveer € 3.700,00. Ook heeft 4% van de gemeente-

leden de bijdrage verlaagd. Maar wat fijn dat toch 28% de VVB bijdrage heeft verhoogd met per 

saldo een verhoging van € 584,00. We zijn dankbaar voor alle toezeggingen op dit moment.  
 

Het College van Kerkrentmeesters wil iedereen hartelijk dank zeggen voor de steun aan de Actie 

Kerkbalans. Al met al een duidelijk signaal dat de kerk u nog veel waard is! 
 

Een bijzonder woord van dank gaat uit naar de Kerkbalans-lopers, die leden van onze kerk die de 

brieven en enveloppen hebben weggebracht en opgehaald.   
 

Namens het College van Kerkrentmeesters, 

het VVB team: Henk Verschoor en Winy van der Pijl 
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De scriba’s van beide kerken, Bram van Splunter en Wil Wendrich, hebben deze uitnodiging 

verstuurd naar naburige kerken, bekenden van Ds. Kurtzahn, enzovoorts. Er zullen veel gasten 

komen.   
 

Hierbij nog enkele opmerkingen:  

• Gemeenteleden van Bolnes en IJsselmonde hoeven zich natuurlijk niet aan te melden voor 

de dienst, we rekenen op uw komst.  

• In heel IJsselmonde is het betaald parkeren op zondag na 12.00 uur, sinds 1 maart. Houdt u 

daar rekening mee?  

• Het vervoer vanuit Bolnes gaat net als bij vorige gezamenlijke diensten. Als u geen vervoer 

heeft en u bent om 13.30 uur bij de Kerk aan de Maas, dan kunt u meerijden. De kerkauto’s 

rijden natuurlijk ook volgens het rooster.  
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Mag ik mijzelf nog een keer aan u voorstellen?  

Alhoewel velen van u mij al op 12 januari jl. hebben ontmoet en ik op 

het moment van het schrijven van dit artikel nog niet bevestigd ben in 

IJsselmonde en Bolnes wil ik toch alvast iets van mijzelf laten horen.   

Ik ben op 23 augustus 1968 in Heidelberg (Duitsland) geboren. Korte 

tijd later verhuisden wij naar Zwitserland in de buurt van Bern. Deze 

tijd is voor mij heel vormend geweest.  

Alhoewel ik niet kerkelijk ben opgevoed in die zin dat wij op zondag 

naar de kerk zijn gegaan of dat wij thuis over het geloof hebben 

gesproken, voelde ik al in de eerste jaren van mijn leven een diepe 

relatie met God. Ook heb ik de wereld om mij heen als heilig ervaren. 

Toen wij in 1974 teruggingen naar Duitsland (Bremen) voelde deze 

overgang voor mij als een schok, het was voor mij alsof ik uit het 

paradijs werd gegooid. Toen ik jaren later, met 13 jaar, belijdenis deed 

in de kerk voelde ik de intense roeping om predikant te moeten 

worden.  

In Duitsland bezocht ik de middelbare school en in 1988 begon ik met mijn studie theologie in 

Göttingen, Tübingen en Heidelberg. Op vroege leeftijd begon ik met handbal spelen en judo (ik was 

later meervoudig provinciekampioen judo). Ook deed ik veel met muziek. Dertien jaar lang heb ik 

fluit gespeeld en vier jaar had ik pianoles, later tijdens mijn studie begon ik met zangles.  

Het was voor mij even wennen om in 1996 de overgang te maken naar Nederland. Ik was toen alleen 

en ik moest meer of minder al het bekende achter mij laten. Het kostte mij dan ook enige moeite om 

te wennen aan de andere cultuur, taal en achtergrond, maar inmiddels voel ik mijzelf meer 

Nederlands dan Duits. In 1997 leerde ik mijn vrouw Willeke kennen waarmee ik nog steeds gelukkig 

getrouwd ben. We hebben trouwens geen kinderen, maar wel een hele hechte en liefdevolle band 

met de drie kinderen van mijn broer.    
 

Theologisch word ik geraakt door de zogenaamde mystiek. Dit denken kenmerkt zich door een 

verinnerlijkt geloof of het geloof als een innerlijk wasdomsproces. Ik ben niet dogmatisch opgevoed 

en probeer vanuit deze achtergrond iedereen te waarderen zoals hij of zij is. De persoonlijke relatie 

met God of hoe wij Hem ook benoemen betekent voor mij de kern van mijn geloof. Geloof is voor 

mij een verbondenheid met de Eeuwige. Een vertrouwen diep in mijn hart dat ons leven geleid wordt. 

Hoe wij in God geloven wordt door iedereen anders beleefd en hier heb ik respect voor. Mijn taak 

als predikant zie ik hierin om mensen voor het geloof te openen en persoonlijk te groeien in de relatie 

met God.  
 

In mijn vorige gemeentes heb ik een heleboel activiteiten opgezet en ik vind het heel interessant om 

met een gemeente op weg te gaan. Maar in het eerste jaar wil ik vooral beginnen om de gemeentes 

van Bolnes en IJsselmonde te leren kennen en afspraken te maken met collega’s en verschillende 

geledingen. Zo kan ik ook inschatten wat u van mij verwacht. Veel waarde hecht ik aan het pastoraat 

en een persoonlijke en liefdevolle band met alle gemeenteleden. Graag kom ik dan ook op 

huisbezoek.  

Ik vertrouw op een gezegende, liefdevolle en open samenwerking waarin wij elkaar ontmoeten in 

het geloof en als mensen.  

 

Hartelijke groet, 

 

Ds. Stephan Kurtzahn    
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Veertigdagenproject 2025 ‘Een nieuwe dag’  

Dit thema past in het jaarthema: ‘Als nieuw! Leven in het licht van Gods koninkrijk’. 

Veertigdagentijd, tijd om toe te leven naar Pasen, het feest van een nieuw begin. Voor veel mensen 

is het ook tijd om bewuste keuzes te maken. Bijvoorbeeld om nee te zeggen tegen bepaalde luxe of 

gewoontes. Om gericht (bewust) ruimte voor God te zoeken. Om stil te staan bij wat er in onze wereld 

gebeurt. Om na te denken hoe en waar het anders zou kunnen of waarin we zelf ons gedrag kunnen 

bijstellen.  
 

‘Een nieuwe dag’’ is het overkoepelende thema van deze Veertigdagentijd in onze diensten.  

Elke dag gebeurt er een klein wonder: de zon komt op, een nieuw 

begin. Het laat zien dat er altijd een nieuw begin mogelijk is, hoe 

donker de nacht ook geweest is. We lezen verhalen die toe-

komstgericht zijn: er worden nieuwe mogelijkheden geopend, 

nieuwe kansen voor het leven. Het lijkt zo gewoon: na elke nacht 

komt een nieuwe dag. Tegelijk is het bijzonder en betekenisvol: 

elke nieuwe dag laat zien dat er altijd een nieuw begin zal zijn. 

Mensen krijgen nieuwe kansen en God helpt hen daarbij. Een 

rode draad in de verhalen van deze Veertigdagentijd is dat ze 

toekomstgericht zijn: ze laten zien hoe God dóórgaat met mensen. 
 

Bij dit thema lezen we de verhalen over Jezus in de woestijn, de verheerlijking op de berg, over een 

vijgenboom die nog een kans krijgt. Over de verloren zoon, over oneerlijke oppassers en over de 

intocht van Jezus in Jeruzalem. En natuurlijk over het lege graf op de Paasmorgen: God maakt een 

onvoorstelbaar nieuw begin! 

Er is een gemeentestencil waarop de lezing van de zondag, het projectlied dat elke zondag 

gezongen wordt en de vraag bij de zondag staat. 

Elke zondag draagt een gemeentelid een gedicht voor dat past bij de Bijbellezing. Er wordt uitleg 

gegeven bij de symbolische schikkingen, zij komen uit de brochure symbolische schikkingen, deze 

is te vinden op de website van de PKN. 
 

We wensen u een goed Veertigdagentijd toe. 

De Werkgroep Eredienst 
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Kalender en vieringen voor de Veertigdagentijd met als thema: 

‘Kijken met nieuwe ogen’ 

Ook dit jaar hebben samenwerkende Ridderkerkse kerken, alsmede de ‘Groene Tuinkerk’ en de 

R.K.-parochie ‘De Emmaüsgangers’ in Rotterdam-IJsselmonde, een kalender/boekje voor de 

Veertigdagentijd samengesteld. Daarin staat deze keer het thema ‘Kijken met nieuwe ogen’ 

centraal, afgeleid van het jaarthema van de PKN:  ’Als nieuw! Leven in het licht van Gods Koninkrijk’. 

Vanuit verschillende invalshoeken wordt dit thema belicht met teksten, liederen, gebeden en een 

leesrooster voor iedere dag.  
 

Naast de mooie teksten zijn er ook diverse activiteiten die we graag onder uw aandacht brengen. 

Zij staan met alle informatie erbij vermeld in het boekje. Hierbij alvast een kort overzicht: 

• Vrijdagavond 14 maart, De Levensbron: sobere maaltijd  

• Woensdagmiddag 26 maart, Christus is Koningkerk: presentatie over het werk van de Stichting 

SeeYou i.s.m. ANBO-PCOB, afdeling Ridderkerk       

• Vrijdagavond 4 april, Kerk aan de Maas: sobere maaltijd 

• Zaterdagmiddag 5 april, De Levensbron, Passie-/Paasconcert met The Credo Singers en  

Chr. Gemengd Koor ‘De Levensbron’    

• Dinsdagavond 14 april, Boezemkerk, Mattheüs-passieconcert 

• Solidariteitsmaaltijden op vier dinsdagavonden in de Groene Tuinkerk, Groene Tuin 353, 

Rotterdam-IJsselmonde 

De deelnemende kerken stellen het boekje graag beschikbaar en ook in de bibliotheken en het 

gemeentehuis van Ridderkerk is het verkrijgbaar. 
 

Vrijdagavondgebeden 

Op deze vrijdagavonden richten we ons op het thema voor de Veertigdagentijd dat de PKN ons 

aanreikt: ‘Als nieuw, Heilig je leven’. Tijdens de avondgebeden zijn er momenten van stilte en gebed 

en overdenken we passende Bijbelteksten rond het thema. 

Elke avond zijn we te gast in een andere kerk. De vieringen duren circa 30 minuten, waarna u nog 

even na kunt praten bij de koffie/thee. 

De cyclus van vieringen start op Aswoensdag 5 maart in de H. Theresiakapel, Donckselaan 10B   en 

begint om 19.30 uur. Ook in de R.K. parochie De Emmaüsgangers, Bandeloodijk 320, Rotterdam-

IJsselmonde is er die dag een viering, aanvang 10.00 uur. 

Het totale programma van de vrijdagavondgebeden (aanvang 19.30 uur) ziet er als volgt uit: 

    Vrijdag 14 maart  De Levensbron, Jan Luykenstraat 10, Ridderkerk  

    Vrijdag 21 maart  H. Theresiakapel, Donckselaan 10B, Bolnes 

    Vrijdag 28 maart  Boezemkerk, Pretoriusstraat 2, Bolnes   

    Vrijdag   4 april    Kerk aan de Maas, Pretoriusstraat 56, Bolnes  

    Vrijdag 11 april    Christus is Koningkerk, Juliana van Stolbergstraat 44, Slikkerveer  
       

Als collectedoel tijdens de avondgebeden is dit jaar gekozen voor stichting SeeYou. U leest meer 

hierover in het boekje. 

Op de vrijdagen 7, 14, 21, 28 maart, 4 en 11 april, is er een morgengebed  in de parochie Emmaüs-

gangers , Bandeloodijk 320, Rotterdam-IJsselmonde (aanvang van deze vieringen is 9.00 uur). 
 

We nodigen u van harte uit om samen, geïnspireerd door de inhoud van het boekje en de vieringen, 

op weg te gaan naar het feest van de Opstanding.  
 

We wensen u een gezegende Veertigdagentijd toe. 

De Projectgroep Veertigdagenkalender.    

Contactadres: René Barnard, tel. 0180-427682, e-mail r.e.barnard@kpnmail.nl 

mailto:r.e.barnard@kpnmail.nl
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De Christus van de broodrij 

 

 

Fritz Eichenberg: De Christus van de broodrij, 1950, houtsnede, Catholic Worker Portfolio. 

 

Geen haute cuisine voor Jezus, geen vijf-gangen menu. Hij prefereert de gratis soep-en-broodrij van 

het Leger des Heils, ook al is het bitterkoud en moet hij geduld oefenen bij het ondraaglijke wachten. 

Al de mensen op deze Christ of the Breadlines houtsnede zijn in zichzelf gekeerd, ook Jezus. Eerst 

hun honger stillen, pas dan ruimte voor een eventueel praatje. De lijdzaamheid, maar ook de grote 

hunkering naar eten en warmte straalt van hen af. 
 

Zeven individuen staan te wachten op een maaltijd die ze zelf niet klaar konden maken. Jezus staat 

in het midden, in hun midden, net als de hongerige in Matteüs 25:35. Terwijl Jezus’ stralenkrans de 

anderen in het licht zet, is hij zelf helemaal zwart, alsof hij al hun zwartheid in zich op heeft genomen. 

Deze houtsnede is van de hand van Fritz Eichenberg, een Duitse illustrator die in 1933 naar de 

Verenigde Staten emigreerde, een Jood die quaker werd omdat hij geloofde dat God overal en in 

iedereen te vinden is. 
 

Ja, waarschijnlijk zou Jezus in de soeprij hebben gestaan als hij nu leefde – met de daklozen, de 

verslaafden, de asielzoekers, de slachtoffers van welk onheil dan ook. Omdat hij solidair met hen wil 

zijn, omdat hij van hen houdt. Voor de verwende mens van nu, mijzelf inclusief, is dat veel te hoog 

gegrepen. Toch wil Jezus graag dat we in de afgelopen schoenen van de minderbedeelden leren 

staan, ten bate van hun geluk en het onze. ‘Dan zult u gelukkig zijn…’ 

 

Bijbellezingen: Deuteronomium 30:9-14; Psalm 25:1-10; Kolossenzen 1:1-14; Lucas 10:(21)25-37 

 

Marleen Hengelaar-Rookmaaker 

Bron: Artway.eu  

  



                                                                                                                 Kerk aan de Maas 
 

14 
 

Agenda van 1 maart t/m 11 april 2025 

 

 

 

 

 

Mutaties 

Toevoegen in de ledenlijst: 

• Mailadres van Mieke Taselaar-Van Noordenne: miekevannoordenne@gmail.com 

• Telefoonnummer Annie Witter wordt 06 – 4923 7725 

Zaterdag 01-03 Inzameling Voedselbank 
   

Zondag 02-03 Kerkdienst  09.30 u en koffie in de grote zaal 

Maandag 03-03 Liedboekgroep  19.30 u 

 03-03 Gezamenlijk moderamen in Groene Tuinkerk  10.30 u 

 03-03 Kerkenraadsvergadering  19.30 u 

Dinsdag 04-03 Meditatieve leesgroep 19.30 u 

Woensdag 05-03 Aswoensdagviering in H. Theresiakapel 19.30 u 
   

Zondag  09-03 Intrededienst in de Groene Tuinkerk  14.00 u 

Maandag 10-03 Pastoraal overleg  13.00 u 

Woensdag 12-03 Diaconie in de Groene Tuinkerk 

Vrijdag 14-03 Sobere Maaltijd in De Levensbron 

 14-03 Vrijdagavondgebed in De Levensbron 19.30 u 
    

Zondag 16-03 Kerkdienst  09.30 u 

Dinsdag 18-03 Vrouwencontactgroep  13.30 u 

Vrijdag 21-03 Samen aan Tafel  18.00 u 

 21-03 Vrijdagavondgebed in de H. Theresiakapel  19.30 u 

Zaterdag 22-03 Ridderkerks Symfonie Orkest in de Levensbron  20.15 u 
   

Zondag 23-03 Kerkdienst  09.30 u 

Woensdag 26-03 Open Huis met Logeerhuis De Buren  10.00 u 

 
26-03 PCOB ANBO Stichting See You  

in Christus is Koningkerk  14.00 u 

Vrijdag 28-03 Vrijdagavondgebed in de Boezemkerk  19.30 u 
   

Zondag 30-03 Kerkdienst  09.30 u 

Maandag 31-03 Moderamen  19.30 u 

Woensdag 02-04 Sing Inn  13.30 u 

 02-04 College van Kerkrentmeesters  19.30 u 

Donderdag 03-04 Jarige Job & Jet  09.30 u 

Vrijdag 04-04 Sobere maaltijd in de Kerk aan de Maas 18.00 u 

 04-04 Vrijdagavondgebed in de Kerk aan de Maas 19.30 u 

 04-04 Kopij inleveren voor Kerk aan de Maas 

Zaterdag 05-04 Inzameling Voedselbank  11.00 u 

 05-04 Passie-/Paasconcert in De Levensbron 
   

Zondag 06-04 Kerkdienst  09.30 u en koffie in de grote zaal 

 06-04 Redactie  14.00 u 

Maandag 07-04 Liedboekgroep  19.30 u 

 07-04 Kerkenraad  19.30 u 

Vrijdag 11-04 Samen aan Tafel  18.00 u 

 11-04 Vrijdagavondgebed in de Christus is Koningkerk 19.30 u 

A
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a

  

mailto:miekevannoordenne@gmail.com
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Nieuw ingekomen: 

• Vanuit de Levensbron zijn overgekomen Cees en Ria van der Weele-Bezemer,  

Lingestraat 80, 2987 CG Ridderkerk 

• Vanuit de Christus is Koning Kerk zijn overgekomen Jos en Wilma Hollemans-Lems,  

Churchillplein 3, 2983 EB Ridderkerk 

Verhuisd  

Corrie de Ruiter-Kwantes is binnen Aafje Smeetsland verhuisd naar de afdeling De Maas,  

Kamer 1, Pietersdijk 60, 3079 TD Rotterdam. Stuurt u haar ook eens een kaartje? 
 

Gemeenteberichten 

Welkom 

Hartelijk welkom aan de families Van der Weele en Hollemans. Fijn dat u zich bij ons heeft 

aangesloten en we hopen dat u zich snel bij ons thuis zult voelen.  
 

Meeleven 

Aad van Kaam is weer thuis na zijn verblijf in Intermezzo. Gelukkig kon hij zijn 80e verjaardag thuis 

vieren. Hij en Ria willen iedereen bedanken voor de berichtjes, kaarten en andere soorten van 

interesse gedurende deze revalidatieperiode en de tijd daar voor in het ziekenhuis. 
 

Wil Ophof is geopereerd aan haar heup, ze is nu in Aafje Revalidatie Maasstad, 3e etage kamer 

309, Maasstadweg 2, 3079 DZ Rotterdam. Ze hoopt 4 maart weer naar huis te komen.  
 

Wil Looijen is met een moeilijke behandeling bezig. We wensen 

haar veel sterkte.  
 

 

Bedankt 

Heel hartelijk bedankt voor de mooie bloemen die ik zondag van 

de kerk heb gekregen ter gelegenheid van mijn 90e verjaardag. 

Ze staan prachtig!  

Ook dank voor de kaart met veel bekende namen er op. 
 

Jenny Vogel - Ouwens 

 

 

Hoe leuk kan het zijn om een kaartje te ontvangen! 

Op deze foto’s ziet u Marry Loch in Meerweide, die samen met Anja en Peter van der Graaf geniet 

van alle kaartjes.  
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Terugblik op de activiteiten 
 

Samen Sterk met de wijkteams 

Samen Sterk, zo noemen we de jaarlijkse bijeenkomst van de 

wijkteams. Op 22 januari 2025 beginnen we de avond met een 

broodmaaltijd en bespreken een onderwerp. Deze keer is dat 

pastoraat rond sterven en rouw. Juist in een periode waarin we geen 

voorganger hebben, komen we daar als wijkteams eerder mee in 

aanraking. We zijn blij dat ds. Christi Bartelink ons heeft geholpen bij 

dit onderwerp.  
 

We spreken uitgebreid met elkaar over onze eigen ervaringen bij dit soort bezoekwerk. Dan wordt 

ook duidelijk dat pastoraat in dergelijke situaties altijd maatwerk bij uitstek is, want ieder mens is 

anders. En dat geldt voor de familie van de zieke of overledene maar net zo goed voor degene die 

op bezoek gaat namens de kerk of namens het wijkteam. Het is fijn als je aan kunt sluiten bij de 

betrokkenheid van de familie. Het maakt nogal een verschil hoe het contact is, of je het gevoel hebt 

dat contact wederzijds is of dat het eenrichtingsverkeer is. 
 

Daarnaast is het goed ook ruimte te geven aan je eigen emoties en de confrontatie met je eigen 

sterfelijkheid. Dan kunnen ook mooie dingen boven komen zoals de dankbaarheid om eigen 

gezondheid en eigen leven.  

Als je herkenning hebt bij de situatie van de betrokken mensen, kan die confrontatie zich laten 

voelen. Natuurlijk is het niet erg als je emotie toont, dat mag en is menselijk. De kunst is dan om dat 

min of meer te ‘parkeren’ tot een later moment. Dan is het fijn als je iemand in je omgeving hebt bij 

wie je achteraf op adem kan komen. 
 

Niemand kan aangeven wanneer rouw of verdriet voorbij zijn. Mensen zijn verschillend. De ene leeft 

met data zoals: toen gebeurde dit, toen gebeurde dat en dat kan een hele periode beslaan. De ander 

verwerkt het heel anders, kiest zijn/ haar eigen pad. Zoals iemand die de deur op slot doet, naar boven 

gaat en daar met de fotoalbums het leven en daarmee het verlies en de rouw verwerkt. 

Van anderen weten we dat er gevoelige periodes zijn in hun leven waarin het gemis sterk gevoeld 

wordt. Het gaat nooit over.  
 

Het was een mooie, leerzame bijeenkomst.  

Carla Trouw 
 
 

Handen 

Gelukkig is de mens die tot het einde handen mag voelen die goed doen. 

De hand die met aandacht wast. De hand die met zorg aankleedt. 

De hand die met liefde kamt. De hand die met tact aanraakt. 

De hand die met het hart troost. 

Geen mens kan leven zonder die hand, 

die teder is, die behoedt, die beschermt en bemoediging uitstraalt. 

Tot het einde toe verlangt de mens naar die hand, totdat er die 

andere Hand is, die alle wonden geneest, die alle pijn heelt, die 

alle tranen wist. 

Tot die tijd kunnen onze handen een voorproef zijn van die 

handen, en handen en voeten geven aan de liefde die onmisbaar is. 
 

Marinus van den Berg  
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Open Huis 11 februari  

Liesbeth van Rikxoort vertelde ons eerst hoe en waarom 

Stichting Gaan en Doen is opgericht. De stichting is in 2009 

ontstaan vanuit de wens van Amare Bilate om iets terug te 

kunnen geven aan zijn geboorteland Ethiopië. Als kind heeft hij 

de kans gekregen onderwijs te volgen en daardoor een goede 

toekomst op te bouwen. Een kans die niet voor ieder kind in Ethiopië is weggelegd. Alleen geld 

brengen is niet de oplossing. Er zelf naar toe gaan en iets doen, zoals kennis overdragen of ter plekke 

je steentje bij dragen middels het uitvoeren van werkzaamheden; dat is de kracht van de stichting; je 

GAAT en je DOET.  

In het dorp Aleltu, dat ligt 60 km van Addis Abeba, wordt onderwijs geboden aan ruim 200 kansarme 

kinderen in de leeftijd van 4 tot 10 jaar. Naast onderwijs krijgen de kinderen ook dagelijks brood en 

thee en wekelijks een warme maaltijd. De kinderen die naar school zijn geweest kunnen doorleren. 

Of dat in alle gevallen ook gebeurt is niet altijd te volgen. 

Dankzij het overdragen van kennis hebben jongeren meer kansen op de arbeidsmarkt. 

In de jaren voor Corona gingen leerlingen van een middelbare school in Rotterdam ook mee voor hun 

maatschappelijke stage. Zij hielpen mee om een mediatheek te bouwen. Helaas liggen deze stages 

momenteel stil vanwege de burgeroorlog die uitbrak in 2020, waardoor het niet mogelijk is de 

veiligheid van de jongeren te garanderen. Het zou mooi zijn als deze stages weer georganiseerd 

kunnen worden. 
 

                School in 2012      School in 2023 

Voor Paul en mij was het bijzonder om het verhaal van Liesbeth (opnieuw) te horen en te zien. Veel 

van wat zij vertelde was herkenbaar, bij de beelden die ze liet zien kregen we het gevoel weer terug 

te zijn in Ethiopië.  Op de foto’s is te zien dat er veel werk verzet is in de tussenliggende jaren. In 

2012 toen Paul en ik meegingen met St. Gaan en Doen hebben we geld meegekregen van onze 

gemeenteleden, dat geld werd o.a. gebruikt voor de verdere bouw van de school, we kochten daar 

brood van voor de kinderen en maakten schoolborden. 
 

Het jaar erna zijn we weer mee geweest en konden van het geld dat we toen meekregen o.a. 

boekenkasten bouwen voor de school en EHBO-dozen aanschaffen. 

Het bijzondere was dat waar je ook bezig was in en bij de school er altijd mensen uit het dorp kwamen 

helpen, ze wilden graag iets leren. Daarnaast verraste ons de vrijgevigheid, juist van mensen die het 

financieel niet breed hadden. Met elkaar zamelden zij meel in om ons te verrassen met versgebakken 

broden. 

In 2024 was het collectedoel van de vrijdagavondgebeden ook bestemd voor de Stichting Gaan en 

Doen. 
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Na de lezing in dit Open Huis waren er mensen die graag een gift wilden 

geven aan Stichting Gaan en Doen. Dat kunt u doen via de QR-code. Scant 

u de QR-code met de QR-codescanner (niet via de scanner in de app van 

uw bankrekening) of gebruik bijgaande link: 

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=Rf_ 

MtvHFSuSeHWgxC-u6F 
 

Janny van der Voort 
 

 

Jarige Job & Jet op 13 februari 

Een feestje voor iedereen die jarig was geweest in december en januari. En 

daar waren wij ook voor uitgenodigd, wij zijn jarig geweest op 18 december en 

op 21 januari. De zaal was vrolijk versierd, dat gaf meteen een feestelijk 

gevoel.  

Er was natuurlijk lekkers bij de koffie en bij de kennismakingsronde hoorden 

we verhalen die we niet van elkaar kenden. Wist u bij voorbeeld dat Carla wel eens in de Gouden 

Koets heeft gezeten? Echt waar hoor! Er was voor alle jarigen een cadeautje, dat is ook echt waar. 

We speelden met ons allen een leuk spel met muziek en cijfers, spannend tot het einde! 

We zongen ‘Lang zullen ze leven’ en we hieven het glas op het leven, het goede leven. 
 

Dank aan Sophia, Bep, Carla, Annemarie, en Bas op de achtergrond, voor deze feestelijke gezellige 

ochtend! 
 

Nico en Wil Wendrich 
 

Groothuisbezoeken 

Hieronder leest u hoe twee gemeenteleden het Groothuisbezoek hebben ervaren. 
 

We werden ontvangen met koffie en wat lekkers er bij. Er waren 24 mensen dus best wel een grote 

groep. Carla opende het groothuisbezoek met een verhaal. 

We lazen toen uit het Johannesevangelie waar we een paar vragen over kregen en onze mening 

over mochten zeggen. 

Toen kregen we ook nog een paar stellingen voorgelegd zoals: geloven kan ik niet in mijn eentje of 

als ik een keer niet naar de kerk ga is mijn zondag niet compleet. Of je hebt de kerkelijke gemeente 

nodig om je geloof te delen. 

Iedereen werd gevraagd om je mening er over te geven. We luisterden goed naar elkaar. 

Voor mij was het een inspirerende ochtend die werd beëindigd met een broodmaaltijd wat heel 

gezellig was  
 

Arja van Wingerden 

 

Op woensdag 19 februari was er het Groothuisbezoek in onze kerk. Tegen 

11 uur kwamen er steeds meer mensen binnen in de ontmoetingsruimte om 

aan te schuiven voor een kopje koffie of thee. Toen we met zo’n 20 

man/vrouw waren gingen we naar de grote zaal waar de stoelen in een kring 

waren opgesteld.  
 

Na een eerste uitleg door Carla en Bep over het thema ‘Waarom ik blijf…’ 

maakten we een rondje over onze ervaringen in en met de kerk en waarom 

we er blijven (en verder willen gaan). 
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Bij de een is de reden om te blijven de verticale lijn: de verbinding met God, het geloof, wat je in je 

jeugd hebt mee gekregen en waar je nog steeds steun door ervaart. Bij de ander ging het meer over 

de horizontale lijn: je verbonden voelen met andere mensen en je daarvoor inzetten. 

Gelukkig komen de horizontale en de verticale lijn samen in het kruis en daar mogen we elke zondag 

voorin de kerk naar kijken. 

Daarbij bleek dat er veel waardering is voor de mogelijkheden die we nu hebben om met elkaar in 

contact te komen binnen de kerk doordat er gelegenheid is voor koffiedrinken na de dienst, open 

huis en andere ontmoetingsmogelijkheden. Gelukkig dat dit in ons kerkgebouw mogelijk is en dat er 

ook gelegenheid wordt geboden. Wat dat betreft is er veel veranderd in vergelijking met vroeger.  
 

Bij het tweede gedeelte ging het ook over de ruimte in je geloof en 

binnen de kerk: er kunnen verschillende accenten of manieren zijn 

om te geloven of bij een bijbeluitleg, maar dat kan en je wordt er niet 

op aangekeken of uitgegooid. 
 

Daarna sloten we de gesprekken af met een gezellige en lekkere 

broodmaaltijd en kon iedereen weer naar huis. 
 

Bas Geelhoed 
 

De vlieger en de vanger, een muziekvoorstelling  

(n.a.v. de boekbespreking van afgelopen januari) 

‘De vlieger en de vanger’ van Henri Nouwen is een postuum 

verschenen boek met zijn observaties van trapeze artiesten en de 

geestelijke les die we daar in kunnen ontdekken.  

Gebaseerd op zijn aantekeningen maakte Carolyn Whitney Brown er 

alsnog een boek van. Daarbij staat de vlieger voor de mens, die 

onderweg en op zoek is en de vanger voor God, die jou altijd opvangt, 

in je leven maar ook aan het einde van je leven. 
 

Daar is door Irma Dee een ‘verhalende muziekvoorstelling’ over 

gemaakt. 

Op www.truetickets.nl leest u er meer over. 

De voorstellingen zijn op 7 maart in Nunspeet, 27 maart in Katwijk en 

6 juni in Houten. Aanvang steeds om 20 00 uur. 

  

http://www.truetickets.nl/
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Vooruitblik  

Samen aan tafel vrijdag 21 maart (en 11 april) 

Ook in maart is er weer een gezellige maaltijd in de 

zaal van de kerk. Marianne (van catering De Groene 

Pollepel) en een flinke groep vrijwillige keukenhulpen 

starten om 15 uur met de voorbereidingen voor het 

driegangendiner. Het menu is nu nog niet bekend, 

maar het wordt natuurlijk weer smullen.     

Wie wil komen eten, kan vanaf 17.30 uur in de hal 

terecht voor een drankje, de maaltijd begint om 18.00 

uur.  

De prijs is € 7,50. Contant betalen kan, maar liever met 

PIN. 

Met dieetwensen kan rekening gehouden worden. Ook 

vervoer kan geregeld worden.  
 

Aanmelden is noodzakelijk, dat kan tot maandag 17 

maart bij Wil Wendrich, scriba@pgbolnes.nl,  

0180 487050 / 06 82066497. 

Let op: de volgende maaltijd is al op 11 april, aanmelden tot maandag 7 april. 
 

Open Huis in de Kerk aan de Maas 

Op woensdag 26 maart komt Paula Rottevel van Logeerhuis De 

Buren, ons meer vertellen over het Logeerhuis: een huis dat er 

voor iedereen is die na ziekte of opname in het ziekenhuis niet 

kan terugvallen op een eigen netwerk van familie, buren, 

vrienden of kennissen. 

Bij De Buren zorgt een team van enthousiaste vrijwilligers o.l.v. van een coördinator voor een rustig, 

gezellig en comfortabel verblijf.  

Ook helpen zij mantelzorgers die een korte adempauze nodig hebben in de vorm van respijtzorg. In 

2024 is er voor dit Logeerhuis gecollecteerd in de kerk van Bolnes en zagen we aan de hand van 

filmpjes wat het Logeerhuis betekent voor wie daar gebruik van maken.  

Woensdag 26 maart 10.00 tot 11.30 u. 

Toegang is gratis en aanmelden is niet nodig. 
 

Sing Inn in de Kerk aan de Maas 

Op woensdag 2 april om 13.30 u is er weer een Sing Inn: een middagje 

gezellig zingen met Wim en Ria Keijzer en aan de piano Jan van der 

Meer. Het thema is deze keer: ‘Hiero-en-daaro’.  

Koorervaring is helemaal niet vereist, het gaat om samenzijn en plezier.  

Elke bijeenkomst begint om 13.30 uur met een rondje koffie of thee. 

Direct daarna gaan we zingen; het eindigt om 15.45 uur.  

Aanmelden is niet nodig en deelname is gratis.  

Informatie: Ria Keijzer, 06 50228250, ria.keijzer@casema.nl. 
 

Een rondleiding op Natuurbegraafplaats Zomerlanden 

Vanuit de Kerk aan de Maas kunt u op donderdag 24 april mee met een rondleiding op de Natuur-

begraafplaats Zomerlanden. Deze ligt in een bestaand loofbos in Heinenoord, net onder Rotterdam, 

mailto:scriba@pgbolnes.nl
mailto:ria.keijzer@casema.nl
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tussen de oevers van de Oude Maas en het Hoeksche polderlandschap. Dit gebied maakt onderdeel 

uit van het Nationaal Landschap de Hoeksche Waard. 

Samen wandelen we door het natuur-

gebied en er wordt verteld over de rijke 

historie, het begraven in de natuur en de 

mogelijkheden op Zomerlanden.  

De wandeling duurt ongeveer een uur. We 

eindigen bij het ontvangstgebouw waar we 

samen een kop koffie of thee drinken. Er is 

ook ruimte om vragen te stellen of een 

afspraak te maken voor een persoonlijk 

gesprek. 
 

 

Datum: donderdag 24 april 2025.  

Aanvang rondleiding: 10.00 uur, we vertrekken vanaf de Kerk aan de Maas om 9.30 uur. 

Kosten: gratis. 

Er kunnen maximaal 20 personen mee met deze rondleiding. Bij meer aanmeldingen zorgen we voor 

een tweede rondleiding op een andere dag.  
 

Let op: De paden zijn niet allemaal even vlak, denkt u aan goede schoenen en evt. regenkleding.  

Er is een golfkar beschikbaar voor wie niet goed ter been is, daar kunnen 3 personen in mee. 

Aanmelden voor 1 april 2025 bij:  

Janny van der Voort, 0180 414101, vandervoortromeijn@gmail.com. 
 

Janny van der Voort 

 

Gezamenlijke activiteiten 

Paasbrunch  
Op zondag 20 april is het 1e Paasdag. Na de 

gezamenlijke Paasdienst in de Groene Tuinkerk is er 

koffiedrinken en aansluitend kunt u aanschuiven voor 

de Paasbrunch.  

Er zal een lopend buffet zijn met allerlei lekkers. De 

dienst begint om 10.00 uur en het buffet duurt tot 

ongeveer 13.00 uur.  

Er staat een mandje waar u, om de kosten te dekken, een vrijwillige bijdrage in kunt doen. Om te 

weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen vragen we u om uiterlijk  14 dagen van tevoren de 

deelnemerslijst in te vullen die in beide kerken zal liggen. 
 

Paasprojectkoor 

Op Paasmorgen willen we in de Paasdienst in overleg met voorganger Ds. Stephan Kurtzahn 

komen tot een gezamenlijk koor. De liederen zijn nog niet bekend, maar u kunt zich nu al daarvoor 

opgeven bij Bas Geelhoed, 0180 413552, basgeelhoed52@gmail.com.  
 

Graag tot ziens, 

Joke Kooiman, namens de Liturgiecommissie van de Groene Tuinkerk en de Werkgroep  Eredienst 

van de Kerk aan de Maas 
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Collectes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Datum Bestemming Bedrag 

15-12-2024 Diaconie  €    50,65 

15-12-2024 Kerk in Actie Palestina €    73,80 

15-12-2024 Adventsproject  €    77,20 

22-12-2024 PKN jonge generatie €    44,50 

22-12-2024 Kerk €    46,60 

22-12-2024 Adventsproject €    70,00 

24-12-2024 Adventsproject €  157,23 

24-12-2024 Diaconie €    71,11 

24-12-2024 Bloemen €    71,11 

25-12-2024 Kinderen in Oekraïne €  192,85 

25-12-2024 JOP €    78,80 

29-12-2024 Diaconie €    32,20 

29-12-2024 House of Hope €    63,95 

29-12-2024 Kerk €    39,25 

  5-01-2025 Diaconie €    50,40 

  5-01-2025 Kerk €    47,95 

  5-01-2025 House of Hope €    56,60 

12-01-2025 Diaconie €  127,55 

12-01-2025 Kerk in Actie Binnenlands Diaconaat €  188,85 

12-01-2025 House of Hope €  125,10 

19-01-2025 Bloemen €    58,75 

19-01-2025 House of Hope €    66,40 

19-01-2025 PKN Missionair werk €    47,15 

26-01-2025 Werelddiaconaat Ethiopië €    88,70 

26-01-2025 Noodhulp Gaza €    98,30 

26-01-2025 Hospice de Reiziger en de Cirkel €    95,95 

02-02-2025 PKN Jonge generatie €    72,60 

02-02-2025 Kerk €    74,10  

02-02-2025 House of Hope €    87,50 

09-02-2025 Diaconie €    58,25 

09-02-2025 Kerk in Actie Noodhulp €    74,70 

09-02-2025 House of Hope €    68,95 

Verjaardagen 

Maart 

  2  Dewi Sanna Van der Pijl  
  8  Bep de Jongste 
  8  Rob Stegman       
10  Sandra de Camps-Verwijs     
16  Bas Geelhoed        
19  Sija van Drunen-Munter     
25  Henk den Breejen  
28  Mw. A.A. Blij      
28  Willemijn Ketting-Ruit 
28  Hugo Stegman     

 

April 

  3  Niek van Egmond 
  6  Wim van Koeveringe  
  8  Anja van der Graaf-Raams  

    8  Piet van der Pols 
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Ridderkerks Symfonie Orkest in de Levensbron: Tijd voor lente! 

Op zaterdag 22 maart om 20.00 uur geeft het Ridderkerks Symfonie Orkest onder leiding van dirigent 

Jean-Pierre Gabriel een voorjaarsconcert in de Levensbron. Er is een mooi programma samen-

gesteld - met bekende en minder bekende stukken - om het voorjaar mee in te luiden.  

Het orkest speelt de Symfonie 101 (‘De klok’) van Haydn. Verder van Elgar: ‘Harmony Music’ en dan 

Scandinavische muziek van Grieg: ‘Noorse bergmelodieën’, van Svendsen ‘IJslandse melodieën’ en 

van Kuhlau de ouverture ‘Røverborgen’. Een sfeervol begin van de lente! 
 

Datum: zaterdag 22 maart 

Aanvangstijd: 20.00 u 

Toegangsprijs: € 17,50. Voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar is de toegang gratis. 

Kaarten reserveren kan via: info@ridderkerkssymfonieorkest.nl  
 

Zondagavondzang in de Bethelkerk 

Het Bethelkerkkoor Zwijndrecht nodigt u uit voor de zondagavondzang op 

zondag 16 maart a.s. om 19.30 uur in de Bethelkerk aan de Rotterdamseweg 73 

te Zwijndrecht. 

De toegang is gratis, wel is er aan de uitgang een collecte voor de bestrijding 

van de kosten. Alle informatie over de zondagavondzang en over ons koor vindt u ook op 

www.bethelkerkkoor.nl.  
 

Namens het Bethelkerkkoor Zwijndrecht,  

Ries Knook  

 

Advertentie   

http://www.bethelkerkkoor.nl/
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Berichten van de diaconie 

De collectedoelen in de komende weken 

Het 3e collectedoel t/m 2 maart was House of Hope Beverwaard  

Lees in de vorige Kerk aan de Maas een uitgebreide toelichting of kijk 

voor meer informatie op de website: www.houseofhope.nl 
 

Nieuw 3e collectedoel bij de Avondmaalszondagen 

Afgelopen 2 jaar hebben we tijdens de Avondmaalszondagen gecollecteerd voor Mercy Ships. Dit 

was een gezamenlijke afspraak en overeenkomst binnen het SARI-verband. Nu zijn we met de 

SARI-kerken een nieuw collectedoel overeen gekomen voor de komende 2 jaar (2025 & 2026). 

Wanneer de Maaltijd van de Heer wordt gevierd collecteren we die zondag voor 2 hospices in de 

omgeving, namelijk Hospice De Reiziger in Barendrecht en Hospice De Cirkel in H.I. Ambacht. Bij 

ons zal dit de 3e collecte zijn. De opbrengsten verdelen we 50/50 over deze 2 hospices.  

Zondag 26 januari vieren we de Maaltijd van de Heer en zullen we dus voor dit mooie doel 

collecteren. Doet u mee? Alvast heel hartelijk bedankt! 
  

 

Zondag 2 maart: Zending Egypte 

Seksueel en gendergerelateerd 

geweld in de huiselijke kring was 

al een groot probleem in Egypte, maar door de toe-

nemende armoede neemt het alleen maar toe.  

De Presbyteriaanse Kerk van Egypte wil bijdragen aan 

een veiligere en vredige samenleving en daarmee Gods 

liefde voor mensen laten zien. Ze traint kerkleiders van 

lokale gemeenten om het probleem bespreekbaar te 

maken. Daarnaast worden verzorgers van kinderen 

toegerust in het beschermen van de jonge generatie 

tegen geweld en misbruik. 
 

Zondag 9 maart: we zijn deze zondag te gast in de Groene Tuinkerk 

Er is 1 collecte, bestemd voor de diaconie. In de hal staan nog twee spaarpotten: voor ‘zending’ en 

‘bloemen’. 
 

Zondag 16 maart, viering van de Maaltijd van de Heer:  

Werelddiaconaat Kameroen (tevens aandacht voor Biddag) 

In Noord-Kameroen regent het drie maanden per jaar. 

Door het veranderende klimaat, houtkap en slecht 

bodemgebruik mislukken oogsten.  

De Lutherse Broederkerk traint dorpsbewoners in duur-

zame landbouw, zodat ze hun gezinnen van voldoende 

voedsel kunnen blijven voorzien. In steeds nieuwe dorpen 

leert men energiezuinige kooktoestellen, eigen brandstof 

en mest maken. Door landbouw te combineren met bos-

bouw herstelt de uitgeputte bodem. Men plant mimosa, moringa, neem- en sheabomen. Er worden 

spaargroepen en coöperaties opgezet om de krachten te bundelen.  

De 3e collecte is deze zondag voor hospice De Reiziger en hospice De Cirkel (lees er meer over in 

de vorige editie van Kerk aan de Maas), dit is het vaste 3e collectedoel bij de Avondmaals-

zondagen.      
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Zondag 23 maart: Werelddiaconaat Colombia 

In de Colombiaanse hoofdstad Bogotá groeien veel kinderen op 

in wijken vol armoede en geweld. Het buurtcentrum van FPT is 

een veilige plek, waar ze terecht kunnen voor sport, spel en 

creativiteit. Ze helpen kinderen in achterstandswijk zich weerbaar 

maken. Ieder jaar kunnen 45 jongeren een koksopleiding volgen. 

Op het dakterras kweken ze eigen groenten. Ook ouders worden 

begeleid. De kinderen leren hun rechten kennen. Ze worden 

weerbaar gemaakt tegen geweld en krijgen de kracht om een beter bestaan op te bouwen. Voor veel 

kinderen is het centrum hun tweede thuis.  
 

Zondag 30 maart: PKN Missionair werk: Kliederkerk 

Kliederkerk is een vrolijke en gastvrije missionaire vorm van kerk-

zijn. De Protestantse Kerk in Nederland steunt lokale klieder-

kerken met materiaal, trainingen en inspirerende bijeenkomsten 

zodat mensen van alle leeftijden samen meer over de Bijbel 

kunnen leren en samen kunnen vieren en eten.  

Kliederkerk brengt jong en oud, niet-gelovigen en kerkelijk betrok-

kenen samen.  

Kinderen, tieners, ouders en grootouders ontdekken op een crea-

tieve manier de Bijbelverhalen en de betekenis daarvan voor hun 

eigen leven.  
 

Zondag 6 april: Zending Golfstaten 

In de Golfstaten werken miljoenen arbeidsmigranten. Ze maken 

lange werkdagen onder erbarmelijke omstandigheden om geld 

te verdienen voor hun familie ver weg.  

Veel van deze arbeidsmigranten zijn christen en willen graag 

meer weten over de Bijbel, maar kunnen zelf niet lezen.  

Het Bijbelgenootschap in de Golfstaten traint voorgangers in 

een vertelmethode waarbij Bijbelverhalen mondeling worden 

doorgegeven. De eeuwenoude verhalen komen zo tot leven en 

krijgen betekenis in het leven van alledag. De Bijbel geeft moed 

en kracht. 
 

Zondag 13 april, Palmpasen: PKN Missionair werk 

Met het landelijke event The Passion komt het paasverhaal bij 

miljoenen mensen in de huiskamer. Een missionaire kans! 

Daarom biedt de Protestantse Kerk rond de uitzending van The 

Passion diverse initiatieven aan.  

Kerken kunnen met een Passionpakket voor buurtbewoners een 

kijkavond organiseren en over de betekenis van Pasen door-

praten.  

Ook kunnen ze een wake met een replica van het Passionkruis 

organiseren. Zo ben je kerk naar buiten. Voor kijkers thuis is er 

online verdiepend materiaal en een magazine. 
 

  



                                                                                                                 Kerk aan de Maas 
 

26 
 

Het 3e collectedoel in de Veertigdagentijd: ‘Versterk de kerk in het Midden-Oosten’ 

In de Veertigdagentijd en op 1e Paasdag is de derde collecte bestemd voor de actie 'Versterk de 

kerk in het Midden-Oosten'. In de praktijk is dit in onze kerk van zondag 23 maart t/m zondag 20 

april (5x). 

In een verscheurde omgeving zijn kerken in het Midden-Oosten een plek van troost en hoop. Ze 

bieden noodhulp en bouwen aan vrede. Tegelijkertijd staan ze onder grote druk: steeds meer 

mensen vertrekken, kerken worden kleiner of 

verdwijnen zelfs.  

Met de campagne ‘Versterk de kerk in het 

Midden-Oosten’ ondersteunt Kerk in Actie 

kerken in Libanon, Israël, Palestina, Syrië en 

Egypte, zodat zij hun unieke en levensreddende 

werk kunnen blijven doen. Bij deze collecte zal 

een brochure uitgedeeld worden in de kerk. 

Helpt u mee om deze collectes tot een succes te 

maken? 
 

Voedselbank 

Zaterdag 1 maart en zaterdag 5 april 

ontvangen wij weer graag de volgende 

producten: groente/fruit in blik of pot, vis of 

vlees in blik, thee, koffie, koffiemelk, rijst, 

pasta’s, saus, suiker en verder wat 

houdbaar is.  
 

U kunt uw producten kwijt op deze 

zaterdagen tussen 11 en 12 uur bij de 

ingang van de Kerk aan de Maas. 
 

Wat fijn dat wij op zaterdag 4 februari weer 

veel producten mochten ontvangen. 
 

Namens de Voedselbank en de diaconie hartelijk dank. 
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Theologische Zomerschool in Den Haag  

Hierbij weer wat informatie over de voorbereidingen van de zomerschool 2025. We zijn 

zeer verheugd om te melden dat intussen acht sprekers (waaronder drie nieuwe) hebben 

toegezegd een les te verzorgen rond het thema “Op reis”.  
 

Acht gastdocenten nemen ons mee op reis:  

• Freek Bakker analyseert vanuit de religiewetenschappen de functie van pelgrimeren, met in 

de les ervaringen van zomerschooldeelnemers en van Mohamed Abdelgabar (Soedan) die 

naar Mekka ging. 

• Predikant Casper van Dongen verbindt hedendaagse reislust met drie verhalen uit de Bijbel 

en laat ons smullen….   

• Journalist, historicus en programmamaker Leo Fijen neemt ons mee op zijn ‘reis van hoofd 

naar hart’, een spirituele trektocht waarover hij een boek schreef.  

• Met predikant Gerco Lock bekijken we fragmenten uit de film 'Into the Wild', over een 

avontuur dat tegelijkertijd een spiegelende religieuze levensreis is naar volwassenheid.  

• Carel van der Meij, docent en predikant, weerlegt in historisch perspectief een hardnekkig 

misverstand over religie als ‘oorzaak nummer 1’ van oorlog en conflicten.  

• Hanna Rijken, theoloog en musicus, duikt de rijke traditie in van reis- en pelgrimsliederen. 

Muziek verbindt, schept ruimte en inspireert. We horen erover en ervaren het. 

• Klaas Spronk, hoogleraar Oude Testament, volgt Mozes op zijn vele reizen. De 

belevenissen en rollen zijn boeiend en wie weet een spiegel voor vandaag.  

• Adrie Sterrenburg, predikant, raakte geboeid door het boek “Godenschemering” over 

veranderende Godsbeelden en geloofsinzichten in hun maatschappelijke context.  
 

Op de website (www.theologischezomerschool.nl) vind je een uitgebreidere versie van deze acht 

lessen.  
 

De zomerschool vindt plaats in de week van 23 – 27 juni in de Bosbeskapel, Bosbesstraat 5 te 

Den Haag, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.00 – 16.00 uur. 
 

Kosten                                                                                                                                                    

Deelname aan deze 4-daagse zomerschool kost € 95,00 (in speciale gevallen is financiële steun 

bespreekbaar). Er is ruimte voor maximaal zestig deelnemers. Regel is dat je zoveel mogelijk alle 

lessen volgt; intekenen op een enkele les is niet mogelijk. 
   

Aanmelden 

Heb je belangstelling en wil je meer info, bel 

dan met 06 50 22 82 (Ria Keijzer). Wil je 

direct aanmelden, schrijf dan een e-mail aan 

theologischezomerschool@gmail.com 

(Jacqueline van der Deijl) met vermelding van 

je gegevens (naam, telefoonnummer & woon- 

en mailadres). Je ontvangt dan een 

bevestiging met betaalinformatie.  

 

Wil je je ook aanmelden als je al eerder je 

interesse kenbaar maakte?   

 

 

 

http://www.theologischezomerschool.nl/
mailto:theologischezomerschool@gmail.com


                                                                                                                 Kerk aan de Maas 
 

28 
 

PCOB  

Gezien worden en er mogen zijn  

De ouderenbond ANBO-PCOB besteedt op woensdag 26 maart, 

tijdens haar maandelijkse bijeenkomst, aandacht aan de Veertig-

dagentijd.  

In het kader hiervan komt Jolanda Omvlee, directeur van de 

Stichting See You, iets over deze organisatie vertellen.  
 

See You zet zich in ontwikkelingslanden in voor mensen met een 

visuele en andere beperking. Deze mensen worden niet gezien. 

Ze hebben geen toegang tot zorg en onderwijs en leven vaak in 

diepe armoede.  

See You zet zich in voor toegang tot oogzorg, onderwijs en werk. 

Ze probeert te bewerkstelligen dat de mensen geholpen worden.  

Dit doet de organisatie in Afrika, Azië, Ethiopië, Oeganda Rwanda, 

Zuid-Soedan, Soedan, Cambodja en Indonesië.  

“We werken aan gemeenschappen met een plek waar mensen met een visuele en andere beperking 

gezien worden en er mogen zijn!”, aldus de voorlichting op haar website www.seeyoufoundation.nl. 
 

De bijeenkomst wordt gehouden in de Christus is Koningkerk, Juliana van Stolbergstraat 44 in 

Slikkerveer, van 14.00 tot 16.00 uur.  

Men hoeft niet perse lid te zijn van de ANBO-PCOB. Iedereen is welkom. Er wordt wel een bijdrage 

gevraagd voor de gemaakte kosten als zaalhuur, koffie en dergelijke. ANBO-PCOB leden betalen 

€ 3,00. Overige bezoekers € 5,00.  
 

Graag tot ziens, 

Lida Saaij 

 

Gospel meets Bigband 

Op zaterdag 5 april organiseert Gospelkoor The Messengers een 

concert in "De Kern". Het thema is ‘Gospel meets Bigband’. Zoals 

de titel al zegt is er deze avond niet alleen koorzang te horen 

maar ook muziek van JD's Bigband uit Dordrecht.   

Het wordt een heel gevarieerd programma waarbij er natuurlijk 

ook een paar gezamenlijke nummers zullen zijn. Ook is er een 

gastrol voor een geweldige zangeres die bij een aantal liederen 

de solopartij voor haar rekening zal nemen.  

Deze mooie muzikale avond begint om 8 uur (zaal open om half 

8) in De Kern aan de Stadhouderslaan in Slikkerveer. De toegang 

is gratis maar er is wel een collecte voor de onkosten.   

Er is een pauze waarbij er gelegenheid is om koffie of thee te 

kopen. Komt U/kom jij ook mee genieten? 
 

Joke van den Bogerd 

 

 

  

Jolanda Omvlee 

(Bron: See You Foundation) 

http://www.seeyoufoundation.nl/
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JOP 

Nevendienst 

Als deze Kerk aan de Maas bij jullie thuis wordt gebracht is het al bijna 2 maart. In de vorige Kerk 

aan de Maas stond dat er dan nevendienst is, maar dat gaat niet door. 

De nevendienst is deze keer op 9 maart en wel om 14.00 uur in de Groene Tuinkerk! 

In deze dienst wordt het officieel dat dominee Stephan Kurtzahn in onze gemeente en in de Groene 

Tuinkerk gaat werken. 

De keer er op is er nevendienst op 6 april en op 20 april met Pasen! Met Pasen is er altijd in onze 

kerk een Paasontbijt, maar omdat we Pasen met elkaar in de Groene Tuinkerk vieren hebben we 

dat dit jaar niet. Wat we deze keer met Pasen wel hebben is samen eten na de kerkdienst: een 

Paasbrunch! Zijn jullie daar ook bij? We hopen van wel! 
 

Femke en Janny 
 

De Veertigdagentijd 

Thuis kun je bezig zijn met verhalen en opdrachtjes, deze staan in een 

boekje, jullie weten vast wel wat we bedoelen. 

Juist, het boekje dat jullie altijd van ons krijgen met een brief en 

spulletjes om de opdrachtjes te maken. Ook nu weer. Het boekje, dat 

‘mijn nieuwe dagboekje’ heet, is dit jaar wel kleiner en er staan minder 

verschillende opdrachtjes in. Daarom hebben we er opdrachtjes bij 

bedacht. Die staan allemaal in de brief. We hopen dat jullie thuis 

daarmee aan de slag gaan. In de week van 2 maart komen we de tasjes bij jullie thuis brengen. 
 

Gezinsontmoeting  

Gezinsontmoeting op 9 maart in de Levensbron vanaf 11.00 uur. 

Dat is altijd een feestje: samen knutselen, naar het Bijbelverhaal 

luisteren en daarna samen aan tafel! Niet alleen jullie en je ouders 

zijn daar welkom, ook oma’s en opa’s.  

Het is wel handig om je voor 2 maart aan te melden bij Jacqueline 

Louwerens, 06 27474342 (WhattsApp of bellen) of via  

gezinsontmoeting@levensbron.nl 
 

Femke en Janny 
 

De leukste bladzijde in Kerk aan de Maas 

Word jij hier ook zo vrolijk van? 

Het laat zo mooi zien dat het lente is. We zeggen dat 21 maart de 

dag is waarop de lente begint. Maar klopt dan wel? 

Op de dag dat de lente begint zijn de dag en de nacht bijna overal 

op aarde even lang. Dat gebeurt twee keer per jaar. Die andere 

keer begint de herfst. Meestal begint de lente op 20 maart. 

Behalve in 2044 en in 2048. Dan begint de lente op 19 maart.  

De laatste keer dat de lente op 21 maart begon, was in 2011. Maar 

waarom begint de lente dan niet elk jaar op 20 maart?  

Dat komt omdat de aarde er niet precies 365 dagen over doet om zijn baantje om de zon te draaien. 

Hij doet er eigenlijk 365 dagen, vijf uur, 48 minuten en 45,1814 seconden over. Daardoor valt het 

begin van de lente elk jaar ongeveer 6 uur later. ( bron: kidsweek.nl) 

 

mailto:gezinsontmoeting@levensbron.nl


                                                                                                                 Kerk aan de Maas 
 

30 
 

Groentemuffins 12 stuks 

Wat heb je nodig? 

60 gram boter, 1/2 courgette, 4 wortels, 200 gram doperwten, 200 gram zelfrijzend bakmeel, 120 gram 

geraspte (jong-belegen) kaas, 3 eieren, 50ml melk, peper & zout, muffinvormpjes. 

Smelt de boter zachtjes in een pannetje en laat afkoelen. Verwarm de oven voor op 180 graden.  

Vul een muffin bakvorm met papieren muffin bakjes en vet 

deze in. Dit werkt het handigste met bakspray. Rasp de 

courgette en wortels fijn in de keukenmachine en meng dit 

met de doperwten. Meng het bakmeel met de geraspte kaas 

en roer de groenten erdoor. Klop de eieren los met de melk 

en boter en breng goed op smaak met peper en zout.  

Schep het eiermengsel daarna door de rest. Goed mengen 

totdat je een wat plakkerig mengsel overhoudt.  
Schep ieder muffinbakje voor driekwart vol en schuif daarna 

de muffinvorm in de oven.  

Bak de muffins in 20-25 minuten gaar en ze een bruin korstje hebben. ( Bron: francescakookt.nl) 
 

Een paasmandje maken 

Je plakt twee papieren stroken kruislings aan de binnenkant van 

de wc-rol als bodem, beplakt de buitenkant van de wc rol met wit 

of gekleurd papier.  

De buitenkant kun je versieren zoals je leuk vindt. Maak bijvoor-

beeld een paashaas, een kuikentje of versier hem met gekleurde 

paaseitjes. Als je klaar bent, prik je aan de bovenkant twee gaatjes 

in de wc rol waardoor je een chenille draad rijgt als hengsel. 
(bron:ladylemonade.nl) 

 

Mopjes 

Milan en Tom lopen door het bos. Zegt Milan tegen Tom: “Zeg 

eens zo snel mogelijk ‘blaadje, blaadje, blaadje achter elkaar’.” 

Tom: “Blaadje, blaadje, blaadje.” Zegt Milan: “Ik kan het veel 

sneller: bos!” 
 

Wat is het toppunt van geduld?  Antwoord: op je kop staan en wachten tot je sokken uit vallen 
 

Sophie komt thuis van haar eerste dag school. Mama vraagt: “Wat heb je vandaag geleerd?”  Zegt 

Sophie: “Niet genoeg. Ik moet morgen weer terug.” 
 

Peter zit op de fiets en plotseling wordt hij aangehouden door een agent.  

“U heeft geen licht, de remmen zijn stuk en er zit geen spatbord op uw fiets. 

Dat gaat u vijftig euro kosten!”  

“Dat is goed”, zegt Peter. ”Maar dan moet hij wel morgen klaar zijn! 
 

Raadsels 

Wat heeft 1 oog en kan niet zien? 

Op welke vraag kun je nooit ‘ja’ antwoorden? 

Op welke rails rijden geen treinen? 

Als je 3 appels en 4 sinaasappels in een hand hebt en 4 appels en 

3 sinaasappels in de andere, wat heb je dan? 

Antwoorden: een naald, slaap je?, op de vangrails, grote handen! 
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Wijs jij de bij de weg naar het rupsje? 

         

Paul en Janny 

Een kaart voor Amnesty 

De Indiase studentenactivist Umar Khalid zit al ruim vier jaar vast zonder 

rechtszaak. Khalid liet zich kritisch uit over een wet die discriminerend is 

voor moslims. Sindsdien zit hij onterecht vast. Hij heeft niets misdaan. 

Toen Khalid zich uitsprak over de discriminerende wet werd hij be-

schuldigd van het aanzetten tot geweld. Hij werd in september 2020 

opgepakt. De autoriteiten klaagden hem aan voor het aanwakkeren van 

geweld tussen groepen en rellen.  

Op 24 juli 2023 stelde het Hooggerechtshof van India voor de tweede 

keer zijn borgtocht uit. Khalid heeft geen uitzicht op een rechtszaak, laat 

staan vrijlating. Stuur een kaart, zodat Umar Khalid weet dat jij hem steunt. 
 

Tips 

• Schrijf in het Engels. 
 

Voorbeeldgroet  

Dear Umar, I stand by you. Please don’t give up!. 
 

Adres  

Dr. Syed Umar Khalid 

ID Number 626714  

Jail No. 2, Tihar Central Jail  

New Delhi – 110058  

INDIA 
 

Hartelijk dank, 

Arja van Wingerden (diaconie) en Wil Wendrich (Amnesty International) 
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Contactpersonen Protestantse Gemeente te Bolnes 

Predikant Ds. S (Stephan) Kurtzahn 
Email: stephankurtzahn@kpnmail.nl 
 

071-5890259 

Voorzitter Kerkenraad Dhr. H.P. (Henk) den Breejen 
e-mail: voorzitter@pgbolnes.nl 

 

010-4790357 

Scriba 
 

Mw. W. (Wil) Wendrich 
e-mail: scriba@pgbolnes.nl 

 

0180-487050 
06-82066497 

Voorzitter C.v.K. Dhr. J. (Jan) Luijendijk 
e-mail: janluijendijk256@gmail.com 

 

0180-416731 

Penningmeester C.v.K. Dhr. J. (Joost) Trouw 
e-mail: jtrouw@hetnet.nl   
 

0180-415062 

Voorzitter Diaconie  Mw. M. (Marjon) Koers - Hoogendijk 
e-mail: marjonhoogendijk@hotmail.com 

 

06-22319542 

Penningmeester  
Diaconie 

Mw. M. (Marit) Leertouwer-Luijendijk 
e-mail: maritleertouwer@hotmail.com 

 

0180-416546 
06-27212389 

Contactpersoon W.E.D. Mw.  J. (Janny) van der Voort  
e-mail:  vandervoortromeijn@gmail.com 
 

0180-414101 

Jeugd Mw. J. (Janny) van der Voort 
e-mail: vandervoortromeijn@gmail.com 

 

0180-414101 

Kerk en Israël Dhr. P. (Peter) van der Graaf 
 

0180-413859 

Coördinator  
zalenverhuur 

Mw. M. (Marit) Leertouwer-Luijendijk 
e-mail: beheer@pgbolnes.nl 

0180-416546 
06-27212389 

Kerk aan de Maas 
 

Dhr. B. (Bas) Geelhoed 
e-mail: basgeelhoed52@gmail.com  

 

0180-413552 
  

Ouderenvervoer en 
Preekvoorziening 

 

Mw. T. (Truus) Luijendijk 
e-mail: truusluijendijk@hotmail.com 

0180-416731 
 

Contactpersoon  
Beeld & Geluid 

Dhr. P. (Paul) van der Voort 
e-mail: beamerteam.pgbolnes@gmail.com  

 

06-48088604 
 

Coördinatie koster en 
Kerkelijk Bureau 

Mw. W. (Winy) van der Pijl 
e-mail: winyvanderpijl@outlook.com 

 

06-29030652 

Adresgegevens & website 
Protestantse Gemeente te Bolnes, Pretoriusstraat 56, 2987 AK Ridderkerk             

0180-418508  www.pgbolnes.nl  

Bestellen collectebonnen 
 Dhr. J. (Joost) Trouw, tel. 0180-415062   Mw. A.E. (Annemarie) Tamerius, tel. 0180-416135 
 ING bank   NL 27 INGB 0000 0120 47  t.n.v. Protestantse Gemeente te Bolnes 

Bankrekeningnummers 

 Kerk         ING bank   NL 27 INGB 0000 0120 47 t.n.v. Protestantse Gemeente te Bolnes 
 Diaconie  Rabobank  NL14 RABO 0373 7451 68 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente 
 te Bolnes 
 ANBI PG te Bolnes    RSIN 824137528    ANBI Diaconie PG te Bolnes  RSIN 824137590 

Vertrouwenspersonen 
Dhr. R. Barnard, r.e.barnard@kpnmail.nl, 06-53519388 / 0180-427682 

 Mevr. C. Jongenotter, 06-22980804 
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Kérastase Kapper

Haarmode Meyer

Creativiteit in actuele haarmode

Dames op afspraak
Heren zonder afspraak

Amerstraat 32
Winkelcentrum Bolnes-Zuid
0180 - 411830

Personal Touch Travel
Krista van Nes
krista.vannes@personaltouchtravel.nl
06 - 47 420 221
www.personaltouchtravel.nl/krista-van-nes

DE PERSOONLIJKE REISADVISEUR VOOR AL UW VAKANTIES
(ZONDER EXTRA KOSTEN)

schinkelshoek
communicatie

websites marketing vormgeving

www.schinkelshoekcommunicatie.nl

• JAARREKENING
• BELASTINGEN
• COMMERCIËEL ADVIES

marketingconcepten | vormgeving | producties
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