


In het kerkgebouw Kerk aan de Maas  
zijn diverse zalen te huur. De kleine  
zaal is zeer geschikt voor het vieren  
van verjaardagen. De grote zaal leent  
zich goed voor recepties en feesten.  
De twee vergaderzalen met groot  
scherm zijn geschikt voor vergaderingen 
tot 20 personen. De kerkzaal met  
podium en orgel is ideaal voor kleine  
en grote koorrepetities. 

Adres
Kerk aan de Maas
Pretoriusstraat 56
Ridderkerk
www.pgbolnes.nl

ZAALVERHUUR 
voor zakelijke en particuliere bijeenkomsten

Neem contact op met  
coördinator Marit Leertouwer 
via beheer@pgbolnes.nl of  
06 272 123 89.

Uitvaartverzorging Ridderkerk
Adriaen van Ostadestraat 1a |  2981 CB  Ridderkerk

- Persoonlijke zorg en aandacht
- Oog voor zorg na de uitvaart
- Eigen 24 uurs-huiskamers 
- Dag en nacht beschikbaar
- Vrijblijvende voorbespreking

T    0180 - 430 300
E    info@uvvr.nl
W  www.uitvaartverzorgingridderkerk.nl

Rob de Ruijter en Esther Heijkoop
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Bij de voorplaat  

 
Schilderij van Duccio di Buoninsegna (1255-1318) 
 

De roeping van Simon en Andreas. 
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  Van de redactie 
De kopij voor de volgende uitgave moet 

uiterlijk op vrijdag 21-02 (maar liefst 

eerder) zijn ingeleverd. Het gaat dan over 

de periode van zaterdag 01-03-2025 t/m 

vrijdag 11-04-2025. 

Komende data  voor het inleveren:  

vrijdag 04-04, 02-05, 06-06, 11-07, 15-08, 

19-09, 17-10, 14-11 en 12-12-2025. 
 

Kopij voor ons kerkblad ‘Kerk aan de Maas’ 

is welkom op het mailadres 

basgeelhoed52@gmail.com of  

Scheldeplein 25, 2987 EL Ridderkerk.  

Informatie: 0180-413 552. 
 

De redactie wenst iedereen veel 

leesplezier. 

Wil Wendrich, Hugo Stegman, Bas 

Geelhoed 

 

 

Liedboek 1002: 1 & 4 

“Een lied voor het nieuwe jaar” 
 

Refrein: Een volk op weg gezet  

om vrede tegemoet te gaan:  

de toekomst die is aangezegd, 

moet doorverteld, verstaan, gedaan.  

Zijn wij dat volk gewekt om op te staan?  

Wij gaan. 

 

1. Wie gaat voorop, wil herder zijn, 

speurend naar water, plekken groen? 

De wolven huilen in het bos,  

wie vindt een weg om recht te doen? 

Wie vrede zoekt moet vechten in  

de loden schoenen van de angst. 

Maar kreupel en verminkt geraakt,  

weten wij: toekomst duurt het langst. 

 

4. Wat wordt gezongen onderweg? 

Een levenslied tegen de dood: 

‘Hij heeft de groten neergehaald 

en kleine mensen maakt Hij groot’. 

Maar wie zijn wij? Wij gaan op pad, 

zingen elkaar de toekomst in. 

Wij struikelen en staan weer op: 

iedere dag een nieuw begin. 
 

Tekst en melodie: Servaas Bellemakers 

© Gooi en Sticht, Utrecht 

 

 

mailto:basgeelhoed52@gmail.com
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Kerkdiensten zondag 26 januari t/m 23 februari 2025 

 
 

Zondag 26 januari   09.30 uur 

Viering van de Maaltijd van de Heer 

Kleur kerkelijk jaar Groen 

Voorganger Ds. J. Brederveld uit Rotterdam 

Lector Gerda van der Schilt 

Ouderlingen Wil Wendrich en Sophia de Lijster 

Diakenen Marit Leertouwer en Marjon Koers 

Gastvrouw Paula den Breejen 

Koster Winy van der Pijl 

Organist Rien Verwijs 

1e en 2e collecte 1. Werelddiaconaat  2. Diaconie 

3e collecte SARI project: Hospice De Reiziger en Hospice De Cirkel 

Oppas Truus Luijendijk 

Beeld en geluid Femke en Arno Zandink 

Kerkauto Henk den Breejen, Bas Geelhoed en Sophia de Lijster 

  

Zondag 2 februari   09.30 uur 

Kleur kerkelijk jaar Groen 

Voorganger Ds. C. van der Niet uit Rotterdam 

Lector Carla Trouw 

Ouderlingen Sophia de Lijster en Jan Luijendijk 

Diaken Nico Wendrich 

Gastvrouw Arja van Wingerden 

Koster Rob Stegman 

Organist Rien Verwijs 

Collectes 1. Kerk  2. Prot Kerk jonge generatie 3. House of Hope 

Kindernevendienst Femke Zandink - van der Voort 

Oppas Miep van Nes 

Kerkauto Paul van der Voort, Nico Wendrich en Gert Schop 

Beeld en geluid  
  

Zondag 9 februari  09.30 uur Nick Schinkelshoek 

Kleur kerkelijk jaar Groen 

Voorganger Dhr. G. den Boef uit Dronten 

Lector Paul van der Voort 

Ouderlingen Jan Luijendijk en Wil Wendrich 

Diaken Marit Leertouwer 

Gastvrouw Nel Hengstmengel 

Koster Bert Ruinard 

Organist Freek Krabbendam 

Collectes 1. Kerk in Actie Noodhulp  2. Diaconie 3. House of Hope 

Oppas Janny van der Voort 

Beeld en geluid Paul van der Voort 

Kerkauto Gert van Nes, Winy van der Pijl en Nel Hengstmengel K
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De kleuren van het kerkelijk jaar 

We gaan een nieuwe periode van het jaar in, een groene periode.  

Groen staat voor hoop, groei, en toekomst. Deze periode heet de periode 

na Epifanie. Epifanie betekent ‘verschijning’ of ‘openbaring’.  

Hierbij horen in de westerse christelijke kerken een drietal Bijbelverhalen: 

Driekoningen, de doop van Jezus en de bruiloft te Kana. Dit zijn verhalen 

waarin Jezus steeds zichtbaarder wordt, Hij is geboren, Hij wordt gedoopt 

en Hij doet zijn eerste wonder.  

Hierna volgen we Jezus op zijn pad als Hij wonderen doet, mensen bij zich 

roept en ons levenslessen leert. 
 

Namens de WED, 

Femke Zandink 

 

 

 
  

 

Zondag 16 februari   09.30 uur 

Kleur kerkelijk jaar Groen 

Voorganger Mw. Drs. M.H.E. Pullen uit Dordrecht 

Lector Bas Geelhoed 

Ouderlingen Wil Wendrich en Carla Trouw 

Diaken Marjan Geelhoed 

Gastvrouw Ruth van Koeveringe 

Koster Henk den Breejen 

Organist Thea Verhagen 

Collectes 
1. Kerk  2. Binnenlands Diaconaat van Kerk in Actie 

3. House of Hope 

Oppas Sophia de Lijster 

Beeld en geluid Hugo Stegman 

Kerkauto Paul Zuurveld, Wim van Koeveringe en Jan Luijendijk 

 

Zondag 23 februari   09.30 uur 

Kleur kerkelijk jaar Groen 

Voorganger Dhr. P. Mostert uit H.I. Ambacht 

Lector Hugo Stegman 

Ouderlingen Carla Trouw en Henk den Breejen 

Diaken Arja van Wingerden 

Gastvrouw Anja van der Graaf 

Koster Cees Opmeer 

Organist Rien Verwijs 

Collectes 1.Diaconie  2. Kerk  3. House of Hope 

Oppas Jan Luijendijk 

Beeld en geluid Bas Geelhoed 

Kerkauto Henk den Breejen, Bas Geelhoed, Sophia de Lijster 
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Flitsen uit de kerkenraad 9 december 2024 

De voorzitter heet iedereen welkom en gaat voor in gebed. Er zijn mededelingen uit de wijken, er is 

lief en leed te delen. De notulen en de post worden behandeld. 
 

De kerkenraad kijkt tevreden terug op het gemeenteberaad van 8 december. Daar is veel aan de 

orde geweest: de samenwerking met de Groene Tuinkerk, het goede bericht uit de beroepings-

commissie, de activiteiten rond Kerst.  Ook wordt er tevreden teruggekeken op de gezamenlijke 

kerkenraadsvergaderingen in november. Het was wat veel, maar het ging over belangrijke zaken: 

de samenwerking en het beroepingswerk, en fijn dat alles naar wens verloopt.  
 

Vanuit de werkgroepen wordt verslag gedaan: 

Het Opbouwwerk is in volle gang. Er zijn allerlei activiteiten geweest in de afgelopen weken: Open 

Huis Digikoffer, Bijbelcursus met Christi Bartelink, excursie Van Gelder, Samen aan Tafel, Jarige 

Job en Jet, Sing Inn.  

De kerstengelen zijn gestart. De voorbereidingen voor de Kerstherberg lopen op schema. 

Er is weer een huis-aan-huis flyer van de gezamenlijke kerken van Bolnes (Boezemkerk, ’t Anker, 

HOWH, St Jorisparochie/Theresiakapel, Kerk aan de Maas) over de kerstdiensten. Deze folder, 

ontworpen door Annette Schinkelshoek, zal in de laatste twee weken voor Kerst bezorgd worden, 

daar hebben zich gelukkig genoeg vrijwilligers voor aangemeld. 
 

Ook de Diaconie is druk met de kerstactiviteiten: de Wensboom, de kerstpakketten voor 

statushouders, de kerstmaaltijd met Slikkerveer, de kerstattenties. 

De begroting van de diaconie wordt behandeld en nadat enkele vragen beantwoord zijn, wordt de 

begroting door de kerkenraad vastgesteld.  

De diaconie heeft besloten om voortaan samen met de diaconie van de Groene Tuinkerk te 

vergaderen.  
 

Het College van Kerkrentmeesters is bezig met de Actie Kerkbalans. 
 

De Werkgroep Eredienst is tevreden over de dienst op Eeuwigheidszondag, er waren veel gasten 

en het was een mooie troostrijke dienst. Inmiddels is het Adventsproject gestart en ook dit verloopt 

naar wens. 
 

Tenslotte dankt de voorzitter ieder voor de inbreng en sluit hij de vergadering met het gedicht Hoop 

van Jan van Opbergen.  
 

Wil Wendrich, scriba 

 

  

De toekomst duurt het langst  
uit Lied 1002, vers 1 
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Kennismaking en Gemeenteberaad op zondag 12 januari 

Verslag van de kennismaking met ds. Stephan Kurtzahn in Kerk aan de Maas samen met de leden 

van de Groene Tuinkerk (GTK) en vervolgens ook van het gemeenteberaad dat beide gemeentes 

afzonderlijk hebben gehouden. 

Ds. Kurtzahn is voorgegaan in de gezamenlijke dienst van 12 januari. 

Na de dienst is er koffiedrinken gevolgd door een kennismaking met ds. 

Kurtzahn.  

Henk den Breejen, voorzitter van de kerkenraad van Kerk aan de Maas, 

heet iedereen welkom en geeft het woord aan ds. Kurtzahn. 

Ds. Kurtzahn is 56 jaar, getrouwd en woont in Leiderdorp waar hij ook 

zal blijven wonen. Hij vertelt over zijn studie theologie in Duitsland. Er 

waren in die tijd te veel theologen in Duitsland, daardoor is hij 

uitgeweken naar Nederland waar hij Nederlands heeft geleerd en 

vervolgopleidingen heeft gedaan o.a. aan de Universiteit in Amsterdam 

en een opleiding tot Geestelijk begeleider. Dat vakgebied spreekt hem 

erg aan.  

In 1998 was zijn eerste gemeente in Drenthe waarna nog enkele 

gemeentes volgden tot en met Leiderdorp. Een paar jaar geleden is ds. 

Kurtzahn getroffen door een ruggenmerginfarct waardoor hij afhankelijk is van een rolstoel. 

Vervolgens verwijst ds. Kurtzahn naar de kennismakingsbrief die de leden van beide kerken via de 

mail hebben ontvangen. 
 

Aanwezigen krijgen de gelegenheid om vragen te stellen aan ds. Kurtzahn.  

• Muzikale voorkeur: ds. Kurtzahn vindt het belangrijk dat liederen goed mee te zingen zijn. Hij 

maakt hoofdzakelijk gebruik van het Liedboek 2013, zingen en bidden in huis en kerk. 

• Symbolische bloemschikking waardeert ds. Kurtzahn zeker, symboliek is belangrijk. 

• Toekomstvisie in het kader van het samengaan van beide gemeentes: ds. Kurtzahn heeft 

ruime ervaring op dat gebied. Rekening houden met elkaars gevoelens is het belangrijkste 

daarin. 

• Huisbezoeken doet ds. Kurtzahn graag en meestal lukt dat goed. Traplopen is geen optie. Dan 

kan een bezoek op een andere plek plaatsvinden. 

• Hoe anderen ds. Kurtzahn omschrijven: mensenmens, een doorzetter en positief van aard.  

• Afstand Leiderdorp naar IJsselmonde/ Bolnes: dit is voor ds. Kurtzahn geen probleem, hij rijdt 

graag auto. 

• Ds. Kurtzahn is aan het promoveren. Alles daarvoor is ingeleverd, het wachten is op de 

uitslag, waarschijnlijk dit voorjaar.  

• Waarom ds. Kurtzahn weggaat bij zijn huidige gemeente: Tijdens zijn ziekte is er een nieuwe 

predikant aangenomen waarmee de samenwerking onder druk is komen te staan. Er is toen 

besloten dat hij een andere baan zou gaan zoeken. 
 

Als de vragen beantwoord zijn, licht Henk het voorliggende proces toe: 

• De leden van de GTK gaan naar de grote zaal voor hun beraad en schriftelijk stemming.  

• Leden van Kerk aan de Maas blijven voor hun beraad en stemming in de kerkzaal.  

• Als 2/3 van de aanwezige stemgerechtigden vóór stemmen, dan kan er een beroep op ds. 

Kurtzahn worden uitgebracht. De uitslag horen we aansluitend op de stemming. 

Vervolgens heeft ds. Kurtzahn 3 weken bedenktijd en zou in principe de bevestiging op 

zondag 2 maart kunnen plaatsvinden in de GTK.  
 

Er zijn in totaal ca 55 stemgerechtigde gemeenteleden bij dit beraad. 
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Femke en Marit tellen de uitgebrachte stemmen door de leden van Kerk aan de Maas.  

De uitslag: 1 blanco stem, 54 stemmen vóór. Totaal uitgebrachte stemmen: 55. 

De leden van de GTK zijn inmiddels ook klaar met hun beraad.  

De uitslag: 1 blanco stem, 34 stemmen vóór. Totaal uitgebrachte stemmen: 35. 

Henk bedankt alle aanwezigen voor hun betrokkenheid en zal persoonlijk het uitgebrachte beroep 

op ds. Kurtzahn overbrengen. 
 

Nagekomen bericht: ds. Kurtzahn heeft het beroep ondertussen geaccepteerd. In de komende 

weken gaan wij samen met de Groene Tuinkerk en ds. Kurtzahn in gesprek over een definitieve 

datum voor de intrededienst. 
 

Waar bleef de ster? 

De ster had de wijzen de weg gewezen naar het 

Kerstkind. Maar daarna was de ster verdwenen. Waar 

is de ster gebleven? 

Toen de drie wijzen hun geschenken aan het kind 

hadden gegeven, verlieten ze de stal.  

Wat moesten ze nu gaan doen? Ze gingen maar eens 

zitten om na te denken. 

En toen ze daar zaten, daalde de ster af van de hemel 

en ging bij hen zitten. De ster bleek te kunnen spreken: “Jullie hebben mij gevolgd en jullie hebben 

het Kind eer bewezen. Dat was het beste dat jullie konden doen, daarom mogen jullie een wens 

doen.” 
 

Een van de wijzen flapte er uit: “Maak ons maar rijk, schatrijk graag.” 

Maar de andere twee waren wijzer: nee dat leek hun geen goede keuze. 

“Misschien een lang leven . . . ? opperde de tweede wijze voorzichtig. Maar dat zou alleen  

voordeel aan hun drieën brengen. Misschien was er iets dat ook voordeel zou brengen aan alle 

andere mensen. 

Na enig nadenken nam de jongste wijze het woord: “ Dat licht van u, dat zou ik wel willen hebben.” 

Op het moment dat hij dit wenste, legde de ster zijn licht af en het 

veranderde in drie zakken vol bijzonder zaad; als goudkorreltjes maar 

zonder gewicht en stralender. De drie wijzen namen ieder een zak, 

bestegen hun kamelen en gingen de wijde wereld in. 

Overal waar ze kwamen, zaaiden ze iets van het zaad. Ze trokken over 

rivieren, over bergen, langs bossen en meren in elk land van de wereld. 

Overal lieten ze wat van het zaad vallen. Nu wordt verteld dat, vanaf die dag, telkens iets van dat 

zaad ergens op de wereld opkomt. Niet als een plantje, nee, als het zaad opkomt, dan gebeuren er 

andere bijzondere dingen. Dan is er bijvoorbeeld iemand die een ander zomaar toelacht. Of er is 

iemand die wat zorg en aandacht aan een ander besteedt. En ook bij ons komt dat lichtzaad op, 

maar je moet het wel zien. Dat is het cadeau dat de ster ons elke dag wil geven. (bron onbekend) 
 

Janny van der Voort 
 

Veertigdagenkalender 

Bij de volgende Kerk aan de Maas ontvangt u weer de Veertigdagenkalender, een gezamenlijk 

project van diverse kerken in Ridderkerk en IJsselmonde. 

Het thema is ‘Kijken met nieuwe ogen’. U herkent dit vast wel: het was het thema van onze start-

zondag. Het thema sprak de Veertigdagenwerkgroep erg aan, vandaar deze keuze. 

  Afbeelding: freepik  
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‘Kijken met nieuwe ogen’, dat is een manier van leven waarin je je openstelt voor wat er om je heen 

gebeurt, zowel op het intermenselijk vlak, als in de natuur en in onze wereld. Én je er niet alleen voor 

openstelt, maar er ook naar handelt. Dat betekent: wat je ziet wat nodig is, probeer je waar te maken! 

Op de woensdagen is een bladzijde voor de kinderen gemaakt. In de volgende Kerk aan de Maas 

leest u meer over de activiteiten en vrijdagavondgebeden in de Veertigdagentijd. 

 

Legaat mevrouw Corry Verveld 

Op 10 dec 2024 kregen wij als College van Kerkrentmeesters het volgende bericht: 
 

Mijn naam is Gert Visser en ik ben belast met de financiële afwikkeling van het overlijden van 

mevrouw C.A. (Corry) Verveld, geboren 5-10-1925. Mevrouw Verveld heeft in haar testament 

bepaald dat de Protestantse Gemeente Bolnes een legaat van € 2500,00 ontvangt. 

Corry Verveld is jarenlang lid geweest van uw gemeente en woonde destijds aan de Spuistraat 

607 in Ridderkerk. De laatste vijf jaar van haar leven woonde ze in een verzorgingstehuis in 

Meppel, waar ook haar enige zus woonde. 

Ze heeft altijd met warme woorden gesproken over het kerkelijke leven in Ridderkerk/ Bolnes 

en keek daarop met weemoed terug. Graag hoor ik van u of u het legaat accepteert. Zodra ik 

uw bevestiging binnen heb, schrijf ik het bedrag over op uw rekening. 
 

Wat een mooi bericht om te ontvangen. Velen van ons 

herinneren zich ongetwijfeld Mevrouw Corry Verveld. 

Zij heeft jarenlang in Bolnes gewoond en was een 

geliefde zuster van onze gemeente van Bolnes. 

Ongeveer 5 jaar geleden verhuisde ze naar Meppel, 

dichter bij haar familie. Het afscheid van Bolnes viel 

haar zwaar.  

Maar het was beter zo, vond ze zelf. Ze vond het fijn 

om dichterbij de familie te wonen en had het naar haar 

zin in het Irenehuis. Maar ook de band met Bolnes 

bleef sterk.  

Een jaar geleden schreef ze nog een stukje in Kerk 

aan de Maas waarin ze liet weten erg blij en ontroerd 

te zijn door de kaart die ze kreeg waar alle kerk-

gangers hun naam op geschreven hadden.  

Ze is op 13 augustus 2024 op 98-jarige leeftijd in 

Meppel overleden. 
 

We hebben het legaat van Corry in grote dankbaarheid aanvaard. En we hebben er ook al een mooie 

en gepaste bestemming aan gegeven. Door de steeds verdergaande samenwerking met de Groene 

Tuinkerk hebben we als college een lang uitgestelde knoop moeten doorhakken, namelijk het 

aanbrengen van een beeldverbinding vanuit onze kerk. Hierdoor kunnen de leden van de Groene 

Tuinkerk (die dit al jaren gewend zijn) nu ook de (gezamenlijke) diensten in beeld ontvangen. Dat 

betekende natuurlijk een flinke investering in beeldapparatuur. En wat is het nu mooi dat wij die 

investering nu uit het legaat kunnen betalen. Voor mevrouw Verveld komt dit te laat maar wat mogen 

we blij zijn dat Corry er nu voor heeft gezorgd dat dit nu voor vele gemeenteleden een verrijking is 

van het bijwonen van onze diensten in onze Kerk aan de Maas op afstand. 

 

Jan Luijendijk 

Voorzitter College van Kerkrentmeesters    

Foto van Joost en Carla Trouw tijdens een 
van hun bezoeken aan Corry in Meppel 
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Een mijlpaal bereikt: De eerste beelduitzending vanuit onze kerk 

Al lang kregen wij als College van Kerkrent-

meesters de vraag: waarom hebben wij in 

onze Kerk aan de Maas nog steeds geen 

beelduitzending?  

En steeds moesten wij antwoorden: zodra 

we voldoende capabele mensen kunnen 

mobiliseren gaan we een traject in gang 

zetten.  

Voor wat betreft de audio-uitzendingen waren we vorig jaar al erg blij dat er nieuwe leden bereid 

werden gevonden om als beamist mee te gaan draaien. Want lange tijd rustte er een zware verant-

woordelijkheid bij slechts een paar mensen met Rob Stegman als coördinator. We waren ook blij dat 

Paul van der Voort zich bereid verklaarde om de coördinatie van de beamisten te willen overnemen 

van Rob. We danken Rob voor zijn jarenlange inzet! 
 

Maar nu we vaker gezamenlijke diensten met de Groene Tuinkerk zullen gaan hebben werd de druk 

om een beelduitzending mogelijk te maken steeds groter. Want in de Groene Tuinkerk zijn de ge-

meenteleden al lang gewend aan een video-uitzending van hun kerkdiensten.  
 

En toen was er plotseling geen ontkomen meer aan: ds. Kurtzahn kwam kennismaken en zou op 12 

januari in de dienst in onze kerk voorgaan. En de leden van de Groene Tuinkerk gingen er wel van 

uit dat wij een beeldverbinding tot stand zouden gaan brengen.  

Met goede adviezen van Jermey Lanoy van HOW maar 

bovenal dankzij de geweldige inspanning van Michel Moed 

(beeld- en geluidstechnicus en zoon van Jopie en Roel) is 

het ons net op tijd gelukt om de eerste beelduitzending 

vanuit onze kerk mogelijk te maken. Een werkelijk fantas-

tische prestatie van Michel die tientallen vrije uren in onze 

kerkzaal heeft gewerkt om alle apparatuur, kabels en soft-

ware te installeren. En het resultaat mocht er 12 januari zijn: 

een vlekkeloze uitzending.  
 

Michel: heel hartelijk bedankt! 
 

Kijkt u, als u zelf in de kerk was en de dienst nog eens terug wil zien, op de site van: 

kerkdienstgemist.nl en vul in het scherm ‘Bolnes’ in.  
 

Namens het college van Kerkrentmeesters, 

Jan Luijendijk 

 

Bloemen van de kerk 

De bloemen van de kerk zijn de afgelopen weken, als groet en bemoediging, namens ons allen 

gegaan naar: 22/12 Gusta Vuik-de Jong 

25/12 Ds. Pullen 

29/12 Corrie de Ruiter-Kwantes (90 jaar) 

05/01 Piet en Mieke Taselaar-van Noordenne 

12/01 Dien van Rikxoort-van Wijngaarden 

19/01 Adrie Knauff-Lagendijk 
 

Weet u misschien ook iemand die we er blij mee kunnen maken?  

Laat het mij weten! Wil Wendrich, Tel 0180- 487050, scriba@pgbolnes.nl  

     Beeld vanaf de camera op uw scherm 
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Agenda van 25 januari t/m 28 februari 2025 

 

Mutaties 

Overleden:  

Rina Havenaar - Prohn, geboren op 23 januari 1935, overleden op 13 december 2024 

Ton Hooftman, geboren op 1 april 1948, overleden op 18 december 2024  
 

Verhuisd: 

Sander en Marijke Geelhoed zijn samen met David en Nora in december 2024 verhuisd van het 

eiland Saba naar het grotere Bonaire. Omdat daar geen postadres is kan het schriftelijk contact via 

hun ouders lopen (Marjan en Bas Geelhoed). Hun mailadressen blijven wel gewoon bestaan 

(sandergeelhoed@hotmail.com en Koelewijn.marijke@gmail.com).  

Hun telefoonnummers zijn wel veranderd: Marijke: +599 700 8318 en Sander: +599 700 8309. 
 

Ingekomen: 

Piet en Mieke Taselaar – van Noordenne, Prunusplantsoen 65, 2982 NB Ridderkerk 

email: tasel018@planet.nl   Telefoon: 0180-397452. 

Wij wensen hen toe dat zij zich snel thuis mogen voelen in onze gemeente. 
 

Wilt u bovenstaande gegevens veranderen in uw ledenlijst? 

Zondag 26-01 Kerkdienst, met Maaltijd van de Heer  09.30 u 

Maandag 27-01 Pastoraal overleg  09.30 u 

 27-01 Kerkenraad  19.30 u 

Woensdag 29-01 PCOB Jan Huisman: slapen en dromen 14.00 u 

Zaterdag 01-02 Voedselbank  11.00 u  
   

Zondag  02-02 Kerkdienst  09.30 u en koffie in de zaal 

Woensdag 05-02 Sing Inn  13.30 u 

 05-02 Werkgroep Eredienst  19.30 u 

Vrijdag 07-02 Themabijeenkomst Pauluskerk Levensbron 19.45 u 
    

Zondag 09-02 Kerkdienst  09.30 u 

Maandag 10-02 Liedboekgroep  19.30 u 

 10-02 Gez. CvK vergadering  10.00 u 

Dinsdag 11-02 Open Huis met Stichting Gaan en Doen  10.00 u 

Woensdag 12-02 Groothuisbezoek  19.30 u 

Donderdag 13-02 Jarige Job en Jet  09.30 u 
   

Zondag 16-02 Kerkdienst  09.30 u 

 16-02 Zondagavondzang Bethelkerkkoor  19.30 uur 

Maandag 17-02 Groothuisbezoek  11.00 u 

Woensdag 19-02 Groothuisbezoek  11.00 u 

Vrijdag 21-02 Samen aan Tafel  18.00 u 

 21-02 Kopij inleveren Kerk aan de Maas 
   

Zondag 23-02 Kerkdienst  09.30 u 

  23-02 Redactie Kerk aan de Maas  14.00 u 

Maandag 24-02 Moderamen  19.30 u 

Dinsdag 25-02 Vrouwencontactgroep  13.30 u 

Woensdag 26-02 PCOB ‘Zoete koek’  14.00 u 

Zaterdag 01-03 Voedselbank  11.00 u 

A
  
g

  
e

  
n

  
d

  
a

  

mailto:sandergeelhoed@hotmail.com
mailto:Koelewijn.marijke@gmail.com
mailto:tasel018@planet.nl
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Gemeenteberichten 

Meeleven 
 

Wij leven mee met:  

Elly Brandsema, haar schoonzoon is op Oudejaarsdag plotseling overleden. Wij wensen haar veel 

sterkte met dit verlies. 
 

Ad van Kaam die vorige week zondag thuis van de trap gevallen is en zijn heup heeft gebroken. 

Voorlopig ligt hij nog in het ziekenhuis maar hij hoopt zo spoedig mogelijk naar een revalidatietehuis 

te kunnen gaan. 
 

Corrie de Ruiter is nu opgenomen in het verpleeghuis Smeetsland, Revalidatie-afdeling Flamingo, 

Pietersdijk 60, 3079 TD Rotterdam.  

We wensen haar veel sterkte. Stuurt u haar ook eens een kaartje? 
 

We wensen verder iedereen die onderzoeken moet ondergaan of wacht op uitslagen, veel sterkte 

en moed toe! 
 

Bedankt 

Ik wil iedereen hartelijk bedanken voor de belangstelling en de kaarten die ik mocht ontvangen na 

mijn operatie aan mijn rug/nek. Het gaat gelukkig weer de goede kant op. 
 

Hartelijke groeten, 

Roel Moed 
 

Bedankt 

Heel hartelijk dank voor de mooie bloemen, die ik namens onze gemeente mocht ontvangen na 

een kort verblijf in het ziekenhuis 
 

Hartelijk groet,  

Dien van Rikxoort-van Wijngaarden 

 
 

In herinnering 

Afgelopen 13 december is Mevr. Rina Havenaar op 89-jarige leeftijd 

overleden in het hospice De Cirkel in Papendrecht. 

Jaren geleden kwam ze met haar man in Bolnes wonen in de De la 

Reystraat. 

We zagen hen alleen in de zomer in de kerk, want in de winter gingen 

ze altijd met hun camper naar Spanje om daar te overwinteren en van 

de zon te genieten. 

Ik bezocht ze dus alleen in de zomer en bij een van mijn bezoekjes 

was ik erg verbaasd dat er een heerlijke tompouce van Bakker V……. 

bij de koffie werd geserveerd. 

Haar man zei: Dat vind je toch zo lekker. Ja, dat klopt maar hoe weet u dat dan? Ja, dat heb ik in de 

krant gelezen zei de heer Havenaar (ik was eens geïnterviewd voor de Combinatie en dat had ik 

daar blijkbaar verteld…) en dat hadden zij onthouden.  Heel lief en attent. 
 

Zes jaar geleden overleed haar man en dat was voor Mevr. Havenaar een grote klap, het gemis was 

enorm groot. 

Ze werd steeds minder mobiel en was steeds meer aan huis gebonden. 
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Ze kwam heel vaak ten val maar krabbelde er steeds weer bovenop. Toen ik een keer met haar naar 

het ziekenhuis ging om foto’s van haar pols te laten maken, bleek dat ze in het gips moest. Ze vroeg 

mij wat mijn lievelingskleur was en ik zei: blauw. En tegen de zuster zei ze: “geef mij maar blauw 

gips”. En we gingen naar huis: 86 jaar en blauw gips. Ze vond het wel hilarisch. 

  

Onlangs kwam ze na een val weer in het ziekenhuis terecht en daar bleek al snel dat ze er heel 

slecht aan toe was. 

Ze heeft nog even in het ziekenhuis gelegen en daarna nog een week in het hospice. Ik heb haar 

daar nog een keer bezocht, maar ze was in een diepe, diepe slaap en ik heb in stilte afscheid van 

haar genomen. Enkele dagen daarna is zij overleden en in kleine kring gecremeerd. 

  

Truus Luijendijk 

Wil Wendrich / Truus Luijendijk 

  

 

 

 

 

In herinnering 

Ton Hooftman overleed op 18 december. Ton is geboren op 1 april 1948 en is 76 jaar geworden.                                                                                                                                                                                                         

Ton en zijn vrouw Lies kwamen enkele jaren geleden in Bolnes wonen. Ze hadden geen kinderen.                    

Ze hebben zich in hun leven samen veel bezig gehouden met zendings- en evangelisatiewerk op 

de Filipijnen en bij het tot stand brengen van een huis voor weeskinderen. Ze reisden daar wel 7 

keer naar toe en konden er mooi over vertellen, “dat zijn onze kinderen,” zeiden ze dan.  

Maar eenmaal gesetteld in Bolnes kwam er ziekte op hun pad. In 2020 overleed Lies na een lang 

ziekbed en toen werd het leven heel moeilijk voor Ton. Ton was zijn steun en toeverlaat kwijt. 
                                                                                                                                                      

Ton had zijn eigen kwetsbaarheid en regelmatig rust nodig. Zijn contacten naar buiten waren 

daardoor beperkt. Maar zijn grote hobby, modelbouwwerk, heeft hem jarenlang geholpen rust en 

ontspanning te vinden in zijn leven. Er werden zeer mooie schepen gebouwd vanuit zijn kamer 

met het uitzicht op het water en de voorbijgaande schepen. Uren- en maandenlang kon hij ermee 

bezig zijn. Het gemis van Lies bleef, maar desondanks kon hij het leven weer wat oppakken en 

er kwamen met familie en vrienden weer uitjes. Hij was een Bourgondiër en kon ontzettend 

genieten van eigen heerlijke maaltijden thuis en buiten de deur. Hij liet dan daarvan ook wel eens 

proeven bij een ander.  

In Tons geloofsleven was er een groot vertrouwen op zijn Heer. Hij sprak daar ook regelmatig 

over, ook hoe Gods Geest hem bij het voorgangerswerk op de Filipijnen terzijde stond en hem 

de goede woorden deed uitspreken.  
                                                                                                                                                                                     

Afgelopen november werd hij met ernstige klachten opgenomen in het ziekenhuis en heeft hij 

besloten zich niet meer te laten behandelen. Zijn zus en familie bleven Ton trouw tot het einde 

van zijn leven. In een appcontact met een gemeentelid schreef Ton deze woorden: “Ook al gaan 

we door een dal van diepe duisternis. Hij is erbij. Hij wijst ons de weg”. 

Dat deze woorden en de eeuwige rust die Ton nu gevonden heeft, zijn zus en familie en ieder die 

hem mist tot een troost mag zijn.  
 

Gerda van der Schilt / Wil Wendrich         
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Terugblik vanuit het Opbouwwerk 
 

Samen zingen 

Maar liefst 40 deelnemers waren er op de Winter-Sing-Inn van december 2024. Ook de belang-

stelling voor het Kerstprojectkoor was weer hoopgevend. Dank aan allen die voor zo’n goede sfeer 

en mooie klanken zorgden t.g.v. Kerstavond. Wij wensen u allen een goed, warm en moedig jaar 

toe; onze persoonlijke nieuwjaargroet vindt u elders in het blad. 
 

Ria Keijzer 

 

                   

De voorbereidingen voor de 

pubquiz. En natuurlijk moet de 

inwendige mens ook 

bijgehouden worden. 
 

Een terugblik op de Kerstherberg ‘Klokken van hoop’ 2024 

Een samenwerking tussen de Groene Tuinkerk en de Kerk aan de Maas. 
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De opening  

We werden verwelkomd door zang van het Dickenskoor. Na mooie openingswoorden door Ria 

Keijzer - zij introduceerde de Kerstherberg in 2019 in onze gemeente - mocht Wil Wendrich het 

cadeau voor de gemeente openmaken: twee kerstklokken met daarop de boodschap: Heb lief en 

bied hoop! Een mooie opdracht voor ons allemaal. De klokken hebben tijdens de Kerstherberg, bij 

de boom van hoop gehangen waarin wensen over hoop werden 

achtergelaten. De tentoonstelling ‘het Kerstdorp’ was opge-

bouwd uit huisjes en andere tafereeltjes, verzameld door 

gemeenteleden. Boven het dorp hingen klokken, die ook door 

gemeenteleden ter beschikking waren gesteld voor deze dag.  
 

Nadat de lichtjes in het kerstdorp aangingen klonk er een carillon 

met het lied ‘Komt allen te samen’. Daarna zongen we onder 

begeleiding van het Dickenskoor Stille nacht. Een sfeervol en 

betekenisvol begin van deze middag en avond. 
 

De middag 

In de kerkzaal draaide de film van hoop, samengesteld uit 

verhalen over hoop die in onze kerk in de adventstijd verteld werden en met bijdragen uit de Groene 

Tuinkerk en van de kinderen van de nevendienst. 

Het was een gezellige drukte in de ontmoetingsruimte, de tafels 

waren goed bezet, ook in de groene zaal werd er gebruik 

gemaakt van de spellen en sjoelbakken! 

Als eerste konden de kinderen naar de kerstpubquiz, speciaal 

voor hen, gepresenteerd door Marit.  

“Veel te gemakkelijk was die” was 

het commentaar! Dat zullen we 

onthouden voor de volgende keer! 

Iedereen kreeg een prijsje na afloop.  

Daarna kon iedereen die dat wilde naar de kerstpubquiz: zes tafels vol 

deelnemers en belangstellenden zaten er in de grote zaal te wachten. 

Na een verhitte strijd werd één team winnaar. Met mooie, gesponsorde 

prijzen, ging dat team naar huis. 

In de oranje zaal werd er geknutseld, er werden kerstklokjes gemaakt 

van kleine bloempotjes, er waren houten klokjes die 

versierd konden worden en er lag nog veel meer om lekker 

mee bezig te zijn. De Wereldwinkel die daar stond met 

tafels vol cadeautjes deed ook goede zaken! 

Achter en voor de bar en in de keuken werd hard gewerkt 

om iedereen te voorzien van drinken met iets lekkers  

En er was veel lekkers, 

dankzij gemeenteleden 

die iets hebben gebakken of ingekocht. 

De kinderen vermaakten zich naast het creatieve programma en 

samenspelen ook met een speurtocht. Ook daarbij waren weer 

prijsjes te winnen. 

De verhalenverteller, Wim Keijzer, had weer een prachtig 

verhaal, menigeen kwam met blosjes op de wangen na afloop 

naar buiten. 
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Kerstpubquiz 

De avond 

Wat erg opviel, net als vorig jaar, was dat veel bezoekers er de hele middag waren en ook bleven 

voor de maaltijd, kerstsamenzang en de kerstavonddienst. De groentesoep, bereid door 

verschillende gemeenteleden, liet zich goed smaken, net als de broodjes (met of zonder 

knakworsten) en het ijstoetje. De kerstsamenzang was sfeervol, wat heerlijk om met zoveel mensen 

samen te zingen! 

In de Kerstavonddienst, geleid door Ria Keijzer, werd in het 

donker het licht binnengedragen. Het thema van de dienst was 

‘Klokkenluiders van hoop’. Die klokkenluiders zijn wij! De 

wensen van hoop die in de kerstboom hingen werden 

uitgesproken tijdens de gebeden in de dienst. De hele dienst 

was omlijst met mooie kerstliederen. Na de dienst was er 

gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een 

glas Glühwein en kerstbrood (ook andere drankjes en 

snoeperijen werden geschonken). 

De Kerstherberg was nooit een succes geworden zonder de hulp van u allemaal.  
 

We kregen hulp: 

• van de kinderen bij allerlei activiteiten en bij het luiden van de bel! 

• bij het maken van de poster en de p.r.  

• van gemeenteleden die boodschappen deden voor de Kerstherberg en soep kookten. 

• van inkopers voor kerstkleedjes, servetten, drinken en meer.  

• bij het optuigen van de kerstbomen en het versieren en alles klaarzetten in de verschillende 

ruimtes de dag voor de Kerstherberg. 

• bij de opbouw van het kerstdorp met verlichting, maar ook de verlichting buiten.  

• bij het begeleiden van diverse activiteiten, zoals: crea, pubquiz, beeld en geluid, 

verhalenverteller.  

• mensen achter de bar, in de keuken en die rondgingen met koffie en lekkers.  

• er werd hard gewerkt in de keuken om de maaltijd op tijd klaar te hebben. En wat denkt u 

van de afwas en de schoonmaak na afloop?! 
 

Het lijstje is vast niet compleet, maar weet wel dat we erg blij waren met alle 

hulp die er geboden werd. Dankbaar kijken wij terug op een warme, gezellige 

en sfeervolle Kerstherberg, die niet zo had kunnen verlopen zonder uw 

aanwezigheid! We gaan deze Kerstherberg ook evalueren met de beide 

commissies. Er zijn altijd dingen die voor verbetering vatbaar zijn! 
 

Nogmaals dank aan iedereen die erbij was!  

De kerstherbergcommissie 
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Kerstdienst 

In deze dienst ging ds. Pullen voor, de dienst had als thema 

‘Hoop die waar wordt’. 

Aan het begin van de dienst zongen we twee kerstliederen, waar-

van het tweede lied: ‘We trekken in een lange stoet’, begeleid 

werd door muziekinstrumenten, bespeeld door iedereen die een 

muziekinstrument onder zijn of haar zitplaats had gevonden. 

In de dienst werd medewerking verleend door kinderen zowel bij 

het votum en groet als bij het kaarsenvers bij het aansteken van 

de Kerstkaars in de symbolische schikking.  

De speurtocht naar hoop, die begonnen was op de eerst adventszondag stopte niet op Kerstmorgen, 

want zoeken naar hoop is iets wat we altijd mogen doen en we mogen de verhalen over hoop met 

elkaar delen. 
 

In de verkondiging hoorden we een samenspraak van God met de engel Gabriël hoe de wereld 

gered kon worden. Gabriël had allerlei voorstellen om b.v. een generaal te zenden, of een koning, 

of een andere belangrijke persoon, maar God keurt al zijn voorstellen af. Tenslotte beslist God om 

een klein en kwetsbaar kind naar de aarde te sturen, in een eenvoudige omgeving, niets verhevens, 

met macht, geweld  of autoritairs. Dat eenvoudige kind vinden we terug in de voederbak in Bethlehem 

en zo laat God zijn liefde aan de wereld zien. Aan ons om het voorbeeld en Hem na te volgen. 

  

Bedankt namens de kerken van Bolnes 

In de weken voor Kerst hebben we in heel Bolnes de kerstfolder van de gezamenlijke kerken kunnen 

bezorgen. Een samenwerking van de Boezemkerk, ’t Anker, de St Jorisparochie, House of Worship 

Hulanda en onze Kerk aan de Maas.  

Qua inhoud was de folder heel gevarieerd, elke kerk had eigen accenten. Maar wat een mooie 

informatieve uitnodigende folder, echt iets waar we mee voor de dag konden komen. Het ontwerp 

was van Annette Schinkelshoek net als het drukwerk, hartelijk dank daarvoor Annette!   
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En hierbij natuurlijk ook hartelijk dank aan alle bezorgers, het was best een klus en wat was het vaak 

slecht weer de afgelopen weken, maar het is gelukt, in alle brievenbussen van Bolnes is een folder 

bezorgd.  

Dank aan iedereen die meegewerkt heeft! 
 

 

Kerstengelproject 

In de afgelopen adventsperiode zijn er 19 engelen op stap geweest om 

gemeenteleden te bezoeken. In de evaluatie van het kerstengelproject 

luisterden we naar elkaars ervaringen. Ongezien een cadeautje bezorgen is 

niet zo gemakkelijk, is de conclusie. Zeker niet bij mensen die een videodeurbel 

hebben! Maar wat wel duidelijk is geworden: de engelen gaan de komende 

adventsperiode weer graag op pad zowel in IJsselmonde als in Bolnes. 

Gemeenteleden konden een reactie achterlaten op het mailadres van de kerstengel. 

Enkele reacties:  

• Wij willen de kerstengel van harte bedanken dat hij/zij aan ons gedacht heeft. 

• Ik wilde de kerstengel langs deze weg bedanken voor de leuke en lekkere attenties. 

• Hartelijk bedankt voor uw anonieme bezoekje. 

Heel hartelijk dank aan ieder die aan dit sympathieke project heeft meegewerkt. 

Wij wensen u gezegende kerstdagen toe en een goed 2025. 

• Wat fijn dat u ook aan mij denkt nu ik in niet meer thuis woon, héél hartelijk dank hiervoor. 

Waar u ook bent tussen hemel en aarde, óf op deze aarde vermoedelijk: ook voor u warme 

stralende gezegende Kerstdagen. 

• Engeltjes, bedankt voor al het goede! 

• Hoe leuk is het als je zelf engel bent en je vindt zelf ook leuke pakjes op de deurmat!! Dank 

lieve engel-collega. 

• Op deze tweede Kerstdag wil ik u bedanken voor de leuke cadeautjes gedurende de 

Adventsweken. Het was iedere keer weer een verrassing. De laatste was de mooiste, het 

kerstengeltje, zo lief. Zo mooi gemaakt! 

Ik hoop dat u als Kerstengel van de Protestantse Kerk ook de avond voor de Kerst en 

gisteren, de eerste Kerstdag een fijne dag gehad hebt. 

• Deze week vond ik ’s morgens vroeg bij het pakken van de krant een pakje. Een grote 

verrassing, die ik nooit had verwacht. Ik was en ben er blij mee en mijn dag kon niet meer 

stuk.  

• Lieve mensen, bedankt voor de verrassing in de Adventtijd gebracht door een engel! Zeer 

verzorgde en leuk ingepakte cadeautjes. Dat doet je goed in de donkere dagen voor kerstmis. 

Was er erg blij mee. 

• Lieve kerstengel. Ik mocht weer genieten van je speciale aandacht aan mij: in de vorm van 

een mooi gedicht of een sfeerlichtje voor de donkere dagen en heerlijke chocolade! En een 

mooi schilderwerkje {met uitleg} van mijn creatieve engel. Dankjewel, het was weer heel 

bijzonder, dit allemaal te mogen ontvangen.  

• Wij werden in advent een aantal keren blij verrast door een bezoek van 

de kerstengel. Wij hebben dit erg leuk gevonden, hiervoor onze hartelijke dank. 
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Filmavond 15 januari: The leisure seeker 

Met 20 mensen keken we naar de film The Leisure Seeker met 

rollen van Helen Mirren en Donald Sutherland 

Een indrukwekkende film waarin een echtpaar, waarvan de een 

ernstig ziek was en de ander dementie had, samen een laatste 

vakantiereis gaan maken. Ze doen dit zonder dat hun kinderen of 

kennissen er van af weten. Dat geeft thuis veel onrust maar het lukt 

hen steeds om onder de aandacht (of: bemoeienis?) van hun 

kinderen uit te komen. 

Een reis waarin ze elkaar op een andere manier leerden kennen terwijl beiden kampten met de 

beperkingen van zichzelf en die van de ander. Eerst lijkt het of de reis gepland is om de man – die 

flink aan het dementeren is - afscheid te laten nemen van zijn ‘vorige’ leven, maar verderop blijkt dat 

de vrouw ongeneeslijk ziek is  en dat het om haar gaat. Ze bezoeken plaatsen uit hun jeugd en 

proberen onderweg er het beste van te maken.  

Overheerst in het begin de humor om de komische situaties waarin ze door zijn dementie verzeild 

raken, later wordt de film ernstig en ingetogen, verandert de sfeer en wordt er toegewerkt naar het 

indrukwekkende einde waarin zij besluit om euthanasie te plegen in de camper waardoor beiden 

tegelijk overlijden. 

Een film waar je stil van wordt, waarin je herkenning vindt, maar die ook confronterend is. 

Na de film hebben we er over nagepraat. Daar werd ook uitgesproken dat het mooi is dat er, als je 

zolang samen hebt geleefd, ook een gezamenlijk einde kan zijn. 

Naast de film was er een uitstekende catering met popcorn, kaas, druiven, chocolade eitjes, etc. 

Hartelijk dank voor de mooie avond! Op naar een andere mooie filmavond. 
 

Janny van de Voort en Bas Geelhoed 
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Boekbespreking  

‘De vlieger en de vanger’ van Henri Nouwen is een postuum verschenen 

boek met zijn observaties van trapeze artiesten en de geestelijke les die we 

daar in kunnen ontdekken. Gebaseerd op zijn aantekeningen maakte 

Carolyn Whitney Brown er alsnog een boek van. 

We hebben in twee ochtenden gedeeltes uit het boek met elkaar gelezen en 

zijn daarover met elkaar in gesprek geweest onder leiding van ds. Hermie 

Hummel.  

Wat raakt je in deze tekst, heb je er zelf iets aan, in contact met anderen en 

met God? Het was fijn om met elkaar hierover van gedachten te wisselen. 
 

Janny van der Voort 

 

 

Open Huis met Teun Rijsdijk 

Dinsdagmorgen 7 januari vertelde Teun Rijsdijk, fotograaf en schrijver 

van columns in de Combinatie, over zijn jeugd in Ridderkerk, waarbij 

foto’s vertoond werden. 
 

Zijn verhaal begon hij met kinderliedjes van vroeger, een feest van 

herkenning voor iedereen. Maar als je eens goed naar de teksten 

luisterde kwamen er al snel vraagtekens. Wat is nu precies een hansje 

pansje kevertje? En waarom was Kortjakje nooit op zondag ziek? Geen 

idee, maar als kind zong je ze graag. 

Opgroeien in een groot gezin: gewassen worden in de teil, na elk kind dat in bad geweest was kwam 

er weer wat warm water bij voor de volgende. En ja… als je dan met 7 kinderen bent?! 

Buitenspelen deed je vaak en de spelletjes waren dan tollen, knikkeren, touwtje springen, voetballen, 

Annemaria Koekkoek en vul maar aan. 
 

Het zakgeld van Teun ging niet in de spaarpot, hij kocht er liever iets lekkers van: 

zwart-wit, zoethout, een spekkie, duimdrop of zuurtjes waren in die tijd een 

lekkernij. Met je verjaardag ging je de klas rond met een trommeltje met snoepjes, 

een precies uitgeteld aantal kreeg je mee. Bij het rondgaan in de andere klassen 

kreeg je van de leerkrachten een plaatje met een Bijbeltekst erop. 

Werk was er ook: in de zomermaanden eerst aardbeien plukken en later tuin-

bonen. Wat was je blij met je zakje loon! 
 

Teun ging na zijn schooltijd werken bij vlasbedrijf Van Nes. Hij vertelde dat de lucht van vlas niet erg 

lekker was, doordringend. Menigeen die deze morgen aanwezig was kon dat beamen. 

Als laatste vertelde hij over het poesiealbum, zoals hij zelf zei. Later werd hem duidelijk dat je het 

uitsprak als poëziealbum. Een paar versjes werden 

voorgelezen en wat daar erg bij opviel was het 

woordgebruik, erg volwassen voor een kind. De plaatjes vol 

glitters die erbij geplakt werden waren zeer herkenbaar. 

Teun kon nog wel veel meer vertellen, maar gezien de tijd 

werd de morgen afgesloten met de vraag van onze kant of 

hij nog eens mocht worden uitgenodigd. Wie weet volgend 

jaar? 
 

Janny van der Voort  
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Vooruitblik vanuit het Opbouwwerk 

Sing Inn op 5 februari 

In de komende tijd volgen er drie Sing Inns, op elke eerste woensdag 

van de even maanden, dus op 5 februari, 2 april en 4 juni, steeds 

van 13.30 tot ca. 15.45 uur in onze kerk.  

Het thema in februari is ‘hoop-geloof-liefde’, in april ‘hiero-en-

daaro’, in juni ‘zomerzon’. 

Koorervaring is bij de Sing Inn helemaal niet vereist, ook aanmelding niet. Deelname is gratis; bij de 

catering staat wel een spaarpot.  

Als vervoer een probleem is kunt u dat melden (06 50 22 82 50). Wim en ik stellen het programma 

samen met liederen uit culturele en religieuze bronnen. Wim leidt het, ik licht hier een daar een tekst 

toe en Jan van der Meer bespeelt de piano. 

Welkom en… noteert u alvast de data?  
 

Hartelijke groet, Wim en Ria Keijzer. 
 

Open huis op 11 februari  met Stichting Gaan en Doen 

Liesbeth van Rikxoort van Stichting Gaan en Doen vertelt ons over 

hun werk in Ethiopië. Het doel is kennisoverdracht om de 

zelfredzaamheid te bevorderen. Met de bouw van een school 

bieden ze kansarme kinderen onderwijs. Vrijwilligers die met hen 

meereizen brengen niet alleen geld en goederen, maar ook kennis 

aan de lokale bevolking zodat ook zij kans hebben op een betere toekomst.  

Als gemeente hebben we in 2012 geld ingezameld om het project te steunen. Afgelopen jaar was 

de opbrengst van de collectes in de Vrijdagavondgebeden ook voor St. Gaan en Doen bestemd. 

Liesbeth zal ons vertellen hoe het nu gaat in Aleltu, het dorp waar de school staat en wat er is bereikt 

in de afgelopen jaren. 
 

Dinsdag 11 februari van 10.00 – 11.30 u 

Van harte welkom! 
 

Thema Groothuisbezoek: ‘Waarom ik blijf!’ 
Waarom ik blijf…  

of: Waarom blijf je…    
 

Wat een vraag. Een gewetensvraag misschien, of een vraag waar je 

nog eens over na moet denken. 
 

In februari organiseren we de groothuisbezoeken. Dit jaar is het thema: “Waarom ik blijf….”. 

Het thema komt uit het Ouderlingenblad en is uitnodigend genoeg om daarover met elkaar in gesprek 

te gaan. Want wanneer doe je dat, met elkaar praten waarom je naar de kerk blijft gaan, of waarom je 

blijft geloven. Meedoen kan op de volgende momenten: 

• Woensdag 12 februari om 19.30 uur 

• Maandag 17 februari om 11.00 uur met een lunch 

• Woensdag 19 februari om 11.00 uur met een lunch 

Aanmelden kan tot uiterlijk 10 februari bij Annemarie Tamerius, 06-44668365. 

Wij kijken uit naar mooie ontmoetingen, 
 

Het pastoraal team met ondersteuning van ds. Christi Bartelink, 

Truus Luijendijk, Bep Klerk, Sophia de Lijster, Annemarie 

Tamerius en Carla Trouw. 
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Samen aan tafel vrijdag 21 februari  

Ook in februari is er weer een gezellige maaltijd in de 

zaal van de kerk. Marianne (van catering De Groene 

Pollepel) en een flinke groep vrijwillige keukenhulpen 

starten om 15 uur met de voorbereidingen voor het 

driegangendiner.  

Het menu is nu nog niet bekend, maar het wordt 

natuurlijk weer smullen.     

Wie wil komen eten, kan vanaf 17.30 uur in de hal 

terecht voor een drankje, de maaltijd begint om 18.00 

uur. De prijs is € 7,50. Contant betalen kan, maar liever 

met PIN. 

Met dieetwensen kan rekening gehouden worden. Ook 

vervoer kan geregeld worden.  

Aanmelden is noodzakelijk, dat kan tot maandag 17 

februari bij Wil Wendrich, scriba@pgbolnes.nl, 0180 

487050 / 06 82066497.  
 

Nieuws van de Vrouwencontactgroep 

Dinsdagmiddag 25 februari, 13.30 u, gaan we luisteren en kijken naar de reisbelevenissen van het 

gezin Luijendijk vorig jaar in Indonesië. Truus zal ons vertellen hoe mooi en bijzonder deze reis voor 

hen geweest is. We zien er naar uit een gezellige middag met elkaar te beleven. 
 

Janny van der Voort en Gerda van der Schilt  

 

Advertentie   
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Berichten van de diaconie 

Opbrengst collectes 

Van 6 oktober t/m 24 november was de derde collecte bestemd voor 

ons Actieland Moldavië. De totale opbrengst bedraagt € 532,13.  

Een prachtig bedrag waarvoor heel hartelijk dank!  

In 2025 hopen we wederom de derde collecte een aantal weken 

voor Moldavië te bestemmen. 
 

Tijdens de Adventszondagen en op 1e Kerstdag is er gecollecteerd voor ons kerstproject: ‘Help 

kinderen in Oekraïne de oorlog door’. De totale opbrengst bedraagt € 692,73. Wederom een 

schitterend bedrag! Heel hartelijk bedankt, enorm fijn dat we dit met elkaar voor elkaar krijgen! 
 

De collectedoelen in de komende weken 

Zondag 26 januari: H. Avondmaal, Werelddiaconaat Ethiopië  

Door de klimaatverandering worden bepaalde delen van Ethiopië 

steeds vaker getroffen door langdurige droogte en heftige regenval. 

Vee sterft en oogsten mislukken. Veel mensen raken daardoor 

afhankelijk van voedselhulp. De Ethiopische kerk en hulporganisatie 

willen dat patroon doorbreken: ze leren Ethiopiërs zich aanpassen 

aan de nieuwe situatie. Jongeren beseffen dat ze niet alleen van 

landbouw en veeteelt kunnen rondkomen, zoals hun ouders gewend 

waren.  

Samen met een hulporganisatie leert de Ethiopische kerk jongeren en vrouwen over 

irrigatielandbouw, maar ook hoe je een bedrijf opzet voor extra inkomsten. Ze worden lid van een 

spaargroep, leren een restaurant of winkel opzetten, gaan meubels maken, kleding ontwerpen, 

laptops of telefoons repareren. Zo gaan Ethiopiërs met hun tijd mee. De 3e collecte is deze zondag 

voor 2 hospices in de omgeving, dit wordt het nieuwe vaste 3e collectedoel bij de Avond-

maalszondagen. U leest er verderop meer over! 
 

Zondag 2 februari: PKN Jonge generaties 

Sirkelslag is een van de drie interactieve bijbelspellen van de 

Protestantse Kerk, naast de PaasChallenge en de KerstChallenge. 

Honderden jeugdgroepen uit het hele land spelen de spannende 

spellen mee vanaf hun eigen locatie. Er staat altijd een Bijbelverhaal 

en een diaconaal thema centraal. Zo gaan de kinderen op een 

speelse en ongedwongen manier met geloofsonderwerpen aan de 

slag. Voor kerken zijn de drie spellen een mooie kans om jongeren 

door het jaar heen betrokken te houden. 
 

Zondag 9 februari: Noodhulp Midden-Oosten, Israël en Gaza 

De oorlog tussen Hamas en Israël heeft dramatische gevolgen. Via 

een internationaal kerkelijk netwerk, met plaatselijke kerken en 

Israëlische en Palestijnse organisaties, biedt Kerk in Actie hulp aan 

getroffen families. 

In Israël gaat het om praktische en psychosociale hulp aan kwetsbare 

groepen, waaronder vluchtelingen en arbeidsmigranten uit Azië en 

Afrika. Inwoners van Gaza krijgen voedsel, water, medische beno-

digdheden en psychosociale hulp. Daarnaast helpt Kerk in Actie waar 

dat kan bij het herstel van huizen en werkgelegenheid.   
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Zondag 16 februari: Binnenlands diaconaat, omzien naar gevangenen 

In Nederland raken jaarlijks ruim 33.000 mensen gedetineerd, 

ze zitten een korte of langere gevangenisstraf uit. Jezus vraagt 

ons niet te oordelen, maar barmhartig naar hen om te zien. 

Daarom reikt Kerk in Actie (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en 

hun familie een helpende hand om te werken aan herstel. Kerk 

in Actie ondersteunt diverse initiatieven die omzien naar 

gevangenen, hun partners en kinderen, hen bezoeken tijdens 

de detentie, maar ook een nieuwe kans bieden in de 

maatschappij. 
 

Zondag 2 maart: Zending Egypte 

Seksueel en gendergerelateerd geweld in de huiselijke kring 

was al een groot probleem in Egypte, maar door de toe-

nemende armoede neemt het alleen maar toe.  

De Presbyteriaanse Kerk van Egypte wil bijdragen aan een 

veiligere en vredige samenleving en daarmee Gods liefde voor 

mensen laten zien. Ze traint kerkleiders van lokale gemeenten 

om het probleem bespreekbaar te maken. Daarnaast worden 

verzorgers van kinderen toegerust in het beschermen van de 

jonge generatie tegen geweld en misbruik. 
 

Het 3e collectedoel t/m 2 maart: House of Hope Beverwaard  

Lees in de vorige Kerk aan de Maas een uitgebreide toelichting of kijk 

voor meer informatie op de website: www.houseofhope.nl 
 

Nieuw 3e collectedoel bij de Avondmaalszondagen 

Afgelopen 2 jaar hebben we tijdens de Avondmaalszondagen gecollecteerd voor Mercy Ships. Dit 

was een gezamenlijke afspraak en overeenkomst binnen het SARI-verband. Nu zijn we met de 

SARI-kerken een nieuw collectedoel overeen gekomen voor de komende 2 jaar (2025 & 2026). 

Wanneer de Maaltijd van de Heer wordt gevierd collecteren we die zondag voor 2 hospices in de 

omgeving, namelijk Hospice De Reiziger in Barendrecht en Hospice De Cirkel in H.I. Ambacht.  

Bij ons zal dit de 3e collecte zijn. De opbrengsten verdelen we 50/50 over deze 2 hospices.  

Zondag 26 januari vieren we de Maaltijd van de Heer en zullen we dus voor dit mooie doel 

collecteren. Doet u mee? Alvast heel hartelijk bedankt! 
 

Hospice De Reiziger in Barendrecht 

Gelegen aan de groene Voordijk in Barendrecht biedt dit hospice 

een warme huiselijke plek aan mensen die behoefte hebben aan 

palliatief terminale zorg ongeacht geloof, leeftijd of inkomen.  

Mensen sterven vaak thuis, in hun vertrouwde omgeving. Maar dit 

is niet voor iedereen mogelijk of wenselijk. De intensieve medische 

zorg wordt vaak geregeld door huisarts of thuiszorg, daarnaast blijft 

er veel te zorgen door de familie en naasten. Niet iedereen heeft 

mensen om zich heen die dit op zich kunnen nemen.  

Deze periode kan in veel opzichten zwaar voor de zieke en 

naasten zijn. Een verblijf in een hospice kan in dergelijke gevallen 

een oplossing bieden. Naast professionele medische zorgverleners staan vrijwilligers klaar voor het 

welzijn en de ondersteuning in de dagelijkse verzorging. De familieleden en naasten kunnen weer 

hun rol van zoon, dochter, partner, buurvrouw of vriend(in) op zich nemen. De ervaring leert dat alle 
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betrokkenen rust ervaren na de komst in een hospice. Niet voor niets is Hospice de Reiziger een 

zogenaamd ‘net als thuis-huis’. Onze vrijwilligers zetten zich volledig in voor de gasten en hun 

naasten. Of het nou gaat om een goed gesprek (eventueel met een geestelijk verzorger), een 

luisterend oor, uiterlijke verzorging, een wandeling of een vers gekookte maaltijd. Het is allemaal 

mogelijk. 
 

Hospice De Cirkel in Hendrik-Ido-Ambacht 

Hospice De Cirkel in Hendrik-Ido-Ambacht is een bijna-thuis-

huis waar mensen die ongeneeslijk ziek zijn en die naar 

verwachting niet langer dan drie maanden zullen leven, 

kunnen verblijven om te sterven. De kwaliteit van hun leven 

en comfort in deze laatste fase staan hierbij centraal.  

De bewoners krijgen in het hospice dezelfde zorg als ze thuis 

zouden hebben ontvangen van de thuiszorg, de huisarts, 

familie en vrienden. Bovendien kunnen de bewoners en hun 

naasten altijd rekenen op liefdevolle aandacht van 

vrijwilligers. 

De Cirkel staat voor geborgenheid, de cirkel van het leven. Het biedt niet alleen terminale patiënten 

een veilige en huiselijke omgeving, maar ook ondersteuning en begeleiding voor de naasten. De 

Cirkel is er voor iedereen, ongeacht leeftijd, huidskleur of geloof. De Cirkel is voor een groot deel 

afhankelijk van giften. 
 

Kaarten Rwanda 

Uit de tijd dat wij als kerk een relatie hadden met kerken in Rwanda zijn 

nog (dubbele) kaarten over met Rwandese taferelen zoals Kerst, Pasen 

en algemene afbeeldingen.  

Op zondag 2 februari zijn ze bij het koffiedrinken in de grote zaal te koop, 

5 kaarten in een pakje voor € 1,00. Er zijn gemixte setjes en setjes met 

alleen Kersttaferelen. De opbrengst gaat naar de kerken in Rwanda. 

Graag contante betaling en geen Apostelapp of pinbetaling. 
 

Voedselbank 
Zaterdag 1 februari ontvangen wij weer graag de volgende 

producten: groente/fruit in blik of pot, houdbare melk, ontbijtkoek, 

crackers, beschuit, toiletpapier, keukenrollen, verzorgings-

producten zoals tandpasta, 

tandenborstel, douchefris en 

verder wat houdbaar is.  
 

U kunt uw producten kwijt op 

zaterdag 1 februari tussen 

11 en 12 uur bij de ingang 

van de Kerk aan de Maas. 

 

Wat fijn dat wij op zaterdag 4 januari wel 8 kratten met 

producten mochten ontvangen. 

 

Namens de Voedselbank en de diaconie hartelijk dank. 
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Zondagavondzang in de Bethelkerk 

Het Bethelkerkkoor Zwijndrecht nodigt u uit voor de zondagavondzang op 

zondag 16 februari a.s. om 19.30 uur in de Bethelkerk in Zwijndrecht. Wim de 

Penning heeft de leiding van de koor- en samenzang. De organist van deze 

avond is Kees de Bruin. We zingen samen en als koor bekende liederen. We 

sluiten de avond af met het bekende lied: 'k Wil U, o God, mijn dank betalen’. 

De toegang is gratis wel is er aan de uitgang een collecte voor bestrijding van de kosten. Alle 

informatie over de zondagavondzang en over ons koor vindt u ook op www.bethelkerkkoor.nl.  
 

Namens het Bethelkerkkoor Zwijndrecht,  

Ries Knook 
 

PCOB  

Lezing over slapen en dromen 

De Ridderkerkse huisarts Jan Huisman is op  woensdag 29 

januari te gast bij de bijeenkomst van ouderenorganisatie 

ANBO-PCOB Ridderkerk. Hij komt vertellen over slapen en 

dromen. 
  

In hun slaap krijgen mensen te maken met allerlei slaapfases en daarmee ook 

met allerlei dromen.  Fijne dromen, angstige dromen, slaapwandelen, het hoort 

er allemaal bij.  En dus valt er genoeg over te ver-

tellen. Jan Huisman is een van de huisartsen in de 

dokterspraktijk Het Doktershuis aan de Nicolaas Beetslaan.   

Daarnaast is hij actief als voorzitter van de Zorggroep Ridderkerk, waarin 

de Ridderkerkse huisartsen samenwerken. Ook geeft hij scholing aan - 

onder andere - doktersassistenten. Huisman blijkt echter ook goed te 

kunnen vertellen. Het belooft daarom een interessante middag te worden.  

De bijeenkomst wordt gehouden in de Christus is Koningkerk, Juliana van Stolbergstraat 44 in 

Slikkerveer, van 14.00 tot 16.00 uur. Men hoeft niet persé lid te zijn van de ANBO-PCOB. Iedereen 

is welkom. Er wordt wel een bijdrage gevraagd voor de gemaakte kosten als zaalhuur, koffie en 

dergelijke. ANBO-PCOB leden betalen € 3,00. Overige bezoekers € 5,00. 
 

Jos Thomasse komt met ‘Zoete koek’ 

Jos Thomasse, journalist en cabaretier, komt op woensdag 26 

februari, op uitnodiging van de ouderenbond ANBO-PCOB, naar 

Ridderkerk met zijn vorstelling ‘Zoete koek’.  

‘Zoete koek’ lijkt te starten als een lezing, maar blijkt een komische 

conference, waarin het publiek een belangrijke rol speelt. Het is een 

solo-cabaret-programma, dat garant staat voor een middag onbe-

kommerd plezier. Jos Thomasse: “Beschaafd, het zou niet anders kunnen, onze taal moet je 

respecteren”. Vol onverwachte ontwikkelingen, want spreekwoorden en gezegden hebben soms een 

verrassende herkomst, maar leiden evengoed tot komische misverstanden. Verder leerzaam en ook 

nog gezond: hersengymnastiek houdt het brein immers lenig.  

De voorstelling wordt gehouden in de Christus is Koningkerk, Juliana van Stolbergstraat 44 in 

Slikkerveer, van 14.00 tot 16.00 uur. Men hoeft niet perse lid te zijn van de ANBO-PCOB. Iedereen 

is welkom. Er wordt wel een bijdrage gevraagd voor de gemaakte kosten als zaalhuur, koffie en 

dergelijke. ANBO-PCOB leden betalen € 3,00 . Overige bezoekers € 5,00. 
  

Lida Saaij, PCOB 
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De Pauluskerk: ‘Overwin het kwade door het goede’ 

Thema bijeenkomst Levensbron 

Vrijdag 7 februari 2025, aanvang 20.00 uur 

Op deze themabijeenkomst van de werkgroep missie van de Levensbron staan we stil bij het werk 

van de Pauluskerk.  

Op nog geen 15 km van Ridderkerk zijn veel vrijwilligers en beroepskrachten actief om mensen die 

het zelf niet redden in onze maatschappij te helpen. We denken dan 

o.a. aan dak- en thuislozen, mensen met psychiatrische problemen, 

asielzoekers, mensen zonder geldige verblijfspapieren. 

Door de haperende economie, zware bezuinigingen op  maatschap-

pelijke opvang, sociale zekerheid en gezondheidszorg en een 

steeds strenger vreemdelingen- en asielbeleid is het voor mensen 

steeds moeilijker geworden zich in onze maatschappij staande te 

houden.  
 

Anita Stigter, coördinator in de Pauluskerk, en Albert Scholte, straat-

dokter, praten ons bij over de dagelijkse gang van zaken wat er 

allemaal gebeurt. Ook maken ze ons bewust hoeveel mensen in ons rijke Nederland aan de rand 

van de maatschappij terecht komen en wat de taak van de kerk is.  
 

Wat is onze rol? Alleen maar geld geven of ook daadwerkelijk helpen? Of ook via andere wegen 

bijvoorbeeld het politieke klimaat in Nederland beïnvloeden? De actuele ‘bed, bad en brood 

problematiek’ geeft aan welke keuzes we moeten maken. Op de gevel van de oude Pauluskerk stond 

niet voor niets: ‘Overwin het kwade door het goede’. 

De koffie staat klaar om 19.45 uur. Ieder van harte welkom! 
 

Jan Huisman, 

De Levensbron 

  

 

 

Verjaardagen 

Januari 

 25  Henk Leentvaar        

25  Rens Peter van der Graaf 

   

 

Februari  

  2  Noa Cogels 
  6  Amanda den Breejen   
10  Ad van Kaam   
12  Jenny Vogel-Ouwens   
12  Emma Verwoert 
12  Sam Verwoert  
13  Hetty Haasdijk-Langeveld  
15  Leen Elkhuizen   

  
 
17  Albert Garagashyan 
18  Marjan Geelhoed-Schop 
23  Paul Zuurveld   
23  Wil Looijen-Vonk  
23  Levy van de Graaf  
24  Hans van der Schil  
25  Stefan Leertouwer  
28  Jeanette Bot-Kok 
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JOP 

Hebben jullie ook zo’n plezier gehad tijdens de Kerstherberg? Vast wel, jullie waren zo enthousiast 

om mee te helpen! Dank jullie wel daarvoor. 

De kerstpubquiz voor jullie was veel te gemakkelijk, hoorden we. Goed om dat te weten, daar kunnen 

we dit jaar vast wel wat aan doen! Iedereen heeft de speurtocht gedaan en daar een leuk prijsje bij 

gewonnen. Jullie hebben het vast wel gemerkt, de groene zaal, waar allemaal spelletjes klaar stonden, 

werd ook gebruikt door gemeenteleden. 

Er is ook veel geknutseld, Eva en Connie hadden het er maar druk mee. 

Ergens anders in deze Kerk aan de Maas staat er meer over de Kerstherberg en daar staan ook foto’s 

bij. 

In de Kerstmorgendienst waren jullie erg betrokken bij 

de dienst: door mooie woorden uit te spreken in de 

dienst en over de speurtocht naar hoop te vertellen. 

Op 5 januari hebben we goud, wierook en mirre in een 

mooi versierd cadeaudoosje gedaan, geschenken voor 

een Koning! 

Op 2 februari is er weer nevendienst. Zijn jullie er dan bij? 

9 maart is er weer een gezinsontmoeting in de Levensbron, het thema en de tijd van aanvang is nog 

niet bekend, maar in de volgende Kerk aan de Maas staat daar informatie meer over. 
 

Femke en Janny 

 

De leukste bladzijde 

Kerstboom op je bord 

Helaas was de afbeelding weggevallen van de kerstboom die je kon maken 

van tomaatjes, komkommer en roomkaas.  Weet je wat, we zetten die 

gewoon in deze Kerk aan de Maas, want hij ziet er wel erg leuk en lekker uit! 
 

Droedels 

Droedels zijn woordpuzzels die je heel letterlijk moet nemen om ze op te 

lossen. Probeer ze maar! 
 

          
 

Kipspiesjes 

Nodig: 250 g kipfilet in grote blokjes, olijfolie, 1/2 tl zout, 1/2 

tl zwarte peper, 1 pak tortellini met groentevulling, 1 bakje 

cherrytomaten, evt. basilicumblaadjes, 12 mini mozzarella-

bolletjes, 12 groene olijven (optioneel), groen pesto. 

Pestodressing: handje verse basilicum, 2 el olijfolie,  

1 tl citroensap, 1 tl honing, snufje zout en peper naar smaak, 

2 el pijnboompitjes. Bak de kipfiletblokjes goudbruin  

in olijfolie met het zout en de peper. 
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Kook de tortellini volgens de aanwijzingen op de verpakking gaar en spoel af met koud water. 

Maal voor de dressing de basilicum fijn met de olijfolie. Voeg citroensap, honing, zout en peper naar 

smaak toe (steeds even proeven). Meng het met een deel van de pasta. 

Neem een spiesje en doe daarop om en om al je ingrediënten. 

Bak de pijnboompitjes in een droge koekenpan goudbruin. 

Sprenkel de dressing over de pasta op de spiesjes en bestrooi het geheel met pijnboompitjes. 
Bron: website keukenliefde.nl 

 

Zie jij de verschillen? Het zijn er 10! 

 

Mopjes 

Een man zit met zijn hengel aan de waterkant, vlakbij 

een bordje waarop staat: verboden te vissen. Een 

agent zegt tegen de man dat hij hier niet mag vissen. 

De man antwoordt: “Ik ben niet aan het vissen, ik leer 

mijn worm zwemmen”. 
 

Jantje staat voor de spiegel een stuk taart te eten. 

Moeder vraagt waarom hij voor de spiegel staat. 

Jantje antwoordt: “Dan lijkt het of ik 2 taartjes eet”. 
 

Karel, Tom en Jaap gaan samen een spelletje 

spelen. Jaap gooit de dobbelsteen naar het plafond. 

Karel vraagt hem waarom hij dat doet.  

Jaap:” Wie het hoogste gooit mag toch altijd 

beginnen?” 

Een mevrouw stapt in de 

tram. Een man wil opstaan 

en de vrouw zegt: “Dat 

hoeft niet hoor.”  

De mevrouw duwt hem op 

zijn zitplaats.  

De man staat nog een keer op en de vrouw duwt 

hem weer op zijn zitplaats.  

Even later zegt de man: “Stop daar nou eens mee, 

door u ben ik al twee haltes te ver gereden!” 

 

Paul en Janny 

   

Antwoorden droedels:  

1. Feestnummers  

2.Knipoog  

3. Zeurkous 

 

Een sudoku: in een rij naar beneden 

of opzij mogen alleen 4 verschillende 

plaatsjes staan. En in elk groen groot 

vierkant moeten 4 verschillende 

plaatjes staan. Kun jij ze zo invullen 

dat alles klopt? 
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Contactpersonen Protestantse Gemeente te Bolnes 

Pastor / Kerkelijk werker Vacant  

Voorzitter Kerkenraad Dhr. H.P. (Henk) den Breejen 
e-mail: voorzitter@pgbolnes.nl 

 

010-4790357 

Scriba 
 

Mw. W. (Wil) Wendrich 
e-mail: scriba@pgbolnes.nl 

 

0180-487050 
 

Voorzitter C.v.K. Dhr. J. (Jan) Luijendijk 
e-mail: janluijendijk256@gmail.com 

 

0180-416731 

Penningmeester C.v.K. Dhr. J. (Joost) Trouw 
e-mail: jtrouw@hetnet.nl   
 

0180-415062 

Voorzitter Diaconie  Mw. M. (Marjon) Koers - Hoogendijk 
e-mail: marjonhoogendijk@hotmail.com 

 

06-22319542 

Penningmeester  
Diaconie 

Mw. M. (Marit) Leertouwer-Luijendijk 
e-mail: maritleertouwer@hotmail.com 

 

0180-416546 
06-27212389 

Contactpersoon W.E.D. Mw.  J. (Janny) van der Voort  
e-mail:  vandervoortromeijn@gmail.com 
 

0180-414101 

Jeugd Mw. J. (Janny) van der Voort 
e-mail: vandervoortromeijn@gmail.com 

 

0180-414101 

Kerk en Israël Dhr. P. (Peter) van der Graaf 
 

0180-413859 

Coördinator  
zalenverhuur 

Mw. M. (Marit) Leertouwer-Luijendijk 
e-mail: beheer@pgbolnes.nl 

0180-416546 
06-27212389 

Kerk aan de Maas 
 

Dhr. B. (Bas) Geelhoed 
e-mail: basgeelhoed52@gmail.com  

 

0180-413552 
  

Ouderenvervoer en 
Preekvoorziening 

 

Mw. T. (Truus) Luijendijk 
e-mail: truusluijendijk@hotmail.com 

0180-416731 
 

Contactpersoon  
Beeld & Geluid 

Dhr. P. (Paul) van der Voort 
e-mail: beamerteam.pgbolnes@gmail.com  

 

06-48088604 
 

Coördinatie koster en 
Kerkelijk Bureau 

Mw. W. (Winy) van der Pijl 
e-mail: winyvanderpijl@outlook.com 

 

06-29030652 

Adresgegevens & website 
Protestantse Gemeente te Bolnes, Pretoriusstraat 56, 2987 AK Ridderkerk             

0180-418508  www.pgbolnes.nl  
 

Bestellen collectebonnen 
 Dhr. J. (Joost) Trouw, tel. 0180-415062   Mw. A.E. (Annemarie) Tamerius, tel. 0180-416135 
 ING bank   NL 27 INGB 0000 0120 47  t.n.v. Protestantse Gemeente te Bolnes 
 

Bankrekeningnummers 

 Kerk         ING bank   NL 27 INGB 0000 0120 47 t.n.v. Protestantse Gemeente te Bolnes 
 Diaconie  Rabobank  NL14 RABO 0373 7451 68 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente 
 te Bolnes 
 ANBI PG te Bolnes    RSIN 824137528    ANBI Diaconie PG te Bolnes  RSIN 824137590 
 

Vertrouwenspersonen 
Dhr. R. Barnard, r.e.barnard@kpnmail.nl, 06-53519388 / 0180-427682 

Mevr. C. Jongenotter, 06-22980804 
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Kérastase Kapper

Haarmode Meyer

Creativiteit in actuele haarmode

Dames op afspraak
Heren zonder afspraak

Amerstraat 32
Winkelcentrum Bolnes-Zuid
0180 - 411830

Personal Touch Travel
Krista van Nes
krista.vannes@personaltouchtravel.nl
06 - 47 420 221
www.personaltouchtravel.nl/krista-van-nes

DE PERSOONLIJKE REISADVISEUR VOOR AL UW VAKANTIES
(ZONDER EXTRA KOSTEN)

schinkelshoek
communicatie

websites marketing vormgeving

www.schinkelshoekcommunicatie.nl

• JAARREKENING
• BELASTINGEN
• COMMERCIËEL ADVIES

marketingconcepten | vormgeving | producties
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