
1 

 

 
 

De kerktelefoon- en internetluisteraars thuis of elders hartelijk welkom bij de (online) diensten 
– de orde van dienst is via de beamer – 

 

Zondag 2 maart 2025  
09.30 uur     Voorzang: HH 171: 1, 2 en 3 
Voorganger: ds. L.C. van der Eijk uit Zwijndrecht 
Ouderling van dienst:  zr. E.F. Zaagman-Kon 
Organist:  br. A. Mooij 
Koster: Peter Roelse 
Techniek: Aart-Jan van Ek en Jakob van der Poel 
BHV-er van dienst: Erik de Ridder 
Kindernevendienst: Groep 1 t/m 8 
Schriftlezingen: Jeremia 7: 1-15; Lucas 6: 39-49 
Liederen: Ps. 24: 1 en 2 - Klein Gloria - NLB 280: 1, 2, 3 en 4 - NLB 885: 1 en 2 -  

Kinderlied: HH 382 ‘Lees je Bijbel’ - NLB 825: 1, 2, 6 en 7 -  
(melodie NLB 84) Zingende Gezegend 215: 1, 2 en 3 -  
(melodie NLB 248) Zingende Gezegend 270: 1, 2 en 3 - NLB 313: 1, 3 en 4 

Collecten: 1. Kerk; 
2. Bestemmingscollecte diaconie: House of Hope 

 Er is gelegenheid om na de morgendienst elkaar te ontmoeten in de hal en de zaal achter de kerk onder  
het genot van koffie, thee of fris. 
  
18.30 uur     Voorzang: NLB 275: 1, 3 en 5 
Voorganger: prop. G.T. van Lingen uit Streefkerk 
Ouderling van dienst:  zr. E.F. Zaagman-Kon 
Organist:   br. L.J. Verhaar 
Koster: Peter Roelse 
Techniek: Aart-Jan van Ek en Jakob van der Poel 
BHV-er van dienst: Bert Damsteegt 
Schriftlezing: Mattheüs 3: 1-17 
Thema: ‘In de golven’ 
Liederen: Ps. 42: 1 en 7 - NLB 919: 1 en 4 - Ps. 116: 1, 2 en 3 - NLB 852: 1 - 4  

- Ps. 100: 2 en 4 - NLB 416: 1 en 4 
Collecten: 1. Kerk; 

2. Bestemmingscollecte diaconie: House of Hope 
 
Kindernevendienst 
‘Geef jij nou eens het goede voorbeeld!’ Heeft je vader of moeder dit wel eens tegen je gezegd? Paulus is heel 
trots op zijn leerling en vriend die volgens hem echt het goede voorbeeld geeft. Laten we maar eens kennis met 
hem maken. We lezen 1 Timoteüs 4: 11-16 en zingen HH 382 ‘Lees je Bijbel’.  
 
De (online) diensten voor D.V. zondag 9 maart, eerste zondag in de veertigdagentijd 
Voorganger in de morgendienst is ds. A.A. Wisman, accentdienst  
In de avonddienst hoopt voor te gaan ds. M. van Schoonhoven, dit is een gezamenlijke dienst met de  
Herv. Gem. Maranatha. Ouderling van dienst is br. F. Damsteegt. 
Deze diensten zullen ook live vanuit de kerk worden gestreamd. 
 

De (online) diensten voor D.V. woensdag 12 maart, biddag voor gewas en arbeid 

Voorganger in beide diensten is ds. A.A. Wisman.  
De middagdienst (aanvang 14.30 uur) is een gezamenlijke kinderdienst met Herv. Gem. Maranatha. 
Ouderling van dienst is br. F. Damsteegt. Deze diensten zullen ook live vanuit de kerk worden gestreamd. 
 
Erediensten 
U kunt deze diensten thuis direct of later volgen via Kerkdienstgemist.  
De link is: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2658-Gereformeerde-Ontmoetingskerk 
Als u alleen wilt luisteren, selecteer dan het audio signaal. 
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Kinderbiddagdienst 
Op woensdag 12 maart 2025 vindt er een kinderbiddagdienst plaats in onze kerk. De dienst begint om 14:30 uur 
en wordt geleid door dominee A.A. Wisman. 
Alle kinderen zijn van harte welkom om deze speciale dienst bij te wonen! Het wordt een moment van samen 
bidden en bezinning, speciaal afgestemd op kinderen. Neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee om dit 
bijzondere moment samen te beleven. Voor de allerkleinsten is er oppas aanwezig, zodat iedereen ongestoord 
de dienst kan bijwonen. We hopen jullie te zien op 12 maart! 
 

Zieken 
Zr. G. Rekker-van der Ham (Standerdmolen 29) is thuis gekomen uit ASZ en heeft haar eerste chemokuur 
gekregen. Wij gedenken de zieken thuis en elders in de voorbeden. 
 
Geboren 
Op 22 februari is geboren Hannah Marije, dochter van Arco en Corina den Ouden (Lekdijk 450).  
We willen ouders, broertjes en zusje van harte feliciteren met het nieuwe leven dat gekregen is en dat in jullie 
gezin mag opgroeien. 
 
Bloemengroet 
De bloemen gaan vandaag als groet van de gemeente naar zr. D. de Lange-van den Dool, Planetenlaan 86 
 
Bestemmingscollecte diaconie: House of Hope 
Stichting House of Hope heeft vorig jaar het 20-jarig bestaan kunnen vieren. Het werk begon met een inloophuis 
in de Tarwewijk. House of Hope helpt kwetsbare mensen in Rotterdam-Zuid, waar veel armoede, eenzaamheid 
en schuldenproblematiek is, zodat het gewone leven weer wordt hersteld. Er wordt niet alleen gekeken naar 
iemands problemen, maar ook naar iemands talenten. 
Omdat er vragen komen vanuit wijkbewoners om meer over de Bijbel en het geloof te weten, worden er vanaf 
2019 samenkomsten georganiseerd, waarbij er met elkaar gegeten wordt en een Bijbels thema wordt bespro-
ken. Naast de Tarwewijk, Katendrecht, Beverwaard is sinds vorig jaar locatie Lombardije geopend.  
Stichting House of Hope is financieel voor het overgrote deel afhankelijk van giften. Met de collecte van vandaag 
willen we House of Hope een steuntje in de rug geven door een financiële bijdrage te vragen om dit dankbare 
werk te kunnen doen. De diaconie. 
 
Joodse feesten (22) – 2 maart      Sjabbat Zachor 
De komende week staat in het teken van het komende Poeriemfeest. De sjabbat van 8 maart heet sjabbat Za-
chor, en is net als die van vorige week één van de vier speciale sjabbatot rondom Poeriem. Ook op deze sjabbat 
wordt een extra Bijbelgedeelte gelezen, namelijk Deut. 25: 17-19 waarin we lezen Herinner u wat de Amalekie-
ten u hebben aangedaan op uw tocht uit Egypte. Toen u uitgehongerd en uitgeput was, hebben ze gewetenloos 
de achterhoede overvallen. (...) Zorg er dan voor dat niets onder de hemel nog aan het volk van Amalek herin-
nert. Vergeet het niet. Dit Bijbelgedeelte wordt vlak voor Poeriem (14 maart) gelezen om de uitroeiing van Ama-
lek aan te laten sluiten op de uitroeiing van Haman. De Amalekieten stonden bekend om hun roofzuchtigheid. 
Door de uitgeputte achterhoede met vrouwen, kinderen en zieken te overvallen, gaven ze aan de meest elemen-
taire omgangsregels niet te hanteren, en daarmee: God niet te vrezen. Ik moet bij elementaire omgangsregels 
ook even denken aan de overdracht van (stoffelijke overschotten van) Israëlische gijzelaars in deze tijd. In vers 
17 lezen we Herinner (zachor) en in 19 nog eens Vergeet het niet: het is een verplichting om het nadrukkelijk, 
met minimaal tien mensen en hardop voor te lezen.  
Meer op archief.nik.nl/index.html_p=14065.html 

 

Classisvergadering 

De Classis Zuid-Holland Zuid vergadert D.V. dinsdag 4 maart. Deze vergadering wordt gehouden in de  
Ontmoetingskerk, Blokweerweg 75 in Alblasserdam. Aanvang 19:45 uur. 
 
Bijbeluurtje voor senioren 
Op woensdag 5 maart willen we weer ons Bijbeluurtje houden. Ds. Wisman zal dan met ons hoofdstuk 6 uit het 
boekje bespreken, getiteld: De slimmerik. Dit n.a.v. Lucas 16, vs. 1-8. 
Vanaf ongeveer 14.15 uur staan wij weer voor u klaar met koffie/thee in de Maranathakerk aan de Mattenbies. 
Voor vervoer of afzeggen: fam. Stam, tel. 0184-681962 of fam. van Rijswijk, tel. 0184-681003. 
Allemaal weer hartelijk uitgenodigd, Annie en Ineke. 
 
Bijbelquiz vrijdag 7 maart  
Nog 1 week en het is zover: de Bijbelquiz 2025. Het belooft een leerzame en gezellige avond te worden. Meld je 
nog snel aan, als je dat nog niet hebt gedaan. Kosten € 7,50 per persoon, opbrengst voor de kerk. Doe je al 
mee: de zaal is open om 19:30 uur. We beginnen stipt om 20:00 uur.  
Tot vrijdag. Renske en Aart-Jan 
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Accentdienst 9 maart 'Aardse macht' 
Herkent u het: het gevoel van onmacht als het over de 'grote' machthebbers gaat? Misschien komen er, net als 
bij mij, bij u nog wel meer gevoelens langs: hopeloosheid, boosheid, gevoelens van woede over onrecht, over 
uitbuiting, over leugens, over valse voorwendselen... De geschiedenis laat ons zien dat dit van alle tijden is en 
ook in de Bijbel is veel terug te lezen over machthebbers, die hun macht niet hoofdzakelijk voor 'nobele' doelein-
den hebben ingezet. Maar voordat u volledig mee huilt met deze klaagzang, wat doet u? Wat is onze bijdrage 
aan dit onrecht, de uitbuiting en de valse voorwendselen? In ieder geval een actueel thema en we hopen dat u 
er bij bent! 
 
High Tea op vrijdagavond 14 maart  
We nodigen je van harte uit voor een gezellige High Tea op vrijdagavond 14 maart in de Ontmoetingskerk!  
Een avond vol lekkere hapjes, thee en vooral fijne gesprekken. De deuren gaan open om 19:45 uur.  

Meld je alvast aan via deze link: https://forms.gle/XQMYdEqYnkihkKJT9 of door de QR-code 
hiernaast of op het scherm in de hal te scannen. Je kunt je opgeven tot en met zondag  
9 maart. Wilt u graag komen, maar lukt dit niet op eigen gelegenheid, dan kunt u gebruik  
maken van onze haal en breng service. Hiervoor kunt u contact opnemen met Sibren van Ek 
(sibrenvanek@hotmail.com / 06-13583011). 
Wilt u zelf ook iets lekkers bakken? Geef het dan even aan bij uw inschrijving, dan kunnen we 

voorkomen dat iedereen hetzelfde bakt. Kom gezellig samen en geniet van een heerlijke avond met elkaar! We 
hopen je daar te zien! Het ontmoetingscafé 
 
Veilige Gemeente, aanvragen V.O.G.  
Al eerder hebben we u/ jullie op de hoogte gebracht van het volgende: 
Als onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland wil de Ontmoetingskerk een Veilige Kerk zijn, een plaats 
waar mensen in vrijheid en vertrouwen samenkomen om hun geloof gestalte te geven. Dat is niet 
vanzelfsprekend. Vanaf 1 juli 2025 is het voor alle medewerkers en vrijwilligers binnen de Protestantse Kerk in 
Nederland (PKN) verplicht om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te hebben.  
Wie zijn die medewerkers en vrijwilligers? 
- Alle ambtsdragers 
- Alle leden van de Colleges 
- Alle leden van de wijkteams 
- Pastoraal medewerkers 
- De volgende jeugdwerkers: 
* Clubleiding 
* Kinder- en tienernevendienstleiding 
* Volwassen crècheleiding 
* Kampleidingen 
 

Bij de nieuwsbrief van zondag 23 februari zit een bijlage waarin uitleg wordt gegeven wat een V.O.G. is. 
Natuurlijk zijn we als kerkenraad altijd bereid om vragen over bovenstaande te beantwoorden. 
Namens de kerkenraad, 
Klazina van den Herik, 2de scriba 
2de-scriba@ontmoetingskerknl.nl 
 
Paaseitjes  
Zoals u hebt kunnen lezen, willen we weer op kamp gaan. Daarom liggen er paaseitjes in de hal die we gaan 
verkopen. De zakjes zijn € 3,00 per stuk. U kunt contant betalen, maar er ligt ook een qr-code om mee te beta-
len. Alle kinderen die meegaan, krijgen een tas met zakjes die ze gaan verkopen, maar ook voor u als gemeen-
teleden is er de mogelijkheid om zakjes te kopen. We merken dat de kosten voor het kamp steeds meer worden 
en halen door deze actie geld op voor de onkosten die we hebben. 
Alvast bedankt namens de kinderen en de kampleiding. 
 
Ben je al aan het nadenken over wat te doen in de zomervakantie?  
Denk dan ook eens aan een onvergetelijke New Wine Zomerconferentie! 
Wanneer en waar? 19 t/m 25 juli 2025 op het landgoed Velden in Liempde. Voor het eerst naar de New Wine 
Zomerconferentie? Als je voor het eerst naar de Zomerconferentie gaat, dan heb je misschien geen idee wat je 
kunt verwachten. Je kunt veel vragen hebben. Een week kamperen op een landgoed zonder elektriciteit, hoe 
gaat dat? Hoe kom ik aan eten? Welk programma is er? Wat is er voor de kinderen te doen? Informatie over het 
programma en de sprekers worden beetje bij beetje bekend gemaakt. Hoofdspreker is Jurjen ten Brinke. Als je 
als daggast komt, geeft dit je de gelegenheid om kennis te maken met het evenement. En, oh ja, is het alleen 
maar een serieus programma of valt er nog wat te lachen en kun je ook gewoon tussen alles door lekker vakan-
tie vieren? Nou, zeker weten! Er is een gezellig dorpsplein met foodtrucks, een boekentent en een zomerpodium 
met muziek en vermaak. Op de website vind je meer info: zomerconferentie.new-wine.nl 
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 TALENTEN VERBINDEN 

 
Er zijn weer nieuwe talenten aangeboden! Ga mee op pad voor een bezoek aan het Rijksmuseum Twente en 
bekijk de tentoonstelling ‘Zien en Geloven’. Of breng een bezoek aan het museum H’art Amsterdam voor de 
tentoonstelling ‘Van Rembrandt tot Vermeer’. 
 

Je kunt mooie fotokaarten uit de Alblasserwaard bestellen. Per setje 5 verschillende kaarten met enveloppe. 
Neem weer eens een kijkje op de website! 
 

Mocht je nog een talent willen aanbieden zelf, stuur dan even een mail naar talent@ontmoetingskerknl.nl 
 

Heb je zaterdag 29 maart al vrijgehouden in je agenda? Dan houden we het talentenfestijn om deze mooie actie 
af te sluiten. Vanaf nu kun je aanmelden via de QR-code d.m.v. de actiepagina op de site.  
Nodig gerust familie en vrienden uit!  
 

 

 BIJBELLEESROOSTER week 10 
 

zondag 2 maart Joël 1: 1-14 

maandag 3 maart Joël 1: 15-2: 2a 

dinsdag 4 maart Joël 2: 2b-11 

woensdag 5 maart Joël 2: 12-17 

donderdag 6 maart Ester 4: 1-17 

vrijdag 7 maart Ester 5: 1-14 

zaterdag 8 maart Ester 6: 1-14 

 
Joël  
Sprinkhanen hebben het land kaalgevreten en de oogst verwoest. Op de omschrijving ervan volgt steeds een 
oproep om te vasten, ‘Kondig een vastentijd af’, eerst in Joël 1: 13-20, vervolgens in 2: 12-17. Die laatste peri-
koop is een klassieke lezing op Aswoensdag, het begin van de veertigdagentijd. 
Ester 
De naam van Poerim is afgeleid van het woord poer dat lot betekent. De lezing op de feestdag zelf (13 maart) 
legt het uit. 

 

HARTELIJK GEFELICITEERD 
 

Onderstaande gemeenteleden (70+) hopen in de komende week hun verjaardag te vieren. Van harte 
willen wij alle jarigen en hun familie feliciteren en hun Gods zegen en een goede gezondheid 
toewensen in het nieuwe levensjaar, dat zij weer ingaan.  

 

3 maart Mevr. N.P. Verschuren-van Kooij 75 jaar 

6 maart Mevr. F.P. Stam-van Kleef 74 jaar 

7 maart Mevr. I. Molenaar-Rekker 85 jaar 

 
Beste mensen, 
Afgelopen weken heeft u enkele 70+ jarigen gemist. Ik had namelijk jarigen geselecteerd van 75+ dus de  
jongere ouderen stonden er niet bij. Sorry, foutje mijnerzijds, maar we willen alsnog Cobi Niks, Sjors den Boef, 
Ria Verhoeff en Hanneke Mooij van harte feliciteren met hun verjaardag. Bert Bakker 
 
 

OPBRENGST COLLECTEN 
  

Diaconie collectebedragen via de bank 
De afgelopen week is via de bank ontvangen voor de Diaconie € 82,00 en voor het Binnenlands diaconaat  
€ 48,00, waarvoor hartelijk dank! 
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MEDITATIE 

Deuteronomium 30:19: “Kies voor het leven, voor uw eigen toekomst en die van uw nakomelingen, …” 
 
Andere tijden zijn aangebroken, sinds de veiligheidsconferentie in München en het overleg daarna tussen de 
Russen en de Amerikanen in Riyad over de oorlog in Oekraïne. De Amerikaanse opstelling, waarbij nadrukkelijk 
te kennen gegeven is, dat de door de Russen veroverde gebieden niet hoeven te worden teruggeven, dat 
Oekraïne niet in de NATO komt, dat Amerika zijn troepen zal terugtrekken uit Europa en niet mee zal doen met 
een vredesmacht in Oekraïne, als eenmaal een vredesakkoord is afgesproken, is zeer ingrijpend voor de 
machtsverhoudingen in de wereld. Als daar vervolgens ook nog eens bij komt dat Europa bewust buiten spel 
gezet wordt bij de vredesonderhandelingen en ook zelf door de Amerikanen stevig bekritiseerd wordt over hoe 
ze functioneert, dan mag het duidelijk zijn dat de toekomst van Europa zelf op het spel staat. Wij hier in Europa 
worden dan het speelveld van anderen en hebben geen inbreng meer over onze veiligheid en hoe wij de samen-
leving willen inrichten. 
 
Het wordt dus de hoogste tijd om de goede keuzes te maken. Keuzes die gaan over vrijheid, democratie, veilig-
heid. Over gerechtigheid, duurzaamheid, een leefbare wereld. Als we als Europeanen nu niets doen, nu niet 
handelen, dan hebben we straks het nakijken. Dan worden we bedreigd vanuit het Oosten door Poetin en Xi en 
vanuit het Westen door Trump. Dan moeten we er rekening mee houden dat Rusland aan landjepik blijft doen 
en dat Amerika en China graag een groot deel van onze welvaart naar zich toe willen trekken. In een artikel in 
het Nederlands Dagblad schreef de historica Beatrice de Graaf onlangs, dat als je alle anti-woke retoriek van het 
betoog van de Amerikanen op de conferentie in München eraf pelt, het enige wat ze echt willen is: het kolonise-
ren van Europa. Dat wil dus zeggen Europa als wingewest, met minder regels ten aanzien van veiligheid op 
internet en milieu. Want Amerika verdient te weinig aan Europa en dat moet anders. 
 
De tijd is dus aangebroken om keuzes te maken. Keuzes die gaan over de toekomst van onszelf en die na ons 
komen. Keuzes die gaan over vrijheid, over hoe je in het leven wenst te staan, of je alles door geld wilt laten 
regeren. Het gaat hierbij dan overigens niet alleen over de keuzes die regeringen maken, maar ook de keuzes 
die wij als burgers maken. Op internet kun je al allerlei oproepen vinden om na te denken over waar je eigenlijk 
je spullen koopt. Boven aan het lijstje van zaken die te mijden zijn, zijn de zaken die Elon Musk verkoopt: Tesla, 
X, Starlink. 
 
Kiezen voor de toekomst, gaat dus om het kiezen voor het leven. Dat is dus het leven zoals het bedoeld is. Toen 
het volk Israël op het punt stond om het beloofde land in te trekken, toen stelde God het volk ook voor de keuze, 
die ook ging over haar toekomst, namelijk of ze in het land van de belofte waar vrede en welvaart zouden zijn, 
konden blijven. Voorwaarde daarvoor is namelijk dat naar de wetten van God moet worden geleefd. Immers 
alleen wie luistert naar de wil van God en overeenkomstig handelt, zal veilig kunnen blijven wonen in het land 
van melk en honing. In Psalm 25: 12 staat ook dat God de mensen de rechte weg leert kiezen als ze in ontzag 
voor Hem leven. Dus wie luistert naar zijn woord, wie tot Hem bidt, die zal van Hem het inzicht krijgen wat te 
doen met het oog op de toekomst. 
 
In onze tijd komt het ook op die keuze aan. Dat we weer luisteren naar wat God van ons vraagt. Dat we ons 
laten leiden door de wetmatigheden die horen bij zijn koninkrijk. Alleen als we dat doen, blijven we in een we-
relddeel leven waarin vrede heerst en waarin welvaart is. Anders kunnen ook wij het weer allemaal kwijtraken. 
Het duurt misschien even totdat de ernst van de zaak doordringt, maar veranderende tijden zijn ingetreden. Het 
is nu aan ons wat we er mee doen. Hoe langer we wachten met handelen, hoe groter de gevolgen zullen zijn. 
De keuze is aan ons nu, in deze tijd, wat te doen. Laten we kiezen voor het leven… 
 
Met vriendelijke groeten, ds. A.A. Wisman 
 
 
 
 
 
 
 Inleveren kopij Nieuwsbrief: t/m vrijdag 12.00 uur bij fam. C.L. de Zwart, Mercuriusstraat 9,  
e-mail adres: jenbdezwart@kpnmail.nl  
WELKOM! Bent u vandaag voor het eerst of als gast bij onze (online) dienst aanwezig, dan heten wij u in het bijzonder 
welkom. Mocht u nadere informatie over onze kerkgemeenschap willen, dan kunt dat vinden op onze website: 
http://nieuw-lekkerland.protestantsekerk.net  
U kunt ook contact opnemen met de predikant, ds. A.A. Wisman (tel. 0184-681755 – e-mail: a.a.wisman@planet.nl) of 
met de scriba mw. C.P. Damsteegt-Langerak (tel. 0184-691063 – e-mail: scriba@ontmoetingskerknl.nl 
 


