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De kerktelefoon- en internetluisteraars thuis of elders hartelijk welkom bij de (online) diensten 
– de orde van dienst is via de beamer – 

 

Zondag 7 april 2024 
09.30 uur     Voorzang: NLB 655: 1, 2, 3, 4 
Voorganger: ds. H.P. de Goede uit Werkendam 
Ouderling van dienst:  zr. F. de Ridder-Kok 
Organist:  br. A. Mooij 
Techniek: Aart-Jan en Sibren van Ek 
BHV-er van dienst: Marjolijn Ansink 
Schriftlezingen: Jesaja 53: 1-5; Johannes 20: 19-29 
Kindernevendienst: Groep 1 t/m 8 
Collecten: 1. Kerk; 

2. Bestemmingscollecte diaconie: Stichting Red een Kind 
Liederen: Ps. 81: 1, 11 - Klein Gloria - NLB 966: 1, 4 - NLB 642: 1, 2, 3, 7, 8 -  

Kinderlied: we luisteren we naar het lied 'Samuel' van Elly en Rikkert  
https://www.youtube.com/watch?v=oqt5KP2ArHc - NLB 547: 1, 2, 5 -  
NLB 653: 4 - NLB 512: 1, 2, 4, 5 - NLB 645: 1, 3, 4 

  
18.30 uur     Voorzang: NLB 653: 1, 4, 7 
Voorganger: ds. A.W. Mol uit H.I. Ambacht 
Ouderling van dienst: zr. F. de Ridder-Kok 
Organist: br. G. Ritmeester 
Techniek: Aart-Jan en Sibren van Ek 
BHV-er van dienst: Anja Breedveld 
Schriftlezingen: 1 Korintiërs 15: 1-11; 1 Korintiërs 15: 12-28 
Thema:  n.a.v. 1 Kor. 15: 20 'Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt,  

als de eerste van de gestorvenen' 
Collecten: 1. Kerk; 

2. Bestemmingscollecte diaconie: Stichting Red een Kind 
Liederen: Ps. 103: 1; 9 - NLB 645: 1, 2; 3, 6 - NLB 641: 1, 2, 4 - NLB 675: 1 - HH 206: 2, 3 

 
Kindernevendienst 
De komende twee zondagen gaan we met de kinderen lezen uit het Bijbelboek Samuel. 
Vandaag horen we dat God Samuel roept. Al heel lang was God stil geweest en nu roept hij een hele jonge  
jongen! Kan Samuel Gods stem goed verstaan?  
We luisteren naar het lied 'Samuel' van Elly en Rikkert - https://www.youtube.com/watch?v=oqt5KP2ArHc 
 
De (online) diensten D.V. zondag 14 april  
Voorganger in de morgendienst is ds. A.A. Wisman, dit is een kinderdienst m.m.v. kinderkoor ‘de Parels’. 
Ouderling van dienst is zr. F.P. Stam-van Kleef. 
De avonddienst is een gezamenlijke dienst met de Herv. Gemeente Maranatha in de Maranathakerk,  
voorganger is ds. A.A. Wisman. 
De diensten zullen ook live vanuit de kerken worden gestreamd. 
 
Erediensten 
U kunt deze diensten thuis direct of later volgen via Kerkdienstgemist.  
De link is: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2658-Gereformeerde-Ontmoetingskerk 
Als u alleen wilt luisteren, selecteer dan het audio signaal. 
 
Zieken 
Br. P.J.K. (Piet) Wielenga, Kostverloren 42, Str. is afgelopen week opgenomen geweest in het ziekenhuis, 
omdat zijn HB waarde erg laag was en heeft een zak bloed en ijzer gekregen. Het was de bedoeling om de 
andere dag een maag- en darmonderzoek te doen, maar dat is uitgesteld. Dit staat nu gepland voor 1 mei 
opname en 2 mei de onderzoeken.  
Wij gedenken de zieken thuis en elders in de voorbeden. 



2 

 

 
Bloemengroet 
De bloemen gaan vandaag als groet van de gemeente naar zr. J.S. Tukker-Veermans, Plutostraat 29 
 
Bestemmingscollecte: Stichting Red een Kind 
Stichting Red een Kind geeft toekomst aan kinderen in armoede, hun familie en hun hele omgeving. De Stichting 
werkt daarbij samen met verschillende Nederlandse, internationale en lokale organisaties. Red een Kind is een 
christelijke, internationale ontwikkelingsorganisatie, in 1968 opgericht in Nederland. 
Red een Kind kiest er bewust voor om kinderen zoveel mogelijk te helpen op de plek waar ze wonen en dat dit 
voor hen de beste plek is om op te groeien. 
Een toekomst zonder armoede voor elk kind staat centraal in hun werkwijze. Een kind krijgt kansen voor de  
toekomst als hij of zij gezond is, goed onderwijs krijgt, zich sociaal en emotioneel ontwikkelt en een positief  
zelfbeeld en zelfvertrouwen heeft 
Door het werk van Red een Kind te steunen, willen we de collecte van vandaag van harte bij u aanbevelen.  
De diaconie. 
  
Collectebedragen via de Bank 
In de afgelopen weken zijn voor de collecten van de kerk giften ontvangen tot een bedrag van € 190,00.  
Voor Biddag hebben we in totaal € 2.095,00 ontvangen via giften en collecte. Hartelijk dank voor uw gaven! 
Namens het College van Kerkrentmeesters, de penningmeester. 
De afgelopen week is via de bank ontvangen voor de Diaconie € 136,25, voor Stichting Het Vergeten Kind  
€ 49,20 en voor Mercy Ships € 10,00, waarvoor hartelijk dank! 
 
Wijkochtend wijk E  
Vandaag, 7 april wordt de wijkochtend van wijk E gehouden. Wij ontmoeten u graag na de ochtenddienst.  
Wijkteam E, Gerrit, Alieke, Maria, Anita en Jeroen 
 
Bidstond in het Carillon 8 april 
Er wordt opnieuw een gebedsavond voor Israël gehouden in het Carillon op maandag 8 april, aanvang 20:00uur. 
De avonden bestaan uit samenzang, een update vanuit Israël, gebedsblokken en proclamatie. 
Sinds 7 oktober zijn er tot nu toe steeds tweewekelijks gebedsavonden in het Carillon gehouden.  
Het organiseren hiervan vraagt steeds de nodige inzet, creativiteit en inspanning. Om dit voor een langere 
periode voort te kunnen blijven zetten, is besloten om de frequentie van de bidstonden wat terug te schroeven 
naar maandelijks. 
De komende bidstonden zijn op maandag 13 mei en maandag 3 juni. 
 
Voorjaars kinderkledingverkoop 
Ook dit jaar wordt er weer een 2e hands voorjaars kinderkledingbeurs gehouden in Het Anker, Molenakker 12  
in Streefkerk. De beurs wordt gehouden op D.V. woensdagavond 10 april van 19.00 tot 21.00 uur en  
donderdagmorgen 11 april van 8.30 tot 11.00 uur (dan is alle kleding voor de helft van de prijs).  
De opbrengst is voor de helft voor diegene die de kleding inlevert, de andere helft is voor Woord & Daad,  
Christian Refugee Relief en Open Doors! 
Schone zomerkleding, vanaf maat 80 tot tienermaat S/M, kan ingeleverd worden van 26 maart t/m 3 april.  
De inleveradressen zijn: Erika Lagendijk, Boezem 5; Annemarie Meerkerk, Nieuwe Veer 105;  
Dieke de Lange, Elzenhof 13, 06-12956167 en in Nieuw-Lekkerland Lonneke Heuvelman, Meerkoet 40 (tot  
28 maart), Nelleke van Ommen, Dorpslaan 42 en Lisanne Jonas, Wipmolen 7.  
Je kunt de kleding ook in Het Anker inleveren: dat is mogelijk op dinsdagavond 2 april van 19.30 tot 20.30 uur. 
Voor de laatste informatie zie facebook pagina: Tweede Handskinderkleding Beurs. 
Of mail naar: kledingbeursstreefkerk@hotmail.com 

 

Meet me wandeling 13 april 
Meet Me is voor Christenen van 25-45 jaar in de Alblasserwaard, Vijfheerenlanden en omgeving. Op zaterdag 
13 april organiseert Meet Me een Bloesemwandeling rond de Linge in Beesd (Mariënwaard). Opgeven kan tot 
10 april. Meer informatie vind je op https://meetmevijf.jouwweb.nl/activiteiten/2024/wandelen-1 
 
Zangavond Keerpunt Nieuw-Lekkerland in ’t Waellant 
Op D.V. zaterdag 13 april wil Keerpunt Nieuw-Lekkerland de jaarlijkse zangavond rond Pasen houden in de  
centrale ruimte van het woon-zorgcomplex ’t Waellant. Opnieuw zullen de leden van zanggroep ‘Pro Deo’ hun 
liederen voor en met ons zingen. Afgelopen jaar deden zij dit ook met passie en overtuiging en wij zijn blij dat zij 
dit opnieuw willen doen. 
 

We leven in een tijd met veel onrust en zelfs met een oorlog op ons continent. Als je de verhalen vanuit 
Oekraïne hoort en op je laat inwerken en daartegenover de dreigende taal vanuit Rusland dan doet dat wat met 
je. Als je dan ook nog de beelden vanuit Gaza ziet en de ellende die daar is dan besef je dat dit niet alleen een  
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strijd om het gebied, maar ook een geestelijke strijd is. De mens blijkt ook anno 2024 niet in staat uit zichzelf 
vrede te brengen, maar heeft redding van Boven nodig.  
Het thema van de avond is: ‘Bang voor de toekomst?’  
 
Een thema dat aanspreekt en ons doet beseffen dat we als mensen vanuit onszelf bang en kwetsbaar zijn. En 
dat we alleen door Gods genade hoop en uitredding kunnen verwachten. De Here Jezus heeft immers beloofd 
dat Hij als richter en redder eens uitkomst zal geven en ook de aarde zal herstellen naar zijn oorspronkelijke 
bedoeling. Als we ons vertrouwen op Jezus als de Christus stellen dan mogen we weten dat Hij ons een 
behouden toekomst heeft beloofd en dat geeft hoop, moed en kracht!  
We mogen daarnaar uitzien en daarom zullen we die avond met elkaar liederen zingen zoals: Ik vertrouw op 
Hem, ‘k Ben reizend naar die stad, Wat de toekomst brengen moge en Spoedig zal Hij komen. In deze liederen 
hoor je het vertrouwen op Hem en onze toekomstverwachting.  
 

Als we dat samen zingen dan gebeurt er iets. In Psalm 50: 23 staat: Wie lof offert eert Mij en baant de weg dat  
Ik hem Gods heil doe zien. Als wij door onze stem samen Gods naam verheerlijken en ons vertrouwen in Hem 
belijden dan baant Hij de weg, zodat we mogen weten en ervaren dat Hij ons hart verblijdt en wij Zijn heil  
ontvangen. 
 

U wordt daarom van harte uitgenodigd om deze avond met ons mee te zingen en te beleven. 
De avond begint om 19.30 uur en de zaal is vanaf 19.00 uur open. Aan het einde van de avond zal een collecte 
worden gehouden ter bestrijding van de onkosten. 
 

Wij zien uit naar uw komst. 
Het organiserend comité. 
 
Kinderdienst 14 april 'Stel je het toch eens voor dat …' 
Volgende week is er in de ochtenddienst een kinderdienst met medewerking van kinderkoor ‘de Parels’.  
Een dienst die bedoeld is voor jong, minder jong en ook voor ...oud! Je herkent het vast wel dat je denkt 'stel je 
toch eens voor dat...'. En dat kan dan over van alles gaan, over op vakantie gaan, over een nieuwe telefoon, 
over lekker spelen, over met vrienden wat leuks gaan doen, over een grote prijs winnen, over...  
We hopen dat jij en u er ook zijn met de kinderdienst!  
Tijdens de kinderdienst is er geen kindernevendienst (wel oppas voor de allerkleinsten). 
 
Themadienst Identiteit en Seksualiteit voor jongeren op zondagavond 28 april 2024 
Naar aanleiding van de thema-avond over identiteit en seksualiteit van 25 januari jl. waarin Arie de Rover met 
ons inging op dit actuele onderwerp, komt er een vervolg voor de doelgroep jongeren.  
Onder leiding van dezelfde spreker (Arie de Rover) hopen we veel jongeren te bereiken op 28 april a.s.  
Met de jeugddienstcommissie van Ontmoetingskerk en Maranatha wordt deze dienst voorbereid specifiek voor 
jongeren. Voor alle niet-jongeren, maar wel geïnteresseerden, is het raadzaam om de uitzending van 25 januari 
via kerkdienstgemist.nl te bekijken/beluisteren om deze vervolgstap voor jongeren te kunnen volgen.  
 
Beste broeder en zuster, 
In de nacht van vrijdag 31 mei op zaterdag 1 juni wordt de jaarlijkse nacht van gebed gehouden in  
‘Het Onderkomen’ onder de Hervormde dorpskerk. De nacht van gebed wordt al vele jaren vanuit Keerpunt  
georganiseerd en vindt die nacht op vele plekken in het land plaats.  
Het begint om 21.00 uur en duurt tot 03.30 uur.  
Naast bidders hebben we ook schenkers nodig die in de pauzes koffie/thee of soep verstrekken. Voor de pauze 
van 23.00 uur zoeken we nog 2 mensen. Wie zou dat willen doen? Aanmelden bij Folker. (06-53909103) 

 

Kloosterweekend 
Van 7 tot 9 juni willen we weer met een groepje gemeenteleden naar het klooster. Dit keer bezoeken we de 
O.L.V. Abdij Oosterhout. We willen daar de gebedsdiensten meevieren en een aantal momenten samenkomen 
rond teksten uit 'De rozentuin' van Thomas a Kempis. De kosten voor het verblijf bedragen € 100,--.  
Ben je benieuwd en wil je mee? Geef je op bij Kees Stad (in de kerk, of via 0649784976 of sdna@cvo-portus.nl) 
uiterlijk aanstaande dinsdag. 
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 BIJBELLEESROOSTER week 15 
 

zondag 7 april Deuteronomium 2: 2-15 

maandag 8 april Deuteronomium 2: 16-25 

dinsdag 9 april Deuteronomium 2: 26-37 

woensdag 10 april 1 Johannes 1: 1-7 

donderdag 11 april 1 Johannes 1: 8-2: 2 

vrijdag 12 april 1 Johannes 2: 3-11 

zaterdag 13 april 1 Johannes 2: 12-17 

 
 
4 - 9 april 
Het boek Deuteronomium stelt het leven in het land van belofte in het vooruitzicht. In de eerste hoofdstukken 
blikt Mozes terug op de tocht door de woestijn, vanaf de Horeb tot aan de oever van de Jordaan, ‘veertig jaar na 
het vertrek uit Egypte’ (vers 3). Een passend boek voor de weken na veertigdagentijd en Pasen. 
 

10 - 18 april 
De eerste Johannesbrief is een geliefd Bijbelboek in de paastijd. Het onderricht ons in paaslicht en liefde, zoals 
de profeet Micha getuigt: ‘Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen’ (Micha 4: 2). De lezingen van deze week 
cirkelen om derde paaszondag heen. Dan komen ze volgens het Oecumenisch leesrooster allemaal bijeen:  
Micha 4, Psalm 4 en 1 Johannes 1. 

 

 KERKELIJKE STAND 

 
Nieuw ingekomen: 
 

Dhr. M.J. Wensveen (Michael), Oeverzegge 15 (wijk C) die als vriend ingeschreven stond bij onze gemeente, is 
nu belijdend lid van onze gemeente. 
 

 BEDANKT 
 
Vanuit het verpleeghuis "Overslydrecht" te Sliedrecht een hartelijke groet van Gré de Gruijter aan u,  
jullie allemaal. Wat fijn dat er regelmatig bezoek, kaartjes en prachtige bloemen namens de "Ontmoetingskerk"  
haar kant opkomen. Hartelijk dank daarvoor! 
 

Hartelijke groeten, Wilma van Ek-de Gruijter 
 
 
 

          GEMEENTEREIS D.V. dinsdag 27 augustus 2024 

 

Het is fijn dat we weer een gemeentereis kunnen organiseren. Het inschrijfformulier en 
het programma liggen op de tafel in de ontmoetingsruimte. Schrijf u vlug in, want de bus is snel vol. 
We zien uit naar weer een heel gezellige dag, zoals vanouds. 
 

De reiscommissie: Rita, Jan en Bert 
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MEDITATIE 
Johannes 21: 22: “Wanneer ik wil dat hij in leven blijft totdat Ik kom, is dat niet jouw zaak. Jij moet mij volgen”. 
 
Graag willen we alles weten. Graag willen we ook overal van in kennis gesteld worden. In een vrij en democra-
tisch land is dat vanzelfsprekend. Zeker ook als het om het besturen van een land, een organisatie, een bedrijf 
gaat, dan hoort het er helemaal bij. Immers alleen als we alles weten kunnen we controleren, kunnen we beoor-
delen, kunnen we onze eigen keuzes maken of we iets wel of niet willen. Er wordt om die reden ook voortdurend 
naar gestreefd, zoveel mogelijk openheid van zaken te krijgen. En mensen op leidinggevende posities worden 
daarom ook voortdurend bevraagd openheid van zaken te geven. 
 
Hoewel de behoefte naar openheid vanzelfsprekend lijkt, zitten er ook grenzen aan de wenselijkheid ervan.  
Immers openheid en duidelijkheid kunnen er ook toe leiden dat verkeerde ontwikkelingen gaan plaatsvinden.  
Zo hoorde ik onlangs een bekende journalist over de politiek zeggen, dat in de laatste decennia enkele partijen 
steeds meer de stijl hanteren van ‘ik zeg wat ik doe, en ik doe wat ik zeg’, en daarbij dan bij de kiezer de indruk 
wekken dat ze open en transparant zijn. Alleen het bijeffect van deze opstelling is dan intussen wel, dat het 
daardoor in de praktijk steeds moeilijk wordt om compromissen te sluiten. Immers als je een compromis sluit, 
dan doe je niet wat je op voorhand hebt gezegd en de consequentie daarvan laat zich bij de eerstvolgende ver-
kiezingen merken. Het probleem is alleen, dat in een land waar niemand de politieke meerderheid heeft, com-
promissen maken noodzakelijk is en als dat niet gebeurt alles tot stilstand komt. En voor een politicus betekent 
deze situatie dan ook dat hij op voorhand nooit helemaal het achterste van zijn tong kan laten zien. Wekt hij die 
indruk wel, dan zal regeren steeds moeilijker worden, tot schade van het land. 
 
Het is dus niet perse zo, dat het beter is alles te weten. En datzelfde principe geldt ook voor iedere gelovige die 
in de navolging van Jezus gaat. Het ligt voor de hand om te denken, dat we ook graag van Jezus willen weten, 
waar we aan toe zijn als we ons in dienst van Hem stellen. Graag zouden we ook van Jezus willen weten, hoe 
die plannen eruit zien die Hem voor ogen staan, ten aanzien van zijn koninkrijk, ten aanzien van ons leven.  
Misschien wel vanuit de behoefte dat we dan weten waar we mee bezig zijn en wat ons te wachten staat.  
Misschien ook wel uit pure nieuwsgierigheid, of ook uit het verlangen te beoordelen, of we dit zelf wel willen. 
 
In de bijbel zijn ook meerdere voorbeelden te vinden waar de vraag naar openheid aan de orde is. Zo bijvoor-
beeld op het moment dat Jezus aan zijn leerlingen verschijnt na zijn opstanding en zij Hem dan de vraag stellen: 
“Of Hij nu het koningschap over Israël gaat herstellen?”. En Hij dan als antwoord geeft: “Het is niet aan jullie om 
te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen 
zullen plaatsvinden”. En zo bijvoorbeeld ook op het moment dat Petrus weer door Jezus in dienst genomen 
wordt en hem daarbij is meegedeeld dat er voor hem tijden zullen aanbreken, dat anderen hem zullen vast-
grijpen en zullen brengen waar hij niet naartoe wil. En Petrus dan omkijkt naar Johannes en vervolgens aan 
Jezus vraagt: “En wat gebeurt er met hem, Heer?”. Ja, het verlangen is groot bij Petrus om te weten, hoe het 
verder met die ander zal gaan. Misschien wel om te vergelijken, krijg ik het makkelijker of zwaarder dan die an-
der? Maar Jezus laat dan weten, dat het Petrus niet aangaat wat er met die ander gaat gebeuren. Als Johannes 
een ander lot dan Petrus te wachten staat, dan moet hij zich daar niet mee bezig houden, want dat is aan Jezus 
zelf. Het enige waar hij zich mee bezig moet houden is: Jezus volgen en de weg gaan die Hij hem laat gaan 
door woord en Geest. 
 
Het is een les die wij allemaal ter harte kunnen nemen, want voor ons, op de plek waar wij gesteld zijn, is het al 
niet anders. Misschien zouden ook wij wel graag meer willen weten, hoe het koninkrijk van Jezus gaat komen en 
ook hoe de weg van ons allen zal gaan. En dat dan vanuit de houding, hoe meer we weten, hoe beter we kun-
nen beoordelen waar we goed aan doen. Alleen die houding is niet waar het in het geloof om gaat. Het diepste 
geheim daarvan is nu juist, dat alles aan ons niet is bekend gemaakt en we juist in het vertrouwen gaan dat  
Jezus zelf zijn plannen volbrengt. Het enige wat ons in het geloof te doen staat is, Hem volgen. Dat is naar Hem 
luisteren, tot hem bidden en dan vervolgens doen waartoe Hij ons roept, op de plek waar we gesteld zijn. 
 
Met vriendelijke groeten, ds. A.A. Wisman  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Inleveren kopij Nieuwsbrief: t/m vrijdag 12.00 uur bij fam. C.L. de Zwart, Mercuriusstraat 9,  
e-mail adres: jenbdezwart@kpnmail.nl  
WELKOM! Bent u vandaag voor het eerst of als gast bij onze (online) dienst aanwezig, dan heten wij u in het bijzonder 
welkom. Mocht u nadere informatie over onze kerkgemeenschap willen, dan kunt dat vinden op onze website: 
http://nieuw-lekkerland.protestantsekerk.net  
U kunt ook contact opnemen met de predikant, ds. A.A. Wisman (tel. 0184-681755 – e-mail: a.a.wisman@planet.nl) of 
met de scriba mw. C.P. Damsteegt-Langerak (tel. 0184-691063 – e-mail: scriba@ontmoetingskerknl.nl 
 


