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De kerktelefoon- en internetluisteraars thuis of elders hartelijk welkom bij de (online) diensten 
– de orde van dienst is via de beamer – 

 

Zondag 5 mei 2024 
09.30 uur     Voorzang: HH 447: 1 en 2 
Voorganger: ds. A.W.W. de Ruiter uit Wijk en Aalburg 
Ouderling van dienst:  zr. M. Damsteegt-Kooijman 
Organist:  br. L.J. Verhaar 
Techniek: Aart-Jan en Sibren van Ek 
BHV-er van dienst: Gerrianne de Jong 
Schriftlezingen: Kolossenzen 3: 1-4; Kolossenzen 3: 5-17 
Verkondiging: tekst: Kolossenzen 3: 1a: “Als u nu met Christus tot leven bent gewekt, …” 

thema:  Goede Vrijdag, Pasen en Hemelvaart vieren heeft blijvende en zelfs 
eeuwige gevolgen. 

Kindernevendienst: Groep 1 t/m 8 
Collecten: 1. Kerk; 2. Jeugdraad 
Liederen: Ps. 27: 1 - Klein Gloria - HH 467: 1 en 3 - Ps. 119: 49 - Kinderlied: De Heer  

is mijn herder - Marcel & Lydia https://www.youtube.com/watch?v=N-q46i2Mrjc - 
NLB 575: 1 en 6 - HH 211: 1, 3 en 5 - NLB 756: 1, 2, 5 en 6 -  
NLB 708: 1, 6 en 14 

 Er is gelegenheid om na de morgendienst elkaar te ontmoeten in de hal en de zaal achter de kerk onder  
het genot van koffie, thee of fris. 
  

18.00 uur     Voorzang: Vul dit huis met uw Glorie https://www.youtube.com/watch?v=S3M-JxqdPJU  
Voorganger: ds. B. Oosterom uit Rumpt, terugkeerdienst van het Jeugdkamp 
Ouderling van dienst: zr. W.M.W. Neven-Damsteegt 
Organist:  br. L.J. Verhaar 
Techniek: Aart-Jan en Sibren van Ek 
BHV-er van dienst: Wilma Neven 
Schriftlezing: Matteüs 25: 1 t/m 13 uit de Bijbel in gewone taal 
Collecten: 1. Kerk; 2. Jeugdraad 
Liederen: Ps. 116: 1 en 8 -  

‘Ik wens jou’ Trinity https://www.youtube.com/watch?v=G9Ns5fC8CuM - 
Kamplied: https://www.youtube.com/watch?v=h3qfi3RkBPE -  
NLB 978: 3 en 4 - NLB 416 

 

Kindernevendienst 
Heb je het wel eens gezien dat koeien voor de eerste keer na de lange winter weer naar buiten mogen? Ze dan-
sen en springen rond! Lammetjes kunnen ook zo dartelen. Dat heeft herder David vast wel eens meegemaakt. 
Hij schreef er hele mooie liederen over. En één van die liederen staat deze Bevrijdingsdag centraal. We lezen 
Psalm 23 en zingen ‘De Heer is mijn herder - Marcel & Lydia’ https://www.youtube.com/watch?v=N-q46i2Mrjc 
 Let op: Op Hemelvaartsdag is er ook kindernevendienst! 
 
Donderdag 9 mei 2024, Hemelvaartsdag 
09.30 uur     Voorzang: NLB 663 
Voorganger: ds. A.A. Wisman 
Ouderling van dienst:  br. P.J. van Ek 
Organist:  br. A. Mooij 
Techniek: Gerhard Voerman en Peter van Wijnen 
BHV-er van dienst: Arie den Ouden 
Schriftlezing: Exodus 13: 20-22 en Handelingen 1: 1-11 
Thema: “… en opgenomen in een wolk” 
Kindernevendienst: Groep 1 t/m 8 
Collecten: 1. Kerk; 2. Diaconie regulier 
Liederen: zie pag. 2 
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Liederen: Ps. 99: 1, 6 en 8 - HH 217 –  
Kinderlied: HH 199 https://www.youtube.com/watch?v=97-ASP4v1B4 -  
NLB 666 - HH 220: 1, 3 en 4 - NLB 302: 2, 3 en 4 - NLB 769: 1, 2, 5 en 6 

 
Kindernevendienst  
Hemelvaartsdag – Kijk jij wel eens naar de wolken, op je rug liggend op het strand of in het gras?  
De discipelen konden niet stoppen met kijken…. 
We lezen Handelingen 1: 1-11 en zingen HH 199 https://www.youtube.com/watch?v=97-ASP4v1B4 
 
De (online) diensten D.V. zondag 12 mei  
Voorganger in de morgendienst is ds. A.A. Wisman; dit is een themadienst: ‘Samen Jong’ 
In de avonddienst hoopt voor te gaan ds. A.A. Wisman. 
Ouderling van dienst is br. P.J. van Ek. 
De diensten zullen ook live vanuit de kerk worden gestreamd. 
 
Erediensten 
U kunt deze diensten thuis direct of later volgen via Kerkdienstgemist.  
De link is: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2658-Gereformeerde-Ontmoetingskerk 
Als u alleen wilt luisteren, selecteer dan het audio signaal. 
 
Zieken 
Zr. A. Groenevelt-den Ouden (Gondelplantsoen 13) verblijft nu bij Waardenburg in Sliedrecht om daar verder te 
revalideren. Ze ligt op Afd. Parkzicht, kamer 5. Lijsterweg 27, 3362 BB. Bezoek is welkom, ook al is het maar 
voor even. Wij gedenken de zieken thuis en elders in de voorbeden. 
 
Bloemengroet 
De bloemen gaan vandaag als groet van de gemeente naar zr. M. de Vries-Voorsluijs, Burg. Dekkingstraat 1, 
Bleskensgraaf. 
 
Collectebedragen via de Bank 
De afgelopen week is via de bank ontvangen voor de Diaconie € 241,10, voor Stichting Bijna Thuis € 229,40 en 
voor Rwanda via Kindernevendienst € 103,20, waarvoor hartelijk dank! 
 
Bevestiging nieuwe ambtsdragers 
De kerkenraad deelt u mee dat de volgende gemeenteleden bereid zijn in het ambt te treden: 
Wijkouderling: zr. K. (Karina) van Essen-Berger 
Jeugdouderling: zr. E.F. (Liesbeth) Zaagman-Kon 
Ouderling-voorzitter: br. F. (Folker) Damsteegt 
Diakenen: br. B.J. (Ben) Alderliesten en br. A.J. (Arjan) van Leeuwen 
Ouderling-scriba: zr. K.M. (Klazina) van den Herik-van ’t Zelfde is bereid haar ambt met 1 jaar te 

verlengen. 
Indien er geen wettige bezwaren worden ingediend, zal de bevestiging plaatsvinden op D.V. zondag 19 mei in 
de morgendienst. 
 
Bijbeluur voor senioren 
Ons volgende Bijbeluurtje is niet, zoals gewoonlijk, op de eerste woensdag van de maand gepland, maar op 
D.V. woensdag 8 mei. Ds. J. Bruijn zal dan met ons Amos 9, vs. 8 t/m 15 bespreken: "Hoe wonderlijk vinden wij 
onze verlossing?" Omdat dit maar een kort stukje is, willen we daarna met elkaar nadenken over wat we in het 
nieuwe seizoen gaan behandelen. Wilt u daar alvast over mee denken?  
En we willen ook afspreken, wanneer- en waar we dit seizoen gezellig met elkaar gaan afsluiten, liefst nog in 
mei. Lunchen in Pand 83 is al door diverse mensen genoemd. 
Koffie en thee staan weer vanaf 14.15 uur voor u klaar in de zaal van de Maranathakerk aan de Mattenbies. 
Vervoer nodig? Telefoontje naar: 06 40004244 of 0184 681003. 
Hartelijke groet en welkom op de 8e mei. Annie en Ineke. 
 
Themadienst zondag 12 mei: Samen Jong – Een warme gemeenschap vormen 
Simon, zoon van Johannes, hou je van Mij? Deze tekst uit Johannes 21 kent u vast. Maar stel nou dat uw/jouw 
naam daar staat? Wat is dan het antwoord? Houdt u, hou jij van Jezus? En van uw geloofsgenoten, hebt u hen 
ook lief? Al die mensen die op zondag om u heen zitten in de kerk, waar u misschien wel iets van vindt, houdt u 
werkelijk ook van hen? Echte liefde voor elkaar, gevoed door Gods liefde voor ons, dat is waar een warme 
geloofsgemeenschap om draait. In deze themadienst gaan we met dit onderwerp aan de slag en op maandag 
13 mei, tijdens de gemeentevergadering, praten we er met elkaar over door. Vervolg: zie pag. 3. 
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LET OP: Deze zondag is er vanaf 9 uur, dus voor de dienst, koffie, thee en limonade in de ontmoetingsruimte. 
We beginnen dan misschien wel iets later dan half tien. Tot slot: Bij dit thema hoort een enquête waarover u via 
andere kanalen meer informatie krijgt. Invullen kan via deze link: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=m8PGLgGPn0uo7_mFWoN82aqRL8HtNotMp4k-
d8hX2hlURDRSVFhGVFJJVVEzWFpNSERHRTZGNFROVS4u  

De voorbereidingsgroep 
 
Uitnodiging voorjaarsgemeentevergadering op D.V. maandag 13 mei 2024 
 

Beste gemeenteleden,   
Iedereen, zowel jong als oud, is weer van harte uitgenodigd voor de voorjaarsgemeentevergadering. Tijdens 
deze vergadering zullen onder andere de statistieken en financiële verslagen besproken worden. Deze zijn ook 
te vinden op de website van onze kerk. Wilt u een geprint exemplaar? Die zijn te verkrijgen via de scriba’s. Na 
de pauze bespreken we met elkaar het thema: ”Samen Jong” naar aanleiding van de dienst van zondag 12 mei.  
Onderstaand de agenda van de voorjaarsgemeentevergadering.  
Wees welkom! 
 

Corien Damsteegt-Langerak, scriba 
Klazina van den Herik-van’t Zelfde, 2de scriba 
 
Agenda 
 

Agenda voor de voorjaarsgemeentevergadering te houden op D.V. maandag 13 mei 2024. 
Aanvang 19:45 uur. 
 

1. Opening  
2. Statistieken 2023 en financiële jaarverslagen 2023 
3. Toelichting vanuit College van Kerkrentmeesters en overige werkgroepen en commissies 
4. Mededelingen vanuit kerkenraad 
5. Pauze 
6. Samen Jong, n.a.v. dienst zondag 12 mei 
7. Rondvraag 
8. Sluiting 
 

Beste gemeenteleden, 
Het zal u niet ontgaan zijn dat er waterschade zichtbaar is in de plafondplaten in de gang langs de zalen. Wij 
hebben de platen nog niet vervangen, omdat er eerst gedegen onderzoek moest plaatsvinden naar de oorzaak. 
Het is inmiddels gebleken dat er lekkage ontstaat bij veel regen gecombineerd met een bepaalde windrichting. 
De oorzaak ligt in beschadigingen bij zowel dak als gevel.  
Op dit moment vragen wij offertes op bij bouwbedrijven om de schade te herstellen. 
Wij hebben intussen het plan opgevat om, net als vorig jaar bij de acties voor beeld & geluid, samen met u, extra 
activiteiten te organiseren om (een deel van) de kosten te dekken. 
Eerste stapje is het toevoegen van de mogelijkheid in de appostel-app om specifiek voor dit doel te kunnen 
geven onder de noemer “Collecte voor gevel en dak”. Wordt vervolgd. College van Kerkrentmeesters 
 
Klaverjasavond 
Op vrijdag 17 mei a.s. willen we onze laatste klaverjasavond houden in één van de zalen in onze kerk. We  
beginnen om 19.15 uur met koffie en starten om 19.30 uur met klaverjassen. De kosten bedragen € 3,50 p.p.  
U kunt zich opgeven bij Adri Simons tel.nr. 0640980438 of bij Gerda Boekhout tel.nr. 0612872542 of via  
de mail: jboekhout61@outlook.com. Tot ziens. Adri en Gerda 
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 BIJBELLEESROOSTER week 19 
 

zondag 5 mei 1 Johannes 4: 1-10 

maandag 6 mei 1 Johannes 4: 11-21 

dinsdag 7 mei 1 Johannes 5: 1-12 

woensdag 8 mei 1 Johannes 5: 13-21 

donderdag 9 mei Psalm 47 

vrijdag 10 mei Handelingen 1: 1-14 

zaterdag 11 mei Handelingen 1: 15-26 

 
1 - 8 mei 
Psalm 107 heeft in de paastijd heel oude papieren. De psalm wordt al meer dan 1000 jaar op zesde paasdag 
gezongen. In het huidige leesrooster klinkt hij in de aanloop naar die zondag.  
 
9 - 11 mei 
Psalm 47: 6 wordt met veel Halleluja’s op Hemelvaartsdag gezongen: ‘Onder gejuich steeg God omhoog, 
de Heer steeg op bij hoorngeschal’. Handelingen 1 maant ons echter niet te lang naar de hemel te blijven  
staren. 
 
 

OPBRENGST COLLECTEN (gehouden in de kerk) 

14, 21 en 28 april Kerk € 396,70 

14 april Bestemmingscollecte zending: IKEG € 116,20 

21 april Diaconie regulier € 119,80 

28 april Bestemmingscollecte diaconie: St. Bijna Thuis € 138,95 

 

 

FELICITATIE 

Op vrijdag 26 april mocht zr. M. (Ria) Damsteegt-Kooijman, Planetenlaan 8 een Koninklijke onderscheiding  
ontvangen uit handen van Theo Segers, burgemeester van de gemeente Molenlanden in het bijzijn van  
haar kinderen.  
We willen Ria van harte feliciteren met deze welverdiende Koninklijke erkenning voor al haar inzet. 
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MEDITATIE 

Ps. 78: 7: “Dan zouden zij op God vertrouwen, Gods grote daden niet vergeten en zich richten naar zijn  
geboden.” 
 
Op 4 mei gedenken we de mensen die door oorlogsomstandigheden zijn omgekomen, met name die in de 
Tweede Wereldoorlog, maar ook die daarna. En op 5 mei vieren we het feest van de bevrijding. Dat we deze 
dagen zo belangrijk vinden heeft er alles mee te maken, dat we beseffen, dat vrijheid en vrede geen vanzelf-
sprekende zaken zijn en dat er ook alles aan gedaan moet worden om ze te houden. Juist het gedenken van 
allen die gestorven zijn heeft ook dat tot doel, dat we voor ogen houden waar het op aankomt, want het geden-
ken is niet alleen maar terugkijken en in herinnering brengen wat toen gebeurd is, nee maar het is ook stil staan 
bij de lessen die toen geleerd zijn en die actueel houden. Want het is natuurlijk niet zo, dat wat toen gebeurd is, 
zich niet zou kunnen herhalen. Daarom is gedenken noodzakelijk. Het is namelijk een manier om opnieuw het 
gesprek aan te gaan over wat wij eraan doen om te voorkomen dat de geschiedenis zich herhaalt. 
 
De lessen die toen geleerd zijn, die moeten blijvend onder de aandacht gebracht worden, want anders gaan die 
inzichten van toen verloren. Dan wordt vergeten, welke maatschappelijke ontwikkelingen ertoe hebben geleid, 
dat mensen elkaar zoveel leed berokkend hebben, dan wordt vergeten welke keuzes er gemaakt zijn waardoor 
nietsontziende mensen aan de macht konden komen. Uit het feit dat we ook nu in onze tijd weer met enorme 
spanningen in de maatschappij te maken hebben, waardoor allerlei groepen mensen weer tegenover elkaar 
komen te staan, kan worden afgeleid, dat het nog best moeilijk is om de lessen werkelijk ter harte te nemen en 
dus bij de les te blijven. 
 
De vraag is tegenwoordig ook wel, of we misschien niet ook iets wezenlijks uit het oog verloren zijn, dat bij het 
bewaren van vrede en vrijheid absoluut noodzakelijk is, namelijk de rol van God daarin. Want ja we willen wel 
overdenken hoe we vrede en vrijheid bewaren, maar willen we daarbij dan ook nog onder ogen zien, dat dit niet 
kan buiten God om. In onze tijd is dat laatste veel moeilijker om voor ogen te houden en dat moet ook te denken 
geven. 
 
Om ons ook bij die les te houden, is het goed om de woorden van Psalm 78 onder de aandacht te brengen.  
Deze psalm heeft als doel om alle volgende generaties voor ogen te houden, dat ze op God moeten vertrouwen, 
willen ze in vrede en vrijheid kunnen leven. Want daar waar dat niet gebeurt, daar ontstaan de problemen. De 
psalm zelf is ook een opsomming van gebeurtenissen uit een ver verleden, waaruit blijkt dat het volk erg veel 
moeite had om met God rekening te blijven houden en juist naar zijn wetten te leven. Gevolg van dit alles was, 
dat er telkens nieuwe moeilijke tijden aanbraken, die alleen maar weer voorbijgingen als God zelf ingreep. 
 
De les die daaruit door Asaf getrokken werd was, dat het volk er juist goed aan deed om op God te blijven ver-
trouwen, de grote daden van God niet te vergeten en juist zich te richten naar de geboden die God geeft. Want 
alleen als het volk zich aan de richtlijnen zou houden die God geeft, dan zou het in harmonie en geluk kunnen 
leven. 
 
Het lijkt me van wezenlijk belang om in onze tijd ook deze kant van het gedenken ook onder de aandacht te 
brengen: welke rol heeft God in het handhaven van vrede en vrijheid. Zou het toenemen van alle onrust, van alle 
onvrijheid die we ervaren ook juist daarmee te maken kunnen hebben, dat God zelf steeds meer uit beeld ge-
raakt is en dat vergeten is welke hoofdrol Hij gehad heeft in de bevrijding? Zou het zo kunnen zijn, dat juist om-
dat we Hem vergeten zijn en we zijn geboden niet meer in acht nemen, dat alles weer onder druk staat? 
 
Misschien is het echte probleem van deze tijd niet, dat we niet de vrede en de vrijheid gedenken, want dat doen 
we wel. Nee, maar dat we dat niet doen in relatie tot God die onze echte bevrijder is. Dat is de echte les die we 
vergeten zijn. 
 
Met vriendelijke groeten, ds. A.A. Wisman 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inleveren kopij Nieuwsbrief: t/m vrijdag 12.00 uur bij fam. C.L. de Zwart, Mercuriusstraat 9,  
e-mail adres: jenbdezwart@kpnmail.nl  
WELKOM! Bent u vandaag voor het eerst of als gast bij onze (online) dienst aanwezig, dan heten wij u in het bijzonder 
welkom. Mocht u nadere informatie over onze kerkgemeenschap willen, dan kunt dat vinden op onze website: 
http://nieuw-lekkerland.protestantsekerk.net  
U kunt ook contact opnemen met de predikant, ds. A.A. Wisman (tel. 0184-681755 – e-mail: a.a.wisman@planet.nl) of 
met de scriba mw. C.P. Damsteegt-Langerak (tel. 0184-691063 – e-mail: scriba@ontmoetingskerknl.nl 
 


