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De kerktelefoon- en internetluisteraars thuis of elders hartelijk welkom bij de (online) diensten 
– de orde van dienst is via de beamer – 

 
Zondag 13 april 2025, Palmzondag 
09.30 uur     Voorzang: NLB 550: 1 en 2 
Voorganger: ds. A.A. Wisman. De Heilige Doop zal worden bediend aan: 

Hannah Marije den Ouden 
Ouderling van dienst:  zr. K. van Essen-Berger 
Organist:  br. C. de Keijzer 
Koster: Bart Faasse 
Techniek: Henk Smits en Harm Zaagman 
BHV-er van dienst: Mirjam Noorland 
Kindernevendienst: Groep 1 t/m 8 
Schriftlezingen: Lucas 12: 49-59; Lucas 19: 41-48 
Thema:  “De lijdensdoop van Jezus” 
Liederen: Ps. 87: 1, 3 en 4 - Kind van God – Heel gewoon (YouTube) - HH 429 -  

Lied verbonden met vader en moeder (Geroepen om te zingen 79) * tekst: zie 
pag. 5 - Zegen de kinderen Sela (YouTube) - Kinderlied: ‘Als ik mijn ogen sluit’ - 
https://www.youtube.com/watch?v=Uc1aAFEe6iY - NLB 562: 1 en 2; 3 -  
NLB 966: 1, 2 en 3 - NLB 556: 1-4 

Collecten: 1. Kerk; 
2. Bestemmingscollecte diaconie: 2Bfree 

  
18.30 uur       
Voorganger: ds. A.A. Wisman,  

gezamenlijke dienst met Herv. Gemeente Maranatha in de Maranathakerk 
Schriftlezingen: Matteüs 3: 7-12; Marcus 11: 27-33 
Liederen: Ps. 27: 1 en 2; 4 - Gez. 162: 1 en 2; 3, 4 en 5 - ELB 118: 1, 3 en 4 -  

Gez. 255: 1 en 4 - Gez. 182: 1, 2 en 6 
 
Kindernevendienst - Jezus wordt begraven in een tuin. (Johannes 19: 38-42) 
We horen vandaag dat Jezus door Josef en Nikodemus begraven wordt. Ze wikkelen Jezus’ lichaam in doeken 
en leggen Hem in een nieuw graf in een tuin vlak bij de plaats waar Hij gestorven is. 
We zingen: ‘Als ik mijn ogen sluit’ - https://www.youtube.com/watch?v=Uc1aAFEe6iY 
 
Joodse feesten (26) – 13 april      Pesach 
Vandaag begint Pesach, een feest dat acht dagen duurt. Het is waarschijnlijk het bekendste Joodse feest en het 
herdenkt de uittocht uit Egypte. Het woord Pesach komt van een werkwoord dat ‘overslaan’ betekent. Bij de 
tiende plaag werden namelijk de huizen van de Israëlieten overgeslagen (Ex. 12). Pesach heet ook wel het feest 
van de ongezuurde broden, Chag haMatsot, het feest van de matses. Op de avond vóór de uittocht werden er 
namelijk ongezuurde broden, matses, gegeten. Elk jaar wordt op de avond vóór Pesach de zogenaamde 
sedermaaltijd gehouden. Als dan het gezin aan tafel zit, wordt door het jongste kind de vraag gesteld: Waarom 
verschilt deze avond van alle andere? En dan volgt de hele uitleg van het verhaal van de uittocht. Ieder jaar 
moet de vader dan het hele verhaal van de uittocht vertellen alsof hij er zelf bij geweest was. De teksten zijn ook 
te vinden op de-nem.nl/wp-content/uploads/2016/03/Haggadah-NEM-2016-uitgave.pdf 
Er mag met Pesach geen gist of desem meer in huis aanwezig zijn (ongezuurde broden!). Vóór Pesach wordt 
het hele huis grondig gereinigd van chameets en dan ook meteen maar van alles: de voorjaarsschoonmaak dus. 
 
 
Stille Week 
Dit jaar zullen er weer gezamenlijke avondgebeden gehouden worden in de  
Stille Week. Het thema is ‘Als een Lam….’ We staan erbij stil hoe Jezus Christus de 
weg van lijden en sterven is gegaan.  
In volkomen gehoorzaamheid aan Zijn hemelse Vader gaf Hij Zichzelf over tot in de 
dood, uit liefde voor zondaren, uit liefde voor ons. Zie verder pag. 2 
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Programma:  
Maandag 14 april - Gereformeerde Ontmoetingskerk i.s.m. NGK De Hoeksteen, locatie Ontmoetingskerk 
Dinsdag  15 april - Hervormde Gemeente Maranatha 
Woensdag   16 april - Hervormde Gemeente Dorp 
Donderdag  17 april - Gemeente Hervormde Kinderdijk-Middelweg, locatie Rehobothkerk 
De avondgebeden beginnen om 19.30 uur en duren ongeveer drie kwartier. 
 
Ook online kunt u de diensten volgen:  
Gereformeerde Ontmoetingskerk: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2658 
Hervormde Gemeente Maranatha: https://kerkdenstgemist.nl/stations/106 
Hervormde Gemeente Nieuw-Lekkerland Dorp: www.nle-dorp.nl 
Hervormde Gemeente Kinderdijk-Middelweg: www.hgkm.nl 
 
De voorbereidingsgroep wenst u gezegende diensten. 
 
Maandag 14 april 2025, Avondgebed (gezamenlijke viering Stille Week) 
19.30 uur       
Gereformeerde Ontmoetingskerk i.s.m. NGK - Alblasserdam-Nieuw-Lekkerland 
Voorganger: ds. A.A. Wisman 
Organist: br. A. Voorberg 
Koster: Kees Breedveld 
Techniek: Eveline van der Perk 
BHV-er van dienst:  Arie den Ouden 
Schriftlezing: Marcus 14: 43-52 door Geert Lameris 
Overweging:  n.a.v. Marcus 14: 44 
Liederen:  NLB 558: 1-4 - Hemelhoog 181: 1 en 3 - Weerklank 159: 1 en 5 -  

NLB 561: 1, 2, 4 en 5 - Hemelhoog 168: 1 en 3 
 
Donderdag 17 april 2025, Witte Donderdag 
19.30 uur     Voorzang: NLB 559 
Voorganger: ds. A.A. Wisman, viering lopend Heilig Avondmaal 
Ouderling van dienst:  br. A.L. de Zwart 
Organist: br. G. Ritmeester 
Koster: Bert Damsteegt 
Techniek: Aart-Jan van Ek en Jakob van der Poel 
BHV-er van dienst: Arie den Ouden 
Schriftlezing: Marcus 15: 1-15 
Thema: “Wat heeft Hij dan misdaan?” 
Liederen: Ps. 81: 1, 4 en 5 - NLB 558: 1, 4, 6 en 7 - NLB 556: 1, 3 en 4 -  

NLB 405: 4 - Geloofsbelijdenis - HH 618: 1 en 2 
Collecten: 1. Kerk  

2. Diaconie regulier 
3. Avondmaalscollecte: Rode Kruis 

 
Vrijdag 18 april 2025, Goede Vrijdag   
19.30 uur     Voorzang: NLB 557 
Voorganger: ds. A.A. Wisman 
Ouderling van dienst:  br. A.L. de Zwart 
Organist: br. L.J. Verhaar 
Koster:  Bert Damsteegt 
Techniek: Sibren van Ek en Peter van Wijnen 
BHV-er van dienst: Gerrit van der Perk 
Schriftlezing: Marcus 15: 16-41 
Thema: “…zichzelf redden kan Hij niet” 
Liederen: Ps. 22: 1 en 2 - Ps. 69: 1 en 4 - HH 192 - NLB 578 - NLB 590 
Collecten: 1. Kerk; 

2. Bestemmingscollecte diaconie: CliniClowns 
  
De (online) diensten D.V. zondag 20 april, Pasen  
Voorganger in de morgendienst is ds. A.A. Wisman, in deze dienst vieren we het Paasfeest m.m.v. Follow! 
De avonddienst is een zangdienst o.l.v. br. F. (Folker) Damsteegt. 
Ouderling van dienst is zr. E.F. Zaagman-Kon. 
De diensten zullen ook live vanuit de kerk worden gestreamd. 

 

 



3 

 

 
Erediensten 
U kunt deze diensten thuis direct of later volgen via Kerkdienstgemist.  
De link is: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2658-Gereformeerde-Ontmoetingskerk 
Als u alleen wilt luisteren, selecteer dan het audio signaal. 
 
Zieken 
Bij zr. A.J. van Meggelen-Brouwer (Planetenlaan 36) is uitzaaiing in de lever vastgesteld. Er worden nog verdere 
onderzoeken gedaan, waarvan ze over enkele weken uitslag zal krijgen. 
Br. A. Mooij (Zomertaling 15) is afgelopen week gevallen en heeft daarbij zijn heup gebroken. Hij is in ASZ 
Dordwijk geopereerd. Onduidelijk is op dit moment waar de revalidatie zal zijn. 
Wij gedenken de zieken thuis en elders in de voorbeden. 
 
Bloemengroet 
De bloemen gaan vandaag als groet van de gemeente naar br. E. Bakker, Middelweg 33. Op Witte Donderdag 
gaan de bloemen als groet van de gemeente naar zr. P. Zanen-van der Kooi, Ireneweg 13, K. Op Goede Vrijdag 
gaan de bloemen als groet van de gemeente naar zr. G.P. de Leeuw-Tukker, Kostverloren 23, Str. 
 
40-dagentijdproject zending 
Het spaardoosje voor Rob en Sijda Wesselink kan op 13 april worden ingeleverd. 
Alvast bedankt voor het vullen ervan, namens de Zendingscommissie. 

 

 
Zondag 13 april Bestemmingscollecte diaconie: 2Bfree 
Mensenhandel en slavernij vinden nog steeds op grote schaal plaats. Volgens schattingen zijn er in Nederland 
5000 slachtoffers per jaar. Stichting 2Bfree helpt vrouwen die zijn uitgebuit door mensenhandelaren en zet zich 
in voor herstel van het leven in vrijheid. 2Bfree geeft vrouwen en meisjes die slachtoffer waren van mensenhan-
del de ruimte en kans om zichzelf opnieuw uit te vinden. Wie zijn ze nu eigenlijk, wat zijn hun talenten? Waar ligt 
hun kracht? Het gevoel van eigenwaarde bij veel van deze survivors is vaak ver te zoeken. 
Uitgangspunt bij de opvang en hulpverlening is de Liefde van God in actie, met respect en ruimte voor de per-
soonlijke mening en geloofsovertuiging van een ieder. 
“Geef om deze vrouwen”. Met uw en jouw gift willen we dit mooie werk ondersturen. Klein of groot, elk bedrag is 
welkom! Zo kunnen we er samen zijn voor deze moedige vrouwen en hun kinderen! De diaconie. 
 

 
Donderdag 17 april Avondmaalscollecte Witte Donderdag: Rode Kruis 
Hulp aan mensen in nood. Daar staat Vereniging Het Nederlandse Rode Kruis voor. Dichtbij, als je op blaren 
loopt bij de Vierdaagse. Als je je huis uit moet door een gaslek, of als je in glas bent gaan staan bij een festival. 
Maar ook ver weg. Als mensen moeten vluchten voor geweld, of als hun huis is weggevaagd door een modder-
stroom. 
Het voorkomen en verzachten van menselijk lijden waar dan ook, het beschermen van levens en gezondheid en 
het waarborgen van respect voor de mens. Dat is de missie van het Rode Kruis. Bijzondere aandacht gaat 
daarbij uit naar hen die het meest kwetsbaar zijn tijdens gewapende conflicten, rampen en andere noodsituaties.  
Een klap. Een stilte. En dan: alles kwijt. Miljoenen mensen worden ieder jaar slachtoffer van een natuurramp, 
gewapend conflict of andere humanitaire ramp. Om bij te dragen om de zorg mogelijk maken, bevelen we de 
avondmaalscollecte vandaag van harte bij u aan. De diaconie.  
 

 
Vrijdag 18 april Bestemmingscollecte diaconie Goede Vrijdag: CliniClowns 
CliniClowns doen er alles aan om te zorgen dat zieke kinderen, kinderen met een beperking en mensen met 
dementie weer even zichzelf kunnen zijn; spelen met iemand om samen vast te oefenen voor een spannende 
operatie, spelen bij mensen met dementie zodat ze zich minder eenzaam voelen of samenwerken met artsen op 
de downpoli. Door echt contact te maken, zorgen de clowns dat iemand zich weer even zichzelf voelt, in plaats 
van patiënt. 
Met de neus op komen ze op bezoek. Voorzichtig wordt één teen over de drempel gezet. Elk kind, ieder persoon 
met dementie, elke afdeling en elk moment is weer anders. Als ze voelen dat het kan, maakt de clown contact 
en komen ze binnen. 
Stichting CliniClowns ontvangt geen subsidie. Met onze financiële bijdrage willen we het werk van CliniClowns 
ondersteunen. Geef voor de lach die zoveel kracht geeft! Dat doen we vandaag met de collecte. De diaconie. 
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Seniorenmiddag Paasviering  
U wordt van harte uitgenodigd voor de Paasviering. 
Deze middag wordt gehouden op maandag 14 april in de grote zaal van ’t Waellant. De middag begint om  
14.30 uur en zal tot ongeveer 18.00 uur duren. Er zal u een broodmaaltijd aangeboden worden. 
Ds. A.A. Wisman zal in deze viering voorgaan, het thema is: ”Jezus Overwint”. 
De muzikale medewerking wordt verleend door Henriëtte ter Veen. 
Mocht u vervoer nodig hebben, dan kunt u contact opnemen met dhr. D. Knikker, tel.: 0184-682537 
Het adres is: Ooievaar 10, Nieuw-Lekkerland. Van harte welkom. 
Deze middag wordt u aangeboden door de Ontmoetingskerk en de Maranathagemeente in Nieuw-Lekkerland. 
 
 
Paaszangdienst 
Zondagavond 20 april in de avonddienst wordt er een zangdienst in onze kerk gehouden. We willen op de dag 
van de opstanding van onze Heiland Jezus Christus nogmaals bijeenkomen om Zijn Naam groot te maken. We 
zullen naast gebruikelijke vrolijke en bekende Paasliederen ook liederen van Jezus' lijden zingen. Als we meer 
en meer gaan beseffen hoe groot Zijn liefde voor ons was om dit offer als Lam van God voor de mensheid te 
brengen dan kunnen we hem daarvoor toch nooit genoeg danken? Het thema van de dienst is: ‘Zie het Lam van 
God, dat de zonde van de wereld wegneemt’ uit Johannes 1: 29. Tussen de liederen door zullen Bijbelgedeelten 
worden gelezen waaruit blijkt hoe Gods reddingsplan al in het oude testament op diverse plaatsen bekend is 
gemaakt. Aan de dienst wordt meegewerkt door het CCR-koor die ook Paasliederen in het Oekraïens zullen 
zingen. 
De dienst wordt geleid door Folker Damsteegt. We zien uit naar uw komst!   
 
 
Cursus: Wij zijn de tijden (Augustinus); 8 en 22 mei 
Er is nogal wat gaande in de wereld en in ons land. Allerlei krachten manifesteren zich die destructieve uitwer-
king hebben. We hebben steeds meer te maken met autoritaire leiders, die alles naar hun hand willen zetten en 
met mensen die graag deze autoritaire leiders volgen en daardoor daden steunen die de democratische recht-
staat aantasten en de rechten van mensen schenden. Gevolg hiervan is dat verhoudingen tussen mensen on-
derling en tussen landen onderling enorm onder druk staan. Wie de ontwikkelingen ziet, kan er moedeloos van 
worden en zich afvragen, is er wat aan te doen en wat dan? En ook, welke rol kan ons geloof hierbij spelen? 
Graag zou ik in een cursus van twee avonden met u, met jou over deze vragen aan de slag gaan. En ik zou dat 
willen doen aan de hand van een lezing die Prof. dr. Beatrice de Graaf gehouden heeft tijdens de Huizinga-
lezing 2024 met als titel: ‘Wij zijn de tijden’. Geschiedenis in crisistijd. 
In die lezing gaat ze op een treffende manier op bovenstaande vragen in. Uitgangspunt van de lezing is, het 
komt aan op ons zelf, op onze eigen moed en hoop. Het komt aan op onze toekomstverwachting en hoe wij dat 
in ons handelen laten zien. In de lezing wordt om die reden ook aandacht gegeven aan de 7 kardinale deugden 
(die een tegenover zijn van de 7 hoofdzonden) die ons handelen zouden moeten bepalen. 
 
De cursus wordt gegeven op donderdag 8 en 22 mei om 19.45 uur. Om de cursus goed te kunnen volgen, is het 
een vereiste dat de lezing gelezen is. Het gaat om 32 bladzijden (klein formaat) uit het boekje ‘Wij zijn de tijden’. 
Geschiedenis in crisistijd van Beatrice de Graaf  Huizinga-Lezing 2024 € 14,95 
Indien er belangstelling voor is dan graag voor die tijd opgeven bij ondergetekende. Dat kan telefonisch of via de 
mail: 0184-681755, a.a.wisman@planet.nl 
 
ds. André Wisman   
 
 
 
 

 BIJBELLEESROOSTER week 16 
 

zondag 13 april Lucas 19: 29-40 

maandag 14 april Psalm 67 

dinsdag 15 april Psalm 41 

woensdag 16 april Lucas 22: 1-13 

donderdag 17 april Lucas 22: 14-65 

vrijdag 18 april Lucas 22: 66-23: 56 

zaterdag 19 april Psalm 82 
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Lucas 

In de Goede Week en de eerste paasdagen lezen wij met de Kerk mee over het lijdensverhaal en Pasen  
volgens Lucas. Aan deze evangelist hebben wij te danken dat het mysterie van Pasen 40 dagen (tot en met 
Hemelvaart) of zelfs 50 dagen (tot en met Pinksteren) gevierd wordt. 

 

Psalmen en Johannes 

Bijzonder is dat dit jaar de paasdatum van Oost en West gelijk valt (meestal scheelt die een week), zodat we nu 
de paastijd kunnen vieren met lezingen en psalmen uit de orthodoxe traditie. Psalm 41 bijvoorbeeld: vanwege 
vers 10 wordt deze psalm gezongen in de liturgie van het Laatste Avondmaal. En de paaspsalm Psalm 105, die 
zowel de uittocht uit Egypte als de intocht in het land van belofte bezingt. Bijzonder is de lezing van Johannes 1 
op paasochtend, een evangelie dat in het Westen op kerstochtend klinkt. 
 

 

HARTELIJK GEFELICITEERD 

Onderstaande gemeenteleden (70+) hopen in de komende week hun verjaardag te vieren. Van harte 
willen wij alle jarigen en hun familie feliciteren en hun Gods zegen en een goede gezondheid 
toewensen in het nieuwe levensjaar, dat zij weer ingaan.  

 

16 april Mevr. J.A. Baijens-Penning Segboerstraat 22 79 jaar 

17 april Dhr. A. de Jong Albrechtstraat 8 93 jaar 

17 april Mevr. W. Roelse-den Ouden Graaf Florisstraat 7 71 jaar 

 

OPBRENGST COLLECTEN 
 

Diaconie collectebedragen via de bank  
De afgelopen week is via de bank ontvangen voor de Diaconie € 11,00, voor Kinderen in de knel € 152,55  
en voor Noodhulp Congo € 181,00, waarvoor hartelijk dank! 
 

 

* Lied verbonden met vader en moeder (Geroepen om te zingen 79) 
 
Verbonden met vader en moeder 
natuurlijk het meest met die twee, 
maar ook met de andere mensen 
vier jij hier dit feest met ons mee. 
 
refrein: 
Je hebt al een naam, maar je krijgt 
er één bij op dit feest want jij 
wordt gedoopt in de naam van 
de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 

 
 
 

 
Je bent al een tijdje bij mensen, 
je naam is bij ons al vertrouwd 
en dus is het tijd om te vieren, 
dat God die je kent van je houdt. 
refrein. 
 
Je bent een begrip aan het worden; 
steeds meer mensen noemen je naam; 
ook God begint jouw naam te roepen 
en dus zijn wij hier nu tezaam. 
refrein 
 
Nu mag je gaan leven met mensen 
verbonden in liefde en trouw, 
omdat zij vandaag bij dit doopsel 
Gods naam legden naast die van jouw. 
refrein

 
 
 
 
 
 
 

Inleveren kopij Nieuwsbrief: t/m vrijdag 12.00 uur bij fam. C.L. de Zwart, Mercuriusstraat 9,  
e-mail adres: jenbdezwart@kpnmail.nl  
WELKOM! Bent u vandaag voor het eerst of als gast bij onze (online) dienst aanwezig, dan heten wij u in het bijzonder 
welkom. Mocht u nadere informatie over onze kerkgemeenschap willen, dan kunt dat vinden op onze website: 
http://nieuw-lekkerland.protestantsekerk.net  
U kunt ook contact opnemen met de predikant, ds. A.A. Wisman (tel. 0184-681755 – e-mail: a.a.wisman@planet.nl) of 
met de scriba mw. C.P. Damsteegt-Langerak (tel. 0184-691063 – e-mail: scriba@ontmoetingskerknl.nl 
 


