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De kerktelefoon- en internetluisteraars thuis of elders hartelijk welkom bij de (online) diensten 
– de orde van dienst is via de beamer – 

 

Zondag 16 maart 2025, tweede zondag in de veertigdagentijd  
09.30 uur     Voorzang: NLB 538: 1, 3 en 4 
Voorganger: ds. A.A. Wisman 
Ouderling van dienst:  br. J.P. van Ek 
Organist:  br. C. de Keijzer 
Koster: Bart Faasse 
Techniek: Gerhard Voerman en Harm Zaagman 
BHV-er van dienst: Bert Damsteegt 
Kindernevendienst: Groep 1 t/m 8 
Schriftlezingen: Jesaja 50: 4-11; Matteüs 12: 9-21 
Thema: ‘Jezus met de dood bedreigd’ 
Liederen: Ps. 122: 1 en 3 - HH 176: 1, 3 en 4; 5 - Kinderlied: ‘Adam waar ben je?’ - 

https://www.youtube.com/watch?v=uB-FCC-zSs0 - NLB 548: 1, 2 en 3 -  
NLB 547: 1, 2 en 6 - HH 191: 1, 2, 3 en 7 - NLB 575: 1, 2 en 6 

Collecten: 1. Kerk; 2. Evangelisatie: Keerpunt  
  
18.30 uur     Voorzang: HH 444: 1, 2, 3 

Voorganger: br. G. (Bert) Damsteegt (Leesdienst) 
Ouderling van dienst:  br. J.P. van Ek 
Organist:   br. L.J. Verhaar 
Koster: Bart Faasse 
Techniek: Gerhard Voerman en Harm Zaagman 
BHV-er van dienst: Albert de Zwart 
Schriftlezing: Johannes 11: 17-53 
Thema: 
 

‘Opstanding en Leven’ 
De tekst voor de verkondiging is Johannes 11: 25-26 

Liederen: Ps. 68: 7, 9 - HH 667: 1, 2, 3 - NLB 650: 1, 2, 3 ,6, 7 - NLB 641: 1, 3, 4 -  
NLB 512: 1, 3, 4, 7 - HH  607: 1, 3, 4 

Collecten: 1. Kerk; 2. Evangelisatie: Keerpunt 

 
Kindernevendienst – God stuurt de mensen weg uit de tuin (Genesis 3: 1-24) 
Omdat de mensen gedaan hebben wat God verboden had, worden ze door God uit de tuin van Eden 
weggestuurd. Ze kunnen niet meer in Gods directe nabijheid leven. Er komt een einde aan de vrede en de 
harmonie van de tuin. We zingen: ‘Adam waar ben je?’ - https://www.youtube.com/watch?v=uB-FCC-zSs0 
  

Tienernevendienst 
Vandaag gaan we met elkaar naar de jeugddienst in de Maranathakerk. Dus we hopen jullie daar te zien. 
 
De (online) diensten voor D.V. zondag 23 maart, derde zondag in de veertigdagentijd  
Voorganger in beide diensten is ds. A.A. Wisman.  
Ouderling van dienst is zr. W.M.W. Neven-Damsteegt. 
De diensten zullen ook live vanuit de kerk worden gestreamd. 
 

Erediensten 
U kunt deze diensten thuis direct of later volgen via Kerkdienstgemist.  
De link is: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2658-Gereformeerde-Ontmoetingskerk 
Als u alleen wilt luisteren, selecteer dan het audio signaal. 
 

Zieken 
Zr. G. Rekker-van der Ham (Standerdmolen 29) heeft afgelopen week nog weer enkele dagen in het ziekenhuis 
gelegen. Inmiddels is ze weer thuis en gaat het goed. Wij gedenken de zieken thuis en elders in de voorbeden. 
 

Bloemengroet 
De bloemen gaan vandaag als groet van de gemeente naar zr. M.M. Meijer, Dokter Slotstraat 8 

 
40-dagentijd (tijd voor Pasen) 
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40-dagentijdproject zending 

"In een samenleving waar bijna iedereen moslim is, mogen we heel con-
creet Gods liefde zichtbaar maken." 
De komende 40 dagen willen we ons als gemeente inzetten om Rob en 
Sijda Wesselink te ondersteunen. Dit door het spaardoosje te vullen en de 
collecte. In 2022 zijn Rob en Sijda beiden werkzaam geweest in de oude-
renzorg en verpleging, naar Aswan in het zuiden van Egypte gegaan voor 
praktische hulpverlening en getuigen zijn. De schrijnende armoede die er 
op veel plekken in Egypte is, zie je terug in het gebrek aan basisvoorzie-
ningen, zoals onderwijs en goede gezondheidszorg. Vooral de openbare 
gezondheidszorg is van lage kwaliteit en kampt met een gebrek aan ge-

kwalificeerd personeel. Sijda werkt in het Al Germaniyya Hospital in Aswan om een bijdrage te leveren aan de 
gezondheidszorg daar. Ze leidt onder andere verplegend personeel op en is de diabeteszorg aan het opzetten. 
Het is een Mission Hospital wat staat voor het uitdragen en beleven van het Christelijk geloof. De jonge studen-
ten leren hoe zij het geloof in het dagelijks leven handen en voeten kunnen geven. Rob werkt op het terrein van 
het ziekenhuis in het daycare centrum waar dagelijks kinderen komen met een verstandelijke en of lichamelijke 
beperking. Rob’s focus ligt op het dagcentrum om structuur te geven aan het dagprogramma en de ontwikkeling 
van de kinderen met een beperking zoveel mogelijk te bevorderen en daarnaast de families van de kinderen te 
helpen om voor hun kind te zorgen. Van harte bij u aanbevolen, de Zendingscommissie. 
 
Joodse feesten (24) – 16 maart      De sjabbat van de koe 
Aanstaande zaterdag 22 maart is de 3e van de vier bijzondere sjabbatot rondom Poeriem, en deze heet sjabbat 
Para, letterlijk ‘de sjabbat van de koe’. Daarop wordt het gedeelte voorgelezen uit Num. 19 dat gaat over de rei-
niging met de as van een gave, rode koe (vers 2). De wijzen kozen deze lezing voor deze tijd van het jaar, om-
dat van Joden werd verwacht dat ze zich zouden reinigen voordat ze naar Jeruzalem kwamen voor het bede-
vaartsfeest Pesach, dat over een kleine maand wordt gevierd. De rode koe wordt door de meeste Joodse den-
kers als een paradox beschouwd, aangezien degene die het offer brengt onrein wordt, terwijl het besprenkelen 
van de as van het offer mensen rein maakt. Het ritueel wordt binnen de Joodse traditie als chok beschouwd, wat 
betekent dat er geen rationele betekenis is. De Talmoed stelt zelfs dat van alle 613 mitswot dit de enige is die 
koning Salomo met al zijn wijsheid niet kon doorgronden.  
Voor meer over speciale sjabbatot zie myjewishlearning.com/article/special-shabbatot/ 
 

  
 

Zangavond Keerpunt Nieuw-Lekkerland in ’t Waellant 
Op D.V. zaterdag 22 maart wil Keerpunt Nieuw-Lekkerland de jaarlijkse zangavond (voor ouderen) in de  
centrale ruimte van het woon-zorgcomplex ’t Waellant houden. Dit jaar wordt aan deze avond invulling gegeven 
door betrokken en enthousiaste muzikanten en zangers uit verschillende kerken in ons dorp. Naast een pianist 
hebben we een gitarist en een accordeonist. De begeleiding wordt gedaan door Ad Mooij.  
We willen de gebruikelijke liederen van hoop en vertrouwen uit de bundel van Johannes de Heer en Opwekking 
zingen omdat deze liederen al vele jaren mensen hoop en vertrouwen geven en zeer bekend zijn. Hebben we in 
deze tijd dit juist niet nodig?  
We leven in een onrustige tijd in een wereld die beheerst schijnt te worden door machthebbers die het eigen 
belang vooropstellen. Waar is de liefde, het omzien naar elkaar, de zachtmoedigheid en de vrede die we zo hard 
nodig hebben? We verlangen toch allemaal naar vrede, rust en een veilige hoopvolle toekomst? Daarom is het 
thema: De echte vrede komt!! 
U wordt van harte uitgenodigd om deze avond met ons mee te zingen tot eer van onze grote God. De avond 
begint om 19.30 uur en de zaal is vanaf 19.00 uur open.  
Aan het einde van de avond zal een collecte worden gehouden ter bestrijding van de onkosten. Ook is er gele-
genheid om na afloop samen nog een kopje koffie of thee te nuttigen, elkaar te ontmoeten en het leven te delen.  
Wij zien uit naar uw komst!  
Het organiserend comité. 
 
Klaverjasavond 
Op vrijdag 28 maart willen we weer een klaverjasavond organiseren in één van de zalen van onze kerk. We  
beginnen om 19.15 uur met koffie en om 19.30 uur starten we met klaverjassen. De kosten bedragen € 3,50 p.p. 
U kunt zich opgeven bij Adri Simons, tel.nr.: 06-40980438 of bij Gerda Boekhout, tel.nr.: 06-12872542 of via de 
mail: jboekhout61@outlook.com. 
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 TALENTEN VERBINDEN  

 
Op zondag 16 en 23 maart zullen wij in de hal klaarstaan na de dienst zodat jullie je kunnen aanmelden voor 
zaterdag 29 maart. Nodig gerust familie en vrienden uit om gezellig mee te eten. Voor de kinderen worden er 
leuke spelletjes georganiseerd zoals schminken, sjoelen, knutselen en nog meer!  
Je kunt nog opgeven tot en met zondag 23 maart. 
 
Passieconcerten  
Vorig jaar startte er in Alblasserdam een projectkoor onder leiding van Martin de Jong.  
Doel van dit projectkoor: twee Passieconcerten verzorgen, waarvan een deel van de opbrengst gaat naar de 
stichting "Als kanker je raakt". Het passieconcert van Martin de Jong is al eerder uitgevoerd in 2015 en 2023.  
Samen met 25 koorleden hopen we weer op prachtige wijze het verhaal te vertolken van de weg die Jezus aflegt 
naar het graf en Zijn opstanding. 
Graag nodig ik u namens het Projectkoor uit om naar dit verhaal te komen luisteren en de Bijbelse bekendheden 
zoals bijvoorbeeld Nicodemus, Maria, Petrus, Malchus, Herodes, Judas en Pilatus te mogen ontmoeten. 
U bent van harte welkom op 28 en/of 29 maart 2025 in de Ichtuskerk in Alblasserdam. 
Verdere informatie vindt u op flyer op de site.  
Namens Projectkoor en dirigent, Mary van Dillen. 
 
Voorjaars kledingverkoop 
Ook dit jaar wordt er weer een 2e hands voorjaars kledingbeurs gehouden in Het Anker, Molenakker 12 in 
Streefkerk. De beurs wordt gehouden op D.V. woensdag 9 april van 9.30 tot 14.00 uur en van 19.00 tot 21.00 
uur en donderdagmorgen 10 april van 8.30 tot 11.00 uur (dan is alle kleding voor de helft van de prijs).  
De opbrengst is voor de helft voor diegene die de kleding inlevert, de andere helft is voor Woord & Daad en 
Christian Refugee Relief!  
Schone zomerkleding, vanaf maat 80 tot maat S/M, kan ingeleverd worden van 24 maart t/m 31 maart.  
De inleveradressen zijn: in Streefkerk Erika Lagendijk, Boezem 5, Annemarie Meerkerk, Nieuwe Veer 105,  
Dieke de Lange, Elzenhof 13, 06-12956167, en in Nieuw-Lekkerland Lonneke Heuvelman, Meerkoet 40,  
Lisanne Jonas, Wipmolen 7 en Marieke Rozendaal, P. de Voostraat 5.  
Je kunt de kleding ook in Het Anker inleveren: dat is mogelijk op dinsdagavond 25 maart van 19.30 tot 20.30 
uur. Voor de laatste informatie zie facebook pagina: Tweede Handskleding Beurs. 
Of mail naar: kledingbeursstreefkerk@hotmail.com 

 

Terugblik Open Doors vrouwenevent en ondertekening petitie 
Enkele maanden terug stond er een oproep in de nieuwsbrief om mee te gaan naar het vrouwenevent van Open 
Doors. Afgelopen zaterdag was het zover en togen wij (Erika, Ellen, Alieke en Liesbeth) naar de Basiliek in  
Veenendaal voor een bijzondere middag. Een middag die begon met een oproep om elkaar een omhelzing te 
geven. Niet zo verwonderlijk: beide spreeksters (één uit Afrika en één uit Iran) vertelden over de sociale uitslui-
ting die ze zelf hebben ervaren toen ze christen werden en die anderen in hun land ook ervaren zodra ze chris-
ten worden. De spreekster uit Afrika (die daar nog steeds woont, vandaar dat er geen foto’s mochten worden 
gemaakt i.v.m. haar veiligheid) mocht onlangs een vrouw bemoedigen die maar liefst 10 jaar in eenzaam huis-
arrest heeft gezeten omdat ze christen was geworden. Dan is een omhelzing van een zuster in Christus van 
onschatbare waarde! De spreekster uit Iran woont noodgedwongen in Engeland en helpt en bemoedigt daar-
vandaan de christenen uit Iran. 
Beide vrouwen vertelden een aangrijpend verhaal. Open Doors steunt wereldwijd de vervolgde christenen. Het 
was heel inspirerend om deze middag het werk van Open Doors met eigen ogen te zien, om te luisteren naar de 
spreeksters en om met elkaar te zingen en te bidden! 
Tijdens deze middag werd ons gevraagd om een petitie te tekenen omdat miljoenen christenen momenteel door 
bruut geweld in Afrika van huis en haard worden verdreven terwijl de wereld het niet ziet en zwijgt. De Afrikaan-
se kerk wil, in samenwerking met Open Doors, wereldwijd politici en internationale samenwerkingsverbanden 
aanzetten tot actie voor deze vergeten groep op de vlucht geslagen christenen in Afrika. Op de website van 
Open Doors staat meer informatie over deze petitie. https://www.opendoors.nl/afrika/ Het doel van Open Doors 
is 100.000 handtekeningen verzamelen. De teller staat op 43%, dus er kunnen nog wel wat handtekeningen bij! 
Doe jij ook mee??!  
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 BIJBELLEESROOSTER week 12 
 

zondag 16 maart Lucas 9: 1-9 

maandag 17 maart Lucas 9: 10-17 

dinsdag 18 maart Lucas 9: 18-27 

woensdag 19 maart Lucas 9: 28-36 

donderdag 20 maart Lucas 9: 37-50 

vrijdag 21 maart Jesaja 50: 4-11 

zaterdag 22 maart Jesaja 51: 1-8 

 

1 Korintiërs en Lucas 
Een voorlopig hoogtepunt van het Lucasevangelie is het visioen van de verheerlijking op de berg (Lucas 9: 28-
36). De Kerk leest daarbij: ‘Nu zien we nog maar een afspiegeling, een raadselachtig beeld, maar straks staan 
we oog in oog’ (1 Korintiërs 13: 12). 
 

Jesaja 
Deze hoofdstukken, vooral Jesaja 53, worden vaak aangehaald in het Nieuwe Testament. Sommige teksten 
klinken ons bovendien bekend in de oren omdat ze zijn opgenomen in de Messiah van George Frideric Handel 
(beter bekend als Georg Friedrich Händel): ‘He was despised and rejected of men, a man of sorrows, and ac-
quainted with grief. He gave His back to the smiters, and His cheeks to them that plucked off the hair, He hid not 
His face from shame and spitting’ (= Jesaja 53: 3 en 50: 6). 
 
 

HARTELIJK GEFELICITEERD 
 

Onderstaande gemeenteleden (70+) hopen in de komende week hun verjaardag te vieren. Van harte 
willen wij alle jarigen en hun familie feliciteren en hun Gods zegen en een goede gezondheid 
toewensen in het nieuwe levensjaar, dat zij weer ingaan.  

 

16 maart Dhr. C. Stam 72 jaar 

17 maart Dhr. C.J. van Essen 83 jaar 

18 maart Dhr. J. Mourik 75 jaar 

20 maart Dhr. J. Janse 81 jaar 

 KERKELIJKE STAND 

 
Verhuisd binnen de gemeente: 
 
Dhr. en Mevr. P.J.K. Wielenga-H. Dijkstra van Kostverloren 42 (wijk A) naar Ooievaar 88, 2957 NH (wijk D) 
 
Mevr. D. de Lange-van den Dool van Planetenlaan 86 naar Kerkbuurt 200, 3361 BM Sliedrecht (wijk C)  
Giessen afd. Valkenhof, kamer 8 
 

 WAT WIJ WILLEN DELEN 

 
We zijn heel blij en dankbaar voor het mooie bericht dat we nu kunnen delen. Na alle spannende maanden vol 
onzekerheid hebben we nu gehoord dat er geen uitzaaiingen gevonden zijn. We hebben een intake gesprek op 
24 maart, hoe nu verder. Het is de bedoeling dat er 3 tot 5 bestralingen gaan komen, in het Erasmusziekenhuis 
in Rotterdam. We zien dit vol vertrouwen tegemoet, omdat we weten er niet alleen voor te staan. 
  
Inmiddels voelen we ons ook al thuis in onze nieuwe woning. Na 58 jaar Streefkerker geweest te zijn, voelt het 
hier nu al erg goed. Ook daar zijn we dankbaar voor, om op zo’n mooie plek te mogen wonen. 
Ons nieuwe adres is: Ooievaar 88, 2957 NH Nieuw-Lekkerland.  
Hartelijke groet van Piet en Hinke Wielenga. 
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OPBRENGST COLLECTEN 

 
Ontvangen giften 
In de afgelopen weken hebben wij giften ontvangen tot € 40,00 voor de Talentenactie en € 150,00 voor Gevel en 
dak. Voor de bidstond zijn giften per bank ontvangen tot een bedrag van € 850,00. 
  

Collecte opbrengsten 
In de maand februari zijn de volgende collecte opbrengsten te melden.  
Dit betreft ontvangen gaven via de collectezakken bij de uitgang én via de Appostelapp. De bedragen voor col-
lecten Kerk en Gevel & dak zijn ook inclusief ontvangen gaven via de bankrekening van de kerk. De opbrengst 
van de collecten die door de diaconie worden gehouden, worden door de diaconie zelf aan u gerapporteerd.  
Namens het college van Kerkrentmeesters, Sandra Witter 
 

Februari 2025 
€ 1.149,52 Kerk 

€ 141,50 Kerk, Gevel & dak 
€ 72,00 Evangelisatie 

€ 175,50 Jeugdraad 
 
Diaconie collectebedragen via de bank 
De afgelopen week is via de bank ontvangen voor de Diaconie € 20,00 en voor de Diaconie Biddagcollecte  
€ 200,00, waarvoor hartelijk dank! 
 

Lied: Houd elkander vast 
Een lied van Huub Oosterhuis, gezongen door Jonathan Vroege. 
Afspelen: https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/houd-elkander-vast-1/ 
 

Houd elkander vast, 
blus de geest niet uit, 
maak elkaar niet klein. 
Die ons maakte uit niets, 
laat niet varen 
het werk van Zijn handen. 
 

Van Hem is de toekomst, 
kome wat komt, 
licht dat niet dooft, 
liefde die blijft. 
 

Houd elkander vast,  
blus de geest niet uit, 
maak elkaar niet klein. 
Hoor een stem: 
"Ik maak alle dingen nieuw, 
ik zal de tranen uit je ogen wissen 
en de dood zal niet meer zijn." 
 

Van Hem is de toekomst, 
kome wat komt, 
licht dat niet dooft, 
liefde die blijft. 
 

Tekst: Huub Oosterhuis  
Melodie: Brigit Calame 

 

 Inleveren kopij Nieuwsbrief: t/m vrijdag 12.00 uur bij fam. C.L. de Zwart, Mercuriusstraat 9,  
e-mail adres: jenbdezwart@kpnmail.nl  
WELKOM! Bent u vandaag voor het eerst of als gast bij onze (online) dienst aanwezig, dan heten wij u in het bijzonder 
welkom. Mocht u nadere informatie over onze kerkgemeenschap willen, dan kunt dat vinden op onze website: 
http://nieuw-lekkerland.protestantsekerk.net  
U kunt ook contact opnemen met de predikant, ds. A.A. Wisman (tel. 0184-681755 – e-mail: a.a.wisman@planet.nl) of 
met de scriba mw. C.P. Damsteegt-Langerak (tel. 0184-691063 – e-mail: scriba@ontmoetingskerknl.nl 
 


