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met onder andere:
❑ Meditatie
❑ Gastgezinnen
❑ Bijbelleesrooster
❑ Knutselwerk
❑ Bijzondere auto!
❑ Noorderlicht in de Alblasserwaard
❑ Beestenboel
❑ En nog veel meer…….
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Het is steeds weer leuk om een nieuwe Ontmoeting samen te stellen, omdat er steeds weer nieuwe 

ideeën zijn. Dit keer was er een gemeentelid die het leuk vond om wat achtergrondinformatie over een 

aantal geestelijke liederen met ons te delen.

Daarnaast is het mooi om te zien dat er een paar mensen zijn die de tekst zodanig weten te plaatsen en 

van plaatjes te voorzien, dat de Ontmoeting tot leven komt.

Schroom niet om ook eens een bijdrage te leveren voor de Ontmoeting. Dat kan een artikel zijn, maar 

ook tips om het blad te verbeteren zijn welkom.

Johan en Ditta Alderliesten
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Mt.9:38: “Vraag dus de eigenaar van de oogst of Hij arbeiders wil sturen om de 

oogst binnen te halen”.

Meditatie

Onlangs was het een onderwerp in het NOS-

journaal: Er is een te goede oogst en dat leidt 

ertoe dat er een grote hoeveelheid aardappels 

en groente, waaronder wortels en kolen zonder 

bestemming is. Er was ook een boer in beeld 

die liet zien, dat een bepaald perceel van zijn 

grond nog helemaal vol met kolen stond, terwijl 

die er anders allemaal al afgehaald zouden zijn. 

Het was zelfs zo, dat doordat de kolen later van 

het land werden gehaald, ze groter en dus 

zwaarder waren en daardoor niet meer in 

aanmerking kwamen om via de supermarkten 

verkocht te worden, want daar worden alleen 

kolen tussen de 700 gram en een flinke kilo 

gekocht. 

Om toch nog iets van die goede oogst een bestemming te laten vinden, krijgen geïnteresseerde 

mensen bij allerlei boeren in het land de gelegenheid om tegen lager tarief een tas met groenten op 

te halen of te doneren aan de voedselbank.

Gelukkig zijn er veel mensen die gebruik van deze mogelijkheid maken, juist ook omdat ze beseffen 

dat het pijnlijk zou zijn als deze zegening, die de natuur heeft gegeven, niet tot zijn bestemming zou 

komen, maar vernietigd zou moeten worden. We zagen dan ook meerdere mensen in beeld die 

tassen vol kwamen ophalen en lieten weten wat ze ermee van plan waren.

Die noodzaak om de oogst niet te laten mislukken, dat is ook wat Jezus voor ogen stond toen Hij de 

nood van de schare zag (Mt.9:36) en zich realiseerde dat Hij deze niet alleen, op eigen kracht, in 

kennis kon stellen van de redding die door Hem aan de mensen wordt gegeven. Want natuurlijk is 

het zo, dat alleen door Hem mensen weer in de goede relatie tot God kunnen komen te staan en 

alleen door Hem met God verzoend worden. Maar om mensen dat goede nieuws te laten weten, om 

mensen daar telkens weer bij te bepalen, daarvoor zijn medemensen nodig. Allereerst zijn leerlingen, 

maar daarna door de eeuwen heen de velen anderen, die zich in dienst van Jezus gewijd hebben 

aan de opbouw van de kerk. Zij samen zijn met elkaar in staat om de grote oogst binnen te halen die 

God geeft.

Want dat is wat Jezus al zag, nu de eindtijd is aangebroken en het koninkrijk gekomen is. God zou in 

de tijd die rest, heel veel mensen, het goede nieuws willen brengen, dat in Jezus onze verlossing 

gerealiseerd is. Hij zou zijn Geest zo laten werken, dat velen geroepen worden kind van Hem te zijn 

en dat ze toegang krijgen tot het koninkrijk dat in Jezus gekomen is. Alleen is de voorwaarde 

daarvoor dan wel dat er genoeg arbeiders zijn om de oogst binnen te halen, want anders gaat het 

niet gebeuren, dan blijft de oogst op het land liggen en komt het niet tot zijn bestemming.
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Meditatie (vervolg)

Als Jezus zijn leerlingen voorbereidt op hun uitzending doet Hij dat zo, dat ze daarbij dezelfde roeping 

voelen als Hij en dan beseffen dat de tijd dringt. Daarom roept Hij hen ook op aan de eigenaar van de 

oogst te vragen, God dus, of Hij arbeiders wil zenden om de oogst binnen te halen. 

Dat wil dus zeggen of hij mensen in het hart wil geven, zich geroepen te weten om in zijn dienst voor 

zijn koninkrijk, voor zijn gemeente aan de slag te gaan. Want zonder al die medewerkers gaat het niet 

lukken om al die mensen, jong en oud bij het evangelie te brengen en te bewaren. Wij hebben de 

werking van Gods Geest nodig om ons geroepen te weten, om ons geschikt te weten. Wij hebben ook 

geloof nodig om daadwerkelijk aan de slag te gaan en erop te vertrouwen dat we zegening zullen 

ontvangen bij ons werk.

Laten wij, nu wij weer nieuwe ambtsdragers zoeken, deze oproep om te bidden invulling geven en de 

Eigenaar van de oogst vragen arbeiders te sturen, in het besef dat zonder medewerkers de oogst niet 

kan worden binnengehaald en verloren gaat.

Met vriendelijke groet, ds. A.A. Wisman
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In memoriam
Op donderdag 1 januari is overleden Catharina den Braven – Bakker, Ineke, weduwe van Frans den 

Braven, in de leeftijd van 82 jaar.

Ineke was geboren en getogen in Nieuw-Lekkerland en is na haar 

huwelijk met Frans in Streefkerk gaan wonen. Samen met Frans, 

mocht ze drie kinderen krijgen, een zoon en twee dochters. Van 

nature was Ineke een nuchtere vrouw, die niet graag op de 

voorgrond stond. Haar aandacht ging uit naar de ander, dat was haar 

gezin en de vele anderen die haar dierbaar waren. Vele jaren heeft 

ze ook de mantelzorg verleend aan haar man Frans die al op relatief 

jonge leeftijd vasculaire dementie kreeg en daaraan is overleden.

Ineke zich ook vele jaren ingezet voor de kerk als lid van de 

commissie van Beheer en als diaken. In die laatste functie is ze ook 

actief geweest in het bovenplaatselijke werk. Een grote passie van 

haar was de zang. Ze is dan ook vele jaren lid geweest van Omnia

Cum Deo en heeft daarvoor bestuurstaken gedaan. 

Bij Ineke werd in november 2024 slokdarmkanker vastgesteld, 

waarvoor ze behandelingen heeft ondergaan. Na de bestralingen en 

chemokuren die ze had gekregen, ontstond de indruk dat haar 

gezondheid met behulp van medicijnen redelijk stabiel bleef. 

Toch bleek dat niet zo te zijn. Sneller dan iedereen had verwacht ging ze in korte tijd hard achteruit en 

werd ze thuisgehaald door onze Heer. 

In de dankdienst voor haar leven hebben we stil gestaan bij woorden uit Ps. 62 waar David uitspreekt dat 

hij door zijn vertrouwen op God te stellen rust gevonden heeft in zijn leven, waardoor hij er zeker van is, 

dat hij onder alle omstandigheden bij God wel bewaard is. Woorden die ook goed van toepassing zijn op 

Inekes geloofsleven.

We willen de kinderen en kleinkinderen Gods nabijheid toewensen in deze dagen van rouw die hen 

getroffen heeft.



Ontmoeting

Ontmoeting editie februari 2026

7

In memoriam
Op dinsdag 13 januari is overleden Annigje van Rijswijk – de Jong, Annie, echtgenote van Aris van Rijswijk, 

op de leeftijd van 90 jaar.

Annie was geboren en getogen in Kinderdijk. Na haar huwelijk met Aris is ze in Nieuw-Lekkerland gaan 

wonen. Samen mochten ze zes kinderen krijgen en 65 jaar gelukkig getrouwd zijn. Het was hen nog 

gegeven om dit vorig jaar begin september met velen te vieren. Dankbaar kon daarbij worden teruggekeken 

op een gezegend leven samen. 

Annie was een meelevende en betrokken vrouw die veel voor kerk en samenleving deed. Zo nam ze onder 

andere bestuurlijke taken op zich voor de vrouwenvereniging en vervulde ze allerlei organisatorische taken 

voor de kerk. Daarnaast was ze een luisterend oor en een steun voor mensen die aandacht en zorg nodig 

hadden.

Vorig jaar werd vastgesteld dat ze ziek was en daarvoor werd ze met medicijnen behandeld. Kort geleden 

werd echter duidelijk dat deze medicijnen niet aansloegen en dat verdere behandeling niet meer mogelijk 

was. Voor Annie betekende dit dat ze alle werkzaamheden moest loslaten, waar ze zich tot voor kort nog met 

hart en ziel voor ingezet had en dat ze zich moest voorbereiden op haar laatste reis. In het vaste vertrouwen 

dat ze door het reddingswerk van Jezus naar het eeuwige Vaderhuis mocht gaan is ze gestorven. In de 

dankdienst voor haar leven hebben we stil gestaan bij woorden uit Psalm 71, waarin de dichter aan de orde 

stelt dat hij al van jongs af aan zijn vertrouwen op God heeft gesteld, omdat ervaren is dat God uitkomst geeft 

in de nood van het leven. Het is van de redding die God gegeven heeft, waar de dichter van wil blijven 

getuigen. Annie herkende veel in deze woorden en kon daarin ook in de laatste fase van haar leven steun 

vinden. Op de rouwkaart staan ook woorden naar psalm 4, die goed haar vertrouwen in God weergeven, 

waarin ze gestorven is: 

Ik kan gaan slapen zonder zorgen 

want veilig kom ik bij U thuis. 

Alleen bij U ben ik geborgen. 

Gij doet mij wonen in een veilig huis.

We willen Aris, de kinderen en kleinkinderen toewensen dat ook zij Gods trouw en steun mogen ervaren in 

deze tijd van rouw die voor hen aangebroken is.
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Ontvangen
Collecte opbrengsten

In de maand december zijn de volgende collecte opbrengsten te melden. Dit betreft ontvangen gaven via 

de collectezakken bij de uitgang én via de Appostelapp. De bedragen voor collecten kerk zijn ook inclusief 

ontvangen gaven via de bankrekening van de kerk. De opbrengst van de collecten die door de diaconie 

worden gehouden, worden door de diaconie zelf aan u gerapporteerd. 

Namens het college van Kerkrentmeesters, Sandra Witter
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december 2025

€ 1.273,65 Kerk

€ 1.362,00 Kerk i.v.m. tekort

€ 113,00 Evangelisatie

€ 175,85 Zending ORA

€ 37,50 Zending – Red een kind
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Gastgezinnen
Werving gastgezinnen Project CCR t.b.v.  Overkomst Oekraïense kinderen. 

Wij hebben het voornemen om een groep kinderen (in de leeftijd van 8-10 jaar) uit de stad Zhytomir voor 4 

weken (1-30 juni 2026) naar Nieuw-Lekkerland over te laten komen. Op het Lyceum, School 24 is 

directeur Anna Dudik met haar team enthousiast over de uitnodiging, zeker nu de oorlog nog altijd 

voortduurt.

Graag willen we de kinderen een tijd van rust en onbezorgdheid bieden door ze in onze gezinnen op te 

nemen: 

Een tijd zonder het lawaai van luchtalarmen en de angst die dat elke keer weer bij hen oproept. 

Een fijne en goede tijd in een stabiel gastgezin waar liefde en vrede voelbaar aanwezig zijn. 

Een tijd zonder schuilkelders en angst.

Een tijd waarin wij het Evangelie met hen mogen delen.

In de hal van de kerk liggen flyers klaar. Wanneer u dat wilt, kunt u er één meenemen. 

Als u vragen heeft, zijn wij van harte bereid die te beantwoorden. 

Graag zien wij uw reactie tegemoet!

Namens de CCR gastoudercommissie, 

Carolien Buijs (06 19650938) / gastoudercommissie@ccr-nieuwlekkerland.nl

mailto:gastoudercommissie@ccr-nieuwlekkerland.nl
mailto:gastoudercommissie@ccr-nieuwlekkerland.nl
mailto:gastoudercommissie@ccr-nieuwlekkerland.nl
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Bijbelleesrooster
Zondag 1 februari Mattheüs 5:1-12

Maandag 2 februari Mattheüs 5:13-20

Dinsdag 3 februari Mattheüs 5:21-32

Woensdag 4 februari Mattheüs 5:33-48

Donderdag 5 februari Jesaja 41:1-16

Vrijdag 6 februari Jesaja 41:17-20

Zaterdag 7 februari Jesaja 41:21-29

Zondag 8 februari Jesaja 42:1-13

Maandag 9 februari Jesaja 42:14-25

Dinsdag 10 februari Jesaja 43:1-13

Woensdag 11 februari Jesaja 43:14-21

Donderdag 12 februari 1 Samuël 8:1-9

Vrijdag 13 februari 1 Samuël 8:10-22

Zaterdag 14 februari 1 Samuël 9:1-10

Zondag 15 februari 1 Samuël 9:11-25

Maandag 16 februari 1 Samuël 9:26-10:16

Dinsdag 17 februari Psalm 103

Woensdag 18 februari Mattheüs 6:1-18

Donderdag 19 februari Mattheüs 6:19-34

Vrijdag 20 februari Mattheüs 7:1-14

Zaterdag 21 februari Mattheüs 7:15-8:1

Zondag 22 februari Romeinen 5:1-11

Maandag 23 februari Romeinen 5:12-21

Dinsdag 24 februari Romeinen 6:1-14

Woensdag 25 februari Romeinen 6:15-23

Donderdag 26 februari 1 Samuël 10:17-27

Vrijdag 27 februari 1 Samuël 11:1-13

Zaterdag 28 februari 1 Samuël 11:14-12:11
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Bijbelleesrooster (vervolg)

Mattheüs

De Bergrede begint zoals de Tora eindigt en ook Psalmen begint: met zaligsprekingen. 

Aan het einde van zijn loopbaan prijst Mozes zijn volk gelukkig: 'Wie is zo gelukkig als u,

Israël?' (Deuteronomium 33:29). Als voorspel op de psalmen is het eerste woord van Psalm 1: 

'Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen.' Daarop spreekt Jezus het vervolg: 

'Gelukkig wie nederig van hart zijn' (Mattheüs 5:3).

Jesaja

Deze hoofdstukken spreken het volk aan met 'mijn dienaar', meestal met de naam erbij: Israël, Jakob, 

Jesurun (bijvoorbeeld Jesaja 44:2). Maar die titel is geen vanzelfsprekende verworvenheid. De titel 

'dienaar van de Heer' doet altijd een appel. Het is een roeping om Hem te gaan dienen, bode te zijn, 

getuige te worden, ogen en oren open te houden.

1 Samuël

In Mattheüs wordt Jezus 'de koning van de Joden' en 'Messias' (gezalfde) genoemd. De doorgaande 

lezing uit het boek 1 Samuël begint met Israëls vraag naar een koning, wat in feite betekent dat God 

als koning voor hen niet volstaat. Vervolgens lezen we deze maanden het hele verhaal van hun eerste 

koning Saul, die ondanks alles 'de gezalfde van de Heer' is en blijft.

Romeinen

Aan het begin van de veertigdagentijd leest de Kerk over genade en vrijspraak in overvloed. De oude 

mensheid (Adam betekent 'mens', 'mensheid') gaat gebukt onder zonde en dood. De níeuwe Adam -

Jezus, Christus, onze Heer – belooft ons een rechtvaardig en eeuwig leven (Romeinen 5:12-21).
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Kindernevendienst
In de maand Februari gaan we met de KND leren over Gods liefde voor ons mensen, en dat wij die 

liefde ook aan de mensen om ons heen mogen uitdelen. We lezen hierover uit de Bijbelboeken 

Psalmen en Hooglied. Maar ook dit vers uit Lukas 10 vers 27 past hier goed bij! 

‘Houd van de Heer, je God, 
met je hele hart, 
met je hele ziel, 

met je hele verstand 
en met al je kracht. 

En houd evenveel van je medemensen 
als van jezelf.’

Op de volgende bladzijde vinden jullie een kleurplaat van deze tekst, kleuren jullie hem mooi in?      .
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Maak kennis met...

Sibren van Ek

Sibren van Ek is al zijn hele leven lid van onze gemeente, dus lijkt het overbodig om met hem kennis te 

maken. Maar hoe goed kennen we hem nu echt? Om daar achter te komen hebben we hem een aantal 

vragen voorgelegd. 

Sibren woont inmiddels een half jaar in Papendrecht, op loopafstand van zijn werk. Het valt bij binnenkomst 

meteen op wat de hobby’s zijn want zowel op de deurmat bij de voordeur, als bij de kookplaat in de keuken, 

staan afbeeldingen die te maken hebben met de filmserie ‘The Lord of the Rings’. Het is dan ook geen 

verrassing als Sibren vertelt dat J.R.R. Tolkien zijn favoriete schrijver is en dat ‘the Silmarillion’ hoog op het 

lijstje van de favoriete boeken staat.

Maar ook de boeken van Ted Dekker, die bekend staat om zijn fantasy-thrillers, staan in de boekenkast. 

Toch is de boekenkast slechts voor een klein gedeelte gevuld met boeken want die is vooral gevuld met 

enorme bouwwerken van Lego. Je hoeft bij Sibren niet te vragen wat hij in zijn vrije tijd doet want in de 

woonkamer zie je meteen een enorme raket en een ‘Space-Shuttle’ in aanbouw. En alsof dit nog niet 

genoeg is, wordt de aandacht getrokken door een paar schitterende sportauto’s. Het bijzondere van de 

‘Lotus Exige’ is dat deze niet is gebouwd aan de hand van een door Lego gemaakte omschrijving. Het 

voordeel hierbij is dat Sibren de echte Lotus in zijn garage heeft staan waardoor het bouwen aan de Lego-

uitvoering (misschien) werd vergemakkelijkt. Het lijkt bij al die bouwwerken van Lego bijna vanzelfsprekend 

dat de bloemen en vaas op de tafel ook gewoon van Lego zijn gemaakt net zoals de wereldkaart waarbij 

alleen al voor de kleur wit een paar duizend legostukjes zijn gebruikt.

Op de vraag hoe Sibren in de wereld van sportwagens terecht is gekomen kwam een verrassend antwoord. 

Omdat zijn moeder geïnteresseerd was in een Opel Adam brachten Sibren en zijn vader een bezoekje aan 

garage van Vlijmen. En daar stond, je raadt het al, naast de Adam (de oprichter van Opel heette Adam) een 

Lotus. Sinds die tijd droomde Sibren ervan om ook eens de trotse eigenaar te worden van zo’n prachtige 

sportauto. En de droom kwam uit en als je Sibren ergens enthousiast over wilt horen vertellen dan moet je 

hem maar een vraag stellen over de kleur, het geluid of de lijnen van een Lotus. 

In zijn vrije tijd gaat Sibren wekelijks een avondje badminton spelen in Streefkerk en daarnaast vindt hij het 

leuk om te skeeleren. Voor wat het skeeleren betreft lijkt het hem leuk om een keer de marathonafstand 

van 42 km af te leggen.
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Maak kennis met... (vervolg)

Informatica 

Bij slecht weer verveelt Sibren zich ook niet want dan duikt hij (regelmatig) onder in de wereld van het 

‘gamen’. Hij verdiept zich vooral in de ‘simulatie games’. Dit zijn spellen waarbij bijvoorbeeld een fabriek of 

een proces wordt nagebootst in een fictieve wereld die er realistisch uitziet. 

Dat Sibren zich met dergelijke ‘games’ bezighoudt komt misschien doordat hij een opleiding informatica 

heeft gevolgd. Op die manier kwamen opleiding, werk en de games dicht bij elkaar te liggen.

Toen ik Sibren vroeg wat voor werk hij doet, vertelde hij dat hij ‘Delphi-ontwikkelaar’ is. Nu wist ik niet wat 

hij daarmee bedoelde dus werd het vak uitgelegd aan de hand van een praktijkvoorbeeld. Als er binnen een 

bedrijf gebruik gemaakt wordt van een computersysteem dan is niet alle informatie beschikbaar voor 

iedereen. Zo zal de directeur meer ‘rechten’ hebben dan de arbeider. Ook de salarisadministratie moet niet 

voor iedereen toegankelijk zijn. Daarom gebruikt men een systeem van ‘rechten’ binnen het 

computersysteem van een bedrijf. En een dergelijk ‘systeem van rechten’ heeft Sibren ontwikkeld voor een 

klant in de afval business. Hierbij maakt hij gebruik van de programmeertaal ‘Delphi’. 

Vakantie

Na het onderwerp ‘werk’ stapten we over op de vakantiebestemmingen van Sibren en zo passeerden er in 

hoog tempo verhalen over Frankrijk, Malawi, Noorwegen en de actieve vulkaan op IJsland. Maar ook over 

het ‘Epic Fest’ een muziekfestival met ‘power metal’ in Roskilde (Den.), is veel te vertellen. Zo komen we 

ongemerkt bij de progressieve rock van de Neal Morse Band. Morse zet (vaak christelijke) thema’s en 

verhalen om in muziek. Zo gebruikt hij onder andere het verhaal van de christenreis van John Bunyan (‘the

Similtude of a Dream’) en heeft hij musicals gemaakt over het leven van Jozef en Jezus. De band van Neal 

Morse treedt regelmatig op in Nederland en daar is Sibren dan ook al een keer of zes met veel plezier 

geweest.

Op de achtergrond

Sibren staat in de kerk niet graag op het podium. Hij werkt het liefst op de achtergrond. Hij zit meestal 

achterin de kerk en als hij de beamer bedient zit hij op de achterste rij en daar voelt hij zich thuis, maar is hij 

nadrukkelijk aanwezig in de dienst.

En omdat Sibren zich graag dienstbaar opstelt stelde ik hem de vraag wat hij ervan zou vinden als hij 

gevraagd zou worden voor een functie binnen de diaconie? De glimlach die hierop volgde was (voor mij) 

duidelijk.

Jongerenwerk

Omdat Sibren actief is in het jongerenwerk spraken we daar een poosje over door. Helaas loopt het 

jongerenwerk van de groep “18+” de laatste tijd niet super goed. Daarom heeft men de spelavonden 

toegankelijk gemaakt voor de hele gemeente maar ook dat loopt (nog) niet helemaal naar wens. Uit een 

onlangs gehouden enquête blijkt dat onze gemeenteleden vinden dat de jongerenwerkers vooral door 

moeten gaan met hun activiteiten. Wat men doet is goed, zo blijkt uit de enquête, maar helaas is de 

opkomst niet groot bij activiteiten waarbij er niet wordt gegeten.

Nu we het over eten hebben. Sibren houdt van Aziatisch eten en hij vindt het ook leuk om sushi te bereiden 

en te eten.

Inmiddels is het uurtje dat gepland was voor dit interview ruimschoots overschreden, maar dat kwam omdat 

het heel gezellig was in Papendrecht.

Bij het afscheid nemen kwam nog even ter sprake wat er zo mooi is aan de Ontmoetingskerk. Volgens 

Sibren doet de Ontmoetingskerk zijn naam eer aan; het gaat om de ontmoeting.

Daar waren we het helemaal over eens.

Johan Alderliesten
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Maak kennis met... (vervolg)

De Lotus van Sibren
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Het verhaal achter het lied
We zingen ze jaar in, jaar uit en kennen veel liederen van binnen en buiten – of toch niet helemaal? 

Achter veel bekende christelijke nummers schuilen verhalen die je waarschijnlijk niet kent. In de komende 

Ontmoetingen hopen we enkele liederen onder de aandacht te brengen. We hebben geprobeerd de 

meest verrassende feitjes op een rijtje te zetten.

‘Lichtstad met uw paarlen poorten’

Leuk feitje: Dit lied komt niet uit de bundel van Johan de Heer, maar uit Glorieklokken. De zangbundel 

van zendelinge Moesje Alt. Moesje, geboren in 1883 in Den Haag, vertrok op haar twintigste naar 

Nederlands-Indië, waar ze zendingszuster werd en haar leven wijdde aan het helpen van anderen. Ze 

vertaalde het Zweedse lied van Frederick A. Blom naar een eigen Nederlandse tekst, die de schoonheid 

en troost van het Nieuw Jeruzalem benadrukt. Zelf maakte ze veel ontbering mee: afwijzing, 

gevangenisstraf en ziekte. Ze putte kracht uit haar geloof en het vooruitzicht van een eeuwige vreugde.

Lichtstad met uw paarlen poorten, wond're stad zo hoog gebouwd,
nimmer heeft men op deez' aarde, ooit uw heerlijkheid aanschouwd.
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, luist'ren naar Zijn liefdesstem,
daar geen rouw meer en geen tranen, in het nieuw Jeruzalem.

Heilig oord vol licht en glorie, waar de boom des levens bloeit
en de stroom van levend water door de gouden Godsstad vloeit.
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, luist’ren naar Zijn liefdesstem,
daar geen rouw meer en geen tranen, in het nieuw Jeruzalem.

Schoon tehuis voor moede pelgrims, komend uit de zandwoestijn,
waar zij rusten van hun werken bij de springende fontein.
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, luist’ren naar Zijn liefdesstem,
daar geen rouw meer en geen tranen in het nieuw Jeruzalem.

Wat een vreugde zal dat wezen, straks vereend te zijn met Hem,
in die stad met paarlen poorten in het nieuw Jeruzalem.
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, luist’ren naar Zijn liefdesstem,
daar geen rouw meer en geen tranen in het nieuw Jeruzalem.

Het is opvallend dat bovenstaand lied niet is opgenomen in het Liedboek en ook in de liedbundel 

Hemelhoog vinden we de Lichtstad met de paarlen poorten niet terug.

Wel is het lied (onder nr. 613) opgenomen in de Evangelische Liedbundel die we een aantal jaren in onze 

gemeente gebruikt hebben.

Grotendeels overgenomen uit het blad ‘Visie’ van de Evangelische Omroep.
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Kerkelijke stand
Getrouwd:

Op 8 december 2025 zijn Girjanne Boekhout en Swen Slob getrouwd. 

Zij wonen Kooipad 10 Streefkerk (wijk A)

Gedoopt:

Op 18 januari: Neeltje Marjan Reijm. Dochter van Nathan en Nanette Weidepad 2 (wijk A)

Overleden:

Op 1 januari Mevr. C. (Ineke) den Braven-Bakker De Hoogt 5 (wijk A) Ineke werd 82 jaar

Op 13 januari Mevr. A. (Annie) van Rijswijk-de Jong Venuslaan 59 (wijk E) Annie werd 90 jaar

Verhuisd binnen de gemeente:

Dhr.en Mevr H. van Vliet G. Vermaat (Henk en Gretha) 

van Lekdijk 408 (Wijk F) naar Planetenlaan 86 2957SN (wijk C)
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Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht…

Rooster Kerkauto februari

‘Waellant’ Molenaarsgraaf ‘de Haven’

01 - 02- 2026 L. van Heukelum W. de Jong

08 - 02- 2026 J. Millenaar M.R. Zaagman B. de Zwart.

15 - 02- 2026 P.J. Witter W. Neven

22 - 02- 2026 J.G. Molenaar J. Huisman H. van Vliet

01 - 03 - 2026 W. van Vliet Sj. van Buren
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Sparerib-avond t.b.v. het Jeugdkamp

Op zaterdag 28 februari organiseren we een gezellige Sparerib-avond om geld op te halen voor het 

Jeugdkamp, met als thema 

“Wat een Beestenboel!”

Inloop: vanaf 17.30 uur

Start diner: 18.00 uur

Menu:
• Voorgerecht: Brood met smeersels

• Hoofdgerecht: Spareribs

• Nagerecht: Wentelteefjes van suikerbrood met een bolletje ijs.

Kosten:
• 0 t/m 8 jaar: Eigen bijdrage

• 8 t/m 12 jaar: € 15,00

• Vanaf 12 jaar: € 22,50

Aanmelden: kan t/m 22 februari

Z.O.Z.
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Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht…

Gezinsdienst 25 januari 2026

Een dienst voor het hele gezin met als thema: 

God zorgt voor jou!
Daarnaast is het voor ons als gemeente ook de opdracht om voor elkaar te zorgen, in de voetsporen van 

onze Heiland. Zorgen voor de ouderen in de gemeente, voor de opgroeiende jeugd en ook voor de 

allerkleinsten. Ze horen er allemaal bij! Dit bloemwerk is als een afspiegeling van die gemeente: de 

onderste schaal is breder, met daarin bloemen en vruchten in meerdere kleuren. Dat staat voor de 

gemeente, zo veelkleurig als we zijn. Opa’s en oma’s, vaders en moeders en ooms en tantes. Daar boven 

een kleinere schaal. Ook veelkleurig opgemaakt, maar gedragen door de onderste schaal. Dat staat voor 

de opgroeiende jeugd: die ontdekkend hun eigen pad gaan. En als laatste de kleine schaal: daarin vinden 

we de kleine bolletjes, nog in de knop, de allerkleinsten. Ook zij horen erbij en hebben de steun van de 

gemeente nodig! 

De gezinsdienst voor ons allemaal!
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Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht…

Techniek

Een bijdrage leveren aan een kerkdienst?

Iets zeggen? 

Iets laten zien?

Een poster tonen? 

Iets anders doen? 

In de vorige Ontmoetingen staat een uitgebreide instructie en ook op de website van onze kerk is die te 

vinden. Zijn er nog vragen? Neem dan contact op met:

Gerhard Voerman gerhardvoerman@gmail.com; 

Jorik van den Herik jorikbvdh@gmail.com; 

Bert de Zwart jenbdezwart@gmail.com 
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Data

Het streven is dat u in het vervolg op de eerste zondag van de maand een nieuwe ‘Ontmoeting’ heeft 

ontvangen. Dit betekent dat de volgende ‘Ontmoeting’ op D.V. 1 maart 2026 verschijnt. De uiterste 

inleverdatum hiervoor is twee weken voor de verschijningsdatum die derhalve gesteld is op 15 februari.

U kunt uw artikelen per email versturen naar: ontmoeting@ontmoetingskerknl.nl

mailto:ontmoeting@ontmoetingskerknl.nl
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Moois uit de buurt

Maandagavond 19 januari was er ook in de Alblasserwaard het Noorderlicht te zien! Robert Jan Zondag heeft 

dit bijzondere fenomeen prachtig kunnen vastleggen vanaf de kade van de fietspont met uitzicht op 

Lekkerkerk. 

Ook een mooie foto gemaakt die u met ons wilt delen?

Stuur hem dan op naar: ontmoeting@ontmoetingskerknl.nl

mailto:ontmoeting@ontmoetingskerknl.nl
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