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met onder andere:
❑ Meditatie
❑ Nieuws van de kerkrentmeesters
❑ Informatieavond - Afscheid nemen
❑ Klussen in en om de kerk
❑ Spaaractie 40-dagentijd
❑ Jeugdkamp
❑ Bezoek aan de Nieuwe Kerk van Middelburg
❑ Het verhaal achter het lied
❑ Zinvolle Vastentijd in 7 stappen
❑ Samenkomsten in de Vastentijd
❑ Stille week
❑ Beter een Goede Buur dan een Verre Vriend
❑ En nog veel meer…….
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Wat is het leuk dat verschillende mensen de afgelopen maand ineens aan de ‘Ontmoeting’ dachten. Zo was 

er een gemeentelid die een kerk in Middelburg bezocht en geraakt werd door een briefje dat naast een stoel 

was opgehangen. Iets voor de Ontmoeting? Ja hoor.

Ook was er een broeder die een andere broeder in onze gemeente bezocht. Tijdens hun gesprek over 

allerlei zaken kwam er ook een artikel uit de Visie van de Evangelische Omroep ter sprake. Is dat iets voor 

de Ontmoeting? Ja, maar we willen de EO wel eerst om toestemming vragen voordat we dit artikel 

overnemen. Tenslotte was er nog iemand die een handige rubriek in een ander kerkblad aantrof en ons 

vroeg of wij iets dergelijks kunnen doen. Nou, dat gaat vast lukken. Het is fijn dat wij als redactie merken dat 

u met ons meedenkt en ons helpt om weer een mooie ‘Ontmoeting’ te maken. 

Dank u wel daarvoor.

Johan en Ditta Alderliesten
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Meditatie
Jes. 5:20: “Wee degenen die het kwade goed noemen en het goede kwaad, die het licht tot 

duisternis maken en het duister licht, die van zoet bitter maken en van bitter zoet.”

We leven in een wereld vol misstanden. Op allerlei terreinen doen mensen elkaar tekort door hebzucht, 

discriminatie, machtsmisbruik en uitbuiting. Het kan zijn op kleine schaal op individueel niveau, maar ook 

op grote schaal op het niveau van een groep, of een natie. Denk bij dit laatste aan regeringsleiders die hun 

macht en invloed aanwenden ten voordele van zichzelf en ten nadele van andere volken of 

bevolkingsgroepen.

De vraag is wel, wanneer vinden mensen iets een misstand? En ook vervolgens of ze die misstand willen 

aanpakken of niet? Zo in eerste instantie zou je geneigd zijn te denken, dat willen mensen wel, want dat 

maakt het samenleven aangenamer. Maar wie er wat over nadenkt en daarbij om zich heen kijkt wat er 

allemaal in de wereld gebeurt en dan ziet hoe misstanden onopgelost blijven en vaak zelfs verslechteren, 

die zal beseffen dat het aanpakken ervan niet zo vanzelfsprekend is. En die zal tevens vaststellen dat er 

juist ook heel veel mensen zijn die de misstanden in stand willen houden, juist omdat die in hun eigen 

voordeel zijn.

Het is juist ook deze tegenstelling tussen het goede en het kwade en deze omkering ervan, die Jesaja hier 

in die woorden in hoofdstuk 5 aan de orde stelt. Jesaja leefde in een tijd, waarin het morele verval dermate 

ernstige vormen had aangenomen, dat God zich genoodzaakt zag, het volk Israël te waarschuwen voor de 

gevolgen ervan, namelijk dat ze als straf voor haar wandaden door machtige volken onder de voet zou 

worden gelopen en zou worden gedeporteerd.

Jesaja leert dat het morele verval, door de omkering van goed en kwaad, alles daarmee te maken heeft, 

dat God uit het oog verloren is en dat niet langer naar Zijn richtlijn geleefd wordt, die Hij eerder aan het volk 

gegeven heeft. Want het is juist door Zijn wetten, die Hij geopenbaard heeft, dat het volk weet wat goed en 

fout is. En het is juist door te luisteren naar die leefregels en die te gehoorzamen, dat mensen in vrede en 

harmonie met elkaar kunnen leven. Alleen zondige mensen willen dat woord niet aannemen en willen hun 

eigen gang gaan en dat uit zich dan daarin de ze wat kwaad is goed noemen en wat goed is kwaad, dat ze 

het licht tot duister maken en het duister licht en wat zoet is bitter en wat bitter is zoet. Het is die omkering 

die de dagelijkse praktijk bepaalt en Jesaja waarschuwt in zijn tijd voor de gevolgen ervan.

Een waarschuwing die ook wij wel ter harte mogen nemen, want deze omkering van goed en kwaad laat 

zich ook nu in onze wereld zien ten aanzien van het vele onrecht dat mensen wordt aangedaan. We zien 

alom hoe de leugen regeert en hoe het slachtoffers maakt. En dan ook in die zin, dat de leugen 

geïnternaliseerd wordt, dat wil zeggen, dat mensen zich de leugen eigen gemaakt hebben, juist omdat die 

zo vaak herhaald is, dat mensen erin zijn gaan geloven. Kijk ook maar eens hoe moeilijk het voor allerlei 

mensen is om nog in te zien, dat ze tekort gedaan worden. Ze vinden het vanzelfsprekend wat hen 

overkomt en wijten het enkel aan zichzelf.
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Meditatie (vervolg)

Het is ook de omkering van de waarheid naar de leugen die machthebbers het - in hun ogen - legitieme 

argument geven om mensen die zich tegen de leugen verzetten aan te pakken en te straffen. En daarbij 

geldt ook hoe groter de leugen en dus hoe meer belangen erop het spel staan, hoe meer geweld er 

gebruikt wordt om de leugen te handhaven. Als we kijken hoe dictatoriale regimes in deze tijd te werk 

gaan, dan zien we hoe meedogenloos het eraan toe kan gaan.

In de lijdenstijd, waarin we nu zitten, is het goed om te bedenken, dat het allergrootste dieptepunt van deze 

omkering van goed en kwaad, van waarheid naar leugen, zichtbaar is geworden in relatie tot Jezus, die het 

licht van de wereld is en die de volle waarheid ten aanzien van Gods wil heeft geopenbaard, maar die in de 

ogen van de geestelijke leiders een Godslasteraar was en die om die reden Hem de doodstraf oplegden. 

Hij die het meest onrecht heeft geleden is Jezus, die als rechtvaardige, de straf van een vervloekte heeft 

gedragen.

Gelukkig mogen we weten, dat juist deze daad van opoffering van Jezus de ommekeer heeft gebracht en 

de weg heeft vrijgemaakt om herstel te brengen. Ook nu is dat een troost om uit te leven. Een troost die 

ook al bij Jesaja klinkt. Want het mag wel zo zijn dat de leugen regeert, de leugenaars hebben niet het 

laatste woord. Dat is namelijk aan Hem die alle macht gekregen heeft en die alle misstanden met wortel en 

tak uitroeit en die wij telkens opnieuw mogen aanroepen om de waarheid te openbaren.

Met vriendelijke groeten, ds. A.A. Wisman  

Jes. 5:20 

“Wee degenen die het kwade goed noemen en 

het goede kwaad, die het licht tot duisternis 

maken en het duister licht, die van zoet 

bitter maken en van bitter zoet.”
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Samenwerking tussen de 
Evangelisatiecommissie Maranatha 

en Werkgroep Missionaire Opdracht 
& Toerusting 

Sinds afgelopen jaar werken we binnen de Maranathakerk en de Ontmoetingskerk samen met 

bovengenoemde commissies. We hebben beide hetzelfde doel namelijk het evangelie van Gods 

verlossingswerk bekend maken binnen en buiten de kerk.

Binnen de Maranathakerk verzorgt de evangelisatiecommissie jaarlijks een aantal bijzondere diensten. 

Men heeft ons als werkgroep gevraagd om daaraan mee te werken en zo gestalte te geven aan onze 

gezamenlijke opdracht maar ook aan onze samenwerking als kerken. Wij ervaren deze samenwerking als 

zegenrijk en hoopvol omdat we van elkaar leren en elkaar tot een hand en een voet kunnen en willen zijn.

Wij willen u/jou graag uitnodigen om daarbij te zijn. Op de volgende bladzijde vindt u meer informatie over  

voor de gezamenlijke dienst van zondag 12 april a.s.

Met hartelijke groet, 

Bert Damsteegt, Albert de Zwart, Cor Stam en Folker Damsteegt.

Soepmakers gevraagd.

Omdat we hopen dat er veel mensen komen bij deze dienst, hebben we ook mensen nodig die soep 

willen maken. Als u/jij het leuk vindt om soep te maken voor deze dienst, kunt u hierop reageren door 

een mailtje te sturen naar: corstam53@gmail.com.

Er zal t.z.t. ook nog info volgen over deze dienst via klokradio, de krant, de socials, de nieuwsbrief, 

beamer en flyer.
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Gezamenlijke dienst 
Ontmoetingskerk en Maranathakerk

Ds. B. Davelaar uit Rotterdam (Charlois) zal in deze dienst voorgaan. Hij is bekend met missionair werk o.a. 

door zijn betrokkenheid bij “Licht op Zuid” in Rotterdam, een missionair initiatief vanuit de Maranathakerk 

Rotterdam. Het doel is om mensen uit de wijken rond de kerk te bereiken met het evangelie en samen met 

hen een geloofsgemeenschap te vormen. 

Thema.

Het thema wat in deze dienst centraal zal staan, zal zijn rondom het spreekwoord

“Beter een goede buur dan een verre vriend” 

Het spreekwoord bestaat al sinds de bijbel, hier komt de herkomst van de spreuk vandaan. 

In Spreuken 27:10 staat geschreven: “Beter een buur dichtbij dan een broeder veraf.”

Soep met brood.

Na de dienst kunt u/ jij genieten van een kom soep met broodje en ondertussen wellicht een gesprekje 

aanknopen met uw/ jullie tafelgenoten.

Buren.

We willen vragen of iedereen zijn/ haar buren wil meevragen naar deze dienst. Het zal een laagdrempelige 

dienst zijn. Iedereen is van harte welkom. Jong - ouder - op leeftijd - niet gelovig - wel gelovig, van harte 

welkom allemaal.

We willen u van harte uitnodigen voor de Missionaire Welkomstdienst op 

zondag 12 april 2026. 
De dienst begint deze keer om 17.00 uur i.p.v. 18.30 uur.

Locatie: Maranathakerk Mattenbies 1 Nw-Lekkerland.
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Nieuws vanuit het College van 
Kerkrentmeesters

Aktie Kerkbalans – Dankbaar en bemoedigend

Afgelopen maand is de Aktie Kerkbalans gehouden. We zijn enorm dankbaar voor de enthousiaste en 

betrokken reacties vanuit de gemeente. Inmiddels hebben we toezeggingen mogen ontvangen ter hoogte 

van maar liefst € 113.000,00. Daarnaast is een bedrag van € 3.250,00 voor de Solidariteitskas toegezegd. 

Daar zijn we als College van Kerkrentmeesters heel blij mee en dankbaar voor!

In de begroting voor 2026 hadden we rekening gehouden met een opbrengst van 

€ 100.000,00 uit de Aktie Kerkbalans. Als we alle kosten voor 2026 meerekenen, kwamen we uit op een 

verwacht tekort van € 35.000,00. Dat betekent dat we met de huidige toezeggingen een mooie stap 

hebben gezet, maar dat we er financieel nog niet helemaal zijn.

Verrast door vrijgevigheid

Maar… afgelopen december heeft de gemeente ons opnieuw verrast! Na onze oproep over het 

begrotingstekort is er ruim € 23.000,00 aan extra giften binnengekomen. Wij zijn daar als College letterlijk 

stil van geworden. Ieder jaar zijn er gemeenteleden die een dreigend tekort zoveel mogelijk wegwerken 

door een extra gift, maar dit jaar overtrof het echt onze stoutste verwachtingen.

En juist hierin herkennen wij iets van ons jaarthema: “Gods Geest verrast.”

Zoals in de Bijbel staat: “De wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij 

vandaan komt of waar hij heen gaat” (Johannes 3:8). Zo ervaren wij ook de werking van Gods Geest in 

onze gemeente: onverwacht, bemoedigend en dragend.

Het laat zien dat we een betrokken en meelevende gemeente zijn.

Dat we met elkaar de schouders eronder zetten als het nodig is.

Dat we samen verantwoordelijkheid nemen – ook financieel – voor onze kerk.

Paulus schrijft: “Ieder moet geven wat hij in zijn hart besloten heeft, niet met tegenzin of dwang, want God 

heeft lief wie blijmoedig geeft” (2 Korintiërs 9:7). In de vele toezeggingen en extra giften zien wij die 

blijmoedige en door de Geest geïnspireerde vrijgevigheid terug.

We zouden het geweldig vinden als we in het najaar níet opnieuw bij de gemeente hoeven aan te kloppen 

voor een extra bijdrage, maar dat we er financieel goed bij zitten. Daarom doen we een oproep: Als u iets 

extra’s kunt missen, wilt u dan overwegen om ook op andere momenten in het jaar een gift aan de kerk te 

doen?

Zo kunnen we samen zorgen voor een stabiele en gezonde financiële basis – in vertrouwen dat Gods 

Geest ons blijft verrassen.

Naast geld willen we ook meer dingen praktisch met elkaar oppakken om zo kosten te besparen. Waar 

mogelijk zullen we vragen om hulp en tijd van gemeenteleden. En bij elke klus hopen we er met elkaar een 

klein feestje van te maken – samen werken, samen bouwen aan onze gemeente.

Nogmaals: hartelijk dank voor alles wat u geeft – in geld, in tijd en in betrokkenheid.

Met warme groet,

Het College van Kerkrentmeesters
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Informatieavond – afscheid nemen

Dinsdag 17 maart 19.00 – 21.30 uur – aanmelden verplicht!

In de Ontmoeting van januari hebben we u al geïnformeerd over het onderwerp legaten. Als mooi en 

waardevol vervolg daarop organiseren wij nu een informatieavond rondom het bredere thema afscheid 

nemen.

De avond wordt georganiseerd door Van Gils Uitvaartzorg. Iedereen is van harte welkom – ook mensen van 

buiten de kerk.

Afscheid nemen van een dierbare is één van de meest ingrijpende momenten in het leven. Juist in zo’n 

periode komt er veel op je af: verdriet, onzekerheid en ook veel praktische zaken die geregeld moeten 

worden. Daarom willen we deze avond ruimte bieden voor informatie, ontmoeting en gesprek.

De avond start om 19.00 uur met een presentatie door Rianne en Caroline van Van Gils Uitvaartzorg. In 

ongeveer 30 minuten nemen zij ons stap voor stap mee in wat er allemaal komt kijken bij het regelen van een 

uitvaart. Waar komt u voor te staan als een dierbare overlijdt? Welke zaken kunt u misschien al vooraf 

regelen? Waar wilt u dat uw dierbare wordt opgebaard? Heeft u nagedacht over muziek, adressen, 

rouwkaarten en andere keuzes?

Er is volop ruimte om vragen te stellen.

Na de pauze volgt een tweede deel over nalatenschappen. Nienke van Gelderen van Van Gelderen juridische 

dienstverlening (www.vgjd.nl) zal ons meenemen in wat er allemaal komt kijken bij het afwikkelen van een 

nalatenschap. Na een overlijden moet er veel worden geregeld: administratie, juridische verplichtingen en het 

verdelen van bezittingen. Dat proces is vaak complex, emotioneel en tijdrovend. Ook hier is ruimte om vragen 

te stellen.

Vanuit onze kerk zal het College van Kerkrentmeesters deze avond aanwezig zijn om mee te luisteren en –

waar nodig – vragen te beantwoorden. Denk daarbij ook aan het vastleggen van legaten.

Na afloop van de avond is er gelegenheid om samen na te praten onder het genot van een hapje en een 

drankje. We sluiten rond 21.30 uur af.

Aanmelden verplicht

Wilt u deze informatieavond bijwonen en wilt u zich aanmelden, gebruik dan de QR-code of Bijeenkomst 

ontmoetingskerk - Van Gils Uitvaartzorg. 

Ook kunt u op het aanmeldingsformulier meteen vragen kwijt die u graag beantwoord of behandeld wilt zien 

op deze avond. 

U bent van harte welkom in de zaal achter de kerk. 

Mocht u vragen hebben over de uitnodiging dan kunt u contact opnemen met 

Bert Damsteegt (06 - 53 39 84 92). 

We hopen u op 17 maart te ontmoeten!
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Samen maken we onze kerk nóg 
mooier

Klusdagen, doe je mee?

Zaterdag 7 maart – Help mee in de tuin 

van de pastorie
We gaan weer aan de slag!

Geen groene vingers? Helemaal geen probleem. 

Iedereen kan helpen.

Start: 9.00 uur

Einde: rond 12.00 uur

We zoeken mensen die willen snoeien, 

ophogen/straten of afval naar de stort willen brengen.

Heb je materialen zoals schoppen, spades, rubberen 

hamers, snoeischaren of een kruiwagen? Neem ze 

gerust mee.

Aanmelden kan bij Marije Zondag (0615091171).

De afgelopen tijd hebben we met een enthousiaste groep vrijwilligers de zalen, keuken en kerk grondig 

schoongemaakt. Ook de tuin van de pastorie houden we samen bij. Het zijn momenten waarop we niet 

alleen veel werk verzetten, maar vooral elkaar ontmoeten. En dat smaakt naar meer.

Zaterdag 4 april – Buitenklusdag rondom de kerk
Op deze dag geven we de buitenkant van de kerk een frisse opknapbeurt.

We gaan ramen zemen en kleine klusjes rondom het gebouw oppakken.

Zijn er veel vrijwilligers, dan pakken we ook de kerkzaal binnen mee voor 

een voorjaarsopfrisbeurt.

Start: 9.00 uur

Einde: rond 12.00 uur

Aanmelden kan bij Marije Zondag (0615091171).

Medio mei – De zalen worden aangepakt
Dan staat een grotere klus in de zalen achter de kerk op het programma:

-podium demonteren

-vloeren grondig reinigen en in de was zetten

-zalen leegmaken en weer inruimen.

Ook hierbij kunnen we alle hulp gebruiken. Meld je gerust alvast aan bij Marije.

We hebben mooie plannen en hopen dat u/jij daarbij wilt aansluiten. De kerk is van ons allemaal. Hoe 

bijzonder is het als we samen de handen uit de mouwen steken en elkaar op deze manier beter leren 

kennen. Gemeentezijn doen we niet alleen op zondag — dat doen we samen, elke dag opnieuw. En van elk 

moment maken wij een feestje!

Heb je vragen, spreek ons gerust aan.

Hartelijke groet,

De zaalbeheerders

Bert Damsteegt en Marije Zondag
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Nieuws vanuit de Diaconie
Het spaarproject van de kindernevendienst

Op de nieuwsbrief lezen we elke week bij welk verhaal de kinderen in de kindernevendienst stilstaan. 

Maar wist jij ook dat de kinderen tijdens hun dienst een eigen collecte-moment hebben? Het leek ons –

de diaconie – goed om in de Ontmoeting eens uit te leggen waar de collecte van de kinderen voor 

bedoeld is.

Al vele jaren heeft ons kerk een nauwe betrokkenheid met Rwanda. Ook in de kindernevendienst komt 

de verbondenheid met dit land terug. Met de opbrengst van de collecte van de kindernevendienst 

ondersteunen we namelijk twee kinderen uit Rwanda. We stellen ze graag aan je voor. 

Mocht je kinderen op de kindernevendienst hebben, dan is het misschien fijn om ze ook kennis te laten 

maken met deze twee meiden door ze onderstaande te laten lezen of aan ze voor te lezen. Zo mogen 

we de kinderen leren dat we met een collecte ook kunnen omzien naar anderen, in dit geval twee 

Rwandese meiden.

Joyeuse ISINGIZWE

Ik heet Joyeuse en ben 13 jaar. Ik woon 

samen met mijn moeder, drie zussen en 

één broer.

Ik eet graag zoete aardappelen en hou 

ook erg van melk.

Ik zit in groep 8 op de basisschool. Mijn 

favoriete vak is Kinyarwanda, mijn 

moedertaal. 

Als ik thuis ben na school help ik graag 

mijn moeder met de afwas. Als ik vrij ben 

speel ik met mijn vriendin Regine. We 

doen vaak touwtjespringen.

Mijn lievelingskleur is roze en mijn 

lievelingsdier is de koe. 

Het is mijn droom voor de toekomst om 

dokter te worden.
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Joyeuse en Emmanuella sloten hun verhaal beiden 

af met hetzelfde Bijbelvers (Johannes 3:16):

“Want God had de wereld zo lief dat 
Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, 

opdat iedereen die in Hem gelooft niet 
verloren gaat, maar eeuwig leeft”.

Joyeuse en Emmanuella wensen jullie Gods 

zegen.

Nieuws vanuit de Diaconie

Emmanuella INEZA 
KAMANZI

Mijn naam is Emmanuella INEZA KAKAMZI. 

Ik ben 9 jaar oud en woon met mijn moeder 

en mijn vier zussen. Mijn vader is overleden.

Ik hou erg van het eten van mango’s en drink 

graag vruchtensap.

Ik zit op de basisschool in groep 7 en mijn 

lievelingsvak is wiskunde.

Na schooltijd help ik mijn moeder met de 

afwas, maar het liefste speel ik met mijn 

vriend in Delphine. 

Ons lievelingsspel is ballen met een kleine 

bal. 

Mijn lievelingskleur is rood en mijn 

lievelingsdier is de geit.

Mijn droom is om in de toekomst dominee te 

worden net als mijn vader.
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Opbrengst van de Diaconiecollecten 
van december

In de maand december zijn de volgende collecte opbrengsten te melden. Dit betreft ontvangen gaven via de 

collectezakken bij de uitgang èn via de Appostelapp. De bedragen voor collecten zijn ook inclusief 

ontvangen gaven via de bankrekening van de diaconie.

Uw en jouw bijdrage maakt het mogelijk om er te zijn voor anderen en hulp te bieden waar dat nodig is. 

Hartelijk dank daarvoor!

14-12-2025 Wilde Ganzen; groentetuinen in Bolivia 227,30

21-12-2025 Red een kind (gezinskerstdienst) 159,75

25-12-2025 Kerstcollecte Kerk in actie:

‘Samen tegen armoede in Nederland’ 216,60

28-12-2025 Voedselbank 586,45

31-12-2025 Leger des Heils 73,00

December Diaconie regulier 396,10
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Zendingscommissie

Spaaractie veertigdagentijd
De spaaractie voor de veertigdagentijd is dit jaar bestemd 

voor de organisatie Hope & Serve. Deze organisatie zet zich 

in voor mensen die in armoede leven in Roemenië. Gedreven 

door de woorden van Jezus over het delen van een beker 

koud water en het omzien naar een ander, zetten zij zich in 

voor praktische en oprechte hulp. Jezus vraagt geen grootse 

daden, maar nodigt ons uit om daadwerkelijk te handelen. 

Geven aan het werk van Hope & Serve kan door:

• Bijdrage in te leveren in de blauwe dozen in de hal van de kerk

• Via de apostel app

• Overmaken van een bijdrage op rekeningnr.

NL09RABO0361715900 ten name van de zendingscommissie

• Bijdrage over te maken via de QR Code

Hartelijk dank voor uw/jouw bijdrage namens de zendingscommissie

Kinderwerk Vrouwenontmoeting

Project zaai- en pootgoed Hout geeft warmte!
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Bijbelleesrooster maart 2026
Zondag 1 maart 1 Samuël 12:12-25

Maandag 2 maart 1 Samuël 13:1-15a

Dinsdag 3 maart 1 Samuël 13:15b-14:3

Woensdag 4 maart 1 Samuël 14:4-15

Donderdag 5 maart 1 Samuël 14:16-23a

Vrijdag 6 maart Psalm 25

Zaterdag 7 maart 1 Samuël 14:23b-35

Zondag 8 maart 1 Samuël 14:36-46

Maandag 9 maart 1 Samuël 14:47-15:9

Dinsdag 10 maart 1 Samuël 15:10-23

Woensdag 11 maart 1 Samuël 15:24-35

Donderdag 12 maart Romeinen 7:1-12

Vrijdag 13 maart Romeinen 7:13-25

Zaterdag 14 maart 1 Samuël 16:1-13

Zondag 15 maart 1 Samuël 16:14-23

Maandag 16 maart 1 Samuël 17:1-15

Dinsdag 17 maart 1 Samuël 17:16-30

Woensdag 18 maart 1 Samuël 17:31-40

Donderdag 19 maart 1 Samuel 17:41-54

Vrijdag 20 maart 1 Samuël 17:55-18:5

Zaterdag 21 maart 1 Samuël 18:6-16

Zondag 22 maart 1 Samuël 18:17-30

Maandag 23 maart 1 Samuël 19:1-17

Dinsdag 24 maart 1 Samuël 19:18-24

Woensdag 25 maart Romeinen 8:1-11

Donderdag 26 maart Romeinen 8:12-21

Vrijdag 27 maart Romeinen 8:22-30

Zaterdag 28 maart Romeinen 8:31-39

Zondag 29 maart Mattheüs 21:1-9

Maandag 30 maart Psalm 15

Dinsdag 31 maart Psalm 140

Woensdag 1 april Mattheüs 26:1-16

Donderdag 2 april Mattheüs 26:17-75

Vrijdag 3 april Mattheüs 27:1-66

Zaterdag 4 april Psalm 16
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Bijbelleesrooster (vervolg)

1 Samuël

De doorgaande profeetlezing brengt ons halverwege de veertigdagentijd bij 1 Samuël 6, een hoofdstuk dat 

op 15 maart ook in de Kerk aan de orde komt. De veertigdagentijd is van oorsprong doopcatechese: de 

geloofsleerlingen bereiden zich voor op hun doop in de paasnacht. Bij hun doop - met water - worden zij 

gezalfd - met olie -, zoals David gezalfd werd en de heilige Geest ontving.

Romeinen

Ook in de Kerk wordt uit de bríef aan de Romeinen gelezen, namelijk op zondag 22 maart uit hoofdstuk 8, 

waar het gaat over de Geest van Christus die in ons woont en ons ten leven wekt.

Mattheüs

De doorgaande lezing uit Mattheüs wordt onderbroken door het evangelie van Jezus' intocht in Jeruzalem 

(Mattheüs 21) en van zijn lijden, sterven en verrijzen. De tussenliggende hoofdstukken komen pas weer na 

de paastijd aan de orde.     
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Net als elk jaar gaan we weer met elkaar op kamp! Dit jaar gaan we van vrijdag 1 t/m zondag 3 mei. 

Ga jij ook gezellig met ons mee…?

We gaan er dit jaar weer een feestje van maken in het kamphuis W’tjewel in Eersel.

Zit je op de club Joachim, Matthanja, Rock Solid of heb je de club leeftijd (groep 5 tot en met 16 jaar)? Dan 

mag je gezellig met ons mee. Natuurlijk mag je ook een vriendje of vriendinnetje meenemen. Ook zij 

kunnen zich aanmelden via de QR code. 

Let op! Je kunt je aanmelden t/m 28 februari. 

De kosten zijn: € 35,- per kind.

Vraag aan je ouders/voogd of ze het juiste bedrag willen overmaken voor 1 april naar rekeningnummer 

NL16 RABO 0323 535 119 t.n.v. Jeugdkamp Gereformeerde Kerk. 

Of gebruik de QR code op de website. 

Heeft u niet de financiële middelen? Laat het ons weten.

Sponsor actie:
Aankomend jaar verwachten we van jullie dat jullie geld ophalen. Dit ga je doen met een sponsoractie. Na 

het aanmelden zal je een tasje thuis krijgen met daarin chocolade paaseitjes. Het is de bedoeling dat je 

deze gaat verkopen en al het geld inlevert. De paaseitjes zullen we bij jullie bezorgen. In het tasje zal nog 

meer informatie zitten over hoe je deze kan verkopen en waar je het geld in kan leveren.
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Vaders, moeders, opa’s, oma’s en vrienden 
op bezoek bij de clubs 

Joachim en Matthanja
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Maak nader 
kennis met de 

familie de 
Jong

De familie de Jong is meestal nadrukkelijk aanwezig in de Ontmoetingskerk. Dit komt vooral doordat de 

kinderen (Koosje, Teun, Jen, Lies en Kees) bijzonder levenslustig zijn. Voeg daar aan toe dat de 

morgendienst over het algemeen pas begint als familie de Jong netjes op een van de voorste rijen is 

neergestreken, dan is nadere introductie nauwelijks meer nodig. 

Natuurlijk is er nog wel meer te vertellen over de bewoners van de watertoren en daarom hebben we ze een 

aantal vragen voorgelegd die we al kletsend in een ontspannen sfeer hebben besproken.

Om te beginnen werd het me duidelijk waarom Lennart meestal vrij laat in de kerk komt, want op dat moment 

heeft hij de koeien al gemolken op een boerderij aan de Elzenweg en heeft hij ook de stal uitgemest. Hier is 

Lennart vijftien jaar geleden mee begonnen omdat de boer op die manier af en toe eens een dag vrijaf kon 

nemen. Kennelijk zit het ‘boerenwerk’ bij Lennart in de genen want anders houd je dit niet zo lang vol en zou 

je er nooit zo enthousiast over kunnen praten. Ook doordeweeks werkt Lennart eerst op de boerderij voordat 

hij naar zijn eigenlijke werk bij de firma Damsteegt in Oud-Alblas gaat.

Nooit hetzelfde werk

Als je aan de firma Damsteegt denkt dan denk je natuurlijk vooral aan allerlei soorten grondwerk met 

tractoren, kranen en graafmachines, maar Lennart doet veel meer. Als voorbeeld noemt hij de onlangs 

gebouwde grote bedrijfshal. Hier is het ‘frame’ gebouwd door de aannemer maar daarna is de enorme loods 

‘aangekleed’ door het eigen personeel en daarbij verricht je ontzettend veel verschillende werkzaamheden 

en dat maakt het werk leuk. 

Standaard vragenlijst

De eerste vraag is meestal waar de geïnterviewden zijn opgegroeid. Zo werd duidelijk dat Arianne in 

Papendrecht is opgegroeid en Lennart woonde bij het winkelcentrum ‘Kleyburgplein’ in de wijk ‘Dorp’ van 

Nieuw-Lekkerland. Voor de interviews voor de ‘Ontmoeting’ zijn de vragen vooral gericht op hobby, muziek, 

film en sport. Natuurlijk werd er bij Arianne en Lennart ook naar deze onderwerpen geïnformeerd, maar we 

dwaalden regelmatig af en kwamen daarbij verschillende keren uit bij het geloof. De rode draad in het 

verhaal van de familie de Jong is dat God aanwezig is in hun leven. Dat werd misschien wel het meest 

duidelijk toen Lennart en Arianne voor het eerst met elkaar uitgingen. Ze gingen niet samen maar met z’n 

drieën want God was erbij. God is er altijd bij en dat mogen ook de kinderen ervaren. Eén van de kinderen 

zei onlangs: “kom eens kijken hoe mooi het hier is”. En inderdaad, het uitzicht vanuit de toren is schitterend, 

maar het kind bedoelde dat God al dat moois heeft geschapen. En zo kwam het gesprek via het uitzicht 

vanuit de toren bij de Psalmen die soms laten zien dat we God kunnen leren kennen in de natuur.



Ontmoeting

Ontmoeting editie maart 2026

20

Maak nader kennis…(vervolg)

Het ruime hemelrond
vertelt met blijde mond,
Gods eer en heerlijkheid.

De heldre lucht en ’t zwerk
verkondigen zijn werk.

Als je dit leest dan bekruipt je het gevoel dat David ook in een watertoren woonde. En daar waar David zijn 

Psalmen schreef, zingt men bij de familie de Jong vaak en graag waarbij Koosje en Arianne regelmatig 

tweestemmig zingen. Liederen als ‘Lichtstad met de paarlen poorten’, Ik bouw op U’ en ook de Psalmen zijn 

daarbij favoriet. 

In 2 Kronieken 20 wordt verteld dat er een 

enorme troepenmacht op Juda afkomt. Hierop 

werd koning Josafat bang en riep een vasten 

uit in heel het land. Daarna vertelt Jehaziël dat 

het leger van Josafat zich alleen maar moet 

opstellen en dat God de strijd zal voeren. Het 

mooie is dat Josafat hierop vertrouwt en niet 

zijn elitetroepen voorin het leger opstelt, maar 

zangers die zingen: 

‘Looft de HERE, want zijn goedertierenheid is 

tot in eeuwigheid’. 

Hierna trokken de tegenstanders van Josafat

tegen elkaar ten strijde en zo redde God het 

land Juda.

De boekenkast

Lennart is geen echte lezer, maar leest wel in de 

Bijbel en hij vertelde dat de geschiedenis van het 

zingende leger van koning Josafat veel indruk op 

hem maakt (zie kader). 

Arianne leest wat meer dan Lennart en gaf aan dat 

ze onder de indruk is van het boek ‘Ontsluierd’ van 

Francine Rivers. Francine gebruikt in haar boek de 

feiten zoals die in Genesis 38 over Tamar worden 

beschreven. Het mooie van het boek ‘Ontsluierd’ is 

dat het laat zien hoe God onze omstandigheden 

gebruikt om Zijn plan ten uitvoer te brengen. 

Tussendoor vertelt Arianne nog even dat ze sinds 

enige tijd meewerkt aan de kindernevendienst in de 

kerk. Verder maakt ze deel uit van een 

bijbelstudiegroep waarin vooral leeftijdsgenoten 

zitten. 

Vroeg naar bed

Omdat Lennart heel vroeg opstaat wilde ik het gesprek niet al te laat beëindigen. Hierdoor werd het gesprek 

over de hobby’s in huize de Jong wat ingekort. Maar Lennart vertelde me nog wel dat hij, vooral in de winter, 

graag gaat jagen op eenden, ganzen en hazen. En hoewel vissen niet echt zijn sport is, vindt hij het wel 

leuk om een snoekbaars te vangen. Het verraste me niet dat Lennart geen postzegels verzamelt, maar veel 

liever een schuur naast hun bijzondere woning bouwt – waar hij ook druk mee bezig is.

Arianne is de creatieveling in het gezin en ze weet dat (volgens mij) vrij goed over te brengen op haar 

kinderen. Ook houdt ze van muziek (Sela) en zingt ze graag, maar ze geniet ook van haar kas waar ze 

onder andere tomaten en komkommers verbouwt.

Inmiddels tikte de klok vrolijk verder en kon ik het niet maken om nog langer te blijven kletsen. Bij het vertrek 

vroeg ik nog snel even of ze misschien nog eens een opleiding zouden willen volgen. Hierop vertelde 

Lennart dat hij blij was dat hij van school af was en Arianne gaf aan dat de kunstacademie misschien wel 

leuk zou zijn. Beide reacties verbaasden me niet.

Een goed gesprek

Toen ik thuiskwam vroeg mijn vrouw hoe het interview was verlopen. Hierop vertelde ik dat ik nog niet goed 

wist hoe het gesprek omgezet zou kunnen worden in een leesbaar verhaal.

Maar voor mij was het een bijzonder goede avond geweest waarbij het gesprek, in mijn beleving, een 

enorme diepgang kreeg. Het mooie is dat je na zo’n gesprek ineens anders naar elkaar kijkt als je elkaar 

weer tegenkomt in de kerk of op straat (en zo gaat het steeds zo kan ik inmiddels uit ervaring vertellen).
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Maak nader kennis…(vervolg)

De volgende dag

De dag na het interview realiseerde ik me plotseling dat ik niet had gevraagd naar het beroep van Arianne. 

Via een e-mailtje kwam ik erachter dat ze dertien jaar op een school in Sliedrecht heeft gewerkt met 

voornamelijk kleutergroepen. Inmiddels werkt Arianne af en toe als invalster op de school ‘de Schakel’ wat 

haar goed bevalt.

Johan Alderliesten
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Bezoek aan de Nieuwe Kerk 
te Middelburg

Beste bezoeker,

Welkom ín dit huis!
Hier is een stoel voor wie moe is.

Hier is hoop voor wie verdwaald is.
Hier is liefde voor wie vol wrok is.

Hier is geloof voor wie twijfelt.
Hier ben je thuis.

Hier ben je verwacht,
Zoals je bent,

Want
Zo dikwijls heeft God naar jou gezocht;

Zo dikwijls heeft Hij op jou gewacht,
Uren, dagen, maanden,

Jaren misschien.
Sta even stil;

Bewonder de schoonheid van deze kerk,
Adem het verleden van dit huis,

Je eigen nieuw begin.
Sluit even je ogen.
Wordt even stil,

Want in de stilte hoor je
De echo van Gods woord.

Ga even zitten.
Hol ook hier jezelf niet voorbij,

Vouw je handen,
Open je hart,

Bid
En als je dat niet kan,
Als je niet geloven kan

Omdat je pijn hebt,
Ga dan toch naar je eigen huis

Met de groet:
Vrede en alle goeds!

De Nieuwe Kerk (of Sint-Nicolaaskerk) is een kerk die deel uitmaakt van de voormalige abdij van 

Middelburg. Toen wij deze kerk in het centrum van de Zeeuwse hoofdstad bezochten trok een stoel de 

aandacht. De stoel was geplaatst in een nis van een kale witte muur. 

Naast de stoel was een briefje tegen de muur geplakt met onderstaande tekst die we graag met u delen.

Gerrit den Ouden
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Het verhaal achter het lied

We zingen ze jaar in, jaar uit en kennen veel liederen van binnen en buiten – of toch niet helemaal? Achter 

veel bekende christelijke nummers schuilen verhalen die je waarschijnlijk niet kent. Vorige maand vertelden 

we iets over de ´Lichtstad met de paarlen poorten´ Deze keer geven we opnieuw wat achtergrondinformatie 

over een bekend lied. 

Amazing Grace

Het lied ‘Amazing Grace’ is geschreven door John Newton, een man die letterlijk door diepe wateren ging. 

Als jonge zeeman leefde hij wild en ruw, ver van God. Hij werkte op slavenschepen – tot een storm op zee 

in 1748 zijn leven voorgoed veranderde.

Terwijl de golven over het dek sloegen en hij dacht dat het schip zou vergaan, riep hij in wanhoop tot God. 

Tot zijn verbazing overleefde hij de storm. Jaren later, nadat hij zich volledig van de slavenhandel had 

afgekeerd, werd Newton predikant. In een preek over koning David die zich verwonderde over Gods 

goedheid sprak hij in 1772 de woorden die zijn eigen verhaal vertelden: Amazing grace, how sweet the

sound, that saved a wretch like me…’

Het lied ´Amazing Grace´ is gezongen door honderden artiesten waaronder Elvis Presley van wie bekend is 

dat hij graag gospelmuziek zong. Maar ook Johnny Cash, Ray Charles, Diana Ross, Whitney Houston, 

Mahalia Jackson en Louis Armstong namen het lied op. 

Elly Zuiderveld - Nieman vertaalde het lied in het Nederlands waarna het als ´Genade, zo oneindig groot´ in 

de bundel van Opwekking en de Evangelische Liedbundel (lied 203) kwam. 

Amazing Grace, how sweet the sound   Genade, zo oneindig groot,
that saved a wretch like me.    dat ik, die 't niet verdien,
I once was lost, but now I’m found het leven vond, want ik was dood
was blind but now I see en blind, maar nu kan 'k zien.

Als we in gedachten houden dat John Newton zijn lied schreef als een persoonlijk getuigenis dan gaat zijn 

tekst nog meer spreken.
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Het verhaal achter het lied (vervolg)

Verbazingwekkende genade! (hoe lieflijk klinkt dat) 

die een ellendeling zoals ik redde!

Ik was eens verloren, maar nu ben ik gevonden,

Ik was blind, maar nu zie ik.

Het was genade die mijn hart leerde vrezen,

en genade die mijn angsten verlichtte;

hoe kostbaar leek die genade,

op het uur dat ik voor het eerst geloofde!

Door vele gevaren, beproevingen en valstrikken

ben ik reeds gekomen;

het is genade die mij tot nu toe veilig heeft gebracht,

en genade zal mij naar huis leiden.

De Heer heeft mij het goede beloofd,

Zijn woord verzekert mijn hoop;

Hij zal mijn schild en mijn deel zijn,

zolang ik leef.

Ja, wanneer dit lichaam en hart zullen bezwijken

en het sterfelijke leven zal ophouden, 

dan zal ik, achter het voorhangsel,

een leven van vreugde en vrede bezitten.

De aarde zal spoedig smelten als sneeuw,

de zon zal ophouden te schijnen;

maar God, die mij hier beneden geroepen heeft,

zal voor eeuwig de mijne zijn.

De oorspronkelijke tekst en verzen zijn afkomstig uit de eerste editie van de Olney Hymns, 1779.

Gedeeltelijk overgenomen uit het blad ‘Visie’ van de Evangelische Omroep.

PS: Als je een bijzondere uitvoering van ‘Amazing Grace’ wilt horen dan moet je eens luisteren naar Terry 

Miles. Hij speelt in winkelcentra en treinstations geestelijke liederen op de piano, maar wel in een bijzondere 

stijl.
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Zangavond in de Hervormde kerk aan 
de Lekdijk

“Geef ons 
heden ons 
dagelijks 

brood”

Dat is voor velen een dagelijks gebed. 

Dit gebed verbindt ons met mensen 

die leven achter de frontlinie in 

Oekraïne, waar brood zeer schaars is. 

Stichting ‘Onder het Kruis’ steunt een 

kleinschalige en lokale bakkerij achter 

de frontlinie, zodat er dagelijks toch 

250 broden gebakken worden. Om dit 

te kunnen blijven doen is er iedere 

maand 2000 euro nodig. Daarom 

wordt er op D.V. zaterdagavond 21 

maart een zangavond georganiseerd 

in de Hervormde Kerk van Nieuw-

Lekkerland (Lekdijk 118). 

Jongerenkoor 'Cantilena' uit 

Werkendam en Kinderkoor 

'Hammäaloth' uit Alblasserdam 

verlenen hieraan hun medewerking. 

Daarnaast zal een muziekgroepje uit 

Oekraïne zich laten horen. 

De spreker deze avond is dominee 

H.J. Agteresch. 

De avond begint om 19.00 uur, 

de kerk is open vanaf 18.30 uur. 

Allen hartelijk welkom!

21 maart 2026

Aanvang 19.00 uur
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Zinvolle Vastentijd in 7 stappen

“Ik ben helemaal geen bidden-en-vastenheld, hoor", haast Jurjen ten Brinke zich te zeggen. Maar de 

Amsterdamse voorganger en Nederland Zingt-presentator heeft geleerd dat een periode van soberheid en 

gebed een enorme meerwaarde heeft. Daarom: zeven tips van Jurjen voor de veertigdagentijd.

1. Bereid je voor

Denk vooraf na hoe je de veertigdagentijd wilt besteden. Daarbij gaat het niet alleen om wat je níét doet, 

maar vooral ook om wat je wél doet. Want vasten is jezelf ontledigen, ruimte scheppen. Als je die ruimte niet 

met God vult, gaat er iets mis. Wees daarbij niet te ambitieus met vasten. Ik ben geen supervaster, maar 

leef wel soberder. En ik houd mijn agenda leeg in de week voor Pasen, om me te verwonderen over wat 

God doet in het leven van andere mensen en bij mezelf."

2. Leer van anderen

"De Bijbel heeft, vooral in het Nieuwe Testament, geen heldere richtlijnen voor vasten, al heeft het er zéker 

een plek. Die hele veertigdagentijd is geen opdracht van God, maar een les uit de kerkgeschiedenis. Daar is 

niets mis mee, maar we moeten er ook niet te krampachtig over doen. Zelf heb ik van onze Afrikaanse 

broeders en zusters geleerd wat een kracht er in vasten zit. Het zat helemaal niet in mijn theologische 

systeem, maar voor hen was het heel vanzelfsprekend. Ik heb ervaren hoe waardevol het is."

3. Doe het samen

"In mijn eentje schiet het er te vaak bij in om langer dan gebruikelijk te bidden en te lezen,

stil te worden met God. Met een groep 'moet' ik wel. Het versterkt daarmee mijn geloof in God en ik word 

bemoedigd door wat anderen vertellen. Er zit een wonderlijke kracht in samen bidden en vasten. In de week 

voor Pasen zetten we als gemeente tijd apart om te bidden en te vasten. Want vasten zonder bidden is 

natuurlijk een lege huls. Als je toch niet eet, kun je mooi bidden, met iedereen die kan. Bij ons in de kerk is 

dat de lunchtijd - online - en 's avonds een uur in de kerk. Ook als gezin bespreken we hoe we de 

veertigdagentijd invullen. Wel zo praktisch, want als de een geen vlees eet en de ander geen koolhydraten, 

wordt koken een grote uitdaging."

4. Laat het een offer zijn

"Net als met het geven van giften, is het uitgangspunt van vasten: het mag wat kosten. Want

vasten is bedoeld om ruimte te scheppen voor God. Dus kies iets wat je vóélt, wat impact heeft. Zo ontdek 

je ook verkeerde patronen bij jezelf. Toen ik stopte met koffiedrinken, kreeg ik enorme hoofdpijn. Daarvan 

leerde ik dat ik veel te veel koffie dronk. Zo simpel kan het zijn - en nu drink ik minder koffie."
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Zinvolle Vastentijd in 7 stappen (vervolg)

5. Laat je verrassen

"De eerste werkweek van januari vasten we als gemeente sowieso samen. Dan leven we sober en staat de 

kerk iedere avond open voor gebed. Dit jaar hadden we onze kerkzaal prachtig ingericht als gebedsruimte. Tot 

het enorm ging sneeuwen' We werden gebeld door de gemeente Amsterdam: 'We zoeken extra noodopvang, 

mogen we jullie kerk gebruiken?'

Natuurlijk mocht dat, en wat was ingericht als gebedsruimte, werd een slaapplek voor dertig mensen. Ineens 

werd Jesaja 58, de verzen 6-7 levend: 'Is dit niet het vasten dat lk verkies? Onderdak bieden aan armen 

zonder huis, iemand kleden die naakt is, je bekommeren om je medemensen?' Hemel en aarde raakten elkaar 

en het werd een heilige week. Laat vasten dus niet alleen om jouw geestelijk leven draaien, maar houd je ogen 

open. Laat je verrassen door wat er op je pad komt!"

6. Maar weet: je krijgt er geen hemelpunten voor

"De vraag is natuurlijk móéten we wel vasten? De leerlingen van Johannes vroegen aan Jezus: 'Waarom 

vasten uw leerlingen niet?' Omdat de Bruidegom erbij was. lk geloof dat Hij na de uitstorting van de heilige 

Geest nog steeds bij ons is. Daarom denk ik dat vasten voor ons geen opdracht is waaraan we ons moeten 

houden – al verschillen theologen hierover van mening. Móét het? Nee. Hélpt het? Ja!"

7. Verwacht dat er iets gebeurt

'Jezus heeft het wel degelijk over de noodzaak van bidden en vasten als het gaat om verlossing, wonderen en 

bevrijding van demonie. Het is dus een middel om het koninkrijk van God zichtbaar te maken. Ik zou zeggen: 

geef God ruimte, en er kunnen mooie dingen gebeuren!"

* Bovenstaand artikel is met toestemming overgenomen uit het blad ‘Visie’ van de Evangelische Omroep.
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Drie korte samenkomsten in de 
Vastentijd

Drie korte samenkomsten in de vastentijd

Op woensdag 18 februari (aswoensdag) is de veertigdagentijd begonnen. Ook wel vastentijd (RK) of 

lijdenstijd (Prot.) genoemd. Van aswoensdag tot Pasen telt echter geen 40, maar 46 dagen. Maar voor de 

‘vastentijd’ tellen de zondagen niet mee. De eerste dag van de week is een feestdag die ons herinnert aan 

de opstanding van Jezus. Dan wordt er niet gevast.

In het artikel dat uit Visie overgenomen is, schrijft Jurjen ten Brinke dat het bij vasten niet gaat om een 

‘moeten’, maar om een periode van soberheid en gebed. En dan zal ieder dat voor zichzelf moeten 

invullen. Daar zijn geen strakke regels voor. Het is geen plicht en mag dat ook niet worden. Toch zie je ook 

bij protestanten dat de aandacht en belangstelling voor ‘vasten’ toeneemt. Vandaar de aandacht ervoor in 

onze ‘Ontmoeting’.

Mijn ervaring en die van veel anderen is dat je enthousiast en met volle overtuiging eraan begint, maar dat 

het als moeilijk ervaren wordt om het 40 dagen vol te houden. “In mijn eentje schiet het er vaak bij in”, 

schrijft Jurjen ten Brinke. Daarom is zijn advies: ‘Doe het samen’.

Dat willen we hier in onze gemeente proberen. Heel eenvoudig, sober en ingetogen – ‘in het verborgene’ 

(Mat. 6:17). De bedoeling is een bijeenkomst van hooguit 30 minuten op 3 woensdagavonden om 19:30 u. 

in een van de zalen van onze kerk.

Indeling van zo’n bijeenkomst:

o lied

o kort gebed

o korte Bijbellezing

o stilte voor meditatie en bezinning

o gelegenheid tot delen van gedachten en gevoelens

o lied of gedicht

o gezamenlijk bidden van het ‘Onze Vader’

De data zijn: 

4 maart

18 maart 

25 maart

De woensdagen 11 maart en 1 april vallen uit. Op 11 maart is de biddagdienst en op 1 april een dienst met 

de gezamenlijke kerken in de stille week.

ds. Jaap Bruijn
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Stille week 2026

Ook dit jaar zullen er tijdens de Stille Week avondgebeden plaatsvinden. 

Het thema voor dit jaar is aangedragen door ds. A.A. Wisman: 

“Mijn vrede geef Ik jullie” (Johannes 14:27). 

Ter voorbereiding op zijn afscheid laat Jezus aan zijn leerlingen weten dat Hij hen zijn vrede meegeeft, 

zoals de wereld die niet geven kan.

De verdeling van de avonden 

De avonden worden gehouden van 30 maart t/m 2 april en de verdeling is als volgt:

Maandagavond: Hervormde Gemeente Nieuw-Lekkerland Dorp

Dinsdagavond: Hervormde Gemeente Maranatha i.s.m. Nederlands 

Gereformeerde Kerk De Hoeksteen

Woensdagavond: Gereformeerde Ontmoetingskerk

Donderdagavond: Hervormde Gemeente Kinderdijk-Middelweg (locatie Rehoboth)

Elke avond begint de vesperdienst om 19.30 uur en duurt ongeveer 45 minuten.

Ook online

Ook online kunt u de diensten volgen: 

Hervormde Gemeente Maranatha: 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/106-Hervormde -Gemeente-Maranatha

Hervormde Gemeente Nieuw-Lekkerland Dorp: 

www.nle-dorp.nl

Hervormde Gemeente Kinderdijk-Middelweg: 

www.hgkm.nl

De dienst vanuit onze kerk kan via de normale live-stream gevolgd worden.

De voorbereidingsgroep wenst u gezegende diensten.

http://www.nle-dorp.nl/
http://www.nle-dorp.nl/
http://www.nle-dorp.nl/
http://www.hgkm.nl/
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Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht…

Rooster Kerkauto maart

‘Waellant’ Molenaarsgraaf ‘de Haven’

1 – 3 – 2026 W. van Vliet Sjaak van Buren

8 – 3 – 2026 G.M. Damsteegt A. Valk Wilbert de Jong

15 – 3 – 2026 J.B. Alderliesten Bert de Zwart

22 – 3 – 2026 B.J. Alderliesten S. van Ek Wilma Neven

29 – 3 – 2026 J. Huisman Henk van Vliet

5 – 4 – 2026 H. Stam C. Hoogeveen Sjaak van Buren
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Kerkelijke stand

Uitgeschreven:

• Mevr. G.J.D. Antonia (Jeargelius) Schokkerstraat 2 (wijk F)

Verhuisd binnen de gemeente:

• Dhr. D. Roelse (Dik) 

van Tjalkstraat 18 naar Tjalkstraat 16 (wijk F)

• Mevr. J.G.Boekhout (Joke) samen met haar partner John 

den Daas 

van Ds. Poortstraat 10 naar Dorpsstraat 26G (wijk A)

Nieuw ingekomen:

• Mevr. E. Burggraaf (Lies) zij woont Tjalkstraat 2 (wijk F)
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Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht…

Techniek

Een bijdrage leveren aan een kerkdienst?

Iets zeggen? 

Iets laten zien?

Een poster tonen? 

Iets anders doen? 

In de vorige Ontmoetingen staat een uitgebreide instructie en ook op de website van onze kerk is die te 

vinden. Zijn er nog vragen? Neem dan contact op met:

Gerhard Voerman gerhardvoerman@gmail.com; 

Jorik van den Herik jorikbvdh@gmail.com; 

Bert de Zwart jenbdezwart@gmail.com 
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Moois uit de buurt

Een Groene Specht tegenkomen in  de natuur is al een hele belevenis, maar Ard Valk zag deze mooie 

vogel in zijn eigen tuin en wist er een prachtige foto van te maken! 

Ook een mooie foto gemaakt die u met ons wilt delen?

Stuur hem dan op naar: ontmoeting@ontmoetingskerknl.nl

mailto:ontmoeting@ontmoetingskerknl.nl
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Data

Het streven is dat u in op de eerste zondag van de maand een nieuwe ‘Ontmoeting’ heeft ontvangen. Dit 

betekent dat de volgende ‘Ontmoeting’ op D.V. 5 april verschijnt. De uiterste inleverdatum hiervoor is 

twee weken voor de verschijningsdatum die derhalve gesteld is op 21 maart.

U kunt uw artikelen per email versturen naar: ontmoeting@ontmoetingskerknl.nl

mailto:ontmoeting@ontmoetingskerknl.nl
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