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De kerktelefoon- en internetluisteraars thuis of elders hartelijk welkom bij de (online) diensten 
– de orde van dienst is via de beamer – 

 

De morgendienst zal ook worden uitgezonden via Kerkklokradio 
Zondag 4 mei 2025 
09.30 uur     Voorzang: HH 447 
Voorganger: ds. A.A. Wisman 
Ouderling van dienst:  br. J.P. van Ek 
Organist:  br. L.J. Verhaar 
Koster: Bert Damsteegt 
Techniek: Jorik van den Herik en Eveline van der Perk 
BHV-er van dienst: Peter van Ek 
Kindernevendienst: Groep 1 t/m 8 
Schriftlezingen: Deuteronomium 8: 7-20; Galaten 5: 13-18 
Thema:  ‘Vergeet niet dat je bent bevrijd’ 
Liederen: Ps. 95: 1, 2 en 3 - Klein Gloria - NLB 944: 1, 2 en 3 - HH 395: 1-4 

Kinderlied: HH 675 ‘God heeft een plan met je leven’ 
https://www.youtube.com/watch?v=4QYVu4H32uM - Ps. 85: 1 en 2; 3 -  
NLB 1010: 1, 2 en 3 - No longer slaves (Opw. 794; YouTube) - HH 453: 1, 2 en 3 

Collecten: 1. Kerk; 2. Jeugdraad 

 Er is gelegenheid om na de morgendienst elkaar te ontmoeten in de hal en de zaal achter de kerk onder  
het genot van koffie, thee of fris. 
  
18.00 uur     Voorzang: HH 355 
Voorganger: ds. A.A. Wisman, afsluiting jeugdkamp 
Ouderling van dienst: br. J.P. van Ek 
Organist: br. L.J. Verhaar 
Koster: Bert Damsteegt 
Techniek: Jorik van den Herik en Eveline van der Perk 
BHV-er van dienst: Jorik van den Herik 
Schriftlezing: Rechters 6: 11-18 
Thema:  ‘Maar wie ben ík, dat U míj vraagt?’ 
Liederen:  HH 471 - HH 629 - Kamplied - NLB 835: 1, 2 en 3 - HH 677: 1 en 2 - HH 609 - 

HH 472 
Collecten:  1. Kerk; 2. Jeugdraad 

 
Kindernevendienst - Thema ‘De Roeping van Jesaja’ Jesaja 6: 1-8 
De komende maanden (tot eind juni) gaan we met de kinderen lezen uit de profeten. Zacharia, Ezechiel, Jesaja, 
Jeremia en Micha, deze zondag lezen we in het Bijbelboek Jesaja. Deze oude boeken vertellen ons hoe God 
het leven hier op aarde heeft bedoeld, maar leren ons ook over de toekomst, de nieuwe hemel en nieuwe aarde. 
We zingen: HH 675 ‘God heeft een plan met je leven’ https://www.youtube.com/watch?v=4QYVu4H32uM  
 
De (online) diensten D.V. zondag 11 mei  
Voorganger in beide diensten is ds. A.A. Wisman. 
Ouderling van dienst is zr. W.M.W. Neven-Damsteegt. 
De diensten zullen ook live vanuit de kerk worden gestreamd. 
 
Erediensten 
U kunt deze diensten thuis direct of later volgen via Kerkdienstgemist.  
De link is: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2658-Gereformeerde-Ontmoetingskerk 
Als u alleen wilt luisteren, selecteer dan het audio signaal. 
 

Openbare geloofsbelijdenis 
De kerkenraad maakt u de namen bekend van diegenen die openbare belijdenis van hun geloof willen afleggen: 
Daan de Zwart (Loggerstraat 2) en Saranne Janse (Marslaan 85). Indien de gemeente hiermee instemt, zal 
deze belijdenis plaatsvinden zondag 18 mei in de morgendienst (accentdienst). 
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Zieken 
Br. C.J. van Essen (Roerdomp 12) heeft afgelopen week, na onderzoek, te horen gekregen dat hij een 
chronische ontsteking aan de alvleesklier heeft, waardoor spijsvertering ernstig bemoeilijkt wordt en waaraan hij 
niet door een operatie geholpen kan worden. 
Bij zr. G. de Gruijter-Monteban (Scheldelaan 3, Sliedrecht) is de gezondheid ernstig verslechterd. Onlangs is ze 
gevallen en heeft daardoor nu hevige pijn. Ze kan daaraan nu enkel met pijnbestrijding geholpen worden. 
Wij gedenken de zieken thuis en elders in de voorbeden. 
 

Huwelijksjubileum 
Gisteren, 3 mei, was het 40 jaar geleden, dat Ad en Jadine Heikoop (Bovenkruier15) elkaar het ja-woord hebben 
gegeven. Ze zijn de Here dankbaar dat Hij al die jaren bij hen was en hen in voor- en tegenspoed heeft 
gedragen. Wij willen Ad en Jadine van harte feliciteren met de zegeningen die ontvangen zijn en hen nog vele 
goede jaren in geluk en gezondheid toewensen. 
 
Bloemengroet 
De bloemen gaan vandaag als groet van de gemeente naar zr. G. de Gruijter-Monteban,  
Scheldelaan 3, 3363 CK Sliedrecht 
 
Joodse feesten (29) – 4 mei          Sjabbat II 
16 februari hebben we al een stukje geschreven over de feestelijke dag die de sjabbat is. Volgens rabbijn Abra-
ham Joshua Heschel zijn de sjabbatten de kathedralen van het Jodendom. Zo’n bijzondere dag kun je niet zo-
maar laten passeren. Net zoals het begin van de sjabbat gevierd wordt, bijvoorbeeld met een lied om ‘koningin 
Sjabbat’ te verwelkomen, zo wordt ook het eind van de sjabbat gemarkeerd. Er is een afscheidsceremonie, en 
die heet havdala, en dat betekent ‘scheiding’. Scheiding tussen de heilige en feestelijke sjabbatdag, en de ge-
wone week- en werkdagen. Die gewone dagen worden soms geteld van en naar de sjabbat. Zondag is de eer-
ste dag ná de sjabbat, maandag de tweede, dinsdag de derde, en woensdag de derde dag vóór de nieuwe 
sjabbat, donderdag de tweede, en vrijdag de laatste, tevens de dag waarop de nieuwe sjabbat begint. Bij de 
havdalaceremonie spelen wijn, kaarslicht en kruiden een rol. Een mooie symbolische handeling hierbij is dat een 
busje met geurige kruiden rondgaat, de bessamiem, waarbij iedereen nog eenmaal kan ruiken hoe heerlijk de 
geur van de sjabbat was. De havdala mag niet overgeslagen worden: toen onlangs Pesach op zaterdagavond 
begon met de sederavond, aan het eind van de sjabbat dus, moest eerst de havdala plaatsvinden voordat de 
sederavond kon beginnen. Zie ook kerkenisrael.nl/jodendom/havdala.php 
 
Seniorenbijbeluur 
Op woensdag 7 mei willen we weer bij elkaar komen in de Maranathakerk aan de Mattenbies. Onder leiding van 
ds. M. van Schoonhoven gaan we het laatste hoofdstuk -8- uit het boekje bespreken, n.a.v. Lucas 20, vs. 9-18.  
Vanaf ongeveer 14.15 uur staan koffie en thee weer voor u klaar.  
We willen dan ook nog even met elkaar bespreken of we in juni  gezellig gaan lunchen in Pand 83 als afsluiting 
van het seizoen. De datum zou dan woensdag 4 juni worden. Wilt u ons laten weten of u er dan bij kunt zijn?  
We moeten tijdig reserveren. 
Vervoer nodig, afmelden voor 7 mei of 4 juni? Even bellen: 
Fam. A.A. van Rijswijk - 0184 681003 of 
Fam. C. Stam               - 06 40004244 
Allemaal weer hartelijk welkom, Annie en Ineke. 
 
Spelletjesavond bij het ontmoetingscafé 
Vrijdag 9 mei organiseren we een (gezellige) spelletjesavond bij het ontmoetingscafé. 
Spelletjes zijn geregeld, maar als je zelf een leuk spel hebt, neem het dan vooral mee.  
De inloop is vanaf 20:00 uur. Tot vrijdag. 
 
 
Uitnodiging voorjaarsgemeentevergadering 
Beste gemeenteleden,   
Iedereen, zowel jong als oud, is weer van harte uitgenodigd voor de voorjaarsgemeentevergadering. Tijdens 
deze vergadering zullen onder andere de statistieken en financiële verslagen besproken worden. Deze zijn ook 
te vinden op de website van onze kerk. Wilt u een geprint exemplaar? Die zijn te krijgen via de scriba’s.   
Na de pauze bespreken we met elkaar het thema: ‘Veilige Gemeente’. Ook zullen dan de vertrouwenspersonen 
worden voorgesteld en uitleg worden gegeven van hun taken en verantwoordelijkheden. 
Onderstaand de agenda van de voorjaarsgemeentevergadering. Wees welkom! 
 

Corien Damsteegt-Langerak, scriba 
Klazina van den Herik-van ’t Zelfde, 2de scriba 
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Agenda voor de voorjaarsgemeentevergadering te houden op D.V. 12 mei 2025, aanvang 19:45 uur. 

1. Opening  
2. Statistieken 2024 en financiële jaarverslagen 2024 
3. Toelichting vanuit College van Kerkrentmeesters en overige werkgroepen en commissies 
4. Mededelingen vanuit kerkenraad 
5. Pauze 
6. Veilige Kerk, voorstellen vertrouwenspersonen 
7. Rondvraag 
8. Sluiting 

 

MEDITATIE 
 

Matteüs 16: 18: “En Ik zeg je: jij bent Petrus, en op die rots zal Ik mijn kerk bouwen; de poorten van het doden-
rijk zullen haar niet overweldigen”. 
 

We leven in de tijd tussen Pasen en Pinksteren. In de Katholieke kerk zijn ze met de voorbereidingen bezig om 
een opvolger te vinden, voor de kortgeleden overleden paus Franciscus. De kardinalen zijn al druk bezig met het 
opstellen van een profiel voor de nieuwe leider van de kerk. Waar moet hij aan voldoen in deze wereld, die zo in 
crisis is. Welke vaardigheden moet hij hebben om het gewone volk bij de kerk te blijven betrekken en daarnaast 
welke moet hij hebben om een weerwoord te hebben op de vele autoritaire leiders die zich in deze tijd alom la-
ten gelden. Binnenkort gaan de kardinalen in conclaaf en komen met een nieuwe naam. Zodra witte rook ver-
schijnt uit de schoorsteen zijn ze eruit en gaan we merken hoe het leiderschap in de Katholieke Kerk invulling 
gaat krijgen. 
 

Welbeschouwd valt deze periode van oriëntatie hoe het leiderschap moet worden ingevuld, goed samen met de 
tijd na Jezus’ opstanding, waarbij ook de leerlingen klaargestoomd werden voor de voorzetting van het werk van 
Jezus. Immers terwijl Hij zich aan zijn leerlingen liet zien en aantoonde dat Hij de opgestane is, bereidde Hij hen 
tegelijkertijd erop voor dat zij straks leiding moesten geven aan het gemeentewerk. Want zo zou het daarna na 
zijn hemelvaart gaan, Hij zou hen de Geest geven, die hen ertoe zou bewegen de wereld in te trekken en ertoe 
in staat zou stellen overal het evangelie uit te dragen. 
 

Boeiend is hierbij natuurlijk ook om erover na te denken, of het in al die ontmoetingen ook gegaan is over leider-
schap. Dat wil zeggen, hebben ze het er met elkaar over gehad, wie straks leiding geeft aan de opbouw van de 
gemeente. Zal er één als leider van de twaalf worden aangewezen, of doen ze het samen met elkaar. Zou Jezus 
instructies gegeven hebben? Veel wordt ons hier niet over verteld. Het enige wat wel nadrukkelijk onder de aan-
dacht wordt gebracht is dat Petrus door Jezus weer in zijn functie werd hersteld. Bij de gevangenneming van 
Jezus was het immers helemaal misgegaan, toen Petrus Jezus tot drie keer toe had verloochend. Maar na de 
opstanding werd dat Petrus niet meer aangerekend. Hij had natuurlijk zich als schuldig gevoeld vanaf het mo-
ment dat hij de haan had horen kraaien en was sindsdien er voortdurend mee bezig geweest. Toen Jezus hem 
dan ook tot drie keer vroeg of hij van Hem hield, was het antwoord wel duidelijk. Juist ook bij Jezus zelf. 
 

Voor Hem was dat ook tegelijkertijd het moment geweest om Petrus ertoe op te roepen zijn kudde te wijden. En 
bijna automatisch denk je daarbij dan ook aan die uitspraak die Jezus eerder had gedaan over de rol van Petrus 
met betrekking tot Zijn gemeente. Dat was op het moment geweest dat Jezus had gevraagd aan zijn leerlingen 
wie de mensen dachten dat Hij was en vervolgens had Hij gevraagd, wie denken jullie dat ik ben. Petrus was 
daarop direct met de belijdenis gekomen “U bent de Messias, de Zoon van de levende God” (Mat.16: 16). Een 
geweldige belijdenis, die Jezus zelf echter ook direct had verbonden met een bijzondere positie, namelijk dat hij 
Simon vanaf nu Petrus zou zijn, de rots waarop Jezus zijn kerk zou bouwen. Het is natuurlijk ook juist deze be-
lofte, die ons de indruk geeft dat Petrus daar toen als leider is aangesteld. 
En als we verder lezen, dan zien we ook dat Petrus op bepaalde momenten nadrukkelijk de leiding neemt. Zo 
zien we dat op het moment dat er een vervanging voor Judas gevonden moet worden. En op de Pinksterdag zelf 
als hij de eerste preek houdt. Vervolgens daarna is er een belangrijke rol voor hem weggelegd bij nieuwe ont-
wikkelingen die plaatsvinden en bij belangrijke theologische beslissingen die genomen moeten worden met het 
oog op de verdere toekomst van de kerk. Toch als we goed lezen dan zien we ook, dat hij niet alleen beslis-
singen neemt en ook dat hij vaak optrekt met andere leerlingen. Een gegeven dat goed laat zien dat zijn leider-
schap niet autoritair is en ook niet om hem draait. 
 

Wel goed om bij stil te staan als straks een nieuwe paus wordt aangesteld. In de geschiedenis immers heeft de 
positie van Petrus een blijvende betekenis gekregen. Dat laat juist ook heel de zoektocht naar een nieuwe paus 
zien. Die is immers de opvolger van Petrus, die de eerste bisschop van Rome was en ook daar begraven is. 
Het is ook op die belofte die aan Petrus is gedaan door Jezus, dat het pauselijk gezag zich beroept en waarmee 
ze de bouw van Jezus’ kerk voortzet. 
 

Met vriendelijke groet, ds. A.A. Wisman    
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 BIJBELLEESROOSTER week 19 
 

zondag 4 mei Johannes 10: 11-21 

maandag 5 mei Johannes 10: 22-30 

dinsdag 6 mei Johannes 10: 31-42 

woensdag 7 mei Psalm 100 

donderdag 8 mei Johannes 4: 1-26 

vrijdag 9 mei Johannes 4: 27-42 

zaterdag 10 mei Johannes 4: 43-54 

 

Johannes 

In de Kerk van het Westen is het gebruikelijk dat het evangelie van de Goede Herder (Johannes 10) in de paas-
tijd klinkt. De Kerk van het Oosten heeft andere gewoontes. Met hen lezen wij Johannes 4-5 en 7-9, lezingen die 
in het Westen eerder in de veertigdagentijd klinken. 
 

 WAT WIJ WILLEN DELEN 

Wij zijn blij te kunnen melden dat Piet in de afgelopen tijd zijn bestralingen aan de long heeft afgerond. 
Hij heeft het goed doorstaan, is wel wat meer moe op dit moment. We hopen dat het allemaal ten goede  
mag zijn. Dat horen we later nog. Het was een lange tijd vol spanning en onzekerheid, maar HIJ was erbij. 
In dat vertrouwen gaan we ook de toekomst tegemoet, wetende dat we er nooit alleen voor staan. 
Hartelijke groet van Piet en Hinke Wielenga 
 

OPBRENGST COLLECTEN 
 

Ontvangen giften 
In de afgelopen weken hebben wij giften ontvangen voor collectes tot € 200,--. Daarnaast hebben we een  
algemene gift ontvangen van € 50,--. Hartelijk dank voor uw gaven. 
Collecte opbrengsten 
In de maand maart zijn de volgende collecte opbrengsten te melden. Dit betreft ontvangen gaven via de  
collectezakken bij de uitgang én via de Appostelapp. De bedragen voor collecten kerk en Gevel & Dak zijn ook 
inclusief ontvangen gaven via de bankrekening van de kerk. De opbrengst van de collecten die door de diaconie 
worden gehouden, worden door de diaconie zelf aan u gerapporteerd.  
Namens het college van Kerkrentmeesters, Sandra Witter 
  

Maart 2025 

€ 1.830,35 Kerk 

€ 1.646,50 Kerk, biddag 

€ 239,00 Kerk Gevel & Dak 

€ 127,00 Evangelisatie 

€ 182,25 Evangelisatie, Keerpunt 

€ 368,10 Zending, 40 dagen project 
 

 

Diaconie collectebedragen via de bank  
De afgelopen 2 weken is via de bank ontvangen voor de Diaconie € 116,00, voor het Rode Kruis € 46,00,  
voor de CliniClowns € 44,50, voor Hospice De Cirkel € 158,80, voor Noodhulp Congo € 201,25 en voor  
Pop-upcamping Alblashoeve € 45,00, waarvoor hartelijk dank! 
    

 
 
 
 
 
 
 

Inleveren kopij Nieuwsbrief: t/m vrijdag 12.00 uur bij fam. C.L. de Zwart, Mercuriusstraat 9,  
e-mail adres: jenbdezwart@kpnmail.nl  
WELKOM! Bent u vandaag voor het eerst of als gast bij onze (online) dienst aanwezig, dan heten wij u in het bijzonder 
welkom. Mocht u nadere informatie over onze kerkgemeenschap willen, dan kunt dat vinden op onze website: 
http://nieuw-lekkerland.protestantsekerk.net  
U kunt ook contact opnemen met de predikant, ds. A.A. Wisman (tel. 0184-681755 – e-mail: a.a.wisman@planet.nl) of 
met de scriba mw. C.P. Damsteegt-Langerak (tel. 0184-691063 – e-mail: scriba@ontmoetingskerknl.nl 
 


