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40dagencampagne 2024 

Afgelopen woensdag is de Veertigdagentijd begonnen: een tijd van bezinning 
op weg naar Pasen. We staan even stil en kijken vooruit naar wat komen gaat. 
Pasen is het belangrijkste feest van de kerk. We vieren de opstanding van 
Jezus Christus en daaraan voorafgaand gedenken we zijn lijden en sterven. 
Om volop Jezus’ opstanding te kunnen vieren en te beseffen wat dat voor ons 
leven betekent, bereiden we ons veertig dagen voor. We laten onze dagelijkse 
beslommeringen los en richten ons op de weg van Jezus naar Pasen. Vasten 
en van betekenis zijn voor onze naaste kan ons daarbij helpen. 
 
Thema 
Het thema van de 40dagentijd is dit jaar: 'Ga mee!' en sluit aan bij het 
jaarthema van de Protestantse Kerk. Ga mee! Mee in de bonte stoet van 
Jezus’ volgelingen. Door Hem te volgen, ontmoeten we mensen uit de 
wereldkerk, van alle talen, culturen en achtergronden. Een kleurrijk 
gezelschap van gelovigen die van elkaar leren, naar elkaar omzien en hun 
geloof in God delen. Laat je meenemen in de wereldwijde beweging van 
geloof, hoop en liefde. 

 

Zondag 18 februari 

9.30 uur Ochtenddienst  – 1e zondag 40dagentijd 
Voorganger: ds. R. Bos uit Harderwijk 
1e collecte: Kerk in Actie – Binnenlands diaconaat 
2e collecte: Werkgroep- en organisatiekosten. 
 
Komende zondag begint de 40-dagentijd. Dat was in de oude kerk de periode 
van catechese. De catechumenen bereidden zich voor op de doop die in de 
paasnacht zou plaatsvinden. 
De catechese had betrekking op de woorden en daden van Jezus. Zo beginnen 
we deze zondag met de vraag die omstanders van meet af aan hebben gesteld 
wanneer ze Jezus ontmoetten: Wie is Hij toch? 
Een vraag van toen net zo goed als een vraag voor ons vandaag. 
 
Ds Rein Bos 
 
De dienst begint om half tien in verband met de viering van ‘Zinzondag’ van 
de parochie, ná onze dienst. 

 

Kinderkerk – 40 dagen tijd. 

Zondag 18 febr. start de 40 dagen tijd. Met verhalen en 
opdrachten/activiteiten  werken we toe naar Pasen.  Het thema is: “wat goed 
dat jij er bent”   Het is goed dat mensen er voor elkaar zijn. Op mooie dagen, 
maar ook op minder fijne dagen. Het is goed dat ook God  er voor ons mensen 
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is.  In de kinderkerk horen jullie hier verhalen over en gaan we aan de slag 
met allerlei activiteiten. 
Wees welkom in de kinderkerk! 

 

Kinderkerk  -  zondag 18 febr. 

Op deze zondag gaan we het hebben over wie jij nodig hebt. Bijvoorbeeld om 
voor je te zorgen als je het moeilijk hebt, maar ook om leuke dingen mee te 
delen. Kunnen de kinderen al iemand bedenken die zij nodig hebben? 
Ook horen jullie het verhaal van Jezus in de woestijn. Hij verblijft daar veertig 
dagen lang en hij  wordt  door de satan (tegenstander van God) op de proef 
gesteld. Er zijn wilde dieren, maar ook engelen die voor Jezus zorgen. Wat 
goed dat deze engelen er zijn , want Jezus had ze nodig. 
Zien we jullie zondag? 

 

Binnenlands diaconaat 

In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten een korte of 
langere gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons om niet te oordelen, maar 
barmhartig naar hen om te zien. 
Kerk in Actie ondersteunt diverse initiatieven in Nederland die omzien naar 
gevangenen en hun partners en kinderen, hen bezoeken tijdens detentie, 
maar ook een nieuwe kans bieden in de maatschappij. 
Via het programma binnenlands diaconaat ondersteunt KiA die initiatieven en 
u kunt dit werk financieel ondersteunen met uw gift tijdens de collecte. 

 

Collectedoelen Zondag 18 februari 

De 1ste Collecte is bestemd voor Kerk in Actie – Binnenlands 
diaconaat. U kunt uw gift voor Kerk in Actie – Binnenlands diaconaat op 
onderstaande manieren doen:   
Geef in de collectezak of 
gebruik de collecte app Appostel 
of maak uw bijdrage over op het rekeningnummer van de kerk: 
NL34RABO0348110812 
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Biddinghuizen 
o.v.v. Kerk in Actie – Binnenlands diaconaat 
 
De 2e collecte is voor: Werkgroep- en organisatiekosten. 
U kunt uw gift voor de "Werkgroep- en organisatiekosten" op onderstaande 
manieren doen: 
Geef in de collectezak of 
gebruik de collecte app Appostel 
of maak uw bijdrage over op het rekeningnummer van de kerk: 
NL88 RABO 0373 7404 41 
t.n.v. Protestantse Gemeente Biddinghuizen 
o.v.v. Werkgroep- en organisatiekosten 

 

Veertigdagentijdmeditaties 

Moment van rust … Op weg naar Pasen 
Dit jaar zullen er weer vier meditatieve vieringen zijn, samen met de parochie. 
Op 4 donderdagavonden ( 22 en 29 februari en 7 en 14 maart) een korte 
viering van bezinning met een Bijbellezing, liederen en passende muziek. Een 
uurtje op een doordeweekse dag om even stil te worden, tot rust te komen en 
inspiratie op te doen. Aanvang 19:00 uur. U bent voor deze avonden van harte 
uitgenodigd. 

 

Wie is toch deze? 



Zoals in het bericht over zondagmorgen aangegeven, was in de oude kerk de 
40-dagentijd een periode van catechese. De catechumenen bereidden zich 
voor op de doop die in de paasnacht zou plaatsvinden. De catechese had 
betrekking op de woorden en daden van Jezus. In die traditie wil 
ik donderdag 22 februari samen het evangelie van Marcus lezen. 
Dat is het oudst bekende van de vier evangeliën. We bekijken de opbouw en 
structuur van het boek dat Marcus ons overlevert. Bijzondere aandacht hebben 
we voor het bijzondere hoofdstuk 16 waar de evangelist tweemaal  - op een 
hele verschillende manier - van de opstanding vertelt. 
We beginnen om acht uur en sluiten zo rond kwart voor tien af. 
Ds Rein Bos 

 

Verjaardagspost 

Op 20 februari hoopt dhr. Roos, De Tas 24, 98 jaar te worden. Het zou leuk 
zijn als we hem een groot pakket met verjaardagswensen kunnen bezorgen. 
De kaartjes kunnen tot en met 19 februari bezorgd worden bij fam. Meijer, 
Hooiberg 22. Dan zorgen we dat dhr. Roos de kaartjes op zijn verjaardag 
heeft. 

 

Seniorenmiddag  in de Voorhof 

21 februari  is er weer een seniorenmiddag in de Voorhof. 
De spreekster deze middag is Christel Opstal. Zij begeleidt mensen met niet 
aangeboren hersenletsel en zal hierover vertellen. 
Informatie vindt u op haar website www.christelverbindt.nl 
Alle senioren uit Biddinghuizen zijn van harte welkom. 
Om 14.30 uur staat de koffie en thee voor u klaar. 
Voor vervoer kunt u bellen naar Marrie Nieuwenhuis 0321-331934 

 

Spaardoosjes tijdens de vastentijd 

Zoals elk jaar vraagt de ZWO uw aandacht om mee te doen tijdens de 
vastentijd. 
Dit jaar sparen we voor “Kansarme jongeren in Colombia” 
In het noorden van Colombia komen steeds meer toeristen naar de 
Caraïbische kust. 
Kansarme jongeren die op zoek zijn naar werk, kunnen in hun eigen omgeving 
leren hoe ze aantrekkelijke en gezonde maaltijden kunnen koken, onder 
andere in een rijdende kookschool. 
De jongeren komen uit de armste lagen van de bevolking aan de noordkust, 
dicht bij de grens met Venezuela. 
De meesten zijn inheems of afkomstig uit Venezuela. 
Ieder jaar worden 80 jongeren opgeleid voor werk in hotels, restaurants of 
foodtrucks. 
Ze leren bakken of koken met gezonde lokale voeding en maken kennis met 
vegetarisch en veganistisch koken. 
Spaart u mee? Dat kan door geld in de spaardoosjes te doen of een gift te 
geven in de Apostelapp. 
Komende zondag staan leden van ZWO achter in de kerk om de spaardoosjes 
uit te delen. 

 

Actie Schoenendoos 

http://www.christelverbindt.nl/


 

Voor het geval dat uw (klein)kinderen al voorzien zijn………!! 
ZWO ontvangt graag uw zegels of ‘Safari Mini’s’ (actie Lidl) om zo de schoenendozen voor 
minder bedeelde kinderen aan te vullen. 
U kunt e.e.a. inleveren bij de vrijwilligers van de werkgroep 
ZWO.                                          Deze actie loopt van 12 februari t/m 07 april. 
Namens de kinderen alvast hartelijk 
dank.                                                                                                                                     
 

 

Pastoraal contact 

Heeft u behoefte aan een gesprek of bezoekje? Of wilt u doorgeven dat u 
opgenomen wordt in het ziekenhuis of bent u ziek thuis? Laat het ons dan 
weten. De pastoraal ouderlingen zijn via de kerkmobiel 06 – 57067821 altijd 
bereikbaar of geef het door aan ds. Wim Terlouw of via scriba Coby de Boer. 
Schroom niet om ons te bellen als er wat speelt. We weten pas dat er iets 
speelt, wanneer we het horen. 

 

 

 

 

Vrijdag 1 november: 
Stamppottenmaaltijd 

 
Seniorenmiddag in De Voorhof 

21 februari 
20 maart 
17 april 
15 mei 
19 juni 
17 juli 

21 augustus 
18 september 

16 oktober 
20 november 
11 december 

 

 
 

 

 

Facebook 
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Twitter 

 

Mijn 
website 

 

Instagram 

   

Colofon: 
Protestantse gemeente Biddinghuizen 

Akkerhof 3 
8256 BK Biddinghuizen 

Email: redactie@pgbiddinghuizen.nl 
Wil je geen nieuwsbrieven meer ontvangen? Klik dan hier om je af te melden. 
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