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Zondag 15 december - Derde Advent 

Ochtenddienst - 9.30 uur 

Voorganger: ds. W. Terlouw uit Dronten 

1e collecte: Pastoraatskosten 

2e collecte: Werkgroep- en organisatiekosten 

 

We vervolgen het spoor van het Kerst/Adventsproject: ‘Help je me hopen?’ en komen nu de 

fascinerende figuur van Johannes de Doper tegen met zijn prediking. Die liegt er niet om, ik 

kan het niet laten om te bedenken dat hij in die tijd minstens net zo kon schelden als sommige 

populisten nu. 

 

Anders dan populisten laat hij niemand er makkelijk mee  weg komen. Hij wijst niet naar 

zondebokken die de schuld van alles zijn, maar spreekt ieder aan van hoog tot laag, van links 

tot rechts. We gaan deze ochtend naar deze bijzondere profeet luisteren. Let op: de dienst 

begint om half tien in verband met de viering van ‘Zinzondag’ van de parochie na onze dienst. 

 

ds. Wim Terlouw 

 

Zondag 15 december. 

Deze zondag is het thema: Wat kan ik doen. 

Het zou fijn zijn als er deze week een aantal van de kerkgangers bij de ingang een briefje 

willen inleveren met een hoopgevend bericht. Dit berichtje ( kort en zonder naam) kan bij de 

kapstokken op een statafel worden ingeleverd 

De vraag van deze week is:  Wat vind u leuk om te doen en een korte uitleg waarom.  De 

wandelaars lezen een aantal briefjes met berichten voor tijdens het kindermoment. 

 

De wandelaars. 

 

Kinderkerk - Derde Advent 

Hallo meisjes en jongens. 

Zondag is het al weer de derde advent. We horen weer over Johannes de Doper. Het thema is: 

Wat kan ik doen? 

Johannes vertelt en laat de mensen zien hoe je kan laten zien dat je bij God hoort. 

Wat kan jij/jullie/u doen om goed te leven?  Zien we jullie zondag in de kinderkerk? 

https://app.inboxify.nl/view-online/43584C71744F3732322F593D/486F5859477758424C704D3D/644D57555161487346715A6945326A646F6C556F62513D3D


 

Leiding kinderkerk. 

 

Collectedoelen zondag 15 december 

De 1e collecte is bestemd voor pastoraat in eigen gemeente. De kern van pastoraat is omzien 

naar elkaar in de naam van Christus. Het is de hulp die we elkaar bieden om de weg met God 

te gaan, in alle omstandigheden van het leven. 

U kunt uw gift voor de "Collecte Pastoraatskosten" op onderstaande manieren doen: 

Geef in de collectezak 

of gebruik de collecte app Appostel 

of maak uw bijdrage over op het rekeningnummer van de kerk: 

NL88 RABO 0373 7404 41 

t.n.v. Protestantse Gemeente Biddinghuizen 

o.v.v. Collecte Pastoraatskosten 

 

De 2e collecte is voor Werkgroep- en organisatiekosten. 

U kunt uw gift voor de "Werkgroep- en organisatiekosten" op onderstaande manieren doen: 

Geef in de collectezak of gebruik de collecte app Appostel 

of maak uw bijdrage over op het rekeningnummer van de kerk: 

NL88 RABO 0373 7404 41 

t.n.v. Protestantse Gemeente Biddinghuizen 

o.v.v. Werkgroep- en organisatiekosten 

 



 

 

 

Miniconcert: Zilte stilte 

Compositie van Heleen van Els op tekst van Max Ehrmann. 

Datum: zondag 15 december om 11.00 uur. 

Duur: 3 kwartier 

Deze compositie is geschreven voor rust en stilte in deze gepolariseerde en onveilige wereld. 

De titel gaat over de golven van de zee, de branding, de zwangere lucht, de verwachting en de 

leegte. Over het zout op je wangen, je lippen en in je mond. Over bewaring en smaak. Over de 

krachten van de zilte zee. 

Zout voor de ziel. Om de zachtheid van de woorden te benadrukken heeft Heleen gekozen 

voor een klein koor met de begeleiding van een hang, een marimba en een xylofoon. Een 



hang is een stalen slagwerkinstrument van twee sferische schalen op elkaar. Het wordt met de 

hand gespeeld. De zanglijn bestaat vaak uit zinnen op dezelfde toonhoogte, bijna repetitief. 

Dit wekt een gewijde sfeer van het reciteren van de tekst. De muziek is sober en de motieven 

zijn herhalend. 

Op gevoel kan de muziek op momenten stilgezet worden met een afronding door de ocean 

drum. Er volgen dan enkele minuten stilte en de ocean drum geeft het vervolg aan. 

De mooiste stilte is als de muziek stopt en het publiek stil blijft. Wat er dan in een ruimte en 

bij mensen gebeurt is niet te beschrijven. 

 

Bevestiging ambtsdrager 

De kerkenraad is dankbaar dat dhr. Klaas Spoelstra de taak van ouderling Kerkrentmeester op 

zich wil nemen. 

De kerkenraad stelt dan ook voor om hem in de ochtenddienst op zondag 22 december te 

bevestigen in het ambt als ouderling. Het is heel mooi dat deze functie, na enige tijd vacant te 

zijn geweest, weer ingevuld kan worden en het College van Kerkrentmeesters weer voltallig is. 

Als kerkenraad zijn wij blij met zijn bereidheid om mee te doen en wensen hem Gods zegen 

toe over het werk. 

 

Zingen onder de Toren in Biddinghuizen 

Dinsdagavond 24 december is er om 20.15 uur het traditionele "Zingen onder de Toren", 

gehouden op het (markt)Plein bij de toren in Biddinghuizen. 

Al vele jaren een vertrouwde traditie op Kerstavond. 

Maris Sonores zal ons begeleiden bij het zingen van de bekende Kerstliederen. 

Er is een levende kerststal met Jozef en Maria. 

Iedereen vanuit Biddinghuizen en omgeving is van harte uitgenodigd om te komen en samen 

de Kerstdagen in te zingen. 

Chocomelk en glühwein wordt er geschonken om lekker warm te blijven. 

De organisatie vraagt hiervoor een vrijwillige bijdrage in de melkbus die bij de tafel staat. 

 

Protestantse Gemeente Biddinghuizen 

Bonifatius Geloofsgemeenschap Biddinghuizen 

 

Kaartjes schrijven 

In december worden er maar liefst 5 gemeenteleden 90 jaar of ouder! Er kunnen dus, naast 

de kerstkaarten, nog meer kaartjes geschreven worden. 

Op 15 december is mevr. Visser, De Regenboog, jarig en hoopt 93 jaar te worden. Op 19 

december vieren mevr. Zwiep, Nunspeet, en mevr. van de Linde, Klaversingel 25, allebei hun 

93e verjaardag. Op 28 december zijn er ook 2 jarigen, dhr. Tolsma, Kampen, hoopt 93 jaar te 

worden en dhr. Hakkers, Akkerhof 44, 92 jaar. Laten we ze een mooi pakket 

verjaardagswensen namens onze gemeente sturen! De kaartjes kunnen door de bus gedaan 

worden bij fam. Meijer, Hooiberg 22. Dan zorgen we dat de kaartjes op hun bestemming 

komen. 

 

World Servants – Panama 2025 
 



 

Komende zomer gaan er 5 jongeren vanuit Biddinghuizen naar Panama om daar mee te 

helpen een klaslokaal te bouwen. Elke week stelt 1 van 5 jongeren zich voor. Deze week is dat 

Annelie. 

 

Wie ben je? 

Ik ben Annelie, eenentwintig jaar oud en ik woon in Zwolle. In Zwolle studeer ik Social Work 

op de Hogeschool Viaa. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te volleyballen. 

 

Waarom wil je mee met World Servants? 

Ik wil graag mee met World Servants, omdat ik het leuk vind om nieuwe mensen te 

ontmoeten en samen ergens aan te bouwen, letterlijk en figuurlijk. Enerzijds door een 

klaslokaal te bouwen voor de school en anderzijds door samen te werken met een groep 

jongeren. Hierdoor leer je ook nieuwe dingen over jezelf. Daarnaast vind ik het mooi dat 

World Servants een christelijke achtergrond heeft en dat ik op deze manier kan bijdragen aan 

het liefhebben van onze naasten. 

 

Welke skill ga jij inzetten tijdens het project? 

Ik denk dat ik op de bouwplaats kan zorgen voor het muzikale vermaak. Ik ken een heleboel 

liedjes die goed van pas komen als het bouwen een beetje saai wordt. 
 

 

Chauffeurs gezocht 

Beste gemeenteleden. Henk, bewoner bij Oranjeborg, komt elke zondag naar onze kerk. 

Hij geniet en vindt het erg fijn om de vieringen bij ons mee te mogen vieren. 

Henk wordt door een groepje chauffeurs, volgens rooster gehaald. 

Wij zijn op zoek naar, het liefst, 2 chauffeurs die Henk willen halen en brengen. 

Wil je meer weten? Zoek Jan Post of bel 06-10515948, 

 

Pastoraal contact 

Heeft u behoefte aan een gesprek of bezoekje? Of wilt u doorgeven dat u opgenomen wordt 

in het ziekenhuis of bent u ziek thuis? Laat het ons dan weten. De pastoraal ouderlingen zijn 



via de kerkmobiel 06 – 57067821 altijd bereikbaar of geef het door aan ds. Wim Terlouw of 

via scriba Coby de Boer. Schroom niet om ons te bellen als er wat speelt. We weten pas dat er 

iets speelt, wanneer we het horen. 

 

 

 

 

Woensdagmiddag om 14.30 

Koffie met een Oortje in de Voorhof 

 

24 december 20.15 uur 

Zingen onder de toren 
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Colofon: 

Protestantse gemeente Biddinghuizen 

Akkerhof 3 

8256 BK Biddinghuizen 

Email: redactie@pgbiddinghuizen.nl 

Wil je geen nieuwsbrieven meer ontvangen? Klik dan hier om je af te melden. 

 

 

https://www.facebook.com/KerkBiddinghuizen
https://twitter.com/kerkbhz
https://www.pgbiddinghuizen.nl/default.asp?pagid=305
https://www.pgbiddinghuizen.nl/default.asp?pagid=305
https://www.instagram.com/kerkbhz/
https://app.inboxify.nl/unsubscribe/43584C71744F3732322F593D/486F5859477758424C704D3D/644D57555161487346715A6945326A646F6C556F62513D3D
https://www.facebook.com/KerkBiddinghuizen
https://twitter.com/kerkbhz
https://www.pgbiddinghuizen.nl/default.asp?pagid=305
https://www.instagram.com/kerkbhz/

