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Zondag 15 september 

Ochtenddienst aanvang: 09.30 uur – Oecumenische Vredesdienst 

Voorganger: ds. R. van Haeringen uit Dronten 

1e collecte: Oecumenische activiteiten 

2e collecte: Werkgroep- en organisatie kosten 

 

In oecumenische setting staan we komende zondag stil bij de vrede. Of liever gezegd: bij het 

gebrek aan vrede. Zaterdag begint de jaarlijkse Vredesweek, die georganiseerd wordt door 

vredesorganisatie Pax. Dit jaar is gekozen voor het thema ‘Samen voor Vrede. Nu!’. Dat klinkt 

behoorlijk dwingend, terwijl iedereen weet dat vrede niet af te dwingen is. En iedereen weet 

of vermoed ook dat het ingewikkeld is om over vrede en hoe je dat kunt bereiken te spreken. 

Zeker als je er in het ‘groot’, op samenlevings- of wereldniveau over doordenkt. 

Toen we met een paar mensen uit de parochie en uit de gemeente deze kerkdienst 

voorbereidden, bedachten we dan ook dat we er goed aan zouden doen om in ieder geval 

elkáár de vrede van Christus te wensen. En om in gebed onze zorgen en angst, onze wanhoop 

over alle onvrede en ons verlangen naar vrede aan God voor te leggen. 

We beseften vervolgens dat het enige waar we invloed op hebben ons eigen gedrag is: zijn wij 

mensen van vrede? Zo kwamen we tot de keuze om een drietal gedeelten uit de Bergrede 

(Mattheüs 5 – 7) te lezen. Teksten die je sterk bepalen bij hoe je zelf denkt over andere 

mensen en over wat je overkomt in het leven. Elk van de drie gedeelten wordt kort even 

ingeleid en steeds is er dan nadat de tekst gelezen is een moment van stilte of meditatief 

pianospel om door te mijmeren op die woorden van Jezus, gevolgd door een lied. 

Na afloop is er gezamenlijk koffie- en theedrinken. Van harte welkom!    

 

ds Riek van Haeringen 

 

Zondagavond 15 september om 19.00 uur is er een Taizé-viering 

U/jij wordt hiervoor van harte uitgenodigd. 

Het is fijn om weer een Taizé-viering te hebben. Het thema ‘Vrede waar rechtvaardigheid 

is’,  staat het teken van de Vredesweek, welke van 14 t/m 22 september is. Samen willen we 

stil zijn, bidden, lezen en zingen. Ons tot God keren. Een samenzijn in de traditie van Taizé. 

Het zingen van Taizé-liederen helpt je, vanuit de drukke wereld, te verstillen. Door het 

herhalend zingen van een lied kunnen gedachten tot rust komen en de tekst kan goed tot je 

doordringen. Iedereen kan de liederen meezingen, ondersteund door een gelegenheidskoor 

o.l.v. Heleen van Els.  Ook is er ruimte voor stilte en het aansteken van kaarsen. 

Hartelijk welkom bij deze viering. 

 

https://app.inboxify.nl/view-online/61386B5366522F6C716E6F3D/486F5859477758424C704D3D/644D57555161487346715A6945326A646F6C556F62513D3D


Collectedoelen zondag 15 september 

De 1e Collecte is bestemd voor Oecumenische activiteiten.  

U kunt uw gift voor: Algemene kosten diaconie op onderstaande manieren doen:   

Geef in de collectezak of 

gebruik de collecte app Appostel 

of maak uw bijdrage over op het rekeningnummer van de kerk: 

NL88 RABO 0373 7404 41 

t.n.v. Protestantse Gemeente Biddinghuizen 

o.v.v. Oecumenische activiteiten 

 

De 2e collecte is voor Werkgroep- en organisatiekosten. 

U kunt uw gift voor de "Werkgroep- en organisatiekosten" op onderstaande manieren doen: 

Geef in de collectezak of 

gebruik de collecte app Appostel 

of maak uw bijdrage over op het rekeningnummer van de kerk: 

NL88 RABO 0373 7404 41 

t.n.v. Protestantse Gemeente Biddinghuizen 

o.v.v. Werkgroep- en organisatiekosten 

 

Verjaardagspost 

A.s. zondag 15 september hoopt mevr. Wolgen, Woonzorgcentrum Seewende in Nunspeet, 93 

jaar te worden. Het zou leuk zijn als we haar een groot pakket met verjaardagswensen kunnen 

bezorgen. De kaartjes kunnen nog tot en met zaterdag bezorgd worden bij fam. Meijer, 

Hooiberg 22. Dan zullen we zorgen dat de kaartjes op hun bestemming komen. 

 

Veilige Kerk 

Als kerkenraad denken we na over hoe we ‘veilige kerk’ kunnen zijn. Daar bedoelen we niet 

mee of ons gebouw wel inbraak- en brandveilig is, maar hoe respecteren we onze mede 

gemeenteleden en hoe maken we zaken bespreekbaar als het niet veilig voelt. De 

Protestantse Kerk Nederland heeft hier richtlijnen voor gegeven om beleid te maken voor 

veilig gemeente-zijn. Naast bewustzijn en een respectvolle omgang met elkaar is het goed om 

als gemeente duidelijke regels en beleid te hebben. Wij zullen jullie op de hoogte houden hoe 

we dit gaan aanpakken en vorm willen geven. 

 

Vredeswandeling zondag 22 september 

De Vredesweek wordt in Nederland van 14 t/m 22 september gehouden. Pax Christi besteedt 

daar die week erg veel aandacht aan met als thema: SAMEN VOOR VREDE, NU. Als Werkgroep 

Interreligieuze Bijeenkomst Biddinghuizen doen we hier graag aan mee. Het past bij onze 

gewoonte om elk jaar onze kuierlatten aan te doen en met u ergens te gaan wandelen en van 

gedachten te wisselen. 

  

Start: het begin van het Noaberpark om 14.30 uur 

Doel: de Graafschap eens zien en ondertussen praten over het thema Vrede 

Afsluiting: in de Moskee onder het genot van een kopje koffie/thee 

De wandeling duurt tot ongeveer 16.00 uur 

 

Basiscatechese: We mogen weer! 



Hallo groep 8-ers en brugklassers, 

 

Na de (lange) zomervakantie, zullen we vanaf komende zondag (15 september) weer starten 

met de basiscatechese. We komen om de week tijdens de kerkdienst bij elkaar in een zaal in 

De Voorhof. Tijdens de bijeenkomsten praten we met elkaar over bepaalde thema’s, het 

geloof, de kerk of een onderwerp die ons allemaal bezighoudt. Zoals jullie al weten is Berdien 

gestopt in verband met haar verhuizing, gelukkig wil Elise dit samen oppakken. 

 

Zien we jullie dan? 

 

Hartelijke groet, 

Karin en Elise 

wjv@pgbiddinghuizen.nl 

 

Pastoraal contact 

Heeft u behoefte aan een gesprek of bezoekje? Of wilt u doorgeven dat u opgenomen wordt 

in het ziekenhuis of bent u ziek thuis? Laat het ons dan weten. De pastoraal ouderlingen zijn 

via de kerkmobiel 06 – 57067821 altijd bereikbaar of geef het door aan ds. Wim Terlouw of 

via scriba Coby de Boer. Schroom niet om ons te bellen als er wat speelt. We weten pas dat er 

iets speelt, wanneer we het horen. 

 

 

 

 

Woensdagmiddag om 14.30 

Koffie met een Oortje in de Voorhof 

 

Zaterag 26 oktober: 

Stamppottenmaaltijd 

 

Seniorenmiddag in De Voorhof 

18 september 

16 oktober 

20 november 

11 december 
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Colofon: 

Protestantse gemeente Biddinghuizen 

Akkerhof 3 

8256 BK Biddinghuizen 

Email: redactie@pgbiddinghuizen.nl 

Wil je geen nieuwsbrieven meer ontvangen? Klik dan hier om je af te melden. 
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