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Palmzondag 2 april 

Ochtenddienst – Zesde zondag 40dagentijd en Gemeenteochtend 
Voorganger: ds. M. van de Bunt 
1e collecte: Protestantse kerk – kinderen en jongeren    
2e collecte: Werkgroep- en organisatiekosten 
 
Zondag vieren we feest! De Palmpasenviering wordt een vrolijke en 
interactieve viering voor jong en oud. We proberen ons in te leven in de 
mensen die Jezus binnen haalden als een koning. 
Je kunt een palmpasenstok versieren in de dienst of een palmtak meenemen. 
Dat is niet alleen voor de kinderen, maar voor iedereen. Om het extra 
feestelijk te maken is er een dresscode (uiteraard breed te interpreteren): op 
je paasbest met een vleugje rood. 
De vrolijke Palmpasenviering loopt uit in de gemeenteochtend. Er is voldoende 
gelegenheid om elkaar te spreken en te ontmoeten. Om een spelletje te doen. 
En er wordt gezorgd voor een broodje. 
Kortom: het belooft een mooie, goede en vrolijke ochtend te worden. We 
hopen op veel mensen om dit feest mee te vieren! 
 
Na de dienst samen koffie drinken en daarna informatie en ontmoeting met 
elkaar. En als afsluiting een gezamenlijke lunch. Voornamelijk zal de 
ontmoeting en ontspanning met elkaar belangrijk zijn. Om ca. 12.30 uur gaan 
we met elkaar eten en rond 13.00 uur sluiten we het geheel af. Iedereen is 
dus van harte uitgenodigd om aan te schuiven, van jong tot oud omdat we 
samen kerk mogen vieren! 

 

De kinderkerk zondag 2 april 

Hallo meisjes en jongens, 
 
Vandaag gaat het over de intocht van Jezus in Jeruzalem. Een vrolijk intocht, 
maar vond Jezus dat ook? We gaan een palmpaasstok maken. We verwachten 
van jullie dat je zelf een stok mee neemt. Twee stokken in kruisvorm. 
Bovenop de stok een spijker, zodat we daar het broodhaan tje op kunnen 
zetten. Je mag het thuis al versieren met crêpepapier met de kleuren: rood, 
geel, blauw en groen. Voor de rest zorgen wij. Je mag direct naar de 
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kinderkerk ruimte gaan dan gaan we daar meteen beginnen. Tot zondag! 
 
Leiding kinderkerk 

 

Collectes zondag 2 april 

1ste Collecte: Protestantse kerk – kinderen en jongeren   
PaasChallenge - Terug in de tijd van de Bijbel 
Maar liefst zesduizend jongeren tussen de 10 en 17 jaar doen elk jaar in de 
week voor Pasen mee met de PaasChallenge. Met dit spel, dat gemaakt is door 
de Jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, leven de jongeren zich in 
in de karakters uit het paasverhaal. Door middel van allerlei opdrachten 
ontdekken ze de betekenis van Jezus' dood en opstanding en denken ze na 
over het einde van kwaad en duisternis. De PaasChallenge is leerzaam en 
verbindend. 
Geef in de collecte voor het jeugdwerk van de Protestantse Kerk. Met de 
opbrengst ondersteunt de Protestantse Kerk het kerkelijk jeugdwerk in het 
hele land. Doet u mee? Van harte aanbevolen! 
U kunt uw gift voor: Protestantse kerk – kinderen en jongeren   op 
onderstaande manieren doen:   
Geef in de collectezak of 
gebruik de collecte app Appostel 
of maak uw bijdrage over op het rekeningnummer van de kerk: 
NL34RABO0348110812 
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Biddinghuizen 
o.v.v.Protestantse kerk – kinderen en jongeren  

 

De 2e collecte is voor: Werkgroep- en organisatiekosten 
U kunt uw gift voor de "Werkgroep- en organisatiekosten" op onderstaande 
manieren doen: 
Geef in de collectezak of 
gebruik de collecte app Appostel 
of maak uw bijdrage over op het rekeningnummer van de kerk: 
NL34RABO0348110812 
t.n.v. Protestantse Gemeente Biddinghuizen 
o.v.v. Werkgroep- en organisatiekosten 

 

Op weg naar Pasen in Kerkcentrum De Voorhof 

In de afgelopen weken is er in de kerk toegeleefd naar het komende 
Paasfeest. De week voorafgaande aan Pasen wordt ook wel de Stille Week 
genoemd. Van zaterdag 1 april tot en met zondag 9 april is er bijna dagelijks 
iets mee te vieren of mee te doen in Kerkcentrum De Voorhof: Onderweg naar 
Pasen.  
Kijk hier voor het complete programma- 

 

WITTE DONDERDAG 6 APRIL, 19.00 uur 

Avonddienst – Viering Heilig Avondmaal 
Voorganger: ds. M. van de Bunt 
1e collecte: Hulp in eigen dorp 
2e collecte: Werkgroep- en organisatiekosten 
Avondmaalscollecte: Hospice in Dronten 
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Het feest van palmzondag gaat nog even door. Maar toch hangt er iets in de 
lucht van wat er gaat komen. Het thema van deze dienst is vol liefde. We 
komen bij elkaar rondom de tafel. Een tafel waaraan liefde wordt gedeeld. 
Liefde die alles op z’n kop zet.  We delen brood en wijn als zichtbare tekenen 
van Gods liefde die tot het uiterste ging. 

 

Collectes Witte donderdag 6 april 

Collecte Heilig Avondmaal: Hospice in Dronten 
Het hospice wil steun bieden aan mensen vanaf 18 jaar in hun laatste 
levensfase en aan hun naasten. 
Om het werk te kunnen blijven doen, is er veel financiële steun nodig. 
De diaconie wil daarom dit werk van harte ondersteunen middels de opbrengst 
van deze collecte. 
 
Diaconie: Hulp in eigen dorp 
De opbrengst van deze collecte wordt gebruikt om melk en yoghurt te kopen 
voor inloophuis De Kans. 
Twee keer per maand bekostigt de diaconie 4 dozen melk en 3 dozen yoghurt. 
De medewerkers van De Kans zorgen ervoor dat deze producten bij de juiste 
mensen in het dorp, die het financieel moeilijk hebben, terecht komen. 
 
U kunt uw giften doen op de gebruikelijke manieren, zoals hierboven 
beschreven staat. 

 

Donderdag 6 april Witte Donderdag: Wake 

Op donderdag 6 april na de avond kerkdienst is er een Witte Donderdag Wake 
in de kerkzaal.  Georganiseerd door de Parochie en de PGB. 
Tijdens deze wake is er tevens gelegenheid om de 13de editie van The 
Passion, die dit jaar vanuit Harlingen komt, op groot scherm te zien. 

 

GOEDE VRIJDAG 7 APRIL, 19.00 uur Avonddienst 

Voorganger: ds. M. van de Bunt 
 
In deze eenvoudige dienst horen we over de laatste uren uit het leven van 
Jezus. Gods liefde voor mensen gaat tot het uiterste. 

 

Wekelijkse inzameling voor de voedselbank 

Elke zondag wordt er ingezameld voor de voedselbank door middel van het 
bekende krat in de kerkhal. De aanvulling vanuit de kerken is van harte 
welkom, op dit moment koopt de voedselbank namelijk zelf extra voedsel om 
de tekorten aan te kunnen vullen. Als gemeente en diaconie dragen wij hier 
dan ook graag aan bij. 
 
Om verspilling tegen te gaan is de voedselbank is vooral opzoek naar 
houdbare producten. Ook bijvoorbeeld tandpasta of shampoo zijn welkom. 
 
Op deze eerste zondag van de maand geven wij graag extra aandacht aan de 
inzamelactie! 
 
Doe nu ook mee met de voedselbank-inzamelboxen van Kerk in Actie. Hiermee 



kunt u thuis op uw gemak een doos met houdbare levensmiddelen vullen. Om 
het helemaal eenvoudig te maken staat er een suggestielijst op de doos. 
Wanneer de doos gevuld is kan deze worden ingeleverd bij de kerk waarna de 
dozen weer opnieuw gebruikt kunnen worden. Vraag ernaar bij de diaconie of 
neem een doos mee achter uit de kerkzaal. 

 

Attentie voor de Pasen. 

De afgelopen dagen is er bij alle gemeenteleden een tasje met inhoud 
gebracht. (of het komt nog) 
Het tasje met inhoud is door een aantal gemeenteleden gevuld, en gestickerd. 
En door een groot aantal gemeenteleden is het bij elk adres bezorgd. 
Heel erg veel dank voor het inpakken, stickeren en rondbrengen. 
We hopen jullie allemaal bij 1 van de vieringen tijdens de Stille Week te 
mogen ontmoeten. 
(En ook bij het Kampeerweekend ?) 
  
De 40dagentijd- en kampeerweekendcommissie 

 

Opbrengst collectes vastenmeditaties 

De afgelopen vier donderdagen hebben de Protestantse Gemeente en de 
Bonifatius parochie vastenmeditaties gehouden. 
Elke meditatie werd in de huid van iemand gekropen die dicht bij Jezus heeft 
gestaan. 
Na afloop was er een collecte bestemd voor De Kans. 
Deze collecte heeft het mooie bedrag van € 211.50 opgebracht. 
Heel erg bedankt, ook namens alle mensen van De Kans voor deze mooie 
opbrengst. 

 

Einde Spaardoosjes actie 40 Dagentijd 

Het thema van de 40 dagentijd is dit jaar : Uit liefde voor jou. Woorden die 
laten zien dat je voor iemand van betekenis wilt zijn. Dat het je echt om die 
ander te doen is. Jezus heeft ons laten zien hoe je dat kunt doen. Hij gaf Zijn 
tijd, Zijn aandacht en zelfs Zijn leven uit liefde voor mensen. Zo inspireert 
Jezus ons tot op de dag van vandaag. In de Veertigdagentijd geven we Zijn 
liefde door: aan mensen dichtbij en ver weg. Samen zijn we de kerk in actie. 
In de 40dagentijdcampagne is het paasproject, Kerk helpt kwetsbare mensen 
in Moldavië, het hoofdproject van de campagne en daarmee ook het spaardoel 
van de Spaardoosjesactie die aan de campagne is gekoppeld. Heeft u mee 
gespaard? 

 

OPEN KERK in BIDDINGHUIZEN 

Vanaf 2022 is de "nieuwe" kerk regelmatig open. 
Bent u nog niet in de kerk geweest of hebt u al eerder de kerk bezocht,  dan 
bent u/jij hartelijke welkom op  vrijdagmiddag van 14.00uur tot 15.15uur. 
Men kan in gesprek gaan of een rustmoment bij het stiltecentrum, onder het 
genot van een kop koffie of thee met iets lekkers. 

 



 

 

 

2 april 
Gemeenteochtend 

 
6 april 

Witte donderdag wake 
 

9 april, 
1e Paasdag 6.30 uur Paasdageraadsviering 

  
30 juni en 1 en 2 juli 

Kampeerweekend 
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Colofon: 
Protestantse gemeente Biddinghuizen 

Akkerhof 3 
8256 BK Biddinghuizen 

Email: redactie@pgbiddinghuizen.nl 
Wil je geen nieuwsbrieven meer ontvangen? Klik dan hier om je af te melden. 
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