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Zondag 10 maart 

Ochtenddienst – 4e zondag 40dagentijd 
Voorganger: ds. P. Breure uit Rhenen 
1e collecte: Pastoraatskosten 
2e collecte: Werkgroep- en organisatie kosten 
 
Vandaag is de vierde zondag van de veertigdagentijd. We zijn dus alweer op 
de helft. We lezen met de kinderen van vijf broden en twee vissen. In de 
overweging duik ik met jullie in een woordpaar dat ik van ds. Kaj Munk heb 
geleerd: Actuele Eeuwigheid. Wij denken bij eeuwigheid vooral in de lengte 
van de tijd, maar zou je eeuwigheid ook in de breedte kunnen ervaren? We 
zingen een Psalm Anders uit het bundeltje dat bij het liedboek ontstond. Psalm 
122b: 
 
Ik sprong op bij het goede nieuws: 
‘Kom we gaan naar het huis van God!’ 
En nu lopen onze voeten 
door de poort van Jeruzalem. 
 
Sjaloom, sjaloom. 
De vrede van God woont hier. 
Sjaloom, sjaloom. 
Gods recht wordt hier gevierd. 
 
Zo blijven we nieuwe muziek ontdekken en teksten opnieuw verstaan. 
Aansluitend is iedereen van harte welkom om koffie te drinken en elkaar te 
ontmoeten. Tot zondag! 
 
ds. Peter Breure 

 

Kinderkerk    10 maart    (4de zondag van de veertigdagentijd) 
 

https://app.inboxify.nl/view-online/4B466D373375624C5032633D/486F5859477758424C704D3D/644D57555161487346715A6945326A646F6C556F62513D3D


 

Hallo jongens en meisjes.  
Er zijn meer dan vijfduizend mensen bij Jezus. Hij vraagt aan een van zijn 
leerlingen waar ze eten vandaan kunnen halen voor al die mensen.  Er is een 
jongen met vijf broden en twee vissen. Als Jezus daarvan deelt, blijkt er meer 
dan genoeg te zijn voor iedereen.  Delen jullie ook wel eens iets met 
anderen?  Hoe voelt het om te delen en te ontvangen?  Wat kunnen wij delen 
zonder dat het opraakt?  Bv. complimentjes.  In de kinderkerk horen jullie er 
meer over. 
Zien we jullie zondag? 
 

 

Collectedoelen Zondag 10 maart 



De 1e collecte is bestemd voor pastoraat in eigen gemeente. De kern 
van pastoraat is omzien naar elkaar in de naam van Christus. Het is de hulp 
die we elkaar bieden om de weg met God te gaan, in alle omstandigheden van 
het leven. 
U kunt uw gift voor de "Collecte Pastoraatskosten" op onderstaande manieren 
doen: 
Geef in de collectezak 
of gebruik de collecte app Appostel 
of maak uw bijdrage over op het rekeningnummer van de kerk: 
NL88 RABO 0373 7404 41 
t.n.v. Protestantse gemeente Biddinghuizen 
o.v.v. Collecte Pastoraatskosten 
 
De 2e collecte is voor: Werkgroep- en organisatiekosten. 
U kunt uw gift voor de "Werkgroep- en organisatiekosten" op onderstaande 
manieren doen: 
Geef in de collectezak of 
gebruik de collecte app Appostel 
of maak uw bijdrage over op het rekeningnummer van de kerk: 
NL88 RABO 0373 7404 41 
t.n.v. Protestantse Gemeente Biddinghuizen 
o.v.v. Werkgroep- en organisatiekosten 

 

DONDERDAG 14 MAART, VASTENMEDITATIE OM 19.00 UUR 

Moment van rust … Op weg naar Pasen 
De laatste van vier meditatieve vieringen samen met de parochie. Op deze 
donderdagavond een korte viering van bezinning met liederen, een gebed en 
passende muziek. Een uurtje op een doordeweekse dag om even stil te 
worden, tot rust te komen en inspiratie op te doen. U bent voor deze avond 
van harte uitgenodigd. 
bent voor deze avonden van harte uitgenodigd. 

 

WOENSDAG 13 MAART Avonddienst – Biddag 

Voorganger: ds. A. Woudenberg uit Harderwijk 
1e collecte: Voedselbank Dronten 
2e collecte: Werkgroep- en organisatie kosten 
 
Op de tweede woensdag in maart is het Biddag voor gewas en arbeid. Toen de 
preekvoorziener mij vroeg om eens bij u voor te gaan, heb ik ingetekend op 
de bid- en de dankdag. Een nieuw seizoen breekt aan. Maar wat bedoelen we 
daar eigenlijk mee? Wat fijn, dat u het biduur niet ergens wegstopt in de 
zondagmorgendienst volgend op woensdag. Wij nemen daar doordeweeks tijd 
voor. Speciaal tijd voor. Velen ervaren onze huidige tijd als crisisachtig. Maar 
betekent dat ook een gebedscrisis? Ik had voor de lezing gedacht aan Psalm 
126. Fijn u te mogen ontmoeten. Tot de 13e. 
 
ds. Aad Woudenberg 

 

Collecte Biddag woensdag 13 maart 

Op Biddag gaat de collecte naar de voedselbank. De voedselbank heeft de 
intentie om mensen, die onder een bepaald bestaansminimum leven, te helpen 
door het verstrekken van voedselpakketten. 
Door werkloosheid of sociaal/maatschappelijke problemen e.d. kunnen mensen 
in een vicieuze armoedecirkel terecht komen. Te weinig geld, 
gezondheidsproblemen door eenzijdige en/of slechte voeding, een toenemend 
sociaal isolement, verleid worden tot het afsluiten van 'goedkope' leningen...  
 
De diaconie is heel blij met de inbreng van de vele artikelen welke aangeleverd 



worden in het inzamelkrat op zondagochtend in de kerk.  Echter, zoals u 
hierboven kunt lezen, is er daarnaast ook geld nodig. Uw gift is van harte 
welkom! 

 

Gemeenteochtend 

Alvast voor in de agenda: op zondag 24 maart is er een gemeenteochtend. 
Na de dienst samen koffie/thee drinken, ontmoeting, een goed gesprek met 
elkaar, een buitenactiviteit en gezellig samen eten. En wie wil iets voor bij de 
koffie bakken? Binnenkort horen jullie meer! 

 

Seniorenmiddag “Op weg naar Pasen” op 20 maart 2024 

De maandelijkse seniorenmiddag  op 20 maart  staat in het teken van Pasen. 
Er is deze middag  een liturgie met liederen, gedichten, lezingen, een 
meditatie  en een verhaal.  Agnes Kluifhooft  zal het samen zingen muzikaal 
begeleiden en ds. Wim Terlouw verzorgt de meditatie.  
Om half 3 staat de koffie en thee voor u klaar. 
Alle senioren uit Biddinghuizen zijn van harte welkom. 
Voor vervoer kunt u bellen met Marrie Nieuwenhuis. ( 0321 331934) 

 

Spaardoosjes. 

Al enkele weken hebben jullie een spaardoosje in huis. 
Is deze al wat gevuld? 
Al het geld gaat naar kansarme jongeren in Colombia? 
Ook kan via de Apostelapp een gift gegeven worden. 
Dank namens de jongeren in Colombia 

 

Kampeerweekend 

Ook dit jaar is er weer een Kampeerweekend na het suc6 van vorig jaar. 
Dit jaar hebben we hetzelfde veld gereserveerd voor 28, 29 en 30 juni. 
Binnenkort horen en lezen jullie meer erover. 
Maar….. zet de datum vast in jullie agenda. 

 

Pastoraal contact 

Heeft u behoefte aan een gesprek of bezoekje? Of wilt u doorgeven dat u 
opgenomen wordt in het ziekenhuis of bent u ziek thuis? Laat het ons dan 
weten. De pastoraal ouderlingen zijn via de kerkmobiel 06 – 57067821 altijd 
bereikbaar of geef het door aan ds. Wim Terlouw of via scriba Coby de Boer. 
Schroom niet om ons te bellen als er wat speelt. We weten pas dat er iets 
speelt, wanneer we het horen. 

 

 

 

 

24 maart 
Gemeenteochtend 

 
28, 29 en 30 juni 
Kampeerweekend 

 
Vrijdag 1 november: 
Stamppottenmaaltijd 

 



Seniorenmiddag in De Voorhof 
20 maart 
17 april 
15 mei 
19 juni 
17 juli 

21 augustus 
18 september 

16 oktober 
20 november 
11 december 
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Colofon: 
Protestantse gemeente Biddinghuizen 

Akkerhof 3 
8256 BK Biddinghuizen 

Email: redactie@pgbiddinghuizen.nl 
Wil je geen nieuwsbrieven meer ontvangen? Klik dan hier om je af te melden. 
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