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ZONDAG 30 MAART – 4e zondag 40dagentijd aanvang 10.00 UUR 

Ochtenddienst – en koffiedrinken 

Voorganger: ds. R. van Haeringen uit Dronten 

1e collecte: Pastoraatskosten 

2e collecte: Werkgroep- en organisatiekosten 

 

Vandaag lezen we een verhaal waarin feest gevierd wordt. Dat past goed bij de naam van deze 

zondag: Laetare. Dat betekent ‘Verheugt u’ en komt van psalm 122: Verheugd was ik toen 

men mij zei: ‘Wij gaan naar het huis van de Heer’. Of u zich erover verheugt dat het zondag is 

en u weer naar de kerk kunt gaan, weet ik niet. Wel weet ik dat deze zondag, halverwege de 

40dagentijd, ook wel ‘klein Pasen’ werd genoemd. 

Het centrale verhaal vandaag, ook voor de kinderkerk, is Lucas 15: 11-32, de gelijkenis van de 

verloren zoon. De vader die erin voorkomt is zeer verheugd en regelt snel een feest, omdat hij 

zijn zoon weer in zijn armen kan sluiten. Bij zo’n overbekend verhaal is een belangrijke vraag: 

herken ik hierin ook iets van mijzelf? En met wie van de personages in dit verhaal identificeer 

ik mij vooral?  

We lezen ook 2 Korintiërs 5: 14-18, waar Paulus spreekt over één zijn met Christus als nieuwe 

schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Dat sluit mooi aan bij deze gelijkenis, 

denk ik. 

 

ds. Riek van Haeringen      

 

Kinderkerk – 40 dagentijd zondag 30 mrt 

De wakkere wandelaar heeft  vandaag in de kerk iets feestelijks meegenomen.  Hij vindt altijd 

wel een reden om een feest te vieren.  Hoe voelt het eigenlijk als er een feest voor iemand 

anders is?       Is dat altijd leuk, of soms ook niet? Een zoon gaat op reis en komt na lange tijd 

weer thuis. Er breekt een nieuwe dag met nieuwe kansen.  Daarover gaat het  verhaal in de 

kinderkerk.  

Wees welkom in de kinderkerk ! 

 

Collectedoelen zondag 30 maart 

De 1e Collecte is bestemd voor: Pastoraatskosten 

U kunt uw gift voor Diaconie op onderstaande manieren doen:   

Geef in de collectezak of gebruik de collecte app Appostel 

of maak uw bijdrage over op het rekeningnummer van de kerk: 

NL34RABO0348110812 

https://app.inboxifier.eu/view-online/gxr6r3xo/2jpmj962/0nw9p3ym


t.n.v. Protestantse Gemeente  Biddinghuizen   

o.v.v. algemene kosten diaconie 

 

De 2e collecte is voor Werkgroep- en organisatiekosten. 

U kunt uw gift voor de "Werkgroep- en organisatiekosten" op onderstaande manieren doen: 

Geef in de collectezak of gebruik de collecte app Appostel 

of maak uw bijdrage over op het rekeningnummer van de kerk: 

NL88RABO0373740441 

t.n.v. Protestantse Gemeente Biddinghuizen 

o.v.v. Werkgroep- en organisatiekosten 

 

 

 

 

Meditatieve viering 

Ook dit jaar zijn er weer 4 meditatieve vieringen in de veertigdagentijd, de vierde is 

op donderdag 3 april, 19.00 uur.  

In deze vieringen staat de hongerdoek centraal! 

Thema: “niet alleen samen dromen maar ook samen doen. 

 

Seniorenmiddag “Op weg naar Pasen” op woensdag 9 april 2025 

De maandelijkse seniorenmiddag  op 9 april  staat in het teken van Pasen. 

Er is deze middag  een liturgie met liederen, gedichten, lezingen en een verhaal.   

Om half 3 staat de koffie en thee voor u klaar. 

Na de viering is er een broodmaaltijd. U kunt zich hiervoor op geven tot 2 april bij Dini 

Grimme. Telefoonnr. 032133- 1583. 

Alle senioren uit Biddinghuizen zijn van harte welkom. 

Voor vervoer kunt u bellen met Marrie Nieuwenhuis. ( 0321 331934) 

 

Uitnodiging Agapeviering 13 april 

De WJV nodigt u van harte uit voor een Agapeviering op Palmzondag 13 april in de 

Voorhof. Rondom het thema 'Voel je verbonden' willen we graag samen een maaltijd delen en 

een korte viering houden. De verschillende jeugdgroepen van de kerk doen een bijdrage, en 

Ineke van Ruler leidt de viering. De Agapeviering is bedoeld voor alle generaties, van jong tot 



oud. We beginnen om 17:00 en de maaltijd zal afgesloten worden rond 18:30. Wij zorgen voor 

een broodje knakworst voor iedereen. Neemt u zelf daarbij nog iets lekkers mee om te delen? 

De toegang is gratis maar het is wel fijn als u zich opgeeft via de lijsten achterin de kerk, of per 

mail/whatsappbericht naar Gerdine Kaptijn (gerdinekaptijn@gmail.com of 0683132316). 

 

Avondwake witte donderdag 17 april 20.30 uur 

Aansluitend aan de witte donderdag viering (PG) om 19.30 uur is er een stille avond wake. 

Deze begint om 20.30 uur in de Binding en eindigt rond 22.00 uur. 

 

We staan stil bij het aangrijpende Bijbelverhaal van de donderdagnacht en de vrijdag; over 

twijfel, angst, verlatenheid, duisternis, lijden en ergens toch ook een vlammetje hoop, 

hopelijk… 

Na een korte meditatie wandelen we in stilte de avond in met een lichtje dat uiteindelijk ook 

wordt uitgeblazen. 

Eén lichtje laten we te water voor loslaten, transformatie en hoop. 

 

We eindigen rondom het vuur om wat te drinken en na te praten. Daarna gaat ieder zijn of 

haar weg. 

Er is alle ruimte om een stukje mee te beleven. Voel je welkom en geborgen. 

 

Spaaractie Lidl 

Oproep vanuit ZWO. Waarschijnlijk hebben jullie al gemerkt dat de jaarlijkse actie bij de Lidl al 

weer een poosje geleden van start is gegaan. Dit jaar kan men ‘Bosmini’s’ sparen. 

Voor het geval uw (klein)kinderen al voorzien zijn……….. 

ZWO kan ze goed gebruiken. Ook dit jaar willen we weer van dergelijke knuffels via Actie 

Schoenendoos sturen naar kinderen die nog niet voorzien zijn van wat voor speelgoed dan 

ook. 

Help u mee sparen? Deze actie loopt t/m 6 april 

 

organiseren Open Tuinen Avond 

Beste Gemeenteleden en Dorpsgenoten, 

In 2016, 2017 en 2018 heeft de ZWO een Open Tuinen Avond georganiseerd. 

Velen hebben hier goede herinneringen aan. Daarom willen wij als ZWO in juni van dit jaar 

weer een Open Tuinen Avond organiseren. Dat kunnen we echter alleen realiseren als er 

genoeg dorpsgenoten zijn die bereid zijn om op een doordeweekse avond in juni iets te 

vertellen en te laten zien over hun (volks)tuin of hobby. Bij hobby’s kun je denken aan: 

beeldhouwen, kleien, schilderen, zelf bier brouwen, Quilten (quilts maken), modelbouw, 

houden van vogels, etc….. 

 

Bij voldoende aanmeldingen zullen deelnemers (alleen of in groepjes) door het dorp 

lopen/fietsen en de diverse adressen aandoen waar men wat kan zien en horen over de tuin 

of hobby aldaar. 

Deze activiteit zal dan plaats vinden van 19.00 – 21.30 uur. (start met ontvangst met drinken 

en koek) 

 

Pastoraal contact 

Heeft u behoefte aan een gesprek of bezoekje? Of wilt u doorgeven dat u opgenomen wordt 

in het ziekenhuis of bent u ziek thuis? Laat het ons dan weten. De pastoraal ouderlingen zijn 

mailto:gerdinekaptijn@gmail.com


via de kerkmobiel 06 – 57067821 altijd bereikbaar of geef het door aan ds. Wim Terlouw of 

via scriba Coby de Boer. Schroom niet om ons te bellen als er wat speelt. We weten pas dat er 

iets speelt, wanneer we het horen. 

 

 

 

 

Woensdagmiddag om 14.30 

Koffie met een Oortje in de Voorhof 

 

9 april om 14.30 uur 

Seniorenmiddag 

 

13 april 17.00 uur 

Agapeviering 

 

15 april 19.30 uur 

Passiezangavond 

 

17 april 20.30 uur 

Avondwake 

 

4,5 en 6 juli 

Het 5e Kampeerweekend 
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8256 BK Biddinghuizen 

Email: redactie@pgbiddinghuizen.nl 

Wil je geen nieuwsbrieven meer ontvangen? Klik dan hier om je af te melden. 
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