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Goede week of Stille Week, 

De week vanaf Palmzondag tot en Pasen staat in het teken van de kruisiging 
en de opstanding van Jezus onze Heer. Van oudsher zijn in die week meerdere 
diensten gehouden om stil te staan wat Hij voor ons heeft gedaan en wat Hij 
ons heeft voorgedaan. 
Die week willen we als leden van de rooms-katholieke parochie en van de 
protestantse gemeente gezamenlijk vieren in oecumenisch verband. We 
maken gebruik van wat er in onze beide tradities ligt opgeslagen aan woorden, 
gebruiken, liederen en rituelen. Zo zijn we in goed overleg gekomen tot drie 
vieringen op de avonden van donderdag, vrijdag en zaterdag. In en met deze 
vieringen willen we ons geloof in Gods onvoorwaardelijke liefde voeden en 
versterken. 
(Voor de vieringen op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag kunt 
je als, je vervoer nodig hebt naar de kerk, bellen met Miep van Hoof 06-
51105371) 
 
Witte Donderdag 
Op Witte Donderdag vieren we de instelling van de maaltijd van de Heer. 
We doen dat deze avond in een grote kring. Het kruis vormt onderdeel van die 
kring als teken wat Jezus een dag later stond te wachten. 
Het evangelie naar Johannes vertelt ons van de voetwassing van de leerlingen 
door Jezus. “Ik heb een voorbeeld gegeven; wat Ik voor jullie heb gedaan, 
moeten jullie ook doen”. 
De Heilig Avondmaalscollecte is bestemd voor het Hospice in Dronten. 
Na de viering is wordt iedereen uitgenodigd om een kaarsje aan te steken. 
Witte donderdag wake 
Aansluitend aan de witte donderdag viering van 19.00 uur houden we een half 
uur stilte om aandacht te geven aan de nacht op de Olijfberg waarin Jezus 
bewust zijn lijden tegemoet gaat. Hij vraagt de apostelen met hem te waken 
tot Judas hem met een kus verraadt. 
Laten wij met hem waken en het lijden in onszelf en in de wereld onder ogen 
zien. 
Na afloop kunnen we stenen beschrijven of versieren over de inhoud van onze 
meditatie of gebed. 
Daarna lopen we in stilte naar de kanaalkade. We kunnen de steen van ons 
afschudden door die in het water te gooien of neer te leggen om door iemand 
te worden meegenomen. Wat ieder wil… Tenslotte wordt er een afsluitende 
tekst gelezen en gaat ieder zijn of haar weg. 
 
Graag nodigen we ieder uit om op eigen manier stil te staan in het duister van 
het leven, hopend, vertrouwend, wetend dat er altijd licht is dat overwint: 
Pasen. 
U hoeft zich niet aan te melden; wij zijn er sowieso en verwelkomen iedereen 
die wil aansluiten. 
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Annelies Leendertse 
Lisette Vollebregt 
Heleen van Els 
 
Goede Vrijdag 
Op Goede Vrijdag lezen we het lijdens-evangelie zoals Marcus ons dat als 
eerste heeft overgeleverd. In liederen en gebeden drukken we met woorden 
het Evangelie van Gods liefde uit. 
Er is in het evangelie echter ook zoveel dat niet in woorden is uit te drukken 
en toch een intens appel op ons doet. Daarom is er gelegenheid om ook dat 
‘onzegbare’ tot uiting te brengen. 
Voor wie wil is er in deze viering gelegenheid om naar voren te komen en 
bloemen bij het kruis te leggen. Het kruis met bloemen getooid, is teken van 
hoop en bevrijding. Want niet de spijkers van de kruisiging zijn het laatste 
maar bloeiende bloemen als teken van nieuw leven en toekomst. Wie dat wil, 
kan bloemen meenemen naar deze viering. 
 
Paaswake 
Wanneer we op zaterdag de kerk binnenkomen, is het stil en donker, net zo 
stil als rondom het graf van Jezus. 
Tijdens de dienst delen we echter ook het licht, ons aangereikt door de 
Opgestane Christus. Want in deze bijzondere nacht vieren we dat God het licht 
roept uit het duister, Hij roept het leven uit het graf. In de oude kerk werden 
de nieuwe catechumenen gedoopt. 
Als echo daarvan is er in deze dienst gelegenheid om onze doop te gedenken. 
Voor wie wil is er gelegenheid naar voren te komen, ik doop mijn hand in het 
doopwater, vraag naar je doopnaam en herhaal die en teken vervolgens met 
dat water een kruis op het voorhoofd. 
 
Paasmorgen 
Op ‘de eerste dag van de week’ komen we, net als de eerste leerlingen, bij 
elkaar om het onvoorstelbare Evangelie van de opstanding met elkaar te 
delen. We zullen deze dienst veel met elkaar zingen van dat Goede Nieuws! 
Kinderkoor Jong Leven zal haar medewerking verlenen deze dienst. 
ds Rein Bos 

 

 

 

 

Woensdagmiddag om 14.30 
Koffie met een Oortje in de Voorhof 

 
28, 29 en 30 juni 
Kampeerweekend 

 
Vrijdag 1 november: 
Stamppottenmaaltijd 

 
Seniorenmiddag in De Voorhof 

17 april 
15 mei 
19 juni 
17 juli 

21 augustus 
18 september 

16 oktober 



20 november 
11 december 
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Colofon: 
Protestantse gemeente Biddinghuizen 

Akkerhof 3 
8256 BK Biddinghuizen 

Email: redactie@pgbiddinghuizen.nl 
Wil je geen nieuwsbrieven meer ontvangen? Klik dan hier om je af te melden. 
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