
Hervormde gemeente “Het Kruispunt” 

Noord-Walcheren te Serooskerke 

WEEKBRIEF 

11 juni 2023 

Voor al het toekomende geldt: Deo Volente. 

Contact 

Voorzitter 

Sam Wisse 

voorzitter@hghetkruispunt.nl 

06-22904807 (Tevens noodnummer 

tijdens de kerkdiensten) 

 

Scriba 

Frank Klaassen 

Hekweide 10 

4363BP Aagtekerke 

scriba@hghetkruispunt.nl 

06-23744827 

(informatie over de gemeente; aanleve-

ren inhoud voor weekbrief (uiterlijk donder-

dag 20.00 uur); aanmelden als lid; aanvragen 

digitale weekbrief) 

 

Diaconie 

Edwin Maljaars 

diaconie@hghetkruispunt.nl 
Diaconie 

NL75RABO0373744749 

 

Facturen 

administratie@hghetkruispunt.nl 

 

Bestellen collectemunten 

A.u.b. via de Appostel app; als dit niet 

mogelijk is via ljhengst@zeelandnet.nl 

 

Data  
Kerkenraadsvergadering: 14 juni 
Evaluatieavond bezoekteam: 21 juni 
Gebedssamenkomst: 29 juni 20.00 uur 
gebedhetkruispunt@outlook.com 
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Kerkdiensten  
Zo. 11 juni 10.00 uur  ds. C. Bijman (Arnemuiden) Heilig Avondmaal 
  15.00 uur ds. C. Bijman (Arnemuiden) Dankzegging Heilig Avondmaal 
Zo. 18 juni 10.00 uur ds. W.F. Jochemsen (Goudriaan) 
  15.00 uur ds. W.F. Jochemsen (Goudriaan) 
 
Mededelingen 
Heilig Avondmaal 
Op zondag 11 juni zal het Heilig Avondmaal bediend worden. Net als de vorige keren willen we vak na 
vak uitnodigen om deel te nemen. Na elke tafel zal er een psalm gezongen worden. Na de laatste tafel 
zal er gelegenheid zijn voor een stil dankgebed voor de deelnemers van de verschillende tafels.  
We zien ernaar uit dat deze bediening tot eer van God mag zijn en tot zegen voor heel de gemeente.  
De avondmaalscollecte is bestemd voor de GZB. 
Zoals tijdens de ledenvergadering voorgesteld, willen we bij de bediening van het Heilig Avondmaal 
gezamenlijk hardop het Onze Vader bidden. 
 
Derde collecte 
Met ingang van zondag 11 juni wordt er bij de uitgang een extra collecte gehouden voor de verbouwing 
van de zalen. 
 
Nieuwe leden 
Nellie van de Kreeke uit Vrouwenpolder en Annie Wisse uit Serooskerke hebben zich aangemeld als 
leden van onze gemeente. We heten hen hartelijk welkom en wensen hun een gezegende tijd toe in de 
gemeente.  
 
Mededeling deelkastje: 'het deelpunt' 
De nood is hoog, het deelkastje steeds leger en leger... Na ruim 3 maanden dat het deelkastje ophangt, 
merken we dat er meer armoede is dan gedacht. Op dankdag vorig jaar zijn er ong. 6 bananendozen vol 
producten verzameld door onze gemeente. Maar we moeten nu al constateren dat deze voorraad zo 
goed als op is. Daarom willen we aan iedereen vragen om de komende zondagen opnieuw producten 
zoals wasmiddel, shampoo, tandpasta, blikgroenten, rijst, pasta en andere houdbare producten te done-
ren in de dozen die voorin de hal van de kerk staan. Zodat we onze medemens in nood kunnen hel-
pen! Er is ook een mogelijkheid om een gelddonatie te geven. Hiervoor kunt u terecht bij Dianne van 
Eijzeren.  
 
Diaconale collecte GZB 
Zending begint bij Gods betrokkenheid op Zijn wereld. God heeft deze wereld geschapen met het doel 
dat de aarde vol is van mensen die Hem kennen en dienen. Het werk van de GZB is erop gericht, wereld-
wijd bij te dragen aan de roeping van gemeenten om het verlossingswerk van Jezus Christus wereldkun-
dig te maken. Het Evangelie, de blijde Boodschap voor iedereen. 
 
Bijbelstudie 
Aan het eind van het seizoen kijken we terug op mooie en gezegende avonden met alle Bijbelstudie-
groepen! Heb jij ook het verlangen om je meer te verdiepen in de Bijbel en de Heere God beter te leren 
kennen? Meld je dan aan voor het nieuwe seizoen.  
Er zijn groepen op de maandag- en dinsdagavond en op woensdagmorgen. Nieuwe leden kunnen zich 
opgeven bij Maarten Timmerman (timmerman.maarten@gmail.com / 06-21699389) of Laura Wisse 
(laurawisse@live.nl / 06-29820712). 
Blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd 
hebt en u van jongs af de heilige Schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof 
dat in Christus Jezus is (2 Tim. 3:14,15). 
Op 27 september staat er een gemeenteavond gepland om het Bijbelstudie-seizoen te starten met ds. 
Kleinbloesem. Het thema zal dan zijn: “Leven uit Gods beloften”. Hij wil hiermee handvaten geven hoe 
je Bijbelstudie kunt doen. Iedereen alvast hartelijk welkom! 

  
 

Petruskerk,  Ds. van Wouwestraat 41, 4353 AH Serooskerke 

Bankrekeningnummer:  

NL22RABO0373743084   
CVK HG Het Kruispunt Noord Walcheren  

www.hghetkruispunt.nl 

Parkeren: We mogen voor het parkeren gebruik maken van de parkeerplaats van de PLUS-supermarkt (Herdershof 45).  We willen u vragen hiervan zoveel mogelijk gebruik te maken, 

zodat we overlast voor de buurtbewoners kunnen voorkomen. 

Bijbelklas: Tijdens de morgendienst wordt er Bijbelklas gehouden voor de kinderen uit groep 1 en 2 van de basisschool. Zij kunnen tijdens het voorspel van de Psalm na het gebed naar 

de consistorie gaan. 

Koffie/thee: Na de middagdienst drinken we koffie en thee met elkaar. Iedereen is dan van harte welkom!  
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Middagdienst  
 
Lied voor de dienst “Versterk de hand tot dienst aan U” 
(Weerklank lied 337: 1,2,5,6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Versterk de mond die heeft geproefd, 
zodat hij zingt van vreugde. 
Geef dat de tong U niet bedroeft 
en houd hem vrij van leugen; 
 
Versterk de voeten, die het pad 
naar uw dis mochten treden. 
Zend hen geschoeid naar dorp of stad 
als boden van uw vrede; 
 
Versterk het lichaam, nu gevoed 
door ’t Lichaam, ons gegeven. 
Schenk uw gena in overvloed: 
vernieuwd, verheerlijkt leven. 
 
 Liturgie middagdienst 
 Weerklank 337: 1,2,5,6 
 Votum en groet 
 Psalm 116: 7,10,11 
 Geloofsbelijdenis 
 Psalm 145: 3 
 Gebed 
 Schriftlezing: Lukas 18: 9-14; Lukas 15: 25-32  
 Psalm 138: 1,3 
 Verkondiging: Lukas 15: 28 
 Psalm 103: 2,6 
 Dankgebed  
 Weerklank 427: 1,2,3,4 
 Zegen  
 
Lied aan het eind van de dienst “Ere zij aan God, de Vader” 
(Weerklank 427: 1,2,3,4) 

 
Ere zij aan God, de Vader, ere zij aan God, de Zoon, 
eer de Heil’ge Geest, de Trooster, 
de Drie-een’ge in zijn troon. Halleluja, halleluja, 
de Drie-een’ge in zijn troon! 
 
Ere zij aan Hem, wiens liefde ons van alle smet bevrijdt, 
eer zij Hem die ons gekroond heeft, 
koningen in heerlijkheid. Halleluja, halleluja, 
ere zij het Lam gewijd. 
 
Ere zij de Heer der eng’len, ere zij de Heer der kerk, 
ere aan de Heer der volken; 
aard’ en hemel looft uw werk! Halleluja, halleluja, 
loof de koning, heel zijn kerk! 
 
Halleluja, lof, aanbidding brengen eng’len U ter eer, 
heerlijkheid en kracht en machten 
legt uw schepping voor U neer. Halleluja, halleluja, 
lof zij U der heren Heer! 
 
 
 

Morgendienst  
 
Lied voor de dienst “Alles in allen zult Gij voor ons zijn” 
(Weerklank lied 324: 1,3,4,6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gij, enig hemels brood dat tot ons kwam, 
leer ons gedenken hoe Gij werd gebroken, 
hoe Gij vervulde wat Gij had gesproken, 
hoe Gij voor ons de zonde op U nam. 
 
Geef ons uw Geest want ons geloof is klein. 
Geef ons door brood en wijn weer nieuwe krachten. 
Ons hart omhoog! – vanwaar wij U verwachten: 
alles in allen wilt Gij voor ons zijn. 
 
Allen die Gij vernieuwt bij brood en wijn, 
allen die door de Geest zich laten leiden, 
zij allen zullen zich in U verblijden: 
alles in allen zult Gij voor ons zijn. 
 
Liturgie morgendienst 
Weerklank 324: 1,3,4,6  
Votum en groet 
Psalm 97: 7 
Wetslezing 
Psalm 25: 2 
Gebed 
Schriftlezing: Lukas 15: 20-24 
Psalm 25: 3 
Verkondiging: Lukas 15: 23b 
Psalm 103: 7 
Formulier HA  
Psalm 43: 3,4 
Na eerste tafel Psalm 33: 11 
Na tweede tafel Psalm 33: 10  
Na derde tafel Psalm 146: 1 
Dankgebed  
Weerklank 334: 1,2 
Zegen  
 
Lied aan het eind van de dienst “O, Heer, hoe dank ik U” 
(Weerklank 334: 1,2) 

 
O, Heer, hoe dank ik U, hoe dank ik U van harte, 
voor al uw liefd’ en trouw, uw lijden en uw smarten. 
Dank voor uw bittre dood, uw lichaam en uw bloed, 
waarmee U, trouwe God, mijn vonnis hebt verhoed. 
 
Tekenen van dit heil, gegeten en gedronken 
zijn een gedachtenis aan wat U hebt geschonken. 
Laat, Heer, mijn hart en ziel aan U steeds zijn gewijd. 
Vervul mij met uw Geest nu en te allen tijd. 
 


