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AAN DEZE DIENST WERKEN MEE 

 
Voorganger  ds. P.G.I. (Peter) van den Berg 
Ouderling van dienst  Daan Grijzenhout 
Organisten  Jan van Dijk, Dick Vellekoop 
Trompet                              Nico Vos 
Geloofsbelijdenis            Corwin van Dijk 
Schriftlezing                      Helma Slob 
Koster  Catrien van der Vliet 
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INLEIDEND ORGELSPEL 
 

AFKONDIGINGEN 

 

  ZINGEN Psalm 75: 1 WK (staande) 
 

 

                      
1 U alleen, U loven wij,              

Ja wij loven U, o Heer. 
Wij verkondigen uw eer,                   
Want uw naam is ons nabij. 
Daarom roemt het hele land 
Al de wond ’ren van uw hand.    

 
 

   STILTE VOOR PERSOONLIJK GEBED (STAANDE) 

 
 

VOTUM EN GROET (STAANDE) 

 
 

   ZINGEN Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht OTH 345 
 
1 Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht, 
               dat wij zijn als kaarsjes, brandend in de nacht 
               en Hij wenst dat ieder tot zijn ere schijn, 
               jij in jouw klein hoekje en ik in ’t mijn. 
  
2 Jezus zegt dat Hij ieders kaarsje ziet, 
               of het helder licht geeft of ook bijna niet. 
               Hij ziet uit de Hemel of wij lichtjes zijn, 
               jij in jouw klein hoekje en ik in ’t mijn. 
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3              Jezus zegt ons ook dat ’t zo donker is, 
                overal op aarde zond’ en droefenis, 
                laat ons dan in ’t duister held’ re lichtjes zijn, 
                jij in jouw klein hoekje en ik in ’t mijn. 
 
GELOOFSBELIJDENIS  door Corwin van Dijk 
 
Wij geloven in de Heere god, onze Vader, die alles gemaakt heeft: 
De wolken, de bloemen, de vogels en de mensen. 
 
Wij geloven in Jezus Christus, de Zoon van God, 
die geboren werd in Bethlehem, 
die gestorven is aan het kruis en ook begraven is. 
Maar na drie dagen is opgestaan uit de doden. 
Wij geloven dat de Heere Jezus naar de hemel is gegaan 
en dat Hij terug komt op aarde, 
om alles nieuw te maken. 
 
Wij geloven in de Heilige Geest, die gekomen is op het pinksterfeest 
en wil wonen  in onze harten. 
Wij geloven één christelijke kerk, waarin wij allemaal bij elkaar horen. 
Wij geloven dat onze zonden vergeven zijn 
en dat wij straks een nieuw lichaam krijgen. 
En dan mogen wij altijd bij jezus zijn. 
Amen. 
 

 
 
 
 

  ZINGEN Alzo lief had God de wereld OTH 351 
 

 
1 Alzo lief had God de wereld, 

alzo lief had God de wereld, 
de wereld, de wereld, 
God had de wereld lief. 

 
2 Dat Hij aan ons heeft gegeven, 
                dat Hij aan ons heeft gegeven, 
                gegeven, gegeven, 
                zijn eengeboren Zoon. 
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3             Opdat een ieder die gelooft, 
       opdat een ieder die gelooft, 
       en ieder, een ieder,  

               het eeuwig leven heeft. 
 
 

   GEBED  
 
 

   SCHRIFTLEZING door Helma Slob 

 
Jesaja 9: 1 
 
1 Het volk dat nu in het donker leeft, 
zal een stralend licht zien. Een helder licht zal schijnen 
in het land waar het nu nog donker is. 
 
 
Johannes 1: 1-9 
 
1 In het begin was Gods Zoon er al. Hij was bij God, en hij was zelf God.  
2 In het begin was hij al bij God. 3 Alles is door hem ontstaan. Zonder hem 
zou er niets zijn. 
4 Al het leven komt van hem. Het leven dat hij brengt, is het licht voor de 
mensen.  
5 Hij is het licht dat schijnt in het donker. En het licht heeft het gewonnen 
van het donker. 
6 Er kwam een man die door God gestuurd was. Hij heette Johannes.  
7 Hij kwam om te vertellen over het ware licht. Want alle mensen moesten in 
dat licht gaan geloven. 8 Johannes was niet zelf het licht, maar hij kwam om 
over het licht te vertellen. 
9 Gods Zoon is het ware licht, dat schijnt voor alle mensen. Hij kwam naar de 
wereld, 
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Johannes 8: 12 
 
12 Later sprak Jezus opnieuw tegen de mensen. Hij zei: ‘Ik ben het licht voor 
de wereld. Als je mij volgt, leef je niet meer in het donker. Dan hoor je bij het 
licht dat leven geeft.’ 
 

   ZINGEN Gezang 102: 1 en 3 
 
1 Al wie dolend in het donker, 
                in de holte van de nacht, 
                en verlangend naar een wonder 
                op de nieuwe morgen wacht; 
                vrijheid wordt aan u verkondigd 
                door een Koning zonder macht. 
 
 
3 Tot de groten zal Hij spreken, 
                even weerloos als een lam, 
                het geknakte riet niet breken, 
                Hij bewaakt de kleine vlam: 
                hoort en ziet het levend teken 
                van een God die tot ons kwam. 
 

VERKONDIGING:  

 

  ZINGEN Gezang 615: ‘k Stel mijn vertrouwen 2x 
           
           'k Stel mijn vertrouwen 
            op de Heer, mijn God. 
            Want in zijn hand 
            ligt heel mijn levenslot. 
            Hem heb ik lief, 
            zijn vrede woont in mij. 
            'k Zie naar Hem op en 'k weet: 
            Hij is mij steeds nabij.    
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  DANKZEGGING EN VOORBEDE 

 
 

INZAMELING VAN GAVEN 

1       Plaatselijke hulpvraag 
2       Instandhouding Eredienst 
3       Jeugdwerk 
 

 
 

  ZINGEN Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen (staande) 
 
1 Heer, uw licht en uw liefde schijnen, 
                Waar U bent zal de nacht verdwijnen, 
                Jezus licht van de wereld, vernieuw ons. 
                Levend woord, ja Uw waarheid bevrijd ons! 
                Schijn in mij, 
                schijn door mij. 
 
Refrein   Kom, Jezus kom. 
                 Vul dit land met Uw heerlijkheid. 
                 Kom Heilige Geest. 
                 Stort op ons uw vuur. 
                 Zend uw rivier, 
                 laat uw heil heel de aard vervullen. 
                 Spreek Heer uw woord, 
                 dat het licht overwint. 
 
2              Ik wil komen in uw nabijheid. 
                 Uit de schaduwen in uw heerlijkheid. 
                 Door uw bloed mag ik u toebehoren. 
                 Leer mij, toets mij Uw stem wil ik horen. 
                 Schijn in mij, 
                 schijn door mij. 
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 Refrein  Kom, Jezus kom 
                 Vul dit land met Uw heerlijkheid. 
                 Kom Heilige Geest. 
                 Stort op ons uw vuur. 
                 Zend uw rivier, 
                 laat uw heil heel de aard vervullen. 
                 Spreek Heer uw woord, 
                 dat het licht overwint. 

 

  ZEGEN 

 
 

UITLEIDEND ORGELSPEL 

 
Na de dienst is er voor iedereen koffie, thee of iets anders te drinken hier in de 
kerk.    
 
De volgende aangepaste kerkdienst zal plaatsvinden D.V. 11 februari 2024 om 
15:00 uur vanuit de hervormde kerk te Lexmond. 
 

 


