
Geestelijk en gezellig, 

 

Dat zijn twee woorden die het Gemeenteweekend typeren wat we met een groep 

gemeenteleden mochten hebben op de Kroeze Danne, een christelijk conferentie centrum bij 

Delden. 

De organisatie had Gert Jan Boer, ja, dezelfde die hier ook wel eens voorgaat, bereid 

gevonden het thema “ een toekomst vol van hoop “ met ons uit te werken. 

Vrijdagavond werd Jeremia 29: 1-14 uitgewerkt. De Joden waren in ballingschap in Babel en 

Jeremia moest daar namens God een brief afleveren waarin Hij te kennen gaf dat de moeilijke 

situatie waarin het volk gebracht was na 70 jaar ten einde zou komen. Het volk zou God 

aanroepen en tot Hem bidden en God zou naar hen luisteren en hen naar Jeruzalem laten 

terugkeren. Hij zou hen een hoopvolle toekomst geven, het was nog ver weg, maar de belofte 

die stond! 

Na het groepsgesprek, wat na iedere inleiding plaatsvond, was er ruimte voor gezelligheid met 

wat te drinken en te eten. De jongeren en wat oudere jongeren trokken het bos nog in voor een 

potje levend Stratego. 

 

Zaterdag startte niet voor iedereen even aangenaam. Een niet nader te noemen deelnemer had 

een niet nader te noemen blaasinstrument meegenomen en besloot om 7:00 uur hierop te gaan 

oefenen. De gedachten die er onder verschillende dekbedden over deze voormalige ambtenaar 

van onze voormalige gemeente Lingewaal gekoesterd 

werden waren niet unaniem positief. Iemand dacht 

het bedoelde blaasinstrument met purschuim te 

vullen, iemand anders dacht het in het voor 

zaterdagavond geplande kampvuur om te smelten in 

een gouden kalf. 

Na een goed ontbijt was het meeste leed alweer 

vergeten en de toeteraar weer veilig. 

Rond half tien druppelden de daggasten binnen, een 

leuke uitbreiding van de aanwezige groep. 

Deze ochtend ging het over Mattheus 6: 25-34 het 

gedeelte waarin het gaat over het maken van zorgen, 

hoe menselijk het is, maar ook hoe zinloos. Beter is het je te richten op de dingen van Gods 

koninkrijk en deze te laten groeien in je leven. We weten het allemaal, maar we weten ook 

allemaal hoe moeilijk dat is. Daar kwamen we in de groepsgesprekken ook wel achter. 

 

Na de lunch was er vrij te besteden tijd, er werd 

wat gesport, anderen gingen het dorp in en weer 

anderen gingen een fietstocht maken. Ik denk dat 

er in het verborgene ook nog wel wat uiltjes 

werden geknapt. 

In de namiddag gingen meesterbakkers Piet en 

Wim al op tijd aan de slag om iedereen van 

voldoende patat en snackies te voorzien. Wilma, 

de echtgenote van onze predikheer, die met hun 

kinderen ook daggasten waren, vond dat daar 

ook wat gezonds bij moest, dus zij ging met 

Dianne aan de slag om op iedere tafel ook nog een bak salade te kunnen zetten. Alles ging 

schoon op, zelfs het ijs verdween als sneeuw voor de zon. 

 

Veel ruimte voor onderlinge ontmoeting 

‘s Morgens een heerlijk ontbijt met elkaar 



Zaterdagavond stond Openbaring 21: 1-8 centraal. Dit schriftgedeelte beschrijft de eeuwige 

toestand van de eerste hemel en de eerste aarde, de huidige, die zijn vervangen, vernieuwd 

door een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. 

Ook wordt daarin beschreven hoe close de relatie tussen God en de mensen zal zijn, boeiend 

om eens te lezen.  

 

Na de nabespreking werd de rest van de avond 

met gezelligheid gevuld, binnen in gebouw de 

Els of buiten bij het kampvuur, waar veel 

gelachen werd, maar ook serieuze gesprekken 

gevoerd werden. Rond een uur of half twee 

werd het stil, het hout was op en de puf ook. 

 

 

 

Zondagochtend hebben we een soort van 

eenvoudige dienst met elkaar gehouden, 

persoonlijke getuigenissen, zingen en muziek stonden nu centraal. 

Er werd ook ruim tijd genomen om voor personen en situaties te bidden, al dan niet aan de 

hand van ingeleverde gebedspunten. Als waardige afsluiting zongen we elkaar toe het lied: Ga 

met God en Hij zal met je zijn. 

Na de lunch was het tijd om op te ruimen, met elkaar was dat een fluitje van een cent en rond 

een uur of drie, na nog een lied, een afsluitend gebed en een applaus voor de organisatie 

konden we naar huis vertrekken. 

Iedereen was het er over eens dat het een gezellig, geestelijk gemeenteweekend was. 

 

Namens de deelnemers, 

 

Ailje Spoelstra 
 

Sterke verhalen bij het kampvuur 


