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Schriftlezingen
Rom.8:18-23

20. De schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan
onderworpen heeft, 21. in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van
het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. 22. Want wij
weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. 23.

En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wijzelf zuchten in

onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam.

2Kor.4:16-5:7

16 Daarom verliezen wij de moed niet; integendeel, ook al vergaat onze uiterlijke mens, toch wordt

de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd. 17. Want onze lichte verdrukking, die van korte duur

is, brengt in ons een allesovertreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg. 18. Wij houden onze
ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet; want de
dingen die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig.

1 Wij weten immers dat, wanneer ons aardse huis, deze tent, afgebroken wordt, wij een gebouw van
God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. 4. Want ook wij, die in

deze tent zijn, zuchten terwijl we het zwaar te verduren hebben; wij willen immers niet ontkleed,

maar overkleed worden, zodat het sterfelijke door het leven wordt verslonden. 5. Hij nu Die ons

hiervoor heeft gereedgemaakt, is God, Die ons ook het onderpand van de Geest gegeven heeft. 6.
Wij hebben dus altijd goede moed en weten dat wij, zolang wij in het lichaam inwonen, uitwonend
zijn van de Heere, 7. want wij wandelen door geloof, niet door aanschouwen.

Jak.5:13-15

13 Isiemand onder u in lijden? Laat hij bidden. Heeft iemand goede moed? Laat hij lofzingen. 14. Is
iemand onder u ziek? Laat hij dan de ouderlingen van de gemeente bij zich roepen en laten die voor
hem bidden en hem met olie zalven in de Naam van de Heere. 15. En het gelovige gebed zal de zieke

behouden en de Heere zal hem weer oprichten. En als hij zonden gedaan heeft, zal hem dat vergeven
worden.



2Tim.4:6-8

7 Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde gebracht. Ik heb het geloof
behouden. 8. Verder is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid die de Heere, de
rechtvaardige Rechter, mij op die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die Zijn
verschijning hebben liefgehad.

Aandachtspunten preek

1. Ziekte onderdeel van de gebroken schepping
Omgaan met ziekte in eigen leven: aanvaarding en behoud eigenwaarde

3. Vergaan van de uiterlijke mens en vernieuwing van de innerlijke mens: de juiste focus bij
ziekte en gezondheid
Heil voor zieken: voorbede, zalving, heling, genezing, vergeving

5. De ultieme troost: de krans van de rechtvaardigheid



