
 
 

Hervormde Gemeente Asperen 

ZONDAGSBRIEF 

 

                    19 november 2023 
 

    EREDIENSTEN 

09:30 uur  Voorganger: Ds. G.A.Termaat Leerdam 
 Ouderling van dienst: Koos Timmer; organist: Daan Grijzenhout; koster: Catrien van der Vliet 

Kinderlied: 456 
Zondagsschool groep 1 t/m 5 
Oppasdienst: Lianne van den Brink en Anna Oldenhuis 
 

18:30 uur Voorganger: Ds. P.G.I. van den Berg 
 Ouderling van dienst: Koos Timmer; organist: Kees Verweij; koster: Nico Houweling 

Collectes  
De collectes hebben de volgende doeleinden:     
1e:   Diaconie        
2e:   Instandhouding eredienst      
3e:   Gebouw Salem     

 
Als u online wilt bijdragen aan de collectes, klik dan op onderstaande link van skg-collect of scan de 
QR-code met uw telefoon of tablet. U komt dan op een betaalpagina en kunt u uw gift meteen betalen. 
Uiteraard kunt u ook uw bijdrage aan de collectedoelen overmaken naar de bankrekening van de 
Diaconie NL52 RABO 0304 0018 72 en van het College van Kerkrentmeesters NL31 RABO 0373 7154 
71. https://site.skgcollect.nl/415/gift/formulier.html?id=6652 
 

MEELEVEN, VOORBEDE EN DANKZEGGING 

Ziekte 
• De operatie van zr. Van Stigt is wegens ziekte van ziekenhuispersoneel niet doorgegaan en uitgesteld. 
 
Verhuizing 
Jos in ’t Veld is inmiddels verhuisd naar Lingesteyn. Heel fijn dat gemeenteleden daarbij geholpen hebben. Zijn nieuwe 
adres is: Lingesteyn, Glasstaete, kmr.76, Lingesteynplantsoen 20, 4141 GH Leerdam. 
 

MEDEDELINGEN EN OPROEPEN 

Opbrengst statiegeldactie GZB 
De afgelopen maanden zijn er heel wat lege flessen en blikjes 'gedoneerd' voor het zendingswerk in Colombia. Met elkaar 
hebben we de statiegeldactie tot een groot succes gemaakt. De opbrengst van de actie bedraagt maar liefst: €333,50. Een 
prachtig bedrag dat overgemaakt zal worden naar de GZB. Hartelijk dank voor ieders bijdrage! 
 
Kerstnacht-gelegenheidskoor 2023 
Komende maandag is het zover: dan hopen we te beginnen met ons 6e gelegenheidskoor. Samen zingen tot eer van God in 
de kerkzaal van de Gereformeerde kerk en gezellige onderlinge ontmoetingen in De Rank. Een feest voor jongeren en 
ouderen! 
Daarom ook dit jaar weer allemaal uitgenodigd! 
We beginnen om 19:30 uur en stoppen rond 21:30 uur. Laat de aanvangstijd geen belemmering zijn om te komen: later 
aanschuiven mag altijd! Tot aan de kerst repeteren we iedere maandagavond. 
Tijdens de kerstnachtdienst (aanvang 20:30 uur, dat is een uur eerder dan voorheen) hopen we dan met 4 liederen een 
mooie en zegenrijke bijdrage te leveren. Met drie van de vier liederen is SELA weer hofleverancier. 
Vragen ? Bel gerust naar Jan: 619484. 
Graag tot ziens! 
 
De kerstnachtdienstcommissie 
 
Gesprekskring 
De volgende keer, woensdag 22 november, gaan we bladzijde 199-205 behandelen. Er wordt na de behandeling van de 12 
artikelen van het christelijk geloof nu als het ware voor het eerst terug geblikt met vraag 59: Maar wat baat het u nu dat u 
dit alles gelooft? Een hele praktische vraag; wij zouden zeggen: Wat heb je hier nu aan? En opnieuw wordt de vraag 
gesteld: Hoe bent u rechtvaardig voor God? Een fundamentele vraag die met de Reformatie centraal stond. Het is best een 
pittig stukje tekst maar wel heel fundamenteel. Ik heb hierbij de volgende gespreksvragen opgesteld: 



1) Ik stel de vraag: Maar wat baat het u nu u dit alles gelooft? (bedoelt wordt de samenvatting van het geloof met de 

12 artikelen) nu met mijn woorden:  

Wat brengt het geloof ons? Waartoe zouden we geloven? Wat ontvangen we door het geloof? (blz.199-200) 
2) Wat wordt met het woord ‘rechtvaardiging’ bedoelt? (blz.203) 

3) Dat rechtvaardiging van de goddelozen was voor Luther en de reformatie een grote ontdekking en doorbraak. 

Weet u misschien wat hier zo nieuw aan was? 

4) Wat betekent de ‘rechtvaardiging van de goddeloze’? Welke drie partijen zijn bij de rechtvaardiging van de 

goddelozen betrokken? (blz.201) 

5) Ziet u zichzelf vooral als rechtvaardige of als goddeloze of allebei? 

6) Is geloven een soort prestatie of is het eerder ontvangen? (blz.205) Hoe werkt dat bij uzelf: tobt u vaak of u het 

wel goed genoeg doet voor God, of dankt u elke dag dat u uit Gods genade mag leven? 

 
Laatste zondag van het kerkelijk jaar 
Volgende week zondag is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Op deze zondag zullen zoals elk jaar de namen 
voorgelezen worden van de gemeenteleden die ons afgelopen jaar ontvallen zijn en we zullen hen in deze dienst 
herdenken samen met hun familie die hiervoor uitgenodigd wordt. Na de laatste zondag van het kerkelijk jaar beginnen 
we altijd weer met de eerste adventszondag in de aanloop naar het Kerstfeest. 
 
Prachtige en interessante Paulusreis door Griekenland 
Vanwege de huidige omstandigheden in Israël is het twijfelachtig of de reis naar Israël en Jordanië van 9-18 april door kan 
gaan; ik vrees van niet. Met Beter-Uit heb ik een mooi alternatief bedacht: We kunnen als gemeente een Paulusreis maken 
door Griekenland. Dat lijkt mij ook heel mooi en boeiend. We gaan dan in de voetsporen van Paulus tijdens zijn reizen om 
het evangelie ook in Europa bekend te maken. In relatief korte tijd leren we Griekenland van een hele andere kant kennen. 
Griekenland is niet alleen een prachtig vakantieland met strand, zon en zee, maar ook een land met veel Bijbelse en 
archeologische historie. De apostel Paulus liet hier zijn sporen na tijdens zijn bekende zendingsreizen. We bezoeken de 
plaatsen waar hij is geweest en heeft gewerkt, onder andere de plaats waar hij voor het eerst voet aan wal in Europa zette, 
Filippi, Thessalonica, Berea en Athene. Misschien is er ook nog tijd voor Korinthe.  
We zullen de beroemde Acropolis en de Areopagus in Athene bezoeken waar Paulus de Griekse filosofen van die tijd het 
evangelie voor het eerst verkondigde. Verder bezoeken we het heiligdom Delphi in Athene. We bezoeken ook de “in de 
lucht zwevende” rots kloosters van Meteora, die tot de belangrijkste Byzantijnse bezienswaardigheden in Griekenland 
behoren. Ook zullen we genieten van de mooie bergen en kustregio. Deze reis is een mooie combinatie tussen historie en 
natuur. 
 
Ik wil deze reis plannen voor de periode 24 mei – 1 juni 2024 in de week na Pinksteren bij leven en welzijn. De prijzen 
moeten nog aangevraagd worden en hangen af van het aantal deelnemers. Onder de 20 deelnemers zal de prijs iets boven 
de 2000 liggen en vanaf 20 deelnemers iets eronder. Het precieze programma moet nog uitgewerkt worden. Maar eerst 
doe ik een peiling naar de belangstelling. Mijn vraag is wie er geïnteresseerd is om mee te gaan met deze reis? Ik zet deze 
reis ook uit in mijn netwerk buiten de gemeente om voldoende deelnemers te krijgen zodat de reis door kan gaan, liefst 20 
à 25 deelnemers. Wanneer u/jij geïnteresseerd bent, kun je een mail naar mij sturen: pgivandenberg@gmail.com 
 
Huis-aan-huiscollecte Kerk in actie. Help je mee? 
De oorlog tussen Oekraïne en Rusland duurt maar voort en de vrede lijkt nog ver weg te zijn. Aan beide zijden vallen er 
veel slachtoffers en dat is verschrikkelijk. Oorlog is ontwrichtend, maakt alles wat mooi was kapot en wie daarvan in ieder 
geval de dupe zijn dat zijn de kinderen. In Oekraïne bouwen mensen ondanks de oorlog toch aan hun toekomst. Voor 
zichzelf, maar zeker ook voor de kinderen. Heel belangrijk daarbij zijn voedselvoorzieningen, veilige speelplekken, 
psychosociale hulp, en schoolgebouwen. Wij kunnen hen hierbij ondersteunen!!! In de week van 20 t/m 25 november  
organiseert Kerk in actie een landelijke huis-aan-huis collecte. Ook in Asperen willen we proberen dit tot een succes te 
maken. Help je een handje mee? Dat kan al door een paar straten voor je rekening te nemen. Meldt jezelf aan als collectant. 
Je kunt contact opnemen met de collectecoördinator of je aanmelden via kerkinactie.nl/huisaanhuiscollecte. 
Collectecoördinator Asperen:  
Tineke van Ooijen / Tel.  06-48568824 / Email: tinekevanooijen@gmail.com 
 

CONTACTGEGEVENS 

De kerkdiensten zijn (terug) te beluisteren: via een cd, te bestellen bij Nico Vos, tel.: 630126 en via de internetpagina’s 
hervormdasperen.nl en kerkdienstgemist.nl.  
• Wilt u meer informatie over onze gemeente of wilt u zich aansluiten bij een vereniging, club, bijbelstudiegroep e.d., dan kunt u 

contact opnemen met Jan van Dijk, tel.: 06-51580689 of orgaanvgo@hervormdasperen.nl. 
• Algemeen contactpersoon voor (crisis)pastoraat en ziekenhuisbezoek is ds. Peter van den Berg, tel.: 612861, of 

predikant@hervormdasperen.nl. 
• Kopij voor de zondagsbrief kunt u t/m donderdagmiddag 17:00 uur inleveren bij: Daan Grijzenhout, Dirk Willemszstraat 22, tel.: 

06-22372862 of zondagsbrief@hervormdasperen.nl 
• Zondagsbrief digitaal ontvangen? Meld u aan via webmaster@hervormdasperen.nl.  

• Zondagsbrief van de Gereformeerde Kerk digitaal ontvangen? Meld u aan via weekbriefgkasperen@gmail.com 


