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Stalletjes en kribjes in de oude sfeerverlichte kerk 
Koestering van geborgenheid, geluk  
In simpele omstandigheden.  
De geboorte van een kind  
Van mensen onderweg  
En even later op de vlucht.  
Wij zien het kind zo vaak 
Op onze schermen verschijnen 
Op de rug van zijn vader 
Op de arm van zijn moeder 
Zojuist geklommen uit de rubberboot.  
Ach, hoe verlangden zij naar een stal…. 
Het kind speelt in de modder van het tentenkamp 
Kijkt de wereld in met ogen die slechts  
Grijs gebied hebben gezien.  
Kind in niemandsland 
Kind van vluchtelingen, illegalen, statelozen. 
Kind? Mensenkind!  
Geliefd kind van God!  
Je wordt opnieuw geboren in de stal  
En in het hart van de stalhouder? 
Die de stem verstaat  
van het Kind dat later sprak: 
Ik had honger en jij hebt mij gevoed 
Ik had dorst en jij hebt die gelest  
Ik was vreemdeling en jij nam mij op 
Ik was naakt en jij hebt mij gekleed 
Ik was ziek en jij hebt mij bezocht 
Ik was gevangen en jij kwam bij mij.  
Dit Kind laat zich vinden.  
Anno Domini 2017.  
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