Een kerk is van blijvende waarde
Dat is het motto voor de actie Kerkbalans 2009.

Dit jaar willen we graag van u, gemeenteleden, horen waarom de
kerk voor u van waarde is.

Daarom vragen wij onderstaande enquéte in te vullen door aan te
kruisen, wat u belangrijk vindt. Meerdere antwoorden en ook een
eigen aanvulling zijn mogelijk.

De laatste twee vragen zijn open, ook daarop graag uw reactie.

Wilt u de enquéte bij de toezegging voor Kerkbalans in de enveloppe
doen, die bij u wordt opgehaald? Enquéte en toezegging worden
door ons gescheiden bewaard en behandeld; de enquéte is dus
anoniem.

De kerkenraad zal u via Klokgeluiden op de hoogte houden van de
uitslag en het vervolg hiervan.

Mocht u naar aanleiding van onze vragen graag een persoonlijk
gesprek hebben, vermeldt in dat geval uw naam en adres even.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw tijd om na te denken over de
waarde van de kerk in ons dorp.

De kerk in Hengelo(G) is mij wat waard omdat:

ik er inspiratie vind hoe ik in het leven wil staan

er het Evangelie wordt verkondigd

er veel geinvesteerd wordt in diensten voor jonge gezinnen
(o.a. op-en overstapdiensten, Kerk- en Schooldiensten)

ik het belangrijk vind, dat er twee predikanten kunnen zijn
het een prachtig monumentaal gebouw is

ik aandacht kreeg, toen ik dat nodig had

het de plek bij uitstek is om samen te komen op belangrijke
momenten in het leven, zoals doop, huwelijk en uitvaart
zoveel mensen zich inzetten om het kerk-zijn in stand te
kunnen houden.
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Wat is de kerk mij waard?
Han Tekelenburg:

Vaak heb ik me dat de
laatste dagen afgevraagd.
Een frequente kerkganger
ben ik niet. Is de kerk me
dan dus minder waard? Met
plezier hielp ik mee om de
doopdienst van onze jongste
begin dit jaar voor te
bereiden, samen met de
andere doopouders.
Menigmaal heb ik de
kampdiensten die we met de
CJV-zomerkampen organiseren, helpen voorbereiden,
Maar een wekelijkse kerkganger zal ik wel nooit worden.
Toch zie ik de kerk wel als een belangrijk baken in het leven:
we delen er onze mooiste momenten in het leven mee en ook
de momenten met intens verdriet. Het geeft houvast in tijden
dat het minder gaat, een stukje onthaasting in deze snelle
wereld. Het voedt de samenleving met een aantal goede
eigenschappen: respect, omzien naar elkaar, een stukje
bezinning.
De kerk zijn we toch vooral samen en iedereen telt er mee.

it wil je graag doorgeven aan je kinderen. Daar horen de
bijbel en het gebed bij, maar zeker ook de kerk, die dat
allemaal letterlijk en figuurlijk midden in onze samenleving
invult, zowel binnen als buiten z'n muren. Daar draag ik graag
een steentje aan bij.

A.u.b. hierlangs afscheuren en ingevuld meegeven in envelop.

Inspiratie om terug te gaan
naar de dagelijkse
beslommeringen

Sylvia Jolink:

Samen met een groepje
vrijwilligers ben ik lector tijdens
enkele erediensten: een lezing
uit de bijbel voordragen in de
kerk. Via Klokgeluiden heb ik al
gezien welke lezing er aan de
beurt zal zijn. Het betekent voor
mij een stukje verdieping in de
bijbel tijdens de voorbereiding van mijn lezing. Voor mij staat
dit centraal in mijn kerk. Het maakt de weg naar de

kerk voor mij van grote waarde. Ik put inspiratie uit de lezing,
de uitleg en de liederen, om terug te gaan naar de dagelijkse
beslommeringen en de drukke agenda. Tevens hoop ik, dat
een stukje lezing in de kerk ook een ander tot inspiratie kan
zijn. De nieuwe vertaling van de bijbel heeft de taal van het
evangelie vereenvoudigd, maar ik merk wel, dat het steeds
moeilijker wordt om de taal van jongeren in de kerk te blijven
spreken.

A.u.b. hierlangs afscheuren en ingevuld meegeven in envelop.

Kerk in De Bleijke
Ouderling Joke van
der Velde in gesprek
met de dames
Eggink en Janssen:

Elke tweede zondag
van de maand is er
kerkdienst in het Atrium van De Bleijke.

Deze diensten moeten er blijven. Het zijn fijne diensten, omdat de
bewoners, maar ook andere gemeenteleden aanwezig zijn.

Zo willen we samen gemeente zijn.

De dienst wordt via de televisie van De Bleijke uitgezonden, zodat
iedereen mee kan doen.

De dienst in De Bleijke voelt als een warm bad!

De vierde vrijdag van de maand is er een korte weeksluiting,
waarin we samen zingen, bidden, lezen en mediteren.

Samen kerk zijn, ook in en rond De Bleijke!

Zo dragen wij onze
kiezeltjes bij
Anton Veldhuis:

Voor mij is de kerk, of beter
gezegd, de kerkgang een
wekelijks portie geestelijk 'voer'.
Het geeft richting in je leven,
zeker ook in het dagelijks leven.
Het is een stimulans voor Niels
en Lars om in ieder geval het
geloof te leren kennen, zodat
ze later zelf een keus kunnen
maken. Hermie doet de créche
bij toerbeurt. Niels gaat sinds kort naar de soos en Lars gaat naar
de kindernevendienst. Zelf breng ik Klokgeluiden rond, ben
contactpersoon in de buurt en doe wat hand- en spandiensten in
de gemeente. Dat kan variéren van behang van de muur trekken
voor onze nieuwe dominee tot het rondleiden van ezels rond de
kerk op de Open Monumentendag. Nog niet zo lang geleden
hebben we musicals gespeeld, met het idee om de protestantse-
en katholieke kerk, maar ook niet-kerkelijken, wat dichter bij
elkaar te brengen. Ik kan niet zingen, helemaal niet toneelspelen,
geen instrument bespelen, maar wel schroeven, zagen, verven,
enz. Zo dragen wij onze kiezeltjes ook bij en hopen op die manier
wat te betekenen voor de kerk of misschien nog beter voor de
gemeenschap. En die gemeenschap, is niet persé 'onze
gemeente', maar ook daarbuiten.

Vader van Niels en Lars, echtgenoot van Hermie.




Jongeren hebben de
toekomst...

ook in de kerk!
Monique Rotman en
Michiel Gotink:

Monique vindt het als
jeugdouderling belangrijk, dat er
veel voor en door jongeren wordt
gedaan. In onze kerk worden
jongeren ook bij een kerkdienst
betrokken, bijv. door muziek te
maken of een gedeelte uit de
bijbel te lezen.

Michiel Gotink, een jongere binnen onze kerk, verwoordt het op de
volgende manier:

Wat ik belangrijk vind aan de kerk: “Het geloven... al weet ik niet
altijd wat ik moet geloven. Ik vind het wel fijn, als daar aandacht aan
wordt besteed in en rondom de kerk. Dit gebeurt wel, maar er zijn
weinig leeftijdgenoten, die ook naar de kerk gaan."

Toch zijn de jongeren binnen onze gemeente actief, zoals met
huiscatechese, soos of Jongeren Werkgroep Roemenié. Dit is heel
belangrijk en houdt onze kerk jong.

Wij voelen ons thuis in de
Hengelose kerk
Truus en Henk Bos:

Wij vinden het fijn, dat er in
Hengelo een protestantse kerk is,
die heel veel organiseert, wij
maken daar dan ook dankbaar
gebruik van. Door Klokgeluiden
blijven we op de hoogte van al die
activiteiten en wat er verder in en rondom de Remigiuskerk speelt.
Truus: “Ik doe mee aan Vorming en Toerusting. Alle avonden
hebben een ander thema, je kunt er veel leren en iedereen is
welkom. De avonden worden goed bezocht. Ook ga ik graag naar
de vespers. Henk maakt deel uit van de ZWO-groep: Zending,
Werelddiaconaat en Ontwikkeling”.

Samen gaan we naar de erediensten, we hebben in Hengelo twee
enthousiaste dominees, waar we erg blij mee zijn.

Door alle activiteiten leer je mensen kennen, het samenzijn,
gezamenlijk dingen doen en aandacht voor elkaar hebben is fijn.
We voelen ons thuis in de Hengelose kerk.

Onze kerk is heel wat waard......

....En dan denken we niet alleen aan ons karakteristieke en
waardevolle kerkgebouw, want onze kerk is veel meer. Kerk-zijn
betekent ook de wekelijkse eredienst: vieren dat God hart voor
mensen heeft. Bemoedigd worden in geloof, hoop en liefde.
Kerkzijn betekent omzien naar elkaar. Bezoeken van zieken of
mensen die in de put zitten. Onze jongeren op weg helpen.

Met elkaar praten over wat de bijbel ons nu écht te vertellen heeft.
Kerkzijn betekent aandacht voor mensen die het niet breed hebben,
in onze eigen omgeving en heel ver weg.

....en iets dat wat waard is, mag wat kosten....

Wist u dat:

*» onze gemeente 2353 leden telt;

o onze twee dominees in meer dan 100 kerkdiensten per jaar
voorgaan en veel bezoeken afleggen;

* u hen zo kunt bellen als u ze nodig heeft;

2 daarnaast ook ouderlingen, pastoraalbezoekers en
ouderenbezoekers naar veel gemeenteleden omzien;

* kindernevendienst, huiscatechese, jeugdsoos en Good
Luck, speciaal voor de jeugd zijn;

* elke zondag de deuren van de kerk wijd voor u open staan;

- de organist ons elke zondag begeleidt op het historische
Proper orgel;

* de cantorij meerdere keren per jaar met ons zingt;

* er wekelijks bloemengroeten gaan naar gemeenteleden,
die steun nodig hebben;

& het onderhoud van onze monumentale kerk veel geld kost;

* de salariskosten en sociale lasten, zoals gewoonlijk, elk
jaar toenemen;

* de energiekosten in&ven stif'jgen;

* we maandelijks het kerkblad Klokgeluiden uitgeven;

3 deze Klokgeluiden samen met de kerkbalansfolder bij u
bezorgd wordt;

* u zo een beeld krijgt wat de kerk te bieden heeft;

S in deze Klokgeluiden veel extra informatie over kerkbalans
staat;

Dan weet u dat onze kerk niet zonder uw steun kan!

Wij vragen u vanuit uw betrokkenheid met onze kerkelijke gemeente
om een verantwoorde bijdrage. Alleen dan kunnen we er samen
voor zorgen dat onze kerk haar unieke en onmisbare functie in de
samenleving kan blijven vervullen.

Ook kunt u op het intekenformulier vragen stellen of aangeven een
persoonlijk gesprek te willen met één van de predikanten,
ouderlingen, diakenen of kerkrentmeesters. Dit wordt vertrouwelijk
behandeld.

Namens het college van kerkrentmeesters,

G.A. Smeitink-Vreman, voorzitter, tel. 461791

A. Knoef, secretaris, e-mail: ton.knoef@planet.nl
Administratie: C.T. Strating-Maris Sarinkkamp 34
Hengelo Gld. Tel. 463936

Bank: 32.74.02.709

Postbank: 90.53.58

t.n.v. Protestantse Gemeente te Hengelo Gld.

www.protestantsegemeentehengelogld.nl
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