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Een aanbod van de gezamenlijke kerken in
Hengelo Gid

Welkom!

Voor u ligt de nieuwe brochure voor het seizoen 2017-2018 met het programma
van Inspiratie & Ontmoeting. De werkgroep van de gezamenlijke kerken in
Hengelo stelt zich ten doel mensen met elkaar in contact te brengen rond
onderwerpen van geloof, spiritualiteit, kerk en maatschappij.

Het programmais zo samengesteld, dat denkers, doeners en gevoelsmensen zich
geboeid zullen weten.

Nieuw dit seizoen is de samenwerking met buurdorp Wichmond rond 500 jaar
Reformatie in het laatste weekend van oktober.

Ook in het voorjaar “buurten” we: met een wandeling vanuit de Slangenburgse
kerk.

Heeft u zelf ideeén en voorstellen voor een invulling van een avond, dan horen
we die graag!

Namens de werkgroep,
Ds. Aleida Blanken

- De avonden zijn vrij voor iedereen

- De toegang is gratis, tenzij anders vermeld. Een vrije gift in de
collecte bus wordt zeer op prijs gesteld.

- Aanmelden is niet nodig tenzij anders vermeld.

- Op de achterzijde van dit boekje staan de gegevens van de
contactpersonen en locaties vermeld
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In2017ishet precies 500 jaargeleden
dat Luther de 95 stellingen (al dan
niet) vastspijkerde op de deuren van
de kerk in Wittenberg. Het vormde
het begin van een revolutie in het
religieus denken in Duitsland, Rome
en de rest van Europa.

Luther was aan tafel een groot eteren
prater.

Als aanloop naar het Lutherjaar
organiseerden wij in oktober 2016
een "Amuse”. Nu een metaforisch
“menu” als afsluiting wvan het
Lutherjaar.

Een kookavond met gerechten die
ook bij Luther op tafel konden
staan...

Tijdens de avond gaan we samen
koken, praten en eten!

Inleiding: ds. A. Blanken
Workshopleiding: Frida Meints en Gerrie Vos-Hiddink

Aanmelden véor 5 oktober bij Gerrie Vos-Hiddink tel 06-38700488
Aanvang: 18.30 uur - uiterlijk 22.00 uur

Plaats: Kerkstraat 15
Kosten: € 7,50



Zaterdag 28 oktober 2017
Interactief theater “Het zit niet... het zingt”

Theatergroep 'Fijne Mensen' speelt de muzikale voorstelling
'Het zit niet... het zingt!' Aanleiding voor het stuk is het

jubileumjaar 2017 waarin we terugkijken op 500 jaar
Reformatie.

Wat heeft het voor ons betekend om op te groeien in de protestante kerk van
de 20ste eeuw? Dat is de lijn van het 'muzikale gesprek’ dat op het toneel wordt
gevoerd. Een zus vraagt haar twee broers om met haar te kijken naar een lijst
van liederen die hun moeder heeft uitgezocht voor haar begrafenisdienst. Een
dienst die naar verwacht op korte termijn zal plaatsvinden...

Warme en pijnlijke herinneringen worden opgehaald; een ieder vertelt zo
gaandeweg zijn of haar eigen geschiedenis. Wat hebben we er van
meegenomen, wat hebben we achtergelaten?

Het zijn vragen waar u wellicht meer antwoord op krijgt na het bijwonen van
deze leuke en soms kritische voorstelling van muziektheatergroep 'Fijne
Mensen' uit Ede.



oy o F“ne Mensen

De voorstelling zit vol muziek: mooie en ontroerende liederen, sommige
zelfgeschreven door de spelers (van hoog niveau!) en ook oude bekende
meezingers. Het publiek komt goed aan zijn trekken. U mag heerlijk meezingen
met bijvoorbeeld 'Er gaan door alle landen’ of 'Nu gaan de bloemen nog dood'
en nog veel meer! Tot uw verrassing kunt u misschien wel meer meezingen dan
u had verwacht!

* Info: www.fijnemensen.nl

* Plaats: Remigiuskerk Hengelo Gld

* Tijd: Aanvang 20.00 uur. Speelduur plm. 75 min. Aansluitend reacties, gesprek,
ontmoeting bij koffie/ thee

* Kosten: €4,00 in de voorverkoop en €5,00 op de avond zelf.

* Vloorverkoop: bij de contactpersonen Inspiratie&Ontmoeting



27-28-29 oktober 2017
Musical in Wichmond

Anno 2017:
1275e geboortejaar van LUDGER -
BRENGER VAN HET CHRISTELIJK GELOOF
NAAR DE ACHTERHOEK

Anno 2017:
500 JAAR REFORMATIE
tweespalt TUSSEN KATHOLIEKEN EN PROTESTANTEN

Ve

DE WEG VAN HAAT NAAR
herstelde LIEFDE:
SAMEN IN WICHMOND EEN MUSICAL OPVOEREN

MET ALS TITEL:

Ludger-Luther-Liefde!

- Waar? In het Ludgerusgebouw, Vierakkersestraatweg, naast de RK kerk,
Vierakker)

+ Wanneer? RONDOM HERVORMINGSDAG natuurlijk!
(de dag waarop Luther met zijn 95 stellingen de Protestantse kerk in het
leven riep)

» Door wie? mensen UIT WICHMOND-VIERAKKER en omgeving:
katholiek, protestants, niet kerks..

Uitvoeringen

« Vrijdag 27 OKTOBER 20.00 UUR

- Zaterdag 28 OKTOBER 20.00 UUR
- Zondag 29 OKTOBER 14.00 uur

Kaartjes: € 7.50 (Kinderen t/m 12 jaar € 3.50), vanaf 13 okt.

verkrijgbaar bij Bakkerij Besselink (Dorpsstraat Wichmond),
Auto Langwerden (Lankhorsterstraat)
Ludgerusgebouw, vanaf vrijdag 13 oktober



Het stukis gesitueerdin hetjaar 1917, eentijd toen de Nederlandse samenleving
nog grotendeels aan een kerk verbonden was, hetzijkatholiek, hetzij protestants
(hervormd/gereformeerd). De twee geloofsrichtingen waren toen streng
gescheiden. De verschillen die toen bestonden tussen de katholieke en
protestante bevolkingsgroepen worden in het stuk uitgebeeld. Dit gebeurt met
een knipoog. Er wordt met humor naar een verzuilde samenleving gekeken, een
agrarische gemeenschap met een kleine dorpskern en een levendige
middenstand. Het verhaal heeft een goed einde. Dat ontstaat door een wonder.
We vieren de recent hervonden eenheid op het dorp.




Donderdag 23 november 2017
Film:“De rode ballon”

Deze film speeltin Parijsin de jaren '50. Een kleine jongen vindt een rode ballon
die is blijven hangen aan een lantaarnpaal en hij maakt hem los. Tot grote
verbazing van de buurtbewoners blijft de magische ballon de kleine jongen
achtervolgen door de straten van Parijs. De spanning neemt toe wanneer een
bende jaloerse jongens de achtervolging inzetten...

Na afloop van de film gaan we met elkaar in gesprek.

Inleider: Laura van de Kam,

parochiemedewerker en geestelijk verzorger Gelre Ziekenhuizen
Tijd: 20.00 - 22.00 uur

Plaats: Ons Huis

Prijs: €5,00



Donderdag 14 december 2017
Teken van Licht

De donkere dagen voor Kerstmis breken weer aan. Samen gaan we op weg
naar dit feest van licht.

Na een korte inleiding gaan we aan de slag met een bijzondere kerstschikking
op een hoge vaas of pot. Deze brengen de deelnemers zelf mee.

De workshop staat onder de creatieve en bevlogen leiding van Christien te
Stroet.

Graag opgeven voor 1 december (i.v.m. Het inkopen van de materialen) bij
Frida Meints tel. 06-51007904 - email: f meints@gmail.com of
Gerrie Vos- Hiddink tel. 06-38700488 — email: gege1956@upcmail.nl

Inleiding: Ds. Aleida Blanken
Workshopleiding: Christien te Stroet
Aanvang: 19.30 uur - uiterlijk 22.00 uur
Plaats: Parochie Centrum Spalstraat 38
Kosten: 5 euro



Donderdag 11 januari 2018
De betekenis van Marc Chagall

Zingende kleuren. De zeggingskracht van Marc Chagall.

Beeldend kunstenaar Marc Chagall (1887-1985) liet de wereld een ongekend
grote en bonte erfenis na aan schilderijen, glaskunst, tekeningen en ander
beeldend werk. Hij was religieus geinspireerd vanuit zijn Joods- Russische jeugd
en maakte veel werk bij de Bijbel. Zijn “eigen” Museé de Message Biblique in Nice
is beroemd vanwege de levensgrote schilderijen naar aanleiding van de vijf
boeken van Mozes. In Nederland werd een Chagall Bijbel uitgegeven. Chagall
maakte geen illustraties, maar ging volkomen zijn eigen weg, las en
interpreteerde op eigen wijze de Bijbelse verhalen en vertolkte die in kleur.

Wat kan zijn vertolking betekenen voor onze manier van Bijbel lezen en voor ons
geloof?

We zullen een aantal schilderijen laten spreken én“onder de loep nemen”en daar
over in gesprek gaan. Misschien hoor je inderdaad de kleuren zingen!

Inleider: Ds. Aleida Blanken
Tijl:l: 20.00 - 22.00 uur
Plaats: Ons Huis



Donderdag 22 februari 2018
Door de stilte gegrepen

Ontstaan en spiritualiteit van kloosterorden

Steeds meer mensen bezoeken tegenwoordig een klooster of abdij: even een
aantal dagen leven met de broeders en zusters van één of andere orde.

Wat opvalt is de enorme regelmaat waarin de broeders of zusters leven. Leven
van het ene gebedsmoment naar het volgende. Met bewondering en in
verwondering kan men gesprekken voeren met hen en daardoor geinspireerd
raken.

Vele kloosters en abdijen bieden retraites aan. In de stilte van de omgeving je
laten raken. Maar ook velen gaan even echt alleen de stilte opzoeken.

Hoe komt het toch dat er nog steeds mensen zijn die de levenskeuze maken om
in te treden? Ondanks dat het een zeer persoonlijke keuze is, worden mannen
en vrouwen geraakt door een bepaalde spiritualiteit die de orde uitstraalt. Je
hoort dan ook dat zij daar dan eindelijk een ‘thuis’ hebben gevonden.

Hoe zijn verschillende kloosterordes ontstaan? Ik neem uin inleiding en gesprek
mee door de geschiedenis van woestijnvaders, orde-stichters en de
ontwikkeling van spiritualiteit. We horen namen als Benedictus en Franciscus...
Misschien raakt u geboeid om vervolgens ook een keer een abdij of klooster te
bezoeken.

Inleider: Pastoor Harry Scheve
Tijd: 19.30 - 22.00 uur
Plaats: Ons Huis



Vrijdag 9 maart 2018
Kloosterwandeling rond de Slangenburg

Als vervolg op de avond met Pastoor Harry Scheve sluiten we ons, vanuit Hengelo,
aan bij een meditatieve wandeling, vanuit de Pionierskerk in de Slangenbrug.

Voor mensen die op zoek zijn naar stilte en bezinning en van wandelen in de
natuur houden, organiseert deze kerk elke vrijJdagmorgen een meditatieve
wandeling aan de rand van het bos, op loopafstand van de abdij en het kasteel.

Programma:
*Vanaf 10.15 uur welkom met koffie of thee in de Slangenburgse kerk

*Van 10.45 tot 11.00 uur een kort meditatief moment waarin een gedicht, een
gedachte of een tekst wordt aangereikt.

* Afwisselend in stilte en gesprek wordt er gewandeld door het
Slangenburgse bosgebied richting de Sint Willibrords Abdij.

* Daar wordt van 12.15 tot 12.30 uur het middaggebed van de Benedictijnse
monniken bijgewoond.

*Tijdens de terugweg van ongeveer een uur, waarin ook stiltemomenten en
gesprek elkaar afwisselen, wordt gaandeweg de van huis meegebrachte lunch
opgegeten.

Inhoudelijke leiding: Ds. Helma van Loon

Contactpersonen: Frida Meints en Gerrie Vos-Hiddink
Vertrek 9.30 uur verzamelen bij het Parochie Centrum
Opgave (i.v.m. vervoer) bij f.meints@gmail.com véér 6 maart
Kosten: € 3,00



Donderdag 22 maart 2018
Symboliek en Zonde

In het grijze verleden zijn kunstenaars en psychologen al bezig geweest met het
fenomeen "zonde". Bekend is het schilderij van Jeroen Bosch "de zeven
hoofdzonden" en ook de kerkvader Augustinus heeft een poging ondernomen
om het begrip "zonde" voor de eenvoudige gelovige te omschrijven. In het
woordenboek wordt een zonde omschreven als een overtreding van de
goddelijke of zedelijke voorschriften. Men onderscheidt de erfzonde, de
dagelijkse zonden en de hoofdzonden of doodzonden. Om voor de gewone
mens duidelijk te maken wat de consequentie was van het begaan van een
zonde waren er symbolen van dieren om uit te drukken wat je fout had gedaan.
Zo is een afbeelding van een zwijn het symbool van onmatigheid, je nergens
ietsvan aantrekken. Een egel (stekelvarken) beeldt uit dat je zonderreden kwaad
maakt(je stekels opzet). Lange tenen en een kort lontje kun je zeggen. Behalve
een schilderij over de 7 hoofdzonden is er ook een spannende detectivefilm
genaamd 7, er is een muziekstuk dat op dit thema is gebaseerd met een dans
en er zijn vloertegels met de motieven van de 7 hoofdzonden in de St.-
Willibrorduskerk in Vierakker.

Inleider: Rien Overvelde
Tijd: 20.00 — 22.00 uur
Plaats: Ons Huis




Donderdag 5 april 2018
Emmailswandeling

Een Emmalswandeling is een wandeling naar het gebeuren in Lucas 24:13-35,
op de avond van de dag van de opstanding van Jezus:

‘Bentudandeenige vreemdelingin Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen
gebeurd is? (vers 18)

‘Wij leefden in de hoop dat Hij degene was die Israél zou bevrijden, maar
inmiddelsis hetde derde dag sinds ditalles gebeurd is. Bovendien hebben enkele
vrouwen uit ons midden ons in verwarring gebracht. Toen ze vanmorgen vroeg
naar het graf gingen, vonden ze zijn lichaam daar niet ... (vers 21-23)

‘Brandde ons hart niet toen Hij onderweg met ons sprak en de Schriften voor ons
ontsloot? (vers 32)

Tijdens een Emmatswandeling gaan twee mensen met elkaar in gesprek om
elkaar wederzijds te beluisteren en te bevragen.

We starten de wandeling met een eenvoudige maaltijd in Kerkstraat 15. Daarna
gaan we met elkaar aan de wandel en in gesprek. Halverwege houden we halt
voor een drink- en eetpauze, om dan gesterkt onze weg te vervolgen en de
wandeltocht samen te volbrengen.

Leiding: Gerrie Vos- Hiddink
en Frida Meints

Tijd: 17.30 uur - 21.00 uur
Startpunt: Kerkstraat 15
Kosten: 3 euro

Opgave bij: f.meints@gmail.com of 06-51007904




Donderdag 24 mei 2018
Vroom en Fruitig

Tussen de fruitboomgaarden van Rha door
wandelen we, met een “appeltje voor de dorst’,
naar Olburgen. Daar bezoeken we de
begraafplaats en het graf van Dora Visser.

In het tegenover gelegen café Kraantje Lek

zal de heer Marcel Rijmers ons meenemen

in de geschiedenis van Dora Visser.

Olburgen is sinds 1965 een kleine
bedevaartsplaats omdat mensen bij het graf van
Dorothea Visser gebedsverhoring verwachten.
Dora Visser werd in 1819 geboren te Gendringen
en overleed in 1876 te Olburgen. Zij werd
bekend om de zogeheten stigmata, tekens van
Christus'lijden, die zij op haar lichaam zou hebben gehad. Het Rooms Katholiek
bisdom is al jaren bezig met een onderzoek naar de betrouwbaarheid en een
zaligverklaring is anno 2017 niet ver weg meer.

Wat zoeken mensen in onze tijd bij een eenvoudige vrouw uit de vorige esuw?
Hoe zijn de ontmoetingen in bedevaartsoord Olburgen?Vragen genoeg rondom
dit fascinerende verschijnsel, waarover we in gesprek kunnen gaan met onze
gastheer.

Ter info: http://www.doravisser.com/video-dora-visser

Aanmelden: vooér 10 mei. Voor wie de voettocht te lang wordt, is de mogelijkheid
om met de auto te gaan.

Leiding: Gerrie Vos- Hiddink en Frida Meints

Tijd: vertrek om 18.15 uur

Startpunt: Parochie Centrum

Kosten: 5,00 euro (rondleiding en koffie)

Opgave bij: gege1956@upcmail.nl of 06-51007904



Inspiratie & Ontmoeting

De werkgroep Inspiratie& Ontmoeting stelt jaarlijks een programma

samen in opdracht van de Raad van Kerken Hengelo Gld. Hierin zijn

vertegenwoordigd:

* de RK geloofsgemeenschap H. Willibrord binnen de parochie HH
Twaalf Apostelen; www.willibrordhengelo.nl

* de Protestantse Gemeente Hengelo Gld;
www.protetantsegemeentehengelogld.nl

* de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hengelo Gld.
www.vrijzinnighengelogld.nl

Locaties voor Inspiratie & Ontmoeting in Hengelo Gid:
* Ontmoetingscentrum Ons Huis,
Beukenlaan 30, tel. 0575 463555
¥ H. Willibrordkerk en Parochie Centrum,
Spalstraat 38, tel. 0575 461275
* Diakonaal Centrum, Kerkstraat 15

Contactpersonen voor informatie en aanmelding:
Mevr. Gerrie Vos-Hiddink

gegel1956@upcmail.nl

tel. 06-38700488

Mevr. Frida Meints,
f.meints@gmail.com
tel. 0575 464695

Mevr. Ans Schabbink- Demmer
ansdemmer@gmail.com
Tel. 06-13240336

Mevr. Ds. Aleida Blanken, E"
amh.blanken@hetnet.nl 5 S
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