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Nieuw
Met het jaarthema van PKN kunnen wij als redactie wel uit de voeten. 

Onze Ontmoeting voelt aan het begin van jaargang 57 als nieuw. Na een lang niet 
gemakkelijk voorjaar willen we veel van het oude achter ons laten en stappen in een 

andere richting zetten.

Echter, wie neemt de handschoen op? Er gebeurt weliswaar van alles in en rond onze kerk-
gebouwen, maar hoe krijgen we interessante informatie op een prettige manier in ons 
kerkblad? Dat blijft een uitdaging die we met zijn allen steeds weer moeten aangaan. 
Inderdaad: met zijn allen, want zonder voeding staat een redactie met lege handen.

Vandaar dat wij blij zijn dat wij ook aan het begin van deze nieuwe jaargang van alle 
kanten woorden en beelden krijgen aangereikt. Vermeldenswaardige reportages kwamen 

er ook uit het verre Oeganda, waar een groep Leiderdorpers met jeugdig elan meebouwde 
aan een nieuwe toekomst voor de lokale bevolking. Net zo opbouwend zijn de bedankjes 

die gemeenteleden insturen na een bloemetje of kaartje van de kerk.
Met vereende krachten zorgen we – daar zijn wij heilig van overtuigd – ook deze jaargang 

weer voor een mooi en inspirerend blad.

Tim Brouwer de Koning 

Inleverdatum Ontmoeting

Kopij voor de de volgende Ontmoeting moet 
uiterlijk zondag 29 september 19.00 uur 

ingeleverd zijn bij de redactie, Marco Buitelaar: 
redactie-ontmoeting@pgleiderdorp.nl. 

Het verschijningsrooster is achterin 
deze Ontmoeting te vinden.

Voedselbank

Naast de maandelijkse inzameling voor 
de voedselbank tegelijk met oud papier 
kunt u ook wanneer de kerk open is houd-
baar voedsel en toiletartikelen afleveren.

In de Schijnwerpers

ZONDAG 8 SEPTEMBER 
DORPSKERK, 10 uur 
Ds. Bertien Bos en Ds. Janco Wijngaard, 
gezamenlijke startdienst en herbevestiging 
ambtsdragers
DORPSKERK, 15 uur 
Samen onbeperkt geloven
SCHEPPINGSKERK, Kapelzaal 10 uur 
Ds. Trinus Hibma, dovendienst

ZONDAG 15 SEPTEMBER
DORPSKERK, 10 uur
dhr. Leo Koot ofs
SCHEPPINGSKERK, 10 uur
Ds. Bernard Schelhaas (Leiden)

ZONDAG 22 SEPTEMBER
DORPSKERK, 10 uur
Ds. Renske Zandstra (Den Dolder)
SCHEPPINGSKERK, 10 uur
Ds. Anne ter Schuur (Ammerstol) 
gecombineerde dienst doven/horenden. 

ZONDAG 29 SEPTEMBER
DORPSKERK, 10 uur
Ds. Janco Wijngaard, Maaltijd van de Heer
SCHEPPINGSKERK, 10 uur
Ds. Susan Karreman (Zoetermeer)

ZONDAG 6 OKTOBER
SCHEPPINGSKERK, 10 uur
Ds. Bertien Bos, gezamenlijke dienst en 
doopdienst m.m.v. Naghila
SCHEPPINGSKERK, Kapelzaal 10 uur 
Ds. Berit Bootsma-Gerritsen 
(+ tolk Louisa), dovendienst

ZONDAG 13 OKTOBER
DORPSKERK, 10 uur
Ds. Piet Warmenhoven (Leiden)
DORPSKERK, 15 uur
Samen onbeperkt geloven
SCHEPPINGSKERK, 10 uur
Ds. Janco Wijngaard

Elke VRIJDAG
Ommedijk 11 uur
Weeksluiting

Livestream: www.pgleiderdorp.nl

Kerkdiensten
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Omzien naar elkaar

Wilt u bezoek of aandacht voor uzelf of 
een mede gemeentelid, belt u dan met: 

Marthy Boxhoorn (071 541 21 40)
Hetty Brandenburg (071 589 28 50)

Elly Chaudron (06 4091 9842) 

Voedselbank

Naast de maandelijkse inzameling voor 
de voedselbank tegelijk met oud papier 
kunt u wanneer de kerk open is, ook houd-
baar voedsel en toiletartikelen afleveren.

Voorplaat: Dyu - Ha, Unsplash
Bij het Jaarthema “Als nieuw. Leven 

in het licht van Gods Koninkrijk”
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Zondag 8 september Dorpskerk
Startzondag
Tijdens de startzondag op 8 september 
worden herbevestigd als diaken Janny den 
Dekker, Evelien Mieremet en Marcella 
Buitenhek. Als ouderling wordt 
herbevestigd Marco Buitelaar.

Gevraagd: hulp voor onze organisten 
Zowel in de Dorpskerk als in de 
Scheppingskerk hebben we een mooi 
pijporgel staan.
Regelmatig moeten de tongwerk-registers 
van de beide orgels worden gestemd.
Een tongwerk is een orgelregister dat 
ongeveer klinkt als een trompet. Het orgel 
van de Dorpskerk bezit er twee en dat van 
de Scheppingskerk vier.
De organist gebruikt deze registers vooral 
om de melodie van een lied duidelijk te 
laten uitkomen. Maar na verloop van tijd 
en ook bij verandering van temperatuur, 
raken deze registers ontstemd en klinken 
ze dus vals.
De organist moet deze registers daarom 
regelmatig stemmen, maar heeft daarvoor 
hulp nodig van iemand die op de orgel-
bank plaatsneemt en dan de toetsen één 
voor één indrukt. Enige kennis van orgel- 
of pianospel is hierbij niet nodig! 
Lijkt het je leuk de organisten hierbij te 
assisteren, geef je dan op via onderstaand 
email-adres. De dag en de tijd waarop het 
stemmen plaatsvindt, wordt in overleg met 
de organist afgesproken. Dat kan ook voor 
aanvang van de kerkdienst zijn. We hopen 
zo een groepje assistenten te kunnen 
vormen dat op afroep onze zes organis-
ten wil helpen met het stemmen van de 
tongwerken. 
Informatie: Bert Crama, 06-27545590, 
e-mail: lcrama@casema.nl

Digitale collecte
In de kerken is de eerste collecte voor de 
hieronder genoemde doelen. De tweede 
collecte is voor het plaatselijk kerkenwerk. 
U kunt uw gift ook overmaken op bank-
rekening NL15 TRIO 0390 5394 22 ten 
name van de Diaconie Leiderdorp onder 
vermelding van ‘collectegift’, eventueel 
aangevuld met het specifieke collectedoel. 
De opbrengst via bank of app verdelen we 
over het doel van de zondag en het 
plaatselijk kerkenwerk. 
Staat er een specifieke omschrijving op de 
overschrijving, dan wordt dit bedrag in zijn 
geheel bijgeschreven voor dit doel.

8 september
PKN: Jongeren op weg
Onderzoek maakt duidelijk dat kerken die 
jongeren serieus nemen en ervoor zorgen 
dat ze zich thuis voelen meer aantrekkings-
kracht op hen hebben. De Protestantse 
Kerk helpt gemeenten hiermee door het 
aanbieden van seizoenpakketten. Deze 
pakketten bevatten methoden, spellen en 
werkvormen voor jeugdgroepen, clubs en 
gezinnen.

15 september
Vredeswerk: Syrië, opbouw kerkenwerk
Het voortbestaan van de kerk is van 
cruciaal belang voor de stabiliteit in Syrië. 
Als de kerk er weer is kan ze haar onmis-
bare taak oppakken: hulp bieden aan 
mensen die zijn getroffen door geweld of 
moesten vluchten, ongeacht afkomst of 
geloof. Met het herstelfonds helpt Kerk in 
Actie verwoeste kerken in Syrië op te 
bouwen. Herstel van de kerk betekent 
hoop voor de toekomst!

22 september
Werelddiaconaat: Colombia, stoppen 
seksueel misbruik
In Colombia komt veel seksueel misbruik 
voor, omdat Colombianen het normaal 
vinden dat mannen meer macht hebben 
dan vrouwen. Kwetsbare jongeren, 
inheemsen, Afro-Colombianen en 
vluchtelingen lopen extra risico. Met steun 
van Kerk in Actie kunnen sociaal werkers 
kinderen die slachtoffer zijn van (seksueel) 
geweld, psychische en juridische hulp 
bieden. 

29 september
Diaconie: de Rudolphstichting
In De Glind, een klein dorp in het midden 
van Nederland, vinden ruim 120 uithuis-
geplaatste, getraumatiseerde kinderen 
een veilig thuis in de 28 gezinshuizen die 
verspreid staan over het verder normale 
dorp. De Rudolphstichting steunt in het 
Jeugddorp alle voorzieningen die bijdragen 
aan het herstel, de ontwikkeling en het 
welzijn van gezinshuiskinderen.

6 oktober
Israëlzondag: Jongeren bouwen aan vrede
Joodse en Palestijnse jongeren ontmoeten 
elkaar zelden. In het regulier onderwijs is 
weinig aandacht voor conflictoplossing en 
een gedeelde samenleving. De organisatie 
Sadaka-Reut organiseert gezamenlijke 
activiteiten op middelbare scholen en 
universiteiten. Jongeren van verschillende 
nationaliteiten gaan samen in gesprek, ze 
horen verhalen over elkaars geschiedenis 
en ontdekken dat onderling begrip veel 
verschillen kan overbruggen.

Collectes
Kerkdiensten
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Startzondag 8 September
‘Als nieuw. Leven in het licht van Gods Koninkrijk’ is het jaarthema 
van de Protestantse Kerk voor het seizoen 2024/2025. Wij willen als 
gemeente met andere ogen naar onszelf en onze omgeving kijken en 
zo met elkaar een frisse start maken in het nieuwe seizoen.
Het programma van de startzondag bestaat uit verschillende delen, 
zo is er voor elk wat wils (Als knipoog naar de landheer die 5 x naar de 
markt ging om arbeiders te zoeken, tot aan het laatste uur). Maar je 
mag natuurlijk ook alle delen meemaken, graag zelfs!
 
10.00 uur
We beginnen met de morgendienst om 10 uur in de Dorpskerk.
Janco en Bertien zijn de voorgangers.
Centraal in de morgendienst staan het verhaal van Genesis 2:8-15
De hof van Eden en Mattheus 20: 1-16 0ver de werkers in de wijn-
gaard.
11.15 uur
Na de dienst is er koffie met Limburgse vlaai (met slagroom uiteraard).
11.30 - 13.00 uur
Dan gaan we met elkaar een tuin met ‘inspiratie borders’ maken.
Dat houdt in dat we samen gaan onderzoeken wanneer jij iets van 
Gods koninkrijk zag oplichten in of buiten de gemeente.
Samen richt je je op wat er aan moois, schoons of edels gebeurt. 
Vervolgens gaan we daar van leren en er ons  voordeel mee doen.
13.00 - 14.00 uur
De morgen sluiten we af met een gezamenlijke lunch. 
15.00 - 16.30 uur 
De dienst ‘samen onbeperkt geloven,’ ook hier ben je van harte welkom. 
16.30 tot 18.00 uur 
Is er de gelegenheid om onder het genot van een hapje en een  
drankje te ‘vinosoferen’ over het thema van de dag en je Bijbelkennis  
bij te spijkeren.

Gemeenteleven Gemeenteleven

Fotoboek
In allebei de kerken ligt een prachtig foto-
boek met foto’s van het minisymposium en 
de afscheidsdienst van Ds. Philip van Wijk. 

Het boek, samengesteld door Corrie 
Noteboom, geeft een overzicht van de hele 

periode dat Philip predikant was bij de 
PG Leiderdorp, van 2020 tot en met 2024. 
De foto’s zijn van de hand van Ellis 
Groothoff, Frits Onvlee en Corrie 
Noteboom. 
Iedereen die aan het fotoboek heeft mee-
gewerkt: heel hartelijk dank.

Met elkaar eten in de Scheppingskerk
Op vrijdag 4 oktober zal de eerst-
volgende dinermaaltijd gehouden worden in 
de Scheppingskerk, aanvang 17.30 uur. 
Je kunt daar genieten van een heerlijke 
maaltijd en tegelijkertijd een goed en gezellig 
gesprek met je tafelgenoten hebben. 

Iedereen die er zin in heeft is welkom. Je moet 
je wel opgeven voor deze maaltijd. Dat kan bij 
Ellis Groothoff, tel. 5891075. Mocht je, nadat je 
je opgegeven hebt, toch niet kunnen komen, 
meld je dan even af bij Ellis of op die vrijdag-
middag in de Scheppingskerk, tel. 5890259. 

Je kunt binnen komen vanaf 17.00 uur. 
De maaltijd begint om 17.30 uur en de kosten 
bedragen € 7.00 per persoon.

Niek de Wolf 
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Persoonlijk

Kerkenraad
Aan het begin van de kerkenraadsvergadering van 25 juni heeft 
Marja van der Kruk van de Taakgroep Jeugd verslag gedaan van alle 
werkzaamheden van de Taakgroep. Duidelijk is dat er nog veel te doen 
is. Wie wil meedenken, mag zich melden.

In juli zijn er onder leiding van Ds. Pieter Terpstra, onze interim-
predikant, al een aantal rondetafelgesprekken geweest. Het is de be-
doeling in september nog een aantal rondetafelgesprekken te houden. 
Doel van de gesprekken is te bepalen waar de 
PG Leiderdorp over een aantal jaren wil staan. De uitkomst van alle 
gesprekken is onder andere van belang voor de  beroepings-
commissie, voor de diverse taakgroepen en daarnaast input voor het 
nieuwe beleidsplan. 

Janny van der Hoogt-van Ackooij
scriba 

Gemeenteleven

Bereikbaarheid Pastoraat
Ds. Janco Wijngaard is bereikbaar via tel. 06-16933961of e-mail: 
dsjancowijngaard@gmail.com
Ds. Pieter Terpstra is inmiddels terug van vakantie. 
Helaas is Ds. Bertien Bos nog ziek. 
Voor pastorale vragen zijn ook de volgende contactpersonen te 
benaderen:
wijk Zijloord: Marthy Boxhoorn (071-541 21 40)
wijk Hoven/Ouderzorg: Hetty Brandenburg (071-589 28 50)
wijk Dorpskerk: Elly Chaudron (06 4091 9842)
Bij geen gehoor kan het speciale nummer 06 45240234 gebeld 
worden.
Voor overige niet dringende vragen kunt u contact opnemen met het 
kerkelijk bureau. Dat kan per e-mail (info@pgleiderdorp.nl) of via 
071-5890259.
Het kerkelijk bureau is geopend op maandag- en donderdagochtend 
van 09.00 tot 12.00 uur. 

Verrast
Op zondag 28 juli werd ik verrast met een 
groet vanuit de Dorpskerk, vergezeld van een 
kaart met een rits namen van gemeenteleden 
en een fraaie bos bloemen. Heel hartelijk dank 
daarvoor. Het heeft me echt goed gedaan. 

Hans de Groot

Driemaal dank
Voor de bloemen uit de kerk, het plantje op 
ziekenzondag en een kaart voor mijn verjaar-
dag dank ik de mensen van de kerk hartelijk.

mw. Boekholt 

Gift
Pastoraal medewerker Piet Zirkzee heeft van 
mevrouw E. uit de Simon Ouwerkerkstraat een 
gift ontvangen van 20 euro, bestemd voor de 
diaconie. Hartelijk dank daarvoor.

Bloemenfonds
Via pastoraal medewerker Hetty Brandenburg 
is een gift van € 15 binnengekomen voor het 

bloemenfonds.  Mw. Rompes schenkt het 
bedrag als dank voor de bloemen die zij recent 
ontving. 

Bloemengroet
Dank voor de bloemen en de kaart die ik van 
de gemeente Leiderdorp via Martha van 
Oosten mocht ontvangen, precies een jaar na 
het overlijden van mijn vrouw. Nu, eenzaam 
maar niet alleen. God en gemeente naast je.

Hans Snel 

Huisbezoek
Tijdens een huisbezoek heeft pastoraal 
medewerker Piet Zirkzee € 50 ontvangen van 
mevrouw K. uit de Splinterlaan. De ene helft 
van deze gift is bestemd voor de diaconie, de 
andere helft voor het bloemenfonds.

Bloemenzee
De bloemen van de kerk hebben vrijwilligers 
de afgelopen weken gebracht naar: 
mw. N. Kapaan (Hubrechtstraat), Paula 

Cramer (Koolmeesstraat), Gijsbert Dompeling 
(Essenpark), mw. J. de Koning (Mauritssingel), 
Marja van der Kruk (Leidekker), Martha van 
Oosten (Huygensdreef), Marjenke Hielkema 
(Anna van Burenstraat), Bep Schippers 
(Grotiuslaan), mw. De Boer (Klaprooskamp), 
mw. R. Hollebeek (Hoogmadeseweg), 
mw. Den Hartog (Van Poelgeestlaan), 
Heleen Pasma-van den Berg (Torenwacht), 
Hennie van Westrenen (Laantje van Sibbes), 
Hans de Groot (Jan de Hartogplein), Hans 
Snel (Dotterbloemkreek), dhr. H. Neuteboom 
(Hubrechtstraat), Gerrie van Vliet 
(Leythenrode), Paula van Leeuwen 
(Huygensdreef), mw. J. van Rijs (Hoge 
Rijndijk, Zoeterwoude), Hetty Brandenburg 
(Van Effendreef), Joop Roest (Brunelkamp), 
Piet Bloemendaal (Windrust), mw. De Man 
(Vlechtbaan), mw. Rompes (Klaprooskamp), 
mw. M. van der Wilt (Mauritsstaete), 
Aad van Gurp (Vronkenlaan) en Teun Rietveld 
(Van Alphenplein).

 Het verheugen is begonnen
8 September vieren we onze startzondag, 
een symbolisch nieuw begin. Het is tijd om 
vooruit te kijken en met zomerse energie 
elkaar op te zoeken en naar het licht te 
kijken. 
Met gemengde gevoelens kijken we terug 
op vorig jaar. Het was een tijd met veel 
turbulentie en grote uitdagingen voor onze 
gemeente. Het is een jaar geweest met 
prachtige diensten, fijne activiteiten, 
gezelligheid en mooie momenten, maar ook 
het jaar met de visitatie, grote besluiten die 
over ons genomen zijn en de noodzaak om 
zaken bestuurlijk anders te doen.
Dat zijn diepe dalen geweest, met het risico 
dat we elkaar daarin kwijtraken. Gelukkig 
hebben we ook iets waardevols ontdekt: 

onze vastberadenheid om verder te gaan. 
Om onze gemeente niet op te geven, ook 
al weten we nog niet hoe het precies verder 
moet. 

Het is wel tijd om vooruit te kijken. 
Verrassend was dat we deze zomer veel meer 
kerkbezoekers hadden dan vorig jaar. Dat 
zegt iets over onze verbondenheid en ook 
dat we goede gastpredikanten weten te ver-
binden. Heel belangrijk, want in de opbouw 
van het pastoresteam ligt dit jaar een grote 
uitdaging.
We beseffen dat niet iedereen al zover is om 
de pijn en onrust achter zich te laten, en dat 
is begrijpelijk. Herstel kost tijd, en het vraagt 
geduld van ons allemaal. Maar we kunnen 
niet anders dan vooruit, en belangrijker nog: 

we wíllen vooruit. Niet alleen omdat we niet 
terug kunnen, maar omdat we geloven in de 
kracht van onze gemeenschap, in de liefde 
die ons bindt, en in het verlangen om samen 
sterker te worden.
Laten we dit nieuwe jaar ingaan met de 
wetenschap dat het dieptepunt achter ons 
ligt. Dat we, met Gods hulp, bouwen aan een 
toekomst waarin onze gemeente kan bloeien 
en groeien. Samen staan we sterk, en samen 
gaan we verder. De zomer 
uit, en nog steeds het 
licht tegemoet.

Met opgewekte groet,
Huibrecht Bos

voorzitter van de 
kerkenraad
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Woorden van Waarde

Als nieuw?
Als nieuwe predikant kreeg ik de uitdaging om in de eerste Ontmoeting van het nieuwe kerkelijk jaar 
de ’Woorden van Waarden’ te schrijven. Het thema van deze Ontmoeting is: ‘Als nieuw! Leven in het 
licht van Gods Koninkrijk’, wat ook het jaarthema is van de landelijke kerk. Nu vind ik de term ‘als 
nieuw’ wel wat verwarrend. 

Wat bedoelen we daar nu eigenlijk mee? Gaan we na wat er allemaal in het voorgaande jaar is gebeurd in ons persoonlijk leven, in de 
wereld om ons heen en in onze geloofsgemeenschap na de zomervakantie weer ‘als nieuw’ verder? 

Wanneer mensen op Marktplaats iets te koop aanbieden wat door de eigenaar al jaren is gebruikt - dus zeg maar iets tweedehands wordt 
aangeboden - dan staat erbij dat het een opknappertje is, gebruikt is of ook wel dat het nog prima functioneert. ‘Zo goed als nieuw’ 
wordt het dan in de etalage gezet. Nu ik wat ouder ben geworden word ik eerlijk gezegd ook wel wat kriegelig van de term ‘nieuw’, omdat 
ik in dat zogenaamde nieuwe juist vaak veel van vroeger weer voorbij zie komen. Veel nieuws en mode wordt als nieuw verkocht, maar 
wat van waarde blijkt keert om de zoveel tijd terug. Niets nieuws onder de zon schreef Prediker al.

Maar toch moeten we vooruitkijken en niet alleen achterom naar het oude, want dat koninkrijk van God is al gaande en gaan we gaan-
deweg tegemoet. Geloven zet ons ook in beweging en reikt ons steeds weer wat nieuws of vernieuwend. ‘Als nieuw’ zou ik daarom ook 
persoonlijk willen verstaan zoals in couplet 2 van Lied 834 uit het liedboek:

Schep, God, een nieuwe geest in mij
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.

Dat vraagt om een open en ontvankelijke houding, bijvoorbeeld door te luisteren naar een Bijbellezing alsof het nieuw voor je is, dat je 
het zeg maar nog nooit hebt gehoord. Maar hoe moeilijk is dat om zo te luisteren? Zeker naar een Bijbeltekst die je al zo vaak eerder 
hoorde? Je kunt daar zomaar niet als nieuw naar luisteren, omdat er altijd zoveel is dat in ons meeklinkt wanneer je luistert. Veel 
ervaringen uit het verleden kleuren zomaar alles wat we zien en horen in het heden. Dus ‘als nieuw’  is er niet zomaar. Hoe gaan we het 
nieuwe kerkelijk jaar in, zo goed als nieuw?

Misschien moeten we er ook wel om bidden, God vragen om ons te vernieuwen, zoals de zon onze dag heel anders kan maken als 
hij schijnt. 

De uitwerking van Gods geest kan zomaar zo voor jou zijn dat je vrolijk in alle vrijheid weer 
verder kunt. 
Moge God zo schijnen als een zon in ons bestaan, zodat we in dat licht kunnen leven en wij 
ook elkaar kunnen zien van aangezicht tot aangezicht. 

Lees het lied 834 ook maar eens helemaal. 

Wat vernieuwt jou?

Ds. Janco Wijngaard
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‘Meer gedaan in Oeganda dan we van plan waren’
De reis is voorbij: wat een fantastische ervaring. Heel veel dank aan degenen die ons hierin 
gesponsord of op andere manier gesteund hebben. Zonder jullie hadden wij dit nooit kunnen 
doen. We hebben heel veel bereikt!
We zouden alleen de verblijven van de vrouwelijke docenten opknappen, dat is gelukt, maar 
we hebben veel meer gedaan. We hebben ook de verblijven van de mannelijke docenten aan-
gepakt .
 
Voor: 

Na:

Daarnaast hebben we 2 zonnenpanelen gekocht en gemonteerd en alle leerlingen klamboes 
gegeven. We brachten 8 laptops mee voor de examens en laboratoriumspullen voor de 
scheikundeles.
Het lokale ziekenhuis heeft een kraambed gekregen en nog wat andere spullen.  
Bij de gevangenis hebben we een scheerapparaat, dekens en bekers en bakjes gebracht.
We zijn op huisbezoek geweest en hebben gezien hoe de allerarmsten leven en hun proviand 
gegeven. We hebben een donatie gedaan aan de lokale kerk en het eindfeest van de school. 
Lichtgewonden zijn verbonden en tot slot hebben we ook nog een zwerfpuppy gered die nu de 
waakhond van de school wordt en een eigen hok heeft gekregen. 
Het was fysiek best zwaar, maar we hebben er zoveel van geleerd. Dat je zonder wifi echt kunt 
overleven. Dat koken op houtskool en zonder koelkast ook gaat. Dat je met een halve emmer 
water je haar kunt wassen. Kortom, dat je met weinig middelen heel veel kunt doen en dat 
we veel meer moeten waarderen wat we hebben. We hadden een super leuke groep en leuke 
interactie met de leerlingen. We hebben dankzij jullie de school kunnen helpen en wij zijn zelf 
een levenservaring rijker die wij nooit meer zullen vergeten. 

de Oegandagroep

Jeugd en Jongeren

Calvinistisch
Wie met een historische blik naar Bijbel-
verhalen kijkt, kan daar heel wat wijsheid en 
inspiratie uit putten. Zo rond het jaar nul was 
werken in een wijngaard kennelijk een gunst 
die niet voor iedereen was weggelegd. 

De landheer bepaalde welke arbeidskrachten 
hij kon gebruiken en voor hoe lang. De uitver-
koren wijnwerkers waren maar wat blij dat zij 
hun handen uit de mouwen konden steken. 
Want ook in die tijd gold: wie niet werkt zal ook 
niet eten.

Dat credo doet zeker in Calvinistische kringen 
nog altijd opgeld. ‘Loon naar werken’ heet het 
dan en op zich klinkt het nog logisch ook. Zo 
lang het maar niet leidt tot starheid en dogma-
tisme is er niets mis mee. Zoals het er nog wel 
eens aan toegaat bij kleine kinderen, die met 
hun ingebakken rechtvaardigheidsgevoel vaak 
heel goed zijn in het afwegen van wat hun ten 
deel valt ten opzichte van anderen.

Zo redenerend en alles afwegend werken we 
voor ons gevoel aan een rechtvaardige samen-
leving, maar de landheer uit het Bijbelverhaal 
heeft een ander ideaal voor ogen. Hij beloont 
alle arbeiders even royaal, ongeacht de lengte 
van hun dienstverband. Je zou het positieve 
discriminatie kunnen noemen, bevoordeling 
van de pechvogels die pas later op de dag in 
de wijngaard aan de slag konden.

Hoewel het verhaal van de landheer al zo oud 
is als de Bijbel, heeft zijn even genadige als 
ongebruikelijke beloningssysteem bij mijn 
weten amper navolging gevonden. Mocht dat 
2000 jaar na dato toch nog veranderen, dan 
voelt dat voor de goegemeente die gewend is 
om alles altijd maar af te 
wegen ongetwijfeld 
als nieuw.

Tim Brouwer de Koning

Kindernevendienst XL tijdens de startzondag
Zondag 8 september vieren we vanaf 10 uur 
de startzondag in de Dorpskerk. Voor de 
kinderen van de basisschoolleeftijd is er dan 
een extra leuke Kindernevendienst XL.
Het hele kerkelijk jaar gaan we in de kinder-
nevendienst XL vertellen over de wonderen in 
de Bijbel. Misschien hebben jullie al eens een 
verhaal van zo’n wonder gehoord, maar er 
zijn er vast nog een heleboel die je niet kent. 
Samen gaan we luisteren naar zo’n verhaal 
en daarna gaan we leuke dingen doen. 
Soms gaan we knutselen, soms doen 
we een spel, maar het is in ieder geval                                                                     

altijd gezellig. Komen jullie ook? En neem je 
vriendjes mee. Hoe meer, hoe leuker.
Tot dan!                                                                    

Brigitte en Marja



8



9



10

In memoriam Afke Jacobi-Boonstra
Op donderdag 25 juli is Afke Jacobi-
Boonstra overleden, 93 jaar oud. 
Ze groeide op in Drachten, in een groot gezin. 
Ze trouwde met Hedzer Jacobi. In verband 
met zijn werk verhuisden ze naar het Westen. 
Eerst in Den Haag, vanaf 1959 in Leiderdorp. 
Ze kregen samen vier kinderen, drie zoons en 
een dochter. Toen de kinderen groter werden 
werd ze actief in het vrijwilligerswerk in 
Leiderdorp. Maar er was ook tijd voor ont-
spanning in het huisje in Wapse (Drenthe) dat 
ze na Hedzers pensioen gekocht hadden. Daar 
kwamen ook vaak de kleinkinderen logeren in 
de vakanties. 
Het overlijden van haar man Hedzer was 
een harde slag. Maar met de hulp van haar 
kinderen pakte ze de draad van het leven weer 
op. De laatste jaren ging haar gezondheid erg 
achteruit. Ze vond het moeilijk om hulp te 
accepteren, maar het kon niet anders meer. 
De laatste periode van haar leven werd ze 
verzorgd in Ommedijk. 
We hebben op 1 augustus afscheid van Afke 
genomen in een dienst in de Scheppingskerk, 
met aansluitend de begrafenis aan de 
Hoogmadeseweg. We mogen haar bewaard 
weten in Gods liefde.

Carel van der Meij

In memoriam Adriana Hendrika Jongeneel-
Andriessen
Op 12 juli is Adriana Hendrika Jongeneel-
Andriessen overleden, 97 jaar oud. Met haar 
man Dick heeft ze lang aan de Splinterlaan 
gewoond. Dick kwam uit Katwijk, maar Ada 
en hij voelden zich beter thuis in Leiderdorp, 
ook omdat het in de kerk minder ‘zwaar’ was. 
Samen kregen ze een dochter, Ellen. Met haar 
waren ze erg gelukkig. Moeder en dochter 
hadden een sterke band. 
Toen ze ouder werden verhuisden Dick en Ada 
naar de Van Alphenstaete, waar ze met veel 
plezier woonden. Het verlies van haar man, in 
2015, was een grote slag voor Ada. De laatste 
jaren liet haar gezondheid steeds meer te 
wensen over. Op het eind heeft ze besloten 
niet meer te eten en te drinken. Het ging niet 

meer. Ze is met goede begeleiding ten slotte 
rustig ingeslapen. 

Op vrijdag 19 juli hebben we afscheid van 
haar genomen in een dankdienst voor haar 
leven, waarna we haar lichaam aan de aarde 
hebben toevertrouwd op de begraafplaats aan 
de Hoogmadeseweg. Ada mag rusten in vrede.

Carel van der Meij

In memoriam Ineke Frijlink 
Op donderdag 8 augustus is toch nog 
onverwacht op 88-jarige leeftijd Ineke 
Frijlink overleden, na een lang, mooi, divers en 
voor het grootste deel gelukkig leven. Zij was 
weduwe van Pim en moeder van Ton, Hans 
en Rob.  Hoewel ze vanwege uitzendingen 
van haar man veel in het buitenland woonde 
in onder andere Engeland, Japan en Iran, was 
het huis in het Essenpark 50 jaar een veilige 
thuishaven. 

Helaas moest Ineke dat anderhalf jaar geleden 
verlaten en ze verhuisde naar Schouwenhove 
te Leiden. Ze was altijd zelfstandig geweest, 
politiek en maatschappelijk actief, maar nu 
moest ze steeds meer de regie over haar leven 
loslaten, wat ze maar moeilijk kon accepte-
ren. Daarom ook zijn we dankbaar dat ze een 
eeuwig thuis heeft gevonden bij God. We lazen 
in de dankdienst voor haar leven de bekende 
troostwoorden in het evangelie ‘Wees niet 
ongerust, maar vertrouw op Goden op mij. 
In het huis van mijn vader zijn vele kamers’.  
(Johannes 14: 1-6)

Haar zoons zetten Ineke symbolisch in het 
Licht van Christus door vanaf de Paaskaars 
lichtjes te ontsteken aan het begin van de 
dienst. Na een informele ontmoeting na de 
dankdienst heeft de familie Ineke begeleid 
naar haar laatste rustplaats en is ze bijgezet in 
het familiegraf op de Algemene Begraafplaats 
in Leiderdorp.

We wensen haar zoons en de verdere familie 
veel sterkte en Gods liefdevolle nabijheid.

Ds. Janco Wijngaard

In herinnering
Foto Frits Onvlee
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Pieter van der Sluijs is een gemakkelijke prater, maar over zijn ziekte 
MD hoor je hem zelden. Als drager van deze ernstige erfelijke spier-
ziekte wil hij toch zijn verhaal kwijt. En wel snel, want op 1 september 
is hij begonnen aan zijn sponsortocht naar Rome om geld bijeen te 
fietsen voor meer onderzoek naar de ziekte die het leven van hem, 
twee van zijn dochters en een kleindochter bemoeilijkt.
De 68-jarige Leiderdorper - onder meer actief als hulpkoster - zit in 
de Scheppingskerk op hete kolen. ,,Na dit interview heb ik nog een 
fietstraining met reisgenoot Henk’’, zegt hij tijdens de koffie. Want 
we willen goed voorbereid beginnen aan de Via Francigena, een oude 
pelgrimsroute van 2026 kilometer van het Engelse Canterbury via 
Frankrijk en Zwitserland naar Rome. We fietsen weliswaar niet om de 
prestatie, maar moeten wel elke dag op tijd onze slaapplaatsen 
bereiken. De B&B’s en herbergen liggen zo’n 80 kilometer uit elkaar.’’

 Onderbelicht
Zo bezien staat Pieter aan het begin van een strak geplande reis, 
maar dat is slechts een deel van het verhaal. Met zijn 73-jarige met-
gezel Henk (,,een goed Katholiek’’) fietst hij (,,met ondersteuning’’) 
om aandacht te trekken voor MD (Myotone Dystrofie), een dodelijke 
maar ook onderbelichte ziekte. Als drager - met gen 19 dat bij 
MD-patiënten te lang is - heeft Pieter nooit begrepen waar zijn 
klachten als staar, darmproblemen of verkrampte handen vandaan 
kwamen, totdat zijn dochters Kirsten en Lisanne dezelfde 

symptomen vertoonden. Een alerte arts legde het verband met MD, 
waarna de familie zich - met wisselende uitkomsten - liet testen.  
,,Het is voor 50 procent erfelijk, wat behoorlijk significant is. 
Mijn middelste dochter Deborah bijvoorbeeld is geen drager en haar 
kinderen kunnen het ook niet krijgen.’’
Wat Pieter betreft hoopt hij dat zijn dochters en kleindochter Anieke 
tot de laatste generaties horen met MD. Een kenmerk van de ziekte is 
dat die per generatie ernstiger wordt en zich op jongere leeftijd 
openbaart. ,,Daarom is onderzoek naar de ziekte en het vinden van 
een medicijn zo belangrijk. Mijn dochter Kirsten heeft met haar 
partner Jorg de stichting MD Nederland (met fiscaal aantrekkelijke 
ANBI-status) opgezet om juist dat onderzoek te stimuleren. Want 
zelfs artsen weten vaak weinig af van deze ziekte, die weliswaar veel 
minder bekend is dan bijvoorbeeld ALS maar veel vaker voorkomt.’’

Onderzoek
Elke trap die de Leiderdorper op de fietsroute van Canterbury naar 
Rome doet voor het goede doel, is bestemd voor diepgaand onder-
zoek naar oplossingen voor huidige en toekomstige generaties. 
,,Dus niet voor aanpassingen bij ongemakken, ook al zijn die 
belangrijk. Mijn inmiddels opgehoogde streefbedrag van 7000 euro 
is misschien bescheiden en ik reken stiekem op veel meer. Ik hoop 
dat mensen gul geven, maar vooral ook dat beter bekend wordt wat 
MD inhoudt.’’

Voor de familie Van der Sluijs brengt de ziekte veel onzekerheden met 
zich mee. Wat is er aan te doen en hoe loopt het af? ,,Want uiteinde-
lijk kan MD ook het hart aantasten. Gelukkig staan wij onder medi-
sche controle en weten de artsen steeds meer. Maar wat er medisch 
mogelijk is hangt vooral af van goed onderzoek.’’

Ondertussen verheugt Pieter van der Sluijs zich op zijn ‘pelgrims-
tocht’. Met fietsmaat Henk, die graag een praatje maakt met jan en 
alleman, verkeert hij in goed gezelschap. Zelf geniet Pieter vooral van 
de natuur en de stilte. Wanneer zij gearriveerd zijn op het beroem-
de Sint Pietersplein, verblijven ze nog twee dagen in Rome om ‘te 
landen’ en cultuur te snuiven.  ,,Ik ben benieuwd hoe hoog de teller 
dan staat.’’

Tim Brouwer de Koning

Kerk door de weekVacaturesUitgelicht
Pieter van der Sluijs fietst naar Rome in strijd tegen erfelijke ziekte

Pieter en Stichting MD Nederland ondersteunen? 
https://acties.md.nl/fundraisers/pieter-van-der-sluijs 

of scan onderstaande QR code
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Boekenmarkt in Scheppingskerk 
Op vrijdagavond 18 en zaterdag 19 oktober 
wordt in de Scheppingskerk de 34ste 
boekenmarkt gehouden. Ook deze keer zijn 
veel vrijwilligers nodig: bij de voorbereidingen 
(die beginnen al op donderdag 17 oktober 
vanaf 12 uur), bij de verkoop op vrijdagavond 
en op zaterdag tot 14 uur en na afloop van de 
markt om de kerk weer opgeruimd en schoon 
te hebben voor de zondag. Jong en oud mag 
zich aanmelden bij Boudewijn van Meeteren: 
b.h.vanmeeteren@hetnet.nl
Ook liggen er aanmeldingsformulieren in de 
Dorpskerk en in de Scheppingskerk.

Een kwart van de opbrengst van de boeken-
markt gaat naar het project dat de diaconie / 
Kerk in Actie Buitenland heeft aangedragen: 
een school in Rurigi in Kenia, die als doel 
heeft een brug te slaan tussen vijandige 
dorpen. Deze school moet geheel uit eigen 
middelen betaald worden. Het schoolgeld is 
laag om zoveel mogelijk kinderen een kans te 
geven. Leermiddelen zoals schoolboeken en 
noodzakelijke investeringen moeten daarom 
zo mogelijk met hulp van buiten aangeschaft 
worden. Ds. Philip van Wijk, tot voor kort 
predikant in onze gemeente, is intensief 
betrokken bij dit project.

Hans Kapteyn

De school in Rurigi
Het dorpje Rurigi in het westen van Kenia 
ligt op een hoogvlakte die in het koloniale 
verleden werd bezet door blanke boeren uit 
Zuid-Afrika. Na de koloniale tijd werden hun 
boerderijen verkocht aan de lokale bevolking, 
die de grond verdeelde. Sommige dorpen die 
daardoor ontstonden waren van een andere 
etnische groepering dan van de heersende 
stam in die omgeving. Daardoor ontstonden 

rivaliteiten en etnische spanningen. Rurigi is 
voor 98 procent bevolkt door de Kikuyu-stam, 
de omringende dorpen allemaal door 
Kalenjin. Al ruim 60 jaar komen er voort- 
durend geweldsuitbarstingen voor. In 2008 
is het dorp helemaal afgebrand. Samen met 
vrienden en bekenden hebben we het dorp 
geholpen bij de wederopbouw.

Een wens in dat proces was het realiseren 
van een school. Het onderwijs in de dorpen 
is van lage kwaliteit, omdat de goede leer-
krachten in de steden worden geplaatst. 
We willen de kinderen van het dorp een 
toekomst bieden. En tegelijk willen we een 
brug slaan tussen de vijandige stammen. 
Als kinderen van de rivaliserende stammen 
met elkaar in één schoolbank zitten, dan 
doorbreekt dat de vijandige beelden die ze 
thuis van de ander meekrijgen. Dat doel is 
bereikt: de school wordt door beide stammen 
bevolkt. 

In 2015 konden we de school bouwen dankzij 
een gift van een fonds in Nederland. Sinds-
dien hebben verschillende sponsoren gehol-
pen bij de investeringen. 

Maar we moeten zelf de leerkrachten betalen. 
De dorpelingen zijn arm, want de akkertjes 
zijn per generatie verder verdeeld en te klein 
om er fatsoenlijk van te kunnen leven. En in 
Kenia is het al een poosje onrustig omdat de 
kosten voor de meest basale bood- 
schappen schrikbarend zijn gestegen. 
Schoolgeld houden we zo laag mogelijk, zo’n 
€ 120 per kind per jaar. Daarvan kunnen we 
de salarissen van de leerkrachten en ander 
personeel betalen. 
Onderwijsmiddelen, terugkerende onder-
houdskosten en uitbreidingen moeten door 

sponsoring betaald worden. Het blijft lastig 
om de school draaiende te houden.

Wat prachtig dat er tijdens mijn afscheid 
voor de school is gecollecteerd. Een bedrag 
van € 2400 kwam er binnen en ook een 
nagekomen gift van € 500. Een prachtig 
totaal.
Elders in dit nummer leest u dat ook de 
boekenmarkt dit jaar bijdraagt. Daar zijn 
we als schoolbestuur ongelofelijk dankbaar 
voor. Het houdt de moed er in om de school 
op de been te houden, en de kinderen een 
toekomstsperspectief te bieden!
Dank namens de kinderen van Rurigi,

Ds. Philip van Wijk

Bijbelse feesten vanuit de bronnen  
In een tijd waarin politiek alle aandacht naar 
zich toetrekt, is het belangrijk om je als kerk 
te blijven verdiepen in de joodse traditie, om 
ook je eigen traditie goed te begrijpen. 
Daarom organiseert de werkgroep Kerk & 
Israël (ringen Katwijk en Leiden) van de 
Classicale Commissie Zuid-Holland Noord 
op 9 oktober een avond voor alle kerkelijke 
gemeenten in deze regio. In het najaar viert 
men in het Jodendom een aantal belangrijke 
feesten, de zogenoemde ‘Hoge Feesten’: van 
Joods Nieuwjaar (dit jaar op 3 oktober) naar 
Grote Verzoendag (12/10), gevolgd door het 
Loofhuttenfeest (17/10). De cyclus wordt 
afgesloten met Vreugde der Wet op 25/10. 

Sommige feesten hebben een Bijbelse 
oorsprong, andere niet. De manier waarop 
ze gevierd worden, verandert in de loop 
van de eeuwen. En: de christelijke traditie 
viert deze feesten niet. Dat roept vragen op. 
Tijdens deze avond verdiepen we ons in de 
Hoge Feesten: wat lezen we hierover in de 
Hebreeuwse bijbel? Hoe werden de feesten 
gevierd in de eerste eeuw van onze jaar-
telling, de tijd waarin ook Jezus en de eerste 
leerlingen leefden? Komen we die feesten 
ook tegen in het Nieuwe Testament, en hoe? 
Wordt er in het Nieuwe Testament – en de 
vroege kerk – een eigen (?) interpretatie aan 
de feesten gegeven?
Dr. Johanna Tanja neemt ons mee in deze 
vragen. Dr. Tanja is medewerker voor Kerk & 
Israël in de dienstenorganisatie van de PKN, 
speciaal voor toerusting aan plaatselijke ge-
meenten. Datum: woensdagavond 9 oktober 
Plaats: 19.30 uur in de Scheppingskerk, Lei-
derdorp, Van Poelgeestlaan 2, 2352 TD 
Toegang is vrij; wel wordt een (contante) 
bijdrage op prijs gesteld. 
Informatie: heleen.pasma@gmail.com 
     Werkgroep K&I ring Katwijk en Leiden 
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Wie oren om te horen heeft
Laatst zongen we dit lied weer, een lied over 
de tien geboden. Ook op andere plekken gaat 
het vaak over horen. Bijvoorbeeld in Marcus 
7, 31-37, het verhaal van de dove die genezen 
wordt door het woord ‘effatha’. Helaas zit ge-
nezing van mijn gehoor er bij mij niet in. Als 
kind had ik een extreem goed gehoor. Vanaf 
mijn vijfendertigste werd dat minder en het 
blijft langzaam achteruit gaan. Ongeveer tien 
jaar geleden werd de oorzaak ontdekt: een 
weeffoutje in mijn chromosomen. 
Mijn gehoorverlies heeft veel gevolgen, ook 
in de kerk. Voor aanvang van de dienst speelt 
het orgel en mensen praten met elkaar. Dan 
versta ik bijna niets. De luisterinspanning 
moet ik na afloop bekopen met de rest van 
de dag extra hard oorsuizen. Een gezellig 
gesprekje zit er op zo’n moment dus niet in. 
Zwaaien en aankijken is wel heel fijn! Op mijn 
rug tikken: daar kan ik enorm van schrikken. 
Hoortoestellen draag ik elke dag. Ze zijn een 
uitkomst, maar ze geven me nooit mijn oude 
gehoor terug.  Ze helpen vooral als het rustig 
is om me heen. 
Om mijn energie wat te sparen gebruik ik 
tijdens de kerkdienst de ringleiding. Daar-
mee hoor ik het geluid dat via de microfoons 
komt. Zo versta ik de ambtsdragers en de 
predikant goed. De geluiden om me heen 
gaan naar de achtergrond. 
Ringleiding werkt met een koperen draad die 
in het gebouw zit. Als je binnen die ‘ring’ zit, 
kunnen hoortoestellen met de juiste techniek 
het signaal opvangen. 
Na afloop van de dienst drink ik bijna altijd 
wel even thee. Ik wil er graag bij-horen en 
even een praatje maken. Als het orgel stopt 
en we staan een beetje verder weg van ande-
re pratende mensen, dan gaat het wel. 
Een tijdlang ging ik naar de Dovendiensten. 
Ik ben niet gebarenvaardig genoeg om de 
tolk te kunnen volgen. Mijn gebarentaal is 
vergelijkbaar met ‘Frans voor beginners’ van 
de Volksuniversiteit. En ik mis de muziek 
teveel. Daar ben ik mee opgegroeid en is het 
is een essentieel onderdeel van mijn geloofs-
beleving. Muziek horen gaat bij mij veel beter 
dan gesproken taal. De teksten lees ik mee 
op de beamer. Daarom toch weer de 
‘horenden-dienst’. Ik merk dat mensen het 
soms ongemakkelijk vinden als ik voor de 
dienst aangeef dat ik niet wil praten. Ik zie 
u wel en ben ook in voor 
contact, maar praten 
lukt gewoon niet. 
Daarom heb ik dit 
stukje geschreven. 
Graag tot ziens in de 
kerk!

Jessica Langenhoff

Ontmoetingsochtend 
Elke Herlaar, geestelijk verzorger in het 
Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp, opent dinsdag 
17 september rond 10.30 uur de nieuwe reeks 
maandelijkse ontmoetingsochtenden. In de 
Kapelzaal van de Scheppingskerk vertelt zij 
over haar werk en dat van het team geestelij-
ke verzorging in het ziekenhuis. 
We sloten het seizoen af in mei met 
theater Toverlei. Drie leden van theater Tover-
lei bezorgden ons een gezellige en 
informatieve ochtend. In het nieuwe seizoen 
hopen wij belangstellenden elke derde dins-
dag van de maand een interessante en gezel-
lige Ontmoetingsochtend voor te schotelen. 
Kom gerust eens langs. Vanaf 10.15 uur staat 
de koffie/thee klaar. 
Informatie: Jelly Bakker (tel.: 5760816)

Magda Louwerse

Kindernevendienst XL in 2024

Nieuws
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 Agenda

Elke woensdag 
Dorpskerk 10-12 uur  
Inzameling van houdbaar voedsel, 
verzorgings- en schoonmaak-
producten voor de voedselbank

Elke donderdag  
Scheppingskerk 10-12 uur
Inzameling van houdbaar voedsel, 
verzorgings- en schoonmaak-
producten voor de voedselbank

Dagelijks 
Inleveren van houdbaar voedsel in het 
Voedselkastje bij de achterdeur van de 
Scheppingskerk

Dinsdag 3 september 
Van 07.30 - 16.30 uur bij de Scheppingskerk
Inzameling papier en houdbaar voedsel 
voor de voedselbank

De Bijbel open
Oude verhalen uit de bijbel lezen als 
mensen van vandaag
Scheppingskerk van 10.30-12.00 uur
Informatie en opgave: Ds. Bertien Bos

Donderdag 5 september 
Meditatieavond
Bijeenkomst van 19.30-20.30 uur in de 
Dorpskerk
Een vrijwillige bijdrage is welkom.
Begeleiding: Liesbeth van Meeteren en 
Marjenke Hielkema

Zondag 8 september 
Startdienst in de Dorpskerk

Dinsdag 10 september 
Leesgroep: wie was Maria Magdalena
Kennismaken in de Dorpskerk
Aanvang 20.00 uur - 21.30uur
Aanmelden: cbileiderdorp@gmail.com

Dinsdag 17 september 
Ontmoetingsochtend in de Scheppingskerk
Gast: Elke Herlaar - geestelijk verzorger in 
het Alrijne ziekenhuis - vertelt over haar 
werk en dat van het team geestelijke zorg 
in het ziekenhuis.
Aanvang 10.15 uur in de Kapelzaal
Informatie: Jelly Bakker, tel. 5760816

Woensdag  18 september   
Stiltewandeling vanuit de  Dorpskerk
Start 10 uur 
Kosten €5 (inclusief koffie, thee en lunch)
Info: Liesbeth van Meeteren, tel. 589 56 09
en cbileiderdorp@gmail.com

Boekenboom 1
14-16 uur bijeenkomst bij Janny Vollaard,
Laan van Berendrecht 268, tel. 5891247
Boek: ‘Het Walvistheater’ van Joanna 
Quinn
Info: Marty Boxhoorn, tel. 5412140

Donderdag 19 september 
Hobbyclub kaarten maken
aanvang 9.45 uur in het Trefpunt.
Info: Henny de Jong: 06 10088509

Meditatieavond
Bijeenkomst van 19.30-20.30 uur in de 
Dorpskerk
Een vrijwillige bijdrage is welkom.
Begeleiding: Liesbeth van Meeteren en 
Marjenke Hielkema

Donderdag 26 september  
Geloven in deze tijd: Nooit heb ik niets met U
Verrassende gesprekken over zinnige 
onderwerpen
Praten met elkaar naar aanleiding van het 
boekje ‘Nooit heb ik niets met U’
25 gesprekken over God
Gespreksleider: Bas den Dekker
Scheppingskerk: aanvang 10 uur
Info: Marianne van der Bijl, 
dmvdbijl@ziggo.nl, tel. 5897110

Dinsdag 1 oktober 
Van 07.30 - 16.30 uur bij de Scheppingskerk
Inzameling papier en houdbaar voedsel 
voor de voedselbank

De Bijbel open
Oude verhalen uit de bijbel lezen als men-
sen van vandaag
Scheppingskerk van 10.30-12.00 uur
Informatie en opgave: ds. Bertien Bos

Vrijdag 4 oktober 
Met elkaar eten in de Scheppingskerk
Info: Ellis Groothof, tel 5891075
Aanvang 17.30 uur
Kosten € 7 per persoon.

Dinsdag 8 oktober 
Leesgroep: wie was Maria Magdalena
1e boek Marianne Frederikson:  Volgens 
Maria Magdalena
Aanvang 20.00 uur - 21.30uur
Info:: Liesbeth van Meeteren, 
Edith Nijenhuis en Mary van ‘t Woud 
Aanmelden: cbileiderdorp@gmail.com

OPEN
De deuren van de kerk zijn open.

 
Voor een kopje koffie, gezelligheid en/of 

een goed gesprek
 

Elke woensdag (10-12 uur)
Dorpskerk Hoofdstraat 19

Elke donderdag (10-12 uur)
Scheppingskerk Van Poelgeestlaan 2

Wijzigingen en aanvullingen voor de 
agenda in de volgende Ontmoeting

uiterlijk 29 september
doorgeven aan Mary van ‘t Woud

Tel. 5411290 of 
e-mail: marypiet@hotmail.com 
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Colofon
Eindredactie
Marco Buitelaar, Godfried Bomansstr. 3,
2353 LA Leiderdorp, tel. 541 78 28
Jaco Buitenhek, Olieslager 2,
2353 WX Leiderdorp, tel. 06 290 21 330
e-mail: redactie-ontmoeting@pgleiderdorp.nl

Redactie
Tim Brouwer de Koning (tekst)                   
Corneline Lanooy (tekst)
Frits Onvlee (beeld)                                                     
Reg Lindemans (vormgeving/beeld)
Ds. Bertien Bos (aansturing)

Administratie & Advertenties
Kerkelijk bureau in de Scheppingskerk,
Van Poelgeestlaan 2, 2352 TD, Leiderdorp
tel. 589 02 59; 
e-mail: kerkbureau@pgleiderdorp.nl
geopend maandag en donderdag
van 9.00 – 12.00 uur.

Bezorging
Wijk Dorpskerk
Arie van der Marel, tel. 06 5331 7405
Wijk Dorpskerk gedeelte t.z.v. A4
T. de Witt, tel. 541 63 46
Zoeterwoude en Hoge Rijndijk Leiden
M.G. Bekooy-Schipper, tel. 589 57 73
Wijk Zijloord
I. Buitelaar, tel. 541 78 28
C. en M. Mentink, tel. 541 22 53
Wijk Hoven/Ouderzorg
-

Drukwerk
Duocore, Katwijk 
www.duocore.nl

Inleverdatum	   Verschijningsdatum

Zo 29.09.2024 	 Do 10.10.2024     

Zo 27.10.2024 	 Do 07.11.2024   

Zo 24.11.2024  	 Do 05.12.2024 

Zo 29.12.2025 	 Do 09.01.2025  

Zo 26.01.2025 	 Do 06.02.2025

Zo 23.02.2025 	 Do 06.03.2025  

Zo 23.03.2025 	 Do 03.04.2025  

Zo 27.04.2025 	 Do 08.05.2025 

Zo 25.05.2025 	 Do 05.06.2025 

Zo 29.06.2025  	 Do 10.07.2025

 

(wijzigingen voorbehouden)

Data Ontmoeting 
2024/25

Pastorale raden
Hoven/Ouderzorg
Ds. Stephan Kurtzahn 
Info: Anne Duvekot, tel. 589 63 92
e-mail: anneduvekot@gmail.com
Zijloord
Ds. Bertien Bos, tel. 06 2165 7957
e-mail: bertien.pgleiderdorp@gmail.com 
Info: Marthy Boxhoorn, 
email: marthy@boxhoorn.nl
Dorpskerk
Ds. Janco Wijngaard, 
tel. 06 16 93 39 61, 
E-mail: dsjancowijngaard@gmail.com
Info: vacant
Interimpredikant
Ds. Terpstra: 06 4856 7183 of 
email: terpstra@terpstraonline.nl

Diaconie
Helpen waar geen helper is.
Voor individuele hulpverlening:
penningmeester  
Gijsbert van Dam, tel. 580 18 89
e-mail:gijsbert.weipoort@kpnmail.nl
voorzitter
Marijke van Pernis - van der Wees, tel. 541 05 62
e-mail: marijke.pernis@planet.nl

IBAN nummers
NL66 INGB 0002 6596 39: Alle kerkelijke 
en CBI projecten, (onder vermelding van de 
bestemming van uw gift)
NL31 INGB 0005 1231 96: Actie kerkbalans 
(onder vermelding van ‘actie kerkbalans 
2024’)
NL12 RABO 0373 7243 49: Paascollecte, 
solidariteitskas, kerkblad Ontmoeting en 
eindejaarscollecte
NL37 RABO 0335 6636 21: Bloemendienst 
Dorpskerk
NL75 INGB 0007 8276 37: Bloemendienst 
Scheppingskerk
NL05 RABO 0335 6005 65: Collectebonnen 
(o.v.v. uw adres en van pakket A-B-C-D-E)
NL15 TRIO 0390 5394 22: Diaconie
NL47 INGB 0000 1201 33: Zending
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