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Beweging
In een kerkblad dat volop in beweging is, staan we ditmaal uitgebreid stil bij het afscheid van 

een dominee. Philip van Wijk was in Leiderdorp bijna vier jaar een voorganger en 
wordt - zoals hij in zijn afscheidsbetoog uitlegt - een voorbijganger.

Als de een stopt, moeten anderen in beweging komen. Dat gebeurt zeker in deze rijk gevulde 
Ontmoeting, met bijdragen uit alle hoeken en gaten van onze gemeente. De een zoekt de 

verklaring misschien in ontluikende lentekriebels, de ander legt allicht een verband met het 
inspirerende feest dat Pinksteren heet. 

Feit is dat vele mensen en hun pennen in beweging zijn gekomen, vaak met bijkomende 
illustraties. Als redactie zijn wij daar blij mee, ook al brengt dat wat extra lees-, puzzel- en 

schrapwerk met zich mee. We doen het met zijn allen voor de goede zaak. 
Stilzitten is geen optie. 

En dominee Philip? Die heeft na zijn emeritaat in elk geval een deadline minder per maand. 
Tim Brouwer de Koning

Kerkgebouwen
Twee kerkgebouwen, Dorpskerk en Scheppingskerk, is dat nodig? Zeker als je naar het aantal 

kerkgangers kijkt op zondagmorgen kun je je dat afvragen. 
Kerkelijke gemeente ben je niet alleen op zondag, maar de hele week. Van maandagmorgen 

tot soms zaterdagavond worden beide gebouwen optimaal gebruikt. Een kleine en 
onvolledige opsomming: koorrepetities en hun uitvoeringen, koffieochtenden, open kerk, 
seniorenmiddagen, boekenmarkt, vergaderingen, uitvaarten, de startzondag en nog veel 

meer.  Al deze activiteiten zijn alleen mogelijk door de enorme inzet van onze kosters en alle 
hulpkosters. Dus bij deze een hartelijk bedankje aan al deze dames en heren.

En die beide kerkgebouwen? Die blijven open, want daar gebeurt het: 
van zondag tot zondag, jaar in jaar uit.

Janny van der Hoogt-van Ackooij
scriba kerkenraad 

Inleverdatum Ontmoeting

Kopij voor de de volgende Ontmoeting moet 
uiterlijk zondag 26 mei 19.00 uur 

ingeleverd zijn bij de redactie, Marco Buitelaar: 
redactie-ontmoeting@pgleiderdorp.nl. 

Het verschijningsrooster is achterin 
deze Ontmoeting te vinden.

Voedselbank

Naast de maandelijkse inzameling voor 
de voedselbank tegelijk met oud papier 
kunt u ook wanneer de kerk open is houd-
baar voedsel en toiletartikelen afleveren.

In de Schijnwerpers

DONDERDAG 9 MEI, Hemelvaartsdag
DORPSKERK, 09.30 uur
Ds. Bertien Bos

ZONDAG 12 MEI, 7de van Pasen
DORPSKERK, 09.30 uur *
Ds. Saskia Ossewaarde 
DORPSKERK, 15.00 uur
Samen Onbeperkt Geloven 
SCHEPPINGSKERK, 09.30 uur *
Leo Koot

ZONDAG 19 MEI, Pinksteren 
DORPSKERK, 10.00 uur
Ds. Bertien Bos, 
combidienst met doven
SCHEPPINGSKERK, 10.00 uur
Ds. Stephan Kurtzahn

ZONDAG 26 MEI, Trinitatis
DORPSKERK, 10.00 uur
Ds. Philip van Wijk (afscheidsdienst), 
gezamenlijke dienst m.m.v. cantorij

ZONDAG 2 JUNI, 1ste van Trinitatis
SCHEPPINGSKERK, 10.00 uur
Ds. Stephan Kurtzahn, 
gezamenlijke dienst
KAPELZAAL, 10.00 uur
dovendienst

ZONDAG 9 JUNI, 2de van Trinitatis
DORPSKERK, 10.00 uur
Ds. Stephan Kurtzahn
DORPSKERK, 15.00 uur
Samen Onbeperkt Geloven
SCHEPPINGSKERK, 10.00 uur
Ds. Bertien Bos, 
Maaltijd van de Heer

Elke VRIJDAG
Ommedijk 11 uur
Weeksluiting

Livestream: www.pgleiderdorp.nl

* = half uur eerder i.v.m. Marathon
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Omzien naar elkaar

Wilt u bezoek of aandacht voor uzelf of 
een mede gemeentelid, belt u dan met: 

Hetty Brandenburg (589 28 50)
Elly Chaudron (06 40919842) 

Petra Post (589 79 77)    

Voedselbank

Naast de maandelijkse inzameling voor 
de voedselbank tegelijk met oud papier 
kunt u ook wanneer de kerk open is houd-
baar voedsel en toiletartikelen afleveren.

Aart Brezet zet zich in de groene Houtkamp 
in beweging. Fotograaf Frits Onvlee daaren-
tegen mocht juist niet te veel bewegen.
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9 mei (Hemelvaartsdag)
Stille hulp in Leiderdorp
Ook vanuit Leiderdorp krijgt de Diaconie geregeld vragen om hulp. 
Met een gift in natura of een lening kan in stilte hulp geboden 
worden. Dit voorkomt dat mensen nog verder in de problemen 
komen. Zo kunnen zij met onze tijdelijke hulp het leven weer op de 
rails krijgen. 

12 mei
Binnenlands diaconaat, Kerk zijn met en voor elkaar
Hoe kun je als diaconie iets doen voor mensen in je buurt die leven 
in kwetsbare omstandigheden? Hoe kun je iets betekenen voor kin-
deren die opgroeien in armoede en nauwelijks perspectief hebben 
op een betere toekomst? Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt 
kerken in heel Nederland om van betekenis te zijn in hun omgeving. 
Een mooi voorbeeld is De Sleutel in Apeldoorn. Dit diaconale initia-
tief heeft twee locaties in kwetsbare wijken. In De Sleutel is iedereen 
welkom. Liefdevolle aandacht voor elkaar staat voorop. 

19 mei
Zending, Gemeenteopbouw in Bangladesh
In afgelegen dorpen in Bangladesh is het niet vanzelfsprekend dat 
gemeenteleden samen een sterke gemeente vormen. Christenen 
vormen een kleine minderheid en het opleidingsniveau in de 
dorpen is laag. Om dorpsgemeenten te helpen vitaal te zijn en 
blijven, ondersteunt Kerk in Actie een programma voor gemeente-
opbouw. Voorgangers en kerkelijke vrijwilligers krijgen training in 
bijbelonderwijs, kinderwerk, leiderschap en diaconaat. Dankzij dit 
programma kunnen gemeenten groeien in geloof en in dienstbaar-
heid binnen en buiten de eigen gemeenschap.

26 mei
Rurigi, school in Kenia waarbij Ds. Philip van Wijk betrokken is
Onderwijs is het middel om in Afrika hoop te creëren. Maar de 
lokale scholen op het platteland zijn van een erbarmelijke kwaliteit. 
De private school in Rurigi dient daarmee twee doelen. Naast het 
geven van goed onderwijs heeft zo’n school ook een brugfunctie in 
de etnische conflicten. Want ook de omliggende dorpen maken van 
zo’n school gebruik. Terwijl  kinderen thuis de vijandschap tegen de 
stam van het buurdorp met de paplepel krijgen ingegoten, leren ze 
op school dat het kind dat naast hen in de bank zit een vriend kan 
zijn. De school als plaats van verbinding.

2 juni
Diaconie, Vakanties met aandacht
Diaconale vakantieweken zijn van onschatbare waarde. 
De diaconale vakanties van Hetvakantiebureau.nl zijn voor velen 
een begrip. Jaarlijks organiseert het bureau zo’n 92 vakantie-
arrangementen en genieten 2700 mensen die niet meer zo gemak-
kelijk alleen op vakantie gaan van een week vol warmte, aandacht 
en gezelligheid. In de praktijk zijn dit grotendeels ouderen en 
mensen die zorg of begeleiding nodig hebben.

Digitale collecte
In de kerken is de eerste collecte voor de hierboven genoemde 
doelen. De tweede collecte is voor het plaatselijk kerkenwerk. U kunt 
uw gift ook overmaken op bankrekening NL15 TRIO 0390 5394 22 ten 
name van de diaconie Leiderdorp onder vermelding van ‘collectegift’, 
eventueel aangevuld met het specifieke collectedoel. 
De opbrengst via bank of app verdelen we over het doel van de 
zondag en het plaatselijk kerkenwerk. 
Staat er een specifieke omschrijving op de overschrijving, dan 
schrijven we dit bedrag in zijn geheel bij voor dit doel.

Collectes

Collectes en Mededelingen

Gemeenteavond met Ds. Janco Wijngaard
Tijdens de gemeenteavond op dinsdag 21 mei stelt 
Ds. Janco Wijngaard zich voor aan de gemeente. Dat doet de 
ambulant predikant voor de Dorpskerk na bespreking van de 
jaarrekeningen 2023, waarmee de bijeenkomst in de Scheppings-
kerk om 19.30 uur begint. Iedereen is van harte uitgenodigd voor 
deze gemeenteavond.

Janny van der Hoogt-van Ackooij
scriba kerkenraad 

Bericht van de visitatiecommissie
De visitatie in de Protestantse Gemeente Leiderdorp is in de 
afrondende fase. Nadat het visitatierapport is aangeboden aan 
de kerkenraad en daar met de visitatoren is besproken, wordt de 
gemeente ingelicht over de adviezen in het rapport. De datum 
voor deze gemeenteavond is dinsdag 28 mei om 20.00 uur in 
de Dorpskerk. Gemeenteleden worden van harte uitgenodigd de 
bijeenkomst bij te wonen.

Mededelingen
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Gemeenteleven
Van het pastoresteam
Vaarwel Leiderdorp
Na mijn afscheid is Leiderdorp nog niet van mij af. Vanuit de thuis-
haven van mijn boot (Doeshaven) en een (t)huis in Valkenburg ben 
ik bij de Lidl of in de straten fietsend of autorijdend nog wel te spot-
ten. Maar achter het werk in de kerkelijke gemeente komt een punt.
Toen in augustus 2020 mijn eerste inzet als ambulant in Rijnsburg 
eindigde, kwam de vraag van de mobiliteitspool in Utrecht of ik in 
Leiderdorp wilde werken. Daar waren problemen in de voortgang 
van het beroepingswerk. Na een positief ‘klikgesprek’ ben ik aan de 
slag gegaan, met name in Zijloord, op parttime basis. 

Een tijd van zoeken: het kerkenwerk had behoorlijk te lijden onder 
de coronamaatregelen. Geen of beperkte kerkdiensten. Voorzichtig 
opereren in het pastoraat. Vergaderingen via een computerscherm. 
Uitgebreid kennismaken zat er niet in. Ik kan me voorstellen dat ik 
voor veel gemeenteleden lang een grijze muis ben gebleven. 
Dat gevoel van tijdelijkheid bleef toen ik - mede vanwege de 
plotselinge uitval van collega Kurtzahn - regulier gemeente-
predikant werd, collega Smits naar Apeldoorn vertrok en ik de 
Dorpskerkwijk ging opvangen. Het was lastig om een goed netwerk 
op te bouwen. Veel mensen ken ik van gezicht, maar de naam 
moest ik vaak vragen.

Toch werd Leiderdorp me vertrouwd. Het was een roerige maar 
in veel opzichten ook fijne tijd. Vaak is er positief op mijn inzet 
gereageerd. Met veel gemeenteleden had ik mooie en diepgaande 
contacten. Veel mensen gaven me vertrouwen, vooral ook in moei-
lijke dagen van verdriet, rouw, ziekte en problemen. Een mooie en 
belangrijke kant van het werk.
De samenwerking met vrijwilligers in kerkenraad, taakgroepen etc., 
met collega’s, kosters, musici was vaak hartverwarmend. Je botst 
soms tegen elkaar op, maar je leeft ook in elkaars genade. Dankje-
wel lieve mensen, voor jullie geduld met mij. Soms moesten jullie 
me achter mijn vodden zitten. Werken in twee gemeenten in de 
laatste jaren van je carrière is best wel een opgaaf.
Velen van u hoop ik te ontmoeten bij mijn afscheid op 24 en 26 
mei. Mij is ingefluisterd dat er die vrijdagavond mooie dingen 
staan te gebeuren. Dat initiatief waardeer ik, maar voor iemand die 
beheersmatig in elkaar zit is het een oefeningetje om de regie uit 
handen te geven. De dienst op zondag 26 mei heb ik grotendeels 
zelf in de hand. Daar hoop ik nog meer dankbaarheid in te kunnen 
leggen. 

Vaarwel, Leiderdorpers. Ik vaar wel, en blaas de scheepshoorn als 
ik u door de Munnikenpolder zie lopen of als u voor een open brug 
op me moet wachten.
Moge de Eeuwige ons bewaren!

Ds. Philip van Wijk

Gemeenteleven

Visitatiecommissie geeft gemeente advies 
op 28 mei
Lieve mensen, het is meivakantie. We zitten 
midden in de lente en sommige dagen voelt 
dat ook zo, maar andere dagen lijkt het wel 
oktober. De seizoenen zijn in de war. 
Misschien een beetje zoals wij dat ook zijn. 
Want hoe gaat het met ons?

Zoals eerder aangekondigd loopt er een 
‘visitatie-traject’. Een commissie van drie 
predikanten die onafhankelijk zijn van onze 
gemeente heeft zich met tientallen gesprek-
ken breed laten informeren over wat er in 
onze gemeente speelt. Dat traject is los 
van de kerkenraad en we zien uit naar de 
adviezen. De visitatiecommissie communi-
ceert zelf over haar werk, bevindingen en de 
adviezen. Eerst met betrokkenen, dan met de 
kerkenraad en tot slot op dinsdag 28 mei met 
de gemeente. 

Vier maanden nu ben ik voorzitter. Tijdens 
de visitatie is de kerkenraad beperkt in zijn 
mogelijkheden: eerst de adviezen afwachten. 
Toch gaat het kerkelijk leven door. Veel gaat 
goed en als ik het zo mag zeggen ‘zo z’n 
gangetje’ (heel belangrijk). Er zijn veel 
activiteiten en de zondagse diensten waar we 
onze weg naar vinden en die duidelijk in een 
behoefte voorzien. Deze maand gaat  
Ds. Philip van Wijk met emeritaat en nemen 
we afscheid van hem. Gelukkig hebben we 
voor ten minste een jaar in dominee Janco 
Wijngaard een goede en ervaren vervanger 
kunnen vinden.

Doorgaans trekt een gemeenteavond geen 
‘volle zalen’, maar ik hoop voor de 
gemeente-avond van de visitatiecommissie 
op een uitzondering. Ik hoop dat wie zuinig 
is op wat we doen en wie uitziet naar wat 
nieuws op 28 mei allemaal in de Dorpskerk 
zijn. We hebben elkaar nodig, want samen 
zijn we kerk. Ik hoop ook dat we die beide 
ambities bij elkaar kunnen brengen. 
Het is geen geheim dat in de laatste vijf jaar 
een grote groep de weg naar de kerk niet 
meer vanzelf heeft gevonden. Eerst was het 
nog: de kinderen blijven weg. Helaas zijn 
het niet alleen de kinderen: ook veel ouders. 
Deelnemen is (of was) soms misschien ook 
wel een gewoonte. Maar dat is kwetsbaar: is 
het ook een vervulling? Zeker als de gewoonte 
eruit is (na corona is dat niet vanzelf her-
steld) is het de vraag of wij als gemeente in 
elk geval het geloof, de inspiratie, het plezier, 
contact, verstilling kunnen bieden die de 
meeste mensen in de hectiek en on-
zekerheid van het leven ook hopen te vinden. 
Hoe komen wij dan als gemeente weer in 
beeld? Wat moeten we bieden of doen? 
Tja, we gaan op zoek. Want de vraag dringt 
zich op: Hoe willen wij kerk zijn? 
Het antwoord mag niet moeilijk of lang zijn. 
Dat antwoord moet zo eenvoudig zijn dat je 
het kunt begrijpen, onthouden en aan 
anderen vertellen. 

En of dan de zon schijnt of de wind om het 
huis waait, dan hoop ik dat het voelt als 
de lente: het gevoel van nieuw leven. Het 
seizoen met onverwachte uitlopers, maar 

waar ook niet alles weer zoals altijd opkomt. 
Waar bloesem aankondigt dat het vrucht zal 
dragen. De lente als periode van groei, bloei 
en licht. Voor ons allemaal, maar toch ook 
voor ons als kerk. 
De kerk van ons allemaal. 

Huibrecht Bos

Ds. Wijngaard komt, Ds. Van Wijk gaat 
Dankzij de mobiliteitspool van de PKN is er 
ook na het emeritaat van Ds. Philip van Wijk 
een predikant in de Dorpskerk. Tijdens de 
kerkenraadsvergadering van 9 april  hebben 
de aanwezigen ingestemd met de 
voorgedragen ambulant predikant, 
Ds. Janco Wijngaard. 

Hij begint zijn werkzaamheden op 1 juni voor 
16 uur per week. Vanaf 1 juli werkt hij 
24 uur per week. Zijn werkdagen zijn dinsdag, 
woensdag en donderdag. De aanstelling is 
voor de duur van één jaar.

Verder hebben gemeenteleden op 9 april 
gebrainstormd over de mogelijkheden om, 
naast een dienst waarbij de liturgie wordt 
gevolgd, een andersoortige dienst te 
houden. De diverse ideeën worden op een 
later moment uitgewerkt.

Janny van der Hoogt-van Ackooij
scriba kerkenraad 
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Geloven in een hemel: uit de 25+ groep
Gelooft u in een hemel? Volgens onder-
zoeken van het Sociaal Cultureel Planbureau 
gelooft ongeveer de helft van de leden van 
de Protestantse Kerk Nederland in een leven 
na de dood, ruim 30 procent weet dat niet 
zeker van en 20 procent van de protestanten 
gelooft niet in een voortbestaan na dit leven. 
In onze 25+ groep liet ik de leden kennis-
maken met Bijbelse verhalen over opstan-
ding en een hemel. Het is opmerkelijk dat de 
Bijbel spaarzaam over een leven na dit leven 
spreekt. In het Nieuwe Testament focust zich 
dit denken hoofdzakelijk op de verrijzenis 
van Jezus. Opvallend is hierbij dat de Bijbel 
zowel concreet als surrealistisch over deze 
gebeurtenissen spreekt. Het graf van Jezus is 
concreet leeg en hij toont zich concreet aan 
Thomas. Maar er zijn ook vele magische 
verschijningen. Maria kan Jezus niet aan-
raken, Jezus verschijnt als een vreemdeling 
aan zijn volgelingen en er verschijnen 
engelen in witte kleren. 
Verrassend voor velen uit de groep was dat 
er in de Bijbel ook over een uittredings-
ervaring wordt verteld. Paulus spreekt hier-
over en sommigen zagen gelijkenis tussen 
deze ervaring van Paulus en bijna-dood-
ervaringen. Sommigen uit de groep 
geloven dat opstanding betekent dat wij in 
de gedachten van de dierbaren verder leven. 
Ook een mooie gedachte op deze boeiende 
avond. Hoe denkt u over de hemel? 

Ds. Stephan Kurtzahn

Vrijwilligersavond
Vrijwilligers van de kerk kunnen zich opgeven 
voor de jaarlijkse vrijwilligersavond op vrijdag 
28 juni in de Dorpskerk.  
De vrolijke bijeenkomst begint om 19.30 uur, 
de kerkdeuren zijn al vanaf 19 uur al open. 

Verhalenverteller Kees Posthumus vult 
vervolgens de avond, die tot ongeveer 22.30 
uur duurt. De organisatie zorgt voor een 
drankje na afloop. 
Opgeven kan via onderstaand mailadres:
pgleiderdorp.vrijwilligersavond@gmail.com
 
Bloemenzee
De bloemen van de kerk zijn de afgelopen 
weken gegaan naar dhr. G. Borreman 
(Mauritsstaete), fam. Kossen (Roodlof, 
Roelofarendsveen), fam. Mentink 
(Hoofdstraat), Marja Meerburg (Hoofd-
straat), fam. De Haas (Cor Gordijnsingel), 
Reni Brokaar (Alphons Diepenbrocksingel), 
mw. Rodenburg (Kasteelhof), Mirjam van 
der Stelt (Roerdompstraat), 
Marijke van Pernis (Van Poelgeestlaan), 
fam. Hemelaar (Cor Gordijnsingel), 
Ali van de Putte (Buitentocht), Petra Post 
(Van Alphenplein), Christina de Jong 
(Beatrixstraat), Bea Breugem (Jachtslotpad) 
en mw. J. Broer (Engelendaal).

Kliederkerk: Storm op het meer
Welkom bij de Kliederkerk! Iedereen die 
samen met kinderen op een laagdrempelige 
manier, creatief en met spel, Bijbelverhalen 
wil ontdekken is zaterdag 8 juni welkom in 
de Dorpskerk. Dus neem je vriendjes en 
vriendinnetjes, opa en oma, papa en mama 
mee. Deze keer het verhaal van de Storm op 
het meer. Bij mooi weer wordt dat natuur-
lijk kliederen met water in de tuin van de 
Dorpskerk! Natuurlijk sluiten we af met een 
gezellige maaltijd.
De Kliederkerk begint ditmaal al om 15 uur! 
Meer weten of opgeven: 
Bertien Bos, 06 2165 7957

Gift
Via pastoraal medewerkster Janny van der 
Horst heeft de familie K. € 20 geschonken 
voor de bloemendienst. Hartelijk dank voor 
deze gift.

Gemeenteleven

Persoonlijk
Verhuizing
Mijn lieve partner Dini Slob van Benthem is 
woensdag 10 april verhuisd naar Zorg-
centrum Roomburgh in Leiden. Ik mocht 
twee jaar haar mantelzorger zijn, en dat mis 
ik nu al. Er kwam een grote kamer vrij en 
op die mogelijkheid heeft ze onmiddellijk 
positief gereageerd. Dini woont er naar volle 
tevredenheid en ik hoop haar nog lang te 
kunnen bezoeken (eerste etage, kamer 105). 
Voor verder contact: het adres is 
Hof van Roomburgh 46, 2314 ZC Leiden.

Reginald Lindemans

Dank voor de warmte bij het afscheid van 
Tjebco Tiersma
Lieve mensen,dank aan allen die samen met 
ons afscheid namen van de liefde van mijn 
leven en de allerliefste vader van onze zoon 
en dochter. We missen hem in alles: zijn 
liefde, zijn lach, zijn ogen, zijn handen, zijn 
stem, zijn muziek, zijn orgelspel, zijn hele 
wezen. 
Wat was het bijzonder ons gedragen te 
voelen in de samenkomst rond zijn heen-
gaan door zoveel mensen uit de gemeente. 
Een zingende kerk, dat was zijn streven in 
elke dienst. Van de uit volle borst gezongen 
liederen zou hij volop genoten hebben. 
Net als van het orgelspel, waarin bij de 
Mitterreither alle registers open gingen. 
Dank voor de lieve woorden van waardering 
en herinnering in alle kaarten, brieven, mails 
en de twee boeken uit de gedenkhoekjes in 

beide kerken. Dank voor alle bloemen, 
woorden, handen, omhelzingen… 
Jullie waardering voor Tjebco sprak uit alles. 
Zowel voor hem als mens als in zijn rol van 
organist, mede-zanger, lid van de taakgroep 
Eredienst en betrokken gemeentelid. 
We missen hem met heel ons zijn. Dat hij 
ook in de kerk gemist wordt, troost ons. 

Christina Fortunati, Sophie en 
Pieter Jan Tiersma 

Blij met bloemen
Tijdens mijn ziekbed heb ik met Pasen een 
mooi boeket ontvangen. Ik ben blij met de 
bloemen en de begeleidende kaart met na-
men. Allicht helpt het om verder te herstellen 
van mijn longontsteking. Hartelijk dank voor 
de aandacht.

Reni Brokaar
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Woorden van Waarde

Roeping
‘In beweging komen’ is het thema van deze Ontmoeting. Wanneer ik deze woorden 
op mijn religieuze leven betrek, moet ik meteen denken aan mijn roeping om 
predikant te worden. Als teenager kreeg ik een sterk roepingsgevoel. 

Het predikant zijn ervaar ik als een taak in mijn persoonlijke leven. Op de een of andere manier voel ik een 
geestelijke opdracht om mensen te helpen om het geheim van het geloof te ontdekken. Vanaf mijn vroegste 
kinderjaren voelde ik al een diepe relatie met God, hoewel ik niet per se kerkelijk ben opgevoed. Het 
dominee zijn betekent voor mij ja zeggen tegen wat ik als een roeping ervaar en om in beweging te komen. 

In beweging kwam ik ook, toen ik er 28 jaar geleden voor koos om naar Nederland te gaan. Er was hier een 
groot tekort aan predikanten en daarom besloot ik een nieuw leven te beginnen in een ander land. Ik heb 
het aanbod uit Nederland als een soort roeping ervaren en ik heb ja gezegd. Ik kwam in beweging en 
maakte de reis naar een mij toen onbekend land. 

Als ik over ‘in beweging komen’ nadenk en dat op mijn eigen leven betrek, komen bij mij de woorden ‘door-
leefd’ en ‘geïnspireerd’ naar boven. Wat ik aan het geloof belangrijk vind, is dat geloof doorleefd is en voor 
een levende dynamiek in mijn leven zorgt. Geloven betekent voor mij geen aanname van een waarheid die 
mij van buitenaf wordt opgelegd, maar een innerlijke beweging van geestelijke wasdom en groei. Geloof is 
daarnaast voor mij geen statisch gegeven, maar een innerlijke weg van oefenen die met vallen en opstaan 
gepaard gaat. 
Uiteindelijk betekent beweging voor mij ook inspiratie ontvangen. Geloof betekent voor mij dat ik geraakt 
word door de liefde en kracht van God, die mij op weg stuurt en ideeën schenkt. 
Zonder inspiratie zou ik geen dominee kunnen zijn. 
‘In beweging komen’ betekent voor mij ja zeggen tegen de geestkracht die mensen 
inspireert en die wij met Pinksteren vieren. God beweegt naar ons mensen toe en ik 
voel het als mijn opdracht om hierop te antwoorden.
 
Hoe denkt u over ‘in beweging komen’? 

Ds. Stephan Kurtzahn

Pinksteren
Pinksteren, een joods feest, 7 weken na Pesach. Het bevrijde 
slavenvolk is onderweg naar de Sinaï, de berg van God, in het 
niemandsland van de woestijn. 
Niemand kan zeggen: dit is mijn eigendom. Want dat is de 
opdracht aan farao: laat mijn volk gaan, om Mij te dienen. Niet de 
farao, maar de God van je voorouders Abraham, Izaäk en Jakob 
zul je dienen. 
Daar staan ze, aan de voet van de berg. Vuur en rook, angstaan-
jagend, en die stem: 10 woorden van leven tegenover de 10 slagen 
ten dode in Egypte. De woorden klinken voor ieder persoonlijk, in 
de jij-vorm, in alle 70 talen van alle volken, zo vertelt de traditie. 
De Thora is immers bedoeld voor alle volken. Het antwoord van 
het volk op de persoonlijk gerichte woorden van God is: wij zullen 
doen en horen. Wij als gemeenschap samen. Wij zullen doen wat 
God zegt, en horen wat dat in onze tijd betekent. Deze God is 
onze God, zegt Israël. 
Het gedenken van dit moment, dat God de Thora schenkt als een 
kostbare aanwijzing voor het leven, voor Israël en voor de volken, 
is het  Wekenfeest, het Pinksterfeest dat in Handelingen 2 wordt 
genoemd. 
Tijdens dit Pinksterfeest wordt ‘Ruth’ gelezen. Ga terug, zegt 
Naomi, ik heb je niets te bieden. Nee, zegt Ruth. Ik ga niet terug, 
ik ga met jou mee. Ik slaap waar jij slaapt, jouw land is mijn land, 
jouw God is mijn God. Deze God van Israël zal ook mijn God zijn! 
Zo treedt Ruth als eerste uit de volken toe tot het verbond van de 

Sinaï. De belofte aan Abraham wordt zichtbaar: in jou zullen alle 
volken van de aarde gezegend worden.

Pinksteren, een christelijk feest, 7 weken na Pasen. In Jeruzalem 
wordt het Wekenfeest gevierd. De vrienden van Jezus hebben een 
spannende tijd achter de rug. Eerst de kruisiging van Jezus, en dan 
het wonderlijke bericht dat de dood niet het einde is, dat leven in 
liefde tot de Eeuwige God sterker is dan de dood. 
En dan, na 40 dagen toch dat afscheid. Die wolk, waardoor ze 
Jezus niet meer konden zien. Verbijsterd waren ze, tot ze begre-
pen: die wolk, die was er altijd al onderweg in de woestijn, als een 
schaduw tegen de zon, als een licht op ons pad. Uit die wolk van 
rook en vuur op de Sinaï klonken de 10 Woorden. Die wolk vulde 
het heiligste in de ontmoetingstent, en later het heilige der heiligen 
in de tempel. Die wolk, die er altijd was, daarin is Jezus nu opgeno-
men, in de ongrijpbare, onzichtbare aanwezigheid van Israëls God.
Nu is het de 50ste dag na Pesach, Pinksteren. De volgelingen van 
Jezus hebben de hele nacht doorgeleerd, zoals gebruikelijk is 
geworden rond dit gedenken van de Thoragave. Er is gediscussi-
eerd. De vlammen slaan hen uit, hun ogen lichten op van vreugde. 
Vuur en wind, alsof ze zelf aan de voet van de Sinai staan. 
Dan klinkt het vuur in 70 talen, zoals de Woorden van de Sinai. 
Niet alleen voor Israël, maar voor de hele wereld. De belofte aan 
Abraham wordt zichtbaar: alle volken mogen erin delen!

Heleen Pasma
Kerk & Israël Katwijk en Leiden
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Theater Toverlei geeft inkijkje   
Drie spelers van Theater Toverlei luisteren 
dinsdag 21 mei de laatste Ontmoetings-
ochtend van dit seizoen op. In de Kapelzaal 
van de Scheppingskerk vertellen zij over het 
ontstaan van de Leiderdorpse vereniging, 
hoe je een toneelstuk instudeert en over de 
regie. Ook laten zij ons ervaren hoe het is om 
toneel te spelen. Vanaf 10.15 uur is er daar-
naast voldoende tijd voor een goed gesprek 
bij een kop koffie of thee. 
Informatie: Jelly Bakker (071 576 0816)

Magda Louwerse

€1.100 voor Amnesty International
Kerstacties voor Amnesty International in 
Leiderdorp hebben zo’n € 1.100 opgeleverd. 
Dat was de gezamenlijke opbrengst van 
de verkoop van kerstartikelen tijdens de 
kerstmarkt in de Dorpskerk en volgende 
kerkdiensten in zowel de Scheppingskerk als 
de Dorpskerk.

Met Elkaar Eten in de Scheppingskerk 
De laatste voorjaarsmaaltijd van Met Elkaar 
Eten bereiden we vrijdag 31 mei in de 
Scheppingskerk. In de zomer, vermoedelijk 
in juli en augustus, organiseren we nog twee 
lunches. Vanaf september gaan we weer op 
de warme toer. 
Keer op keer blijkt dat onze gasten graag ko-
men, omdat het eten heerlijk is en omdat de 
contacten goed bevallen. Wanneer je in het 
dorp wandelt of boodschappen doet, kom 
je mensen tegen met wie je kortgeleden nog 
aan tafel hebt gezeten. Ook de vrijwilligers 
helpen met veel plezier, omdat het gezellig is 
om met elkaar uit enkele tassen boodschap-
pen voor 45 mensen een smakelijke maaltijd 
te bereiden. 
Iedereen met goede zin is welkom, ongeacht 
leeftijd, geslacht of lidmaatschap van de kerk. 
Hoe gemêleerder de groep, des te leuker is 
vaak het gesprek aan tafel. 
Vooraf aanmelden is wel vereist. Dat kan bij 
Ellis Groothoff (tel. 5891075), zolang er plaats 
is. Bij verhindering graag Ellis bellen of op 
vrijdag 31 mei vanaf 14 uur de Scheppings-
kerk (tel. 589 02 59). 
Wij kunnen dan iemand anders de open-
gevallen plaats aanbieden. 
Inloop 17 uur, de maaltijd duurt van 17.30 tot 
19.30 uur. Kosten € 7 per persoon.

Niek de Wolf

Expositie over de Schepping in de Dorpskerk
‘Schepping’ is de naam van de expositie die 
Ardie den Boer geeft in de Dorpskerk. 
De kunstenares, die onder meer weef-
technieken gebruikt, heeft zich laten inspi-
reren door het Scheppingsverhaal uit de 

Bijbel. Het resultaat daarvan is een serie 
kunstwerken van alle Scheppingsdagen.
De werken hangen tot en met Pinksteren in 
de Dorpskerk. De expositie is ook ’s zondags 
na de kerkdienst (11.15 tot 12 uur) en 
’s woensdags (10-12 uur) tijdens ’open kerk’ 
te bezichtigen. In de pinksterdienst op 
zondag 19 mei besteedt Ds. Bertien Bos extra 
aandacht aan de kunstwerken van Den Boer. 

Groentedeler
Op initiatief van de Leidse Ekklesia is drie 
jaar terug een project gestart waar een aantal 
vrijwilligers verse groente oogst voor de 
Voedselbank Leiden en omstreken. Plaats 
van handeling is Bij Mei, een natuurvriende-
lijke zelfoogst tuin aan de Ommedijkseweg 
10 A te Zoeterwoude, op een steenworp 
afstand van Leiden. Elke dinsdagochtend 
wordt de groente geoogst die de Voedsel-
bank meteen ophaalt en vervolgens uitdeelt 
aan mensen voor wie een dagelijkse portie 
gezonde voeding niet vanzelfsprekend is. 
We streven dit jaar naar minstens 300 stuks 
groenten per dinsdagochtend. Ik doe vanaf 
het begin van het project met veel plezier 
mee aan de oogst. Het is gezellig, je werkt 
nauw samen met anderen, je hebt contact 

met de aarde en ziet waar een deel van ons 
voedsel vandaan komt. En het is voor een 
goed doel. 
Maar mede door de jaarlijkse verhoging van 
het aantal pakketten dreigt er een tekort aan 
vrijwilligers te ontstaan. De oogstwerkzaam-
heden beginnen rond half mei. 
Wie interesse heeft kan zich aanmelden via 
info@degroentedeler.nl

Chris Oppenheimer

Concert COV Excelsior Leiderdorp 
Excelsior voert zaterdag 1 juni vanaf 20.15 uur 
met het Toonkunstkoor Leiden het 
Requiem van Verdi uit. In de Leidse Pieters-
kerk verlenen sopraan Fenna Ograjensek, 
mezzo sopraan Maria Fiselier, tenor Marcel 
Reijans en bas Frans Fiselier medewerking. 
Het orkest RBO Sinfonia zorgt voor de bege-
leiding. Dirigent Hans van der Toorn neemt 
met dit concert afscheid van zijn beide koren. 
De kaartverkoop loopt uitsluitend via de 
boekingssite van Eventix. De rechtstreekse 
link is: https://tinyurl.com/COVE-Verdi 
Informatie: Aafke Vis (06 2194 7186) of 
info@covexcelsiorleiderdorp.nl

Nieuws
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Vriendschap is sterker dan oorlog
Israël doodde vorige maand een Iraanse 
generaal en zes officieren. Daarop 
antwoordde Iran met 185 drones, 36 
kruisraketten en 110 ballistische raketten 
(die gelukkig geen doel troffen). Zo gaat dat 
tegenwoordig in de wereld. Nee, het zijn niet 
de leukste tijden.

Nog drie maanden en dan beginnen de 
Olympische Spelen in Parijs. Stiekem hoop 
ik dat het de wereld weer ietsje dichter naar 
elkaar toe brengt. Genieten van een prachtige 
prestatie van een sporter, of die nou 
Israëlisch, Iraans, Irakees, Panamees, 
Chileens of Nederlands is.
Sport verbroedert. Althans, dat wordt gezegd. 
Als sportjournalist heb ik weleens mee-
gemaakt dat dat niet zo is. Op de Spelen van 
2021 zat ik in de Nippon Budokan in Tokio, 
waar de Algerijnse judoka Fethi Nourine 
weigerde op de mat te staan met een Israëli-
sche tegenstander. 

Zelfs in Nederland gebeurde het. 
Toen Feyenoord twee seizoenen geleden 
tegen het Israëlische Maccabi Haifa speelde, 
deed de Iraanse aanvaller Alireza 
Jahanbakhsh niet mee. Het regime in zijn 
land verbood het hem. 

En toch is er altijd weer een sprankje hoop. 
Met Ofir Marciano had Feyenoord dat 
seizoen namelijk een Israëlische reserve-
keeper. Hij vond Jahanbakhsh een geweldige 
jongen. En dat was - tot frustratie van het 
Iraanse regime - wederzijds. 

Toen Feyenoord dat seizoen uit bij Olympi-
que Marseille standhield in de halve finale 
van de Conference League, stonden 
Marciano en Jahanbakhsh samen juichend 
op het veld. Sterker, voor het oog van de 
camera vielen ze elkaar 
in de armen. Twee 
voetbalvrienden. 
Daar kan geen 
oorlog tegen op.

Rypke Bakker

Nieuws
Thermometer Oeganda schiet door
Na een reeks geslaagde akties geeft de thermometer in de kerk € 32.000 aan voor de 
jongerenreis naar Oeganda. Dit enorme bedrag bestaat deels uit de vele giften, waarvoor wij 
de gulle gevers heel dankbaar zijn. 
Maar wij hebben ook zelf onze handen uit de mouwen gestoken. Zo is voor € 1.100 aan tuin-
werk verricht, leverde Koningsdag € 1.207,36 op (inclusief de prachtige koffieopbrengst van de 
Dorpskerk), de Boekenmarkt € 1.500, Verkoop Antiek € 570 en de pannenkoekenlunch in de 
Scheppingskerk € 468,50.
De groep (die op zaterdag 13 juli naar Oeganda vertrekt), heeft nog 2 maanden om de 
resterende € 7.000 bij elkaar te sprokkelen. Daarvoor hebben we een gezellig familie-
evenement bedacht: een barbecue op zaterdag 1 juni in de tuin van de Dorpskerk. Ook voor 
kinderen is er dan veel te doen: ballonkunsten, spelletjes en lekker eten voor iedereen. 
De blauwe Kliko-bakken in de kerk benutten we om rondzwervende statiegeldflesjes te 
verzamelen, net als lege flessen of blikjes. Statiegeldbonnen zijn ook welkom. 
Verder staan wij open voor giften op onze actiewebsite of via 
NL15TRIO 0390539422 t.n.v. Diaconie Leiderdorp met betalingskenmerk: 
Jongerenreis Oeganda.
Wil je ons volgen? Dat kan: www.ikdoemee.lst.nl/2024-help-ons-op-weg-naar-oeganda/ 
of volg on op instagram (zoek op oeganda pgl 2024)

Anneke Ottenhof 
annekeottenhof@casema.nl

Dubbel afscheid 
Iedereen is van harte uitgenodigd voor het mini afscheidssymposium dat wij 
Ds. Philip van Wijk op vrijdag 24 mei om 20.00 uur in de Dorpskerk aanbieden. 
Er zijn drie sprekers uit het werkveld waarin Philip actief is (geweest).  Cornéline Lanooy 
(vleugel) en Janine Baak (dwarsfluit) zorgen voor de muzikale omlijsting. 
Huibrecht Bos, voorzitter van de kerkenraad, leidt de gesprekken. De avond wordt afgesloten 
met een hapje en drankje.
Zondag 26 mei is de afscheidsdienst in de Dorpskerk, waarin Philip voorgaat en beide 
cantorijen zingen onder leiding van Matthias Konijnenberg. Na de dienst is iedereen van 
harte uitgenodigd voor koffie met wat lekkers. Daarna zwaaien we Philip uit.

Voorbereidingsgroep afscheid Philip van Wijk 
Marijke van Pernis, Heleen Feenstra, 

Marja Meerburg, Liesbeth van Meeteren
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Philip van Wijk bekijkt Leiderdorp met andere ogen

‘Gemeente moet in onzekere tijden dichtbij eigen 
identiteit blijven’ 
Dominee Philip van Wijk koerst af op zijn emeritaat. Officieel 
beëindigt de bijna 67-jarige Valkenburger zijn predikantenloop-
baan op 9 juni in Pernis. Zijn Leiderdorpse periode sluit hij op 
zondag 26 mei af met een afscheidsdienst in de Dorpskerk. De 
vrijdagavond daarvoor is daar een informeler mini-symposium.

Vanaf zijn boot in de Doeshaven blikt dominee Philip terug op 
(bijna) vier bijzondere jaren. ,,Wat wist ik weinig van Leider-
dorp’’, zo bekent hij, maar die aanvankelijke achterstand haalde 
de naar Valkenburg (ZH) verhuisde parttimer rap in. Aanvan-
kelijk gedetacheerd uit de landelijke dienstenorganisatie van 
PKN als ambulant predikant (,,de tweede van Nederland’’) 
werd hij geacht zich bezig te houden met alle aspecten van het 
predikantswerk. Wel moest de nieuwkomer met zijn collega’s de 
coronabeperkingen het hoofd bieden. Daar kwam de ernstige 
ziekte van collega Stephan Kurtzahn begin 2021 nog bovenop. 
In die tijden van onzekerheid aanvaardde de kwieke zestiger 
een vast parttime dienstverband tot zijn emeritaat. ,,Met goed 
fatsoen had ik kunnen weggaan, maar het klikte. Ik pas hier wel.’’

Mystiek
Een periode van continuïteit en stabiliteit zou het in Leiderdorp 
niet worden, besefte Philip al gauw. Door het vertrek van collega 
Hester Smits en de komst van Bertien Bos en Tim Wildeman 
veranderde het pastoresteam opnieuw. ,,Bij de taakverdeling 
heb ik mij dienstbaar opgesteld’’, zegt Philip. ,,Ik vang op wat 
er opgevangen moet worden, maar hoefde niet te investeren in 
langjarige betrekkingen. Voor de resterende tijd maakte het mij 
niet uit of ik vanuit de Scheppingskerk of Dorpskerk zou werken. 
Wel begrijp ik dat mensen verknocht kunnen zijn aan een kerk-
gebouw. Zeker in de Dorpskerk zie je dat een mooie of oude kerk 
voor de gelovigen een meerwaarde, ja zelfs iets mystieks kan 
hebben.’’
Naast de vorm gaat het ook om de inhoud. De dominee koppelt 
de twee liever niet los. Grote waarde hecht hij inhoudelijke 
gesprekskringen en studies, zoals het Leerhuis ‘Bijbellezen met 
andere ogen’, waarmee hij met gemeenteleden de diepere bete-
kenis van Bijbelteksten onderzoekt. In die cursus vertelt Philip 
hoe hijzelf de Bijbel anders is gaan lezen. De Frans-Amerikaanse 

antropoloog, filosoof, historicus en vergelijkend literatuurweten-
schapper René Girard bracht hem tot nieuwe inzichten, bijvoor-
beeld over de wortels van geweld. ,,Bijbelkennis helpt mij om 
meer van de wereld om me heen te begrijpen. Geweld is ook in 
de Bijbel een belangrijk thema, tot aan de kruisiging van Jezus 
toe. Het begon al met de ruzie tussen Kaïn en Abel. Dat verhaal 
bestaat in meerdere religies en culturen, maar opvattingen daar-
over kunnen verschillen. Verplaats je je vooral in de dader of juist 
in het slachtoffer? Hoe moeten mensen zich opstellen? ’’

Stammenstrijd
Die vraag is van alle tijden, maar ook in dit tijdsgewricht bran-
dend actueel. Natuurlijk volgt de emeritaat-gerechtigde predi-
kant het nieuws in brandhaarden als Gaza, Israël en Oekraïne 
op de voet. Bovendien kan Philip putten uit twee periodes die 
hij als dominee in Kenia doorbracht. Ook in Leiderdorp heeft hij 
meermaals verteld over de gruwelen van de stammenstrijd in 
Afrika, en over de plantjes van hoop die hij tussen al dat geweld 
zag opbloeien. ,,Ik ben er dankbaar voor dat wij mogen bij-
dragen aan een school in Rurigi. Dat dorp was platgebrand, 
maar nu zitten leerlingen van verschillende stammen er naast 
elkaar in de schoolbanken. Zo ervaren zij dat de praktijk anders 
is dan het vijanddenken dat zij van huis uit hebben meegekre-
gen. Een druppel op een gloeiende plaat? Nee, zo zie ik dat niet. 
Elk mensenkind dat je redt is er een.’’

Vergeleken met het wereldleed (,,Maar in Europa staan wij niet 
op een hogere ladder dan stammen in Afrika’’) zou dominee 
Philip lichtvoetig over de hobbels in de Leiderdorpse geloofs-
gemeenschap heen kunnen stappen. Dat doet hij echter niet. 
,,Ik ben blij en positief gestemd dat ik heel wat oren heb gekre-
gen voor mijn insteek, geïnspireerd door Girard.’’ Ook na zijn 
afscheid is er volgens de dominee volop werk aan de winkel. 
,,Dat geeft niet, zo lang de gemeente maar dicht bij de eigen 
identiteit blijft. We moeten nooit zelfgenoegzaam worden.’’ De 
macht van het getal vindt Philip van Wijk daarbij niet doorslag-
gevend. ,,Een kleine maar betrokken gideonsbende kan soms 
meer betekenen dan een grote groep mensen.’’

Philip beseft dat de kerk het ook moet hebben van mensen van 
zijn generatie en niet alleen jong maar ook oud mag koesteren. 
Misschien dat hij er daarom in de Eben-Haëzergemeente in 
Pernis – op speciaal verzoek – nog een klein dienstverband aan 
vastplakt. Zo krijgt het afscheid van een bevlogen voorganger 
toch iets minder definitiefs, ook al sluit Philip van Wijk na een 
boeiende periode het Leiderdorpse boek. ,,Ik heb mij geen dag 
hoeven vervelen.’’

Tim Brouwer de Koning

Afscheid
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 SAM’s kledingactie      

Voor SAM’s kledingactie zijn zaterdag 13 april ruim 200 zakken met 
kleding, huishoudtextiel en knuffels ingeleverd in de Scheppings-
kerk. De opbrengst daarvan komt ten goede aan het onderwijspro-
ject van Cordaid in het Shabee Sombo-district in Ethiopië. Fijn dat 
zoveel gemeenteleden jaarlijks meedoen aan deze actie.

Cheque voor hospice

Roeland van Velzen heeft als voorzitter van het bestuur van hospice 
De Mare aan de Hoogmadeseweg dinsdag 9 april een mooie 
cheque van €10.000 ontvangen uit handen van Jan Koning, lid van 
de boekenmarktcommissie. Dit bedrag is een gedeelte van de 
opbrengsten van de oud-papieracties en boekenmarkten in 2023. 
De Diaconie had hospice De Mare voorgedragen als goed doel.

Paaseitjes in de Crisis Noodopvang 

Op 9 april, aan het einde van de Ramadan, hebben diakenen 
namens onze Protestantse Gemeente zakjes paaseitjes aangebo-
den aan alle mannen in de Crisis Noodopvang in het gebouw van 
de Levensstroom. Wij wensten hun hiermee een mooi Suikerfeest, 
vrede en een hoopvolle toekomst. De ontvangst was hartelijk en de 
mannen waren blij verrast met deze persoonlijke attentie. 

Ets Dorpkerk

Een paar weken geleden ontving koster Henk van der Velden van 
Conny Bruggeman, dochter van oud-burgemeester André 
Bruggeman, een zeer bijzondere ets van de Dorpskerk en het 
Trefpunt. Deze ets heeft de oud-burgemeester ontvangen tijdens 
zijn burgemeesterschap en is in 1983 gemaakt door de bekende 
Noordwijk – Katwijkse kunstschilder Karel Kok.
Henk is erg blij met dit mooie kunstwerkje en zal het een passende 
plek geven.

Terugblik
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Voorbeeldbrieven Amnesty International 
Voorbeeldbrieven van Amnesty International delen we zondag 12 mei 
in beide kerken uit om te schrijven voor de 68-jarige voormalig 
ambtenaar Anchan Preelert, die zou moeten genieten van haar 
pensioen. In plaats daarvan loopt ze het risico de rest van haar leven 
in de gevangenis door te brengen. Haar misdrijf? Ze deelde het 
politieke commentaar van iemand anders op YouTube en Facebook en 
kreeg hiervoor een absurd hoge gevangenisstraf, die afloopt wanneer 
ze 107 zou zijn. Militairen vielen in 2015 Anchans huis binnen en 
arresteerden haar. Zes jaar later kreeg ze een recordstraf van 87 jaar 
gevangenis voor het online delen van audiofragmenten waarmee ze 
de monarchie zou beledigen. Later werd haar straf gehalveerd tot 
43,5 jaar.

We schrijven ook voor elf journalisten die betrokken zijn bij onderzoek 
naar corruptie in Kirgizië. In januari deed de politie een inval in hun 
huizen. Onder hen zijn de prominente journalist Makhabat 

Tazhibek-kyzy en Aike Beishekeeva, een 23-jarige factchecker. 
Ze zouden met de publicatie van een online video oproepen tot 
ongehoorzaamheid, massarellen en geweld. De journalisten riskeren 
tot 10 jaar celstraf vanwege hun kritiek op de overheid. Er zijn zorgen 
om de veiligheid van Makhabat. Ze is in haar cel door bewakers gesla-
gen. Ze had blauwe plekken in het gezicht en op haar bovenlichaam. 
Makhabat, Aike en twee andere journalisten zitten nog steeds vast. 
In april werden zes van de journalisten onder huisarrest geplaatst en 
één werd onder toezicht vrijgelaten. Maar de verzonnen aanklacht 
tegen hen werd niet ingetrokken.
De voorbeeldbrieven zijn ook via onze onze pgl-website te down-
loaden.

Bert Crama (tel. 541 41 03) en 
Clarissa van Hartingsveldt (tel. 541 04 51)

Ziekenzondag
Ook dit jaar willen we op zondag 23 juni onze chronisch zieke 
gemeenteleden en mensen die langdurig aan huis gebonden zijn een 
bloemengroet brengen. Om hen zo te laten weten dat we hen missen 
en aan hen denken. 
Wie een gemeentelid wil voordragen voor deze fleurige groet dan kan 
dat tot maandag 10 juni bij Marijke van Pernis, e-mail: 
marijke.pernis@planet.nl. Graag naast de naam ook het adres en 
postcode van de genomineerde vermelden. De Diaconie heeft ieders 
aandacht voor anderen nodig om deze ziekenzondag te laten slagen.

Uitnodiging
voor het afscheid van 

Dominee Philip van Wijk

Vanwege zijn emeritaat neemt dominee Philip van Wijk 
afscheid van onze gemeente.

Op vrijdag 24 mei om 20.00 uur bent u van harte 
welkom in de Dorpskerk bij het

Mini symposium: “Verlangen naar vrede”
dat wij Philip aanbieden.

De afscheidsdienst
vindt plaats op zondag 26 mei om 10.00 uur

 in de Dorpskerk,  Hoofdstraat 19 (hoek eikenlaan)

Na de dienst kunt u Philip persoonlijk de hand schudden 
onder het genot van een hapje en een drankje.

Uw komst wordt bij beide activiteiten bijzonder op prijs 
gesteld!

Namens de kerkenraad,
Janny van der Hoogt-van Ackooij

scriba@pgleiderdorp.nl / 06 30269735

Oproep
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Pinkstervuur
‘Er verschenen aan hen (apostelen en leerlingen van Jezus) 
een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreid-
den en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden 
vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te 
spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd 
ingegeven.’  (Handelingen 2: 3-4).

‘Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht vroegen ze 
(omstanders / vrome joden) aan elkaar: wat heeft dit toch 
te betekenen? Maar sommigen zeiden spottend: ze zullen 
wel dronken zijn’.  (Handelingen 2: 12-13).
Ja, het vuur uit de hemel daalt op de apostelen en leerlin-
gen neer. Meer dan wonderlijk, wat daar toen geschiedde.
Daalt het vuur ook vandaag nog op ons, gelovigen, neer? 
Staan we in vuur en vlam?
En wat denkt de samenleving vandaag de dag van de kerk? 
Worden we serieus genomen? Of worden we nog steeds 
voor bezopen versleten?

Goed nieuws! De marinebasis in Den Helder houdt in 
elk geval ernstig rekening met de vurige boodschap van 
Pinksteren. 
Een aantal jaar geleden bezocht ik met een groep collega’s 
onze marine-collega aldaar. Hij heeft zijn kantoor, samen 
met een pastoor en andere geestelijken, op één hoog, in 
een eenvoudig gebouwtje. Boven: de kerk. Op de begane 
grond is de brandweer gehuisvest.

Saskia Ossewaarde

Pinksteren
als eerste kwam Ruth, die sprak:
jouw God is mijn God!
als eerste van de volken, 
als eerste van de mensen die komen overnachten 
in de schaduw van Israëls Allerhoogste

als eerste kwam Ruth, als eerste van de volken
als eerste van de stroom die optrekken zal naar Jeruzalem
vastgrijpend de slip van een Judese man:
wij hebben gehoord dat God met jullie is

als eerste kwam Ruth,
wij zullen volgen,
elk in onze eigen taal
Friezen, Fransen, Parten, Meden
inwoners van Afrika en Australië
in vuur en vlam vliegt Europa,
Mesopotamië, de Kaukasus en overal
geesteswind als een nieuwe schepping
van de Horeb tot over heel de aarde
jouw God is mijn God,
voor nu en altijd

naar Ruth, Zacharia 8 en Handelingen 2
(Uit:  ‘In de ronding van de tijd’, Heleen Pasma)

Pinkstergedachte



15

Saskia Ossewaarde gastpredikant op bekend terrein

‘Het is nooit precies te voorspellen wat er in een 
kerkdienst gebeurt’
Saskia Ossewaarde meldt zich. Met die boodschap klopte de 
gastpredikant uit Leiderdorp aan bij de redactie van Ontmoeting. 
,,Jullie zullen me dit jaar nog wel vaker zien’’, zo redeneert zij, 
,,en dan weet iedereen alvast wie ik ben.’’

Saskia (geboren in 1956) is nou niet bepaald het type dat thuis 
gaat zitten afwachten wat de toekomst brengen moge. 
De emeritus voorganger stapt graag op andere mensen af, zeker 
als zij meent iets te kunnen betekenen. Leiderdorp kent zij van 
vroeger, toen zij vanwege het werk van haar vader jarenlang in de 
gemeente woonde. Hetzelfde geldt voor haar broer Rob van Nie, 
die wij kennen als voormalig voorzitter van de kerkenraad.

Maar terug naar Saskia. Zij noemt zichzelf ‘niet avontuurlijk’, 
maar de verhalen die zij over haar lange maatschappelijke 
loopbaan vertelt doen anders vermoeden. Zo belandde zij, vijf 
jaar nadat zij haar studie theologie in Leiden had afgerond, in 
1986 aan het andere eind van de wereld in Brazilië. Als docent 
theologie (,,Ik wilde geen dominee worden’’) leerde zij er ook 
indianen en hun godsdienst kennen. ,,Ik was niet zo kerkelijk’’, 
vertelt Saskia, die als een soort zendeling haar liefde voor talen, 
culturen en godsdiensten kwijt kon. ,,Brazilië kent een macho-

cultuur, maar mijn echtgenoot Egbert en ik hebben er met onze 
kinderen een geweldige tijd beleefd.’’

Ook nadat het gezin ervoor had gekozen om na tien jaar naar 
Nederland terug te gaan, hield Saskia contact met indianen uit 
Brazilië.  Toen zij een aantal jaren werkzaam was als ZWO-
consulent op het kerkelijk bureau van de provincies Groningen 
en Drenthe kreeg zij te horen dat haar indiaanse vrienden dat 
maar zo zo vonden. ‘Jouw bestemming ligt aan zee’, was de 
cryptische boodschap aan Saskia, die haar draai had gevonden 
in het nuchtere noorden van Nederland. Wel had zij in een jaar 
haar kerkelijke opleiding aan de theologische hogeschool in 
Kampen met succes afgerond, waarmee zij tevens haar preek-
bevoegdheid verwierf. Toen haar oog vervolgens viel op een 
vacature in Egmond (,,dat ligt aan zee’’) moest zij aan de hint 
van de indianen denken en hapte zij toe.

Het werd een dienstverband van 18 jaar. De recht-voor-zijn-raap-
mentaliteit van het vissersvolk beviel haar en de waardering was 
wederzijds. ,,Wel had ik met enige betrokkenen afgesproken 
dat zij mij moesten waarschuwen als ik dreigde vast te roesten. 
Want dat heb je zelf vaak niet in de gaten. Kennelijk is daarvan 
geen sprake geweest. Toen iemand mij toevertrouwde dat het 
nooit te voorspellen was wat er zondag tijdens mijn dienst zou 
gebeuren, beschouwde ik dat als een compliment.’’ 

Ook tijdens gastoptredens in de Leiderdorpse Scheppingskerk 
en Dorpskerk zal Saskia Ossewaarde niet snel de automatische 
piloot inschakelen. ,,Ik vertel graag verhalen en vind het fijn 
als ik mijn ei kwijt kan. Toch houd ik mijn preken bij voorkeur 
bondig. De voorbereiding daarvan kost me zeker twee dagen. Ik 
verwerk er eigen ideeën in en stop er ook graag iets actueels in.’’
Hoe graag zij zich ook presenteert in haar oude en nieuwe 
woonplaats, Saskia waakt ervoor om te hard van stapel te lopen. 
,,Na mijn emeritaat heb ik mij voorgenomen een jaar zonder 
verplichtingen door het leven te gaan. Daar passen misschien 
een stuk of vier gastbeurten per jaar bij. Onlangs ben ik 
ingevallen voor collega Suzan Karreman, die ziek was. Maar dat 
was een noodgeval.’’

Verder breidt Saskia graag haar kennissenkring in haar nieuwe 
gemeente uit. ,,Een kerk kan mij niet gastvrij genoeg zijn. Ik vind 
het heerlijk om verhalen te delen met andere mensen, bijvoor-
beeld over indianen. Van hen heb ik zo veel geleerd. Zo zeggen 
zij vaak weinig en vinden zij dat blanken juist te veel praten. 
Volgens deze indianen moet je pas iets zeggen als je wat te 
melden hebt.’’

Tim Brouwer de Koning

Even voorstellen...
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Jaarrekeningen
Jaarrekening 2023  PGL      
Op dinsdag 21 mei komt de jaarrekening opnieuw aan de orde, 
tijdens de gemeentevergadering, waarna de kerkenraad de jaar-
rekening 2023 definitief vaststelt.
De jaarrekening (ruim 30 pagina’s) ligt in beide kerkgebouwen ter 
inzage. Wie de jaarrekening rustig thuis wil bekijken, kan een 
exemplaar uit de kerk meenemen. De definitieve jaarrekening, 
zoals vastgesteld op 21 mei, wordt - volgens de ANBI-voor-
schriften - geplaatst op de website van onze gemeente. 
Alle documenten zijn op aanvraag ook digitaal beschikbaar. 
Graag hiervoor een mailtje naar: 
fin-administratie@pgleiderdorp.nl 

Korte toelichting op de jaarrekening 2023 (zie tabel  overzicht hier 
onder)
De jaarrekening 2023 geeft een dubbel beeld: enerzijds inkomsten 
in 2023 die nagenoeg gelijk zijn aan de begroting, anderzijds 
uitgaven die fors hoger zijn dan de begroting, met als gevolg hier-
van een groot negatief operationeel resultaat.
Dit vraagt om nadere uitleg.

Opbrengsten en baten
We zien dat de opbrengsten en baten vrijwel op begrotingsniveau 
zijn uitgekomen. Zie: Totaal baten A. Dit lijkt bevredigend, maar 
hierbij moet worden aangetekend dat we al zijn uitgegaan  van 
een vermindering van de levend geld opbrengsten van ongeveer 2 
procent elk jaar. Opbrengsten uit rente en dividenden liggen iets 
hoger dan begroot, maar dit is sterk gerelateerd aan het beurskli-
maat en daarop kan dus eigenlijk geen beleid worden gemaakt.

Uitgaven en kosten
De uitgaven waren in 2023 fors hoger dan begroot 
(zie: Totaal lasten A).
Het operationele resultaat bedraagt -€ 225.435. Dit is veel negatie-
ver dan we hadden voorzien in de begroting. 
Bij dit negatieve operationele resultaat moet wel worden opge-
merkt dat er een aantal uitgaven niet of anders was begroot. Dit 
betreft ten eerste dotaties aan de reserve onderhoud gebouwen, 
voor in totaal € 85.000. 

(Reserveringen voor toekomstig onderhoud waren door de nieuwe 
reserveringssystematiek nog niet geheel juist in de begroting opge-
nomen. Dit doen we in de toekomst wel). 
Ten tweede is geïnvesteerd in een vleugel, nieuwe stoelen en 
kussens voor de Dorpskerk. Dit wordt uiteindelijk betaald uit de 
reserve ‘Schenkingen en Legaten’. Door de systematiek van de 
PKN wordt dit echter ook als kosten verantwoord. Dit alles voor 
een bedrag van afgerond € 93.000.

Als we deze bedragen (€ 85.000 en € 93.000) in mindering 
brengen op het operationele resultaat komen we op 
afgerond: -€ 47.500. Dit is dan wel weer wat gunstiger dan het 
begrote resultaat van -€ 89.554  Hierbij moeten we blijven 
bedenken dat we voor de langere termijn moeten streven naar 
evenwicht tussen onze inkomsten en uitgaven.

Incidentele baten en lasten 
Naast het genoemde tegenvallende operationele resultaat 
mogen we ook dankbaar zijn voor een aantal incidentele mee-
vallers. Voor de details hierover verwijs ik naar de complete versie 
van de jaarrekening.

Het belegde vermogen van de PGL bedraagt afgerond 
€ 3,05 miljoen (inclusief het vermogen van de Diaconie 10,5%). 
Gezien het huidige negatieve gecorrigeerde operationele resultaat 
van -€ 47.500 en de hoogte van het belegde vermogen vindt het 
College van Kerkrentmeesters (CvK) dat de financiële stand van 
zaken vertrouwen geeft voor de nabije toekomst. Voor de langere 
termijn moeten er maatregelen worden genomen om meer balans 
te brengen in inkomsten en uitgaven. 

Namens het CvK dank ik iedereen die heeft bijgedragen aan de 
financiële administratie en aan het resultaat van het afgelopen jaar. 
Alle gemeenteleden dank ik voor het vertrouwen in het werk van 
ons college.

Jitze van Leenen
penningmeester CvK
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Toelichting Diaconie
Opbrengst collecten en giften
Betreft het totaal van de collectes, de bijdragen via de diaconale 
actie en extra giften. De diaconale actie voor het jaar 2023 heeft 
€ 25.748 opgeleverd, meer dan begroot. De gemiddelde collecte-
opbrengst lag hoger dan begroot. Acties voor de Voedselbank 
brachten in 2023 € 6116 op.
Opbrengst beleggingen en rente
De opbrengst van het belegd vermogen bedroeg in 2023 € 5413 
positief. Na de forse daling in 2022 zijn de beurskoersen van de 
beleggingen weer gestegen. Daarnaast steeg de rente.
Overige baten
In 2023 heeft de Diaconie een legaat ontvangen van € 5.000 be-
stemd voor minima in Leiderdorp. 
Diaconaal werk in Leiderdorp
Betreft uitgaven voor attenties aan zieken, mantelzorgers en aan 
degenen die door omstandigheden een beroep moeten doen op de 
diaconie. In samenwerking met derden heeft de Diaconie daar-
naast rond Kerst 47 gezinnen in de knel financieel ondersteund. 
Diaconaal werk in de regio
Hieronder zijn opgenomen bijdragen voor de regionaal diaconaal 
coördinator, de stichting “Inloophuis Psychiatrie”, het Diaconaal 
Centrum De Bakkerij en de Stichting Exodus. Tevens bijdragen 
aan de Voedselbank, een bijdrage voor het diaconaal werk van de 
straatpastor in Leiden en aan SchuldHulpMaatje die mensen helpt 
die in financiële problemen zijn geraakt.
Landelijk diaconaal werk
Betreft bijdragen aan de Stichting De Regenboog en Diaconaal 
Centrum Pauluskerk die zich bezighouden met de zorg voor 
verslaafden, alsmede de afdracht van collecten bestemd voor het 
binnenlands diaconaat. Daarnaast zijn bijdragen geleverd aan het 
Vakantiebureau en het Bartiméusfonds. 
Wereldwijd-projecten
Dit betreffen bijdragen bij rampen, in 2023 voor slachtoffers van de 
oorlog in Israël/Gaza en van de natuurrampen in Syrië, Marokko/
Libië en Afghanistan, bijdragen aan het werelddiaconaat en de 
Stichting Epafras die omziet naar Nederlandse gevangen in het 
buitenland. Voorts de bijdrage aan Edukans voor onderwijsprojec-
ten in het buitenland en een bijdrage voor de jongerenreis naar 
Oeganda. 
Landelijke instellingen
Dit betreft het diaconaal quotum geheven door de PKN dat geba-
seerd is op het aantal kerkleden en de opbrengsten. 
Organisatie en administratie
Betreft de kosten voor de diaconale actie, abonnementen, bank-
kosten en kosten van bijeenkomsten.
Saldo 
Over 2023 bedroeg het nadelig saldo van de Diaconie € 8696. 
De ontvangen legaat en de bijdragen ten behoeve van (energie)
armoede zijn toegevoegd aan bestemmingsfondsen en zullen de 
komende jaren worden besteed voor deze doelen. In 2023 werd 
€ 20.115 uit bestemmingsfondsen besteed. Het restant van € 5915 
is toegevoegd aan het vermogen van de Diaconie. 

Toelichting Christinafonds
Opbrengst beleggingen
De opbrengst van het belegd vermogen van het Christinafonds 
bedroeg in 2023 € 25.819 positief. Na de forse daling in 2022 zijn 
de beurskoersen van de beleggingen weer gestegen.
Bestedingen
Het Christinafonds heeft een bijdrage gegeven aan de Rudolph-
stichting die zich inzet voor kinderen die niet meer bij hun ouders 
kunnen wonen, en aan Stichting Leergeld Leiden, die school-
gaande kinderen in armoede ondersteunt. Tevens werd een 
bijdrage gegeven aan “Kinderen in de Knel”. 

Saldo
Het positief saldo van het Christinafonds bedroeg € 20.503 en is 
toegevoegd aan het vermogen. 

Toelichting Kerk in Actie buitenland (ZWO)
Opbrengst collecten en giften
Betreft het totaal van de collectes, de bijdragen via de ZWO-actie 
alsmede extra giften. De gemiddelde collecteopbrengst voor de 
zending en Kerk in Actie buitenland lag hoger dan begroot. 
De ZWO-actie heeft € 7.199 opgeleverd, minder dan vorig jaar.
Bestedingen ZWO
Uit de inkomsten zijn onder meer projecten van Kerk in Actie op 
het gebied van zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamen-
werking ondersteund. 
Saldo
Het voordelig saldo van Kerk in Actie buitenland (ZWO) bedroeg 
€ 12 en is toegevoegd aan het vermogen. 
Namens het college van diakenen:

Marijke van Pernis-van der Wees, voorzitter
Gijsbert van Dam, penningmeester
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Agenda
Elke woensdag 
Dorpskerk 10-12 uur  
Inzameling van houdbaar voedsel, 
verzorgings- en schoonmaak-
producten voor de voedselbank

Elke donderdag  
Scheppingskerk 10-12 uur
Inzameling van houdbaar voedsel, 
verzorgings- en schoonmaak-
producten voor de voedselbank

Dagelijks 
Inleveren van houdbaar voedsel in het 
Voedselkastje bij de achterdeur van de 
Scheppingskerk

Dinsdag 7 mei 
Vanaf  7.30 tot 16.30 uur
Inzameling papier bij de Scheppingskerk 
en houdbaar voedsel voor de voedselbank

De Bijbel open
Oude verhalen uit de bijbel lezen als 
mensen van vandaag
Scheppingskerk van 10.30-12.00 uur
Info en opgave: Ds. Bertien Bos

Donderdag 9 mei 
Dauwtrappen op Hemelvaartsdag
7.00 uur vertrek vanaf de Dorpskerk
8.30 uur ontbijt in ’t Trefpunt
9.30 uur dienst in de vorm van een 
morgengebed
Intekenlijst in de Dorpskerk
Info: Liesbeth van Meeteren (tel. 589 56 09)

Woensdag  15 mei 
Stiltewandeling vanuit de Dorpskerk
Start 10 uur 
Kosten € 5  (inclusief koffie, thee, lunch)
Info: Liesbeth van Meeteren (tel. 589 56 09)
en www.cbileiderdorp.nl; 

Boekenboom 1
14.00-16.00 uur: 
Bijeenkomst bij Janny Vollaard,
Laan van Berendrecht 268, 
Tel. 071 5891247
Boek:  De Pool van J.M. Coetzee
Contact: Marty Boxhoorn (tel. 541 21 40)

Donderdag 16 mei 
Hobbyclub kaarten maken
Aanvang 9.45 uur in het Trefpunt.
Info: Henny de Jong (tel. 06 1008 85 09)

Dinsdag 21 mei 
Ontmoetingsochtend in de Scheppingskerk
Met Theater Toverlei
Aanvang 10.15 uur in de Kapelzaal
Info: Jelly Bakker (tel. 576 08 16)

Donderdag 23 mei 
Meditatieavond
Bijeenkomst van 19.30-20.30 uur in de 
Dorpskerk
Een vrijwillige bijdrage is welkom.
Info: Liesbeth van Meeteren (tel. 589 56 09)

Vrijdag 24 mei 
Mini-symposium Verlangen naar Vrede
Ter gelegenheid van het emeritaat van 
Ds. Philip van Wijk
De sprekers zijn nog een verrassing
Dorpskerk, inloop vanaf 19.30 uur, na 
afloop hapje en drankje

Zondag 26 mei 
Gezamenlijke Afscheidsdienst 
Ds. Philip van Wijk in de Dorpskerk

Donderdag 30 mei  
Geloven in deze tijd: Nooit heb ik niets met U
Verrassende gesprekken over zinnige 
onderwerpen
Praten met elkaar naar aanleiding van het 
boekje ‘Nooit heb ik niets met U’
25 gesprekken over God
Gespreksleider: Bas den Dekker
Scheppingskerk: aanvang 10 uur
Info: Marianne van der Bijl 
(dmvdbijl@ziggo.nl  / tel. 589 71 10)

Vrijdag 31 mei 
Met elkaar eten in de Scheppingskerk.
Info en aanmelden: Ellis Groothoff 
(tel. 589 10 75)
Aanvang 17.30 uur
Kosten € 7 per persoon.

Zondag 2 juni 
Jeugdkerkbrunch in de Dorpskerk
12.00 - 13.30 uur

Dinsdag 4 juni 
Vanaf  7.30 tot 16.30 uur
Inzameling papier bij de Scheppingskerk 
en houdbaar voedsel voor de voedselbank

De Bijbel open
Oude verhalen uit de bijbel lezen als 
mensen van vandaag
Scheppingskerk van 10.30-12.00 uur
Info en opgave: Ds. Bertien Bos

Wijzigingen en aanvullingen voor de 
agenda in de volgende Ontmoeting

uiterlijk 26 mei doorgeven aan 
Mary van ‘t Woud

Tel. 5411290 of 
e-mail: marypiet@hotmail.com 

Open
De deuren van de kerk zijn open.

Voor een kopje koffie, gezelligheid en/of een goed gesprek
Elke woensdag (10-12 uur)
Dorpskerk Hoofdstraat 19

Elke donderdag (10-12 uur)
Scheppingskerk Van Poelgeestlaan 2
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Colofon
Eindredactie
Marco Buitelaar, Godfried Bomansstr. 3,
2353 LA Leiderdorp, tel. 541 78 28
Jaco Buitenhek, Olieslager 2,
2353 WX Leiderdorp, tel. 523 80 31
e-mail: redactie-ontmoeting@pgleiderdorp.nl

Redactie
Tim Brouwer de Koning (tekst)                   
Corneline Lanooy (tekst)
Frits Onvlee (beeld)                                                     
Reg Lindemans (vormgeving/beeld)
Ds. Bertien Bos (aansturing)

Administratie & Advertenties
Kerkelijk bureau in de Scheppingskerk,
Van Poelgeestlaan 2, 2352 TD, Leiderdorp
tel. 589 02 59; 
e-mail: kerkbureau@pgleiderdorp.nl
geopend maandag en donderdag
van 9.00 – 12.00 uur.

Bezorging
Wijk Dorpskerk
N.J. Oosterom, tel. 541 36 39
Wijk Dorpskerk gedeelte t.z.v. A4
T. de Witt, tel. 541 63 46
Zoeterwoude en Hoge Rijndijk Leiden
M.G. Bekooy-Schipper, tel. 589 57 73
Wijk Zijloord
I. Buitelaar, tel. 541 78 28
C. en M. Mentink, tel. 541 22 53
Wijk Hoven/Ouderzorg
G. van den Berg, tel. 589 00 86

Drukwerk
Duocore, Katwijk 
www.duocore.nl

 Inleverdatum   Verschijningsdatum

zo. 26.05.2024    do. 06.06.2024

zo. 23.06.2024    do. 04.07.2024

Data Ontmoeting 
2023/24

Pastorale raden
Hoven/Ouderzorg
Ds. Stephan Kurtzahn, tel. 750 37 74
e-mail: stephankurtzahn@kpnmail.nl
Info: Anne Duvekot, tel. 589 63 92
e-mail: anneduvekot@gmail.com
Zijloord
Ds. Bertien Bos, tel. 06 2165 7957
e-mail: bertien.pgleiderdorp@gmail.com 
Info: Marthy Boxhoorn, 
email: marthy@boxhoorn.nl
Dorpskerk
Ds. Philip van Wijk, tel. 06 55 70 22 29, 
e-mail: post@wijkpredikant.nl
Info: vacant

Diaconie
Helpen waar geen helper is.
Voor individuele hulpverlening:
penningmeester Gijsbert van Dam, 
tel. 580 18 89
e-mail:gijsbert.weipoort@kpnmail.nl
voorzitter: Marijke van Pernis - van der Wees, 
tel. 541 05 62
e-mail: marijke.pernis@planet.nl

IBAN nummers
NL66 INGB 0002 6596 39: Alle kerkelijke 
en CBI projecten, (onder vermelding van de 
bestemming van uw gift)
NL31 INGB 0005 1231 96: Actie kerkbalans 
(onder vermelding van ‘actie kerkbalans 
2023’)
NL12 RABO 0373 7243 49: Paascollecte, 
solidariteitskas, kerkblad Ontmoeting en 
eindejaarscollecte
NL37 RABO 0335 6636 21: Bloemendienst 
Dorpskerk
NL75 INGB 0007 8276 37: Bloemendienst 
Scheppingskerk
NL05 RABO 0335 6005 65: Collectebonnen 
(o.v.v. uw adres en van pakket A-B-C-D-E)
NL15 TRIO 0390 5394 22: Diaconie
NL47 INGB 0000 1201 33: Zending
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