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Schepping

Het thema van het aprilnummer is Schepping. Een onderwerp dat veel raakvlakken heeft 
met de bijbel, en zeker ook met ons dagelijks leven. Want hoe zorgen wij als kerk-

gemeenschap en mensen voor de schepping? Hoe geven we dat aandacht? Nemen we die 
zorg mee in ons consumptiepatroon? Als we om ons heen kijken in de wereld ver weg en 

dichtbij, dan zou je denken van niet. Extremen in het weer slaan ons om de oren, 
wateroverlast en hittestress zijn al lang niet meer situaties die ver van ons bed plaatsvinden. 

Wordt het geen tijd dat de PGL zich aansluit bij het initiatief van Groene Kerken in 
Nederland (www.groenekerken.nl)? Want als we zorgen en inzetten voor het behoud van 

Gods schepping, dan kunnen wij en hopelijk ook diegenen die na ons komen 
hiervan blijven genieten.

Cornéline Lanooy

Inleverdatum Ontmoeting

Kopij voor de de volgende Ontmoeting moet 
uiterlijk zondag 28 april 19.00 uur 

ingeleverd zijn bij de redactie, Marco Buitelaar: 
redactie-ontmoeting@pgleiderdorp.nl. 

Het verschijningsrooster is achterin 
deze Ontmoeting te vinden.

Voedselbank

Naast de maandelijkse inzameling voor 
de voedselbank tegelijk met oud papier 
kunt u ook wanneer de kerk open is houd-
baar voedsel en toiletartikelen afleveren.

In de Schijnwerpers

ZONDAG 7 APRIL, 2de van Pasen
DORPSKERK, 10.00 uur
Ds. Philip van Wijk, gezamenlijke dienst, 
afscheid Tim Wildeman
KAPELZAAL SCHEPPINGSKERK, 10.00 uur
R. Lock, dovendienst

ZONDAG 14 APRIL, 3de van Pasen
DORPSKERK, 10.00 uur
Ds. Pieter van der Ende, Rijnsburg, 
m.m.v. Naghila
DORPSKERK, 15.00 uur
Samen Onbeperkt Geloven
SCHEPPINGSKERK, 10.00 uur
Ds. Stephan Kurtzahn

ZONDAG 21 APRIL, 4de van Pasen
DORPSKERK, 10.00 uur
Ds. Stephan Kurtzahn 
SCHEPPINGSKERK, 10.00 uur
Ds. Bertien Bos, generatiedienst 
m.m.v. band Creative & Friends
KAPELZAAL, 10.00 uur
A. de Best, dovendienst

ZONDAG 28 APRIL, 5de van Pasen
DORPSKERK, 10.00 uur
Ds. Philip van Wijk, Maaltijd van de Heer
SCHEPPINGSKERK, 10.00 uur
Ds. Saskia Ossewaarde

ZONDAG 5 MEI, 6de van Pasen
SCHEPPINGSKERK, 10.00 uur
Ds. Philip van Wijk, gezamenlijke dienst 
KAPELZAAL SCHEPPINGSKERK, 10.00 uur
A.Ravensbergen, dovendienst

DONDERDAG 9 MEI, Hemelvaartsdag
DORPSKERK, 9.30 uur
Ds. Bertien Bos

ZONDAG 12 MEI, 7de van Pasen
DORPSKERK, 9.30 uur
Ds. Saskia Ossewaarde
DORPSKERK, 15.00 uur
Samen Onbeperkt Geloven
SCHEPPINGSKERK, 9.30 uur
Leo Koot

Elke VRIJDAG
Ommedijk 11.00 uur
Weeksluiting

Livestream: www.pgleiderdorp.nl

Kerkdiensten

Inhoud Ontmoeting

In de Schijnwerpers
2

Gemeenteleven
4 / 6

Woorden van Waarde
7

In herinnering
10

Jeugd en Jongeren
11

Nieuws
12 / 13

Agenda
14

Gedicht 

16

Omzien naar elkaar

Wilt u bezoek of aandacht voor uzelf of 
een mede gemeentelid, belt u dan met: 

Hetty Brandenburg (589 28 50)
Elly Chaudron (06 40919842) 

Petra Post (589 79 77)    

Voedselbank

Naast de maandelijkse inzameling voor 
de voedselbank, tegelijk met oud papier 
kunt u ook, wanneer de kerk open is houd-
baar voedsel en toiletartikelen afleveren.

Yosemite Valley, kapel in de natuur
Hoe groen is onze kerk?

Foto: Casey Horner, Unsplash

Gezocht: roostermaker! 
De PGL zoekt iemand die, samen met een andere vrijwilliger en na een uitgebreide 

inwerkperiode, zorgt voor het maken en bijhouden van het preekrooster. 
Je hebt onder andere contact met (gast)predikanten, organisten en koren.

Ben je communicatief, goed in plannen, kun je omgaan met een spreadsheet en met mail 
of wil je dat leren, neem dan contact op met Janny van der Hoogt-van Ackooij, 06-30269735.

Wil je weten hoe deze taak er in de praktijk uitziet, neem dan contact op met de huidige 
preekroostermaker Simone van Beek, 06-19919846.
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Zondag 21 april in de Scheppingskerk 
‘Generatiedienst’ met Creative & Friends
Hoe kijken 40’ers en 50’ers aan tegen het 
verhaal van de Goede Herder uit 
Johannes 10? Welke vragen stellen zij over 
goed leiderschap? Of een ander thema 
uit deze bijbeltekst: wat betekent het om 
gekend te zijn? Samen met Ingrid, Kasper 
en Aart wordt deze dienst voorbereid. 
Het resultaat van onze appjes en gesprek-
ken zal terug te zien zijn in deze dienst, 
zowel in vorm als inhoud. 
Creative & Friends speelt bijpassende 
songs. Alvast een tipje van de sluier: 
First Aid Kit met My Silver Lining, 
Trijntje Oosterhuis met Ken je mij? 
En meer van onder andere Alan Parsons, 
Stef Bos en Ramses Shaffy. 
Welkom!

Ds. Bertien Bos

’t Bolwerk en de Regenboog vieren Pasen 
in de kerk
Afgelopen februari ging de scholendienst 
niet door. We hebben toen bericht dat we 
in gesprek waren met de scholen over 
alternatieven. Over het vervolg vertel ik 
hier meer.
Op vrijdag 15 maart ben ik op bezoek 
geweest bij ’t Bolwerk en de Regenboog 
met een versierde Palmpasenstok. In alle 
groepen heb ik verteld over de betekenis 
van de stok en in de bovenbouw heb ik ook 
mijn stola’s laten zien. Het waren mooie 
gesprekken, er werden veel vragen gesteld 
en de kinderen hadden mooie antwoorden 
op mijn vragen. Hun enthousiasme over 
de Palmpasenstok resulteerde in veel aan-
meldingen voor de Kliederkerk waarin we 
Palmpasenstokken hebben gemaakt (zie 
elders in deze Ontmoeting).
Het scholenbezoek was een eerste kennis-
making en opstapje naar het Paasfeest. 
De groepen 4-8 van beide scholen  
hebben Pasen gevierd in de Scheppings-
kerk op woensdagochtend 27 maart. 
Op de scholen is deze viering voorbereid 
en alle groepen hadden een aandeel in de 
viering met een gebed, lied of verhaal. 
Zo vierden we samen een mooi Paasfeest 
in de kerk. Omdat de kinderen tijdens het 
scholenbezoek aangaven wel eens te willen 
zien hoe een ‘echte’ dominee eruit ziet, 
had ik op hun verzoek mijn albe aan en de 
witte stola om. Er waren ook een aantal 
leden van de kerkenraad bij deze vieringen. 
Heel leuk om kennis te maken met de 
kinderen en leerkrachten en ze te verwel-
komen in de kerk. Wordt dus vervolgd! 

Ds. Bertien Bos

Digitale collecte
In de kerken is de eerste collecte voor de 
hieronder genoemde doelen. De tweede 
collecte is voor het Plaatselijk Kerken-
werk. U kunt uw gift ook overmaken op 
bankrekening NL15 TRIO 0390 5394 22 ten 
name van de Diaconie Leiderdorp onder 
vermelding van ‘collectegift’, eventueel 
aangevuld met het specifieke collecte-
doel. De opbrengst via bank of app wordt 
verdeeld over het doel van de zondag en 
het plaatselijk kerkenwerk. Staat er een 
specifieke omschrijving op de overschrij-
ving, dan wordt dit bedrag in zijn geheel 
bijgeschreven voor dit doel.

7 april
Diaconie, Schuldhulpmaatje
SchuldHulpMaatje, een initiatief van de 
gezamenlijke kerken in Nederland, wil 
het taboe op geldzorgen doorbreken. Om 
op deze manier mensen met financiële 
problemen zo vroeg mogelijk te 
bereiken en zonder verwijten te helpen. 
Ook in Leiderdorp is SchuldHulpMaatje 
actief en helpen zij dorpsgenoten die het 
moeilijk vinden om hun financiën op orde 
te krijgen en te houden. 

14 april
Zending, Rwanda, kerk als plek van hoop
Het is 30 jaar geleden dat er in Rwanda 
een verschrikkelijke genocide plaatsvond. 
Veel daders van deze genocide zijn 
inmiddels terug uit de gevangenis. 
Zeventig procent van de jonge Rwandese 
bevolking heeft de genocide niet mee-
gemaakt. Hun probleem is gebrek aan 
werkgelegenheid. Ook voor hen wil de 
kerk er zijn. Ze biedt de jongeren prakti-
sche training aan die hun kansen op werk 

vergroten. Want deze jonge generatie is de 
hoopvolle toekomst van Rwanda.

21 april
Kerk in Actie Buitenland, Noodhulp in 
Afghanistan
Afghanistan is in korte tijd getroffen door 
drie verwoestende aardbevingen. De aard-
bevingen waren de dodelijkste bevingen 
sinds decennia. Hulp is dan ook zeer 
hard nodig. Zo is er nog steeds dringend 
behoefte aan tijdelijk onderdak. Ook is er 
grote behoefte aan voedsel, water, sanitaire 
voorzieningen en aan andere dagelijkse 
benodigdheden, zoals voedsel en dekens. 
Samen met partnerorganisaties ter plaatse 
biedt Kerk in Actie noodhulp.

28 april
Diaconie, inloophuis Psychiatrie
Het Inloophuis in Leiden wil mensen die 
psychiatrische problemen hebben een 
sfeervolle ontmoetingsplaats bieden die 
geheel los staat van de bestaande hulp-
verleningsinstellingen. Het Inloophuis is 
een plek voor (ex) cliënten van de GGZ, 
maar ook voor mensen die zich hier op de 
één of andere manier bij betrokken voelen.
 
5 mei
Kerk in Actie Buitenland, Oekraïne, steun 
voor ontheemden
Verwoeste huizen, een ontwrichte infra-
structuur en nauwelijks warmte en elektri-
citeit. De grootschalige oorlog in Oekraïne 
gooide het leven en de toekomst van veel 
inwoners volledig overhoop. 
Kerk in Actie werkt samen met kerken en 
hulporganisaties in Oekraïne die ont-
heemden en slachtoffers van de oorlog 
blijven helpen.

Collectes
Kerkdiensten

Gezocht: roostermaker! 
De PGL zoekt iemand die, samen met een andere vrijwilliger en na een uitgebreide 

inwerkperiode, zorgt voor het maken en bijhouden van het preekrooster. 
Je hebt onder andere contact met (gast)predikanten, organisten en koren.

Ben je communicatief, goed in plannen, kun je omgaan met een spreadsheet en met mail 
of wil je dat leren, neem dan contact op met Janny van der Hoogt-van Ackooij, 06-30269735.

Wil je weten hoe deze taak er in de praktijk uitziet, neem dan contact op met de huidige 
preekroostermaker Simone van Beek, 06-19919846.
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Gemeenteleven
Van het pastoresteam
Afscheid Tim Wildeman
Met pijn in het heeft Tim Wildeman laten weten hij gaat stoppen 
als jeugdwerker in onze kerk. Hij heeft een baan aangeboden 
gekregen bij het Interkerkelijk Jeugdwerk in Utrecht, waar hij aan de 
slag gaat als jeugdwerker. In de pastoresmail schrijft hij: 
„Met gemengde gevoelens neem ik deze beslissing. Ik heb enorm 
genoten van mijn tijd bij de PGL, met alle ups en downs die daarbij 
horen. Ik ben dankbaar voor de kansen die ik heb gekregen en voor 
alles wat ik heb mogen leren tijdens mijn verblijf hier. Ik kijk met 
voldoening terug op de contacten die ik heb gemaakt en de diep-
gaande relaties die ik heb opgebouwd binnen de gemeente. Deze 
ervaringen hebben mij gevormd en hebben een blijvende impact.”

Tim hoopt dat zijn vertrek zal worden gezien als een kans voor de 
PGL om nieuwe lijnen uit te zetten voor het jeugdwerk binnen de 
gemeente, voor de groei van de gemeente en de kerk. „Ik ben ervan 
overtuigd dat er veel potentieel is binnen de gemeente en ik moe-
dig de voortzetting van jeugdwerk aan om een positieve impact te 
blijven maken op de levens van jongeren. Ik wil mijn dankbaarheid 
uitspreken naar iedereen binnen de PGL voor hun steun, samen-
werking en relaties gedurende mijn tijd hier.”
Zondag 7 april neemt Tim afscheid in de gezamenlijke dienst in de 
Dorpskerk. Van harte welkom allemaal!

Retraite en vakantie
Van 6 - 14 april ben ik afwezig. In deze week reis ik met de nacht-
trein af naar Zwitserland voor een verblijf in het klooster. Ik ga een 
week op retraite in Grandchamp, een oecumenische communiteit 
met zusters uit verschillende kerken en landen. Het is een paar jaar 
geleden dat ik er voor het laatst was en daarom verheug ik me op 
een weerzien met de zusters. Ook kijk ik uit naar de stilte, de gebe-
den in de kapel en wandelingen in de mooie omgeving. 
In verband met de meivakantie ben ik ook afwezig van 27 april - 5 
mei. 
Beide weken kunt u met pastorale vragen terecht bij de contact-
personen van de wijk Zijloord.

Ds. Bertien Bos

Wees standvastig: uit de gespreksgroep Prediker 
Sinds een aantal maanden lezen wij met een gespreksgroep uit 
het boek Prediker. Deze wijze persoon die rond 400 voor Christus 
leefde, observeert het leven en denkt na over de zin van alles. Hij 
wordt hierbij heen en weer geslingerd tussen een pessimistische 
levensinstelling en een kracht die uit een schijnbare zinloosheid 
ontwaakt. 

Prediker zegt dat het leven erg zinloos kan zijn. Vaak voelen wij ons 
uitgeleverd aan het wikken en schikken van de natuur waar wij geen 
grip op kunnen hebben. Goede mensen sterven zomaar en slechte 
mensen kunnen een lang en gelukkig leven hebben. Veel mensen 
die niet kunnen of willen geloven, kunnen het hiermee eens zijn: 
wat heb je aan een geloof als God niet ingrijpt in dit leven? 

En toch geeft de Prediker veel hoop en nodigt hij ons uit om stand-
vastig te worden. ‘Wij kunnen het werken en waarom van God niet 
doorgronden’, zegt hij. Daarom zouden we de ‘waarom- vraag’, 
waarom God het toelaat, ook los kunnen laten, volgens Prediker.
Wat Prediker ons wel aanraadt is om te genieten. Leef niet alleen in 

het verleden of de hoop op een betere toekomst, zegt hij, maar leef 
nu en maak je niet al te druk. Relativeer zover mogelijk en oefen 
je in een houding van loslaten en gelijkmoedig worden. Daarnaast 
zegt hij dat wij eerbied voor God en het leven moeten ontwikkelen. 
Wij leven dus niet voor niets, het leven heeft toch wel een diepere 
en zinvolle betekenis. God bestuurt het leven ook als Hij ver weg 
lijkt te zijn. Is dat niet ook de ervaring van Pasen? Jezus bleef dood 
en toch was er een ervaring in de harten van vele mensen dat hij 
leeft en dat het leven onoverwinnelijk is. Prediker, een uitdagend, 
niet altijd makkelijk, maar een bijzonder mooi bijbelboek.

Ds. Stephan Kurtzahn

Verhuizing Nel van der Giessen
Op 19 maart is Nel van der Giessen van verpleeghuis Overrhyn 
naar Rustoord in Lisse verhuisd. Het is enorm wennen voor haar, 
maar de familie hoopt dat dit over een poosje toch een plek is waar 
ze prettig wonen kan. Haar kamer is wat groter, de medebewoners 
wat spraakzamer en de zorg is erg betrokken. Ook hier is bezoek 
natuurlijk welkom.
Het nieuwe adres is: DSV Rustoord, Rustoord 2 in 2161 GJ Lisse. Wij 
wensen Nel en ook haar kinderen veel kracht en Gods zegen toe. 

Ds. Stephan Kurtzahn

Vertrek (1)
Onze collega Tim Wildeman heeft een nieuwe baan. We feliciteren 
hem graag met zijn aanstelling in Utrecht. We hebben hem als 
collega zeer gewaardeerd, en willen onze dank naar hem uitspreken 
voor zijn betrokkenheid in ons team. Samen met toen nog collega 
Hester Smits hadden we een gesprek bij zijn sollicitatie drie jaar 
geleden. En het was meteen duidelijk: een fijne collega met een 
aanstekelijk enthousiasme voor het werk onder jongeren. En dat 
is waarheid gebleken. In een setting waarin al heel veel contact 
met jeugd verloren was heeft hij op een mooie manier geprobeerd 
jongelui weer te betrekken, en daar ook ons als collega’s in te laten 
participeren. Dankjewel Tim, ook namens de collega’s Bertien en 
Stephan. Het ga je goed in Utrecht! En succes ook bij je 
theologische opleiding.

Ds. Philip van Wijk

Vertrek (2)
De daling is ingezet.. Mijn afscheid van Leiderdorp komt in zicht 
(op zondag 26 mei), en mijn pensioendatum die kort daarna valt 
nadert met rasse schreden. 
Voorafgaand daaraan heb ik vakantie, waarbij ik ook een aantal 
dagen mag optellen die ik vorig jaar niet heb opgenomen. 
Dat betekent dat ik met de kerkenraad heb afgesproken dat ik vanaf 
6 mei eindverlof zal opnemen. In geval van nood kan voor bijvoor-
beeld een uitvaart nog een beroep op mij gedaan worden in de 
maand mei. Het betekent ook dat ik voorzichtig ga afronden in het 
pastoraat en met andere werkzaamheden.
Een dienst in het kader van de emeritering zal ik vieren op zondag 
9 juni in de Eben-Haëzerkerk in Pernis, waaraan ik de afgelopen 
4 jaar ook als gemeentepredikant verbonden ben geweest. In het 
mei-nummer van Ontmoeting wat meer woorden van afscheid.

Ds. Philip van Wijk

Gemeenteleven
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Persoonlijk

Gemeenteleven

Gift
Via pastoraal medewerker Elly van Viegen 
ontving de Bloemendienst Scheppingskerk 
een gift van €20,- van mevrouw J.R.
Hartelijk dank voor deze gift.

Bedankt
Hartelijk dank voor de bloemen die ik direct 
na mijn operatie aan mijn nek vanuit de 
gemeente mocht ontvangen. Ze hebben twee 
weken mooi gestaan. 
De operatie is goed geslaagd want m'n 
klachten zijn verdwenen. Bedankt voor alle 
belangstelling in welke vorm dan ook.

Bert Crama

Bloemenzee
De bloemen van de kerk zijn de afgelopen 
weken gegaan naar: 
 
Matthea Konijnenberg (Eikenlaan), 
mevrouw Duiser (Poldertocht), 
familie Baaima (Vlechtbaan), 
de heer A. de Vries Kolk (Oud Ade), 
Bert van Splunter (Hoofdstraat), 
Marry Dubbeldam (Laan van Berendrecht), 
mevrouw Spanjersberg (Grotiuslaan),  
Margreet Heemskerk  (Koolmeesstraat), 
Carla Kooi (Leythenrode), 
Bert Crama (Muzenlaan) 
Dyari.

Mededelingen van de kerkenraad
Tijdens de kerkenraadsvergadering op 
dinsdag 19 maart zijn de jaarrekeningen 
2024 van de Diaconie en het College van 
Kerkrentmeesters besproken. Met dank aan 
alle betrokkenen zullen de jaarrekeningen 
op 21 mei ongewijzigd worden voorgelegd 
aan de gemeente.

Tim Wildeman, onze jongerenwerker, heeft 
een andere baan. De kerkenraad wenst hem 
alle goeds voor de toekomst. 
Na de gezamenlijke kerkdienst op 7 april in de 
Dorpskerk wordt afscheid genomen van Tim.

In de loop van dit jaar zal Rob van Nie wor-
den ingewerkt als maker van het preekroos-
ter. Hij gaat dit overnemen van Simone van 
Beek. Er wordt nog gezocht naar een tweede 
preekroostermaker. Zie de oproep in deze 
Ontmoeting op pagina 2.

Er zijn besluiten genomen voor de kerk-
diensten in het jaar 2025:
• In januari en februari zijn alle kerkdiensten 
in de Scheppingskerk. 
De Dorpskerk blijft open voor bijzondere 
diensten en bijeenkomsten zoals de dienst 
Onbeperkt Geloven, vespers, cantate-
diensten.
• Vanaf het begin van de zomervakantie tot 
en met de startzondag in september zijn er 
alleen kerkdiensten in de Dorpskerk.
In de overige maanden is er nog steeds 
een gezamenlijke kerkdienst op de eerste 
zondag van de maand, afwisselend in beide 
kerken.

Op dinsdag 21 mei is de gemeenteavond 
in de Scheppingskerk, aanvang 19.30 uur. 
Tijdens deze avond worden onder meer de 
jaarrekeningen 2023 voorgelegd en 
besproken.

Janny van der Hoogt-van Ackooij, 
scriba PGL

Vrijwilligersavond
Beste vrijwilligers, plan 28 juni alvast in je 
agenda, want dat is er weer de jaarlijkse Vrij-
willigersavond. Welkom in de Dorpskerk van 
19:00 tot ± 22:30 uur.

Hetty Brandenburg

Bijbellezen met andere ogen
Op 18 april geef ik nog één keer een leer-
huisavond ‘Bijbellezen met andere ogen’. 
Een afronding met een paar hoofdlijnen uit 
wat we gezien hebben. Een gesprek deze 
keer misschien ook over wat het je eventu-
eel gebracht heeft. En voor wie de afgelopen 
seizoenen dit leerhuis niet gevolgd heeft, 
kan het toch interessant zijn er nog een 
keer bij te zijn. Welkom om 20.00 uur in de 
Dorpskerk.

Ds. Philip van Wijk

Bijbelen 
Op 18 april zal ik de laatste keer met de 
groep ‘Bijbelen’ in de Dorpskerk bijeen-
komen. We zullen dan ook kijken of en hoe 
de groep verder kan gaan. In de afgelopen 
seizoenen zijn verschillende deelnemers 
weggevallen of door persoonlijke 
omstandigheden afgehaakt. Kom naar deze 
bijeenkomst om over de toekomst van de 
groep na te denken om 10:30 uur in de 
Dorpskerk.

Ds. Philip van Wijk

Terugblik Iftar
Op zaterdag 16 maart waren we op uitnodi-
ging van de Stichting Atlas bij een 
iftar-maaltijd. De iftar is de maaltijd waar-
mee moslims tijdens de ramadan hun 
dagelijkse vasten breken. Een maaltijd 
om elkaar te ontmoeten en met elkaar in 
gesprek te gaan want zo stond er in de 
uitnodiging: we hebben vrede net zo hard 
nodig als water en brood. 
Er waren zo’n 75 mensen met verschillende 
achtergronden en vanuit verschillende 

religies. We werden warm en gastvrij verwel-
komd en zaten aan een rijk gevulde tafel. 
Voor de zon onderging was er iemand die 
iets vertelde over de betekenis van vasten en 
de iftar. Ook noemde hij het belang van het 
delen van voedsel en giften in de 
ramadan. Gingen vroeger veel van de 
verplichte aalmoezen naar het buitenland, 
tegenwoordig zijn veel moslims en 
moskeeën nauw betrokken bij hun eigen 
omgeving en worden veel van de giften 
besteed aan armoedebestrijding in hun 
directe omgeving. Denk aan de voedselbank 
en initiatieven in buurthuizen. 

Bertien mocht een gedeelte uit de bijbel 
lezen en een gebed uitspreken. Dat deed 
zij met een tekst uit Prediker ‘werp uw 
brood uit over het water’. Ook legde ze een 
verbinding met de veertigdagentijd waarin 
vasten voor steeds meer christenen ook een 
rol speelt. Na haar gebed speelde iemand 
op een traditioneel instrument tot het tijd 
was voor het gebed van de chazan bij het 
ondergaan van de zon.  

Met een zegen en eetsmakelijk werd de 
vasten gebroken. En wij genoten van het 
heerlijke eten en de gesprekken met onze 
bijzondere tafelgenoten: 
twee Turkse vrouwen die na hun internatio-
nale ervaringen in Nederland zijn neer-
gestreken. Het was heel boeiend om van 
hen te horen hoe ze de ramadan ervaren en 
over levenskunst te praten.

We kijken terug op een bijzondere avond en 
het smaakt zeker naar meer! Als je volgend 
jaar de kans hebt om een iftar bij te wonen, 
zeker doen! Het is bijzonder om bij te zijn. 

Hans en Margriet Kapteyn, 
Heleen Feenstra, Bertien Bos
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Gemeenteleven
Cursus Vieren - Kennis maken met het christelijke geloof
In de afgelopen tijd hebben een paar mensen aangegeven meer te 
willen weten over het christelijke geloof. Daarom gaat binnenkort de 
cursus Vieren van start. In vijf ontmoetingen leren de deelnemers over 
de achtergronden van de christelijke feestdagen (zoals Kerst, Pasen, 
Pinksteren). Samen onderzoeken we de betekenis van deze feesten 
voor ons eigen leven. We duiken in vragen als: hoe vind je verdieping 
als je leven druk is? Wat geeft je de kracht om door te gaan als het 
tegenzit? 
Aan de hand van video’s, vragen en opdrachten gaan we met elkaar 
in gesprek. De cursus Vieren staat voor mooie ontmoetingen, goede 
gesprekken en gezelligheid. Deelname is gratis. De data en tijdstippen 
worden nog vastgesteld. Wil je ook meedoen aan deze cursus of wil je 
er meer over weten? Geef je dan op voor 15 april  bij Bertien Bos 
(bertien.pgleiderdorp@gmail.com of bel/app 06 21657957).

Ds. Bertien Bos

Kruiswegstatie
In februari vierden wij een paar dagen vakan-
tie in het Duitse Sauerland. Tussen de buien 
was het droog, het was hoog tijd voor een 
frisse neus. Gezien de weersomstandigheden 
wilden wij niet te ver, dus was het bospaadje 
achter ons huisje een logische keuze.
Wat wij daar aantroffen was echt een verras-
sing: zomaar, midden in het bos, nergens 
aangekondigd, stuitten wij op een kruisweg-
statie. Een kleine rondwandeling op de 
beboste heuvel langs veertien afbeeldingen, 
met om te beginnen het gedicht ‘Zum Troste’.
Stil en onder de indruk liepen wij deze 
wandeling, met op de achtergrond slechts het geluid van het druipende 
bos en vogelgezang. Het kon niet toepasselijker in de stille tijd!

Maj-Britt Kruizinga

Geslaagde zangmiddag
Op woensdagmiddag 13 maart was er weer een zangmiddag in de 
Dorpskerk die goed bezet was. Ds. Philip van Wijk gaf bij elk lied achter-
grondinformatie hoe het lied tot stand was gekomen. Tijdens de dienst 
vertelde hij ook dat bij de uitgang een oud zendingsbusje hangt en dat 
de aanwezigen na de dienst hierin iets konden ‘offeren’. Het geld gaat 
naar de jongerenreis Oeganda. Zij kopen hier paasbroden
van voor de Voedselbank. De opbrengst was €104,75. 
Zo zijn er door één collecte twee goeden doelen geholpen.

Fred van Atten

Paasstollen voor de Oekraïners 
Op dinsdagavond 26 maart hebben enkele diakenen die eerder ook 
hielpen in de Weggeefwinkel, paasstollen rondgebracht bij de 
Oekraïners die wonen in een appartementje in de Statenhof. Het was 
fijn om onze bezoekers aan de winkel zo weer te ontmoeten en het 
weerzien was warm en hartelijk. Het gaat hen ondanks alle zorgen over 
de uitzichtloze oorlog redelijk goed en velen zijn aan het werk en de 
kinderen gaan naar school. Maar met een heel gezin of met een eerder 
nog onbekende al ruim een jaar wonen in een eenkamer-appartement 
valt niet altijd mee. Het was fijn om hen op deze manier een groet van 
onze gemeente te brengen en hen gezegende Paasdagen te wensen.

Marijke van Pernis

Een wijze dochter
Mevrouw W. vertelde me trots over haar dochter, die ook In Leiderdorp 
woont. Deze dochter heeft drie kinderen (pubers). In het gezin van 
deze dochter worden wekelijks heftige gesprekken gevoerd over de 
kerkgang.  Moeder staat erop dat, zolang de kinderen bij haar thuis 
wonen, ze naar de kerk gaan. Oma weet dat dit vaak spanningen
geeft. Op zondag 10 maart  was op tv de opening van het Nationale 
Holocaust Museum tussen 11.45 uur en 13.10 uur, met de nodige 
herdenkingstoespraken. De dochter liet de kinderen kiezen: óf naar de 
kerk óf kijken en luisteren naar de Holocaust-herdenking. De kinderen 
kozen voor de herdenking. Mevrouw W. was trots op de wijze aanpak 
van haar dochter.

Petra Post
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Gemeenteleven Woorden van Waarde

Groene theologie

Als je tot je door laat dringen hoe het met de aarde gaat, kun je 
daar moedeloos van worden. Je zorgen maken over de generaties 
na ons, hebben zij nog een toekomst? De klimaatverandering is 
nog te vertragen, maar niet meer terug te draaien. 
De aarde heeft al vaker te maken gehad met klimaatverandering. 
Maar dit keer is het niet een meteorietinslag of een ijstijd die het 
leven voor veel planten en dieren onmogelijk maakt, maar zijn wij 
het als mensen. De verandering in het klimaat gaan nu zo snel 
dat veel dieren en planten zich niet kunnen aanpassen en ook veel 
mensen raken vanwege het klimaat op drift. Komt het nog goed?
Onder ecologen zijn er die de mens als schadelijke diersoort zien 
die zijn omgeving vernietigt. Christenen geloven juist dat het op 
de een of andere manier goedkomt. Voor velen ligt de hoop in de 
toekomst. Christus zal terugkomen, het koninkrijk van God breekt 
aan en de schepping wordt hersteld. 

Als we onze tijd een tussentijd noemen, dan leven sommigen 
zonder zich al te druk te maken over de bedreiging van het aardse 
leven, want God zal voor uitkomst zorgen. Anderen denken juist 
dat wij de schepping moeten redden en het koninkrijk van God 
moeten verwezenlijken. Twee polen, zorgeloosheid en groot 
activisme. Maar is er niet meer mogelijk tussen niets doen en alles 
onder controle krijgen?

We zijn als mensen niet de heersers over de aarde. Met het woord 
‘rentmeester’ als Bijbelse bagage hebben we de indruk gehad dat 
we alles kunnen overzien en onze wil op kunnen leggen. In de 
praktijk blijkt het anders te liggen: we zijn onderdeel van het 
grotere geheel, van de schepping. Daarbinnen hebben we een 
verantwoordelijkheid maar zijn niet almachtig. De bijbel vertelt 
scheppingsverhalen om te laten zien hoe God werkzaam is. 
Schepping is een voortgaand proces in de bijbel. 

Zonder Gods adem/Geest zou alles vervallen tot stof. Het geloof 
in de opstanding is het geloof dat Jezus leeft, dus niet alleen toen 
en straks, maar ook nu. Als je onze tijd als een tussentijd ziet, dan 
misken je Gods werkzaamheid nu, alsof de Geest niet waait waar 
zij wil.

Waar haal je als christen hoop vandaan als het gaat om de schep-
ping? Niet uit het idee dat wij de ecologische crisis op kunnen 
lossen. Niet door achterover te leunen en te wachten op God die 
uitkomst zal brengen. Niet door voortdurend vooruit of achterom 
te kijken, maar beter om ons heen te kijken om Gods aanwezig-
heid te zien in onze verwarrende werkelijkheid. We zijn niet God, 
maar we kunnen wel meewerken. Er dienen zich steeds mogelijk-
heden aan waar we aan mee kunnen doen: ook in een klein tuintje 
kunnen planten groeien, je kunt ook dichterbij op vakantie in ons 
mooie Nederland. Al heb je niet veel maatschappelijke invloed, 
het maakt wel degelijk uit op welke partij je 
stemt en bij welke bank je spaart. 
En ook in de supermarkt kun je 
keuzes maken die beter zijn voor 
het milieu. Ieder van ons kan zijn 
of haar plaats innemen in het grote 
geheel van Gods schepping, met 
dankbaarheid en bescheidenheid. 

Bertien Bos

Bron: Groene theologie van Trees van Montfoort en artikelen over dit boek

Meer weten: www.godindesupermarkt.nl, of www.groenekerken.nl   

Dagelijks horen we in het nieuws over klimaatproblemen. Het gaat over afnemende biodiversiteit, 
weersextremen, smeltende poolkappen. De toename van hitte en droogte en de armoede, 
bosbranden en honger die dat met zich mee brengt. Maar ook de enorme regenbuien en over-
stromingen, modder die dorpen wegvaagt. Komt het nog goed?
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In memoriam An Dekker
Op de vroege zaterdagmorgen van 24 februari over-
leed in haar eigen woning in Dr. De Bruijnestraat 8 
Johanna Lambertina Gijsberta Dekker. Ze was enkele 
dagen eerder 91 jaar geworden. Enig kind, zelf 
kinderloos gebleven in een huwelijk dat eindigde in 
een scheiding, was ze heel graag tussen kinderen. 
Haar buurkinderen vertelden dan ook prachtige 
verhalen over haar. En ze was niet alleen bij de buur-
kinderen betrokken. Velen uit haar omgeving hebben 
haar als een sociale en zeer meelevende vrouw 
ervaren. Haar ‘koffiecorner’ was een plek van 
ontmoeting en burenvriendschap. Het planten- en 
dierenleven in haar tuin en de parkiet in huis waren 
haar vreugde. 
Op zondagmorgen was ze steevast voor het tv-
scherm te vinden. De kerkdienst(en) op de publieke 
omroep, de zangprogramma’s: ze leefde er intens in 
mee. Voorheen bracht ze het nieuws van onze kerk 
rond, als verspreider van Ontmoeting. 
Op maandag 4 maart hebben we haar na een dienst 
in de aula van Monuta in het graf bij haar ouders 
gelegd.

Ds. Philip van Wijk

In herinnering
Foto Frits Onvlee

Mis Henny Vrienten in de Dorpskerk
Ruim 250 mensen van binnen en buiten onze kerkgemeenschap kwa-
men zondagmorgen 10 maart naar de Dorpskerk om te luisteren naar 
de mis Ruimte waar het licht kan komen van Henny Vrienten. 
De in april 2022 overleden Vrienten was bekend als zanger en bassist 
van Doe Maar, filmmuziek en kinderliedjes. Veel minder bekend was hij 
met deze mis, die in 2008 in de Janskerk in Utrecht in première ging. 
Vrienten had een jaar eerder in een interview in Trouw aangegeven dat 
hij nog eens liturgische muziek zou willen componeren en twee 
pastores van de Janskerkgemeente pakten dit op en namen contact 
met hem op. Leden van de gemeente leverden de teksten, Vrienten 
componeerde de muziek hierbij.
Een projectkoor en een muziekensemble, ook weer met mensen van 
binnen en buiten onze gemeente, hebben vanaf november vorig jaar 
onder leiding van Piet Jasperse de elf composities van de mis 
ingestudeerd. Het was hard werken, maar het resultaat mocht er ook 
zijn. Iedereen heeft genoten van de mooie muziek die een meditatieve 
inslag heeft. Vrienten noemde het componeren van de mis ooit ‘het 
naar binnen toe componeren: het moet verstilling brengen, muziek die 
je raakt en bemoedigt.’ Aan de reacties van iedereen te merken, is dit 
met dit mooie project zeker gelukt.

Cornéline Lanooy
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Update Jongerengroep Oeganda 
De Jongerengroep Oeganda is druk met allerlei klusjes en activiteiten. We krijgen af en toe ook 
mooie klussen aangeboden vanuit de gemeente. Veel dank voor alle steun. Inmiddels staat de 
thermometer al op €24.000, ruim over de helft. Maar we moeten nog wel een eindje.

De groep heeft daarom nog twee gezellige evenementen voor u bedacht. Zondag 28 april 
zorgen ze na de kerkdienst voor een overheerlijke pannenkoeken lunch en vrijdagavond 3 mei 
organiseren ze een bingo. Leden van de groep staan ook elke eerste zondag van de maand met 
hun kraampje waar ze  zelfgemaakte producten aanbieden en graag meer vertellen over de reis 
en de komende acties.

Voor meer informatie of voor het aanbieden van een mooie klus kunt u contact opnemen met 
annekeottenhof@casema.nl, 06-12127551.  
U kunt ons ook volgen op https://ikdoemee.lst.nl/2024-help-ons-op-weg-naar-oeganda/ of 
volgen op Instagram (zoek op PG Leiderdorp Oeganda 2024).
Giften zijn uiteraard van harte welkom. U kunt ons steunen middels een gift op onze actie-
website, maar u kunt uw gift ook overmaken op NL15TRIO0390539422 t.n.v. Diaconie 
Leiderdorp met betalingskenmerk: Jongerenreis Oeganda

Namens de hele groep een hartelijke groet 
Anneke Ottenhof

Bij de foto: De ‘Oeganda-groep’ genietend van een heus Oegandees gerecht, v.l.n.r.: 
Hanna, Caroline, Jessica, Cato, Roeland, Martijn, Ronno, Loes, Amélie (dochter Ronno, maar 
die gaat niet mee) en Sterre. Femke en Mathilde waren helaas niet aanwezig.

Jeugd en Jongeren

Wat je wél kunt doen voor het klimaat

Toen Gretha Thunberg in 2019 de VN 
behoorlijk indringend toesprak, voelde ik mij 
persoonlijk aangesproken. Ik behoor tot die 
generatie die nu iets moet doen om het tij te 
keren! ‘Maar wat kan ik doen?, vroeg ik mij 
af. Je huishouden klimaatneutraal maken doe 
je niet even. Dat kost tijd en geld. Dat vraagt 
onderzoek naar de mogelijkheden en nieuwe 
technologie.

Dus ik zat met een aardige knoop in mijn 
maag. Ik voelde de urgentie. Ik voelde dat ik 
NU iets moest doen. En tegelijkertijd waren 
de meest voor de hand liggende maat-
regelen niet direct mogelijk. ‘Wat kan ik dan 
wél doen?’, was de volgende vraag. 
Toen bedacht ik: ik kan onze CO2-uitstoot 
compenseren. Gelijk ging ik googelen en 
kwam ik op een project, dat een aardige 
investering was en waarmee ik de uitstoot 
van een heel jaar teniet kon doen. 
Dat maakte mij al een stuk geruster.

Een paar dagen later zag ik dat Triodos voor 
hun CO2-reductie samenwerkte met Trees 
for All. Daar was het compenseren een stuk 
goedkoper. Dat bracht mij op een nieuw idee, 
want compenseren is eigenlijk niet voldoen-
de. De batterij aarde laten we 
namelijk langzaam leeglopen met alle 
fossiele brandstoffen. Dus we moeten die 
batterij weer opladen! Sindsdien over-
compenseer ik onze CO2 uitstoot met een 
tienvoud. Nu had ik het gevoel iets te doen 
dat echt impact maakt. Dat geeft ook de tijd 
om stapje voor stapje de fossiele brand-
stoffen uit te faseren. 

Wil je ook je uitstoot (over)compenseren? Of 
misschien in je testament opnemen dat van 
de erfenis de uitstoot van je hele leven op 
aarde wordt gecompenseerd? Kijk dan eens 
bij https://treesforall.nl
Het is als gift 
aftrekbaar van de 
belastingen.

Aart Brezet
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Kliederkerk met bijna 70 kinderen 

Zaterdag 23 maart loopt tegen 16.00 uur 
de kerk vol met bijna 70 kinderen die een 
palmpasenstok komen maken. We beginnen 
de kliederkerk met ons vaste liedje: welkom 
welkom allemaal. Na een korte uitleg gaat 
iedereen aan de slag. Jong en oud zijn druk 
met het versieren van de stokken: opa’s en 
oma’s helpen hun kleinkinderen, grotere 
kinderen versieren de stok helemaal zelf. Als 
alle stokken klaar zijn, verzamelt iedereen 
zich weer in de kerkzaal. We luisteren naar 
het verhaal van de intocht van Jezus in 
Jeruzalem en lopen daarna met alle kinderen 
in optocht door de kerk. Wat een feest! We 
sluiten af met soep en broodjes voor wie wil. 
We kijken terug op een hele gezellige creatie-
ve en feestelijke middag. 
Wil jij, jong of oud, er ook een keer bij zijn? 
Kom dan naar de Kliederkerk op 8 juni in de 
Dorpskerk. Wil je (opa, oma, ouder, grote 
broer of zus) helpen om deze activiteiten mo-
gelijk te maken? Meld je dan bij Bertien. We 
zijn blij met ieder die een keer wil helpen.

Van Pesach naar Pasen 
De landelijke ontmoetingsdag van Kerk&
Israël (K&I) op 26 februari jl. had als titel: Ga 
mee! In het bevrijdende van Pesach en Pasen. 
Vorig jaar lagen de data van beide feesten 
vlak bij elkaar, dit jaar liggen er meer dan drie 
weken tussen door het toevoegen van de 2e 
maand Adar in de joodse telling (een soort 
schrikkelmaand). 
Pesach wordt dit jaar gevierd van 23 tot en 
met 30 april. Omdat een nieuwe dag in de 
joodse kalender begint wanneer het donker 
wordt, is de eerste maaltijd (de seder) op de 
avond van 22 april. Vóór die tijd is het huis 
gereinigd, alle brood en andere producten 
met gist of desem zijn weggedaan, ongerezen 
platte koeken worden gegeten, de matzes. 
Ook het opgeblazene in jezelf doe je weg, alles 
waarmee je je groot en belangrijk maakt. Dus 
reiniging gaat aan het feest vooraf.
Op de ontmoetingsdag klonk onder meer 
de vraag: vierde Jezus op de avond voor zijn 
dood een Seder / Pesach-maaltijd? Ja, denken 
we vaak, omdat die sedermaaltijd bekend is 
uit de huidige gebruiken van de joodse tradi-
tie. Dr. Johanna Tanja, K&I-medewerker van de 
PKN, legde helder uit hoe verwarrend en soms 

zelfs tegensprekend de verschillende berichten 
in de bijbel zijn.
Pesach is ontstaan als het feest van de bevrij-
ding uit Egypte, lees het na in Exodus 12, en in 
de Torateksten in Leviticus en Deuteronomi-
um. Een pelgrimsfeest, waarbij je optrekt naar 
het heiligdom, later de tempel in Jeruzalem. 
Waarschijnlijk is het vóór de val van Jeruza-
lem in het jaar 70 van de gewone jaartelling 
(g.j.) nooit gevierd buiten dat heiligdom of de 
tempel. Het werd nog niet in de familiekring 
gevierd. Na de verwoesting van de tempel 
verandert de vorm van Pesach vieren. Pas in 
de Talmoed (eeuwen later, de mondelinge 
overlevering) vind je de oudste vorm van 
Pesachmaaltijd opgetekend (bPes10). De 
Haggada, je zou het de Pesach-liturgie kunnen 
noemen, de ‘orde van dienst’ voor de maaltijd, 
heeft pas in de 9e - 10e eeuw van de g.j. deze 
vorm gekregen.
Wat betekent dat, moeten we dan ineens 
anders gaan lezen? Nee, ook al verschillen de 
evangelisten in hoe zij de laatste maaltijd van 
Jezus beschrijven, en al zegt Paulus daar ook 
weer in andere woorden het zijne van. 
Eén ding is wel duidelijk: het is rond Pesach 
dat Jezus sterft en wordt opgewekt. Dat bete-
kent dat zijn leven, sterven en opwekking door 
alle bijbelschrijvers wordt geplaatst in het 
kader van de bevrijding. Voor mijzelf betekent 
het een duidelijke aanwijzing dat ook wij, die 
Jezus willen volgen, bevrijd mogen leven. 
Elkaar dus niet meer moeten vastketenen aan 
zó moet je geloven of andere dwang. Ga mee, 
in het bevrijdende van Pesach en Pasen!
Namens K&I classis Katwijk en Leiden, 

Heleen Pasma, tel. 071-7850691

Iconenexpositie 
In februari en maart hebben deelnemers aan de 
workshop onder leiding van Thea van Haarlem 
iconen geschilderd. Hun werk hangt tot en met 
Pasen in de Dorpskerk ter bezichtiging. 
Vroeger schilderden de monniken met de 
techniek van tempera en ei. Deze eeuwenoude 
traditie, en de stilte die daarbij hoorde, zijn 
tijdens deze CBI-workshop ervaren. 
Beginners konden kennismaken met de 
techniek. Gevorderden konden hun techniek 
verbeteren en verdiepen door specifieke aan-
dacht voor bijvoorbeeld kleding, ogen, neus 
en mond. Er werd op een plank geschilderd en 
gewerkt met pigmenten en goud. 

Retraitedag  Dorpskerk 20 april 
Zaterdag 20 april organiseert het CBI van 
10.00 tot 17.00 uur in de Dorpskerk een 
retraitedag met als thema ‘Pelgrimeren of je 
levensreis.’ Bij een pelgrimage denken we aan 
mensen die ergens heen gaan naar een plek 
waar zij graag willen zijn, en die er vaak een 
lange reis voor over hebben om daar te komen.
Pelgrimeren kun je ook met je hart of beter 
gezegd met je ziel. Daarvoor is eigenlijk geen 
inspanning nodig. Gaandeweg de levensreis, 
de pelgrimage, wordt duidelijk wie we zijn en 
waar de zin ligt van ons bestaan. Het maakt 
wie we ten diepste zijn. 
Waar sta ik in mijn leven? Welke weg heb ik 
afgelegd? Wat heb ik nog voor de boeg? Wat 
vervult mijn leven? Die vragen staan centraal 
als mensen op pelgrimstocht gaan. Je zou 
kunnen zeggen dat een pelgrimstocht een 
symbool is voor de levensweg die je gaat.
Deze dag willen we (in het klein) op weg en 
op zoek gaan in verschillende werkvormen en 
gaandeweg ontdekken wat onze weg en onze 
bestemming is. En hoe jouw levensweg je 
levensmissie kruist.
De kosten zijn €30 (inclusief koffie/thee, 
lunch) en de begeleiding is in handen van 
Sijma Rasser en Liesbeth van Meeteren. 
Aanmelden via cbileiderdorp@gmail.com.

Liesbeth van Meeteren

Expositie ‘Schepping’ van Ardie den Boer
Vrijdag 26 april om 16.00 uur wordt in de 
Dorpskerk de expositie ‘Schepping’ met kunst-
werken van Ardie den Boer geopend. 
Het scheppingsverhaal heeft Ardie geïnspi-
reerd om deze kunstwerken te maken. Zolang 
zij zich kan herinneren is zij bezig  geweest 
met tekenen en werken met textiele materi-
alen. Al snel begon ze met het bedenken en 
uitwerken van eigen ontwerpen. Ardie volgde 
de kunstopleiding ‘Academie de Werker’ in 
Groningen en doorliep ook de Masterclass.
De technieken die het beste bij haar passen 
zijn weven en haken. Bij het weven is zij vooral 
gefascineerd door het spel van draden die een 
verbinding met elkaar aangaan. De variatie in 
kleuren en bindingen blijft uitdagen. Daar-
tegenover staat haakwerk. Hierbij volgt zij 
haar intuïtie en ontstaan er verrassende 
3D-werken. Bij het weven en haken maakt 
zij gebruik van natuurlijke materialen, zoals 
linnen katoen, zijde, wol en koperdraad.
Het belangrijkste van het scheppingsverhaal 
is voor de kunstenares het ontdekken van de 
boodschap daarachter. Daar is zij op zoek 
naar gegaan en dit heeft geresulteerd in een 
serie kunstwerken van alle scheppingsdagen. 
Tijdens het werken is zij zich steeds meer 
bewust geworden van de vreugde die God in 
Zijn werk gelegd heeft. De betekenis van het 
verhaal is ook dichterbijgekomen.

Nieuws
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NieuwsNieuws
De werken hangen tot Pinksteren in de Dorps-
kerk, en in de Pinksterdienst op zondag 19 mei 
zal Ds. Bertien Bos hier ook extra aandacht aan 
besteden. Tijdens de opening op 26 april is 
Ardie aanwezig om vragen te beantwoorden.

Liesbeth van Meeteren

Boekenmarkt voor Kenia 

Op vrijdag 12 april van 18.30 tot 21.00 uur en 
op zaterdag 13 april van 10.30 tot 14.00 uur 
liggen weer duizenden boeken en ook tientallen 
legpuzzels klaar liggen om gekocht te worden. 
Van de opbrengst van de boekenmarkt gaat 
25% naar de school in Rurigi in Kenia, die als 
doel heeft een brug te slaan tussen vijandige 
dorpen. Deze school moet geheel uit eigen 
middelen betaald worden. Het schoolgeld wordt 
zo laag mogelijk gehouden om zoveel mogelijk 
kinderen een kans te geven. Leermiddelen zoals 
schoolboeken en noodzakelijke investeringen 
moeten daarom zo mogelijk met hulp van 
buiten aangeschaft worden. Ds. Philip van Wijk 
is intensief bij dit project betrokken.

Hans Kapteyn

Met Elkaar Eten in de Scheppingskerk
Op vrijdag 26 april is de volgende Met-Elkaar-
Eten-maaltijd in de Scheppingskerk. We orga-
niseren deze maaltijden omdat het belangrijke 
en verrijkende momenten van in contact met 
elkaar zijn. Je komt makkelijk met elkaar over 
van alles in gesprek tijdens een heerlijke maal-
tijd. En dáár zorgen onze vrijwilligers voor, 
evenals voor een mooie en gezellige entourage 
in de Kapelzaal. Iedereen is welkom: uit het 
hele dorp, jong of oud, alleen of met meer 
personen, man of vrouw, rijk of arm, wel of 
niet regelmatig kerkbezoeker. Als uw belang-
stelling is gewekt, kunt u zich, zolang er plaats 
is, aanmelden voor deze maaltijd bij Ellis 

Groothoff, tel. 5891075. Op de avond zelf kunt 
u binnen komen vanaf 17.00 uur. Mocht na uw 
aanmelding blijken dat u toch niet kunt komen, 
dan verzoeken wij u zich af te melden bij Ellis. 
Desnoods kan dat nog op vrijdagmiddag in 
de Scheppingskerk, tel. 5890259. We kunnen 
uw plaats dan aan iemand van de wachtlijst 
aanbieden. De maaltijd begint om 17.30 uur en 
duurt tot 19.30 uur. Daarna gaat de opruim-
ploeg aan de gang. De kosten bedragen €7 p.p.

Niek de Wolf

Stichting Leergeld zoekt vrijwilligers
In Nederland groeien ruim 300.000 kinderen 
op in armoede. Dat is 1 op de 12 kinderen en 
2 tot 3 kinderen per schoolklas. Deze kinderen 
kunnen om financiële redenen niet meedoen 
aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes 
heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan 
de zijlijn. Stichting Leergeld wil deze kinderen 
laten meedoen door hen te laten deelnemen 
aan binnen- en buitenschoolse activiteiten, 
waardoor zij opbloeien, kennis en vaardighe-
den ontwikkelen en eigenwaarde krijgen. 
De vrijwilligers van de lokale Leergeldstichtin-
gen komen achter de voordeur bij de gezinnen 
die financiële zorgen hebben. Ook kunnen de 
ouders, waar nodig, direct doorverwezen wor-
den naar hulp en ondersteuning richting een 
structurele aanpak van de problemen, zoals 
schuldhulpverlening en maatschappelijk werk. 
Als vrijwilliger ben je het aanspreekpunt voor 
gezinnen. Leergeld Leiden e.o. is dringend op 
zoek naar nieuwe vrijwilligers. Meer informa-
tie: www.leergeldleidenenomstreken.nl of mail 
naar vrijwilliger@leergeldleidenenomstreken.nl 
of tel. 071-207 4118.

SAM’s Kledingactie   
Zaterdagmorgen 13 april kunnen van 10.00 
tot 11.30 uur schone en nog goed draagbare 
kleding en schoenen in gesloten plastic zakken 
worden ingeleverd bij de Scheppingskerk en 
de Goede Herderkerk aan de Hoge Rijndijk in 
Zoeterwoude-Rijndijk. 
Behalve kleding en schoenen zijn ook knuffels 
en huishoudtextiel in de vorm van dekbed-
overtrekken (graag compleet met kussen-
slopen), lakens, handdoeken, theedoeken en 
vaatdoeken welkom. Deze graag apart van de 

kleding verpakt in een gesloten plastic zak 
inleveren. Gordijnen, tuinkussens en tafel-
kleden zijn niet welkom. 

Kleding, schoenen en textiel worden centraal 
gesorteerd en verkocht. De opbrengst komt ten 
goede aan het onderwijsproject van Cordaid in 
het Shabee Sombo district in Ethiopië.
De organisatie is in handen van de gezamen-
lijke diaconieën van de Protestantse Gemeen-
te Leiderdorp en de Katholieke Parochie de 
Goede Herder.

Lustrum koor Nagila op 29 mei
Naghila is begonnen in mei 2019 en bestaat 
dus binnenkort 5 jaar, haar eerste lustrum! 
In die jaren hebben we veel liederen 
ingestudeerd en inmiddels een aardig reper-
toire opgebouwd. Ons koor heeft ongeveer 25 
leden en regelmatig zingen we in kerkdiensten, 
heel af en toe ook in een verzorgingshuis. 
Wij laten dit eerste lustrum natuurlijk niet 
ongemerkt voorbij gaan. Met de koorleden 
hebben we het al een beetje gevierd met 
een avond gezellig bowlen en eten. Maar we 
organiseren ook nog een avond voor iedereen 
die houdt van zingen en het leuk vindt om een 
keer bij ons te komen kijken.  
Op woensdagavond 29 mei is iedereen van 
harte welkom in de Scheppingskerk om, na 
een kopje koffie, met ons een aantal liederen te 
zingen die makkelijk aan te leren zijn. Leden, 
oud-leden, nieuwe leden en iedereen die het 
gewoon leuk vindt om een avondje te zingen, 
zien (en horen) we graag. We besluiten de 
avond met een hapje en een drankje. 
We vinden het leuk als u/jij bij ons feestje 
aanwezig wil zijn. Dus zet de datum alvast in 
de agenda, nadere informatie volgt.

Marcella Buitenhek
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Elke woensdag 
Dorpskerk 10-12 uur  
Inzameling van houdbaar voedsel, 
verzorgings- en schoonmaak-
producten voor de voedselbank

Elke donderdag  
Scheppingskerk 10-12 uur
Inzameling van houdbaar voedsel, 
verzorgings- en schoonmaak-
producten voor de voedselbank

Inloopspreekuur Ds. Philip van Wijk, 
Scheppingskerk: 10.30-12 uur

Dagelijks 
Inleveren van houdbaar voedsel in het 
Voedselkastje bij de achterdeur van de 
Scheppingskerk

Donderdag 7 juli 
Pil

 
 

Elke woensdag 
Dorpskerk 10-12 uur  
Inzameling van houdbaar voedsel, 
verzorgings- en schoonmaak-
producten voor de voedselbank

Elke donderdag  
Scheppingskerk 10-12 uur
Inzameling van houdbaar voedsel, 
verzorgings- en schoonmaak-
producten voor de voedselbank

Dagelijks 
Inleveren van houdbaar voedsel in het 
Voedselkastje bij de achterdeur van de 
Scheppingskerk

Zondag 7 april 
Jeugdkerkbrunch in de Dorpskerk
Aanvang 12.00 uur-13.30 uur
Informatie en aanmelden: Tim Wildeman, 
tim.omarm@gmail.com

Woensdag 10 april
In gesprek gaan over Prediker
Nieuwkomers zijn welkom 
gespreksleider: Ds. Stephan Kurtzahn
Scheppingskerk, consistoriekamer van 
13.30 tot 15.00  uur

Donderdag 11 april
Meditatieavond
Bijeenkomst van 19.30-20.30 uur in de 
Dorpskerk; vrijwillige bijdrage is welkom.
Meer informatie: Liesbeth van Meeteren, 
tel. 071 589 56 09

Vrijdag 12 april
Boekenmarkt in de Scheppingskerk
Verkoop 18.30-21.00 uur

Zaterdag  13 april
Boekenmarkt in de Scheppingskerk
Verkoop: 10.00-14.00 uur

Maandag 15 april
Rouw- en Verliesgroep
Voor mensen die korter of langer geleden 
iemand verloren hebben. Laatste bijeen-
komst: terug- en vooruitkijken.
Dorpskerk van 14.45-16.30 uur 
Informatie en opgave bij  Bertien Bos, 
tel. 06-21657957 en/of bij 
Simone van Beek, tel. 06-19919846

Dinsdag 16 april
Ontmoetingsochtend in de Scheppingskerk
Aanvang 10.15 uur in de Kapelzaal
Info: Jelly Bakker, tel. 07105760816

Woensdag  17 april  
Stiltewandeling vanuit de  Dorpskerk
Start 10.00 uur. Kosten €5, inclusief 
koffie, thee en lunch
Info en aanmelden: 
Liesbeth van Meeteren , tel. 071-5895609

Boekenboom 1
14.00-16.00 uur: bijeenkomst bij Janny 
Vollaard, Laan van Berendrecht 268, 
tel. 071-5891247. 
Boek: De kleindochter van Bernhard 
Schlink
Contact: Marty Boxhoorn, tel. 071-5412140

Donderdag 18 april
Hobbyclub kaarten maken
Dorpskerk Trefpunt, 9.45 uur
Info: Henny de Jong, tel. 06-10088509

Bijbelen
Dorpskerk om 10.30 uur, onder leiding 
van Ds. Philip van Wijk

Leerhuisavond in de Dorpskerk
Bijbellezen met andere ogen, 20.00 uur 
onder leiding van Ds. Philip van Wijk

Zaterdag 20 april
Retraitedag in de Dorpskerk
Pelgrimeren of je levensreis, begeleiding: 
Liesbeth van Meeteren en Sijma Rasser
Kosten €30.00, inclusief koffie, thee en 
lunch. Tijd: 10.00 -17.00 uur. 
Aanmelden via cbileiderdorp@gmail.com 
minimaal 4 deelnemers

Donderdag 25 april
Geloven in deze tijd: Nooit heb ik niets met U
Verrassende gesprekken over zinnige 
onderwerpen en praten met elkaar naar 
aanleiding van het boekje Nooit heb ik 
niets met U, 25 gesprekken over God.
Gespreksleider Bas den Dekker, 
Scheppingskerk 10.00 uur.
Info: Marianne van der Bijl, 
dmvdbijl@ziggo.nl, tel. 071-5897110

Meditatieavond
Bijeenkomst van 19.30-20.30 uur in de 
Dorpskerk; vrijwillige bijdrage is welkom.
Meer informatie: Liesbeth van Meeteren , 
tel 071-5895609

Vrijdag 26 april
Opening van de expositie Schepping
Kunstwerken van Ardie den Boer
Dorpskerk 16.00 uur

Met elkaar eten in de Scheppingskerk
Info en aanmelden bij Ellis Groothoff, 
tel. 071-5891075
Aanvang 17.30 uur, Kosten €7 p.p.

Dinsdag 7 mei
De Bijbel open
Oude verhalen uit de bijbel lezen als 
mensen van vandaag
Scheppingskerk, 10.30-12.00 uur
Informatie en opgave: Ds. Bertien Bos

Inzameling papier en houdbaar voedsel voor 
de voedselbank 
Scheppingskerk 7.00 tot 16.30 uur

Open
De deuren van de kerk zijn open.
Voor een kopje koffie, gezelligheid 
en/of een goed gesprek

Elke woensdag (10-12 uur)
Dorpskerk Hoofdstraat 19

Elke donderdag (10-12 uur)
Scheppingskerk Van Poelgeestlaan 2

Wijzigingen en aanvullingen voor deze 
agenda in de volgende Ontmoeting
uiterlijk 28 april doorgeven aan 
Mary van ’t Woud, tel 541 12 90, 
marypiet@hotmail.com

Agenda
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Colofon
Eindredactie
Marco Buitelaar, Godfried Bomansstr. 3,
2353 LA Leiderdorp, tel. 541 78 28
Jaco Buitenhek, Olieslager 2,
2353 WX Leiderdorp, tel. 523 80 31
e-mail: redactie-ontmoeting@pgleiderdorp.nl

Redactie
Tim Brouwer de Koning (tekst)                   
Corneline Lanooy (tekst)
Frits Onvlee (beeld)                                                     
Reg Lindemans (vormgeving/beeld)
Ds. Bertien Bos (aansturing)

Administratie & Advertenties
Kerkelijk bureau in de Scheppingskerk,
Van Poelgeestlaan 2, 2352 TD, Leiderdorp
tel. 589 02 59; 
e-mail: kerkbureau@pgleiderdorp.nl
geopend maandag en donderdag
van 9.00 – 12.00 uur.

Bezorging
Wijk Dorpskerk
N.J. Oosterom, tel. 541 36 39
Wijk Dorpskerk gedeelte t.z.v. A4
T. de Witt, tel. 541 63 46
Zoeterwoude en Hoge Rijndijk Leiden
M.G. Bekooy-Schipper, tel. 589 57 73
Wijk Zijloord
I. Buitelaar, tel. 541 78 28
C. en M. Mentink, tel. 541 22 53
Wijk Hoven/Ouderzorg
G. van den Berg, tel. 589 00 86

Drukwerk
Duocore, Katwijk 
www.duocore.nl

Inleverdatum   Verschijningsdatum

zo. 28.04.2024    do. 09.05.2024

zo. 26.05.2024    do. 06.06.2024

zo. 23.06.2024    do. 04.07.2024

 

(wijzigingen voorbehouden)

Data Ontmoeting 
2024

Pastorale raden
Hoven/Ouderzorg
Ds. Stephan Kurtzahn, tel. 750 37 74
e-mail: stephankurtzahn@kpnmail.nl
Info: Anne Duvekot, tel. 589 63 92
e-mail: anneduvekot@gmail.com
Zijloord
Ds. Bertien Bos, tel. 06 2165 7957
e-mail: bertien.pgleiderdorp@gmail.com 
Info: Marthy Boxhoorn, 
email: marthy@boxhoorn.nl
Dorpskerk
Ds. Philip van Wijk, tel. 06 55 70 22 29, 
e-mail: post@wijkpredikant.nl
Info: vacant

Jeugdwerker
Tim Wildeman, tel. 06 12563692
e-mail: tim.omarm@gmail.com 

Diaconie
Helpen waar geen helper is.
Voor individuele hulpverlening:
penningmeester Gijsbert van Dam, 
tel. 580 18 89
e-mail:gijsbert.weipoort@kpnmail.nl
voorzitter: Marijke van Pernis - van der Wees, 
tel. 541 05 62
e-mail: marijke.pernis@planet.nl

IBAN nummers
NL66 INGB 0002 6596 39: Alle kerkelijke 
en CBI projecten, (onder vermelding van 
de bestemming van uw gift)
NL31 INGB 0005 1231 96: Actie kerkbalans 
(onder vermelding van ‘actie kerkbalans 
2023’)
NL12 RABO 0373 7243 49: Paascollecte, 
solidariteitskas, kerkblad Ontmoeting en 
eindejaarscollecte
NL37 RABO 0335 6636 21: Bloemendienst 
Dorpskerk
NL75 INGB 0007 8276 37: Bloemendienst 
Scheppingskerk
NL05 RABO 0335 6005 65: Collectebonnen 
(o.v.v. uw adres en van pakket A-B-C-D-E)
NL15 TRIO 0390 5394 22: Diaconie
NL47 INGB 0000 1201 33: Zending
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