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Bezinning

De veertigdagentijd werpt zijn schaduwen vooruit. Vanaf 14 februari tellen 
we dag voor dag af naar Pasen. Bezinning ligt in zo’n periode voor de 

hand, maar de uitkomst daarvan wisselt per persoon. 

Er zijn mensen die zich schikken in de traditie om – al dan niet na 
carnaval – te vasten, maar soms ook levert de veertigdagentijd ook 

nieuwe inzichten op.

Zo viel het oog van onze gewaardeerde fotograaf Frits Onvlee op een 
bronzen beeld van een zwangere vrouw in het centrum 

van het Limburgse Valkenburg. 
Wat mij betreft meteen raak: een teken van nieuw leven. 

De foto daarvan kan mensen aan het denken zetten, 
zeker in de komende veertigdagentijd. 

Tim Brouwer de Koning

Inleverdatum Ontmoeting

Kopij voor de de volgende Ontmoeting moet 
uiterlijk zondag 25 februari 19.00 uur 

ingeleverd zijn bij de redactie, Marco Buitelaar: 
redactie-ontmoeting@pgleiderdorp.nl. 

Het verschijningsrooster is achterin 
deze Ontmoeting te vinden.

Voedselbank

Naast de maandelijkse inzameling voor 
de voedselbank tegelijk met oud papier 
kunt u ook wanneer de kerk open is houd-
baar voedsel en toiletartikelen afleveren.

In de Schijnwerpers

ZONDAG 11 februari 
DORPSKERK, 10 uur
Ruth Six (Amsterdam)
DORPSKERK, 15 uur
Selma Poppe, 
Samen Onbeperkt Geloven
SCHEPPINGSKERK, 10 uur
Ds. Bertien Bos
KAPELZAAL, 10 uur
Ds. R. de Jonge (+ tolk), dovendienst

DONDERDAG 15 februari 
GOEDE HERDERKERK 
Zoeterwoude-Rijndijk, 19.15 uur
Vesper 1

ZONDAG 18 februari, Veertigdagen 1 
DORPSKERK, 10 uur
Ds. Piet Wilschut (Alphen aan den Rijn), 
m.m.v. Koor Vox Humana
SCHEPPINGSKERK, 10 uur
Ds. Stephan Kurtzahn, 
Maaltijd van de Heer

DONDERDAG 22 februari 
DORPSKERK, 19.15 uur
Vesper 2

ZONDAG 25 februari, Veertigdagen 2  
DORPSKERK, 10 uur
Ds. Philip van Wijk
SCHEPPINGSKERK, 10 uur
Ds. Stephan Kurtzahn
KAPELZAAL, 10 uur
Selma Poppe, dovendienst

DONDERDAG 29 februari 
DORPSKERK, 19.15 uur
Vesper 3

ZONDAG 3 maart, Veertigdagen 3  
SCHEPPINGSKERK, 10 uur
Ds. Bertien Bos, gezamenlijke dienst 
m.m.v. cantorij

DONDERDAG 7 maart 
GOEDE HERDERKERK 
Zoeterwoude-Rijndijk, 19.15 uur
Vesper 4

ZONDAG 10 maart, Veertigdagen 4  
DORPSKERK, 10 uur
Ds. Bertien Bos, mis van Henny Vrienten 
m.m.v. projectkoor o.l.v. Piet Jasperse
DORPSKERK, 15 uur
Ds. Philip van Wijk, 
Samen Onbeperkt Geloven
SCHEPPINGSKERK, 10 uur
Ds. Stephan Kurtzahn
KAPELZAAL, 10 uur
Ds. Wim Otte, dovendienst

Elke VRIJDAG
Ommedijk 11 uur
Weeksluiting

Livestream: www.pgleiderdorp.nl

Kerkdiensten
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Omzien naar elkaar

Wilt u bezoek of aandacht voor uzelf of 
een mede gemeentelid, belt u dan met: 

Hetty Brandenburg (589 28 50)
Elly Chaudron (06 40919842) 

Petra Post (589 79 77)    

Voedselbank

Naast de maandelijkse inzameling voor 
de voedselbank tegelijk met oud papier 
kunt u ook wanneer de kerk open is houd-
baar voedsel en toiletartikelen afleveren.

Voorplaat: foto van Frits Onvlee 
Zwangere vrouw als symbool 

voor nieuw leven.  
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Zondag 10 maart Dorpskerk
In deze viering wordt de mis ‘Ruimte waar 
het licht kan komen’ van Henny Vrienten 
uitgevoerd door een projectkoor en 
orkestje. De muziek van koor en orkest 
vormt, afgewisseld met enkele teksten, een 
complete liturgie. Welkom om te komen 
luisteren naar deze eigentijdse mis met 
muziek die raakt en bemoedigt.

11 februari
Jongerenreis naar Oeganda
Deze zomer reist een groep jongeren uit onze gemeente naar 
Oeganda om mee te bouwen aan een middelbare school in 
Mpigi. Hierdoor krijgen kansarme Oegandese scholieren de 
mogelijkheid om kwalitatief goed onderwijs te volgen. 
Dit betekent dat er in korte tijd veel geld moet worden ingeza-
meld. De jongeren komen in deze dienst zelf vertellen wat ze 
gaan doen in Oeganda en welke acties ze gaan ondernemen om 
aan het benodigde geld te komen.

18 februari
Binnenlands diaconaat, omzien naar gevangenen
In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten 
een korte of langere gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons niet te 
oordelen, maar barmhartig naar hen om te zien. Daarom reiken 
we (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun familie een helpende 
hand om te werken naar herstel. Kerk in Actie ondersteunt 
diverse initiatieven in Nederland die omzien naar gevangenen 
en hun partners en kinderen, hen bezoeken tijdens de detentie, 
maar ook een nieuwe kans bieden in de maatschappij.

25 februari
Plaatselijk Jeugdwerk
De Taakgroep Jeugd heeft  de opdracht jeugdactiviteiten te 
coördineren, te stimuleren en/of te initiëren. De Kliederkerk is 
hier een voorbeeld van. In de Kliederkerk ontdekken kinderen, 
hun ouders, opa’s en oma’s de betekenis van bijbelverhalen voor 

hun eigen leven. Deze vrolijke, gastvrije en creatieve manier van 
kerk-zijn brengt jong en oud, niet-gelovig en kerkelijk betrokken 
samen.

3 maart
Zending in Libanon
Christelijke instellingen in Libanon hebben meestal een regio-
nale functie. Ook theologische opleidingsinstituten in Beiroet 
leiden predikanten op voor het hele Midden-Oosten. Wilbert van 
Saane is door Kerk in Actie en de Gereformeerde Zendingsbond 
(GZB) uitgezonden naar Libanon en werkt er als theologie-
docent en studentenpastor. Daarnaast organiseert hij kapel-
vieringen voor studenten en staf.

Digitale collecte
In de kerken is de eerste collecte voor de hieronder genoemde 
doelen. De tweede collecte is voor het Plaatselijk Kerkenwerk. 
U kunt uw gift ook overmaken op bankrekening NL15 TRIO 0390 
5394 22 ten name van de Diaconie Leiderdorp onder vermelding 
van ‘collectegift’, eventueel aangevuld met het specifieke collecte-
doel. De opbrengst via bank of app wordt verdeeld over het doel 
van de zondag en het plaatselijk kerkenwerk. Staat er een 
specifieke omschrijving op de overschrijving, dan wordt dit 
bedrag in zijn geheel bijgeschreven voor dit doel.

De kleur van de collectezakken
De collectezakken hebben in beiden kerken een eigen kleur. Voor 
de eerste collecte is dat blauw in de Scheppingskerk en groen 
in de Dorpskerk. Voor de tweede collecte zijn de zakjes rood en 
zwart. Bij half lege banken worden er tijdens de collecte soms 
twee zakjes tegelijk doorgegeven en veranderen ze halverwege 
van volgorde en kleur. Dat is niet de bedoeling, giften worden 
vaak bewust gegeven en mogen niet per ongeluk in een verkeer-
de zak terecht komen. Wil iedereen de zakjes daarom één voor 
één doorgeven?

Collecteopbrengsten
De afgelopen periode zijn een aantal bijzondere collectes 
gehouden. De collecte op 24 december 2024 was bestemd voor 
noodhulp in Israël en Gaza en heeft € 2.580,20 opgebracht. 
Op Kerstmorgen werd gecollecteerd voor kinderen in Oekraïne. 
De opbrengst van deze collecte bedroeg €1.110,90. De collecte-
opbrengst op oudejaarsdag was € 680,93 en was bestemd voor 
de jongerenreis naar Oeganda. Tijdens de top2000-dienst is 
gecollecteerd voor de school in het dorpje Rurigi, Kenia, het 
project van Ds. Philip van Wijk. Deze collecte bracht het mooie 
bedrag van € 1.474,40 op. 
Op pagina 13 is de volledige collecteverantwoording van het tweede 
halfjaar 2023 opgenomen.

Collectes
Kerkdiensten

Visitatie
De kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Leiderdorp heeft, via de classispredikant, 
visitatie aangevraagd vanwege gerezen problemen. In december heeft een eerste gesprek 
tussen de visitatoren en de kerkenraad plaatsgevonden. Medio januari zijn de visitatoren 
Ds. M.M. Bogaard, Ds. H.M. Burggraaf en Ds. E.H. van der Weide met hun werk 
begonnen. Om inzicht in de problematiek te krijgen voeren zij in deze eerste periode 
gesprekken met mensen die daartoe door hen worden uitgenodigd. Gemeenteleden die 
van mening zijn dat zij een bijdrage kunnen leveren aan deze verkenning of aan een 
mogelijke oplossing, kunnen contact opnemen met de contactpersoon van de visitatie-
commissie, Ds. M.M. Bogaard, m.bogaard@protestantskralingen.nl 
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Uit de wijken
Bijbelen in de Dorpskerk 
Op donderdag 8 februari gaan we Bijbelen in 
de Dorpskerk. Aanvang 10.30 uur. Stap gerust 
binnen. Het zijn mooie gesprekken rond een 
Bijbelgedeelte, een preek, of wat ons verder 
bezighoudt.

Kijkje achter de schermen bij voor-
bereidingen ‘Vrienten-mis’
Sinds eind november oefenen 40 zangers 
voor de mis van Henny Vrienten. Met veel 
plezier studeren zij de partijen in onder 
leiding van Piet Jasperse. 
Niet alleen bij de repetities, maar ook thuis 
wordt er hard gestudeerd en worden de 
liederen veel geluisterd en gezongen. 
Het is een uitdaging om na de lange rusten 
in de muziek weer op de goede toonhoogte 
in te zetten en de lange noten vragen om 
een goede ademhaling. Maar de zangers zijn 
het erover eens dat het mooie en bijzondere 
muziek is om te zingen. 
Cornéline begeleidt de repetities op de 
piano. Vanaf begin februari gaat het orkestje 
(twee violen, altviool, cello, fluit, (alt)hobo, 
piano) mee repeteren. 

De mis ‘Ruimte waar het licht kan komen’ 
schreef Henny Vrienten in 2008 voor de 
Janskerkgemeente in Utrecht. Hiermee 
verwezenlijkte hij een droom voor zichzelf en 
de kerkgemeenschap. De teksten zijn eigen-
tijds en geven een hedendaagse dimensie 
aan geloven. De componist maakte elf 
meditatieve composities, die met de muziek 
een complete liturgie vormen. Vrienten 
noemde de muziek zelf ‘het naar binnen toe 
componeren’: zij moet verstilling brengen, 
raken en bemoedigen.

Op 10 maart kun je in de Dorpskerk komen 
luisteren naar deze muziek, afgewisseld 
met enkele teksten en gebeden. Van harte 
welkom.

Het projectteam (Bert, Piet, 
Cornéline, Janny, Tjebco, Bertien)

Prediker: Actuele woorden uit een boek van 
ruim 2000 jaar oud 
Heeft het zin om een goed mens te zijn als 
goede mensen door het leven niet beloond 
lijken te worden? Het leven lijkt immers niet 
rechtvaardig te zijn. Jonge mensen sterven 
en mensen die kwaad doen hebben een 
gelukkig en lang leven. 
Deze uitdagende vraag staat in het Bijbel-
boek Prediker, dat omstreeks 350 voor 
Christus werd geschreven. Bijna vertwijfeld 

vertelt de schrijver dat alle menselijke 
streven vluchtig en ijdel is. Of wij nu dwaas 
doen of naar wijsheid streven. 

Uitdagend zijn ook de woorden aan het eind 
van het eerste hoofdstuk: ‘Wie veel wijsheid 
heeft, heeft veel verdriet. En wie kennis 
vermeerdert, vermeerdert smart.’ 
Bij zijn zoektocht naar het geluk van het 
leven dacht de Prediker dat hij dan maar 
beter van het leven kan genieten wanneer 
wijsheid een mens niet gelukkiger maakt. 
Maar ook hier ontdekte hij een innerlijke 
leegte in zichzelf. Wat is de zin van het leven 
ofwel is er een zin in het leven? 

In deze geest zou je kunnen vragen: is 
Poetin gelukkig en geniet Trump daad-
werkelijk van zijn leven? En wie is nu geluk-
kiger, een kind in Afrika dat niet weet hoe de 
dag van morgen eruit zal zien of iemand die 
zijn leven financieel veiliggesteld heeft? 

Alles in het leven is vluchtig, constateert de 
schrijver van dit opmerkelijke boek. Ik moet 
toegeven dat dit nogal negatief klinkt en mij 
niet opbeurt. Bestaat de zin van het leven 
dan niet en is het hele leven ijdel en nietig? 
Het boek legt gelukkig nog een ander accent 
en geeft ons hiermee een advies mee. 
Prediker spreekt over eerbied voor God. 
Ergens bestaat er toch een zin die wij nog 
niet kennen. Probeer daarom jezelf te 
kennen, probeer jezelf te aanvaarden en heb 
eerbied voor God en de Schepping.
Met een gespreksgroep in onze kerk lezen 
wij uit het boek Prediker. Een oud boek, maar 
met een tijdloze problematiek die mensen 
nog steeds aanspreekt. 

Ds. Stephan Kurtzahn

Verandering e-mailadres Stephan Kurtzahn
Nog een keer wil ik laten weten dat mijn 
e-mailadres veranderd is in: 
stephankurtzahn@kpnmail.nl
Wil iedereen voortaan mijn nieuwe adres 
gebruiken?
 

Een kaartje met Pasen
Elk jaar sturen we via de Paasgroetenactie 
vanuit het hele land tienduizenden paas-
kaarten naar gevangenissen. 
Ook in de Veertigdagentijd organiseert de 
Protestantse Kerk deze actie om gedeti-
neerden een kaartje te sturen met Pasen. 
Het thema van dit jaar is ‘Ga mee!’ Bij de 
paasgroetenkaart ontvangen gedetineerden 
een extra kaart met postzegel om zelf naar 
iemand te sturen. Zij maken altijd dankbaar 
gebruik van die extra kaart. 

Onze diaconie heeft voor dit jaar 150 kaarten 
besteld die we op zondag 11 februari na de 
dienst met gemeenteleden willen schrijven 
in de consistorie van de Scheppingskerk en 
de foyer in de Dorpskerk. Wie komt helpen 
met schrijven?

Oecumenische vesperdiensten in de Stille Tijd 
In de veertigdagentijd voor Pasen organiseert 
onze kerk oecumenische vesperdiensten 
georganiseerd in samenwerking met de 
Rooms-Katholieke parochiekern De Goede 
Herder. 
Vroeger heette het de vastentijd. Deze 
periode is van oudsher een tijd van inkeer, 
bezinning en gebed ter voorbereiding op 
Pasen. 

Het thema van de vespers is: ‘Op de proef 
gesteld’. Het verhaal van Job is een parabel, 
een boek van wijsheid, over de aloude vraag 
van mensen: hoe met het lijden om te gaan. 
Waar komt het vandaan, hoe kun je je 
staande houden als het onrecht toeslaat - 
wie het je ook aandoet en wat kun je daarin 
van God en van mensen verwachten?
Geen mens blijft lijden bespaard. De Bijbel 
is een realistisch boek. Het spiegelt je geen 
droomwereld voor, maar geeft voeding om in 
de echte wereld mens te worden, de vragen 
van het leven onder ogen te zien.
 
De vespers (19.15 - 19.45 uur) zijn: 
15 februari De Goede Herderkerk,  
  Zoeterwoude-Rijndijk
22 februari   Dorpskerk
29 februari Dorpskerk
  7 maart  De Goede Herderkerk,  
  Zoeterwoude-Rijndijk
14 maart  Dorpskerk, hieraan 
  voorafgaand de vasten 
  maaltijd om 18 uur
21 maart      De Goede Herderkerk,  
  Zoeterwoude-Rijndijk 
  (viering van Boete en  
  Verzoening)

Oecumenische  vespergroep 
Liesbeth van Meeteren, Leo Koot 

Gemeenteleven Gemeenteleven
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Persoonlijk

Vrede en alle goeds voor 2024 
Bij de start van dit nieuwe jaar wens ik jullie vrede en alle goeds toe. 
Een jaar dat voor mij begint met een nieuwe rol: voorzitter van de 
kerkenraad. Het is een bijzondere tijd. Elke tijd is bijzonder, maar er is 
nu zoveel aan de hand in de wereld. Toch is het niet vanzelfsprekend 
dat kerken volstromen. Binnen onze kleine gemeenschap in de grote 
gemeenschap navigeren we door onze eigen zoektochten, uitdagingen 
en dilemma’s.

We gaan in 2024 verder werken aan onze kerk. Ik doe graag mee. Van 
binnen en buiten komen vragen op ons af. De verwachtingen zijn hoog 
en de tijd van mensen is beperkt. Het zijn in dat opzicht best moeilijke 
tijden. Het lijkt wel ingewikkelder dan ‘vroeger’ om het iedereen naar 
de zin te maken. Net als in de rest van de samenleving kan het lastig 
zijn om onze relaties en gesprekken positief te houden als we van 
mening verschillen. 

Wij willen elkaar daarbij niet uit het oog verliezen. Zeker in de kerk 
mogen we elkaar niet kwijtraken. Dat is geen probleem als we het met 
elkaar eens zijn. Als we het niet met elkaar eens zijn, mogen we 

hopen dat we elkaar begrijpen. Maar de echte opgave is dat we begrip 
kunnen houden voor de mensen en meningen die we niet begrijpen. 
Begrijpen is nog wat anders dan begrip hebben en tonen.
Verschillen in standpunten zijn natuurlijk en zelfs noodzakelijk voor 
onze kerk om onze weg te vinden. Wij als 
kerk zijn er om God te ontmoeten en 
er voor elkaar te zijn. De wens 
‘Vrede en alle goeds’ heb ik van 
een wijze Franciscaan met wie ik 
jaren in een schoolbestuur zat. 
Meer dan een standaardgroet 
voelde het steeds als een krachtige 
wens en eigenlijk een opdracht. 

Dus voor dit jaar, wens ik jullie en 
ons, vrede en alle goeds.

Huibrecht Bos

Gemeenteleven

Bloemenzee
De bloemen van de kerk zijn de afgelopen 
weken gegaan naar: 

S. de Boer (Westerschans), mw. Van Thuijl-
Chaudron (Ommedijk), mw. M. de Boer 
(Klaprooskamp), Hans Vis (Kromstevenwerf, 
Leiden) Thea van Schagen (Melkweglaan, 
Hazerswoude-Rijndijk), familie Gieles 
(Dragontuin), Elly Davilar (Dotterbloemkreek), 
familie van den Wijngaard (Hoofdstraat), 
Aafke Vis (Muzenlaan),  Owinje de Boo-Hoost 
(Van der Havelaan), G. Voskuil (Drechtstraat, 
Leiden), G. Brokaar (Alphons Diepenbrock-
singel) en Corrie Cats (Hans Vonkstraat).

Boeket 
Op zondag 7 januari kreeg ik namens de 
Protestantse Gemeente een prachtig boeket 
bloemen aangeboden als blijk van waardering 
voor het regelmatig begeleiden van de samen-
zang tijdens de weeksluiting op de vrijdag-
ochtend in het bejaardencentrum Ommedijk. 
Hartelijk dank hiervoor.

Hans Vis

Met Elkaar Eten 
Met Elkaar Eten kan vrijdag 23 februari in de 
Scheppingskerk. Iedereen is welkom. 
Deelnemers ontmoeten andere mensen dan 
op ‘gewone’ dagen. Mensen met wie - bijna 
vanzelf - een prettig en goed gesprek tot 
stand komt, waardoor de kennissen- en 
vriendenkring groeit. Bovendien kunnen 
deelnemers genieten van een heerlijke, met 
zorg en toewijding bereide maaltijd van drie 
gangen, waarbij de eerste een smakelijke 
soep is, gevolgd door het hoofdgerecht van 
de dag. Een lekker  glaasje rode of witte wijn 
accentueert de smaak van de gerechten. Na 
het dessert  besluiten we de maaltijd met een 
kopje koffie of thee met een chocolaatje. 

We beginnen om 17.30 en eindigen om 19.30 
uur. Aanmelden: Ellis Groothoff (tel. 5891075). 

Wie onverhoopt niet kan komen moet zich 
wel even afmelden bij Ellis of desnoods op de 
vrijdagmiddag van de maaltijd in de
Scheppingskerk (tel. 5890259) zodat de 
vrijgekomen plaats naar iemand anders kan 
gaan. 
De kosten bedragen € 7 per persoon.

Niek de Wolf

Ontmoetingsochtend met Incluzio

Na de drukbezochte en interessante 
ontmoetingsochtend in januari, waarin 
Liesbeth van Meeteren ons meenam naar 
haar geboortegrond - de boerderij aan de 
Achthovenerweg -  is het woord op dinsdag 
20 februari aan een seniorcoach van Incluzio. 

Incluzio is een Leiderdorpse vrijwilligers-
organisatie die op veel maatschappelijke en 
sociale terreinen in de samenleving hulp en 
ondersteuning biedt. Leiderdorpers kunnen 
bij Incluzio Leiderdorp terecht met hun 
hulpvragen. 

Iedereen is vanaf 10.15 uur van harte welkom 
welkom in de Kapelzaal van de Scheppings-
kerk. 
Informatie: Jelly Bakker (tel. 5760816)

Magda Louwerse
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Woorden van Waarde

Stilstaan bij het lijden
De veertigdagentijd begint op woensdag 14 februari en duurt tot en met 28 maart. Daarna is het Witte Donderdag, 
Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en volgt het feest van Pasen. In de veertigdagentijd staan wij stil bij het lijden van Jezus, 
zijn gang naar Golgotha. Als jongen was hij in de tempel in Jeruzalem voorbereid om na zijn wandel op aarde op 
Golgotha zijn kruisdood te ondergaan. 

In de evangeliën wordt verteld dat Jezus duidelijk maakt aan zijn leerlingen dat hij dit lijden moet ondergaan. In de 
christelijke kerken herdenken we dit elk jaar. Maar het sterven van Jezus kunnen wij niet loskoppelen van het lijden 
van mensen. Denk aan de oorlogen in de wereld die ons bezighouden, tussen Israël en Hamas, Oekraïne en Rusland, 
oorlog in het Midden Oosten. Elke dag worden wij ermee geconfronteerd. Het maakt ons moedeloos en verdrietig, 
al proberen we te helpen door geld over te maken naar de slachtoffers. Ook zijn er mensen - bijvoorbeeld in rooms-
katholieke kringen - die in aanloop naar Pasen vasten en zich tijdelijk een bepaalde luxe ontzeggen. 

Het geld waarmee wij mensen helpen moeten wij vooral blijven geven. Maar er zijn misschien ook andere manieren 
om de veertigdagentijd invulling te geven. Zo is het een uitgelezen moment om familieverhoudingen te verbeteren. 
Een verstoorde relatie met familie of vrienden laat littekens achter. Littekens die je blijft voelen. Het is geen 
gemakkelijke opgave om over oud zeer heen te stappen. Het is op de kleine steentjes lopen, anderen laten voorgaan. 
Maar als het lukt maakt het ons rijker, het geeft ons blijdschap.

Eenzaamheid is een ander groot probleem, ook in onze kerkgemeenschap. 
Het betreft niet alleen de ouderen, maar ook jongeren. Eenzaamheid brengt 
mensen in een duisternis. Aan huis gekluisterd, afstand van de wereld om 
je heen. Dag in dag uit alleen zijn. Je kunt het je moeilijk voorstellen. Als wij 
eens zouden proberen om een eenzame te helpen? Verras de mensen met 
een bloemetje of iets lekkers bij de koffie. Het is niet gemakkelijk om 
contacten te leggen, maar als het lukt geeft dat blijdschap. 

Werken aan een betere wereld, hoe klein dan ook. Als mensen van de kerk is 
dat ook onze taak en niet alleen die van de diaconie of ouderlingen. Het is 
een taak voor ons allen, zoals Jezus ons heeft laten zien tijdens zijn aan-
wezigheid op aarde.

Ik wens u een goede veertigdagentijd met uitzicht op het Licht van Pasen.
Cees Moejes
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Jongerenreis Oeganda
Zoals vele mensen in onze gemeente weten maakt een 
groep jongeren komende zomer een diaconale reis naar 
Oeganda. Dat gebeurt in samenwerking met Livingstone, 
die voor ons de reis naar Oeganda heeft georganiseerd.

Een groep van negen jongeren en twee leiders vertrekt 
op 13 juli naar Mpigi om daar te helpen met de bouw van 
een laboratorium van een middelbare school om zo de 
school naar een hoger level te tillen. Ontwikkeling voor 
de lange termijn is het streven. 

Voor deze reis is veel geld nodig, niet alleen vanwege de 
reiskosten maar ook vanwege het bouwmateriaal en de 
inhuur van de lokale bevolking voor dit project.
Wij hebben al veel steun uit de gemeente mogen ervaren 
en ontvangen, we zijn dan ook zeker op de goede weg. 
In beide kerken hebben wij een thermometer 
opgehangen, zodat wij iedereen op de hoogte kunnen 
houden van onze vorderingen. 

Belangstellenden kunnen natuurlijk ook altijd op de actie-
website meekijken om de recente stand te bekijken: https://ikdoemee.lst.nl/2024-help-ons-op-weg-naar-oeganda/

Om geld in te zamelen hebben wij al verschillende acties bedacht. Een greep uit onze komende acties:

• Elke eerste zondag van de maand verkopen wij in ons kraampje in de kerk pepermunt, kaarten en koeken. Belangstellenden kunnen zich hier inschrijven  
voor een van de geplande acties.
• In februari staan twee ballonnenworkshops ingepland, aanmelden voor de workshop van 15 februari is nog mogelijk!  
• Heeft de kerststol goed gesmaakt? Ook met Pasen geven wij liefhebbers de gelegenheid om zo’n heerlijke stol te bestellen of weg te geven aan de 
Voedselbank.
• Moeders bereidt u voor, want het zou kunnen dat wij op Moederdag bij u op de stoep staan met een heerlijk Moederdagontbijt. 
• Ook de vaders worden niet vergeten, want op Vaderdag brengen wij de heerlijke borrelpakketten rond.
• Ooit meegedaan met een pubquiz? Binnenkort kunnen groepjes zich hiervoor opgeven.
• Zondagmiddag 17 maart BINGO! Een gezellige middag in de Scheppingskerk met de kans op leuke prijzen.
• In april willen wij koken voor liefhebbers. De exacte datum volgt zo snel mogelijk. Wij willen deelnemers een hele avond entertainen met een heerlijk 
diner en live muziek
• Zaterdag 1 juni is het de internationale dag van het kind. Deze dag zorgen wij voor kindervermaak: ballonfiguren, schmink, glittertattoos, spelletjes. 
Dat wordt een dolle boel!
• Een wandeltocht zit ook nog in het vat. Zodra dit plan vaste vormen aanneemt, laten wij u dit uiteraard weten.
• Alle jongeren zijn ook druk bezig met hun eigen acties, zoals het uitlaten van honden, het verkopen van tweedehandskleding, oppassen, verzamelen 
statiegeld flessen, auto’s wassen en het doen van allerlei klusjes.

Het worden superdrukke weken voor ons, maar wij hebben er zin in. Wie een mooie klus voor ons weet of meer informatie zoekt over onze reis, ons doel 
of onze acties kan contact opnemen met ondergetekende.
Namens de hele groep dank ik iedereen van harte voor alle support en alle donaties!

Anneke Ottenhof
annekeottenhof@casema.nl

Drie Koningen, Wijzen, Helden
Negen kinderen hebben de Kindernevendienst XL bezocht tijdens de 
Top 2000-kerkdienst in de Scheppingskerk. Op de eerste zondag van 
2024 hebben we het verhaal verteld van ‘Drie Koningen’. We hoorden 
over de drie Wijzen, die we als helden kunnen zien. Zij gingen 
immers niet terug naar koning Herodes na hun aankomst bij de kribbe 
van Jezus in Bethlehem. 

Deze kindernevendienst had een muzikaal tintje door aan te sluiten bij 
de muzikale kerkdienst: alle kinderen knutselden een muziek-
instrumentje onder het genot van iets lekkers. 
Aan het einde van de dienst mochten de kinderen meedoen met de 
band Creative & Friends met hun muziekinstrumentjes. Het was een 
vrolijke en fijne sfeer waarbij ieder genoot van de mooie nummers als 
Multicolour en Happy New Year. 

De leiding van de kindernevendienst

Jeugd en Jongeren
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Amnesty International 
Voorbeeldbrieven van Amnesty 
International delen we zondag 11 februari 
in de kerk uit om te schrijven voor Abdullah 
al-Derazi en Jalal Labbad, die elk moment 
in Saudi-Arabië kunnen worden 
geëxecuteerd. Het hooggerechtshof heeft 
hun doodvonnis in het geheim bevestigd. 
Ze kregen de doodstraf omdat ze deel-
namen aan protesten tegen de behandeling 
van de Shi’a, een minderheidsgroep. 
Ze waren toen nog geen 18 jaar oud. 
In de brief roepen we de koning van 
Saudi-Arabië op om Abdullah en Jalal niet 
te executeren. Saudi-Arabië moet zich aan 
de belofte houden om de doodstraf niet 
langer op te leggen aan minderjarigen.

En we schrijven voor Nguyen Thuy Hanh, 
een activist uit Vietnam. Ze zet zich in voor 
gevangenen die ten onrechte vast-
zitten. Sinds ze zich verkiesbaar stelde in 
de oneerlijk verlopen parlements-
verkiezingen, hebben de autoriteiten het op 
haar gemunt. Agenten mishandelden haar 
tijdens demonstraties. In 2021 werd ze 
aangeklaagd voor ‘verzet tegen de staat’. 
Er is nog altijd geen rechtszaak geweest en 
ze kan tot 20 jaar gevangenisstraf krijgen.
In de brief roepen we de autoriteiten van de 
Vietnam op om Ngueyen Thuy Hanh 
onmiddellijk vrij te laten. Tot zij is vrij-
gelaten moet zij goede medische zorg 
krijgen.

Deze voorbeeldbrieven zijn ook via onze 
pgl-website te downloaden.

Bert Crama (tel. 5414103) 
en 

Clarissa van Hartingsveldt 
(tel. 5410451)

Happietaria
Dit jaar opent het tijdelijk restaurant 
Happietaria zijn deuren van 2 februari 
tot en met 2 maart in het gebouw van het 
Driestar College aan de Vennemeerstraat 5 
in Leiden. 

Happietaria is een actie van Tearfund. Met 
dit project in Syrië worden 400 kwetsbare 
boerengezinnen op gang geholpen met het 
telen van gewassen. Het is hun missie om 
mensen zelf te laten opstaan uit armoede 
en onrecht. De opbrengsten van Happie-
taria ondersteunen het werk van Tearfund 
wereldwijd. Zo gaat het geld bijvoorbeeld 
naar een landbouwproject in Syrië. 

Het restaurant is van dinsdag tot en met 
zaterdag geopend. De organisatie is in 
handen van verschillende christelijke 
Leidse studentenverenigingen. Reserveren 
kan via medewerkers@happietarialeiden.nl 

Terugkijkend op de retraitedag in de Dorpskerk, onder de deskun-
dige leiding van Ds. Stephan Kurtzahn, wil ik proberen een inkijkje 
te geven op wat we in groepjes mochten beleven.

De dag begon met het aansteken van het licht aan de paaskaars. 
We luisterden naar een mooi lied. Liesbeth van Meeteren gaf een 
inleiding op het thema van deze dag: ‘Leven vanuit innerlijke 
kracht’, gevolgd door koffie met wat lekkers. In ‘t Trefpunt 
probeerde Stephan het onderscheid aan te reiken tussen uiterlijke 
en innerlijke kracht. In stilte, zittend in een kring, luisterden we 
naar zijn woorden. Vervolgens werden we uitgenodigd om hier 
over na te denken en voor onszelf op papier te zetten. Aan de 
tafels gingen we erover met elkaar in gesprek. Er kwamen mooie 
reacties naar voren, zoals: Ben ik wel goed genoeg? Doe ik wel 
genoeg voor de kerk, voor God? Ook bleek dat we waardering 
nodig hebben, van de ander, gezien willen worden. Ik haal zelf 
voldoening uit de wisselwerking bij ontmoetingen met mensen: 
samen luisteren, praten over iets en dan soms opeens consta-
teren, dat een gesprek je een stapje verder heeft gebracht, een 
inzicht heeft gegeven. 

De pauze kon naar believen worden ingevuld: even naar buiten, 
het zonnetje in, de meegebrachte boeken op een tafel bekijken, 
enz. Ons werd gevraagd na te denken over vragen als: Wat is voor 
jou een bron van kracht? Wat heb je daarin ervaren, wat gebeurde 
er? Waar kon je je als kind helemaal in verliezen? Hier contem-
pleerden we over en daarna mochten we, binnen de veiligheid 
van het groepje, erover vertellen. Voor sommigen was het voor 

het eerst dat ze spraken over een ervaring van wel 40 jaar terug, 
zo persoonlijk en in vertrouwen juist in een groepje mensen 
dat elkaar nog niet kent. Een mooi muziekstuk en een volgende 
voordracht door Liesbeth leidden het middaggedeelte in. Geluncht 
werd er in stilte, in de Doortocht. Met veel aandacht voor zelf-
gemaakte soep, heerlijke vers belegde broodjes (ook aan de vege-
tariërs was gedacht) en biologische zuivel Het was echt af! 

Stephan deed de inleiding op ‘persoonlijke drijfveren’ en we 
gingen aan de wandel in groepjes. De samenstelling daarvan was 
gemaakt met het uitgangspunt van een frisse kijk op je eigen over-
peinzingen, doordat je je wandelmaatje nog niet kent en dit lever-
de mooie ontmoetingen op en ook ‘toevallige’ raakvlakken, goed 
geformuleerde/spontane uitspraken, die eyeopeners ontlokten. 
In korte tijd was vertrouwen ontstaan en zo spraken we best vrij 
over onze persoonlijke ervaringen, ontmoetingen. Wat mooi! 
Theetijd met wat lekkers. En een afsluiting met een dankwoord en 
een wens, een bemoedigend woord voor een medegroepslid, als 
een sneeuwbal geschonken door en voor de deelnemers. Liesbeth 
sloot met ons de dag af in de kerk, met muziek en mooie woorden.
Ik ben dankbaar dat voor deze manier van uitwisselen en 
verdiepen, ruimte is in ‘onze’ kerk.

Dank je wel Stephan, dank je wel Liesbeth; dank aan een ieder, die 
deze retraitedag bezocht en bereid was tot ‘delen’.

Coby Staffeleu-Bonnet

Terugblik Retraitedag

Nieuws
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Gezocht: enthousiaste beheerder automatisering

Ook onze Protestantse Gemeente kan niet om automatisering 
heen.  Denk aan de website, de app APPOSTEL, 

het ledenregistratiesysteem, e-mail, laptops.  

Dit alles moet beheerd worden om het feilloos te laten draaien 
om daar als gemeente maximaal profijt van te hebben. 
Dit beheer valt onder de verantwoordelijkheid van het 

College van Kerkrentmeesters (CvK).

Wij zoeken een enthousiaste vrijwilliger die enige affiniteit heeft 
met dit beheer van onze automatisering, zonder dat het nodig is 

om een specialist te zijn.  
Als je tijd en zin hebt om je wat meer in deze systemen te 

verdiepen dan maken we graag een afspraak met je om eens te 
zien waar je op inzetbaar kunt en wilt zijn.  

Je mag lid van het CvK worden, maar het hoeft niet.

Bel mij eens op om er verder over door te praten.

Gerard Vesseur (voorzitter CvK): 06-53761790

Het thuisgevoel van tradities
Ik kom uit een gezin waarin waarde werd 
gehecht aan tradities. Het aantal groeide 
gedurende de jaren als daarvoor een aan-
leiding was. Vooral mijn vader was daar sterk 
in. Hij had in Leiden gestudeerd en hoewel 
hij er nooit gewoond heeft, werd op 3 oktober 
thuis altijd haring met wittebrood en hutspot 
gegeten. Daarnaast vierde hij met mijn 
moeder naast hun trouwdag ook de dag 
waarop ze verloofd waren en de dag waarop 
ze in ondertrouw waren gegaan. 
Op 23 oktober haalde hij altijd tompoezen, 
om te vieren dat hij op die datum gestopt 
was met roken. Allemaal momenten om stil 
te staan bij iets wat je kan vieren.

Ook waren er de dagelijkse rituelen, zoals 
voor het eten. Dan gaven we elkaar een 
hand en zeiden we gezamenlijk ‘eet – sma 
– ke – lijk’, terwijl we op hetzelfde ritme met 
de handen omlaaggingen. Dat ritueel was 
overgenomen van een ander gezin waar mijn 
oudste broer een tijdje had gelogeerd, al was 
het ons aanvankelijk een raadsel waarom hij 
‘E A’ zei en met zijn handen op en neer ging. 

In de jaren tachtig kwam er een nieuwe 
gewoonte rond de maaltijd bij: het lezen van 
de ‘Losungen’. Dat kwam voort uit contacten 
met een Duitse gemeente. Daarin stond voor 
elke dag een vers uit het Oude en het Nieuwe 
Testament en een tekst die daarbij aansloot. 
De rituelen waren verbindend en benadruk-
ten wat mijn ouders waardevol vonden.

In ons eigen gezin zijn we wat minder van de 
tradities en gewoonten. Gelegenheden om 
iets te vieren pakken we aan en we hebben 
aandacht voor wat van waarde is, maar we 
vinden het ook leuk om er steeds nieuwe 
vormen bij te bedenken. Misschien heb ik 
zelf niet zo door wat onze tradities en 
rituelen zijn en valt anderen meer op wat 
hoort bij ons ‘thuisgevoel’. Want dat het zo 
voelt, ervoer ik onlangs weer toen we bij mijn 
vader aten en traditioneel de maaltijd begon-
nen met ‘Eet sma – ke – lijk!’

Aart Brezet
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In memoriam Willy Groenveld
Willemijntje (Willy) Groenveld- Hoogendoorn 
is 9 januari op 89-jarige leeftijd  overleden. 
Willy was zeer betrokken bij onze kerk. Na 
jaren met haar jonge gezin in Ethiopië en 
Tanzania gewoond te hebben, kwamen ze in 
1973 terecht in Leiderdorp. Vanaf het begin in 
de jaren ’70 zong Willy in de cantorij en was zij 
pastoraal heel actief. Zorgzaam stond ze altijd 
voor anderen klaar. 
Op de rouwkaart stond de tekst van het eerste 
lied dat Willy zong met de cantorij ‘Ik heb een 
woning bij de Heer’, naar psalm 4. Ze vond 
haar basis in haar geloof, dat ging altijd met 
haar mee. Ze ontdekte dat als je weet dat God 
bij jou woont, je overal een huis kunt vinden 
waar je je ook thuis kunt voelen. Vanuit die 
basis legde ze verbinding met de mensen om 
haar heen en verwelkomde ze die in haar huis. 
De laatste periode van haar leven woonde 
zij in Sassenheim. Tot het laatst schreef ze 
kaarten en brieven om vriendschappen te 
onderhouden en mee te leven. Haar kinderen, 
kleinkinderen en andere nabestaanden bidden 
wij troost en sterkte toe in hun verdriet. 

Bertien Bos

‘Ik heb een woning bij de Heer’ 
(Psalm 4 vers 7-9) 
Toen Willy en Kees Groenveld zich in 1973 (na 
een emigratie van 12 jaar in Ethiopië / 
Tanzania) in Leiderdorp vestigden, sloten 

ze zich direct aan bij de Scheppingskerk om 
contacten te leggen. 
Kees werd door zijn groot technisch inzicht lid 
van het College van Beheer. Hij houdt zich 
bezig met gebouwenbeheer (waaronder het 
opknappen van 2 pastoriepanden (Hoofd-
straat en Splinterlaan), is betrokken bij de 
renovatie van de Scheppingskerk, maakt de 
houdertjes waar de duifjes inzitten van de 
dopelingen, brengt Ontmoeting rond en zijn 
grootste passie was het inzamelen van grote 
partijen oud papier, die hij door een vrij-
williger van de kerk met aanhanger liet 
ophalen. Tevens heeft hij een grote inbreng 
gehad in het terugplaatsen van het gebrand-
schilderde raam ‘de Zaaier’ in de Dorpskerk. 
Willy meldt zich aan als pastoraal mede-
werkster, wordt wijk-ouderling Ouderenzorg; 
incidenteel pakt ze extra hulpvragen op die 
daaruit voortvloeien. Ze kan goed luisteren,  
adviezen geven, omkijken naar anderen is haar 
kracht; ze gaat  moeilijke bezoeken niet uit de 
weg.
Zingen is haar grote passie; ze meldt zich aan 
bij de cantorij, die in 1975 wordt opgericht. Zij 
doet dit tientallen jaren, waaruit goede vriend-
schappen ontstaan. 
Door het bakken van oliebollen voor het goede 
doel, zetten ze zich samen in voor de 
huisvlijttentoonstellingen/rommelmarkten 
die in de Scheppingskerk succesvol worden 
georganiseerd.

De Scheppingskerk heeft voor Willy 50 jaar 
veel betekend: vreugde, steun, troost, sociale 
ontmoetingsplek, hoewel ze de laatste tijd 
fysiek niet aanwezig kon zijn. 
Door bloemen uit de kerk, pastorale bezoeken, 
aandacht van de predikant, post,  Ontmoeting 
en de uitzending via de kerkradio, die in Sas-
senheim was geplaatst, bleef ze verbonden. 
Onze ouders hebben beiden de hoge leeftijd 
van 89 jaar mogen bereiken. Daar zijn we 
dankbaar voor. Met een rijkdom aan foto’s en 
herinneringen kijken wij terug op hun leven.  
Dank aan allen die, op welke manier dan ook, 
betrokken waren bij onze ouders.
Mede namens broer Pieter en zus Anja,

José Groenveld 

In herinnering
Foto Frits Onvlee
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Kerk door de weekCollecteverantwoording
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Elke woensdag 
Dorpskerk 10-12 uur  
Inzameling van houdbaar voedsel, 
verzorgings- en schoonmaak-
producten voor de voedselbank

Elke donderdag  
Scheppingskerk 10-12 uur
Inzameling van houdbaar voedsel, 
verzorgings- en schoonmaak-
producten voor de voedselbank

Inloopspreekuur Ds. Philip van Wijk, 
Scheppingskerk: 10.30-12 uur

Dagelijks 
Inleveren van houdbaar voedsel in het 
Voedselkastje bij de achterdeur van de 
Scheppingskerk

Donderdag 7 juli 
Pil

 
 

Elke woensdag 
Dorpskerk 10-12 uur  
Inzameling van houdbaar voedsel, 
verzorgings- en schoonmaak-
producten voor de voedselbank

Elke donderdag  
Scheppingskerk 10-12 uur
Inzameling van houdbaar voedsel, 
verzorgings- en schoonmaak-
producten voor de voedselbank

Dagelijks 
Inleveren van houdbaar voedsel in het 
Voedselkastje bij de achterdeur van de 
Scheppingskerk

Vrijdag 2 februari
1e Cursusdag iconen schilderen
Dorpskerk: 9.00-16.30 uur
Begeleiding: Thea van Haarlem
Info en aanmelding: Mary van ’t Woud, 
marypiet@hotmail.com
www.cbileiderdorp.nl

Dinsdag 6 februari 
Inzameling papier en houdbaar voedsel voor 
de voedselbank 
Vanaf  7.00 tot 16.30 uur, Scheppingskerk

Donderdag 8 februari 
Bijbelen
Dorpskerk, ‘t Trefpunt om 10.30 uur
Onder leiding van Ds. Philip van Wijk

Vrijdag 9 februari 
2e Cursusdag iconen schilderen
Dorpskerk: 9.00-16.30 uur
Begeleiding: Thea van Haarlem
Info en aanmelding: Mary van ’t Woud, 
marypiet@hotmail.com
www.cbileiderdorp.nl

Zaterdag  10 februari 
Paaskaars maken in de Scheppingskerk
Samen een kaars maken voor de 
veertigdagentijd
13.30 uur: Meditatief en in stilte een kaars 
maken
15.50 uur: gelegenheid voor jong en oud 
om gezellig met elkaar creatief een kaars 
maken.
Aanmelding voor 5 februari bij Heleen 
Feenstra, h.s.feenstra@outlook.com
Aanmelden is noodzakelijk i.v.m. de aan 
te schaffen materialen.
Kosten: bijdrage naar draagkracht

Woensdag 14 februari  
In gesprek gaan over Prediker
Nieuwkomers welkom
Gespreksleider: Ds. Stephan Kurtzahn
Scheppingskerk in de consistoriekamer 
van 13.30 tot 15.00  uur

Donderdag 15 februari 
Hobbyclub kaarten maken
aanvang 9.45 uur in ‘t Trefpunt.
Info: Henny de Jong (tel. 06 1008 85 09)

Goede Herderkerk Zoeterwoude-Rijndijk 
19.15 uur
Vesper 1

Vrijdag 16 februari 
3e Cursusdag iconen schilderen
Dorpskerk: 9.00-16.30 uur
Begeleiding: Thea van Haarlem
Info en aanmelding: Mary van ’t Woud, 
marypiet@hotmail.com
www.cbileiderdorp.nl

Dinsdag 20 februari 
Ontmoetingsochtend in de Scheppingskerk 
(Kapelzaal) 10.15 uur 
Senior-coach van Incluzio vertelt over het 
werk van Incluzio
Info: Magda Louwerse (06-14745942)

Woensdag  21 februari  
Stiltewandeling vanuit de  Dorpskerk 10 uur 
Kosten: €5 ( inclusief koffie, thee, lunch)
Info en aanmelden: 
Liesbeth van Meeteren (tel. 589 56 09)
www.cbileiderdorp.nl

Boekenboom 1
14 - 16 uur: bij Janny Vollaard,
Laan van Berendrecht 268 (tel. 5891247)
Boek: Het lied van Europa van Leon de 
Winter
Contact: Marty Boxhoorn (tel. 5412140)

Donderdag 22 februari 
Dorpskerk 19.15 uur
Vesper 2

Vrijdag 23 februari 
Met Elkaar Eten
Scheppingskerk 17.30 uur
Info en aanmelden: 
Ellis Groothof  (tel. 5891075)
Kosten € 7 per persoon.

Donderdag 29 februari 
Geloven in deze tijd: 
Nooit heb ik niets met U
Verrassende gesprekken over zinnige 
onderwerpen. Praten met elkaar naar 
aanleiding van het boekje ‘Nooit heb ik 
niets met U’
25 gesprekken over God
Scheppingskerk 10 uur
Gespreksleider: Bas den Dekker
Informatie: Marianne van der Bijl, 
dmvdbijl@ziggo.nl  Tel. 071 5897110

Dorpskerk 19.15 uur
Vesper 3

Vrijdag 1 maart 
4e Cursusdag iconen schilderen
Dorpskerk 9.00 - 16.30 uur
Begeleiding: Thea van Haarlem
Info en aanmelding: Mary van ’t Woud, 
marypiet@hotmail.com
www.cbileiderdorp.nl

Dinsdag 5 maart 
Inzameling papier en houdbaar voedsel voor 
de voedselbank 
Vanaf  7.30 tot 16.30 uur, Scheppingskerk

Woensdag 6 maart 
In gesprek gaan over Prediker
Scheppingskerk (consistoriekamer) 
13.30 - 15.00  uur
Nieuwkomers welkom
Gespreksleider: Ds. Stephan Kurtzahn

Donderdag 7 maart 
Goede Herderkerk Zoeterwoude-Rijndijk 
19.15 uur
Vesper 4

Open
De deuren van de kerk zijn open.
Voor een kopje koffie, gezelligheid 

en/of een goed gesprek

Elke woensdag (10-12 uur)
Dorpskerk Hoofdstraat 19

Elke donderdag (10-12 uur)
Scheppingskerk Van Poelgeestlaan 2

Wijzigingen en aanvullingen voor de 
agenda in de volgende Ontmoeting

uiterlijk 25 februari 
doorgeven aan Mary van ‘t Woud

Tel. 5411290 
of e-mail: marypiet@hotmail.com 

Agenda
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Colofon
Eindredactie
Marco Buitelaar, Godfried Bomansstr. 3,
2353 LA Leiderdorp, tel. 541 78 28
Jaco Buitenhek, Olieslager 2,
2353 WX Leiderdorp, tel. 523 80 31
e-mail: redactie-ontmoeting@pgleiderdorp.nl

Redactie
Tim Brouwer de Koning (tekst)                   
Corneline Lanooy (tekst)
Frits Onvlee (beeld)                                                     
Reg Lindemans (vormgeving/beeld)
Ds. Bertien Bos (aansturing)

Administratie & Advertenties
Kerkelijk bureau in de Scheppingskerk,
Van Poelgeestlaan 2, 2352 TD, Leiderdorp
tel. 589 02 59; 
e-mail: kerkbureau@pgleiderdorp.nl
geopend maandag en donderdag
van 9.00 – 12.00 uur.

Bezorging
Wijk Dorpskerk
N.J. Oosterom, tel. 541 36 39
Wijk Dorpskerk gedeelte t.z.v. A4
T. de Witt, tel. 541 63 46
Zoeterwoude en Hoge Rijndijk Leiden
M.G. Bekooy-Schipper, tel. 589 57 73
Wijk Zijloord
I. Buitelaar, tel. 541 78 28
C. en M. Mentink, tel. 541 22 53
Wijk Hoven/Ouderzorg
G. van den Berg, tel. 589 00 86

Drukwerk
Duocore, Katwijk 
www.duocore.nl

Inleverdatum   Verschijningsdatum

zo. 25.02.2024    do. 07.03.2024

zo. 24.03.2024    do. 04.04.2024

zo. 28.04.2024    do. 09.05.2024

zo. 26.05.2024    do. 06.06.2024

zo. 23.06.2024    do. 04.07.2024

 

(wijzigingen voorbehouden)

Data Ontmoeting 
2023/24

Pastorale raden
Hoven/Ouderzorg
Ds. Stephan Kurtzahn, tel. 750 37 74
e-mail: stephankurtzahn@kpnmail.nl
Info: Anne Duvekot, tel. 589 63 92
e-mail: anneduvekot@gmail.com
Zijloord
Ds. Bertien Bos, tel. 06 2165 7957
e-mail: bertien.pgleiderdorp@gmail.com 
Info: Marthy Boxhoorn, 
email: marthy@boxhoorn.nl
Dorpskerk
Ds. Philip van Wijk, tel. 06 55 70 22 29, 
e-mail: post@wijkpredikant.nl
Info: vacant

Jeugdwerker
Tim Wildeman, tel. 06 12563692
e-mail: tim.omarm@gmail.com 

Diaconie
Helpen waar geen helper is.
Voor individuele hulpverlening:
penningmeester Gijsbert van Dam, 
tel. 580 18 89
e-mail:gijsbert.weipoort@kpnmail.nl
voorzitter: Marijke van Pernis - van der Wees, 
tel. 541 05 62
e-mail: marijke.pernis@planet.nl

IBAN nummers
NL66 INGB 0002 6596 39: Alle kerkelijke 
en CBI projecten, (onder vermelding van 
de bestemming van uw gift)
NL31 INGB 0005 1231 96: Actie kerkbalans 
(onder vermelding van ‘actie kerkbalans 
2023’)
NL12 RABO 0373 7243 49: Paascollecte, 
solidariteitskas, kerkblad Ontmoeting en 
eindejaarscollecte
NL37 RABO 0335 6636 21: Bloemendienst 
Dorpskerk
NL75 INGB 0007 8276 37: Bloemendienst 
Scheppingskerk
NL05 RABO 0335 6005 65: Collectebonnen 
(o.v.v. uw adres en van pakket A-B-C-D-E)
NL15 TRIO 0390 5394 22: Diaconie
NL47 INGB 0000 1201 33: Zending
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