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Herfst
Omzien naar elkaar is deze maand het thema van Ontmoeting. We vlechten in dit herfst-

nummer de herdenking van overledenen en de diaconale zondag als het ware in elkaar. Lief 
en leed delen, in goede maar ook in slechte tijden.

Dat levert misschien een stemmig, maar zeker geen inktzwart kerkblad op. Net als de herfst 
hebben herdenking en omzien naar elkaar ook mooie kanten. Die zijn voor lezers met een 

scherpe blik gemakkelijk te vinden in deze Ontmoeting.
Tim Brouwer de Koning 

Gemeenteavond
De kerkenraad nodigt gemeenteleden van harte uit om dinsdag 21 november de gemeente-

avond bij te wonen. De bijeenkomst in de Dorpskerk begint om 19.30 uur.
We bespreken de begrotingen voor volgend jaar die de Diaconie en het College van Kerkrent-
meesters hebben gepresenteerd. Verder licht de beroepingscommissie de stand van zaken 

toe en krijgen belangstellenden informatie over het nieuwe beleidsplan.
Janny van der Hoogt-van Ackooij

scriba kerkenraad
Jubilea 

Voor ds. Stephan Kurtzahn en koster Peter Kruizinga was 1 november een bijzondere. 
Eerstgenoemde was toen 25 jaar werkzaam als predikant, de tweede op de kop af 12,5 jaar 

in dienst als koster in de Scheppingskerk. Beide jubilarissen zijn inmiddels in de bloemetjes 
gezet voor hun jarenlange inspanningen.

Janny van der Hoogt-van Ackooij
scriba kerkenraad

Boekenmarkt levert bijna 9500 euro op
De 32ste boekenmarkt in de Scheppingskerk heeft 9423 euro opgeleverd. De  tweedaagse 

trok vooral vrijdagavond 27 oktober veel koopjesjagers en liefhebbers van boeken en legpuz-
zels. Ondanks het slechte weer vormde zich voor aanvang al een wachtrij op het kerkplein. 
Dankzij de inzet van tientallen vrijwilligers was de markt zaterdagmiddag enkele uren na 

sluiting alweer afgebroken. In zijn afsluitende toespraak roemde organisator Boudewijn van 
Meeteren de goede sfeer tussen bezoekers, kopers en verkopers.

Een kwart van de opbrengst is bestemd voor hospice De Mare in Leiderdorp.

Inleverdatum Ontmoeting

Kopij voor de volgende Ontmoeting moet ui-
terlijk zondag 26 november 19.00 uur 

ingeleverd zijn bij de redactie, Jaco Buitenhek: 
redactie-ontmoeting@pgleiderdorp.nl. 
Het verschijningsrooster is te vinden op 
pgleiderdorp.nl onder Kerkelijk Bureau

Voedselbank

Naast de maandelijkse inzameling voor 
de voedselbank tegelijk met oud papier 
kunt u ook wanneer de kerk open is houd-
baar voedsel en toiletartikelen afleveren.

In de Schijnwerpers

ZONDAG 12 NOVEMBER
(diaconale zondag)
DORPSKERK, 10 uur
ds. Stephan Kurtzahn 
DORPSKERK, 15 uur
ds. Pieter van der Ende (Rijnsburg) 
dienst onbeperkt geloven
SCHEPPINGSKERK, 10 uur 
ds. Judith van den Berg (Leiden)

ZONDAG 19 NOVEMBER
DORPSKERK, 10 uur
Ds. Philip van Wijk, m.m.v. Creative & 
Friends
DORPSKERK, 17 uur
Leo Koot, dienst Woord, Beeld en Muziek 
SCHEPPINGSKERK, 10 uur
ds. Bertien Bos, Maaltijd van de Heer
KAPELZAAL, 10 uur
Berit Bootsma-Gerritsen (+ tolk), 
dovendienst

ZONDAG 26 NOVEMBER
DORPSKERK, 10 uur
ds. Bernard Schelhaas (Leiden)
SCHEPPINGSKERK, 10 uur
ds. Stephan Kurtzahn, m.m.v. cantorijen 

DONDERDAG 30 NOVEMBER
DORPSKERK, 19.15 uur
Vesper 1

ZONDAG 3 DECEMBER, 1e Advent
DORPSKERK, 10 uur (gezamenlijke dienst)
ds. Philip van Wijk
KAPELZAAL, 10 uur
ds. Rien de Jonge (+ tolk), dovendienst

DONDERDAG 7 DECEMBER
GOEDE HERDERKERK 
ZOETERWOUDE-RIJNDIJK 
Vesper 2

ZONDAG 10 DECEMBER, 2e Advent
DORPSKERK, 10 uur
ds. Stephan Kurtzahn, m.m.v. Creative & 
Friends
DORPSKERK, 15 uur
dienst onbeperkt geloven, m.m.v. Creative 
& Friends
SCHEPPINGSKERK, 10 uur
ds. Susan Karreman (Zoetermeer), m.m.v. 
cantorij

Elke VRIJDAG
Ommedijk 11 uur
Weeksluiting

Livestream: www.pgleiderdorp.nl
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Omzien naar elkaar

Wilt u bezoek of aandacht voor uzelf of 
een mede gemeentelid, belt u dan met: 

Hetty Brandenburg (589 28 50)
Elly Chaudron (06 40919842) 

Petra Post (589 79 77)    

Voedselbank

Naast de maandelijkse inzameling voor 
de voedselbank tegelijk met oud papier 
kunt u ook wanneer de kerk open is houd-
baar voedsel en toiletartikelen afleveren.

Voorplaat: foto van Frits Onvlee 
Zandscuptuur gemaakt in Elburg

https://www.zandverhalen.nl 
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Zondag 19 november in de Dorpskerk
Friends of Creation met Creative & Friends: 
Kerk en Klimaat.
Eind oktober stond er een advertentie van 
Tearfund in Trouw met een oproep, een 
open brief, om het in de kerk vaker over 
het klimaat te hebben. Gods grote cadeau 
voor ons, de Schepping, gooien we in de 
prullenbak. Dat heeft directe gevolgen 
voor onze naasten: veel mensen in toch 
al armoedige delen van de wereld worden 
geconfronteerd met de gevolgen. Zoals 
droogte, misoogsten en massale veesterf-
te. En wat te denken van de toekomst van 
onze jongeren. In de open brief lezen we 
dat meer dan 80 procent van de Neder-
landse christelijk jongeren tussen de 15 
en 25 zich grote zorgen maakt, en de helft 
vindt dat hun kerk te weinig actie onder-
neemt. Met onze band Creative & Friends 
gaan we het op zondagmorgen 19 novem-
ber hebben over Friends of Creation. Kom! 
Ze hebben een paar passende en pakkende 
nummers uitgezocht. Voorganger is ds. 
Philip van Wijk

Zondag 19 november in de Scheppingskerk
Na de diaconale zondag van 12 november 
gaat onze blik verder naar buiten en horen 
we in deze dienst meer over werelddiaco-
naat. Marcella Buitenhek vertelt over haar 
diakenen-reis naar Rwanda. Haar ervarin-
gen en de projecten die ze bezocht ver-
binden we met de lezing uit Mattheüs 25: 
34-40. In deze dienst vieren we de Maaltijd 
van de Heer. 

Zondag 19 november in de Dorpskerk
Tijdens deze middagdienst (aanvang 17 
uur) van Woord, Beeld en Muziek vertel-
len Frans Moussault (musicus) en Rob 
Hoogenboom (Franciscaan) verhalen 
uit De Fioretti (bloemrijke verhalen over 
Franciscus van Assisi) over de richting in je 
leven, over verbondenheid met de Schep-
ping en over omgaan met leed.
Frans Moussault neemt belangstellenden 
met zijn basklarinet mee naar de diepere 
lagen van deze vertellingen. Hij speel-
de met het BBC Symphonie Orkest, het 
Koninklijk Concertgebouw Orkest en met 
het Japans Filharmonisch Orkest. Rob 
Hoogenboom was eerder studentenpastor, 

coördinator van stadsklooster La Verna en 
minister-provinciaal van de Franciscanen 
in Nederland. Beelden ondersteunen de 
vertellingen en de muziek.
De verhalen hebben de zeggingskracht 
van sprookjes, waardoor ze ook niet-gelo-
vige lezers veel leesplezier en in dit geval 
veel luisterplezier verschaffen. Bekende 

verhalen zijn onder andere Franciscus’ 
prediking tot de vogels en de beschrijving 
van het ontvangen van de stigmata van de 
gekruisigde Christus. Laat je meevoeren in 
de verhalen op de klanken van de klarinet.

Digitale collecte
In de kerken is de eerste collecte voor de 
hieronder genoemde doelen. De tweede 
collecte is voor het Plaatselijk Kerkenwerk. 
U kunt uw gift ook overmaken op bank-
rekening NL15 TRIO 0390 5394 22 ten 
name van de Diaconie Leiderdorp onder 
vermelding van ‘collectegift’, eventueel 
aangevuld met het specifieke collecte-
doel. De opbrengst via bank of app wordt 
verdeeld over het doel van de zondag en 
het plaatselijk kerkenwerk. Staat er een 
specifieke omschrijving op de overschrij-
ving, dan wordt dit bedrag in zijn geheel 
bijgeschreven voor dit doel.

12 november 
Diaconaal werk in Leiderdorp
Op de jaarlijkse diaconale zondag collecte-
ren we voor het diaconale werk in Leider-
dorp. De Diaconie krijgt geregeld, meestal 
via zorg- of hulpverleners, vragen om 
hulp. Met een gift in natura of een lening 
kunnen we snel en in stilte hulp bieden. 
Dit voorkomt dat mensen nog verder in de 
problemen komen. Met onze tijdelijke hulp 
lukt het vaak om de ergste nood te lenigen 
en kunnen mensen hun leven weer op de 
rails krijgen. Zo kunnen we helper zijn voor 
wie geen helper heeft.

19 november 
Rudolphstichting
In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinde-
ren uithuisgeplaatst. Ze maakten in hun 
jonge leven al te veel mee. In De Glind, een 

klein dorpje in het midden van Neder-
land, vinden ruim 120 uithuisgeplaatste, 
getraumatiseerde kinderen een veilig thuis 
in de 28 gezinshuizen die verspreid staan 
over het verder heel gewone dorp. De 
Rudolphstichting steunt in het Jeugddorp 
alle voorzieningen die bijdragen aan het 
herstel, de ontwikkeling en het welzijn van 
gezinshuiskinderen.

26 november 
Pastoraat, met het oog op het einde
Pastoraat is iemand op zo’n manier 
zorg en aandacht geven dat hij of zij iets 
ervaart van geloof, hoop en liefde. Juist 
voor mensen die niet (meer) naar de kerk 
kunnen komen, is pastoraat belangrijk. 
De Protestantse Kerk ondersteunt allerlei 
vormen van pastoraat buiten de kerk, zoals 
verpleeghuispastoraat. Voor mensen in 
verpleeghuizen is de eindigheid van het 
leven een belangrijk thema. Een luisterend 
oor, en de juiste woorden van troost en 
bemoediging zijn op deze plek onmisbaar.

3 december 
Kerstactie minima in Leiderdorp
Met de traditionele Kerstactie vanuit 
onze gemeente willen we mensen die het 
financieel  moeilijk hebben en maar met 
moeite het hoofd boven water kunnen 
houden met een kleine gift iets extra’s voor 
de feestdagen geven. Zo laten we hun 
weten dat we als kerk aan hen denken. 
Adressen voor de kerstattentie ontvangt de 
Diaconie van onder andere de predikanten, 

Schuldhulpmaatje en 
Incluzio.

Collectes
Kerkdiensten
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Uit de wijken
Inspiratie
Als afsluiting van mijn herfstvakantie be-
zocht ik het ‘inspiratie-festival’ op Terschel-
ling. Het was een weekend dat stormachtig 
begon met veel wind en regen. Met zo’n 
900 deelnemers en een programma over 
het hele eiland kwam je overal (verregende) 
deelnemers tegen. Gelukkig brak in de loop 
van het weekend de zon door. Er waren 
lezingen, workshops, getijde-vieringen, 
theater, concerten en meditatieve bijeen-
komsten. 
Uit het hele aanbod heb ik vooral gekozen 
voor muziek, theater, beweging en stilte. 
Mijn weekend begon op zeilschip ‘de 
toekomst’ waar we verwelkomd werden 
voor ‘Cooking Grace’. Aan de hand van 
kleine gerechtjes gingen we in gesprek over 
smaak en genade. Hoe smaakt genade 
voor jou? 
Op zaterdag was het vroeg dag voor een 
ochtendwandeling, waarbij een Terschellin-
ger boer ons vertelde over het landschap, 
wat goed samenleven en zorgen voor de 
natuur volgens hem betekent. Met Kees 
Posthumus gingen we zingend de Bijbel 
door (maar dan net even anders). Ik ver-
heug me nu al op de vrijwilligersavond in 
juni als hij naar Leiderdorp komt! 
Er waren vrolijke en serieuze noten in con-
certen en theater: de blijde en droevige kan-
ten van het leven vertolkt in een klezmer-
concert, een aangrijpende theatervertelling 
over de Poppenspeler van Warschau, dans 
en zang bij een wandelvoorstelling van de 
Totentanz van Franz Distler en nog meer. 
Ook in de afsluitende viering op zondag-
ochtend was er veel zang, beweging en 
mime. We kregen allemaal een levensboot-
je en gingen op weg met psalm 121. 
Tussendoor was er tijd voor ontspanning, 
voor fietsen, eten, ontmoetingen. Een 
inspirerend weekend! Over twee jaar is er 
weer een festival, is er dan een groep uit 
Leiderdorp bij?

Bijbellezen met andere ogen
Op 19 oktober hadden we de eerste leer-
huisbijeenkomst van dit seizoen. Op 9 en 
23 november(aanvang 20 uur) staan de 
volgende avonden gepland. Welkom in ‘t 
Trefpunt.
Aan de hand van Bijbelteksten laten we 
zien hoe menselijk de insteek van de Bijbel 
is. In zorgelijke tijden van geweld in Gods 
naam ontdekken we dat de Bijbel een ont-
wikkeling laat zien in de richting van een 
Godsbeeld waaruit ons menselijk geweld is 
verdwenen. Daarmee staat de Bijbel mid-
den in de actualiteit. Opgave niet nodig. 
Breng zo mogelijk een Bijbel mee.

Leiding: ds. Philip van Wijk

Bijbelen in de Dorpskerk.
Nadat we op 19 oktober de aftrap hebben 
gegeven met ‘Bijbelen’ in de Dorpskerk, 
gaan we 23 november om 10.30 uur verder.  
Welkom, iedereen die graag in gesprek gaat 
over een stukje uit de Bijbel, een actueel 
thema, een preek.

Leiding: ds. Philip van Wijk

Met Elkaar Eten in de Scheppingskerk
De derde nazomerse editie van Met Elkaar 
Eten is vrijdag 24 november in de vertrouw-
de Scheppingskerk. Van de traditionele 3 
oktober hutspot in september en de nasi 
goreng in oktober hebben de gasten geno-
ten. Beide maaltijden waren heel gezellig 
in de ruime kapelzaal met mooi gedekte 
tafels. 
Wie zin heeft om ook eens mee te eten, 
kan zich aanmelden. Bij ons is iedereen 
welkom: jong, oud, arm, rijk, man, vrouw, 
kerkelijk actief of niet, uit het oude dorp of 
uit het nieuwe dorp. De enige voorwaarde 
is dat deelnemers goede zin meenemen 
om er een gezellige avond van te maken. 
Want wij maken het eten, maar de gasten 
maken de sfeer en de gezelligheid. Ons 
doel is immers de onderlinge contacten 
tussen de gasten te bevorderen. 
Aanmelding vooraf is vereist. Dat kan 

bij Ellis Groothoff: tel. 5891075. Wie na 
aanmelding onverhoopt verhinderd is kan 
zich afmelden bij Ellis of op vrijdagmiddag  
24 november in de Scheppingskerk (tel. 
5890259). 
De kerkdeuren gaan die vrijdag om 17 uur 
open. De maaltijd begint om 17.30 uur en 
meestal zijn we klaar om 19.30 uur, waarna 
wij gaan opruimen. De kosten zijn 7 euro 
per persoon. 

Niek de Wolf

Persoonlijk
Bloemenzee
De bloemen van de kerk zijn de afgelo-
pen periode gegeven aan mw. R. Luger 
(Voordorp), An Dozy (Houtschans), familie 
Van de Water (Sternstraat),  Bep Verra 
(Willem de Zwijgerlaan), familie De Man 
(Vlechtbaan), mw. Van Diggelen (Simon 
Ouwerkerkstraat),  Arno Mentink (Hoofd-
straat), mw. Van Hooidonk (Cor Gordijn-
singel), familie Karstens (Zuiderschans), 
mw. Van Wijk Ockenrode, Jan Gieles 
(Dragontuin),  Marijke van Pernis (Van 
Poelgeestlaan), mw W. Zwaan (Jaagpad), 
Reni Brokaar (Alphons Diepenbrocksingel) 
en Frans Zaalberg (Muzenlaan).

Gemeenteleven
Van het 
pastoresteam

Pastorale bemoediging in een wrede tijd: 
waar haal je de woorden vandaan? Het 
verlammende gevoel dat er aan de cirkel 
van oorlogen en conflicten geen eind 
komt wordt door de duisternis van de 
oorlog tussen Hamas en Israël opnieuw 
verhevigd. Hoe kunnen mensen tot de 
gruwelijkheden komen waarvan we beel-
den zagen? Waarom denken leiders en 
machtigen dat wraak, ten koste van dui-
zenden kinderen en kwetsbaren, gerecht-
vaardigd is? Welke duivelse duisternis kan 
over de geest van mensen komen?
Wie die vragen blijft stellen vanuit de 
verte, en zelf buiten schot blijft met het 
gevoel dat hij of zij gelukkig zelf zo niet 
is, komt uiteindelijk niet uit de ontmoedi-
gende cirkel. Als aan Jezus door farizeeën 
gevraagd wordt wat eigenlijk de kern van 
geloven is doet Hij iets bijzonders: Hij 
voegt een gebod toe aan het grootste 
gebod. Dat laatste is: God liefhebben met 
heel je wezen. Maar wat Hij toevoegt is 
bij onze vragen van het grootste belang. 
God liefhebben is gelijk aan je naaste 
liefhebben als jezelf. Wat is dat? Dat is een 
woord, een gebod uit Leviticus 19. Dat 
wisten de wetgeleerden die Jezus testten 

wel. 
‘Wees niet haatdragend. Als je iemand 
iets te verwijten hebt, roep hem dan ter 
verantwoording en laad niet omwille van 
een ander schuld op je door je te wreken 
of wrok te blijven koesteren. Heb je naaste 
lief als jezelf. Ik ben de HEER.’ (Lev. 19 : 
17,18). Hier komen we bij de kern van ons 
Joods-Christelijke geloof.
En begin dan niet bij de beelden van het 
wereldnieuws. Maar thuis in het gezin, 
de familie, de straat, de kerk, je werk, de 
netwerken waarin we leven. Beproef jezelf. 
Leven we in het licht? Nog lang niet, moet 
ik niet zelden voor mezelf constateren.
Maar er zijn wel voortdurend lichtstralen. 
Ik las getuigenissen van slachtoffers van 
de terroristische gruwelijkheden van Ha-
mas. Het bloed van mijn baby hoeft niet 
gewroken te worden met het bloed van 
een Palestijnse baby, zei een Israëlische 
moeder.
En de grootste bron van licht: enkele 
dagen na Jezus’ woorden over liefhebben 
werd Hij vermoord uit wrok en haatdra-
gendheid, en door massahysterie, onder 
grof onrecht. Hij stond op de derde dag 
op met ‘Sjalom’ op zijn lippen. 
De cirkel van wraak en geweld is ten diep-
ste doorbroken. En overal zijn al tekenen 
van een Rijk van vrede te vinden.

Ds. Philip van Wijk
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Woorden van Waarde

Het verhaal van Sint Maarten

In gedeeltes van Nederland is het traditie om op 11 november Sint 
Maarten te vieren. Kinderen komen met lampionnen langs de deur 
en zingen een liedje in ruil voor wat lekkers. Er zijn verschillende 
verklaringen voor de oorsprong van het feest, maar één verklaring 
is dat de traditie ingesteld werd om aan arme mensen aan het 
begin van het winterseizoen de gelegenheid te geven om bij de 
rijken wat extra’s op te halen. De armen gingen dus naar de rijken 
toe, naar de mensen door wie ze op straat voorbijgelopen werden, 
door wie ze niet gezien werden. 
Als ze aan de deur stonden, dan konden de rijken niet meer om 
hen heen, dan moesten ze wel reageren op het appèl dat op hen 
gedaan werd, op de persoon op hun stoep die hun leven even 
onderbrak.

Sint Maarten, de heilige Martinus, leefde rond 350. Op jonge 
leeftijd vertrok hij als soldaat naar Gallië, wat nu Frankrijk is. De 
legende vertelt dat hij op een bitterkoude avond na een lange reis 
met zijn legioen in Amiens aankomt. In de stadspoort ziet Mar-
tinus een verkleumde bedelaar. De bedelaar vraagt iedereen die 
langskomt om hulp, maar wordt genegeerd. Alle soldaten rijden 
hem voorbij. Martinus is verbaasd dat niemand helpt en wil wel 
graag wat doen. Hij heeft geen geld en eten bij zich en daarom 
geeft hij de bedelaar de helft van zijn mantel. Omdat de helft van 

wat Martinus bezit eigendom is van het leger, kan hij niet zijn hele 
mantel weggeven. Dus hij geeft de helft die wel van hem is.  

Die nacht droomt Martinus dat hij Christus ziet en dat Hij de 
mantel draagt die Maarten hem gegeven heeft. Christus zegt tegen 
hem: ik was naakt en jij hebt me gekleed, 
wat je voor die bedelaar gedaan hebt, heb je eigenlijk voor mij 
gedaan. 

Die droom maakt diepe indruk op Maarten en hij voelt zich ge-
roepen vanaf dat ogenblik Christus te dienen. Hij laat zich dopen 
en treedt zo gauw als hij kan uit dienst van de keizer. Hij wil geen 
geweld meer en neemt ontslag uit het leger. Hij wijdt zijn leven 
aan de zorg voor de armen. Vele ridders volgen zijn voorbeeld. 
Maarten treedt in in een klooster en vele jaren later wordt hij de 
bisschop van Tours. 

Sint Maarten is de beschermheilige van de stad Utrecht. Daar 
wordt het feest dan ook volop gevierd. Er gaan niet alleen veel 
kinderen langs de deuren met hun lichtjes en liedjes, er wordt ook 
een prijs uitgereikt door de protestantse diaconie en katholieke 
caritas van Utrecht. Deze Mantel van Sint Maarten is een stimule-
ringsprijs voor een initiatief waarbij hulp aan mensen die dat nodig 
hebben centraal staat. 
 
Sint Maarten is dus een feest dat nauw verbonden is met diaconie, 
met omzien naar elkaar, met delen van wat je hebt met wie dat 
nodig heeft. Het verhaal is ook verbonden met Mattheüs 25: 35-40 
‘wat je ook gedaan hebt voor de minste van mijn broeders, dat heb 
je voor mij gedaan’. De mensenzoon, Christus, heeft zijn plaats 
tussen de behoeftigen, tussen wie wij het onaanzienlijkste vinden 
van onze broeders en zuster. Gods goedheid is onder ons, in onze 
medemens, die vraagt om mijn aandacht, zorg en attentie. In die 
ander die een appèl op mij doet, aanbelt, aan mijn jas trekt, mij 
onderbreekt. Die ander die we het liefst voorbijlopen maar die een 
beroep doet op u, mij, jou. De legende van Sint Maarten zet ons 
even stil: Wat heb jij te geven en wat deel jij op zo’n moment? 
 

ds. Bertien Bos
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Jeugd en Jongeren
Jongerenreis
Dag allemaal, Zoals jullie gehoord hebben 
gaan we op reis naar Oeganda. We zijn 
druk bezig met de voorbereidingen. 
Zo hebben we afgelopen zondag in de 
Dorpskerk een promovideo opgenomen. 
Deze wordt op dit moment ge-edit en die 
krijgen jullie later te zien. Ook hebben we 
een groepsfoto met de groep gemaakt. Kijk 
iedereen eens lachen! Aan de foto zie je al 
dat het een mooi jaar wordt. 
We hebben een website waar meer infor-
matie is te vinden en daar komen een aan-
tal acties te staan die wij gaan doen. Ook 
kun je je nog opgeven via deze website om 
mee te doen of een donatie achterlaten. 
Kijk voor meer informatie bij de blauwe 
QR-code.

We zetten een aantal acties in de stei-
gers. Zo kun je een Sinterklaas en Pieten 
inhuren voor jouw feestje. Neem daarvoor 
contact op met Anneke Ottenhof via: anne-
keottenhof@casema.nl .
Weten jullie al dat we weer de lekkerste 
kerststollen van Leiderdorp verkopen? Via 
de QR- code zijn ze te bestellen, voor maar 
7,50 euro. Alle informatie staat in de tekst 
bij rode QR- code.

Volg ons ook op Instagram. We heten @
Oeganda.pgl2024
Voor vragen of opmerkingen, neem dan 
contact op met iemand van de leiding:
Anneke Ottenhof, Ronno Schouten, 
Martijn Vink, Nicole Wildeman en Tim 
Wildeman

Kliederkerk
Op 14 oktober hebben we met de kinderen 
weer gekliederd in de Dorpskerk. Het the-
ma was het verhaal van David en Goliath. 
De kinderen mochten een reus maken, 

tekenen, zingen en nog meer leuke activi-
teiten doen. Het verhaal werd verteld door 
onze jeugdwerker. Voor we heerlijke brood-
jes en soep gingen eten was er nog een 
moment waarop de kinderen een kaarsje 
mochten aansteken. Wat we vaak hoorden 
was dat ze vrede willen en dat de kinderen 
dankbaar zijn dat ze mogen bestaan. De 
volgende keren Kliederkerk is op 23 maart 
in de Scheppingskerk en 8 juni. 

Vier de Winter
In juni hadden we een gezellige avond 
waarbij we de zomer vierden. Dat smaakte 
naar meer. Daarom is op 30 november de 
‘Vier de winter’ borrel in de Dorpskerk. 
Voor alle 30’ers, 40’ers en 50’ers. Zit je er 
net buiten qua leeftijd? Dat is niet erg, kom 
vooral langs!
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Jeugd en Jongeren
Barmhartige Samaritaan.
De kindernevendienst XL stond zondag 
1 oktober in het teken van de barmharti-
ge Samaritaan. Dit was de tweede held 
passend bij ons jaarthema ‘Helden en 
Heldinnen’. De Samaritaan koos er immers 
voor om wel de gewonde man te helpen 
terwijl (hulp)priesters dat niet deden. Wat 
ons betreft een heldendaad.
We begonnen de kindernevendienst met 
bewegen; de kinderen hadden immers al 
een tijdje stil gezeten in de kerk dus dan is 
het fijn als je even gek mag doen. Tijdens 
het verhaal hebben de kinderen actief 
meegedaan met de uitgeknipte figuren, zo 
werd het verhaal levendig voor ze. 
Na het verhaal was het tijd voor actie. Ezel-
tje-prik hebben we omgetoverd tot pleister-
tje-plak. Op een grote gewonde getekende 

man mochten de kinderen (geblinddoekt) 
pleisters plakken, Daarnaast waren er voor 
kleine en grote kinderen verschillende puz-
zels en kleurplaten. Een snoepje tussen-
door mocht natuurlijk niet ontbreken. Met 
acht basisschool kinderen, 2 oppas kindjes 
en 2 helpende tieners was het een gezellige 
kindernevendienst waarin kinderen elkaar 
opzochten en samenwerkten.

Marja, Sandra, Ingrid
Folder
Wil je op de hoogte zijn van al het kin-
derwerk bij ons in de kerk? Kijk dan naar 
deze folder! De folder is te downloaden op 
onze website www.pgleiderdorp.nl . Deel 
deze vooral met de familie, vrienden en 
kennissen.

Het verhaal van Rachab
Op zondag 5 november was er een 
kindernevendienst XL. Deze XL diensten 
staan dit jaar in het teken van Helden en 
Heldinnen in de Bijbel. Deze keer hadden 
we gekozen voor de heldin Rachab, die 2 
spionnen hielp ontsnappen van de slechte 
menden in Jericho.
Er waren 8 kinderen en we luisterden eerst 
naar het verhaal via een filmpje. Daarna 
konden de kinderen het huis van Rachab 
knutselen, waar uit het raam via een rood 
koord de mannen naar beneden gingen 
om te vluchten. Met een rood koord lieten 
we een handentrucje zien, over het verhaal 
van Rachab. Het touw ging in de knoop, 
net als Rachab het moeilijk had, maar 
doordat ze mensen hielp werd ze heldin, 
bleef gespaard en werd ze ook gered. En 
toen was het touw met één beweging weer 
uit de knoop.
Natuurlijk kregen de kinderen een lekkere 
rode snoepveter en wat drinken. Het was 
een gezellige ochtend.

Iedereen kent Maria, de moeder van Jezus. 
Maar wisten jullie dat zij een échte heldin 
was? Over deze bijzondere vrouw gaat het 
in de Kindernevendienst XL van 3 decem-
ber. Hierna zul je met andere ogen kijken 
naar het kerstverhaal en vooral Maria. Van 
harte welkom dus.
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Toelichting begroting 2024
De begroting van de diaconie voor het jaar 
2024 is in de vergadering van het Colle-
ge van Diakenen van 19 september 2023 
goedgekeurd. 
Voor 2024 is voor de diaconale actie een 
bedrag van € 22.000 begroot. De begrote 
opbrengst uit collecten is gebaseerd op de 
gerealiseerde inkomsten in de afgelopen 
periode.  
Bij de inkomsten uit beleggingen is uit-
gegaan van een verwacht rendement op 
lange termijn beleggingen. 
Voor individuele ondersteuningen al dan 
niet in samenwerking met derden is een 
bedrag van € 8000 begroot. Daarnaast om-
vat de post ‘Diaconaal werk in Leiderdorp’ 
de geschatte kosten voor attenties voor de 
mantelzorgers en op de ziekenzondag. De 
hiervoor begrote bedragen liggen in lijn 
met de begroting voor 2023.
 
Onder de post ‘Diaconaal werk in de regio’ 
zijn begroot bijdragen aan de regionaal 
diaconaal coördinator, de Stichting Inloop-
huis Psychiatrie, De Bakkerij te Leiden en 
de Stichting Exodus die zich inzet voor 
de terugkeer van ex-gedetineerden in de 
maatschappij. Tevens omvat deze post on-
der meer een bijdrage voor het diaconaal 
werk van de straatpastor in Leiden, een 
bijdrage voor de gehandicaptendiensten 
en een bijdrage aan SchuldHulpMaatje die 
mensen helpt die in financiële problemen 
zijn geraakt.

Het ‘Landelijk diaconaal werk’betreft de 
begrote bijdragen aan organisaties die zich 
bezighouden met de zorg voor verslaaf-
den en thuislozen en een bijdrage aan het 
vakantiebureau van de PKN. Tevens omvat 
de post de afdracht van collectes bestemd 
voor het binnenlands diaconaat.

Onder de post ‘“Diaconaal werk – wereld-
wijd’ is een bijdrage begroot aan Edukans, 
dat onderwijsprojecten in het buitenland 
opzet en ondersteunt. Voor noodhulp is 
binnen de begroting een bedrag van € 
1000 beschikbaar. Daarnaast ondersteunt 
de diaconie eenmalig projecten van Kerk 
in Actie. 

Onder het diaconaal quotum is opgeno-
men de verplichte bijdrage geheven door 
de PKN. Deze bijdrage is gebaseerd op het 
aantal kerkleden en de opbrengst van het 
belegde vermogen, en zal naar verwachting 
in lijn liggen met het voor 2023 begrote 
bedrag. 
Onder de kosten van organisatie en admi-
nistratie zijn begroot de kosten met betrek-
king tot de diaconale actie, abonnementen 
van Diakonia en nieuwsbrieven van Kerk 
in Actie, drukwerk, bankkosten, kosten van 
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bijeenkomsten en kosten van de folders.
De begroting 2024 van de Diaconie sluit 
met een negatief saldo van € 7500. Dit 
tekort wordt gedekt uit het bestemmings-
fonds noodhulp.
 
Christinafonds
Vanuit het Christinafonds worden projec-
ten voor Kinderen in de Knel van Kerk in 
Actie ondersteund alsmede Stichting Leer-
geld Leiden e.o. en de Rudolphstichting. 
Daarnaast worden door het Christinafonds 
jongeren en projecten met jongeren onder-
steund voor een bedrag van € 2700.

Kerk in actie buitenland (ZWO)
De begrote opbrengst uit collecten ten 
bate van zending en kerk in actie buiten-
land is gebaseerd op de gerealiseerde 
inkomsten in de afgelopen periode. Voor 
2024 is voor de ZWO-actie een bedrag van 
€ 7000 begroot. 
Uit de inkomsten worden onder meer 
projecten van Kerk in Actie op het gebied 
van zending, werelddiaconaat en ontwikke-
lingssamenwerking ondersteund.
De begroting 2024 van Kerk in actie bui-
tenland (ZWO) sluit met een saldo van € 
0. 
Namens het college van diakenen:

Marijke van Pernis-van der Wees, 
voorzitter

Gijsbert van Dam

Diakenenreis Rwanda
Met een diakenenreis ben ik vorige maand 
naar Rwanda geweest. World Servants en 
Stichting Red een Kind organiseerden deze 
reis. Zij lieten mij en zeventien andere 
diakenen van verschillende Nederlandse 
gemeentes zien hoe hun projecten daar 
georganiseerd zijn. 
Als diakenen mogen en kunnen wij finan-
ciële hulp bieden aan verschillende doelen 
en projecten dichtbij en ver weg. Elke or-
ganisatie heeft hierin haar eigen doelgroep 
en werkwijze, maar tijdens deze reis kregen 
wij een indruk van de manier waarop  bo-
vengenoemde organisaties buitenlandhulp 
geven. Wij maakten kennis met een aantal 
zelfhulpgroepen. Deze mensen ondersteu-
nen elkaar door elke week een bedragje in 
te leggen om het daarna uit te lenen aan 
een groepslid dat geld nodig heeft voor de 
aankoop van bijvoorbeeld een stukje grond 
of een dier. Wij hebben jongeren bezocht 
die samen een bedrijfje hebben opgericht 
en een jongerengroep die een landbouwco-
operatie is gestart. 
Bij al deze projecten wordt er eigenlijk 
helemaal geen geld gegeven, maar alleen 
geld beschikbaar gesteld om te lenen. 
De lening moet binnen de afgesproken 
tijd, met rente, worden terugbetaald. Het 
kantoor van Save a Child in Rwanda zet dit 
soort programma’s op. Het is geweldig om 
te zien dat mensen die niets hadden nu 

toch enigszins voor zichzelf kunnen zor-
gen. 
Van World Servants hebben we de ope-
ning van een kleuterschool meegemaakt, 
die jongeren vanuit Nederland afgelopen 
zomer samen met locals hebben gebouwd. 
Bovendien bekeken we de kleuterschool 
die de World Servantsgroep waarvan onze 
zoon Nils deel uitmaakte vorig jaar hebben 
gebouwd. Mooi om te zien hoe het school-
tje waaraan zij bouwden nu in gebruik is, 
met leraren en kinderen in de klaslokalen. 
Nog mooier was het om te horen hoe 
positief de Rwandese bouwers terugkijken 
op de samenwerking en het contact met de 
Nederlandse bouwers.  
Ik vond het mooi om, als ZWO-diaken, te 
zien wat er gedaan kan worden met geld 
dat u hebt gegeven en de Diaconie ge-
bruikt om onder andere deze buitenlandse 
doelen te steunen. In de dienst van zondag 
19 november in de Scheppingskerk hoop ik 
u hierover nog meer te vertellen en te laten 
zien.

Marcella Buitenhek

Voedselbank en voedselkastje
Wereldwijd is er honger, ver weg maar ook 
dichtbij. Mensen willen overleven en daar-
voor is voedsel nodig. In Leiderdorp pro-
beren we degenen die voedselhulp nodig 
hebben bij te staan. Elke woensdagmorgen 
kan in de Dorpskerk tijdens de open kerk 
voedsel ingeleverd worden, in de Schep-
pingskerk kan dat op donderdagmorgen. 
Wekelijks worden er 1 a 2 volle kratten 
ingezameld. Elke eerste dinsdag van de 
maand kan de hele dag voedsel ingeleverd 
worden bij de Scheppingskerk, doorgaans 
worden er dan zo’n 10 kratten ingezameld 
voor de voedselbank te Leiden. 
Daarnaast is het mogelijk geld te doneren, 
rechtstreeks naar de penningmeester van 
de diaconie of contant in het daarvoor 
bestemde geldkistje in de Scheppingskerk. 
En dat allemaal ten behoeve van mensen 
die te weinig geld hebben om voedsel te 
kopen. 
Met deze giften kan onze Diaconie buiten 
de bovengenoemde acties ook extra bood-
schappen doen voor de voedselbank. In de 
Zondagsbrief staat regelmatig wat we met 
het ingezamelde geld en voedsel doen. 
Verder is het voedselkastje aan de achter-
muur van de Scheppingskerk inmiddels 
ongetwijfeld bekend. Drie keer per week 
zorgt de Diaconie voor aanvulling. Wij 
juichen andere donaties in het kastje ook 
toe. Houdbare broodbeleg, blikken groente 
of soep, pasta en toiletartikelen zijn altijd 
gewenst. Want alleen samen kunnen we 
wat betekenen voor elkaar!

Ellis Groothoff
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In memoriam Riek (Hendrika) Noordanus - 
Hogewoning 
Wij gedenken mevrouw Riek Noordanus, 
die op 11 oktober van ons is heengegaan. 
Zij werd 100 jaar. De laatste jaren waren 
zwaar voor haar. Hoewel ik haar sterk vond 
voor haar leeftijd, voelde zij zich eenzaam. 
Zij miste haar man Leo en was graag bereid 
om te gaan. 
Wie honderd jaar mag worden maakt 
helaas mee dat steeds meer dierbaren om 
zich heen wegvallen. Mevrouw Noordanus 
miste ook haar goede vriendinnen, zoals 
mevrouw Noordhoek en tante Rien.
Met mevrouw Noordanus heb ik vaak over 
het geloof gesproken. Zij kwam uit een 
strenge kerk en het geloof en de leerstel-
lingen hebben haar leven bepaald. Aanvan-
kelijk wist zij duidelijk wat goed en slecht 
was in het geloof en wat het geloof van 
ons vraagt. Maar de laatste jaren begon 
zij te twijfelen, omdat zij het zich aantrok 
dat jonge mensen sterven en God het leed 
in de oorlog zou toelaten. Zij kon niet be-
grijpen dat zijzelf zo oud werd, terwijl God 
het zou toelaten dat mensen soms jong 
overlijden. Het overlijden van haar zoon en 
schoonzoon kwamen in onze gesprekken 
naar boven. Mevrouw Noordanus Daarbij 
stelde steeds de vraag naar God. Toch 
wilde zij erin geloven dat zij na haar dood 
herenigd wordt met haar man. 
In een dankdienst in de Dorpskerk, waar 
Riek Noordanus is getrouwd, haar kinderen 
zijn gedoopt en van waaruit haar man is 
begraven, hebben wij haar herdacht. Wij 
wensen haar kinderen, kleinkinderen, ach-
terkleinkinderen en familie veel kracht toe.

Ds. Stephan Kurtzahn.  

In Memoriam Johanna Cornelia Walraven
 
Op 17 oktober hebben we in de Meerburg-
kerk in Zoeterwoude afscheid genomen 
van Joke Walraven, nadat ze op 11 oktober 
was overleden, 78 jaar oud. Ze had lang 
vlakbij de Meerburgkerk gewoond en wilde 
daarom graag ook vandaaruit begraven 
worden. Het laatste jaar verbleef ze in 

Roomburgh, met de voortdurende onze-
kerheid van een kwetsbare gezondheid. Ze 
was er het zonnetje in huis. Haar enorme 
gezondheidsproblemen stonden niet voor-
op, maar veeleer een opgeruimde omgang 
met medebewoners en (zorg-)personeel. 
Zo was het vaak in haar leven in moeilijke 
perioden geweest. ,,Ik heb meer gedankt 
dan gebeden”, waren zo’n beetje de laatste 
woorden die ze mij enkele dagen voor 
haar overlijden toevoegde. Opgegroeid in 
een ‘zwaar’ gezin had ze moeite met een 
liefdevolle God. Ik heb meer met Jezus, 
zei ze. Gelukkig is dat geen tegenstelling. 
Met elkaar dachten we in de uitvaartdienst 
na over Psalm 139: onze God kent ons op 
intieme, liefdevolle wijze.

Ds. Philip van Wijk

In memoriam Jaap Cok
Als gemeente nemen wij afscheid van Jaap 
Cok die op zondag 22 oktober op 88-jarige 
leeftijd is overleden. Vier jaar geleden kreeg 
Jaap een herseninfarct, waardoor hij zijn 
spraakvermogen voor een groot deel kwijt 
was geraakt en waardoor hij niet meer kon 
lopen. Hij werkte bewonderenswaardig 
hard aan zijn herstel en wonder boven 
wonder herstelde Jaap steeds meer. Des te 
harder trof het Jaap en zijn omgeving toen 
hij op 22 juli plotseling zijn tweede infarct 
kreeg. Twaalf dagen daarvoor, op zijn 88e 
verjaardag, had hijzelf nog voorbereidingen 
getroffen voor een verjaardagsfeestje. 
Jaap gaf mij vervolgens ook meermaals te 
kennen hoe moeilijk hij deze nieuwe situ-
atie vond. Toch herstelde hij ook hiervan 

tegen ieders verwachting in enigszins. Hij 
ging niet naar een hospice, maar naar ver-
pleeghuis Leythenrode. Zijn geloof gaf hem 
veel kracht om verder te gaan.  
Jaap ken ik als een bescheiden, actief en 
positief mens. Hij woonde met zijn moeder 
en zijn zus samen en kwam 12 jaar geleden 
na het overlijden van zijn zus alleen te 
staan. Velen kennen Jaap als een trouwe 
kerkganger van de Scheppingskerk en 
bezoeker van de open ochtenden van beide 
kerken. Het laatste jaar zong hij nog bij de 
mannenbroeders. Jaap was  heel begaan 
met anderen. Verder kon hij heel goed kon 
schilderen. Op zijn aquarellen zijn naast de 
natuur soms ook kerken te zien. Heeft Jaap 
in de natuur een stuk van God gezien?  
In een dankdienst voor zijn leven hebben 
wij Jaap in de Scheppingskerk herdacht. Wij 
wensen zijn familie en vrienden veel kracht 
en zegen toe. 

Ds. Stephan Kurtzahn 

In herinnering
Foto Frits Onvlee
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Toelichtingen op de begroting 2024 
De begroting van de Protestantse Gemeen-
te Leiderdorp voor 2024 bespreken we 
tijdens de gemeenteavond op 21 novem-
ber. Vervolgens keurt de kerkenraad de 
begroting goed.

Voor deze begroting is het volgende van 
belang:
Ik ben uitgegaan van het aanstellen van 
een nieuwe predikant voor Kerkwijk voor 
0,8 fte (maximaal) met ingang van 1 juli 
2024. Philip van Wijk gaat eind juni 2024 
met emeritaat. Vanaf 1 juli 2024 zijn er 
dan 2,5 predikantsplaatsen bezet (Step-
han Kurtzahn 1,0; Bertien Bos 0,7; Nieuw 
0,8). Dit ligt bijna 0,5 fte boven de norm 
voor onze gemeente. Het college vindt het 
verantwoord om deze extra lasten gedu-
rende de komende jaren uit ons vermogen 
te financieren.
Afgelopen winter werden we geconfron-
teerd met scherp stijgende energieprijzen. 
Gelukkig zijn de energieprijzen intussen 
gedaald naar een vriendelijker prijsniveau. 
Om prijsverhogingen voortaan beter te 
kunnen opvangen treft het College van 
Kerkrentmeesters (CvK) energiebesparen-
de maatregelen voor de Dorpskerk. Zo 
laten we komende winter voorzetramen 
installeren om te besparen op energiever-
bruik. Het CvK hoopt hiermee te voor-
komen dat de Dorpskerk in de koudste 
maanden dicht moet blijven.
Ook voor de Scheppingskerk willen we be-
sparende maatregelen treffen. We denken 

aan voorzetramen voor de zuidwestmuur 
die grenst aan het kerkplein.
Op basis van het huidige  saldo van baten 
en lasten verwacht het CvK een operatio-
neel tekort voor 2024 van afgerond 95.000 
euro. Vooralsnog kiest het CvK ervoor om 
het tekort voor 2024 bij te passen uit het 
vermogen. De PGL verkeert in de gelukkige 
omstandigheid dat er een flinke spaarpot 
is, wat het mogelijk maakt dit komend jaar 
zo te doen.
In 2022 en ook in 2023 ontving de PGL 
een legaat. Uit deze legaten kunnen onder 
andere de energiebesparende maatregelen 
worden bekostigd en konden we een vleu-
gel voor de Dorpskerk aanschaffen.
Wel maakt het CvK zich zorgen over de 
financiële positie van de PGL op langere 
termijn. Onze inkomsten lopen structureel 
terug doordat het aantal leden van onze 
kerkgemeenschap elk jaar afneemt. Het 
CvK, de kerkenraad en natuurlijk de leden 
van de PGL moeten goed  nadenken hoe 
we op de langere de inkomsten en uitga-
ven beter in balans kunnen brengen.

Toelichting op de baten en lasten van de 
begroting 2024:

Baten:
Opbrengst onroerende zaken: wij gaan 
ervan uit dat wij de verhoogde energie-
kosten naar rato aan onze huurders in 
rekening kunnen brengen. 2023 leek op 
voorhand een goed jaar voor de verhuur 
van de gebouwen, wij zien in de loop van 

2023 een terugloop van vaste huurders. Wij 
gaan daarom uit van een lichte terugloop 
van inkomsten voor 2024.
Suggesties om de verhuur-opbrengsten 
omhoog te krijgen zie ik met belangstelling 
tegemoet.

Opbrengsten Actie Kerk Balans (AKB): bij 
de opbrengst van de AKB  gaan wij uit van 
een lichte daling van de inkomsten door 
een iets teruglopend ledenaantal. Daar-
naast leert de ervaring dat aan het eind van 
het jaar een klein bedrag wel is toegezegd 
maar nog niet is overgemaakt.

Opbrengsten uit vermogen: wij gaan uit 
van een opbrengst uit vermogen van 
ongeveer 3 procent. Dat komt neer op 
zo’n  90.000 euro. Dit bedrag bestaat uit 
rente, dividenden en koerswinsten. Het 
percentage is gebaseerd op een defensief 
beleggingsbeleid. 

Lasten:
Predikantsplaatsen: wij zijn uitgegaan van 
2,5 predikantsplaatsen voor 2024. De aan-
name hierbij is dat de vacature van Hester 
Smits niet eerder dan tegen de zomer 
2024 wordt ingevuld, samenvallend met 
het afscheid van Philip van Wijk. 

Kosten Kerkelijke gebouwen: het CvK gaat 
uit van een verhoging van de kosten van 
de gebouwen van ongeveer 10.000 euro, 
met name veroorzaakt door stijgende 
energiekosten. De tarieven zijn in de loop 
van 2023 na de winter weer fors gezakt, 
maar de PGL had juist eind 2022 een vast 
contract afgesloten voor 2023. Voor 2024 
sluiten we weer een vast contract af. Het 
CvK wil zoveel mogelijk op voorhand weten 
waar we financieel staan met betrekking tot 
de energietarieven.

Onderhoudskosten (onderdeel van kosten 
kerkelijke gebouwen):
Voor wat betreft de onderhoudskosten ge-
bouwen hanteren we een nieuwe systema-
tiek. Klein onderhoud wordt uit de lopende 
begroting betaald. Groot onderhoud 
(opgenomen in de meerjarige onderhouds-
plannen) wordt betaald uit de voorziening 
onderhoudskosten. Dotaties aan de voor-
ziening onderhoudskosten worden gedaan 
op basis van een richtlijn dat in 5 jaar het 
benodigde budget wordt opgebouwd. De 
dotaties zijn ook opgenomen onder het 
kopje ‘kosten kerkelijke gebouwen’.

Ten slotte: het CvK heeft er vertrouwen in 
dat ieder naar vermogen bijdraagt. Daar-
naast beschikt de PGL gelukkig over een 
behoorlijk vermogen waarmee het voorzie-
ne tekort voor 2024 kan worden gedekt.

Jitze van Leenen 
penningmeester
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Nieuws

 
Ontmoetingsochtend waar muziek in zit
Na de gezellige en informatieve ont-
moetingsochtend in oktober, waarin Tim 
Brouwer de Koning vertelde over zijn 
veelzijdige werk op het kerkelijk bureau, 
hopen we dinsdag 21 november Hans van 
der Laan te verwelkomen met zijn trompet. 
Hans speelt trompet bij Tamarco en wij 
kennen hem van zijn medewerking aan de 
diensten in de Scheppingskerk. Hans van 
der Laan gaat ons het een en ander over 
de trompet vertellen. Natuurlijk laat hij ook 
horen hoe de trompet klinkt. Komt u ook? 
Vanaf 10.15 uur staat de koffie/thee klaar in 
de Kapelzaal van de Scheppingskerk. 
Informatie: Jelly Bakker (tel. 576 0816)

Magda Louwerse

Verslag Beroepingscommissie 
Nu wij als de beroepingscommissie ruim 
een jaar aan het werk zijn en nog geen 
resultaat hebben bereikt, geven wij graag 
tekst en uitleg. 
Het afgelopen jaar leverde een advertentie 
in februari met als sluitingsdatum 1 maart 
helaas geen geschikte kandidaten op.
In mei 2023 heeft de kerkenraad onze com-
missie even op ‘on- hold’ gezet.  Het col-
lege van Kerkrentmeesters had een advies 
ingediend om niet een voltijdse predikant 
te beroepen, maar een deeltijd-predikant 
voor 0,5 fte (halftijds). Hierover moest 
eerst een besluit genomen worden.
Tevens bevat het nieuwe beleidsplan enkele 
aanpassingen ten opzichte van het vorige, 
waarmee we rekening moeten houden. 
Dit alles heeft geresulteerd in een kleine 
aanpassing in het gemeenteprofiel en in 
de formatie die beschikbaar is. Met deze 
aanpassingen proberen we in een nieuwe 
ronde een predikant voor 0,8 fte te beroe-
pen. We hebben in de ‘on-hold’ periode 
niet stilgezeten en zijn op zoek gegaan 
naar geschikte kandidaten.
Met een nieuwe advertentie (aangepaste 
fte) en de profielen beginnen we een nieu-
we ronde.
Wij zijn nog steeds enthousiast en hoopvol 
en gaan ervan uit dat het ons lukt om een 
predikant voor onze gemeente te vinden.

Beroepingscommissie

Rozen voor Mantelzorgers
Na de dienst op zondag 12 november 
willen we rozen wegbrengen naar mantel-
zorgers.  Mantelzorgers zijn mensen die al 
lange tijd intensief zorgen voor iemand uit 
hun naaste omgeving. Met de roos laten 
we hun weten dat we als gemeente aan 
hen denken. Bij de uitgang van beide ker-
ken staan emmers met rozen en stickers 
met namen van mensen die door pastoraal 
medewerkers en gemeenteleden zijn voor-
gedragen. Helpt u ook weer mee met om 
de rozen te bezorgen?
 
Warme kleding voor Leidse dak- en thuis-
lozen
Ook op 12 november zamelen we mutsen 
, sjaals, handschoenen, warme sokken en 
verzorgingsartikelen in voor mannen en 
vrouwen die bekend zijn bij straatpastor 
Femke Post in Leiden. Zij krijgen deze ar-
tikelen bij het kerstdiner voor daklozen. In 
beide kerken staan op 12 november kratten 
voor alle goede gaven. We hopen op een 
mooie opbrengst waarmee we veel mensen 
blij kunnen maken.
 
Kerstkaarten voor dak- en thuislozen
Met gemeenteleden willen we zondag 3 
december na de dienst in de Dorpskerk 
100 kerstkaarten  schrijven voor dak- en 
thuislozen in de regio Leiden. De kaarten 
zijn bestemd voor de goodiebags met war-
me kleding en verzorgingsartikelen voor bij 
het kerstdiner.
Het liefst beschrijven we zelfgemaakte 
kaarten. Wie dit leuk vindt om kaarten te 
maken, kan ze tot 30 november inleveren 
bij het kerkelijk bureau of bij diakenen 
Marcella Buitenhek, Carel van de Nadort of 
Marijke van Pernis. 
Informatie: marijke.pernis@planet.nl

Schoenendoosactie 2023 + illu
Doe mee met de Schoenendoosactie en 
tover een simpele schoenendoos om tot 
een kostbaar geschenk. Een springtouw, 
een pet en ja, ook schoolspullen. Hiermee 
maak je een droom waar van een kind in 
Afrika, Oost-Europa of in een vluchtelin-
genkamp. Zomaar speelgoed krijgen of 
een nieuwe tandenborstel en tandpasta is 
er anders niet bij. In de landen waar het 
mag, krijgen kinderen ook boekjes met 
Bijbelverhalen. 
Doe mee met de Schoenendoosactie 2023: 
vul een schoenendoos, geef een schat! De 
actie begint op de diaconale zondag 12 
november. Tot en met zondag 26 novem-

ber kunnen de schoenendozen of vulling 
voor de dozen ingeleverd worden in de 
Dorpskerk en de Scheppingskerk. Ook een 
financiële bijdrage is van harte welkom. 
Informatie: www.schoenendoosactie.nl of 
bellen / mailen naar Tineke Roest (06 2449 
7190 / tinekeroest63@gmail.com). Folders 
van de schoenendoosactie liggen in beide 
kerken.

Diaconale actie 2024
Tijdens de diaconale zondag op 12 novem-
ber 2023 geven we het startsein voor de 
diaconale actie 2024. De Diaconie presen-
teert dan haar activiteiten voor komend 
jaar. Ook in Ontmoeting valt hierover het 
een en ander te lezen. Aan deze Ontmoe-
ting koppelen we een brief met het verzoek 
om de diaconale actie ruimhartig te onder-
steunen. 
Sinds medio 2023 kunnen wij geen gebruik 
meer maken van de vertrouwde acceptgiro. 
Bijdragen zijn mogelijk door gebruik te 
maken van de QR-code onderaan de brief 
of door zelf een bijdrage over te maken 
op bankrekening NL15 TRIO 0390 5394 22 
ten name van Diaconie Leiderdorp, onder 
vermelding van het betalingskenmerk of 
‘diaconale actie 2024’. 
Mogen wij ook dit jaar op u rekenen? Al-
vast hartelijk dank voor uw bijdrage.

Gijsbert van Dam
penningmeester Diaconie

Dubbele gift
Via pastoraal medewerker Piet Zirkzee is 
een dubbele gift voor de kerk binnengeko-
men. Van de 40 euro die mevrouw K. uit de 
Splinterlaan schenkt gaat de helft naar de 
Diaconie en andere helft naar het bloe-
menfonds. Hartelijk dank voor dit mooie 
gebaar.
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Nieuws
Actie Kerkbalans
De voorbereidingen voor de jaarlijkse Actie 
Kerkbalans in januari 2024, de belangrijk-
ste inkomstenbron voor onze gemeente, 
zijn begonnen. Wij stellen het op prijs 
als gemeenteleden via e-mail meedoen. 
Zo houden wij het aantal enveloppen om 
rond te brengen laag. Wel hebben we dan 
van iedereen een juist e-mailadres nodig. 
In geval van wijziging of twijfel graag een 
mailtje naar ledenadm@pgleiderdorp.nl 
Geeft u ieder jaar aan onze kerk? Dan is 
het te overwegen om een periodieke gift af 
te sluiten. Het bedrag dat u jaarlijks geeft 
kunt u op uw belastingformulier (deels) 
aftrekken als gift, maar een periodieke gift 
kunt u helemaal aftrekken. Zo betaalt u 
minder belasting. Dan zou het toch mooi 
zijn als u de kerk ietsje meer geeft?
Een periodieke gift afsluiten is niet inge-
wikkeld, zoals een blik op de website van 
de Belastingdienst (www. Belastingdienst.
nl en dan ‘Periodieke Gift’ intikken) leert.
Wie hulp wil bij het invullen van het formu-
lier kan onze administrateur Peter Meijer 
(06 1344 7511) benaderen.

Jitze van Leenen
penningmeester

Decemberpuzzel: ontspannen door inspan-
ning
Vanaf 6 december kunnen liefhebbers 
meepuzzelen en zo de donkere december-
maand wat  verlichten. Deelnemers krijgen 
dagelijks een opdracht en dat 25 dagen 
achter elkaar.Het wordt vast weer net zo 
leuk als de afgelopen drie jaar.
Aanmelden: schenkgroothoff@casema.nl

Ellis Groothoff

In november en december schrijven we 
voor de Venezolaanse arbeidsrechtenacti-
vist en hulpverlener Gabriel Blanco die op 
1 augustus 2023 een celstraf van 16 jaar 

opgelegd kreeg voor ‘criminele samenzwe-
ring’. Hij zou in een whats-appgroep plan-
nen hebben gedeeld om de Onafhankelijk-
heidsdag te saboteren. Hier is geen bewijs 
voor. Blanco is waarschijnlijk vanwege zijn 
activisme achter de tralies gezet.
We schrijven daarnaast voor de Tunesische 
oud-minister van justitie en oppositieleider 
Noureddine Bhiri, die al 7 maanden in 
voorarrest zit vanwege kritiek op de over-
heid. Op 13 februari 2023 pakten agenten 
hem met grof geweld op. Volgens de auto-
riteiten zou Bhiri op Facebook aanzetten 
tot geweld tegen de overheid. Hij heeft 
medicijnen nodig voor diabetes en hoge 
bloeddruk. Zijn gezondheid is in gevaar!
Op zondag 12 november delen we de 
voorbeeldbrieven in beide kerken uit en 
blijven ze vier weken in de bekende Amnes-
ty-bakjes in beide kerken liggen voor wie 
wil meeschrijven.
Deze voorbeeldbrieven zijn ook via onze 
onze pgl-website te downloaden.
Informatie: Bert Crama (tel. 541 41 03) en 
Clarissa van Hartingsveldt (tel. 541 04 51)

Vanuit de kerkenraad van 26 september jl. 
Doordat er voldoende ruimte is in de 
concept begroting van 2024 is het mogelijk 
om een predikant te beroepen voor 0.8%, 
dit is 32 uur per week. De beroepingscom-
missie heeft het gemeenteprofiel iets aan-
gepast en in de oktober editie van Woord 
en Dienst stond opnieuw een advertentie.

In de zomer van 2024 zijn er, net als dit 
jaar, tijdens de zomermaanden alleen 
kerkdiensten in de Dorpskerk. In januari en 
februari 2024 is er geen kerksluiting maar 
is er, behalve tijdens de 1e zondag van de 
maand, in beide kerken een dienst.

In de Dorpskerk zijn op de zondagmorgen 
al een aantal jaren taakdragers actief die de 
ouderlingen tijdens de dienst vervangen. 
Vanwege een structureel tekort aan ouder-
lingen worden voor de Scheppingskerk nu 
ook taakdragers gezocht.

Vanaf 1 januari a.s. komen er twee nieuwe 
organisten bij namelijk Linda Stolk en Jan 
van der Zwart. Zij spelen ieder ongeveer 
één keer per maand en afwisselend in 
beide kerken.

Vanuit de kerkenraad van 24 oktober jl.
Vanaf 2024 gaat het CBI verder als 
onderdeel van de Protestantse Gemeen-
te Leiderdorp en is het niet langer een 
Pioniersplek van de PKN. Hierdoor kan er 
ook meer samengewerkt gaan worden met 
de andere taakgroepen en commissies van 
onze Gemeente.

De begrotingen voor 2024 van de Diaco-
nie en het College van Kerkrentmeesters 
zijn toegelicht door de penningmeesters 
en zullen tijdens de gemeente avond op 
21 november voorgelegd worden aan de 
gemeente.

Op zaterdag 25 november komt de kerken-
raad voor de tweede keer dit jaar bij elkaar 
voor een bezinningsdag.

Janny van der Hoogt-van Ackooij
Scriba 
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Christus in de bosjes

Sinds ik weer in Leiden woon, kijk ik met nieuwe ogen naar de 
stad en haar bewoners.
Mijn werk met hulpvragers en dak- en thuislozen maakt dat ik een 
zesde zintuig voor ‘buitenslapers’ heb gekregen. En de meeste 
keren ook wel een praatje met hen maak. En dat ik van hen hoor 
over ‘goeie plekken’. Of minder goeie. Of ronduit slechte. De 
beste plekken worden angstvallig geheim gehouden. Ergens ‘in 
the woods’
Maar wat ik zoal hoor: 

 ☞ Midden in de winter, met een temperatuur onder nul, in een 
bootje net buiten Leiden.
 ☞ In een tentje in de bosjes langs de Zijl.
 ☞ Snel je spullen inpakken voordat de politie komt. 
 ☞ Maar ook in de stad, in het park en langs de singels.
 ☞ Een vol beladen fiets.
 ☞ Een hangmat tussen de bomen.

En zo spraken we laatst tijdens het eten over de daklozen die ik 
die dag trof in De Bakkerij. 
Mijn man attendeerde mij op een situatie om de hoek in de 
bosjes.
Op weg naar mijn wekelijkse meditatieavond in de kerk besloot ik 
poolshoogte te nemen.
Het was mooi weer. De vrolijke witte kindertjes van mijn wijk 
speelden op straat. Ik vroeg of zij wisten of er kinderen in de 
bosjes speelden of dat ze dachten dat er ook iemand sliep. Ze 
dachten aan kinderen. Maar zeker wisten ze het niet. 
Tijdens de meditatie mijmerde ik over het contrast. Deze droge, 
mooie, stille kerk. En even verderop in dezelfde straat de buiten-
slaper. Nota bene op steenworp afstand tussen drie kerken in! 
In de stilte kwam het inzicht.

Een flard van een gesprek tijdens een klimaatprotest op de A12 
kwam boven. Ik maakte kennis met een paar christelijke activisten 
die in Amsterdam in een woongemeenschap woonden. En men-
sen opvingen. De man vertelde dat hij de avond ervoor laat naar 
bed was gegaan. Christus stond voor de deur. En toen nog één. 
Ehhh, Christus voor de deur?
Ja, die hadden honger en geen slaapplek.
Ah, ik begreep hem. 
Zo is het in Leiden!
 

 ☞ Christus slaapt in de bosjes. 
 ☞ Christus zit op een bankje met al haar tassen, jassen en toebe-
horen en een blikje bier. 
 ☞ Christus zet elke avond weer zijn tentje op daar langs de Zijl. 
 ☞ Slaapt in de regen in een hangmat in Cronesteyn.
 ☞ Bevriest in een veel te koud bootje. 
 ☞ Slaapt met vele anderen boven een koeienstal voor een woe-
kerprijs en is daarheen verwezen door de gemeente Leiden. 

Omdat de herberg van de Binnenvest vol was.

Ds. Judith van den Berg-Meelis,
diaconaal predikant van De Bakkerij

Zomerbonnen
De Protestantse Gemeente Leiderdorp on-
dersteunt jaarlijks de Zomerbonnenactie. 
Ooit is deze jaarlijkse actie begonnen als 
kerstcadeautje aan huishoudens die door 
omstandigheden moeite hebben om de 
eindjes aan elkaar te knopen. Het betreft 
gezinnen die op of onder de armoedegrens 
leven en door erkende hulpverlenende 
organisaties worden aangemeld. Elk huis-
houden ontvangt één boodschappenbon 
van € 10 en voor ieder gezinslid komt er 
vervolgens nog een bon bij.

Omdat er in de kerstperiode veel van dit 
soort initiatieven zijn, hebben De Bakkerij 
en SUN (Stichting Urgente Noden) die 
deze actie organiseren ervoor gekozen 
om juist in de zomer deze bonnen uit te 
reiken. Wat is er fijner dan de zomer te be-

ginnen met een extraatje? Of om ook eens 
een ijsje of wat lekkers voor je kinderen te 
kopen? Voor minima is dit niet vanzelfspre-
kend. Veel mensen zijn op vakantie, school 
en buurtactiviteiten zijn gestopt. Alles wat 
je zou willen ondernemen: het zwembad, 
een museum of pretpark, kost geld. Daar-
om is de zomerbonnenactie een welkome 
aanvulling en een ‘onverwacht cadeautje’ 
voor deze doelgroep. In samenwerking 
met meer  dan 50 hulpverlenende organi-
saties worden cliënten aangemeld die in 
aanmerking komen. 

Dit jaar konden we 1513 huishoudens blij 
maken met in totaal 49.030 euro aan bon-
nen! De afgelopen jaren is een stijging te 
zien van steeds meer alleenstaanden voor 
wie zomerbonnen aangevraagd worden. 
Voor deze groep komt de energiecrisis en 

toegenomen prijs van levensmiddelen ex-
tra hard aan. Daarom willen we de bijdrage 
aan deze groep volgend jaar iets  verho-
gen- hopelijk met uw steun? 
Veel dank aan een ieder voor de financiële 
bijdragen hiervoor! 

Ds. Judith van den Berg-Meelis,
diaconaal predikant van De Bakkerij
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Lot
Het Bijbelverhaal over de vrouw van Lot kan 
ik wel dromen. Als kind was ik danig onder 
de indruk van het Goddelijke verbod om 
achterom te kijken en de genadeloze straf die 
de nieuwsgierige vrouw trof: op de vlucht uit 
Sodom keek zij toch om en veranderde op slag 
in een zoutpilaar.
In al zijn gruwelijkheid had het oudtestamen-
tische verhaal toch ook zijn stichtende kant. 
Zo heb ik het jarenlang volgehouden om bij 
voorkeur vooruit te kijken. Wat er ook alle-
maal voor naars achter mijn rug gebeurde, ik 
weigerde mijn hoofd te draaien. Mijn blik bleef 
gericht op oneindig. Want het zou me toch niet 
overkomen dat mij - door schrik bevangen - 
een vergelijkbare straf zou treffen als de vrouw 
van Lot.
Met terugwerkende kracht denk ik inmiddels, 
dat ik de strenge Bijbel-les wellicht te stipt heb 
opgevolgd. Vooruitkijken kan geen kwaad, zo 
lang het maar geen wegkijken wordt. Omzien 
uit nieuwsgierigheid of sensatiezucht mag dan 
laakbaar zijn, er zijn ook andere aanleidingen 
denkbaar die het juist rechtvaardigen om het 
hoofd te wenden.
Omzien naar elkaar, hulp bieden aan wie geen 
helper heeft - het zijn kreten die ik niet zelf 
heb bedacht, maar die je straffeloos in praktijk 
kunt brengen als je uit het goede hout bent 
gesneden. Gemakkelijk is dat niet, want het 
vereist een geoefend oog om de juiste kant op 
te kijken en bovendien een groot hart. Gelukkig 
zijn er voorbeelden genoeg van mensen die 
de kunst van het omzien naar anderen in de 
praktijk brengen. Om die te ontdekken hoef je 
alleen maar om je heen te kijken.

Tim Brouwer de Koning

Nieuws
Extra inzamelingsronde Kerstmarkt
De twee inzamelingsrondes voor artikelen 
voor de Kerstmarkt smaken naar meer. 
Daarom komt er zaterdag 18 november een 
derde en laatste kans om kerstartikelen, 
feestkleding en zogeheten vintage (spullen 
die een tweede leven verdienen) tussen 10 
en 12 uur in te leveren in de Dorpskerk.
Tijdens de Kerstmarkt is de Dorpskerk op 
vrijdag 8 en zaterdag 9 december omge-
bouwd tot een sfeervolle ontmoetings-
ruimte. Een gezellige markt waar de sfeer 
van kerst goed te proeven is. Er is van 
alles te koop: kerststallen met toebehoren, 
curiosa, schilderijen, vintage, kerstpuzzels 
en kerstboeken, lekkers voor de kerst of als 
kerstcadeautje en veel meer.
Gedurende de markturen worden live mu-
ziek en live zang ten gehore gebracht. 
De Kerstmarkt is vooral ook een plaats van 
ontmoeting. Midden in de kerk staan tafels 
met stoelen om met elkaar te spreken of 
om naar zang en muziek te luisteren.
Er worden koffie en thee met gebak ver-
kocht. Chocolademelk en Glühwein zullen 
niet ontbreken. Evenals in vorige jaren zijn 
ook soep, poffertjes, kerststol en broodjes 
te koop. 
Op zaterdag 9 december om 17 uur vindt 
het traditionele ontsteken van de lichtjes in 
de grote kerstboom naast de kerk plaats, 
georganiseerd door de Vrienden van het 
Oude Dorp. Nadat de kerktuin in het licht 
is gezet, kan iedereen bekende kerstliedjes 
meezingen.   
Informatie: Loek Schipper (06 3862 8063), 
Liesbeth Nieuwland (tel. 541 76 76) en 
Stephan Kurtzahn (tel. 750 37 74). 

Oecumenische Vespers in de Adventstijd
Thema van deze vespers is: “Wanneer gaat 
het dagen?”

De Adventstijd is sinds eeuwen in de kerk 
bedoeld als een tijd van bezinning, inkeer, 
gebed en vasten. Hoe haaks staat dat vaak 
op onze tijd! 

Onze weg door het leven is in een voortdu-
rende beweging. 
Kom tot rust in de hectiek van de drukke 
decembermaand.

Tijdens advent leven we toe naar Kerst. 
Dat doen we deze adventsperiode met de 
profetieën van Jesaja.
Waar halen we de hoop vandaan? Dat is 
kort gezegd de vraag van onze ‘advent 
-met- Jesaja. 
Hoe kunnen we iets aan die hopeloosheid 
doen, die ons vaak beklemt bij zoveel 
internationaal geweld? De dringende vraag 
is; Waar halen we hoop vandaan? 
Of anders gezegd, met een adventsvraag: 
(oog in oog met zoveel stikdonker) 
“Wanneer gaat het dagen?”
Licht gaan zien en hoop vinden in het 
donker gaat van stap tot stap.
Dat is ook de wijsheid van advent: vier 
etappes, vier kaarsen, telkens een vlamme-
tje meer op de krans.
U bent van harte welkom in de vespers op 
weg naar kerst.
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Agenda
Elke woensdag 
Dorpskerk 10-12 uur  
Inzameling van houdbaar voedsel, 
verzorgings- en schoonmaak-
producten voor de voedselbank

Elke donderdag  
Scheppingskerk 10-12 uur
Inzameling van houdbaar voedsel, 
verzorgings- en schoonmaak-
producten voor de voedselbank

Dagelijks 
Inleveren van houdbaar voedsel in het 
Voedselkastje bij de achterdeur van de 
Scheppingskerk

Dinsdag 7 november 2023
Vanaf  7.00 tot 16.30 uur
Inzameling papier bij de Scheppingskerk 
en houdbaar voedsel voor de voedselbank

Speurneuzen
Voor alle coole kids die in groep 7 of 8 
van de basisschool zitten
Scheppingskerk, de Ark, Tijd: 16-17 uur
Informatie: Tim Wildeman

De Bijbel open
Oude verhalen uit de Bijbel lezen als 
mensen van vandaag
Scheppingskerk van 10.30-12.00 uur
Informatie en opgave: ds. Bertien Bos

Donderdag 9 november 
Meditatieavond
Om de 14 dagen bijeenkomst van 19.30-
20.30 uur in de Dorpskerk
Een vrijwillige bijdrage van de deelne-
mers wordt gewaardeerd.
Informatie: Liesbeth van Meeteren (tel. 
589 56 09)

Leerhuis Bijbellezen met andere ogen
Trefpunt om 20 uur
Onder leiding van ds. Philip van Wijk

Zaterdag 11 november 
Orgelconcert door Adriaan Hoek
Dorpskerk van 20.00 tot 21.15 uur
Kosten € 12,50 (in de voorverkoop € 10
Informatie: Bert Crama, lcrama@casema.
nl

Dinsdag 14 november 
Speurneuzen
Voor alle coole kids die in groep 7 of 8 
van de basisschool zitten
Scheppingskerk, de Ark
Tijd: 16-17 uur
Informatie: Tim Wildeman 
Woensdag  15 november 

Stilte wandeling vanuit de  Dorpskerk
Start 10 uur 
Kosten € 5, inclusief koffie, thee en lunch
Informatie en aanmelden: Liesbeth van 
Meeteren (tel. 589 56 09) 
www.cbileiderdorp.nl; 

‘De groene spiritualiteit van Thomas Mer-
ton’
Boekbespreking over het werk van Tho-
mas Merton
Gespreksleider: Ds. Stephan Kurtzahn
Scheppingskerk in de consistoriekamer 
van 13.30 tot 15.00  uur

Boekenboom 1
14-16 uur: Bijeenkomst bij Janny Vollaard,
Laan van Berendrecht 268 (tel. 5891247)
Boek: ‘Phoenix’ van Bert Wagendorp
Informatie: Marty Boxhoorn (tel.  
5412140)

Zondag 19 november 
Dienst van Woord, Beeld en Muziek
Dorpskerk 17 uur
Verteller: Rob Hoogenboom ofm
Klarinettist: frans Moussault
Informatie: Liesbeth van Meeteren (tel. 
589 56 09)

Maandag 20 november 
Rouw en Verliesgroep
Voor mensen die in het afgelopen jaar 
iemand verloren hebben
Dorpskerk van 14.45-16.30 uur 
Simone van Beek, rouw- en verliesbege-
leider en ds. Bertien Bos
Informatie en aanmelding:  
Bertien  (06 2165 7957)
Simone: (06 1991 9846)

Dinsdag 21 november 
Ontmoetingsochtend in de Scheppingskerk
Met het thema ‘de trompet’ door
Hans van der Laan van Tamarco
Vanaf 10.15 uur staat de koffie/thee klaar  
in de Kapelzaal
Informatie: Jelly Bakker (tel. 576 08 16)

Speurneuzen
Voor alle coole kids die in groep 7 of 8 
van de basisschool zitten
Scheppingskerk, de Ark, Tijd: 16-17 uur
Informatie: Tim Wildeman 

Donderdag 23 november
Bijbelen
Dorpskerk om 10.30 uur
Onder leiding van ds. Philip van Wijk

Meditatieavond
Om de 14 dagen bijeenkomst van 19.30-

20.30 uur in de Dorpskerk
Een vrijwillige bijdrage van de deelne-
mers wordt gewaardeerd.
Informatie: Liesbeth van Meeteren (tel. 
589 56 09)

Leerhuis Bijbellezen met andere ogen
Trefpunt om 20 uur
Onder leiding van ds. Philip van Wijk

Vrijdag 24 november 
Met elkaar eten in de Scheppingskerk.
Aanmelden bij Ellis Groothof  Tel. 071 
5891075, Kosten € 7 per persoon.
Aanvang 17.30 uur, inloop vanaf 17 uur

Dinsdag 28 november 
Speurneuzen
Voor alle coole kids die in groep 7 of 8 
van de basisschool zitten
Scheppingskerk, de Ark, Tijd: 16-17 uur
Informatie: Tim Wildeman 

Donderdag 30 november 
Geloven in deze tijd
Verrassende gesprekken over zinnige 
onderwerpen
Praten met elkaar naar aanleiding van het 
boekje: ‘Nooit heb ik niets met U’
25 gesprekken over God
Gespreksleider: Bas den Dekker
Scheppingskerk: aanvang 10 uur
Informatie: Marianne van der Bijl, 
dmvdbijl@ziggo.nl  (tel. 589 71 10)
Er is ruimte voor nieuwe deelnemers.

Donderdag 30 november 
Oecumenische vespers in de Adventstijd
Afwisselend in de Dorpskerk en de Goede 
Herderkerk in Zoeterwoude-Rijndijk
Tijd: 19.15-19.45 uur
Informatie: Liesbeth van Meeteren (tel. 
589 56 09) en Leo Koot (06 3412 9462)

Dinsdag 5 december
Vanaf  7.30 tot 16.30 uur
Inzameling papier bij de Scheppingskerk en 
Houdbaar voedsel voor de voedselbank

De Bijbel open
Oude verhalen uit de bijbel lezen als 
mensen van vandaag
Scheppingskerk van 10.30-12.00 uur
Informatie en opgave: ds. Bertien Bos

Speurneuzen
Voor alle coole kids die in groep 7 of 8 
van de basisschool zitten
Scheppingskerk, de Ark
Tijd: 16-17 uur
Informatie: Tim Wildeman 
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Colofon
Eindredactie
Marco Buitelaar, Godfried Bomansstr. 3,
2353 LA Leiderdorp, tel. 541 78 28
Jaco Buitenhek, Olieslager 2,
2353 WX Leiderdorp, tel. 523 80 31
redactie-ontmoeting@pgleiderdorp.nl

Redactie
Tim Brouwer de Koning (tekst)                   
Corneline Lanooy (tekst)
Frits Onvlee (beeld)                                                     
Reg Lindemans (vormgeving/beeld)
ds. Bertien Bos (aansturing)

Administratie & Advertenties
Kerkelijk bureau in de Scheppingskerk,
Van Poelgeestlaan 2, 2352 TD
tel. 589 02 59; 
kerkbureau@pgleiderdorp.nl
geopend maandag en donderdag
van 9.00 – 12.00 uur.

Bezorging
Wijk Dorpskerk
N.J. Oosterom, tel. 541 36 39
Wijk Dorpskerk gedeelte t.z.v. A4
T. de Witt, tel. 541 63 46
Zoeterwoude en Hoge Rijndijk Leiden
mevr. M.G. Bekooy-Schipper, tel. 589 57 73
Wijk Zijloord
I. Buitelaar, tel. 541 78 28
C. en M. Mentink, tel. 541 22 53
Wijk Hoven/Ouderzorg
G. van den Berg, tel. 589 00 86

Drukwerk
Duocore, Katwijk 
www.duocore.nl

Inleverdatum   Verschijningsdatum

zo. 26.11.2023    do. 07.12.2023

zo. 24.12.2023    do. 04.01.2024

zo. 28.01.2024    do. 08.02.2024

zo. 25.02.2024    do. 07.03.2024

zo. 24.03.2024    do. 04.04.2024

zo. 28.04.2024    do. 09.05.2024

zo. 26.05.2024    do. 06.06.2024

zo. 23.06.2024    do. 04.07.2024

 

(wijzigingen voorbehouden)

Data Ontmoeting 
2023/24

Open
De deuren van de kerk zijn open.

Voor een kopje koffie, gezelligheid en/of een goed gesprek
Elke woensdag (10-12 uur)
Dorpskerk Hoofdstraat 19

Elke donderdag (10-12 uur)
Scheppingskerk Van Poelgeestlaan 2

Wijzigingen en aanvullingen voor de agenda in de volgende 
Ontmoeting uiterlijk 26 november 
doorgeven aan Mary van 't Woud

Tel. 5411290 of e-mail: marypiet@hotmail.com 

Pastorale raden
Hoven/Ouderzorg
Ds. Stephan Kurtzahn, tel. 750 37 74
e-mail: stephan_kurtzahn@versatel.nl
Info: Anne Duvekot, 589 63 92
e-mail: anneduvekot@gmail.com
Zijloord
Ds. Bertien Bos 06 2165 7957, e-mail: ber-
tien.pgleiderdorp@gmail.com 
Info: Marthy Boxhoorn, 
email: marthy@boxhoorn.nl
Dorpskerk
Ds. Philip van Wijk, tel. 06 55 70 22 29, 
post@wijkpredikant.nl
Info: Haro Hielkema, tel. 541 02 12
e-mail: hmhielkema@casema.nl

Jeugdwerker
Tim Wildeman, 06 12563692
tim.omarm@gmail.com 

Diaconie
Helpen waar geen helper is.
Voor individuele hulpverlening:
penningmeester Gijsbert van Dam, 
tel. 580 18 89
e-mail:gijsbert.weipoort@kpnmail.nl
voorzitter: Marijke Van Pernis - van der 
Wees, tel. 541 05 62
e-mail: marijke.pernis@planet.nl

IBAN nummers
NL66 INGB 0002 6596 39: Alle kerkelijke 
en CBI projecten, (onder vermelding van de 
bestemming van uw gift)
NL31 INGB 0005 1231 96: Actie kerkbalans 
(onder vermelding van ‘actie kerkbalans 
2023’)
NL12 RABO 0373 7243 49: Paascollecte, 
solidariteitskas, kerkblad Ontmoeting en 
eindejaarscollecte
NL37 RABO 0335 6636 21: Bloemendienst 
Dorpskerk
NL75 INGB 0007 8276 37: Bloemendienst 
Scheppingskerk
NL05 RABO 0335 6005 65: Collectebonnen 
(o.v.v. uw adres en van pakket A-B-C-D-E)
NL15 TRIO 0390 5394 22: Diaconie
NL47 INGB 0000 1201 33: Zending
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