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Wandelen
Met het thema ‘wandelen’ kunnen we verschillende kanten op. 

Het heeft zeker raakvlakken met Bijbelverhalen (‘Sta op, neem uw matras op en wandel’, 
‘Jezus die langs het water liep’), maar is daarnaast ook helemaal van deze tijd. 

Onze gemeente kent vele wandelaars, en ze gaan echt niet allemaal op pelgrimstocht 
naar Santiago de Compostella.

Ook dichter bij huis kan een wandeling lichaam en geest verkwikken. 
Wat dat aan inzichten oplevert, staat elders in deze bijzondere ‘wandelgids’. 

Wellicht voelen lezers zich na lezing wel geroepen om zich aan te melden voor het 
dauwtrappen op Hemelvaartsdag (donderdag 18 mei) vanuit de Dorpskerk.

Tim Brouwer de Koning

Marathon
In verband met de marathon op zondag 14 mei beginnen onze beide kerkdiensten 

om praktische redenen al om 9.30 uur. Door dat half uurtje eerder kan iedereen na de 
dienst zonder oponthoud thuiskomen.

Janny van der Hoogt-van Ackooij, scriba

Inleverdatum Ontmoeting

Kopij voor de de volgende Ontmoeting moet 
uiterlijk zondag 28 mei om 19.00 uur 

ingeleverd zijn bij de redactie, Marco Buitelaar: 
redactie-ontmoeting@pgleiderdorp.nl. 
Het verschijningsrooster vindt u ook 

achterin deze Ontmoeting.

Voedselbank

Naast de maandelijkse inzameling voor 
de voedselbank tegelijk met oud papier 
kunt u ook wanneer de kerk open is houd-
baar voedsel en toiletartikelen afleveren.

In de Schijnwerpers

ZONDAG 14 MEI , Zesde van Pasen
DORPSKERK, 9.30 uur
Ds. Esther de Paauw, Wassenaar
DORPSKERK, 15 uur
dienst onbeperkt geloven
SCHEPPINGSKERK, 9.30 uur
Ds. Bertien Bos

DONDERDAG 18 MEI, Hemelvaartsdag
DORPSKERK, 9.30 uur 
Taakgroep eredienst, ochtendgebed

ZONDAG 21 MEI, Zevende van Pasen
DORPSKERK, 10  uur
Ds. Stephan Kurtzahn
SCHEPPINGSKERK, 10 uur
Ds. Bertien Bos, Maaltijd van de Heer
KAPELZAAL, 10 uur
J. Karstens (+ tolk), dovendienst    

ZONDAG 28 MEI, Pinksteren
DORPSKERK, 10  uur
Ds. Stephan Kurtzahn, m.m.v. cantorij
SCHEPPINGSKERK, 10 uur
Ds. Philip van Wijk m.m.vv mezzo-sopraan 
Emma Brown uit Leiden

ZONDAG 4 JUNI, Trinitatis
DORPSKERK, 10  uur
Ds. Bertien Bos, Jeugddienst, 
m.m.v. Band Creative & Friends
KAPELZAAL, 10 uur
Ds. Trinus Hibma, dovendienst    

ZONDAG 11  JUNI, Eerste van Trinitatis
DORPSKERK, 10  uur
Ds. Stephan Kurtzahn, 
Maaltijd van de Heer
DORPSKERK, 15 uur
dienst onbeperkt geloven
SCHEPPINGSKERK, 10 uur
Ds. Verbeek, Rotterdam

Elke VRIJDAG
Ommedijk 11 uur
Weeksluiting

Livestream: www.pgleiderdorp.nl
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Omzien naar elkaar

Wilt u bezoek of aandacht voor uzelf of 
een mede gemeentelid, belt u dan met: 

Hetty Brandenburg (589 28 50)
Elly Chaudron (06 40919842) 

Petra Post (589 79 77)    

Voedselbank

Naast de maandelijkse inzameling voor 
de voedselbank tegelijk met oud papier 
kunt u ook wanneer de kerk open is houd-
baar voedsel en toiletartikelen afleveren.

Tim Wildeman 

Toelichting tekst en beeld achterpagina 
(16)
In Genesis 5 vers 21-24 staat dat Henoch 
wandelde met God. Aldus de Herziene 
Statenvertaling. Leven in nauwe 
verbondenheid met God. Iets waar we 
ontzettend naar kunnen verlangen. 

Als ik denk aan wandelen met God, dan 
denk ik vooral aan de momenten dat ik 
het niet meer weet. In momenten dat we 
het niet meer weten, mogen we geloven 
dat we het bij God mogen neerleggen. 
De onmacht, onzekerheid. Onze twijfels 
en onzekerheden. 

Met alles wat in de breedte van de kerk 
gaat gebeuren, leggen we in Gods trouwe 
handen. Wat de toekomst brenge moge, 
de Heer weet het. Daar vertrouw ik op.
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14 mei Scheppingskerk 
De zondag vóór Hemelvaart vragen we 
ons af hoe onze weg in de wereld mag zijn 
wanneer Jezus bij zijn Vader in de hemel 
is. De viering begint om 9.30 vanwege de 
marathon.

21 mei Scheppingskerk
We lezen een stuk van een tafelgesprek 
tussen Jezus en zijn leerlingen uit 
Johannes 17. Wat betekent bevrijding? 
We vieren samen de Maaltijd van de Heer. 

28 mei - Dorpskerk (Pinksteren)
Pinksteren is het derde grote feest van het 
christendom na Pasen en Kerstmis. Wij 
vieren die dag dat Gods Heilige Geest-
kracht de wereld overschaduwde en 
mensen verbinding voelden met de 
overleden Jezus en God. Met andere 
woorden: Pinksteren is de kracht van 
geloofsenergie, waardoor mensen relatie 
en eenheid met God en met elkaar voelen. 
In een feestelijke dienst in de Dorpskerk 
zingen de twee cantorijen met elkaar. 
Voorganger is Ds. Stephan Kurtzahn.   

4 juni Dorpskerk
Deze dienst wordt samen met de 
twintigers van START (Vinosoferen) 
voorbereid. Creative speelt en zingt. 
Het wordt een viering met uitleg van de 
traditie maar ook een zoeken naar 
betekenis. Want wat betekenen eigenlijk al 
die onderdelen van de kerkdienst? 
En welke vormen drukken die betekenis 
voor ons, nu vandaag, het beste uit? 

Collecteverdeling
Als diakenen krijgen we nogal eens de 
vraag of alle collectes van die zondag of die 
maand op één hoop worden gegooid en 
daarna verdeeld worden over de diaconale 
doelen en het plaatselijk kerkenwerk. Enige 
uitleg schept waarschijnlijk duidelijkheid. 
De collectes in de kerken worden gehouden 
met gekleurde collectezakken. Blauw in de 
Scheppingskerk en groen in de Dorpskerk 
zijn altijd de eerste collectezakken die 
rondgaan en bestemd zijn voor het doel 
van die zondag. Daarna volgen rood in de 
Scheppingskerk en zwart in de Dorpskerk, 
waarvan de opbrengst bestemd is voor het 
plaatselijk kerkenwerk. Belangrijk is om de 
zakjes in de juiste volgorde door te geven, 
wat helaas niet altijd gebeurt. 
Na afloop van de dienst gaan de opbreng-
sten in verschillende cassettes en worden 
apart geteld. Sinds de coronatijd komen 
er ook veel collectegiften binnen via het 
banknummer van de diaconie. Soms is dit 

een grotere maandelijkse gift, soms is dit 
een gift bestemd voor een specifiek doel of 
voor een specifieke zondag. 
Als iemand een collectegift overmaakt 
zonder nadere omschrijving wordt deze 
volgens een vastgestelde verdeelsleutel 
verdeeld over de collectedoelen van die 
maand of zondag en het plaatselijk kerken-
werk. Deze verdeelsleutel is gebaseerd op 
de gemiddelde opbrengsten uit de kerken 
over een langere periode: 55% voor het 

specifieke doel en 45% voor het plaatselijk 
kerkenwerk. Wil iemand een gift overmaken 
met een speciale bestemming dan is het 
belangrijk om dat bij de overschrijving 
goed te vermelden. 
Gelukkig zijn de inkomsten uit collectes in 
de coronaperiode en ook het laatste jaar 
niet teruggelopen, waardoor we als 
diaconie met de opbrengsten nog veel 
goede dingen kunnen doen en ook ons 
plaatselijk kerkenwerk ondersteund wordt.

Digitale collecte
In de kerken is de eerste collecte voor de 
hieronder genoemde doelen. 
De tweede collecte is voor het Plaatselijk 
Kerkenwerk. U kunt uw gift ook overmaken 
op bankrekening NL15 TRIO 0390 5394 22  
ten name van de Diaconie Leiderdorp 
onder vermelding van ‘collectegift’, 
eventueel aangevuld met het specifieke 
collectedoel. De opbrengst via bank of 
app wordt verdeeld over het doel van de 
zondag en het plaatselijk kerkenwerk. 
Staat er een specifieke omschrijving op de 
overschrijving, dan wordt dit bedrag in zijn 
geheel bijgeschreven voor dit doel.

14 mei
Binnenlands Diaconaat, 
Kerk zijn met en voor elkaar
Als kerken diaconaal betrokken zijn op 
hun wijk, verandert er niet alleen wat in de 
levens van mensen in de knel, maar ook in 
de geloofsgemeenschap zelf. Kerk in Actie, 
de diaconale organisatie van de Protestant-
se Kerk, begeleidt en ondersteunt kerken 
bij hun taak om van betekenis te zijn in 
hun omgeving. 

18 mei 
Kerk in Actie, India, 
geen kinderarbeid in de Textielindustrie
De grote textielstad Tirupur in India telt 
meer dan 10.000 kinderen in de knel. 
De meesten zijn samen met hun ouders 
naar de stad gemigreerd in de hoop op een 
beter leven. De realiteit is dat de kinderen, 
in het bijzonder de meisjes, moeten wer-
ken in de textielsector en niet meer naar 
school kunnen. De organisatie SAVE doet 
er alles aan om deze kwetsbare kinderen 
op school te krijgen.

21 mei
Diakonie, Edukans
Edukans werkt aan goed onderwijs in 
ontwikkelingslanden. Door te zorgen voor 

een veilige leeromgeving, goed opgeleide 
en gemotiveerde docenten, betrokkenheid 
van ouders en relevante opleidingen voor 
jongeren. Zodat kinderen de kans krijgen 
zich te ontwikkelen!

28 mei
Pinksterzending, Egypte Bijbelcompetitie
Veel christelijke gezinnen in Egypte hebben 
geen geld om een Bijbel te kopen. Dankzij 
de jaarlijkse bijbelcompetitie van het 
Egyptisch Bijbelgenootschap leren tien- 
duizenden kinderen tóch bijbelverhalen. 
De competitie wordt afgesloten met een 
groot festival op verschillende plekken in 
Egypte. Kerken uit het hele land komen er 
met hun kindergroepen naar toe. 
Een feest van hoop!   

4 juni
Kerk in Actie, Joodse en Palestijnse 
kinderen spelen samen
Joodse en Palestijnse kinderen groeien 
gescheiden van elkaar op. Door decennia 
van oorlog en conflict is er veel onderlinge 
haat en wantrouwen. Ze zien elkaar niet 
als mens, maar als ‘bezetter’ of ‘terrorist’. 
Het Rossing Center wil aan deze negatie-
ve stereotypen een einde maken. In dit 
project wordt een Joodse school gekoppeld 
aan een Palestijnse school. De kinderen 
bezoeken elkaar en spelenderwijs leren 
ze over elkaars geschiedenis, tradities en 
identiteit.

Collectes
Kerkdiensten
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Met Pasen is er een nieuwe Paaskaars de kerk binnengebracht. 
Op de paaskaars van dit jaar staan de alfa en de omega, de eerste en 
laatste letter van het Griekse alfabet. De symbolische betekenis komt 
uit het boek Openbaring waarin Jezus zichzelf de alfa en omega, de 
eerste en de laatste, het begin en het einde noemt. 
De grote P en X is een oud monogram. In het Grieks zijn dit de 
volgende letters: Chi is de letter X en Rho de letter P, de eerste twee 
letters dus van het woord Christos. In het Latijn staat het voor Pax 
Christus, de  vrede van Christus. 

De vredesduif onderaan de kaars staat in een oranje/ geel medaillon. 
Een teken van vrede maar ook van de Geest. Wie een bezoek heeft 
gebracht aan de Sint Pieter in Vaticaanstad, weet dat dit gebaseerd is 
op een glas in lood raam dat gemaakt is door de kunstenaar Bernini. 
Het logo van de PKN is hier ook op gebaseerd.

Het pastoresteam

Gemeenteleven

Uit de wijken
Bijbelen
De maandelijkse morgen met ‘Bijbelen’ in de 
Dorpskerk is er weer op 25 mei a.s. 
We beginnen om 10.30 en wie aan wil schuiven 
is welkom in de foyer van de Dorpskerk. 
We lezen een stukje in de Bijbel, kijken 
misschien alvast vooruit naar wat er in de kerk 
ter sprake gaat komen, of kijken terug naar wat 
er aan de orde is geweest. 
Het is laagdrempelig. Wie nog niet eerder 
kwam kan gerust aanschuiven en zal zich bin-
nen de kortste keren ook thuis voelen. 
Het is geen hoogdravend gebeuren, maar 
we luisteren naar de Bijbel en naar elkaars 
inbreng. Rond 11:45 ronden we af.

Ds. Philip van Wijk   

Vakantie
Op de grens van dit en het volgende nummer 
van Ontmoeting vertrek ik voor enkele weken 
met vakantie. Hebt u een predikant nodig voor 
dringende pastorale zaken, dan mag u bij een 
van de collega’s aankloppen. 

Ds. Philip van Wijk   

Inloopspreekuur
Sinds de start van mijn werk in de wijk Dorps-
kerk was ik op woensdagmorgen bereikbaar 
in het inloopspreekuur. Vanwege verande-
ringen in mijn werk in Pernis zal ik daar op 
woensdagmorgen aanwezig zijn, en vervalt 
het inloopspreekuur in de Dorpskerk. Maar ik 
vertrouw er op dat iedereen die mij, om welke 
reden dan ook, nodig heeft mij ook weet te 
vinden. Bel me gerust. Stuur een mailtje of een 
appje. Spreek me aan rond de diensten. 

Ds. Philip van Wijk

Gespreksgroep De Kleine Prins
Sinds drie maanden lezen wij in een gespreks-
groep het boek De Kleine Prins van de beken-
de schrijver Antoine de Saint- Exupéry. Het is 
voor velen binnen de groep bijzonder en ver-
rassend hoe een boek uit de wereldliteratuur 
gelijkenis vertoont met de Bijbelse verhalen. 
De hoofdpersoon komt door een ongeluk 
met zijn vliegtuig in de woestijn terecht. Daar 
ontmoet hij de kleine prins. 
De woestijn speelt ook in het christelijk geloof 
een rol als een plaats waar wij met onszelf en 
onze gevoelens geconfronteerd worden. 
De kleine prins symboliseert enerzijds een 

breekbaar en kwetsbaar engeltje en anderzijds 
is hij een spiegel van een mens zoals Jezus 
die voor ogen heeft: puur, ontvankelijk en 
liefdevol. Verder doet een ontmoeting uit dit 
boek ons denken aan de ontmoeting van Jezus 
met de Samaritaanse vrouw aan de bron van 
Jacob. Ook in het boek De Kleine Prins wordt 
over het levende water gesproken. Op 24 mei 
komen wij voor de laatste keer bij elkaar.

Ds. Stephan Kurtzahn      

Bloemenzee   
De afgelopen weken zijn de bloemen uit de 
kerk gegaan naar: 
Annie van der Wal-Brouwer (Vegmolaan), 
Grietje Brugman (Hendrik Andriessenstraat), 
Ria van der Reijden (p/a Van Wijckerslooth, 
Oegstgeest), dhr. Vroon (Hoogmadeseweg), 
Kees van der Bijl ( Laan van Berendrecht), 
Marie-Louise van Deutekom (Torenwacht), 
Wilna Schipper (Wilgenpark),Eefje van der 
Sijs-van Voorst (Langendijkdreef), Roel 
Baaima (Vlechtbaan), Annemiek van der 
Velden (Hoofdstraat), fam. Grims (Wielewaal-
laan), Chiene de Koning-Visser (Loevestein), 
Janny van Osnabrugge (Korenmolen), 
Aafke Vis-Kisman (Muzenlaan).

De Paaskaars

Afsluiting Jeugdkerk
Het jeugdkerk jaar is bijna weer ten einde. 
Maar niet getreurd! Er komt een eindfeest aan. 
Leg jij het best een kaartje tijdens een potje 
poker of heb jij de beste foute outfit aan? 
(Hawaiishirts zijn welkom!) Het eindfeest 
is voor iedereen die dit jaar of volgend jaar 
Jeugdkerker is en ook alle ouders zijn welkom. 
We beginnen met een maaltijd volgens het 
potluck principe. Dat betekent dat iedereen 
wat lekkers te eten meeneemt. Denk aan zelf-
gemaakte wraps, kaviaar, zelfgemaakte pizza's 
of een bruine fruitschaal. Wij regelen het 
drinken en het lekkers na het diner. Ben je er 
bij? Laat het weten in de groepsapp of app, bel 
of mail Tim even persoonlijk. Tot dan! Gideon 
Bos, Daniel van Wersch en Tim Wildeman

Brainstorm
Op donderdag 25 mei organiseert de Taak-
groep Jeugd tussen 20.00 en 21.30 uur een 
interactieve bijeenkomst voor ouders en alle 
anderen die de jongeren een warm hart toe-
dragen. Graag gaan we met elkaar in gesprek 
over de vraag: Hoe kan ontmoeting rond 
geloof aantrekkelijk zijn voor jou en de jeugd? 
De bedoeling is dat het tot concrete acties 
voor volgend seizoen leidt.
Info: Taakgroep Jeugd of tim.omarm@gmail.com

Terugblik Palmpasen
Op 2 april hebben we met elkaar Palmpasen 
gevierd in de Dorpskerk. Het was een speciale 
dienst. De gezamenlijke dienst is voorbereid 
met de tieners van de Jeugdkerk en Creative 
and Friends speelde muziek uit The Passion. 
Waar we als gemeente erg trots op mogen 
zijn, zijn Gideon Bos en Rozemarijn de Jong. 
Zij hebben samen met jeugdwerker Tim 

het Kyriegebed en Voorbede voorbereid en 
zelf hun gebeden geschreven. De preek van 
Ds. Stephan Kurtzahn ging over de intocht 
van Jezus in Jeruzalem uit Mattheus 21:1-11. 
De kinderen van de basisschoolleeftijd zijn 
door de leiding van de Kindernevendienst XL 
verwelkomd om palmpaasstokken te maken. 
Dit met hulp van een aantal tieners van de 
Jeugdkerk. In totaal waren er 18 kinderen. Bent 
u benieuwd wat de symboliek van de palm-
paasstok inhoudt? Lees dan verder >

Symboliek van de palmpaasstok
De palmpaasstok heeft te maken met ver-
nieuwing. Jezus’ opstanding met Pasen 
betekent voor mensen dat ze steeds op nieuw 
mogen beginnen, met een belofte van redding 
en uitzicht.
1 Buxustakjes: staan symbool voor de palm-
takken waarmee de mensen langs de weg 
stonden om Jezus te begroeten bij de intocht 

Jeugd



5

in Jeruzalem. Deze takjes kunnen mee naar 
huis gegeven worden om achter het kruis-
beeld te steken. Daar blijven ze zitten tot 
Aswoensdag volgend jaar. Ze zijn symbool 
voor eeuwig leven.
2 Houten kruis: verwijst naar wat er op 
Goede Vrijdag zal gebeuren met Jezus, die 
zal sterven aan het kruis. Op Palmzondag 
weten de mensen dat nog niet; dan is het 
nog feest. Het kruis is nu nog verborgen 
onder de versiering.
3 Versiering (crêpepapier): benadrukt het 
feestelijke karakter van de intocht. 
4 Broodhaantje: verwijst naar het Laatste 
Avondmaal (het brood) en de haan zelf is 
de haan die straks, wanneer Jezus gevangen 
genomen is, zal kraaien als Petrus Jezus 
zal hebben verloochend. Ook verwijst de 
haan naar de paasmorgen, de ochtend van 
de Verrijzenis. De haan is de eerste die de 
paasmorgen begroet. Het broodhaantje 
wordt pas met Palmpasen op de stok gezet.
5 Slingers van rozijnen of krenten: verwijzen 
naar de wijn van het Laatste Avondmaal. 12 
rozijnen verwijzen naar de 12 apostelen.

6 Nibbitringetjes: verwijzen naar de 30 
zilverlingen die Judas krijgt voor het 
verraden van Jezus.
7 Citroen of sinaasappel: theezakje citrus-
vruchten verwijst naar de spons met zure 
wijn waar Jezus van mocht drinken.
8 Paaseitjes/eieren: een teken van nieuw 
leven, en verwijzen zo naar de verrijzenis.
9 Zaden of bolletje van voorjaarsbloemen 
zijn als teken voor het nieuwe leven. Het is 
gebruikelijk om de versierde palmpaasstok 
weg te geven aan een dierbaar iemand.

Dank
Hartelijk dank voor het mooie boeket dat ik 
mocht ontvangen tijdens mijn revalidatie in 
Revitel na een heupoperatie.

Annie van der Wal-Brouwer

Boeket
Heel graag wil ik degene die verantwoor-
delijk is voor het uitdelen van de bloemen, 
afkomstig van de kerk, hartelijk danken 
dat het fraaie boeket dat 16 april aan mij is 
overhandigd. Ik was bijzonder aangenaam 
verrast en het gaf mij een goed gevoel dat 
de kerk aan mij heeft gedacht in de voor ons 
moeilijke tijd.

Roel Baaima   
Attent
Wat een verrassing om op paaszondag een 
prachtig boeket te mogen ontvangen.
We kregen de bloemen uit de kerk, gebracht 
door Henk v.d. Velde. Heel erg bedankt voor 
deze attente gift.

Lonneke Schoonhoven  
Lief
Graag wil ik bedanken voor de bloemen uit 
de kerk, die  mij zondag 19 maart werden 
gebracht. Ook van al  die mensen die op de 
kaart hadden geschreven. Heel erg lief. Het 
heeft me goed gedaan.

Bep Verra

Persoonlijk

Woorden van Waarde

Burgersmansrondje
Na een druilerige dag klaart de lucht op. De zon lokt me naar 
buiten. Met mijn hoofd vol gedachten na een intensieve dag, trek 
ik mijn wandelschoenen aan om een ommetje te maken. Mijn 
vaste rondje deel ik met veel wijkgenoten en staat in de buurt 
bekend als ‘rondje om de golfbaan’ of ‘het burgermansrondje’. En 
de rondjes, altijd dezelfde en altijd weer met thuis als eind-
bestemming, zijn nooit hetzelfde of saai. Het ommetje heeft vaak 
een verrassing in petto en geeft stof tot mijmeren en verwonde-
ring. Zoals ook deze avond. 

Het lijkt wel alsof ik een oud Hollandsschilderij ben binnen-
gelopen. De lichtval, de wolken, het water, de gele bloemen van 
het koolzaad en de molen. De schapen en lammetjes in de wei 
begroeten verheugd hun herder op het moment dat ik langsloop. 
Ze krijgen eten en hadden hem al van verre in het oog. Nog voor 
ik de verzorger zie, huppelen zij al blatend van blijdschap naar het 
hek toe. Ik vraag me af of wij ook zo op onze herder zijn 
afgestemd dat we hem van zo verre al herkennen of überhaupt 
zouden merken dat hij eraan komt. Of we hem dan met net zoveel 
enthousiasme zouden begroeten. 

Nadenkend over het Bijbelse beeld van de herder en zijn schapen 
loop ik bij een mevrouw achterop. Ze loopt met een rollator en ziet 
er alleen uit. Maar als ik dichterbij kom hoor ik haar zingen. Ik kan 
horen dat haar lied van diep van binnen komt. Omdat ik nieuws-
gierig ben naar wat ze zingt, ga ik wat langzamer lopen om te 
luisteren. Maar dan ben ik al bijna naast haar en verschrikt houdt 
ze op met zingen. Ze zegt verlegen: “Sorry hoor, ik had niet door 
dat je achter me liep. Ik wil je niet storen in je wandeling maar die 
Mattheus Passion, die zit toch zo in mijn hart sinds Pasen, daar 
moet ik wel van zingen”. Ik wil haar vragen welk lied ze zong maar 
ze is alweer weg. 

De vogels nemen haar lied over en het raakt me dat ze zei dat ze 
wel moest zingen. Ik ben het eigenlijk wel met haar eens: de avond 
is zo mooi, het vraagt om een lied. Alles om me heen roept op tot 
blijdschap over Pasen, overal in de natuur is het nieuwe leven te 
zien.  Mijn hoofd zat vol dagelijkse beslommeringen  en theolo-
gische reflecties maar nu is er weer ruimte voor verwondering en 
geloof. Zo verandert een burgermansrondje in wandelen met God. 
Ook al kan ze me al lang niet meer horen, toch zing ik nog zacht-
jes voor de zingende mevrouw:

Dat de weg naar je toekomt,
dat de wind je steunt in de rug,
dat de zon je gezicht laat stralen,
dat de regen je akker vruchtbaar maakt,
dat God tot op de dag dat we elkaar weer zien
je draagt in de palm van zijn hand.

Bertien Bos

(lied 821 uit het liedboek, te beluisteren op 
petrus.protestantsekerk.nl)
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SAM’s Kledingactie

SAM’s Kledingactie heeft in de Scheppingskerk 
147 zakken met goed draagbare kleding en 
schoenen opgeleverd . De opbrengst van de 
inzameling - gezamenlijk met de Zoeterwoud-
se rooms-katholieke parochie Goede Herder 
- komt ten goede aan een project van Cordaid 
Mensen in Nood in Ethiopië. Namens de
diaconie hartelijk dank voor alle bijdragen.

Ziekenzondag
We willen op zondag 18 juni onze chronisch 
zieke gemeenteleden en mensen die lang-
durig aan huis gebonden zijn een bloemen-
groet brengen. Om hen zo te laten weten dat 
we hen missen en aan hen denken. Wie een 
gemeentelid wil voordragen voor deze 
fleurige groet kan dat tot woensdag 7 juni 
doen bij Marijke van Pernis, 
marijke.pernis@planet.nl. Graag naast de 
naam ook het adres en postcode vermelden. 
De diaconie heeft ieders aandacht voor ande-
ren nodig om deze activiteit te laten slagen.

Weer een succesvolle boekenmarkt!
Mocht u het nog niet gehoord of gelezen 
hebben: de 31ste boekenmarkt was weer 
een groot succes, met als prachtig resultaat 
een bedrag van € 9.930,-. Om zo’n boeken-
markt te kunnen organiseren doen heel veel 
mensen mee: zij die boeken inleveren, die ze 
sorteren en die de markt in een paar dagen 
opbouwen, inrichten, opruimen en schoon-
maken – en niet te vergeten ieder die mee-
doet aan de verkoop. Het blijft ook bijzonder 
om te zien en mee te maken hoe het publiek 
op vrijdagavond en zaterdag binnenstroomt 
en hoe een geweldige voorraad boeken op 
zaterdagmiddag omgezet is in een prachtige 
som geld. Na afloop van de markt zijn 
dankzij heel veel handen alle onverkochte 
boeken in de klaar staande container geladen. 
Op die manier brengen ook die boeken geld 
op als oud papier.
25% van de netto-opbrengst van de twee 
boekenmarkten en de inzamelingen van 
het oud papier van het jaar 2023 is door de 
diaconie bestemd voor het nieuw te bouwen 
Hospice De Mare in Leiderdorp. Als u dit 
project financieel wilt steunen kunt u een be-
drag overmaken naar NL93 RABO 0322790034 
t.n.v. Stichting Hospice de Mare 

Het is de bedoeling dat de volgende boeken-
markt - de 32ste - wordt gehouden op vrijdag-
avond 27 oktober en zaterdag 28 oktober. 
De eerstvolgende keer dat weer boeken, 
legpuzzels en oud papier ingeleverd kunnen 
worden is op dinsdag 6 juni en verder elke 
eerste dinsdag van de maand.

Hans Kapteyn, lid commissie oud 
papier en boekenmarkten  

Muzikaal project 
Een kortdurend muzikaal project met 
fragmenten uit eerdere musicals moet zondag 
25 juni uitmonden in een opvoering in de 
Scheppingskerk. 
Tijdens deze kerkdienst - die geheel gewijd 
is aan deze mini-musical - worden vijf of zes 
liedjes die eerder bij Gerard & Gerard en de 
musicals Jakob, Esther en Mozes te horen 
waren met korte scenes aan elkaar verbonden 
onder het thema Prediker. 
Als dit project aanslaat breiden we het verhaal 
uit met meer liederen uit musicals of andere 
Nederlandstalige producties. Dat grotere 
verhaal wordt dan opgevoerd in 2024.
Vika Aizenberg is de dirigente en Galyna 
Prudchenko speelt piano. Verder doen Janine 
Baak (dwarsfluit) en Ursula Hoogzaad en 
Willem-Jan Dijke (beiden viool) mee. Meer 
muzikanten zijn welkom. Ook zijn we naar-
stig op zoek naar zangers.
Voorlopig staan de drie repetities gepland op 
vrijdagavond 9, 16 en 23 juni. 
Van tevoren krijg je de bladmuziek en oefen-
bestanden toegestuurd om thuis te oefenen. 
Als je een keer niet kunt, is het geen probleem. 
Verder vragen we een kleine bijdrage voor dit 
project. Als je geïnteresseerd bent: houd deze 
avonden dan vrij! Graag opgeven via de mail 
met stemsoort (buitelaar34@zonnet.nl).
En nodig anderen ook uit!
Informatie geeft de stuurgroep: Herman van 
Liere, Chris Flinterman, Jorien Boesveld, Inge 
Buitelaar, Edith Nijenhuis, Stephan Kurtzahn.

Donderdag 18 mei Hemelvaartsdag:  
Dauwtrappen
Op Hemelvaartsdag gaan nog steeds veel 
mensen er vroeg op uit om dauw te trappen. 
Ze maken dan een wandeling in de natuur.
Dit voert terug op een gebruik uit een ver 
verleden. Mensen stonden toen op Hemel-
vaartsdag om drie uur ‘s nachts op, 
wandelden met hun blote voeten door het 
gras, dansten en zongen. Van dit ritueel zou 
een magische en genezende werking uitgaan. 
In sommige streken wordt de activiteit ook 
wel ‘hemelvaren’ genoemd.
Wellicht ligt er een diepere betekenis van het 
dauwtrappen in het feit dat de leerlingen van 
Jezus de wereld in werden gezonden. 
“Trek heel de wereld door om aan elk 

schepsel de goede boodschap te verkon-
digen”, zegt Jezus tot hen. Op Hemelvaart 
wordt, om zo te zeggen, de kerk in gang 
gezet, komt er een eerste beweging in de 
leerlingen die nog steeds bij de pakken 
neerzitten.
Om 7.00 uur vertrekken we vanaf de Dorps-
kerk. Na de wandeling ontbijten we in het 
trefpunt (zo rond 08.30) om daarna de 
dienst, in de vorm van een morgengebed, om 
9.30 uur bij te wonen.
In beide kerken liggen intekenlijsten! Trek wel 
goede wandelschoenen aan, we gaan niet ‘op 
blote voeten’. Ontbijten alleen mag ook als je 
niet mee wilt of kunt wandelen.
Namens de Taakgroep eredienst:

Liesbeth van Meeteren 

Een Koninklijke Onderscheiding 
Vaak heeft hij anderen die een lintje kregen 
voor de krant geïnterviewd, maar dit jaar was 
hij zelf aan de beurt: op 26 april kreeg 
Haro Hielkema een koninklijke onder-
scheiding in de jaarlijkse ceremonie in de 
raadszaal van het gemeentehuis. De dubbele 
foto twee dagen later in zijn lijfblad Trouw 
waarvoor hij decennia werkte, levert het 
bewijs van het feit dat de waardering die de 
koning in Haro’s benoeming tot lid in de 
Orde van Oranje Nassau uitdrukt geheel 
terecht is. 
36 Jaar lang was Haro dagelijks in de weer 
om citaten uit de krant op te diepen om met 
de Kerst de beroemde citatenpuzzel te 
kunnen presenteren. Onbezoldigde inzet. 
Maar natuurlijk zijn het voor de lezers van 
ons kerkblad vooral Haro’s inzet voor de kerk 
in ambt en pastoraal werk die het lintje zijn 
kleur geven. Wie kent hem niet van zijn werk 
in en rond de Dorpskerk en ook de hele 
kerkelijke gemeente.

We waren er bij met een delegatie van 
mensen uit onze kerkgemeenschap toen hij 
zijn onderscheiding opgespeld kreeg, en we 
zagen hem stralen. Een zeer verdiende waar-
dering voor wat Haro voor kerk en samen-
leving heeft gedaan! Het artikel over hem in 
Trouw kan ik ter lezing aanbevelen!

Ds. Philip van Wijk

Nieuws

foto Werry Crone
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Bert van der Does doet heel veel te voet

Voor een wandeling van 15 kilometer draait Bert van der Does 
zijn hand niet om. Sinds hij in 2006 op doktersadvies regel-
matig de stoute schoenen aantrekt, legt hij met veel plezier grote 
afstanden te voet af. ,,Ik sla bijna geen dag meer over’’, zegt hij 
over zijn uit de hand gelopen hobby, die hij deelt met zijn 
vrouw Elly.

Bert van der Does wist niet dat hij het in zich had. Als drukbezet 
man (directeur van zorginstelling Overduin, wethouder) moest 
hij destijds waken voor een te hoge bloeddruk, dus dat advies 
van de huisarts om meer te bewegen volgde hij braaf op. Maar 
dat wandelen hem zo goed zou bevallen, had hij niet verwacht. 
,,Uiteraard heb ik het geleidelijk opgebouwd, met afstanden 
tot maximaal 20 kilometer per dag. Vaak wandel ik hier in de 
omgeving, tegenwoordig ook aan de andere kant van de Oude 
Rijn. Daar is nieuwbouw, waardoor ik ook weer eens wat anders 
te zien krijg.’’

Mensen ontmoet Bert ook regelmatig, en tijd voor een praatje 
gunt hij zich meestal wel. Onbekenden legt hij uit hoe zij verder 
moeten en met bekenden wisselt hij ervaringen uit. ,,Zo kwam ik 
onlangs Haro Hielkema tegen, ook een ervaren wandelaar. 
Ik vertelde hem dat ik na al die jaren wat uitgekeken raak op deze 
omgeving. Haro kijkt daar weer wat anders tegenaan.’’

Om zijn zinnen te verzetten, zoekt Bert – vaak met Elly of soms 
met zijn jongste broer – het soms wat verder van huis. 
Het befaamde Limespad (van Katwijk tot Millingen aan de Rijn) 
legt hij in etappes af, steeds een stukje verder oostwaarts.  
,,We zijn nu toe aan het gedeelte tussen Arnhem en Nijmegen. 
Om er te komen gebruiken wij bij voorkeur het openbaar vervoer. 
Maar ook met de fietsen achterop de auto kunnen we de verste 
uithoeken bereiken.’’

Extreme afstanden of buitenlandse pelgrimstochten (,,Voor 
Santiago di Compostella had ik wat jonger moeten beginnen’’) 
heeft de bijna-tachtiger niet in de planning. Een uitschieter was 
wel de Afsluitdijk, waarvan hij de volle 32 kilometer te voet 
aflegde. ,,Omdat de bussen staakten moesten mijn broer en ik 
de fiets gebruiken. Onze onderneming trok veel bekijks. 
Automobilisten bleven maar toeteren. Kennelijk wordt er niet zo 
vaak gewandeld op de Afsluitdijk.’’

Tijdens die gedenkwaardige tocht en ook op andere ogenblikken 
geniet Bert volop van wat hij om zich heen ziet: de natuur, de 
inrichting van het landschap of een kudde loslopende paarden 
in de buurt van Renkum. ,,Wat zit de Schepping toch mooi in 
elkaar, denk ik dan.’’

Daarbij komt dat wandelen Bert ondanks een voetkwetsuur 
gemakkelijk afgaat. Zijn tempo ligt doorgaans boven de 5 
kilometer per uur.  ,,Blaren? Nooit last van gehad. Misschien 
komt dat door de babyolie waarmee ik mijn voeten dagelijks 
insmeer of door de goede wandelschoenen van Beter Lopen. 
Hooguit de hakken moet ik af en toe eens laten vervangen.’’

Onderweg heeft Bert de mogelijkheid om ‘het hoofd leeg te 
lopen’, zoals dat tegenwoordig heet. Haast of stress heeft hij 
zelden, maar ook niet per se heel verheven gedachten. ,,Als ik 
dan toch iets met een Bijbels tintje mag noemen, dan is dat 
een herinnering aan Israël dat ik eenmaal heb bezocht. Ik stond 
versteld van de grote afstand tussen Nazareth en Bethlehem. 
En dan te bedenken dat Jozef en Maria die te voet hebben 
afgelegd, op wegen die ongetwijfeld slechter waren dan tegen-
woordig. Nu ik zelf zo vaak wandel kan ik me daar beter een 
voorstelling van maken, maar het maakt de bewondering 
niet minder.’’

Tim Brouwer de Koning

 

Interview
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In memoriam Piet Rodenburg
In de vroege ochtend van Pasen is Pieter 
Johannes (Piet) Rodenburg van ons heen-
gegaan. Hij zou op 3 mei 92 jaar geworden 
zijn. Na twee keer te zijn gevallen in november 
van het afgelopen jaar en in januari van dit 
jaar kwam hij eerst in het ziekenhuis en 
daarna in de revalidatie terecht. Het was voor 
hem een moeilijke tijd omdat hij vanaf dat 
moment gedeeltelijk verlamd was en 
afhankelijk van een rolstoel. Dit gevoel van 
afhankelijkheid was voor hem heel moeilijk. 
Omdat hij lichamelijk snel achteruitging kreeg 
hij een plaats in het hospice waar Piet zich 
goed voelde omgeven door de liefdevolle 
zorg van zijn vrouw Gerda en zijn kinderen en 
kleinkinderen. Na een paar dagen heeft hij hier 
vredig, zonder pijn en rustig de overgang naar 
het andere leven mogen maken.  

Piet was in het geloof dogmatisch opgevoed 
en ook was hij het niet gewend om over zijn 
gevoelens te praten. In een gesprek vertelde 
hij mij wel openhartig dat hij de Bijbelverhalen 
opnieuw leerde verstaan door ze niet meer 
vanuit de dogma’s en regels te lezen. 
Piet vertelde mij dat hij het geloof steeds 
meer van binnenuit beleefde en dat hij erg 

openstond voor de gevoelige spirituele kant 
van het geloof. Zo geloofde hij in het bestaan 
van engelen die een mens helpen de overgang 
naar het hiernamaals te maken. Hij was 
geraakt door verhalen over bijna dood ervarin-
gen waarin mensen vaak eerst door een tunnel 
gaan alvorens zij in een helder licht terecht 
komen. Zelf had hij trouwens iets bijzonders 
mogen beleven tijdens zijn laatste dagen. 
Hij had gezien hoe medepatiënten op bootjes 
door een tunnel naar het licht werden getrok-
ken. Dat gaf hem vrede en de hoop dat hij na 
zijn overlijden zijn dierbare geliefden terug 
zou mogen zien. 

In de eeuwenoude Dorpskerk, waar Piet vlakbij 
geboren is en in welke kerk Piet al met zijn 
moeder op zondagavond naar de kerkdienst 
is gegaan hebben wij voor zijn leven gedankt. 
Wij wensen zijn vrouw Gerda, zijn kinderen 
en kleinkinderen veel kracht toe bij het dragen 
van dit verlies.   

Ds. Stephan Kurtzahn        

In herinnering
Foto Frits Onvlee

Dinsdagavond 23 mei 2023 gemeenteavond in de Scheppingskerk

Aan alle gemeenteleden:
Op dinsdagavond 23 mei a.s. wordt er in de Scheppingskerk een 

gemeenteavond gehouden, deze begint om 19.30 uur. 
Tijdens de gemeentevergadering worden de jaarrekeningen 2022 

van zowel de Diaconie en Zending als van het College van 
Kerkrentmeesters besproken. 

De beide jaarrekeningen 2022 liggen binnenkort in de Scheppings-
kerk en in de Dorpskerk ter inzage. Ook kunnen de jaarrekeningen 

worden opgevraagd bij de penningmeesters van het CvK: 
Jitze van Leenen (jitzevanleenen@gmail.com) en 

de Diaconie: Gijsbert van Dam (gijsbert.weipoort@kpnmail.nl).

Naast de jaarrekeningen 2022 is er een inhoudelijk onderwerp.
Aansluitend is er een kerkenraadsvergadering waarbij de jaar-

rekeningen 2022 zullen worden vastgesteld. Gemeenteleden die dat 
willen mogen als toehoorder de kerkenraadsvergadering bijwonen.
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Kerk door de weekVacatures

PG Leiderdorp zoekt organist

De Protestantse Gemeente Leiderdorp zoekt per 1 juli 2023 een 
bevlogen organist(e) voor ongeveer 2 diensten per maand. In deze 
gemeente wordt het begeleiden van de samenzang en het 
(improviserend) orgelspel na de preek erg gewaardeerd. 
De gemeente beschikt in totaal over drie verschillende orgels.

De PG Leiderdorp heeft twee kerkgebouwen: de Scheppingskerk uit de 
jaren ’60 en de 400 jaar oude Dorpskerk. Het orgel in de Scheppings-
kerk is een Van Vulpen (1979, 19, II + p.) Het orgel in de Dorpskerk is 
gebouwd door Mitterreither (1781, 19, II + a.p.).  Binnenkort hopen wij 
in deze kerk ook een vleugel te hebben.

De gemeente zingt voornamelijk liederen uit het Liedboek 2013, maar 
ook andere liederen. Op zondagochtend is er in beide kerken een 
dienst. Organisten bespelen samen met de andere organisten bij toer-
beurt in de beide kerkgebouwen het orgel en/of de piano. Dit gebeurt in 
de reguliere dienst op zondagochtend, op de kerkelijke feestdagen en 
eventueel in rouw- en trouwdiensten. Het organistenrooster wordt in 
onderling overleg samengesteld.

Wij zoeken:
Een bevlogen organist(e) die
• ervaring heeft met het begeleiden van de erediensten op orgel of 
bereid is deze ervaring op te bouwen
• gevoel heeft voor de samenhang van tekst en muziek
• bij voorkeur in staat is te improviseren
• goed kan communiceren met predikanten en (hulp)kosters
• naast de traditionele orgelmuziek ook aansprekende nieuwe muziek 
kan en wil spelen

Wij bieden:
• Een actieve geloofsgemeenschap die zowel het begeleiden van de 
samenzang als het orgelspel na de preek waardeert en ervaart als aan-
vulling op de dienst
• Een gemeente waar ruimte is voor kinderen, jeugd en jongvolwassenen
• Een gemeente die openstaat voor nieuwe wegen om samen kerk te zijn
• Een open samenwerking met predikanten, jeugdwerker, kerkenraad en 
(hulp)kosters
• Een periode van zes maanden om de gemeente te leren kennen; bij 
wederzijdse tevredenheid bieden we een aanstelling voor onbepaalde tijd
• De vrijwilligersvergoeding bedraagt € 40,- per dienst, eventuele reis-
kosten worden vergoed en er is jaarlijks een tegemoetkoming van 
€ 100,- voor de aanschaf van literatuur.

Behoefte aan meer informatie? 
Neem contact op met Tjebco Tiersma, één van de huidige organisten 
(tiersma@worldonline.nl of 071-5140427). 

Solliciteren?
Stuur uiterlijk 1 juni a.s. een motivatiebrief en cv naar secretaris-cvk@
pgleiderdorp.nl ter attentie van mevrouw Gelske Molenaar, Secretaris 
van het College van Kerkrentmeesters, PG Leiderdorp 

Hulpkoster gevraagd

Het hulpkoster-team van de Scheppingskerk heeft dringend 
versterking nodig. Wij zijn op zoek naar een gastvrij persoon die 
het leuk vindt om met mensen om te gaan en de kerk een warm 
hart toedraagt. 

Een hulpkoster heeft onder andere de volgende taken:
• Openen en sluiten van de kerk
• Klaarzetten van ruimtes
• Ontvangen van gasten
• Koffie/thee/frisdrank schenken
• Licht schoonmaakwerk

De inzet van de hulpkoster is altijd in overleg. Ook als je niet veel 
uren beschikbaar bent, is je hulp meer dan welkom.

Voel jij je aangesproken en wil je een bijdrage leveren aan het 
reilen en zeilen van de kerk? Neem contact op met de koster voor 
meer informatie:
Peter Kruizinga, e-mail: kosterscheppingskerk@hotmail.com
tel : 06 5055 1064

OPROEP VOOR IEDEREEN DIE:
De jeugd een warm hart toe draagt!         

Goede ideeën heeft!
Enthousiast wil meehelpen die ideeën te realiseren!

WIJ ZIJN OPZOEK NAAR:
• Leiding voor de jeugdkerk
• Leiding bij de kindernevendienst
• Deelnemer Taakgroep Jeugd (Jongeren zeker welkom)
• Mensen die af en toe willen helpen bij uitvoering van al die 
goede ideeën.

WIJ BIEDEN:
• Enthousiasten, gezellige mensen om samen bovenstaande mee 
uit te voeren. 

WAAROM:
• We willen ons geloof doorgeven aan onze jeugd en dan is het 
belangrijk dat zij zich thuis voelen bij onze kerkgemeenschap en 
bij elkaar. 
• Wij hopen dat u/ jij ons wilt komen helpen om het voor hen 
aantrekkelijker te maken om (weer) naar de kerk te komen en aan 
activiteiten deel te nemen. Een aantal mensen is hier al hard mee 
bezig, maar uw/ jouw hulp is heel erg welkom.

DUS:
• Heb je ideeën: geef ze aan ons door!
• Heb je nog een beetje tijd: kom erbij!

Voor vragen of opgave kan je terecht bij de leden van de 
Taakgroep Jeugd: Tim Wildeman, Christa Jukema, Aart Brezet, 
Marja van der Kruk
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Nieuws
Ontmoetingsochtend met kaasboerin    

Kaasboerin Captein luistert de laatste 
Ontmoetingsochtend van het seizoen op. 
Zij geeft dinsdag 16 mei in de Kapelzaal van 
de Scheppingskerk uitleg over het maken van 
kaas. Natuurlijk gaan we ook kaas proeven. 
Zo blijven we na de interessante Ontmoetings-
ochtend van dinsdag 25 april over het Land 
van Ons (www.landvanons.nl) nog even in de 
sfeer van het boerenlandleven. 
Voor belangstellenden staat om 10.15 uur de 
koffie en de thee klaar.
De eerste Ontmoetingsochtend in het nieuwe 
seizoen is 19 september met Ds. Bertien Bos.
Meer informatie: Jelly Bakker (tel. 5760816, 
e-mail: j.bakkeramels@telfort.nl) 

Magda Louwerse

Met elkaar eten in de Scheppingskerk op 26 mei
Op vrijdag 26 mei zal de eerstvolgende 
Met-Elkaar-Eten-Maaltijd gehouden worden 
in de Scheppingskerk. Dat wordt dan alweer 
de laatste keer in het lopende seizoen 22/23. 
In de zomer zullen we nog twee keer een 
lunch organiseren en na de zomer gaan we in 
september verder met de warme maaltijden. 
Daar krijgt u uiteraard bericht van.  
Keer op keer blijkt dat onze gasten graag 
komen, omdat het eten heerlijk  is en om 
het contact dat je al pratend met elkaar hebt. 
Daar heb je later ook nog plezier van. 
Wanneer je in het dorp wandelt of bood-
schappen  doet, kom je mensen tegen met 
wie je kortgeleden nog aan tafel hebt gezeten. 
Ook de vrijwilligers doen het graag, omdat 
het heel gezellig is om met elkaar uit een 
paar tassen boodschappen voor ongeveer 45 
mensen een smakelijke maaltijd te bereiden. 
Bij ons is iedereen welkom, mits met goede 
zin. Wij hebben ook geen specifieke doel-
groep: jong, oud, klein, groot, man, vrouw, 
arm, rijk, kerkelijk wel of niet meelevend, alles 
kan. Hoe gemèleerder de groep is, des te 
leuker is vaak het gesprek aan tafel. 
U moet zich wel van te voren aanmelden: 
deze keer bij Coby Ottenhof (tel. 5890212) 
zolang er plaats is. Mocht  uiteindelijk blijken 
dat u toch verhinderd bent om te komen, belt 
u dan af bij Ellis of op vrijdag 26 mei vanaf 

14 uur  bij de Scheppingskerk op tel. 5890259. 
Wij kunnen dan de open gevallen plaats aan 
iemand anders aanbieden. 
U bent welkom vanaf 17.00 uur en we gaan 
beginnen met de maaltijd om 17.30 uur. 
Het einde van de avond is om 19.30 uur. 
De kosten bedragen € 7,- per persoon.

Niek de Wolf

Amnesty

In de maanden mei en juni kunt u ook weer 
schrijven voor mensen waarvan de rechten, 
zoals vastgelegd in de Universele Verklaring 
van de Rechten van de Mens en andere 
internationale mensenrechtendocumenten, 
worden geschonden.
We schrijven nu voor de Saudische student 
en moeder Salma al-Shehab die Twitter-
berichten over vrouwenrechten deelde. Ze 
werd op 1 januari 2021 gearresteerd en zat 
maar liefst 285 dagen in eenzame opslui-
ting en werd verhoord zonder advocaat. Nu 
is ze veroordeeld tot 27 jaar cel plus een 
reisverbod van nog eens 27 jaar als ze weer 
vrijkomt. Uit protest is ze sinds 23 maart 
2023 in hongerstaking. In Saudi-Arabië zitten 
tientallen vreedzame activisten, journalis-
ten en dichters vast na valse aanklachten 
van ‘terrorisme’ vanwege het delen van hun 
mening op sociale media. En we schrijven 
voor Anas al-Beltagy die al 9 jaar vastzit 
onder verschrikkelijke omstandigheden. Hij 
is de zoon van een belangrijke leider van de 
Moslimbroederschap, een in Egypte verbo-
den oppositiepartij. Hij sliep maanden in een 
ijskoude cel op de betonnen vloer met dag 
en nacht felle lichten aan. Hij werd geslagen, 
krijgt onvoldoende eten en geen medische 
zorg. Hij mag al zes jaar lang geen enkel con-
tact met zijn familie hebben. Deze voorbeeld-
brieven van Amnesty International worden de 
tweede zondag van mei weer in beide kerken 
uitgedeeld en blijven daar ook een maand 
lang in het bekende Amnesty-bakje liggen. 
Door de brieven van uw naam en adres te 
voorzien en ze dan op te sturen helpt u mee 
om de berg brieven naar de autoriteiten nog 
groter te maken. Een internationale postzegel 
kunt u ook heel gemakkelijk online bij PostNL 
bestellen. 
Voor nadere informatie: Clarissa van Hartings-
veldt (5410451) en Bert Crama (5414103) of 
e-mailen naar lcrama@casema.nl.

Leiderdorp, schilderachtig of kleurloos?
Dilemmadebat, donderdag 25 mei 20.15 uur 
Dorpskerk Leiderdorp
Twee sprekers én een intermezzo met 
burgemeester Laila Driessen als basis voor 
het gesprek met aanwezigen over de aan-
trekkelijkheid van Leiderdorp. Wat u vindt is 
belangrijk: wat moet er gebeuren en vooral 
ook níet gebeuren om van Leiderdorp de fijne 
woonomgeving te maken. Het debat richt 
zich op het behoud van de dorpscultuur in 
een dorp dat in 50 jaar is uitgegroeid tot een 
kleine stad en hoe Leiderdorp zich kan onder-
scheiden als dorp naast de stad Leiden.

De eerste spreker van de avond zal Rudo 
Slappendel zijn. Rudo is een radiomaker, 
ondernemer en een bekende Leiderdorper. Hij 
spreekt over wat Leiderdorp bijzonder maakt 
en hoe wij dat in de toekomst blijven naast en 
tussen steden in de randstad. Hoe ziet hij de 
toekomstige ontwikkeling van dit dorp?
De tweede spreker van de avond is Will van 
Gessel. Will is de voormalige eigenaar van de 
buurtsuper en een bekend gezicht in Leider-
dorp. Hij zal spreken over hoe Leiderdorp is 
gegroeid en hoe hierbij de identiteit is 
behouden (of veranderd).

Het Dilemmadebat zal zich richten op de 
vraag of Leiderdorp wel bijzonder genoeg is 
en welke ambities het dorp zou moeten heb-
ben. Hoe kan Leiderdorp zich onderscheiden 
van andere dorpen en de stad. En hoe maken 
de inwoners het wonen in dit dorp bijzonder? 
Zijn er genoeg voorzieningen in het dorp en 
hoe kan het dorp aantrekkelijk blijven voor 
jongeren en gezinnen?
Het belooft opnieuw een interessante avond 
te worden met veel verschillende perspec-
tieven. Iedereen is welkom om deel te nemen 
en zijn of haar mening te geven. 
De avond wordt geleid door Huibrecht Bos. 
Van harte welkom op donderdag 25 mei om 
20.15 uur in de Dorpskerk van Leiderdorp. 
Vrije toegang.
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Toelichting
Opbrengst collecten en giften
Deze opbrengsten zijn het totaal van de financiële steun tijdens kerkdien-
sten, de bijdragen via de diaconale actie alsmede extra giften. De diaconale 
actie voor 2022 heeft € 24.668 opgeleverd. De gemiddelde collecteop-
brengst lag hoger dan begroot. Acties voor de Voedselbank brachten in 2022 
€ 9.610 op en acties ten behoeve van (energie)armoede € 9.140.
Opbrengst beleggingen en rente
Vanaf 2021 wordt ook in aandelenfondsen belegd. De opbrengst van het 
belegd vermogen bedroeg in 2022 € 4.010 negatief. 
Overige baten
In 2022 heeft de Diaconie een bedrag van € 110.000 ontvangen uit een 
nalatenschap die specifiek bestemd is voor noodhulp. 
Diaconaal werk in Leiderdorp
Betreft uitgaven voor attenties aan zieken, mantelzorgers en degenen die 
door omstandigheden een beroep moeten doen op de diaconie. Ook 
vallen hieronder de kosten van de weggeefwinkel, bijdragen aan organisa-
ties die zich inzetten voor de zwakkeren in samenleving en de kosten van 
individuele ondersteuning. In samenwerking met derden heeft de Diaconie 
daarnaast rond Kerst 62 gezinnen in de knel financieel ondersteund. 

Diaconaal werk in de regio
Hieronder zijn o.a. opgenomen bijdragen voor de regionaal diaconaal coör-
dinator, de stichting “Inloophuis Psychiatrie”, het Diaconaal Centrum 
De Bakkerij en de Stichting Exodus. Bovendien bijdragen aan o.a. de 
Voedselbank, diaconaal werk van de straatpastor en SchuldHulpMaatje 
Landelijk diaconaal werk
Betreft bijdragen aan de Stichting De Regenboog te Amsterdam en Di-
aconaal Centrum Pauluskerk te Rotterdam. De afdracht van collecten 
bestemd voor het binnenlands diaconaat is hieronder ook verantwoord. In 
2022 heeft de Diaconie daarnaast een bijdrage geleverd aan het Vakantie- 
bureau, aan het Bartiméusfonds en de actie ‘Samen tegen armoede’ 
Wereldwijd-projecten
Dit betreffen bijdragen bij rampen, (o.a. oorlog in Oekraïne, overstromingen 
in Pakistan en de honger in Oost-Afrika), werelddiaconaat, Stichting Epafras 
en Edukans. Bovendien heeft de diaconie in 2022 enkele projecten van 
Kerk in Actie eenmalig financieel ondersteund. 
Landelijke instellingen
Dit betreft de verplichte bijdrage geheven door de PKN. Het diaconaal 
quotum wordt vastgesteld op basis van het aantal kerkleden en beleggings-
opbrengsten. 
Organisatie en administratie
Kosten met betrekking tot de diaconale actie, abonnementen van onder 
meer diakonia, bankkosten en kosten van bijeenkomsten.
Saldo 
Over 2022 bedroeg het voordelig saldo van de Diaconie € 106.481. Hiervan 
is de ontvangen nalatenschap van € 110.000 toegevoegd aan het bestem-
mingsfonds noodfonds en zijn bijdragen ten behoeve van (energie)armoede 
ad € 9.140 toegevoegd aan het bestemmingsfonds minima en zullen de 
komende jaren worden besteed aan extra uitgaven voor deze doelen. 
In 2022 werd € 8.970 uit bestemmingsfondsen besteed. 

Toelichting Christinafonds
Opbrengst beleggingen
De opbrengst van het belegd vermogen bedroeg in 2022 € 28.241 negatief. 
Bestedingen
In 2022 heeft het Christinafonds een bijdrage gegeven aan de Rudolphstich-
ting en Stichting Leergeld Leiden. Tevens werd een bijdrage gegeven aan 
“Kinderen in de Knel”. Ook valt hieronder een klein deel van het diaconaal 
quotum dat aan de Diaconie wordt opgelegd. 
Saldo
Over 2022 bedroeg het negatief saldo van het Christinafonds € 35.198. 

Toelichting Kerk in Actie buitenland (ZWO)
Algemeen
De activiteiten op het gebied van zending, werelddiaconaat en ontwikke-
lingssamenwerking vallen onder de verantwoordelijkheid van de Diaconie. 
Opbrengst collecten en giften
Deze opbrengsten zijn het totaal van de financiële steun tijdens kerkdien-
sten, de bijdragen via de acceptgiroactie alsmede extra giften, die bestemd 
zijn voor het werk van zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamen-
werking. De gemiddelde collecteopbrengst voor de zending en Kerk in Actie 
buitenland lag hoger dan begroot en tevens hoger dan voorgaand jaar. 
De acceptgiroactie 2022 voor ZWO heeft € 8.902 opgeleverd.  
Bestedingen ZWO
Uit de inkomsten zijn onder meer projecten van Kerk in Actie op het gebied 
van zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking ondersteund. 
Ook werd een bijdrage geleverd voor de school in Rurigi, Kenia. 
Saldo
Over 2022 bedroeg het nadelig saldo van Kerk in Actie buitenland € 983. 
Dit bedrag is onttrokken aan het vermogen, aansluitend op het besluit om 
het vermogen geleidelijk af te bouwen. 
Namens het college van diakenen:

Marijke van Pernis-van der Wees (voorzitter)
Gijsbert van Dam (penningmeester)

Financieel verslag Diaconie
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Agenda
Elke woensdag 
Dorpskerk 10.00 - 12.00 uur  
Inzameling van houdbaar voedsel, 
verzorgings- en schoonmaak-
producten voor de voedselbank

Elke dinsdag  
Scheppingskerk 10.00 - 12.00 uur
Inzameling van houdbaar voedsel, 
verzorgings- en schoonmaak-
producten voor de voedselbank

Dagelijks 
Inleveren van houdbaar voedsel in het 
Voedselkastje bij de achterdeur van de 
Scheppingskerk

Dinsdag 2 mei
Scheppingskerk van 7.00 - 16.30 uur
Inzameling van papier en houdbaar 
voedsel voor de voedselbank

De Bijbel open
Oude verhalen uit de bijbel lezen als 
mensen van vandaag
Scheppingskerk van 10.30-12.00 uur
Info: Ds. Bertien Bos

Donderdag 11 mei
Meditatieavond
Van 19.30 - 20.30 uur in de Dorpskerk
Een vrijwillige bijdrage is welkom.
Info: Liesbeth van Meeteren, 
tel. 589 56 09

Dinsdag 16 mei
Ontmoetingsochtend in de Scheppings-
kerk
Aanvang 10.15 uur in de Kapelzaal, dan 
staat koffie en thee klaar.
Presentatie door mevrouw Captein, 
kaasboerin uit Zoeterwoude.
Info: Jelly Bakker, tel. 5760816
e-mail j.bakkeramels@telfort.nl

Is Jezus voor ons gekruisigd?
Leerhuisavond bijbellezen met andere 
ogen. Wie nieuw wil aanschuiven kan de 
draad ook te pakken krijgen. De manier 
van Bijbellezen helpt sterk bij het 
verbinden van Bijbel en actualiteit, ook bij 
de grote vragen die we om ons heen in de 
wereld waarnemen.
Onder leiding van Ds. Philip van Wijk
Trefpunt: 20.00 uur

Woensdag  17 mei  
Stiltewandeling vanuit de  Dorpskerk
Start 10.00 uur 
Kosten € 5, inclusief koffie, thee en lunch
Info: Liesbeth van Meeteren, 
tel.  589 56 09 en www.cbileiderdorp.nl

Boekenboom 1
14.00-16.00 uur bij Janny Vollaard,
Laan van Berendrecht 268, tel. 5891247
Boek: “De terugkeer” van Esther Gerritsen
Info: Martine Boxhoorn, tel. 5412140 
e-mail marthy@boxhoorn.nl

Donderdag 25 mei
Geloven in deze tijd
Verrassende gesprekken over zinnige 
onderwerpen
Gespreksleider: Bas den Dekker
Scheppingskerk: aanvang 10.00 uur
Info: Marianne van der Bijl, 
tel. 5897110 e-mail dmvdbijl@ziggo.nl  
Er is ruimte voor nieuwe deelnemers.

Bijbelen
10.30 uur, Dorpskerk 
Ds. Philip van Wijk

Meditatieavond
Van 19.30 - 20.30 uur in de Scheppingskerk
Een vrijwillige bijdrage is welkom.
Info: Liesbeth van Meeteren, 
tel. 589 56 09

Dilemma debat
Leiderdorp Schilderachtig of kleurloos
Sprekers: 
Rudo Slappendel, presentator Unity tv:  
Laila Driessen, burgemeester Leiderdorp
Will van Gessel, kijkpunt de “Winkel van 
Toen”
Dorpskerk, aanvang 20.15 uur
Vrij toegankelijk, inclusief drankje 
Een vrijwillige bijdrage na afloop is 
welkom om de kosten te dekken.

Vrijdag 26 mei
Met elkaar eten in de Scheppingskerk.
Aanvang 17.30 uur. 
Kosten € 7.00 per persoon.
Info: Coby Ottenhof , tel. 5890212

Dinsdag 6 juni
Vanaf  7.00 tot 16.30 uur
Scheppingskerk van 7.00 - 16.30 uur
Inzameling van papier en houdbaar 
voedsel voor de voedselbank

Open
De deuren van de kerk zijn open.
Voor een kopje koffie, gezelligheid 
en/of een goed gesprek

Elke woensdag (10-12 uur)
Dorpskerk Hoofdstraat 19

Elke donderdag (10-12 uur)
Scheppingskerk Van Poelgeestlaan 2

Wijzigingen en aanvullingen voor de 
agenda in de volgende Ontmoeting
uiterlijk 28 mei doorgeven aan 
Mary van ‘t Woud tel. 5411290 of 
e-mail: marypiet@hotmail.com
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Colofon
Eindredactie
Marco Buitelaar, Godfried Bomansstr. 3,
2353 LA Leiderdorp, tel. 541 78 28
Jaco Buitenhek, Olieslager 2,
2353 WX Leiderdorp, tel. 523 80 31
redactie-ontmoeting@pgleiderdorp.nl

Redactie
Tim Brouwer de Koning (tekst)                   
Corneline Lanooy (tekst)
Frits Onvlee (beeld)                                                     
Reg Lindemans (vormgeving/beeld)
ds. Bertien Bos (aansturing)

Administratie & Advertenties
Kerkelijk bureau in de Scheppingskerk,
Van Poelgeestlaan 2, 2352 TD
tel. 589 02 59; 

kerkbureau@pgleiderdorp.nl
geopend maandag en donderdag
van 9.00 – 12.00 uur.

Bezorging
Wijk Dorpskerk
N.J. Oosterom, tel. 541 36 39
Wijk Dorpskerk gedeelte t.z.v. A4
T. de Witt, tel. 541 63 46
Zoeterwoude en Hoge Rijndijk Leiden
mevr. M.G. Bekooy-Schipper, tel. 589 57 73
Wijk Zijloord
I. Buitelaar, tel. 541 78 28
C. en M. Mentink, tel. 541 22 53
Wijk Hoven/Ouderzorg
G. van den Berg, tel. 589 00 86

Inleverdatum   Verschijningsdatum

zo. 28.05.2023    do. 08.06.2023

zo. 25.06.2023    do. 06.07.2023 *

* = met bijlage
 

(wijzigingen voorbehouden)

Data Ontmoeting 
2022/23

Pastorale raden
Hoven/Ouderzorg
Ds. Stephan Kurtzahn, tel. 750 37 74
e-mail: stephan_kurtzahn@versatel.nl
Info: Anne Duvekot, 589 63 92
e-mail: anneduvekot@gmail.com
Zijloord
Ds. Bertien Bos 06 2165 7957, e-mail: 
bertien.pgleiderdorp@gmail.com 
Info: Marthy Boxhoorn, 
email: marthy@boxhoorn.nl
Dorpskerk
Ds. Philip van Wijk, tel. 06 55 70 22 29, 
post@wijkpredikant.nl
Info: Haro Hielkema, tel. 541 02 12
e-mail: hmhielkema@casema.nl

Jeugdwerker
Tim Wildeman, 06 12563692
tim.omarm@gmail.com 

Diaconie
Helpen waar geen helper is.
Voor individuele hulpverlening:
penningmeester G. van Dam, 
tel. 580 18 89
e-mail:gijsbert.weipoort@kpnmail.nl
voorzitter: M.H. Van Pernis - van der 
Wees, tel. 541 05 62
e-mail: marijke.pernis@planet.nl

IBAN nummers
NL66 INGB 0002 6596 39: Alle kerkelijke 
en CBI projecten, (onder vermelding van 
de bestemming van uw gift)
NL31 INGB 0005 1231 96: Actie kerkbalans 
(onder vermelding van ‘actie kerkbalans 
2023’)
NL12 RABO 0373 7243 49: Paascollecte, 
solidariteitskas, kerkblad Ontmoeting en 
eindejaarscollecte
NL37 RABO 0335 6636 21: Bloemendienst 
Dorpskerk
NL75 INGB 0007 8276 37: Bloemendienst 
Scheppingskerk
NL05 RABO 0335 6005 65: Collectebonnen 
(o.v.v. uw adres en van pakket A-B-C-D-E)
NL15 TRIO 0390 5394 22: Diaconie
NL47 INGB 0000 1201 33: Zending
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