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Elementen

Regeren is vooruitzien. In het klein bezondigt de redactie van Ontmoeting zich hier ook aan. 
Zo bedenken wij ’s zomers al thema’s waarop wij ’s winters kunnen terugvallen om een rode 

draad door het kerkblad te weven. 
De vier elementen helpen daar zeker bij. Aarde, water, lucht en vuur zijn al zo oud als de we-
reld en helpen ons toch maar mooi door het kerkjaar heen. Aandacht hiervoor levert mooie 
platen op van fotograaf Frits Onvlee en prikkelt schrijvers tot diepere gedachten of flitsende 

ingevingen.
Bovenal houden de elementen ons scherp. Zo vonden wij Frits’ licht-foto – genomen tijdens 

het lichtfestival in Amsterdam - allemaal even prachtig, maar moesten we onderling toch 
een robbertje discussiëren over de geschiktste maand van publicatie.

Wij prijzen ons gelukkig dat onze meningsverschillen hooguit zakelijk van aard zijn. Groter 
dan de kloof tussen hemel en aarde kunnen zij onmogelijk worden.

Tim Brouwer de Koning

Beste gemeenteleden,
Ds. Stephan Kurtzahn heeft ons gemeld dat hij een beroep heeft ontvangen van de Protes-

tantse Gemeente Bolnes/Rotterdam IJsselmonde en dat hij dit beroep heeft aanvaard. 
De intrede zal begin maart plaatsvinden. 

Wij feliciteren hem van harte met deze nieuwe gemeente. 
Namens de kerkenraad,

Janny van der Hoogt-van Ackooij
Scriba kerkenraad PGL

Inleverdatum Ontmoeting

Kopij voor de de volgende Ontmoeting moet 
uiterlijk zondag 23 februari 19.00 uur 

ingeleverd zijn bij de redactie,  
redactie-ontmoeting@pgleiderdorp.nl. 

Het verschijningsrooster is achterin 
deze Ontmoeting te vinden.

Voedselbank

Naast de maandelijkse inzameling voor 
de voedselbank tegelijk met oud papier 
kunt u ook wanneer de kerk open is houd-
baar voedsel en toiletartikelen afleveren.

In de Schijnwerpers

ZONDAG 9 FEBRUARI 
DORPSKERK
15 uur Samen Onbeperkt Geloven, Selma 
Poppe
17 uur Evensong, ds. Philip van Wijk 
(Valkenburg), m.m.v. Leidse Cantorij o.l.v. 
Hans Brons

SCHEPPINGSKERK, 10 uur 
ds. Saskia Ossewaarde, gezamenlijke 
dienst

ZONDAG 16 FEBRUARI 
SCHEPPINGSKERK, 10 uur 
ds. Jan Robbers (Driebergen), gezamenlij-
ke dienst m.m.v. cantorij
KAPELZAAL 10 uur  
ds. R. de Jonge (+ tolk Louisa), doven-
dienst

ZONDAG 23 FEBRUARI 
SCHEPPINGSKERK 10 uur 
ds. Janco Wijngaard, gezamenlijke dienst

ZONDAG 2 MAART
DORPSKERK 10 uur 
ds. Philip van Wijk (Valkenburg), gezamen-
lijke dienst m.m.v. projectkoor

KAPELZAAL 10 uur 
A. Ravensbergen (+ tolk Louisa), doven-
dienst

DONDERDAG 6 MAART
DORPSKERK 19.15 uur 
Vesper 1

ZONDAG 9 MAART Veertigdagentijd 1
DORPSKERK 10 uur 
ds. Janco Wijngaard, Maaltijd van de Heer
DORPSKERK 15 uur 
Samen Onbeperkt Geloven, ds. Pieter van 
der Ende (Rijnsburg)

SCHEPPINGSKERK 10 uur 
ds. Mirjam Vermeij

Elke VRIJDAG
Ommedijk 11 uur
Weeksluiting

Livestream: www.pgleiderdorp.nl
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Omzien naar elkaar

Wilt u bezoek of aandacht voor uzelf of 
een mede gemeentelid, belt u dan met: 

Hetty Brandenburg (589 28 50)
Elly Chaudron (06 40919842) 
Kees van Pernis (541 05 62)    

Voedselbank

Naast de maandelijkse inzameling voor 
de voedselbank tegelijk met oud papier 
kunt u ook wanneer de kerk open is houd-
baar voedsel en toiletartikelen afleveren.

Voorplaat: foto van Frits Onvlee 
In januari werd in de Oosterkerk in 
Amsterdam een lichtshow vertoond 
waarmee op creatieve en technische 
wijze het begin van alles en ons zijn 
werd getoond. Het scheppingsver-
haal in licht met muziek. Op de voor-
plaat het beeld van het ontstaan van 
licht. Hierna werd de aarde gescha-
pen. Het land met de zeeën, dieren, 
vogels en planten. 
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Evensong Dorpskerk 9 februari 
Wij zijn blij de Leidse Cantorij, o.l.v. van 
Hans Brons in ons midden te hebben met 
een Evensong. Het thema van deze dienst 
is: Niet in Gods Naam, of toch wel?
In de Naam van de Eeuwige wordt er heel 
wat geweld gepleegd. De Engelse rabbijn 
Jonathan Sacks schreef er een boek over 
met de titel: Niet in Gods Naam. In de 
twee Psalmen en in een lied van Thomas 
van Aquino die in de Evensong worden 
gezongen worden, wordt Gods Naam 
aangeroepen en bezongen als bescher-
ming tegen het geweld dat het Godsvolk 
bedreigt. Staat God nu aan hun of onze 
kant? En is dat geen gevaarlijke vraag? Ds. 
Philip van Wijk gaat voor in deze dienst, 
die om 17 uur begint. 

Vesperdiensten in aanloop naar Pasen
In de veertigdagentijd voor Pasen organi-
seren de rooms-katholieke parochiekern 
De Goede Herder en de Protestantse Ge-
meente in Leiderdorp een reeks oecumeni-
sche vesperdiensten op donderdagavond. 
Hierin bereiden wij ons voor op Pasen. 
Van oudsher - vroeger sprak men over 
vastentijd - is het een periode van inkeer, 
bezinning en gebed ter voorbereiding op 
Pasen.
Het thema van de vespers is: Een tocht 
door de woestijn, een weg ten Leven? Elk 
jaar staan we voor de vraag of we bereid 
zijn om op te staan. Elk jaar krijgen we 
een proeftijd van veertig dagen om ons te 
oefenen in een ander bestaan. Juist in het 
samen geloven is het van belang om te 
ontdekken dat daar alle reden toe is. Wij 
zijn nog niet de mensen die wij zijn kun-
nen, en onze wereld is nog niet de plaats 
waar het leven goed is. Om een leefbare 
wereld te verwezenlijken gaan we in het 
spoor van Jezus op zoek naar tekenen van 
leven. 
We laten ons leiden door een aantal ele-
menten uit de schepping: de woestijn, een 
berg, het water en het licht. Gaandeweg 
ontdekken we misschien dat dit een ‘weg 
ten leven’ is.
Wij hopen dat veel mensen zich aange-
sproken voelen door de uitnodiging om 
in de zogeheten stille tijd voor Pasen met 
elkaar deze tocht te ondernemen.
Van harte welkom op de donderdagen 
(19.15 – 19.45 uur)
  6 maart (Dorpskerk)
13 maart (De Goede Herder) 
20 maart (De Goede Herder)
27 maart (Dorpskerk)
  3 april  (Dorpskerk, met voorafgaand om 
18 uur de vastenmaaltijd)

10 april  (De Goede Herder, viering van 
Boete en Verzoening

Namens 
de oecumenische vespergroep 

Liesbeth van Meeteren
Leo Koot 

Digitale collecte
In de kerken is de eerste collecte voor de 
hieronder genoemde doelen. De tweede 
collecte is voor het Plaatselijk Kerkenwerk. 
U kunt uw gift ook overmaken op bank-
rekening NL15 TRIO 0390 5394 22 ten 
name van de Diaconie Leiderdorp onder 
vermelding van ‘collectegift’, eventueel 
aangevuld met het specifieke collecte-
doel. De opbrengst via bank of app wordt 
verdeeld over het doel van de zondag en 
het plaatselijk kerkenwerk. Staat er een 
specifieke omschrijving op de overschrij-
ving, dan wordt dit bedrag in zijn geheel 
bijgeschreven voor dit doel.

9 februari

Kerk in Actie: noodhulp in Israël en Gaza
Het nieuws waar we 15 maanden op 
hebben gewacht, is er dan eindelijk: een 
wapenstilstand tussen Israël en Gaza. Na 
maanden van intens verdriet en onbe-
schrijflijk leed gloort er eindelijk hoop. 
De inwoners van Gaza en Israël halen 
opgelucht adem. Maar de weg naar herstel 
is nog lang. Er is dringend behoefte aan 

medische hulp, talloze huizen moeten 
worden gerepareerd en mensen willen 
weer aan het werk om voor zichzelf te 
kunnen zorgen. Kerk in Actie helpt families 
hiermee – alles in samenwerking met het 
internationale hulpnetwerk ACT Alliance. 

16 februari
Binnenlands Diaconaat: Omzien naar 
gevangenen
In Nederland raken jaarlijks ruim 33.000 
mensen gedetineerd, ze zitten een korte of 
langere gevangenisstraf uit. Jezus vraagt 
ons niet te oordelen, maar barmhartig naar 
hen om te zien. Daarom reikt Kerk in Actie 
(ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun 
familie een helpende hand om te werken 
aan herstel.

23 februari
Diaconie: De Regenboog in Amsterdam
De Diaconie steunt De Regenbooggroep in 
Amsterdam. Hier vinden dak- en thuislo-
zen in één van de acht inloophuizen een 
gezonde maaltijd, een warme douche, 
schone kleding en maatschappelijk 
werkers. De bezoekers helpen zelf mee 
om de inloophuizen draaiende te houden. 
Voor de verslaafde daklozen hebben drie 
inloophuizen een veilige en hygiënische 
gebruikersruimte.

2 maart
Zending: bestrijding huiselijk geweld in 
Egypte
Seksueel en gender gerelateerd geweld 
in de huiselijke kring was al een groot 
probleem in Egypte, maar door de toene-
mende armoede neemt het alleen maar 
toe. De Presbyteriaanse Kerk van Egypte 
wil bijdragen aan een veiligere en vredige 
samenleving en daarmee Gods liefde voor 
mensen laten zien.

Collectes
Kerkdiensten
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Uit de wijken
Kerkenraad
Tijdens de kerkenraadsvergadering van 21 
januari heeft de kerkenraad ingestemd met 
de benoeming van Jan ‘t Jong als tweede 
vertrouwenspersoon. Met Riet Harteveld 
heeft de PGL nu twee vertrouwensperso-
nen. In een volgende Ontmoeting volgt een 
nadere kennismaking met Jan.
Het onderwerp Veilige Kerk wordt verder 
uitgewerkt door Marijke van Pernis, Janco 
Wijngaard en Jan ‘t Jong. Jitze van Leenen 
gaat met Gelske Molenaar en Janny van der 
Hoogt de administratie verzorgen van de 
Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). In 
een volgende editie van Ontmoeting meer 
over beide onderwerpen.
Zowel het stuk van Profiel naar Koers als 
de organisatiestructuur van de PGL is kort 
besproken. Verdere uitwerking van beide 
onderwerpen staat op de agenda van de 
kerkenraadsvergadering van 18 februari en 
de kerkenraadsdag van 15 maart.

Janny van der Hoogt-van Ackooij
scriba 

Nieuws over de Voedselbank tijdens 
Ontmoetingsochtend

Op de eerste dinsdag van de maand geven 
heel wat Leiderdorpers houdbare levens-
middelen bij de Scheppingskerk af voor de 
voedselbank. Vervolgens lezen we in 
kerkblad of zondagsbrief dat er 10 of 12 
kratten met levensmiddelen zijn opgehaald. 
Maar wat gebeurt er met die kratten, hoe 
komen de artikelen bij de mensen die het 
nodig hebben en hoe verloopt de organisa-
tie achter de schermen? 
Tijdens de Ontmoetingsochtend van dins-
dag 18 februari geeft vrijwilliger Jan Koning, 
penningmeester van de Stichting Voedsel-
bank Leiden e.o., uitleg in de Kapelzaal van 
de Scheppingskerk.
Het mes snijdt daarbij aan twee kanten 
wanneer belangstellenden een houdbaar 
artikel iets meenemen voor de voedselbank, 
zodat we misschien ook wel een kratje 
kunnen vullen.
Om 10.15 uur staat de koffie/thee klaar. 

Iedereen is van harte welkom.
Informatie: Jelly Bakker (tel. 576 08 16)

Magda Louwerse

Met Elkaar Eten in de Scheppingskerk

Met Elkaar Eten in de Scheppingskerk is 
mogelijk op vrijdag 28 februari. Deze 
maaltijd dient onder andere om weer eens 
andere mensen te ontmoeten dan op 
gewone dagen. Mensen met wie, bijna 
vanzelf, een prettig en goed gesprek tot 
stand komt.

Bovendien kunnen de deelnemers genieten 
van een heerlijke, met zorg en toewijding 
bereide maaltijd van drie gangen, waarbij de 
eerste een smakelijke soep is, gevolgd door 
het hoofdgerecht van de dag. Een glaasje 
rode of witte wijn accentueert de smaak van 
de gerechten. Na het dessert besluiten we 
de maaltijd met koffie of thee met een 
chocolaatje. De maaltijd duurt van 18.30 tot 
20.30 uur en kost 7 euro per persoon. 
Aanmelden kan bij Ellis Groothoff (tel. 589 
10 75). Soms hanteren we een reservelijst, 
zodat bij een afmelding iemand anders 
de vrijgekomen plaats kan innemen. Dat 
afmelden kan bij Ellis of op de middag van 
de maaltijd in de Scheppingskerk (tel. 589 
02 59). 

Niek de Wolf

Zomerse dia’s uit de oude doos

Het archief van onze kerk bevat dozen vol 
met zomerse dia’s. Herinneringen aan de 
zomerkampen van 1977 tot en met 1983 zijn 

zo bewaard gebleven. Ongetwijfeld zijn er 
mensen die deze oude dia’s graag bekijken. 
Bij voldoende belangstelling (en voldoende 
diaprojectors) organiseren wij graag een 
dia-avond in de kerk.
De dia’s zijn daarna beschikbaar voor 
belangstellenden. Een vrijwillige bijdrage in 
de pot voor het Bloemenfonds stellen wij 
op prijs.
Wie belangstelling heeft voor de dia’s of een 
dia-avond kan mailen naar secretaris-cvk@
pgleiderdorp.nl Ook mensen met een bruik-
bare diaprojector kunnen zich melden.

Gelske Molenaar
 
Een kaartje met Pasen
Ieder jaar worden via de Paasgroetenactie 
vanuit het hele land tienduizenden paas-
kaarten naar gevangenissen gestuurd. Ook 
in de Veertigdagentijd 2025 organiseert de 
Protestantse Kerk deze actie om gedetineer-
den een kaartje te sturen met Pasen. Het 
thema van dit jaar is ‘Als nieuw.’ 

Het ontvangen van een paasgroet doet 
goed. Gevangenen realiseren zich dat er 
mensen zijn die zich inleven in hun situatie. 
‘De vrouw die dit geschreven heeft, kent mij 
helemaal niet en toch krijg ik deze kaart’, 
was de verbaasde reactie van een vrouwelij-
ke gedetineerde toen ze een paasgroet 
ontving. Ook wij willen als gemeente 
paaskaarten schrijven en doen dat op 
zondag 16 februari in de consistorie, 
aansluitend aan de dienst in de Scheppings-
kerk. Iedereen is welkom om te helpen met 
kaarten schrijven.

Gemeenteleven Gemeenteleven
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Inleveren van kaarten en postzegels
In veel kerken in Nederland worden kaarten, 
postzegels gespaard voor het zendingswerk 
van Kerk in Actie. Dat gebeurt ook in onze 
gemeente. U kunt postzegels en ansicht- 
en geboortekaarten sparen en inleveren 
in de Scheppingskerk. Vandaar wordt het 
naar Utrecht gebracht, waarna vrijwilligers 
de postzegels en ansichtkaarten met veel 
zorg, kennis en aandacht sorteren. Ver-
volgens verhandelen ze de postzegels via 
verkoopadressen in Nederland en nationale 
en internationale beurzen. De ansicht- en 
geboortekaarten verkopen ze aan verzame-
laars op beurzen en bieden ze te koop aan 
via websites als Marktplaats. Niet alleen 
ansichtkaarten en postzegels - ook oude 
mobieltjes kunnen ingeleverd worden. 
Een mooie gelegenheid om in te leveren is 
de eerste dinsdag van de maand, samen 
met oud papier, boeken en houdbaar 
voedsel.
Alles wat op die manier wordt ingezameld 
brengt geld op: in 2023 was dat € 32.885,12.
Kijk eens wat er al zo lang in de kast ligt. 
Voor de Zending kan het van waarde zijn.

Hans Kapteyn, ‘verzamelaar’

Persoonlijk
Aanwezig
Ik was `live` aanwezig, toen ik hoorde dat 
de bloemen van de gemeente deze zondag 
voor mij bestemd waren. De bezorging was 
al geregeld, maar dat was dus niet meer 
nodig.
De preek van ds. Terpstra was mij uit het 
hart gegrepen. Vertrouwen!
Hartelijk dank, 

Henk & Nelie Doelman

Bloemenfonds
Pastoraal medewerker Piet Zirkzee heeft van 
familie S. uit de Splinterlaan 20 euro ont-
vangen voor het Bloemenfonds. Hartelijk 
dank voor deze gift.

Bloemenzee
 De bloemen van de kerk hebben wij de 
afgelopen weken gebracht naar dhr. G. 
van Driel (Bloemhofstraat), Ria Hemelop 
(Andoornzoom), dhr. Smiers (Fluitekruid-
zoom), Henk Doelman (Wilhelminastraat,  
Zoeterwoude), José Groenveld (Servati-
usstraat, Zoeterwoude), Piet van der Veen 
(Merelstraat), mw. P. Borreman (Akker-
straat), Esther Uiterweerd (Mercurius), 
Ellis Groothoff (Eduard van Beinumsingel), 
Nel van Hemert (Koolmeesstraat), Anne 
van Buuren (Rozemarijntuin) en Christina 
Fortunati (Duyvendakstraat Leiden).
 

Gemeenteleven
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Woorden van Waarde

Aarde

In mijn jeugdjaren ben ik werkzaam geweest in de agrarische sec-
tor. Opleiding gevolgd in bloem-, groente- en landbouwzaden. 
Daar was een gedegen leerschool voor nodig. Lessen in Utrecht, 
Wageningen en Roelofsarendsveen. Tijdens de opleiding bracht je 
bezoeken aan proefvelden en sprak je met je medestudenten over 
nieuwe rassen, voedingswaarden van grasland voor het vee. 
Je voelde je wel verbonden met de aarde, met de schepping, 
zoals God die heeft geschapen. Met je voeten in de aarde of beter 
gezegd met je voeten in de modder. Het was een goede opleiding, 
hoewel het mij  eigenlijk nooit veel inspiratie heeft gegeven. Het 
gaf wel veel verwondering en bewondering. Met je voeten in de 
modder staan. 

In de Bijbel staan veel verhalen en gelijkenissen die gaan over 
mensen die met hun voeten in de aarde staan. Het begint met 

Kaïn en Abel. Kaïn werd landbouwer en Abel herder. De Bijbel staat 
er vol van. Verhalen van mensen die verbonden zijn met de aarde. 
Jezus vertelt gelijkenissen over mensen die in het dagelijks leven 
met Gods schepping aan het werk waren.

Tijdens het voorbereiden van dit artikel moest ik denken aan de 
eerste regel van Gezang 440 uit het Liedboek van 1973: ‘Ik heb de 
vaste grond gevonden’. Kunnen wij dat beamen? Wij hebben die 
vaste grond nodig om met vertrouwen in God ons levenspad met 
onze voeten Gods schepping te bewandelen.
Maar het lijkt dat het steeds moeilijker wordt. De schepping is 
aan het wankelen. Grote problemen staan ons te wachten, zoals 
het stikstofdossier en de grote problemen die zichtbaar zijn zoals 
de opwarming van de aarde. Er wordt veel over gesproken en 
geschreven, ook door onze regering. Maar helaas komen er geen 
daden uit voort. 
Het is te hopen dat er wijze mensen opstaan die het probleem op 
de juiste wijze kunnen aanpakken. Want als er niets wordt gedaan 
aan dit probleem bestaat de kans dat de kuststreek in 2050 onder 
water staat. 
 
Daarom is het onze verantwoordelijkheid dat de door God gege-
ven schepping weer in een normale situatie komt. Het is zinloos 
om te zeggen: het zal onze tijd wel duren, want het is mede onze 
verantwoordelijkheid om de schepping leefbaar te houden voor 
onze kinderen en kleinkinderen.
Soms denk ik wel eens in stilte: zal God verdrietig zijn om zijn 
schepping? Ik weet het niet, maar wat ik wel weet dat Hij ons ver-
trouwen geeft om deze wereldproblemen op te lossen, Hij heeft 
ons hard nodig.
Geef ons vertrouwen, moed en kracht om met vele mensen de 
schepping die Hij ons heeft beloofd in normale situatie te her-
scheppen, zodat wij vrijmoedig onze levensweg op aarde kun-
nen voortzetten en kunnen zeggen: ‘Wij hebben de vaste grond 
gevonden.’

Cees Moejes             
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Klei
Van de vier elementen aarde, water, lucht en 
vuur spreekt de eerste mij het meest aan. 
Misschien komt het omdat ik, dorpsjon-
gen, uit de klei getrokken ben. De eerste elf 
jongensjaren sleet ik in de Hoeksche Waard, 
onder de rook van Rotterdam. Daarna deden 
de kluiten in en om Woubrugge bepaald niet 
onder voor de modder die ik gewend was in 
Mijnsheerenland.
In die onbezorgde speeltijd had ik er geen 
benul van dat die aarde deel uitmaakte van 
een groter geheel. Dat water, lucht en vuur de 
drie andere elementen waren die volgens de 
Griekse geleerde Hippocrates met de aarde 
erbij garant staan voor een goede gezond-
heid.
Voor mij bestond de aarde vooral uit de klei 
waarop ik tot vervelens toe de kunst van het 
edele voetbalspel onder de knie probeerde te 
krijgen. Op een gegeven ogenblik lukte me 
dat wel aardig, al dacht ik er toen waarschijn-
lijk wat te luchtig over. Achteraf beschouwd 
heb ik mijn ultieme jongensdroom: de beste 
voetballer ter wereld worden, toch niet vurig 
genoeg nagestreefd. Dat durf ik nu wel 
ronduit toe te geven, zonder daarbij meteen 
waterige ogen te krijgen.
De plaatsvervangende jongensdroom van 
mijn vader is het trouwens ook niet gewor-
den. Hem zou het een lief ding waard zijn 
wanneer zijn oudste zoon – met voldoende 
schoolopleiding om te weten wie Hippo-
crates was – ooit dominee zou worden.
Het heeft niet zo mogen zijn. Net zo min als 
profvoetballer ben ik predikant geworden. 
Was mijn eigen droom rond mijn puberteit al 
in rook opgegaan, die van mijn vader spatte 
uiteen toen ik afstudeerde in een heel andere 
richting dan theologie. 
Als postuum pleistertje op zijn wonde kan ik 
nog wel melden dat ik het uiteindelijk – Gods 
wegen zijn ondoorgrondelijk - nog een aardig 
eind in zijn richting heb geschopt: tot colum-
nist van een gewaardeerd kerkblad.

Tim Brouwer de Koning

Verantwoording collecteopbrengst 2e hafljaar 2024

Datum Bestemming                                    Totaal 

2024 2e collecten zijn voor het plaatselijk kerkenwerk  1e collecte  2e collecte 

7 jul Kerk in Actie buitenland  €       408,25  €       255,95 

14 jul Diaconie  €       439,90  €       256,55 

21 jul Kerk in Actie buitenland  €       259,65  €       172,90 

28 jul Diaconie  €       338,70  €       253,92 

4 aug Plaatselijk jeugdwerk  €       310,36  €       237,39 

11 aug Zending  €       303,86  €       261,59 

18 aug Diaconie  €       334,57  €       215,63 

25 aug Kerk in Actie buitenland  €       349,66  €       226,69 

1 sep PKN: Missionair werk  €       279,44  €       364,71 

8 sep PKN: Jonge generaties  €       369,54  €       294,16 

15 sep KIA: Werelddiaconaat  €       480,39  €       298,36 

22 sep KIA: Vredeswerk  €       398,54  €       245,51 

29 sep Diaconie  €       465,89  €       312,51 

6 okt PKN: Kerk en Israël  €       269,49  €       190,79 

13 okt Kerk in Actie buitenland  €       376,88  €       282,84 

20 okt Diaconie  €       515,14  €       329,21 

27 okt Plaatselijk jeugdwerk  €       330,94  €       237,61 

3 nov Zending  €       550,16  €       472,56 

10 nov Diaconie  €       461,21  €       261,04 

17 nov Diaconie  €       431,11  €       282,14 

24 nov Diaconie  €       445,41  €       219,14 

1 dec Kerk in Actie buitenland  €       363,71  €       200,79 

8 dec Diaconie  €       646,11  €       240,04 

15 dec Kerk in Actie buitenland  €       729,16  €       316,16 

22 dec PKN: Jonge generaties  €       278,31  €       183,49 

24 dec Diaconie  €    1.243,98  €         23,29 

25 dec KIA: Kinderen in de knel  €    1.070,66  €       486,19 

29 dec Kerk in Actie buitenland  €       341,19  €       161,61 

31 dec Diaconie  €         91,16  €         48,89 

 Dit overzicht is vervaardigd door Frans Grims en Gijsbert van 
Dam
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Maar het is een stem, getuigend van licht dat mij
Trekt.
Door die beloftevolle slem word ik losgemaakt
uit de betovering en omklemming van de bestaande
wereld
en gezet in een ruimte van vrijheid

Ik kom in beweging naar vrede toe.
naar recht, vrijheid en gemeenschap.

Het is een stem ‘die de stilte niet breekt ,
zo zacht en innig, maar tegelijk omreerstaanbaar.
Die bindende stem noem ik -door de Bijbel geleerd – 
God.

Hij is weerloos tegen elke ontkenning.
ook die van mij (en dat is goed).
maar hij laat me niet los

Hij boeit mij, bemoedigt en troost mij.
ik leef op zijn adem.

Bert ter Schegget

In memoriam: Beatrix Nieuwenhuis – 
Ditmar
Op dinsdag 24 december is mw. Beatrix 
Nieuwenhuis – Ditmar overleden op 
81-jarige leeftijd. Ze woonde de laatste 
jaren aan de Engelendaal in Leiderdorp. 
Op 3 januari, precies 5 jaar nadat haar 
man was overleden, hebben vrienden en 
familie afscheid van haar genomen. Beatrix 
is overleden in hospice de Mare en ze 
regelde het zo dat ze niet tussen kerst en 
Oud en Nieuw begraven werd, want dat 
wilde ze de mensen niet aandoen. Nee, het 
moest na de feestdagen in het nieuwe jaar 
gebeuren. 
In de afscheidsdienst in de Dorpskerk 
stonden we stil bij haar leven. Beatrix had 
alles zelf van tevoren voorbereid en de 
dienst tot in detail ook met mij bespro-
ken. We vonden troost in de woorden van 
psalm 23 en als slotlied zongen we: ‘Wat 
de toekomst brenge moge mij geleidt des 
Heren hand’.  Aansluitend is Beatrix bijge-
zet bij haar man en familie op de Ooster-
begraafplaats in Alphen aan den Rijn. 

ds. Janco Wijngaard

In memoriam: Engelbertus Habraken
Op 17 januari hebben we in zijn zo ver-
trouwde Scheppingskerk afscheid geno-
men van Engelbertus Habraken. Bert is 
overleden op de hoge leeftijd van ruim 94 
jaar. In ons eerste gesprek in het zieken-
huis was hij realistisch: ‘Het is nu echt 
leven bij de dag, het zal niet meer zo lang 
duren’. In alle openheid hebben we kunnen 
spreken over het naderende einde. Uitein-
delijk werd Bert opgenomen in hospice de 
Mare en daar is hij overleden op 7 januari. 
In leven was Bert wis- en natuurkunde-
leraar en hij was jaren ook actief in de 
kerk, onder meer 10 jaar als diaken. In de 
dankdienst voor zijn leven, die hij zorgvul-
dig had voorbereid, stonden we stil bij zijn 
leven. Ook waren we stil voor de Eeuwige 
en we lazen verzen uit psalm 139, woorden 
die klinken als een liedje voor onderweg 
dat je gaande houdt. We hoorden ook het 
gedicht ‘Een stem’ van Bert ter Schegget 

dat begint met ‘Of God bestaat, ik weet het 
niet’ en het gedicht eindigt met de mooie 
zin over ‘God’: ‘Hij boeit mij, bemoedigt 
en troost mij. Ik leef op zijn adem’. De laat-
ste adem blies Bert uit in dat geloof zich 
gekend te weten bij God. Na de dankdienst 
voor zijn leven hebben we Bert begraven 
op de Algemene Begraafplaats in Leider-
dorp. Op de liturgie gaf hij ons de tekst 
van Søren Kierkegaard mee:  
‘Wat verbindt het tijdelijke met de eeuwig-
heid, wat anders dan de Liefde? Om die 
reden gaat ze aan alles vooraf en blijft ze 
wanneer alles voorbij is’.  
Moge Nel, de kinderen en kleinkinderen 
getroost worden door de dankbaarheid 
voor zijn leven en de liefde van deze man 
en moge ze de nabijheid van de Eeuwige 
ervaren in hun leven nu zonder Bert.

ds. Janco Wijngaard

In herinnering
Foto Frits Onvlee

Een stem

Of God bestaat. ik weet het niet.
…….
Toch is er iets anders in mijn leven:
Een stem die enerzijds binnen in mij is
en die anderzijds eigenlijk tot mij komt
Ik kan die stem in ieder geval niet vereenzelvi-
gen
met wat ik zeg of denk hoop en vrees

Hij is niet zó duidelijk.
het is meer een zachte fluistering
vanuit een verborgen stilte.
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Leerhuis: Bijbellezen met andere ogen
De oerverhalen in het begin van de bijbel, 
Genesis 1-11, hebben de toon gezet. Zo zijn 
ze opgetekend ten tijde van de Babyloni-
sche ballingschap. Dan begint het verhaal 
van Abram die Abraham wordt. 
Wie durft dat? Op weg gaan zonder Tom-
Tom en bankpas, verzekering en reisplan? 
Wie durft zich nog los te maken van het 
veilig vertrouwde om met een stem op pad 
te gaan? 
We lezen verder in Genesis, op de dinsda-
gen 25 februari en 11 maart 20 – 21.30 uur 
in de Dorpskerk. Welkom!

Heleen Pasma (tel. 785 06 91, 
heleen.pasma@gmail.com)

Van de Beroepingscommissie
Het is misschien een beetje stil geweest 
vanuit de beroepingscommissie, maar we 
hebben niet stilgezeten.
Na de on-hold periode ten tijde van de 
visitatie is het profiel aangepast en is er 
een nieuwe advertentie opgesteld met een 
uitbreiding naar 1 FTE.
Tevens is de advertentie op meerdere sites 
geplaatst.
En is de termijn voor reacties verlengd 
naar eind december.
Dit heeft meerdere reacties opgeleverd en 
de beroepingscommissie is hiermee aan 
de slag.
Wij zijn nog steeds hoopvol gestemd en 
hopen op een positief resultaat.

Liesbeth van Meeteren

Leerhuis: Patroon lezen
Lezen in de bijbel is niet altijd makkelijk. 
De bijbel is een boek vol aanwijzingen, een 
soort gebruiksaanwijzing voor het leven. 
En een gebruiksaanwijzing lezen kan al 
lastig zijn. 
Als je iets wilt bouwen moet je eerst 

een bouwtekening ‘lezen’. En voordat je 
een kledingstuk kunt naaien leer je een 
patroontekening ‘lezen’ en begrijpen. Dat 
voorkomt dat de mouwen andersom in je 
jasje zitten.
Zo kun je ook de ‘patronen in de bijbel’ 
leren lezen. Leren langs welke hoofdlijnen 
de aanwijzingen zijn opgebouwd. Om er 
een paar te noemen uit het begin:
	- Genesis is het boek van de schepping (de 
wording) en het groeien naar broeder-/
zusterschap, waarin je leert dat je mens 
en medemens bent (Genesis 3 en 4)

	- Exodus is het boek van bevrijding uit 
slavernij, en het leren om als ‘volk in 
wording’ te groeien naar een verbond 
met de onzichtbare, niet in een beeld te 
vangen God

	- Leviticus is het boek van de heiliging, 
waarin de priesters en Levieten je voor-
gaan in het leren  heiligen van de tijd, 
de ruimte en jezelf, en van het kunnen 
herstellen na fouten (verzoening)

	- Numeri is het boek van de rebellie, als de 
puberteit van het volk, op weg naar het 
kunnen dragen van verantwoordelijkheid 

	- Deuteronomium is de keuze toets van 
de herhaling, om de woorden/daden in 
praktijk te kunnen brengen

Graag wil ik gezamenlijk de patronen in 
de bijbel leren lezen in een aantal middag-
bijeenkomsten in de Scheppingskerk, op 
dinsdag of woensdag, bijvoorbeeld van 
14.30 tot 16.00 uur. Dit leerhuis is anders 
dan wat eerder ‘bijbelen’ werd genoemd, 
het gaat om de grote lijnen in het begin 
van de bijbel.
Belangstellenden kunnen zich bij mij mel-
den, dan zoek ik data. 

Heleen Pasma (tel. 785 06 91, 
heleen.pasma@gmail.com)

Terugblik 
Lichtpuntjes tijdens Top2000-dienstu
De Top2000-dienst heeft dit jaar heel wat 

losgemaakt. Niet 
alleen werkte de 
rijkelijk met moder-
ne muziek gevulde 
kerkdienst sfeer 
verhogend, maar 
ook leverde de vie-
ring op 12 januari 
in de volle Schep-
pingskerk een grote 
oogst aan post-its 
op. Bezoekers 
maakten in het nog 
zo prille jaar 2025 
massaal gebruik 
van de mogelijkheid 
om zwart-op-geel 
hun lichtpuntjes op 

te schrijven 
Jose Groenveld hoefde niet lang na te 
denken over haar schriftelijke bijdrage. ’s 
Ochtends had zij thuis tot haar verbazing 
de bloemen van de kerk gekregen, omdat 
het een jaar geleden was dat haar moeder 
Wil overleed. Naar de Top2000-dienst zou 
Jose toch al gaan en met dit lichtpuntje 
(bedankt voor de bloemen) was de cirkel 
rond. En dat alleemaal op dezelfde dag!
Ook passend was het collectedoel van de 
middagdienst: de Haagse Stichting Licht-
puntjes van Mariahoeve. Die doet al jaren 
goed werk voor de minderbedeelden in de 
wijk en probeert nu slachtoffers van de do-
delijke explosies in de Haagse Tarwekamp 
te steunen. Ook uit Den Haag komt domi-
nee Jaap van den Akker, die in eendrachtige 
samenwerking met ‘huisband’ Creative 
& Friends tekst en muziek tot hun recht 
lieten komen.

Nieuws
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Elke woensdag 
Dorpskerk 10-12 uur  
Inzameling van houdbaar voedsel, 
verzorgings- en schoonmaak-
producten voor de voedselbank

Elke donderdag  
Scheppingskerk 10-12 uur
Inzameling van houdbaar voedsel, 
verzorgings- en schoonmaak-
producten voor de voedselbank

Inloopspreekuur Ds. Philip van Wijk, 
Scheppingskerk: 10.30-12 uur

Dagelijks 
Inleveren van houdbaar voedsel in het 
Voedselkastje bij de achterdeur van de 
Scheppingskerk

Donderdag 7 juli 
Pil

 
 

Elke woensdag 
Dorpskerk 10-12 uur  
Inzameling van houdbaar voedsel, 
verzorgings- en schoonmaak-
producten voor de voedselbank

Elke donderdag  
Scheppingskerk 10-12 uur
Inzameling van houdbaar voedsel, 
verzorgings- en schoonmaak-
producten voor de voedselbank

Dagelijks 
Inleveren van houdbaar voedsel in het 
Voedselkastje bij de achterdeur van de 
Scheppingskerk

Dinsdag 4 februari
7.30 -16.30 uur Scheppingskerk
Inzameling oud papier en houdbaar voedsel 
voor de voedselbank

Bijbel lezen met andere ogen.
20 uur Dorpskerk
Informatie en aanmelden: Heleen Pasma 
(tel. 785 06 91 of heleen.pasma@gmail.
com)

Donderdag 6 februari 
Meditatieavond
19.30-20.30 uur Dorpskerk.
Begeleiding: Liesbeth van Meeteren en 
Marjenke Hielkema
Een vrijwillige bijdrage is welkom

Dinsdag 18 februari 
Ontmoetingsochtend in de Scheppingskerk
Jan Koning vertelt over het reilen en zei-
len van de Voedselbank.
Vanaf 10.15 uur staat de koffie klaar in de 
Kapelzaal
Informatie: Jelly Bakker (tel. 576 08 16)

Donderdag 20 februari 
Hobbyclub kaarten maken
9.45 uur ‘t Trefpunt.
Informatie: Henny de Jong (06 1008 
8509)

Meditatieavond
19.30-20.30 uur Dorpskerk
Begeleiding: Liesbeth van Meeteren en 
Marjenke Hielkema
Een vrijwillige bijdrage is welkom.

Donderdag 27 februari 
Geloven in deze tijd: Nooit heb ik niets met U
Verrassende gesprekken over zinnige 
onderwerpen
Praten met elkaar naar aanleiding van 
het boekje ‘Nooit heb ik niets met U’ van 
Henk Veltkamp - 25 gesprekken over God
10 uur Scheppingskerk:
Gespreksleider: Bas den Dekker
Informatie: Marianne van der Bijl 
(tel. 589 71 10, dmvdbijl@ziggo.nl)

Vrijdag 28 februari 
Met elkaar eten 
17.30 uur Scheppingskerk.
Informatie en aanmelden: Ellis Groothof 
(tel. 589 10 75), € 7 per persoon.

Dinsdag 4 maart
7.30 -16.30 uur Scheppingskerk
Inzameling oud papier en houdbaar voedsel 
voor de voedselbank 

Leesgroep: wie was Maria Magdalena
4e boek van Hans Stolp: Maria Magdale-
na of Het lot van de vrouw
20 - 21.30 uur ‘t Trefpunt
Informatie: Liesbeth van Meeteren, Edith 
Nijenhuis en Mary van ‘t Woud 
Aanmelden: cbileiderdorp@gmail.com

Donderdag 6 maart 
Vesper 1
19.15 uur Dorpskerk 

Dinsdag 11 maart 
Bijbel lezen met andere ogen.
20 uur Dorpskerk
Informatie en aanmelden: Heleen Pasma 
(tel. 785 06 91 / heleen.pasma@gmail.
com)

Woensdag 12 maart 
Zangmiddag 
14.30 uur Dorpskerk.

De deuren van de kerk zijn open voor een 
kopje koffie, gezelligheid en/of een goed 
gesprek
Elke woensdag
10-12 uur Dorpskerk, Hoofdstraat 19
Elke donderdag
10-12 uur Scheppingskerk, Van Poelgeest-
laan 2

Wijzigingen en aanvullingen voor deze 
agenda in de volgende Ontmoeting ui-
terlijk zondag 23 februari doorgeven aan 
Mary van ‘t Woud
(tel. 541 12 90 marypiet@hotmail.com)

Agenda
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Colofon
Eindredactie
Marco Buitelaar, Godfried Bomansstr. 3,
2353 LA Leiderdorp, tel. 541 78 28
Jaco Buitenhek, Olieslager 2,
2353 WX Leiderdorp, tel. 06 290 21 330
e-mail: redactie-ontmoeting@pgleiderdorp.nl

Redactie
Tim Brouwer de Koning (tekst)                   
Corneline Lanooy (tekst)
Frits Onvlee (beeld)                                                     
Reg Lindemans (vormgeving/beeld)
Ds. Bertien Bos (aansturing)

Administratie & Advertenties
Kerkelijk bureau in de Scheppingskerk,
Van Poelgeestlaan 2, 2352 TD, Leiderdorp
tel. 589 02 59; 
e-mail: kerkbureau@pgleiderdorp.nl
geopend maandag en donderdag
van 9.00 – 12.00 uur.

Bezorging
Wijk Dorpskerk
Arie van der Marel, tel. 06 5331 7405
Wijk Dorpskerk gedeelte t.z.v. A4
T. de Witt, tel. 541 63 46
Zoeterwoude en Hoge Rijndijk Leiden
M.G. Bekooy-Schipper, tel. 589 57 73
Wijk Zijloord
I. Buitelaar, tel. 541 78 28
C. en M. Mentink, tel. 541 22 53
Wijk Hoven/Ouderzorg
-

Drukwerk
Duocore, Katwijk 
www.duocore.nl

Inleverdatum	   Verschijningsdatum

Zo 23.02.2025 	 Do 06.03.2025  

Zo 23.03.2025 	 Do 03.04.2025  

Zo 27.04.2025 	 Do 08.05.2025 

Zo 25.05.2025 	 Do 05.06.2025 

Zo 29.06.2025  	 Do 10.07.2025

 

(wijzigingen voorbehouden)

Data Ontmoeting 
2024/25

Pastorale raden
Hoven/Ouderzorg
ds. Mirjam Vermeij
tel. 06 38 64 80 35
e-mail: dsmvermeij@gmail.com
info: Anne Duvekot, tel. 589 63 92
e-mail: anneduvekot@gmail.com
Zijloord
ds. Bertien Bos (momenteel afwezig)
tijdelijk: 
achternamen A t/m M: ds. Mirjam Vermeij
achternamen N t/m Z: ds. Janco Wijngaard
info: Marthy Boxhoorn
e-mail: marthy@boxhoorn.nl
Dorpskerk
ds. Janco Wijngaard
tel. 06 16 93 39 61
e-mail: dsjancowijngaard@gmail.com
info: vacant

Interimpredikant
ds. Pieter Terpstra: 
06 48 56 71 83 
e-mail: terpstra@terpstraonline.nl

Diaconie
Helpen waar geen helper is.
Voor individuele hulpverlening:
penningmeester Gijsbert van Dam, 
tel. 580 18 89
e-mail:gijsbert.weipoort@kpnmail.nl
voorzitter: Marijke van Pernis - van der Wees, 
tel. 541 05 62
e-mail: marijke.pernis@planet.nl

IBAN nummers
NL66 INGB 0002 6596 39: Alle kerkelijke 
en CBI projecten, (onder vermelding van 
de bestemming van uw gift)
NL31 INGB 0005 1231 96: Actie kerkbalans 
(onder vermelding van ‘actie kerkbalans 
2023’)
NL12 RABO 0373 7243 49: Paascollecte, 
solidariteitskas, kerkblad Ontmoeting en 
eindejaarscollecte
NL37 RABO 0335 6636 21: Bloemendienst 
Dorpskerk
NL75 INGB 0007 8276 37: Bloemendienst 
Scheppingskerk
NL05 RABO 0335 6005 65: Collectebonnen 
(o.v.v. uw adres en van pakket A-B-C-D-E)
NL15 TRIO 0390 5394 22: Diaconie
NL47 INGB 0000 1201 33: Zending
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